‘Wat inspireert?’ (Psalm 1, Openbaring 22: 1-5) zondag 3 november 2024
Gemeente van Jezus Messias

Wie door een bos wandelt om op adem te komen, weet zich vaak geraakt door
bomen. Ze staan immers symbool voor het leven van een mens. Net als een
mens groeien en ontwikkelen ze zich. Levenskracht schuilt in de stam en de
takken. Ook herkent de wandelaar in de bomen de seizoenen van het leven. De
ene keer staat het leven als in de lente in volle bloei een andere keer is het
bestaan schraal als in de winter. Het leven kent zo zijn getijden en kleuren.
Wanneer je tijdens en stevige wandeling uitrust tegen een stoere eik ontdek je
de butsen en schrammen in de stam. Tekens van de tijd. Net als een mens
wordt een boom getekend door het leven. Bomen zijn net als mensen. Ze zijn
een spiegel voor de pelgrim door het herfstbos.

Dat een boom symbool is voor een mens heeft ook de dichter van Psalm 1
ontdekt. Een boom is een uitstekende metafoor om het bestaan te beschrijven.
De poétische ziel van de schrijver van dit levenslied wist zich geraakt door de
bomen die zijn bestaan omringde. Hij gebruikt het zelfs om zijn relatie met God
mee te verwoorden. Poézie op hemels niveau. Woorden die ons, wandelaars
door het landschap van het leven, raken en verwonderen.

“Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer...Hij is als een
boom aan stromend water.” Een boom heeft water nodig om te kunnen leven.
Zonder een bruisende beek geen leven. Water is een levensvoorwaarde om uit
te kunnen groeien tot een stevige beuk. Wortels zuigen water als energie naar
de kruin. Wanneer de bodem uitdroogt, sterft de boom en verwaaien de takken
in de wind.

Nu is het bijzondere aan wortels dat je deze niet kunt zien wanneer je naast een
levensgrote beuk of eik staat. Ze zitten verborgen in de grond. Je moet er maar
op vertrouwen dat ze er zijn. Geloven in God, bron van alle leven en licht, heeft
alles te maken met het toelaten van een geheim. Diep beseffen dat het
bestaan, het leven zelf, eigenlijk niet is te bevatten. Het is een mysterie. Juist dit
erkennen van het mysterie, het ervaren dat het leven veel groter is dan ik ooit
kan beseffen, is voor mij een inspiratiebron. Dat er meer is tussen hemel en
aarde dan wij, goedwillende maar soms ook zo kwaadwillende mensen, niet
kunnen vatten vind ik inspirerend.



De Engelse schrijver Samuel Butler schreef: ‘Er is iets in ons dat zonder ons kan’.
Ik zou dat willen verbreden naar: ‘Er is iets in de kosmos dan zonder ons kan’.
Een kracht, een energie vol ongekende liefde en goedheid. Wij noemen dit God,
of de Eeuwige. Juist omdat er een ‘oceaan van liefde’ (Dorothea Solle) buiten
ons is, blijf ik geinspireerd werken aan een samenleving waarin ieder mens telt,
iedere vluchteling welkom is, en ieder mens een betaalbaar dak boven zijn
hoofd mag hebben. Wanneer er geen kracht, liefde, oneindige genade buiten
mij zou zijn, dan ben ik als een Baron van Miinchausen die zichzelf aan zijn
eigen haren uit het moeras moet trekken. En helaas, helaas, dat is nog nooit
iemand gelukt.

Een boom voedst zich vanuit een onzichtbaar netwerk van wortels. Gegrond in
goede, vruchtbare aarde, waar mineralen en water de bronnen zijn voor een
vruchtbaar leven. Zo is het ook met mijn relatie met God, het goede, de
oneindige liefde. Ik ben er op een onzichtbare manier mee verbonden. Hoe is
ook voor mijzelf een geheim. Maar het doet me leven, het doet me ademen,
het maakt me wie ik ben.

In het gedicht van Oeke Kruythof voel je ook het mysterie van het gegrond zijn
in een geheim. ‘De bomen staan ingetogen stil.” Het lijkt alsof er niets gebeurt.
Ondertussen gebeurt aan de boom ‘het oeroude verhaal van sterven en weer
leven’. En o wonder, ook al is er nu het vallend blad van afscheid nemen,
onzichtbaar voor onze ogen is het nieuwe leven al in aantocht. Zo voel ik het
zelf als wandelaar door het leven ook. Regelmatig heb je in je leven momenten
dat voor je gevoel alles valt. Het blad verrimpelt. Het stroomt even niet. Maar
toch. Wie blijft verbonden met de bron van alle leven, God zelf, die draagt het
vernieuwde leven in zich.

Deze bijna niet onder woorden te brengen relatie met de Eeuwige, het blijft een
geheim en woorden schieten principieel tekort, schenkt me ook toekomst.

Sinds ik grootvader geworden ben, of in omgangstaal, opa, ben ik nog meer dan
anders bezig met de toekomst. Met de tijd die komt. Het toekomende. En dan
niet mijn uren of mijn dagen die ik nog te leven heb. Maar de uren en dagen die
verder rijken dan mijn bestaan. Hoeveel toekomst is er nog na mijn leven voor
de generaties die komen gaan? Hoe groot is de morgen, hoe breed de tijd voor
onze kleinzoon, voor alle kinderen en kleinkinderen?

Christus navolgen betekent altijd meegenomen worden in de beweging van
bevrijding, van opstanding, van vernieuwing. Het christelijk geloof is ten diepste



een optimistisch geloof, haast tegen de klippen op geloven dat er toch een
betere, rechtvaardige wereld te maken is. Dit geloof in een rechtvaardige
wereld, is voor mij ook een grote inspiratiebron. Dat de wereld er morgen nog
is, geeft mijn leven nu zin.

Bijbelse profeten zijn vol van een visioen van een wereld die nog komen moet.
De bijbel eindigt met een opmerkelijk visioen dat is opgeschreven door een
dromer genaamd Johannes. Hij spreekt in Openbaringen over een stad waar
een heldere rivier stroomt die leven geeft. En aan die rivier staat een boom,
een levensboom die iedere maand vrucht draagt. Poétische taal voor een
geloof in een maatschappij waar voor ieder mens leven te vinden is. Waar ieder
mens positieve vruchten mag plukken. Een droom van een stad. Inspirerend
beeld.

Wat mij inspireert in de gemeente van de Messias, is het mysterie. De niet
onder woorden te brengen relatie met de Eeuwige. Het geheim dat er meer is
tussen hemel en aarde. Wellicht had u gedacht dat ik de vraag: wat inspireert
me?, zou beantwoorden met en noemen van allerlei activiteiten. Zoals het
organiseren van de week tegen armoede, of een concert voor en met
vluchtelingen. Het bezoeken van eenzame mensen. Dat inspireert me ook.
Maar daar gaat iets aan vooraf. Namelijk de verbinding tussen mens en God.
Het geheim geborgen te zijn; ergens, als een boom aan stromend water. Dit
geheim is wat me inspireert om het geode te doen en te zoeken.

Een leven krijgt zin en doel wanneer je kunt bouwen. Een betere samenleving
met meer recht en gerechtigheid. Of een wereld waar geen armoede meer is.
Je werkt, je bouwt om een wereld voor je kinderen en kleinkinderen achter te
laten die net iets beter is dan nu. Dat er een morgen is, een toekomst, dat is
inspirerend. En geloof het of niet, we gaan die wereld gewoon bouwen.

Ds. Jeroen Jeroense
26 oktober

Herfstmystiek

de bomen langs de singel
staan ingetogen stil
geborgen in hun eigen wezen
ze lezen in hun spiegelbeeld



dat in het water staat geschreven:
oeroud is het verhaal
van sterven en weer leven

het beeld verrimpelt
door het vallend blad
symbool van afscheid nemen

behoedzaam lees ik mee

en zie verrast

de knoppen reeds gespeld
verlicht weet ik:

als straks de winter

dood en leegte preekt

wil ik hieraan blijven denken
aan de knoppen

die reeds zijn gespeld —

Oeke Kruythof



Kyrie: Wat inspireert?

Eeuwige

Om Uw Geest van inspiratie bidden wij

Omdat we soms uitgeblust door het leven gaan,

omdat we zeggen dat het toch nooit zal veranderen in onze wereld.

Eeuwige

Om Uw Geest van aandacht bidden wij
om beschutting tegen harde woorden
om mensen te ontdooien van de kilte.

Eeuwige

Om Uw Geest van bevrijding bidden wij
omdat te veel mensen leven in angst
omdat menen te snel worden geoordeeld.

Eeuwige

Wek ons met uw enthousiasme

Doe ons groeien in geloof

Doe ons elkaar aanzien met nieuwe ogen

Ontferm U over uw wereld

Inspireer ons steeds weer om te geloven in een nieuwe morgen
Dat we niet opgeven te blijven dromen

Visoenen van vrede na te volgen

Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid

Zo bidden wij zingend tezamen:...

Gebed van de Zondag

Waai met Uw Geest het spinrag uit onze hoofden
Laat de chaos verdwijnen en eenheid groeien
Dat Uw woorden van hoop ons mogen bezielen
Laat ons nieuwe wegen vinden

die ons leiden naar elkaar

Dat Uw Geest een dak boven ons hoofd mag zijn
Amen



Voorbeden Zondag 3 november 2024

God, bron van leven en licht.

Wat danken u dat we steeds weer geinspireerd worden door uw woorden
van geloof, hoop en liefde. Dat Uw Geest ons in beweging brengt naar een
nieuwe hemel en aarde.

Wij danken u dat u zich steeds weer laat zien,

dat u zich laat ervaren, op heel verschillende manieren

God, bron van licht en leven

Help ons steeds weer als gemeente naar de bron van leven te zoeken. Dat
hier mensen elkaar mogen inspireren om respect en liefde te delen. Wees
bij ons als we op zoek gaan naar de bron van ons geloof.

Zo bidden wij zingend tezamen:...

God bron van licht en leven

Wij bidden vandaag voor alle mensen

die verlangen naar u, maar u niet vinden,

die zich alleen voelen en niets van u ervaren.

Soms lijkt u zo ver weg, zo ongrijpbaar en verborgen

Dat we toch een glimp van u mogen ontdekken. Dat we ons mogen wortelen
in een oceaan van liefde.

Zo bidden zij zingend tezamen:..

God die liefde is

Voor uw kerk op de wereld bidden wij. Voor allen die zich vanuit hun geloof
inzetten om armoede te bestrijden. Voor de leden van de diaconie bidden
wij. Dat ze geinspireerd blijven werken aan het eerlijker maken van de
samenleving. Dat we de moed niet opgeven te geloven dat de laatsten de
eersten kunnen worden.

Voor allen die ziek zijn bidden wij

Voor hen die in de put zitten en alles alleen maar donker zien

Voor hen die geen toekomst zien

Zegen hen met uw kracht en aanwezigheid

Laat uw licht over hen schijnen.

Zo bidden zij zingend tezamen:...

Stil gebed Onze Vader






