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Gemeente van Christus, 
De Geest van God waait. 
Door het waaien van de Geest van God is er leven, 
de levensadem die de dode materie krijgt ingeblazen, 
het grote wonder van het aardse bestaan. 
De Geest is als de wind. 
Je ziet de wind zelf niet, maar je hoort het geluid. 
En je ziet hoe alles door de wind bewogen wordt; 
je ervaart zijn kracht als je hem mee hebt of tegen. 
 
We zijn niet aan ons lot overgelaten. 
Zoals de wind over de hele aarde waait,  
zo waait de Geest over de hele aarde, van hoog naar laag. 
Pinksteren is het feest van het leven, 
het feest van oorsprong en bestemming. 
We komen van God, we gaan tot God en onderweg is Hij erbij, 
boven ons, naast ons, in ons. 
 
De Heilige Geest kunnen we in onszelf ontmoeten, 
in het hart is Hij te vinden, 
als we stil durven zijn en aandacht hebben voor de stem van God: 
als we aandacht hebben voor wat we nodig hebben, 
voor wat we werkelijk nodig hebben om te leven. 
Als we luisteren naar de stem van God die dikwijls samenvalt met de stem van ons geweten. 
Dikwijls vallen ze samen, maar niet altijd. 
Als de Geest van God in onze harten werkt, 
komt Hij ook naar buiten: 
in onze gedachten, in onze woorden, in ons doen en laten. 
 
Het feest van de Heilige Geest is moeilijk te begrijpen, 
als we het geloof in de vingers willen hebben, tastbaar. 
Maar een geloof krijgt pas leven door de Geest die we niet in de vingers hebben. 
Het is gevoel, het is ervaring, 
ervaring die moeilijk uit te leggen is. 
Ervaring waarvoor we ons open kunnen stellen: 
alleen al door te zeggen: ‘Er is meer.’ 
 
De aanduidingen voor de Geest blijven vaag. 
Hij is immers als de wind die waait waarheen Hij wil. 
We hebben veel woorden nodig, veel teksten, veel verhalen, veel talen. 
Getuigenissen in de Bijbel van mensen die gedreven zijn door de Geest van God. 
Niet als de laatste waarheid, maar als doorgaande waarheid tot op vandaag. 
Verhalen over Adam, Abraham, Mozes, Jozua, Samuël, de koningen en profeten, 
verhalen over Jezus, de apostelen en de christelijke gemeente. 
 
De apostelen waren op de Pinksterdag bij elkaar, dan vuur en wind, energie en kracht. 
Het blijft niet beperkt tot één moment toen en daar bij die en die mensen. 
Telkens opnieuw ervaren mensen de stromen van zegen, 



dwars door de tijd heen en op vele plaatsen. 
Want de Geest is van alle tijd en ook voor de hele wereld en voor alle mensen. 
 
We hebben veel woorden, veel teksten, veel verhalen, veel talen nodig. 
Want de Geest van Jezus, die Geest van Liefde is, krijgt op veel verschillende manieren vat op 
mensen. 
Deze Geest woont in de harten van de mensen en maakt van ons een tempel, een heilige plaats. 
Deze Geest verbindt ons aan elkaar en maakt ons vrij. 
Vrij van eenduidige beelden en voorstellingen, vrij van wetten en voorschriften, vrij van zonde en 
verlorenheid. 
Door de Geest van Liefde kan iedereen merken dat we leerlingen van Jezus zijn. 
Liefde heeft geen maat. 
Het werk zit er nooit op; de liefde heeft geen vaste werktijden en gaat niet met pensioen. 
De liefde is een overvloedige gave die erom vraagt gedeeld te worden; royaal en zonder einde. 
 
Gelukkig komt de Geest van God overvloedig tot ons. 
Zelfs overvloediger dan dat we als christenen persoonlijk of tezamen als kerk kunnen bevatten. 
Als we ervoor openstaan, komen we de Geest tegen in een boek dat ons boeit, in een schilderij dat 
ons raakt, in een ander mens die goed doet, ook wel in politiek en economie. 
Er lichten bijzonder momenten op die je blij maken. 
‘Hé’, zeg je dan, ‘dat ik dat daar aantref; dat die persoon dat doet. Dat doet me wat.’ 
Telkens weer licht er iets van deze Geest op, zonder dat Hij ons bezit wordt. 
Telkens komt Hij bij verrassing, dan hier dan daar. 
 
Gód komt tot ons. 
Onbevattelijk is dit wonder. 
In dit grote heelal met al die planeten, sterren, 
met die enorme afstanden, onmetelijk groot, 
leven wij hier in een uithoek op de aarde  
als een woonplaats om te beheren en te bewaren; 
om deze ruimte, deze kostbare planeet te delen met ieder en al wat leeft. 
 
Gód komt tot ons, 
als de Vader en Schepper van alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, 
als de Zoon, onze Verlosser en ons voorbeeld, 
als de Geest die richting geeft en kracht om de weg van Jezus te gaan. 
Het is te groot voor ons verstand. 
Zo rijk heeft God zich laten kennen; 
zo rijk vervult Hij ons leven. 
God neemt de mens, neemt óns, op in zijn eeuwigdurende beweging van vrijheid, kracht, licht en 
leven. 
 
Misschien kent u afbeeldingen van werken van de schilder Picasso. 
Op zijn manier bracht hij mensen en voorwerpen in beeld. 
We vinden het dikwijls vreemd, hoewel toch mooi van vorm en kleur. 
Maar de oren, ogen, neus en mond staan apart gerangschikt. 
De logica is ver te zoeken. 
En toch ervoer de kunstenaar dat hij het zo moest doen. 
De mens, de dingen, de wereld zijn te vol, te rijk om maar van één kant te benaderen. 
Je hebt meer nodig om het wézen van mens en wereld weer te geven. 
Dan is God zeker te vol, te rijk, dat we Hem in menselijk taal goed kunnen weergeven. 
 



En nu, op deze Pinksterdag, met een geweldig windvlaag, 
en met tongen als vuurvlammen boven de hoofden, 
in een huis. 
Ineens en voorgoed is duidelijk dat wijzelf van alle kanten, 
in al onze aspecten gekend zijn. 
En God die ons hele wezen kent, 
neemt ons in dienst om getuigen te zijn van Christus, 
en dus getuigen van God en dus getuigen van leven. 
De Heilige Geest laat ons elke dag opnieuw beginnen 
en geeft ons de hele wereld om te zien, te ontdekken, te ervaren en lief te hebben. 
Om te beginnen ons eigen leven en de mensen om ons heen. 
Een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden. 
- Amen. 
 
 


