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Brouwers Gemeente van Jezus Christus, 

Enkele weken geleden las ik een mooie passage in 

het boek Bezonken Rood van Jeroen Brouwers. 

In dat boek neemt Brouwers afscheid van zijn 

overleden moeder. 

 

Ik lees u deze passage voor. 

‘De wind, die eigenlijk alleen zo nu en dan maar 

eens komt neergestreken, voortdurend komende 

van en onderweg naar elders, maar nooit constant 

op één plaats bezig, draagt vlaagsgewijs nu eens 

verkwikkende, dan weer onverkwikkende geuren 

aan, en soms een wolk vlinders of libellen, maar 

ook wel soms een zwerm zwarte vogels, - en is hij 

weer voorbij, dan blijft nog geruime tijd alles in de 

tuin, wat maar bewegen kan en door hem is 

aangeraakt, in beweging. (…) ‘De wind’, dat is: 

iemands leven.’ (Bezonken Rood, p. 7) 

 

Een en 

anders 

Vanmorgen zijn we samengekomen in herinnering 

aan wie ons ontvallen zijn, mensen van zeer nabij 

in de familiekring of in de kring van de gemeente. 

De wind, zijn of haar leven, heeft ons geraakt. 

Er is iets dat ons samenbindt, 

het verlies, de rouw, het zoeken naar hoe je verder 

gaat. 



We delen de vragen wellicht: waar is hij of zij nu, is 

het over en uit, of is er een voortbestaan? 

Zoals we hier bijeen zijn, weet ik zeker dat we op 

die vragen verschillende antwoorden zullen geven. 

De een zal zeggen: dood is dood. 

De ander zal zeggen: ze zijn bij God. 

Weer een ander: ze wachten tot Christus 

wederkomt. 

En een volgende: ik weet het niet. 

 

Ook nadat we uit de Bijbel gelezen hebben wat de 

apostel Paulus als antwoord geeft, zullen we zelf 

onze eigen antwoorden blijven geven. 

Gelukkig maar. 

Want er is niemand die weet hoe het zit. 

Ook Paulus die claimt met een woord van de Heer 

te spreken, weet niet hoe het zit. 

En op andere plaatsen in de Bijbel geeft Paulus 

trouwens weer een ander antwoord. 

Het is niet altijd hetzelfde, ook in ons eigen denken 

en beleven is het niet altijd hetzelfde. 

 

Troost en 

bemoediging 

De brief geeft ons een vluchtige blik in het leven 

van de jonge christelijke gemeente, die strijd levert 

om het geloof in praktijk te brengen in een 

omgeving die anders georiënteerd is. 

Deze gemeente, allemaal pasbekeerden, heeft 

standgehouden tijdens vervolging en is daarmee 

een bron van inspiratie geworden voor christenen 

in heel Griekenland. 



 In zijn brief wil de schrijver de gemeente troosten 

en bemoedigen. 

En hij wil antwoord geven op een bepaalde vraag. 

 

De dood 

verontrust 

Die vraag is: hoe zit het met de leden van de 

gemeente die al zijn gestorven? 

Hun dood maakt de gemeente onrustig. 

Staan zij nu buiten het heil als God komt om te 

oordelen? 

Want God komt; Hij is begin en einde, dat staat 

voor deze gemeente vast. 

Gaan de gestorvenen voorop of staan ze achteraan 

of komen ze er niet meer aan te pas? 

Zullen de levenden en de doden gelijk beoordeeld 

worden? 

En hoe zit het dan met mij als God pas komt als ik 

er niet meer ben? 

 

De reactie van Paulus is, dat de opstanding van 

Jezus al de gelovigen verenigt, de levenden en de 

doden. 

God zal al de zijnen bijeenbrengen. 

Paulus roept de gemeente op om zich voortdurend 

te verbinden in geloof, liefde en hoop met elkaar 

en met hen die gestorven zijn. 

Samen zullen wij leven voor God. 

 

Genade Want het goede dat Jezus heeft gebracht is al 

levende werkelijkheid voor ieder mens.  



Christus verschijnt in verleden, heden en toekomst, 

als bron van genade. 

Daarmee kunnen we elkaar moed inspreken. 

 

Beelden Het beeld in de brief is dat de overledenen rusten 

in het stof en dat God als een grote heerser komt 

en er met zijn getrouwen vandoor gaat, met 

herauten en bazuinen en al.  

Een grote optocht. 

'Weggevoerd op de wolken' sluit aan bij het beeld 

van de hemelvaart van Jezus als gang naar de 

hemel, dicht bij God, voor ons verhuld als in een 

wolk. 

 

Maar zoals gezegd, is dat niet het enige beeld dat 

we in de Bijbel vinden.  

Met nieuwe kleren omkleed worden, is een ander 

beeld dat Paulus gebruikt. 

Of het beeld van de graankorrel in de aarde. 

We spreken erover in beelden, we kunnen niet 

anders. 

In deze beelden, in de taal van het geloof, kunnen 

we houvast vinden, dat ons leven zal oplichten, dat 

God er is en ons niet zal loslaten. 

God houdt ons vast. 

 

Als de wind voorbij is, dan blijft nog geruime tijd 

alles in de tuin, wat maar bewegen kan en door 

hem is aangeraakt, in beweging. 



Met het harnas van geloof en liefde en getooid met 

de helm van de hoop op redding kunnen we elkaar 

troosten en tot steun zijn. 

Amen. 

 


