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Gemeente van Christus,

Op 31 oktober 2021 is de nieuwe Nieuwe
Bijbelvertaling uitgekomen.

Nadat deze Bijbelvertaling in 2004 was uitgekomen,
is hij in het gebruik beproefd, er zijn veel reacties
op gekomen, die zijn allemaal opnieuw overwogen
tenslotte is de Bijbelvertaling herzien.

Het resultaat is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021,
kortweg NBV21.

En ik durf wel te zeggen dat dit de beste
Bijbelvertaling is die er op dit moment is in
hedendaags Nederlands.

Daar gaat het om: hedendaags Nederlands.

Als kerkenraad vonden en vinden we het passend
om ook het onzevader — dat letterlijk zo in de Bijbel
staat — voortaan in dit hedendaagse Nederlands te
bidden.

Anders krijg je een verschil tussen wat in je Bijbel
staat en wat je bidt.

En we willen ook een tekst aan de kinderen
meegeven die toekomstbestendig is, dat ze bij het
bidden van het onzevader niet een stap achteruit
hoeven te doen naar een taal die ze niet snappen.

Nieuwe tekst

Het is belangrijk, dat we begrijpen wat we bidden.




Geloofstaal is niet een soort geheimtaal, of
bijzonder plechtige taal of ouderwetse taal die niet
meegaat met de tijd.

Voor ons als ouderen, die het onzevader uit het
hoofd konden opzeggen, is die verandering lastig.
Het betekent dat we een nieuwe tekst uit het hoofd
moeten leren.

Dat is lastig, maar niet onoverkomelijk.

Het is te doen, met wat moeite, het komt niet
vanzelf.

Het is niet de eerste verandering die we
meemaken.

In 1951 is de Statenvertaling ingeruild voor de NBG-
vertaling, in 1967 is de nieuwe psalmberijming
ingevoerd, in 1973 kwam het Liedboek voor de
Kerken uit, in 2013 het Liedboek. Zingen en bidden
in huis en kerk, dat we nu nog gebruiken.

We kunnen veranderingen wel aan.

Oude, geliefde, woorden en wijzen raken in onbruik
en nieuwe teksten en melodieén worden
vertrouwd en dierbaar.

Structuur

Om het onzevader uit hoofd te leren is niet
moeilijk.

Het is goed om de structuur te zien.

Er zit een structuur in van 3 x 3.

Het begint met Onze Vader in de hemel.
Dat is de aanhef.




Dan komen er drie zinnen die beginnen met het
woord ‘Laat’.

Laat uw naam geheiligd worden.

Laat uw koninkrijk komen.

Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel.

In ‘op aarde zoals in de hemel’ is de volgorde
omgekeerd van wat we gewend waren.

Dat is beter Nederlands.

We zeggen zo groen als gras, niet als gras zo groen.
Het kan wel, maar loopt niet lekker.

Vervolgens drie gerichte gebeden.

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

Ook hier komt de vergelijking achteraan: zoals ook
wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En dan de slotzin van dit blokje.

Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het
kwaad.

Dat allitereert: breng ons niet in beproeving.

Lofzegging

Dan komen we bij het laatste blokje van drie,
lofzegging, de doxologie, volgens de traditie wordt
het gebeden; het staat eigenlijk niet in de
Bijbeltekst, er staan vierkante haken om, om aan te
duiden dat het wel een oude toevoeging is, maar
niet oorspronkelijk.




Want aan U behoort het koningschap, de macht en
de majesteit, in eeuwigheid. Amen.
Macht en majesteit allitereren ook weer.

Tot zover de structuur, misschien helpt het bij het
aanleren van de tekst.

Ook het zingen van de tekst op de melodie die
lJsbrand heeft gemaakt, kan ons daarbij helpen.

Leer ons
bidden

Dit is de tekst die Jezus ons heeft geleerd.

In het evangelie volgens Lucas komt de tekst ook
voor, in iets kortere vorm, en daar is het het
antwoord van Jezus op de vraag van zijn leerlingen:
‘Heer, leer ons bidden.

In het evangelie volgens Mattelis maakt de tekst
deel uit van de Bergrede, een lange les over het
goede christelijke leven.

Het bidden maakt daar deel van uit.

‘Bid niet met eindeloos lange gebeden,” zegt Jezus.
Je zou kunnen zeggen doe het ook niet met
plechtige gebeden, of extra emotionele gebeden of
wat dan ook, in de verwachting daardoor eerder
verhoord te zullen worden.

‘Al voor je bidt, weet jullie Vader wat jullie nodig
hebben.’

Toevertrouwen

Als wij bidden, vertellen wij God niet iets wat Hij
nog niet weet.
Wat doen wij dan als wij bidden?




Als ik het op mijn manier mag zeggen: we maken
God niet tot een verlengstuk van onszelf, tot
iemand die onze wensen en behoeften vervult;
het is omgekeerd, we vertrouwen onszelf toe aan
God, tot mensen die zijn wil vervullen.

We verbinden ons aan het collectief van alle
mensen samen: ‘onze Vader’ en we richten ons tot
God in de hemel.

Het is geen gesprek op gelijk niveau.

Bidden is geen gebabbel.

Vrij om te
bidden

U mag natuurlijk bidden zoals u wilt; sommige
mensen kletsen honderduit tegen God, praten de
hele dag tegen God.

Zij voelen God de hele dag om zich heen.

Wie ben ik om te zeggen of dat mag of niet?

Wat ik probeer is om op grond van de uitspraken

van Jezus helder te krijgen wat we doen als we
bidden.

Koning

God is als een koning oude stijl.

Het is koninkrijk van God is geen parlementaire
democratie.

Als wij bidden dat God koning zal zijn,

dan zetten we Hem op de troon en doen we wat Hij
wil.

Als wij bidden ‘laat uw wil gedaan worden’, bidden
we om helderheid over wat de wil van God is en
bidden we om bereidheid om die wilt te doen.




Zodat de hemel de aarde aanraakt, opdat de aarde
wordt zoals de hemel.

Brood

Ook het brood komt van God.

Als het brood van God komt, komt het voor de
bakker, dan komt het goed.

Het brood is in het onzevader het symbool voor
alles wat we nodig hebben.

In het vandaag richten we ons op de dag van
vandaag, we leven bij de dag.

Dat is al moeilijk genoeg, zonder dat we ons druk
maken om wat er morgen zal zijn.

En wat we dan ook nodig hebben om bij de dag te
kunnen leven, is dat onze schulden vergeven
worden, dat we een nieuwe start kunnen maken,
dat we niet ook de last van gisteren nog met ons
meeslepen.

‘Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.
Daar geeft Jezus zelf de toelichting bij:

‘Want als jullie anderen hun misstappen vergeven,
zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Maar zo niet, dan niet.

Beproeving

En dan geven we toe dat we ons dikwijls niet
opgewassen voelen tegen de uitdagingen van het
leven.

We zijn in verwarring, komen inzicht, kracht en
goede wil te kort.




‘Breng ons niet in beproeving, maar red ons van
het kwaad/
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige.

Tot slot eindigen we dan met een lofzegging die
een bevestiging is van het begin:

‘want aan U behoort het koningschap, de macht en
de majesteit in eeuwigheid.

Vrije tekst

Dit is genoeg, telkens als we bidden.

Bidden is geen magie, de wereld verandert er niet
door.

Maar misschien veranderen wij er zelf door,
plaatst het een kanttekening bij wat wij willen,
wat we van het leven willen maken en wat we er
van verwachten.

Als we het onzevader bidden, stappen we uit het
middelpunt van onze aandacht en erkennen we
God als het middelpunt van het bestaan, laten we
de gerichtheid op onszelf los en richten we ons op
God en op elkaar,

beseffen we dat het leven ook moeilijk kan zijn.

Het is genoeg om dit te bidden en toch maken we
er iedere keer weer wat anders van, bidden we om
de nood van de wereld, bidden we ons
zondagsgebed en spreken we onze voorbeden uit,
onze tafelgebeden, ons avond- en morgengebed.
Er moet iets bij, iets van onszelf, vinden we.




Dat mag, met mildheid mogen we ons eigen doen
en laten bezien, ook ons gelovige doen en laten.
Maar altijd in het besef om een stapje terug te
doen:

‘want aan U behoort het koningschap, de macht en
de majesteit in eeuwigheid. Amen.




