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Tragisch Gemeente van Jezus Christus, 
Tegen het einde van zijn leven vertelt Jezus drie 
verhalen waarmee het koninkrijk van de hemel te 
vergelijken zou zijn. 
Vandaag hebben we een van die drie verhalen gelezen. 
Al die drie verhalen kennen een tragische afloop. 
Dit verhaal ook. 
En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste 
duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 
Misschien ben je tijdens het voorlezen daar met wel 
met je gedachten aan blijven hangen. 
Aaah, dat is toch jammer, echt sneu voor die man. 
Hij was al bang voor zijn strenge meester en nu wordt 
hij inderdaad ook nog gestraft! 
 
Gelukkig is het een verhaal en kunnen we vanuit het 
verhaal er een paar vragen bij stellen. 
Waarom overkomt hem dit? 
Wat had hij anders kunnen doen? 
Wat zou Jezus met dit verhaal duidelijk willen maken? 
 

Talenten Het is een verhaal over talenten, geschonken talenten. 
Talenten zijn altijd geschonken. 
In ons taalgebruik staat talent voor natuurlijke aanleg. 
Je hebt het meegekregen bij je geboorte, daar heb je 
niets voor hoeven doen. 
Talent is niet alles, je zult de aanleg ook moeten 
ontwikkelen, oefenen, herhalen. 
Wat zeggen ze? 20% inspiratie en 80% transpiratie. 
Ze zeggen ook dat je moet woekeren met je talenten. 
Dat gaat er al van uit dat je meer talenten hebt dan één 
talent. 
 



‘Kom op jongen, je hebt talent,’ kan ook heel cynisch 
zijn. 
Dat beeld krijg ik ook wel bij talentenshows op de 
televisie, waarbij ik me afvraag of de kandidaten geen 
vrienden hebben die welgemeend zeggen: ‘Dat zou ik 
niet doen.’ 
 
Woekeren met je talenten, gaat er ook van uit dat je je 
bewust bent van je talenten. 
Je kunt ook aanleg voor iets hebben, zonder dat je het 
weet, simpelweg omdat er nog nooit een beroep op is 
gedaan. 
Het talent moet ook getriggerd worden. 
 

Sport ‘Je moet doen waar je goed in bent.’ 
Geloven in jezelf. 
Er het beste uit halen. 
 
In de sport zijn er verschillende talentenploegen. 
Ik denk dat het om jeugdploegen gaat, de beloftes. 
Dat klinkt als: ‘Het belooft wat met jou te worden, we 
hebben er vertrouwen in. Doe je best.’ 
Ik vraag me af hoe het is om te zeggen: ‘Ik zit in de 
talentenploeg, ik ben een belofte.’ 
Hoe voelt dat? 
 
Het lijkt alsof iedereen iets heeft waarmee die boven 
anderen uitsteekt. 
Dat kan natuurlijk niet waar zijn. 
Het leven is in zichzelf ook geen competitie met één 
winnaar. 
Het is ook een talent om een ander te laten stralen. 
En om gewoon je gang te gaan en tevreden te zijn met 
wie jij bent en wat je kunt. 
Het is ook een gave om het applaus niet nodig te 
hebben. 
De apostel Paulus heeft ook iets geschreven over de 
gaven. 



De gaven zijn tot opbouw van de gemeenschap. 
 

Talent Het is dus geen Bijbelse opdracht, dat we moeten 
woekeren met onze talenten. 
Daarover gaat het verhaal dat we vanmorgen hebben 
gelezen dus niet. 
Het evangelie schept niet de ruimte om onze 
expansiedrift te bevredigen in een streven naar steeds 
meer, mooier en groter. 
Woekeren is in Bijbels begrip trouwens hetzelfde als 
diefstal; diefstal van de medemens, van onze 
leefomgeving, van de aarde. 
De stap naar het grote graaien is dan nog maar klein. 
De vraag naar wat iets schuift is altijd maar één kant op 
gedacht en vanuit het evangelie gezien meestal de 
verkeerde. 
Succes op de markt is nog geen succesvol leven. 
 
Waar gaat het dan wel over? 
De eerste man kreeg 5 talent, dat is een gewicht in goud 
of zilver. 
Ik weet niet hoeveel dat is, 1 talent schijnt al veel 
geweest te zijn, dan is 2 talent meer en 5 talent nog veel 
meer. 
Het is dus veel van iets, een kapitaal.  
In dit verband gaat het dan om geloof of om wat we 
aangereikt hebben gekregen als traditie. 
 

In de grond Wat die dienaren met 5 en 2 talent er mee gedaan 
hebben, weten we niet. 
Ze hebben er in elk geval 5 en 2 bijverdiend. 
Een rendement van 100% is een uitstekend resultaat. 
Die laatste met dat ene talent is veel interessanter 
uitgewerkt. 
Hij zei: ‘Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait 
waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt 
geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven. 
Alstublieft, hier hebt u het terug.’ 



Als dat talent nu staat voor geloof en traditie, is het dan 
volgens dit verhaal de bedoeling dat we het geloof en 
alles wat ermee samenhangt onveranderd doorgeven? 
Dat denk ik niet. 
We zullen er mee aan het werk moeten, onze nek 
uitsteken, risico lopen, met de kans alles kwijt te raken, 
maar ook met de kans het te verdubbelen. 
In elk geval is angst niet de goede drijfveer, angst voor 
God niet en ook angst voor de toekomst niet. 
 

Bankiers Wat de heer van die dienaar zegt, is ook wel actueel, ik 
vind het wel grappig. 
Hij zegt: ‘Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik 
maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb 
geplant? Dan had je mijn geld dus bij de bank in 
bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn 
terugkomst met rente zou hebben teruggekregen.’ 
Met andere woorden: banken maaien waar ze niet 
hebben gezaaid en oogsten waar ze niet hebben 
geplant. 
 

Nalatenschap Wat doen wij met de nalatenschap van Jezus? 
Een nalatenschap die we met de woorden van Paulus 
kunnen samenvatten als geloof, als hoop en als liefde. 
Het bijzondere is dat als je daar niets mee doet, dat ze 
verdwijnen, maar als je er wel iets mee doet, worden ze 
alleen maar meer. 
 
Geloof, hoop en liefde kunnen we niet alleen maar 
ontvangen, behoeden en bewaren. 
Als het daarbij blijft, zijn we niet alleen onnuttig, maar 
ook slecht en laf. 
Alle geloof, alle liefde, elke hoop en elke belijdenis die 
daaruit voortvloeit is niets als het geen waagstuk en 
geen uitdaging is, geen zaad van hoop. 
 
De twee goede dienaren zijn niet stil blijven staan bij 
het moment van afscheid. 



Door het evangelie worden we uitgedaagd om 
vrijmoedig de weg van deze twee te gaan; met de 
belofte dat de Heer dan zal zeggen: 
‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare 
dienaar. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’ 
- Amen. 

 


