Wachten op de oogst (Psalm 126) overweging 5 november 2023
Gemeente van Jezus Messias

Voordat je kunt oogsten, moet er eerst worden gezaaid. Een akker staat niet
gelijk vol wuivende korenhalmen. U zal waarschijnlijk denken; dat is een open
deur; maar in deze tijd van het snelle succes, wordt dit nogal eens vergeten.
Voordat je in je leven kunt oogsten, zal je geduld moeten hebben. Of in de
woorden van het gedicht van Oeke Kruythof: ‘Ingetogen stil’.

Vanuit onze tuin kijken we op een net ingezaaide akker met wintertarwe. Er
schemert al een groene waas over de akker. Het duurt echter nog tot de zomer
voordat het kan worden geoogst. Het pas ontkiemde leven moet overwinteren
in barre grond, dan kan het uitgroeien tot een volassen halm. Rijk aan korrels.

In ons leven hopen we te kunnen oogsten. We zaaien aandacht om later
vertrouwen te kunnen oogsten. Je zaait liefde, om later liefde te mogen
ontvangen. Tussen het zaaien en het oogsten bevindt zich echter een periode
van wachten. Van hopen. Geloven dat uiteindelijk de tijd van oogst zal
aanbreken. Dit wachten valt niet altijd mee. Als je lang op resultaat moet
wachten, dan kan dit aan je vreten. Dan zinkt soms de moed in je schoenen.

Wanneer je door een ziekte bent overvallen, je lichaam of je ziel butsen heeft
opgelopen, dan verlang je met hart en ziel naar genezing. Als het leven je teveel
is geworden; je hoofd vol donkere gedachten is en je intens verlangt naar
verlichting, dan kan het proces van genezing je veel te lang duren. Het wachten
in de wachtkamer van de oogst kan een mens moedeloos en bitter maken.
Wanneer zal ik in mijn hoofd weer eens ruimte hebben om het goede te
kunnen zien? Rust, stilte. Het spinrag uit mijn ziel.

Niet alleen geestelijk kan een mens vol littekens zitten. Ook ons lichaam laat
ons soms onverwacht in de steek. Plotseling kun je door een falend lijf niet
meer wandelen of fietsen. De muren van je huis vliegen tegen je op. Wanneer
kan ik weer eens op de fiets stappen en lekker over de dijken fietsen? Me even
laten gaan, de wind in je rug?

De dichter van Psalm 126 schrijft: “Wie in tranen op weg gaat, dragende de
buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.” Hij
spreekt dat er geoogst zal worden, ook al leef je nu midden in de Herfst. Het
seizoen dat de kleuren van het leven worden getemperd en de zon minder uren
maakt.



Herfst betekent ook vocht, rottingsgeur. Kortere dagen, schemering. Dwalend
door een bos voel je de vergankelijkheid van het leven. Sommige bomen
sterven af, boomstronken rotten weg, varens verbleken. Even een blik in je tuin
en je ziet bloemen afsterven, spinrag tussen de takken van de appelboom. Wie
dwaalt door een Herfstlandschap wordt geconfronteerd met de eindigheid van
het leven; afsterven, de dood. De cirkel van het bestaan.

Sommigen vinden dit moeilijk aan de Herfst. Er zijn ook mensen die somber
worden van dit jaargetijde. Het verval gaat in je ziel zitten en als het wel erg
lang gaat duren voordat de zon opkomt kan melancholie en depressie toeslaan.
Toch wil ik er voor pleiten de Herfst in de ogen te kijken. Durf het verval te
ruiken en te proeven. Het vergankelijke hoort nu eenmaal bij het leven. Het is
onontkoombaar en onlosmakelijk met het leven verbonden. Het is een
uitdaging en ook een opdracht om dit ook tijdens je leven, je volle bestaan te
doordenken en te doorleven. Dan ervaar je ook de diepte van het bestaan. Het
leven krijgt er juist meer diepgang door. Het licht krijgt meer betovering voor
wie door zijn Herfst tuin dwaalt. De Herfst, als periode van verval, is
noodzakelijk om het zaad verder te laten aarden, opdat er geoogst kan worden.
“Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich”, aldus de dichter van
Psalm 126.

Dit geldt ook voor het geloof. Ik beschrijf de weg van het geloof graag als ‘een
betekenis willen geven aan je leven’. De zin zoeken van je bestaan wordt
gevonden in het duiden van gebeurtenissen in je leven vanuit de christelijke
spiritualiteit. Mijn momenten van grauwheid, van leegte, krijgen betekenis, als
ik ze duidt als groeistuipen op weg naar volwassenheid. Je moet eerst door de
blubber om tot een bloeiende tuin te komen. Geloven heeft voor mij ook veel
te maken met: ‘aandachtig zien’. Kijk met aandacht naar het leven, de natuur,
de ander. Wie kijkt met ‘messiaanse ogen’ ziet in het afsterven, de groei naar
leven. Oeke dicht:

‘behoedzaam lees ik mee
en zie verrast

de knoppen reeds gespeld
verlicht weet ik:

als straks de winter

dood en leegte preekt

wil ik hieraan blijven denken
aan de knoppen

die reeds zijn gespeld’



Als gemeente van de Messias zijn we geroepen om elkaar te wijzen op de
‘knoppen reeds gespeld’. Soms moeten mensen een leven wachten op oogst.
Duurt het heel lang voordat er geoogst kan worden. Het is ware levenskunst om
ook in het niet-oogsten uiteindelijk iets van leven te kunnen zien. Het is het
leren zien met het oog van de Eeuwige.

Vanmorgen vieren wij de maaltijd van de Levende; de Opgestane. Door het
delen van brood en wijn helpen we elkaar het goede te zien. Ze zijn de
voorboden van een rijke oogst. Dat wat we zaaien in de liefde van de Eeuwige,
mag uitgroeien tot een rijke oogst.

Moge het zo zijn
Jeroen Jeroense
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de bomen langs de singel

staan ingetogen stil

geborgen in hun eigen wezen

ze lezen in hun spiegelbeeld

dat in het water staat geschreven:
oeroud is het verhaal

van sterven en weer leven

het beeld verrimpelt
door het vallend blad
symbool van afscheid nemen

behoedzaam lees ik mee
en zie verrast

de knoppen reeds gespeld
verlicht weet ik:

als straks de winter

dood en leegte preekt



wil ik hieraan blijven denken
aan de knoppen
die reeds zijn gespeld —

Oeke Kruythof



