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Inclusief Gemeente van Jezus Christus, 
Vredeszondag, vredesweek, wat brengt vrede in de 
wereld? 
Eén keer per jaar besteden we in het bijzonder aandacht 
aan vrede, aan iets dat eigenlijk elke dag vanzelfsprekend 
zou moeten zijn. 
Maar het is niet vanzelfsprekend. 
We hebben geen vrede in onszelf. 
We hebben geen vrede onderling, vaak zelfs niet in de 
kleinste verbanden. 
Er is geen vrede tussen landen en volkeren. 
 
Vrede begint met vrede in onszelf, dat we onszelf kunnen 
accepteren zoals we zijn. 
Dat we een ander respecteren zoals die is. 
Maar ook dat we de elkaars grenzen respecteren, in het 
groot en in het klein. 
 
De vredesweek van dit jaar staat dit jaar in het teken van 
een inclusieve samenleving, een samenleving waarin 
iedereen mag meedoen. 
 
Pax, de grootste vredesorganisatie in ons land, zegt daar 
het volgende over. 
Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving 
waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond 
of gender.  
Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht.  
Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen.  
Met sterke democratische waarden en instituten.   
 

Onder druk In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde 
hebben.  



Maar onze democratie staat onder druk.  
Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de 
politiek, de media.  
Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als 
we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het 
systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel 
onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het 
sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt 
afbreekt.  
 
Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen 
als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken 
en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar 
kwijtraken. En daar moeten we iets mee.  
Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden 
aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons 
eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te 
schudden? 
 

Grote 
vragen 

Dat zijn grote vragen waar we nooit een definitief 
antwoord op kunnen geven. 
Het zal in beweging blijven en vraagt gevoeligheid voor 
wat mensen beweegt bij wie in de politiek actief zijn, in 
organisaties in de samenleving, in de kerk en gewoon 
onderling op straat en thuis. 
Hoeveel ruimte neem je, hoeveel ruimte geef je? 
Moeten we er altijd het maximale voor ons zelf uithalen? 
Hoe reageren we daar op als kerk, als volgelingen van 
Jezus? 
 

Mozes Laten we beginnen met het verhaal van Mozes. 
Dat is een bijzonder mooi en veelzeggend verhaal. 
Hij heeft zijn volk bevrijd uit Egypte, allerlei avonturen 
beleefd en nu is hij de berg op gegaan, naar God.  
Komt hij nog terug? 
Dat is de vraag. 
En wat als hij niet terugkomt? 



Hoe kunnen we verder? 
Als Mozes lang wegblijft, maakt het volk een beeld, een 
beeld van eenheid, een beeld dat inspireert, een 
plaatsvervanger voor Mozes, jong, sterk, vruchtbaar. 
 
God bemerkt dat en dan zegt Hij niet: ‘Mozes je moet 
terug, Ik heb je veel te lang hier gehouden, je had al lang 
terug moeten zijn.’ 
Nee, God zegt tegen Mozes: ‘Ik hou er mee op, dat volk 
misdraagt zich, het is onhandelbaar, ik vernietig het en ik 
ga met jou alleen verder.’ 
 
Eigenlijk precies hetzelfde als wat God tegen Noach had 
gezegd voordat de zondvloed losbarstte. 
Noach accepteerde het aanbod. 
Mozes niet. 
Mozes pleit bij God voor zijn volk en hij doet een beroep 
op wie God zelf wil zijn, wat God zelf heeft beloofd. 
De weg tot het doel, moet in overeenstemming zijn met 
het doel zelf. 
Via onrecht kom je nooit bij recht. 
Het doel heiligt de middelen niet. 
Mozes verbindt zich met zijn volk. 
 

Vergeving Jezus spreekt over vergeving. 
Een mooie gelijkenis over een mens die zich niet verbindt 
met zijn volk. 
Een gelijkenis over kwijtschelden van schuld, van 
medelijden hebben, eigenlijk van je verplaatsen in de 
ander, ga eens in andermans schoenen staan, hoe ziet de 
wereld er dan uit? 
Het zijn verhalen die sleutels geven in de omgang met 
elkaar, in elk geval in onze eigen kleine wereld, van gezin, 
huis en naasten en van mensen op onze weg. 
Of het ook in het groot werkt, weet ik niet. 
Maar als we niet zoeken naar verbinding, als we enkel 
kloven uitdiepen en geen bruggen bouwen, raken we 



elkaar zeker kwijt. 
Terwijl het wezen van het evangelie is dat ieder mens 
mag zijn wie hij of zij is. 
Jezus heeft maar één gebod gegeven: heb elkaar lief. 
Want je bent zelf geliefd. 
- Amen. 
 

 
 


