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VOORBEREIDING 
 
Muziek   Morgenglanz der Ewigkeit   Max Reger (1873 – 1916 ) 

  Lied 213   Ronald de Jong ( 1956 ) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Aanvangslied   213: 1,2,3   staande gezongen 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn. 
a: De Heer zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed  
v: Hier zijn wij God, Uw kinderen.  
    Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,   
    soms zijn we elkaar kwijt.  
a: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.  
    Amen 
 
Lied   213: 4,5  
 
allen gaan zitten 
 
Kyrië 
v: Zo bidden wij tezamen: 

 
 
Gloria   Lied 146a: 1,4 
 
Woord voor de kinderen  
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Kinderlied   ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’

 

Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing   Genesis 25: vers 7 t/m 10 
 
Lied   217 
 
Schriftlezing   Johannes 4: vers 1 t/m 26  
 
Lied   653: 1,3 
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Verkondiging 
 
Muziek   Almachtige, verheven Heer  -  Gezang 400 oude Liedboek 

Nico van den Hooven ( 1933 – 1991 ) 
 
Lied   ‘Zonnelied Franciscus van Assisi’ (Oude Gezang 400) 

 
 

 
2 Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 
die warme schitterende bron, halleluja, 
de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
3 Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja, 
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja, 
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja, 
als afglans van uw aangezicht, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
8 Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
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9 Geloofd om elk die U bemint, halleluja, 
en tot vergeven is gezind, halleluja, 
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja, 
eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Toelichting doel diaconiecollecte door de diaken 
 
Voorbeden 
v: ……… zo bidden wij zingend tezamen:  

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid.  
Amen 
 
Slotlied  422   staande gezongen 
 
Zegen   Lied 415 
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Muziek   Vater unser im Himmelreich   Georg Bohm ( 1661 – 1733 ) 
 


