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VOORBEREIDING 
 

Stilte 
 

Licht in de nacht. 
Vrede op aarde is niet ver.  
De weg daarheen wijst ons een ster. 
En zij heeft in de diepste nacht, haar grootste kracht. 
Vrede is licht, een droom ons gegeven. 
Warmte die groeit, vlam in de nacht. 
Vrede wordt niets als wij het niet leven. 
Wij blijven hopen op plaatsen van vrede. 
Waar liefde tussen mensen woont. 
Wij elkaar het Licht van de Messias doorgeven. 
 
Het Licht wordt binnengebracht en gedeeld, ondertussen zingen wij met het koor:  
Lied   513: 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen 
 

1 God heeft het eerste woord. 
   Hij heeft in den beginne 
   het licht doen overwinnen, 
   Hij spreekt nog altijd voort. 

 

3 God heeft het laatste woord. 
   Wat Hij van oudsher zeide, 
   wordt aan het eind der tijden 
   in heel zijn rijk gehoord. 

4 God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde 
   oorsprong en doel en zin. 
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In het kerstproject ‘Geef Licht’ vragen we aandacht voor vluchtelingen. Helaas 
zijn er nog elke dag miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 
Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. 
Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog en 
geweld. Als vluchtelingen in Nederland komen zijn ze wel veilig, maar hebben 
verder helemaal niets. Geen familie, geen onderdak, geen zekerheid. Als 
gemeente van de Messias willen we ieder mens laten delen in het licht van het 
kerstkind. Als symbool van dit liefdevolle licht delen we dit aan het begin van de 
viering aan elkaar. ‘Geef licht. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht.’ 

Stef Bos 
Lied   478: 1 en 2 allen, 3 koor, 4 allen  
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2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
   hoe men Hem in doeken windt, 
   die met zijne godheid wandelt 
   op de vleugels van de wind. 
   Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
   zonder teken van verstand, 
   die de hemel moet verblijden, 
   die de kroon der wijsheid spant. 
   Ziet, hoe tere is de Here, 
   die ’t al draagt in zijne hand. 

3 Die de hemel heeft geschapen 
   en versiert het firmament, 
   moet hier in een kribbe slapen, 
   wordt in hooi en stro gewend. 
   Die de schone serafijnen 
   altijd heeft tot zijn gebod, 
   heeft de beesten als de zijnen, 
   laat zich steken in dit kot, 
   in de doeken, in de hoeken 
   van dit huisken zonder slot. 

 

4 O Heer Jesu, God en mense, 
   die aanvaard hebt deze staat, 
   geef mij wat ik door U wense, 
   geef mij door uw kindsheid raad. 
   Sterk mij door uw tere handen, 
   maak mij door uw kleinheid groot, 
   maak mij vrij door uwe banden, 
   maak mij rijk door uwe nood, 
   maak mij blijde door uw lijden, 
   maak mij levend door uw dood! 

 

 
Welkom en mededelingen 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed  
v: Eeuwige, 
    bron van Licht en Leven 
    in deze nacht is de Messias geboren, 
    onze redding, onze hoop. 
    Wij bidden U 
    dat wij zijn Licht mogen zien opgaan 
    en dat wij Hem mogen liefhebben en bewaren, 
    Uw woord in ons midden, 
    Uw vrede op aarde. 
    Wij bidden U: 
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a: Neem uit ons midden weg 
    alles wat het licht niet kan verdragen. 
v: En maak ons tot mensen 
a: die werken aan de vrede. 
v: En breng ons weer thuis bij U 
    door Jezus Christus uw Zoon. 
a: Amen 
 
Lied   489: 1, 2 en 3 
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2 Geen ander teken ons gegeven 
   geen licht in onze duisternis 
   dan deze mens om mee te leven 
   een God die onze broeder is. 
   Zing voor uw God, Hij openbaarde 
   in Jezus zijn menslievendheid. 
   Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
   en alle vlees aanschouwt het heil. 

3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
   een bruidegom van licht en vuur, 
   zo komt de koning van de vrede, 
   voorgoed gekomen is zijn uur. 
   Hij huwt de mensen aan elkander 
   zijn liefde gaat van mond tot mond. 
   Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
   Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Gebed 
 
Kyrië   301a  

 
 

Koor: Kyrie eleison. Allen: Kyrie eleison. 
Koor: Christe eleison. Allen: Christe eleison. 
Koor: Kyrie eleison. Allen: Kyrie eleison. 
 
Lied   487: 1, 2 en 3 
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2 Eer zij God die onze Vader 
   en die onze koning is. 
   Eer zij God die op de aarde 
   naar ons toe gekomen is. 
   Gloria in excelsis Deo. 
   Gloria in excelsis Deo. 
 

3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
   alle schuld tot elke prijs, 
   geef in onze levensdagen 
   peis en vreê, kyrieleis. 
   Gloria in excelsis Deo. 
   Gloria in excelsis Deo. 

 
Geef Licht: ‘Op je mooist’   uitleg foto-expositie   Linda Medendorp, Ruud Otter 
 
 
HET WOORD 
 
Eerste Testament   Jesaja 2: 1-5 
 
Lied   473: 1, 2 en 3 
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2 Die roos van ons verlangen, 
   dat uitverkoren zaad, 
   is door een maagd ontvangen 
   uit Gods verborgen raad. 
   Maria was bereid, 
   toen Gabriël haar groette 
   in ’t midden van de tijd. 

3 Die bloem van Gods behagen 
   heeft, naar Jesaja sprak, 
   de winterkou verdragen 
   als allerdorste tak. 
   O roos als bloed zo rood, 
   God komt zijn volk bezoeken 
   in ’t midden van de dood. 

 
Eerste Testament   Micha 5: 1-4 
 
Lied   498: 1 en 2 
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2 In het ondoordringbaar duister, 
   in onzekerheid en pijn, 
   in het land van licht noch luister 
   zal Hij onze Redder zijn. 
   Koning Jezus, gloria, 
   Zoon van God, halleluja. 

 
G-noot   Walking in the air 
 

We’re walking in the air, 
We’re floating in the moonlit sky. 
The people far below 
Are sleeping as we fly. 
 

I’m holding very tight, 
I’m riding in the midnight blue. 
I’m finding I can fly 
So high above with you. 
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On across the world, 
The villages go by like dreams, 
The rivers and the hills, 
The forests and the streams. 
 

Children gaze, openmouthed, 
Taken by surprise. 
Nobody down below 
Believes their eyes, 
 

We’re walking in the air, 
We’re dancing in the midnight sky, 
And everyone who sees us  
Greet us as we fly. 
 

We’re walking in the air…       Uit ‘The Snowman’   Muziek en tekst: Howard Blake 
 
Tweede Testament   Lucas 2: 1-14  
na de Nederlandse vertaling leest Joshua Namegabe de vertaling in het Swahili 
 
Lied   469: 1 koor, 2 allen, 3 koor, 6 en 9 allen, 11 en 14 koor, 15 allen 
 

1 ‘Ik ben een engel van de Heer, 
   daal uit de hemel tot je neer 
   en breng een nieuw en mooi verhaal 
   dat ik vertel in mensentaal. 
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3 
De Here Jezus is dat kind 
die ieder helpt die Hem bemint, 
de Heiland die je droefheid kent 
en alles waar je bang voor bent. 

6 
Laat ons nu blij en welgezind 
gaan zoeken naar dat hemels kind 
en met de herders binnengaan. 
Zie, zie wat God hier heeft gedaan. 

 

9 
O Heer die alles hebt gemaakt, 
hoe werd Gij nu zo arm en naakt 
dat Gij in doeken liggen moet 
in ’t hooi dat os en ezel voedt. 

 

11 
Maar grove doeken, simpel hooi, 
dat is uw koninklijke tooi, 
dat is de zijde, het brokaat 
waarin, Gij, vorst, U vinden laat. 

 

14 
Dan ben ik vrolijk en gerust 
en zing en spring naar hartelust. 
Mijn wiegelied krijgt dieper klank: 
een psalm van hulde, lof en dank. 

 

15 
Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon. 
De engelen zingen wonderschoon. 
Zo wensen zij ons allen saam 
een goed nieuwjaar in Jezus’ naam. 

 
Tweede Testament   Lucas 2: 14-20 
na de Nederlandse vertaling leest Joshua Namegabe de vertaling in het Swahili 
 
Lied   483: 1, 2 en 3 
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2 Hulploos Kind, heilig Kind, 
   dat zo trouw zondaars mint, 
   ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
   wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
   Leer me U danken daarvoor. 
   Leer me U danken daarvoor. 
 

3 Stille nacht, heilige nacht! 
   Vrede en heil, wordt gebracht 
   aan een wereld, verloren in schuld; 
   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
   Amen, Gode zij eer! 
   Amen, Gode zij eer! 

 
Geef Licht   Jeroen Jeroense 
 
Muziek   Symphonia in F | Samuel Scheidt (1587-1654)  
 
Lied   471: 1 koor, 2 en 3 allen 
 
1 In dulci jubilo, 
   onze vreugd is groot. 
   Hartenwens geboren 
   ligt kraaiend in het stro, 
   staat als de zon te gloren 
   bij moeder op haar schoot. 
   Canta Domino, 
   canta Domino. 
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3 Hoor, heel de engelenschaar 
   jubelt gloria 
   in excelsis Deo, 
   o, waren wij ook daar. 
   De aarde en de hemel 
   ze zingen met elkaar 
   nova cantica, 
   nova cantica. 

 

Collecte, toelichting van de doelen 
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Voorbeden 
v: ………..… zo bidden wij zingend: 368d  

 

 

 
Stil gebed 
v: ………..… zo bidden wij zingend:  
a: Houd mij in leven… 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen 
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Slotlied   481: 1, 2 en 3  
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2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
   Here Christus, Vaders Zoon, 
   wordt geboren uit een maagd 
   op de tijd die God behaagt. 
   Zonne der gerechtigheid, 
   woord dat vlees geworden zijt, 
   tussen alle mensen in 
   in het menselijk gezin. 
   Hoor, de engelen zingen de eer 
   van de nieuwgeboren Heer! 
 

3 Lof aan U die eeuwig leeft 
   en op aarde vrede geeft, 
   Gij die ons geworden zijt 
   taal en teken in de tijd, 
   al uw glorie legt Gij af 
   ons tot redding uit het graf, 
   dat wij ongerept en rein 
   nieuwgeboren zouden zijn. 
   Hoor, de engelen zingen de eer 
   van de nieuwgeboren Heer! 
 
Zegen 
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    bij alles wat ons te doen staat, 
    alles wat we beleven mogen, 
    alles wat ons overkomt. 
    Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    in het leven dat we samen delen, 
    zo kwetsbaar als het is. 
    Mogen wij vandaag 
    voor elkaar een zegen zijn, 
    in ons verschillen en ons gelijken. 
    Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
    Vader, Zoon en heilige Geest. 
a: Amen, amen, amen. 
 
 
Na de viering is er chocolademelk, glühwein & kerststol in The Meeting!  
U bent van harte uitgenodigd! 


