
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 5 april 2026 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Aafke Zaal, ds. Jeroen Jeroense, 
ds. Martin de Jong 

Collecte 1 
Collecte 2 

KIA Werelddiaconaat: India 
Kerk: Activiteiten 

Organist Dirk Luijmes Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

Opmerking M.m.v. What’s up   

 
 
UITNODIGING om ‘aan tafel!...’ te gaan 
Van harte welkom ‘aan tafel…’ om samen met bekenden en minder bekenden te eten in De Ruimte. Eten, door 
verschillende mensen bereid en meegenomen naar de plek van samenkomen. 
De bedoeling is dat iedereen iets eetbaars meebrengt, genoeg voor een aantal mensen. De tevoren gemaakte 
gerechten worden op lange tafels neergezet. Iedereen, die mee wil eten loopt daar langs om van elkaars 
heerlijkheden te proeven. Er is doorgaans voldoende voor iedere aanwezige.  
Via Vluchtelingenwerk Nederland zijn veel statushouders, die in onze burgerlijke gemeente wonen, uitgenodigd voor 
deze maaltijd. Het is meestal een enthousiast gezelschap dat die avonden aanwezig is, vaak met het hele gezin.  
Een paar keer per jaar organiseert de diakonie deze ‘aan tafel’ maaltijden. Er zullen veel verschillende gerechten zijn 
uit diverse culturen. Hoe dan ook spannend om al die uiteenlopende smaken te proeven en er kennis mee te maken.  
Na het eten geeft Chary Altyyev een presentatie over de Nacht van de Vluchteling. Misschien zijn er mensen die ook 
werkelijk mee willen lopen op 20 juni. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn! 
Ook dit jaar heeft jeugd- en jongerenwerker Lisette Brandsma HAN studenten onder haar hoede. Na de presentatie 
over het lopen organiseren zij een bingo voor jong en oud! 
Meerdere vrijwilligers zijn deze avond weer beschikbaar om uitvoering te geven aan de gemaakte plannen. 
We hopen op een mooie avond, waar we ons elkaars gerechten laten smaken!  
Wees allen welkom in De Ruimte, woensdag 15 april, inloop vanaf 17.30 uur. 
Ria Struijs, diakonie 
 
 
OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP 
Loop jij ook mee met de Nacht van de Vluchteling op 20 juni? 
Stichting Vluchteling organiseert sinds 2010, rondom Wereldvluchtelingendag, de Nacht 
van de Vluchteling. Bij dit evenement staan bewustwording over wereldwijde crisis en 
het lot van mensen op de vlucht centraal. Tegelijkertijd streven ze ernaar om zoveel 
mogelijk geld op te halen, want met deze opbrengst kunnen zij met lokale partners snel 
ter plekke levensreddende noodhulp bieden zoals onderdak, medische zorg, voedsel,  
drinkwater en sanitaire voorzieningen.  
Ook dit jaar loopt vanuit onze gemeente het team Geef Licht weer mee. Doe je ook mee? 
Je kan kiezen uit de 10 of 20 kilometer avondroute of de uitdagende 40 kilometer route. 
De avondroutes starten en eindigen in Nijmegen. De nachtroute loopt van Nijmegen naar 
Arnhem. Het is een bijzondere tocht; je ervaart de bijzondere sfeer van saamhorigheid in 
de avond en nacht. Dit zorgt onderweg voor mooie ontmoetingen en gesprekken.  
Team Geef Licht is de vinden op de site van de Nacht van de Vluchteling. Je kunt je via de 
site aanmelden bij het team. Als je mij via zwo@pg-elst.nl  laat weten dat je meedoet, zorg 
ik voor een appgroep. 
Hartelijke groet namens Team Geef Licht, Henriëtte Nonnekens 
 
 
Steunt u het Tempel-Kerkmuseum met uw Overbetuwe Doet Cheque? 
De Overbetuwe Doet cheques vallen weer op de mat. Met de cheque van 12 euro kunt u een lokaal initiatief 
steunen.  
Het Tempel-Kerkmuseum spaart deze keer voor een informatiebord\buitenvitrine. 

mailto:zwo@pg-elst.nl


 

==================================================================================================== 

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de gemeentegroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email jewi@planet.nl 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

Helpt u mee het museum met zijn bijzondere verhalen over 2000 jaar cultusplaats ( UNESCO- Werelderfgoed) nog 
meer bekend en zichtbaar te maken? 
Geef de code door via pr@tempelkerkmuseum.nl of lever de cheque in in De Ruimte in de doos op de bar. Natuurlijk 
kunt u ook rechtstreeks doneren via overbetuwedoet.nl, zoek naar ‘Nu te zien in het Tempel-Kerkmuseum’. 
Alvast hartelijk dank! 
De Museumcommissie 
 
 
Kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau is gesloten van 7 tot en met 13 april. 
Mededelingen voor de Blikvanger kunt u op de gebruikelijke manier aanleveren. 
 
 
Collectes 
Diaconiecollecte: KIA Werelddiaconaat - India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor 
aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘KIA: India + 5 apr’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + apr’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + apr’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 

De kinderkerk collecteert dit jaar voor het Amalia Kinderfonds.  
U kunt dit steunen via de volgende QR-code: 
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