
 
 
Kerkdienst van zondag 25 januari 2026 
 
15.00 uur    

Voorganger Ds. Aafke Zaal en ds. Martin de Jong Collecte 1 PKN: Jonge generaties 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk: Activiteiten 

Opmerking Intrededienst Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

 
Actie Kerkbalans, vul uw formulier in 
De actie Kerkbalans 2026 is volop gaande. Afgelopen week zijn vrijwilligers onderweg geweest om u de envelop te 
bezorgen met het verzoek om uw financiële toezegging voor 2026 in te vullen.  
Op het bijgevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel en op welke manier u uw bijdrage wilt 
overmaken. Als u uw formulier nog niet hebt ingevuld: neem straks even de tijd want komende week worden de 
antwoordenveloppes weer opgehaald. 
Aan degene die de envelop met de post hebben gekregen het verzoek om het toezeggingsformulier uiterlijk dinsdag 
3 februari a.s. te retourneren. 
Als u een meerjarige gift overweegt kijk dan op www.pg-elst.nl, of neem contact op met onze penningmeester Henk 
Jan Jansen van Doorn. 
Arie de Groot 
 
Film: Un autre monde - Woensdagavond 28 januari 
Inloop: 19.30 uur. Film: 20.00 – 22.00 uur. Plaats: De Ruimte. 
We volgen Philippe Lemesle, een manager die jarenlang heeft geprobeerd te voldoen aan de steeds hardere eisen 
van zijn multinational. Wanneer hij gedwongen wordt mensen te ontslaan om abstracte "efficiëntie"-doelen te 
halen, raakt hij verstrikt in een strijd tussen loyaliteit aan het bedrijf en trouw aan zijn eigen integriteit. 
Un autre monde van Stéphane Brizé toont de menselijke tol van het moderne bedrijfsleven: burn-outs, kapotte 
relaties en het verlies van waardigheid. 
Een indringend drama over keuzes, verantwoordelijkheid en de prijs die je betaalt om mee te draaien in een systeem 
dat steeds verder van de mens lijkt af te staan. 
Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey 
 
Zaterdag 31 januari: Night of the Psalms 
‘Hef bazuin uw gouden stem, harp en fluit verheerlijkt hem’ (Psalm 150, vers 2). Een feest van herkenning én 
verrassing aan de hand van de oeroude psalmen waarmee we zo vertrouwd zijn, en dat al voor de derde keer in drie 
jaar. Vaak mag u meezingen, zoals met het meeslepende Taizé-lied ‘Bless the Lord, my soul’, maar soms kunt u ook 
gewoon achteroverleunen en luisteren naar muziek op het allerhoogste niveau, naar twee Barokke cantates door 
Musica Amphion (o.l.v. Pieter-Jan Belder), naar psalmen zoals die in de synagoge worden gezongen, uitgevoerd door 
bas/bariton Gilad Nezer, naar liederen van de laatromantische componist Antonin Dvorák, op harmonium begeleid 
door Dirk Luijmes, en naar een van TV bekende versie van ‘The Lord is my shepherd’ (Psalm 23) van de Engelse 
componist Howard Goodall, uitgevoerd door zangers uit eigen gelederen. De regie van dit ‘psalmenfeest’ en de 
leiding van G-noot zijn in handen van IJsbrand ter Haar.  
Het evenement begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Er is een korte pauze, waarin u een kopje 
koffie of thee kunt drinken. De toegang is vrij; wel is er een collecte.  
Namens de Werkgroep, Peter de Leeuwerk  
 
Themadienst Veilige Kerk op 1 februari 
Het thema Veiligheid speelt op allerlei niveaus en zeker ook in de kerk. Beleid op dit terrein is een van de 
kernthema’s voor onze gemeente. Op de gemeenteavond van 18 november is hierover informatie gedeeld. Graag 
willen we met u als gemeente verder in gesprek over dit beleid. 
In de dienst van 1 februari gaat ds. Matthijs Glastra voor; hij is nauw betrokken bij het team Vertrouwenspersonen 
Ring Elst. Ook na de dienst zal er aandacht zijn voor het genoemde thema. Na een snelle bak koffie of thee willen we 
in De Ruimte in kleine groepen aan de slag met stellingen hierover. Ze prikkelen en dagen uit en geven stof tot 
nadenken en gesprek. Juist dit laatste vinden we heel belangrijk: het succes van (nieuw) beleid wordt bepaald door 
informatie en gesprek. Vanuit een breed draagvlak kunnen we zo een veilige kerk zijn en blijven. 

http://www.pg-elst.nl/


 

Ter info: het vervolg op de dienst duurt tot rond half 1. De rest van de zondag mag u zelf invullen…… We hopen velen 
van u te ontmoeten. 
Leny Janssen. Frank den Daas en Jan Luiten 
 
Hoe ziet een kliederkerk eruit? Kom het ontdekken! 
Op zondag 8 februari is iedereen van harte welkom bij de Kliederkerk in De Ruimte. Een vrolijke, interactieve middag 
waarin geloven, creativiteit en ontmoeten samenkomen. 
Dit keer staat het Bijbelverhaal David & Goliath centraal. Geen lange preek, maar samen ontdekken door doen, 
spelen, knutselen en beleven het verhaal. Van 15.30 tot 16.30 uur kun je zelf kiezen aan welke activiteiten je 
meedoet, ze zijn geschikt voor alle leeftijden. 
We beginnen om 15.30 uur met een gezamenlijk startmoment rond de stamtafel. Om 16.30 uur is er een korte, 
inspirerende viering. Daarna eten we rond 17.00 uur samen en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten. We 
sluiten af om 18.00 uur. 
De Kliederkerk is bedoeld voor gezinnen, grootouders, kinderen, vrienden en iedereen die nieuwsgierig is. Je bent 
welkom. De Ruimte. Zondag 8 februari | 15.30 – 18.00 uur. Kom je ook? 
Lisette Brandsma 
 
Oproep crèche 
Ik denk dat ik niet alleen voor mijzelf spreek als we graag gastvrij willen zijn voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Voor 
jonge ouders is naar de kerk gaan alleen mogelijk als er een fijne oppas is voor hun zoon of dochter. Als we de jonge 
ouders zelf vragen om ook op te passen in de crèche kunnen ze nog niet naar de kerk. Mijn droom is dat er een 
ruime poule komt van vrijwilligers die af en toe op zondagmorgen op willen passen tijdens de kerkdienst. Vele 
handen maken licht werk. Eén volwassene samen met een jongeren, jongeren dragen ook graag hun steentje bij.  
Ik zal nooit vergeten toen ik Manuel als klein baby’tje met de nodige zenuwen naar de crèche bracht van onze kerk. 
Daar zat Opa Bas al te wachten, “Goedemorgen, ik ben Opa Bas en vandaag pas ik op jullie zoontje”. Met zoveel 
vertrouwen kon ik naar de kerkdienst gaan, want Opa Bas had veel ervaring en paste vol liefde op mijn kleine 
mannetje. Dus al je jezelf hierin herkent, laat het ons weten want ik wens deze ervaring alle jonge ouders toe.  
Na mijn vorige oproep heb ik nul reacties gekregen, dus vandaar nogmaals deze oproep. 
Voor vragen of aanmelden: jjw@jeugdwerkpgelst.nl of spreek mij aan als je mij ziet. 
Lisette Brandsma 
 
De Tent of Nations in Palestina 
Vorig jaar zijn wij drie weken op de Tent of Nations in Palestina (Bethlehem) geweest. We hielpen mee op het 
boerenbedrijf, en we waren tegelijkertijd, met andere vrijwilligers, een beschermend schild voor de Palestijnse 
familie Nassar, die voortdurend bedreigd wordt door Israëlische kolonisten. Zie ook: www.tentofnations.nl  
Terug in Nederland bleven we verbonden en meeleven met de Palestijnse zaak. We deelden ons verhaal. Ook in de 
kerk(en). We verdiepten ons in achtergronden en ervaringen van anderen.  
Op vrijdagmorgen 30 januari 2026 zullen we over onze ervaringen vertellen tijdens de Stamtafel in de Ruimte (van 
10:00 – 11:30 uur). We hopen, dat we mensen zullen inspireren om ook die reis naar Palestina te maken. 
Daadwerkelijk, of vanuit een solidaire verbondenheid.  
ps 1 Op zaterdag 7 februari a.s. is er een Vriendendag van de Tent of Nations in Driebergen, met workshops en 
informatie van betrokkenen. Daoud Nassar zal hoogstwaarschijnlijk zelf ook aanwezig zijn. 
ps 2 Er zijn dit jaar ook weer solidariteitsreizen naar Israël/Palestina, van 17-24 mei en van 20-27 december 2026.  
Wim en Ineke van Middendorp-Sonneveld 
 
Collectes 

Diaconiecollecte: Protestantse kerk Jonge generaties - Bijbelspellen die jongeren uitdagen. 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor 
aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘PKN: Jonge generaties + 25 jan’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + jan’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + jan’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 

De kinderkerk collecteert dit jaar voor het Amalia Kinderfonds.  
U kunt dit steunen via de volgende QR-code: 

mailto:jjw@jeugdwerkpgelst.nl
http://www.tentofnations.nl/

