
 
 
Kerkdiensten van zondag 6 april 2025 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Aafke Zaal Collecte 1 KIA: Zending Golfstaten 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2 Kerk: Activiteiten 

  Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

 
19.00 uur Ademviering   

Voorganger Henk Minnema   

Organist Dirk Luijmes   

 
Bloemschikking Torenhal 
In de Veertigdagentijd verzorgt de Bloemengroep wekelijks een schikking. 
Wij volgen hierin de voorgestelde schikkingen van de PKN met als thema “Heilig je leven”. Een liturgische 
bloemschikking kan je dichter bij een bijbelverhaal brengen en je hart raken. Daarom zal er steeds in deze 
Veertigdagentijd naast de wekelijks veranderende schikking een uitleg met een bijbeltekst liggen. 
De bloemengroep 
 
‘Tischreden’: woensdagavond 9 april 
Plaats: De Ruimte. Tijd: 18.00-21.00 uur. Maarten Luther ging tijdens de avondmaaltijd altijd met zijn gasten in 
gesprek. Tijdens deze tafelgesprekken werden vaak theologische onderwerpen besproken. Het bijzondere is dat van 
bijna al deze ‘Tischreden’ verslagen zijn gemaakt. Je krijgt dan wel de indruk dat het vooral Luther zelf was die het 
woord nam. Deze avond willen we net als vorig jaar het seizoen ‘Profeten als influenzers’ in stijl afsluiten met een 
‘Tischreden’. Iedereen is welkom om deel te nemen. Het verzoek is wel om zelf wat te eten mee te nemen. Aan 
verschillende deelnemers wordt gevraagd wat hen het afgelopen jaar het meest heeft aangesproken. Dit vormt de 
basis voor een open en boeiend gesprek aan de ‘Tisch’. Natuurlijk zal ook deze keer het kloosterbier niet ontbreken.  
Ds. Jeroen Jeroense, ds. Dick Kruyt, pastor John Rademakers 
 
ABC kring  
Aanstaande woensdag 9 april komt de ABC-kring weer samen om met elkaar in gesprek te gaan over het leven en het 
geloof. Vorige keer bogen we ons over de vraag ‘wat is geloven?’ en dit keer kijken we naar de bijbel zelf: wat is dat 
eigenlijk voor soort boek? De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Als afsluiting verzamelen we ons in de kerk voor de ‘Zegen voor de Nacht’. Die begint om 21.45 uur en duurt tot 
22.00 uur. Woensdag 9 april 20.00-21.30 uur in De Ruimte. 
Ds. Aafke Zaal 
 
Zegen voor de Nacht 
De bijeenkomsten van de ABC-kring worden steeds afgesloten met een ‘Zegen voor de Nacht’. Dat is een kort 
moment van bezinning aan het einde van de dag. Voor veel mensen zijn de dagen druk en overbezet: met werk, 
gezin, afspraken met familie, vrienden en met allerlei verplichtingen. Het kan dan heel lastig zijn om een moment 
voor jezelf te vinden. Zo’n moment om even naar binnen te keren en te zien wat daar leeft. Vandaar: de ‘Zegen voor 
de Nacht’: een moment van stilte, zingen/muziek en bidden, afgesloten met een zegen. Kort en verstild. 15 minuten. 
In de kerk. Natuurlijk hebben niet alleen jonge mensen of mensen met een jong gezin daar soms behoefte aan. 
Iedereen kan daarnaar verlangen: naar een kwartiertje voor jezelf en bij God. Daarom is iedereen uitgenodigd om bij 
deze momenten van bezinning aanwezig te zijn. Ook wie niet meedoet aan de ABC-kring! De eerstvolgende ‘Zegen 
voor de Nacht’ is op: Woensdag 9 april 21.45 – 22.00 uur in de kerk (zij-ingang). 
Ds. Aafke Zaal 
 
Kerkhulpverlening 
In onze gemeente zijn veel mensen betrokken en actief. De groep Kerkhulpverlening is hier een voorbeeld van.  
De Kerkhulpverleners kunnen bij noodsituaties snel reageren en handelen. U herkent ze o.a. aan de gekleurde tasjes 
tijdens de vieringen. 



Binnenkort is er weer een scholing voor de Kerkhulpverleners. Dit is maatwerk, passend bij de kerk en De Ruimte.  
Op de cursusavond van maandag 14 april (theorie en praktijk) zijn er nog twee plekken beschikbaar. Als u regelmatig 
in de kerk of De Ruimte (actief) bent en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan dan is deelname aan deze training 
wellicht iets voor u. Neem dan vooral contact op via 06-37143562. Graag vertel ik u wat het zoal inhoudt. 
Jan Luiten, coördinator Veiligheid PG-Elst 
 
Help Mee met de Nacht van de Vluchteling! 
Een groep wandelaars uit onze gemeente doet mee aan de Nacht van de Vluchteling. Samen willen we niet alleen 
lopen, maar ook zoveel mogelijk geld inzamelen voor opvang van vluchtelingen in de regio. 
Daar hebben we jouw hulp bij nodig! Veel lopers zijn vooral gefocust op de kilometers, maar de fondsenwerving is 
minstens zo belangrijk. We zoeken iemand die de komende drie maanden wil helpen met acties en donaties werven. 
Heb jij een talent voor organiseren of enthousiasmeren? Dan kunnen we jou goed gebruiken! 
Samen maken we het verschil! Wil je meedoen of meer weten?  
Arjen Dijkstra  06-38901237 
 
Activiteiten Stille Week 
-Maandagmiddag 14 april: 13.30-15.00 uur: Stiltewandeling onder leiding van ds. Karin Spelt in het natuurgebied 
Renkums Beekdal. Afstand: ongeveer 5 km. Wandelen met aandacht voor de natuur en stilte. Verzamelen in De 
Ruimte om 13.00 uur. Opgave bij het kerkelijk bureau (info@pg-elst.nl). 
-Woensdagmorgen 16 april: 10.30-12.30 uur: Rondleiding museum Arnhem langs de tentoonstelling over Jan 
Mankes: ‘Verstilling en Strijd’, onder leiding van een gids van het museum en ds. Jeroen Jeroense en ds. Aafke Zaal. 
Duur: 60 minuten. Entreeprijs van €15,= niet inbegrepen. Opgave bij het kerkelijk bureau (info@pg-elst.nl). 
-Donderdag 17 april: op afspraak: Heilig Avondmaal aan huis voor mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn. 
Opgave voor 10 april bij het kerkelijk bureau (info@pg-elst.nl). Hierna wordt door ds. Aafke zaal een afspraak met u 
gemaakt voor het tijdstip van de viering.  
-Vrijdag 18 april: 10.00-11.30 uur: Masterclass ‘Kijken naar kunst’ o.l.v. ds. Aafke Zaal en ds. Jeroen Jeroense, samen 
met de stamgasten aan de Stamtafel. Aan bod komen de ‘vuistregels voor het kijken naar kunst’ en we oefenen met 
‘stil staan bij wat je ziet’. Voorkennis is niet nodig, gewoon komen en kijken, verstillen en zien. 
Ds. Jeroen Jeroense & ds. Aafke Zaal 
 
Fakkeltocht 
Op 19 april zal er na de paasnachtviering weer een fakkeltocht worden gehouden. De jongeren lopen samen met 
andere belangstellenden vanuit de kerk met het vuur naar het erf van de familie Middelkoop, Grote Molenstraat 
165, Elst. Daar wordt een groot paasvuur ontstoken op het land. Het is aan te raden om vast een fiets of auto neer te 
zetten zodat je makkelijk terug kan.  
We hopen op een mooie avond en nacht! Iedereen is van harte welkom om dit met ons mee te beleven. 
Lisette Brandsma 
 
Paasontbijt 
Helaas moeten we melden dat het Paasontbijt op Paasmorgen niet doorgaat. In de Onderweg van april staat hier 
informatie over. De tijd bleek te kort om het te organiseren.  
Ds. Jeroen Jeroense en ds. Aafke  Zaal 
 
Collecte 1 
KIA- Zending- Golfstaten- De kracht van Bijbelverhalen. Kerk in Actie steunt via het programma 
Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels, studiematerialen en trainingen 
om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven. 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘KIA Zending Golfstaten + 6 apr.’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + apr.’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + apr.’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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