
 
 
Kerkdienst van zondag 23 maart 2025 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1 KiA: Kinderen Moldavië 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk: Activiteiten 

  Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

 
Bloemschikking Torenhal 
In de Veertigdagentijd verzorgt de Bloemengroep wekelijks een schikking. 
Wij volgen hierin de voorgestelde schikkingen van de PKN met als thema “Heilig je leven”. Een liturgische 
bloemschikking kan je dichter bij een bijbelverhaal brengen en je hart raken. Daarom zal er steeds in deze 
Veertigdagentijd naast de wekelijks veranderende schikking een uitleg met een bijbeltekst liggen. 
De bloemengroep 
 
Film die er toe doet: ‘Deux Jours une Nuit’  
Woensdagavond 26 maart, 19.30 uur: inloop, 20.00-22.00 uur: film. Plaats: De Ruimte 
Sandra, een jonge Belgische moeder, komt erachter dat haar collega's een bonus krijgen in ruil voor haar ontslag.  
Ze heeft één weekend om hen ervan te overtuigen de bonus te laten liggen zodat zij haar baan kan behouden.  
Een intiem en oprecht drama van de Dardenne broers, met een waanzinnige Marion Cotillard in de hoofdrol. 
Je mag kiezen: een bonus krijgen op je werk, maar dan wordt er wel iemand ontslagen; of met je team collectief de 
bonus afwijzen om iemand zijn baan te laten behouden. Een situatie die meerdere malen voorkwam over de hele 
wereld. De Dardenne broers zetten de boel op scherp, Cotillard speelt subtiel in een bescheiden verhaal. 
Kijk Deux Jours, une Nuit en vraag je af wat er zal gebeuren: zullen mensen kiezen voor empathie, of voor financieel 
gewin? Wat zou jij kiezen? 
Ds. Jeroen Jeroense, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey 
 
Zegen voor de Nacht 
Een kort moment van bezinning aan het eind van je drukke dag. Dat idee ontstond voor de 
jonge ouders van onze gemeente die drukke levens hebben met werk, gezin, vrienden en 
verplichtingen. Het is dan vaak lastig om tijd te nemen voor jezelf. Wij namen ons voor om 
de nieuwe gesprekskring die wij voor deze groep hebben gestart af te sluiten met de ‘Zegen 
voor de Nacht’. Een moment van stilte, zingen en bidden. Na een mooie eerste bijeenkomst 
willen we graag iedereen de kans geven om de dag af te sluiten met God. Aanstaande 
woensdag 26 maart is er opnieuw de ‘Zegen voor de Nacht’. U bent allemaal van harte 
uitgenodigd. Van 21:45 – 22:00 uur in de kerk.  
Hartelijke groet, Lisette Brandsma en ds. Aafke Zaal 
 
Stamtafel 28 maart, gast Jan Hornes 
In 2020 is door de Eerste en Tweede Kamer de Wet Zorg en Dwang (WZD) aangenomen. Deze wet regelt de rechten 
van o.a. mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals Alzheimer of een andere vorm van dementie, als er 
sprake is van onvrijwillige opname of onvrijwillige zorg. De kern van de wet is: “Nee, tenzij”; zorg moet zoveel 
mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie niet (meer) zelf inschatten wat goed 
voor hen is. Zorgmedewerkers helpen hen dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de WZD is daarbij, dat 
onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. En in dat geval moet er een zorgvuldige 
besluitvorming plaatsvinden. De persoon zelf of diens vertegenwoordiger wordt daar steeds bij betrokken. Er moet 
een stappenplan worden gevolgd, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar alternatieven en de keuzes moeten elke 
3 maanden worden geëvalueerd. De Wet raakt zo aan het recht van mensen om hun eigen leven in te richten. Het is 
het dilemma tussen vrijheid en veiligheid. En dit kan al snel leiden tot ethische vragen. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
Gemeenteavond 31 maart 
Om u als gemeente goed op de hoogte te houden van de dossiers die momenteel spelen in onze gemeente heeft de 
kerkenraad besloten maandelijkse een gemeenteavond te organiseren. De data voor deze avonden zullen in de 



Onderweg van april gepubliceerd worden. 
Maandag 31 maart zal het dossier Lichter Besturen met u besproken worden. Marlijn van der Sluis van adviesbureau 
Kerk&Raad is op deze avond aanwezig om tekst en uitleg te geven over de plannen om de bestuursstuctuur van onze 
gemeente eenvoudiger en ‘lichter’ te maken. U wordt van harte uitgenodigd om hierover mee te praten.  
Wilmy Verschoor, scriba 
 
PVD-nieuws: HIGH TEA voor de ouderen 
Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar een gezellige High Tea organiseren voor de senioren van 
75 jaar en ouder van PG-Elst. De organisatie is in handen van de PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst). Zij zullen de 
tafels weer sfeervol aankleden en voor lekkere hapjes zorgen. 
In verband met de inkoop en ruimte-indeling dient U zich vòòr 31 maart op te geven: 
Per mail naar: pvd@pg-elst.nl of via 06-53365094 bij Corrie Brüning. 
De High Tea vindt plaats: woensdag 2 april ’s middags van 14.00-16.00uur in De Ruimte. 
Indien gewenst kan vervoer geregeld worden.  
We zien met belangstelling uit naar uw aanmelding. 
Namens de PVD, Corrie Brüning 
 
Bericht voor deelnemers aan de Iftar maaltijd 
Was u aflopen woensdag aanwezig bij de Iftar maaltijd in De Ruimte? 
Als dank voor de gastvrijheid hebben onze gasten uit de moslimgemeenschap voor iedereen van de PG-Elst die 
aanwezig was een cadeautje gekocht, een mooi spel.  
Helaas is men vergeten dit aan het einde van de avond aan hen uit te reiken. 
Het cadeautje is af te halen in De Ruimte. 
Jaco Schoenmaker 
 
Avondmaal aan huis in de Stille Week 
Met de viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in de Stille Week in het vizier willen wij dit jaar de 
mogelijkheid bieden aan gemeenteleden thuis om brood en wijn te ontvangen. Eén van ons komt dan, op een 
afgesproken tijdstip in de Stille Week, samen met een ambtsdrager op bezoek. In een korte liturgische viering 
(ongeveer 15 minuten) wordt er gedeeld van brood en druivensap. Als een teken van verbinding met de Heer en met 
de gemeenschap die bijeen komt in de kerk. Mocht u door ziekte of door een andere reden niet in staat zijn om in de 
kerk mee te doen met de tafelviering, dan kunt u zich opgeven om het avondmaal aan huis te ontvangen. U kunt dat 
doen bij het kerkelijk bureau: info@pg-elst.nl. Van harte uitgenodigd! 
Wij zullen deze mogelijkheid ook aanbieden bij de overige avondmaalsvieringen die in de rest van dit jaar gepland 
staan: 22 juni, 14 september en 9 november. 
Hartelijke groeten, ds. Jeroen Jeroense en ds. Aafke Zaal 
 
Collecte 1 
KiA - Werelddiaconaat - kerken geven kinderen een toekomst. 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.  
In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op. 
 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘KiA Moldavië + 23 mrt.’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + mrt.’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + mrt.’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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