
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 17 november 2024 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Dick Snijders Collecte 1 Kerstdiner voor alleenstaanden 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2 Kerk 

Opmerking Heilig Avondmaal Collecte 3 Werk aan de Grote Kerk 

 
 
Van de diaconie 
Deze zondag vieren we de maaltijd van de Heer. Diakenen vervullen in een dergelijke dienst een bijzondere rol. 
Delen van brood en ‘wijn’. Bij het ronddelen van het druivensap maken we de laatste jaren gebruik van kleine 
bekertjes. Binnen de diaconie zijn we niet erg gelukkig met de gang van zaken rondom het weer ophalen van die 
bekertjes. We zouden dat graag anders zien. Daarom zullen we deze viering alle aanwezigen vragen hun bekertje 
even bij zich te houden. Om deze zelf weer terug te zetten, aan het eind van de viering bij het verlaten van het koor. 
Daar waar diakenen staan met een plateau. We gaan zien hoe dat verloopt, of dat beter bevalt. We hopen in elk 
geval door kleine stappen steeds wat verbetering aan te brengen. Dat we een inspirerende dienst mogen beleven. 
 
 
Duifjes vouwen bij de koffie 
Doe mee met het december project van de kunstcommissie! 
De duif is een krachtig symbool van vreedzame communicatie, harmonie en eenheid. Hadden we daar maar meer 
van in onze wereld. Dit jaar willen we in december een heleboel vredesduiven in de kerk laten zwermen. Doet u 
mee? Na de dienst van 10 en 17 november gaan we vouwen. Voorbeelden en papier op maat is aanwezig. Wij weten 
inmiddels hoe het moet en helpen u graag.  
Van harte welkom namens de kunstcommissie. 
 
 
Theologisch café: JEREMIA – profeet tegenover de influenzers 
Woensdag 20 november. Plaats: De Ruimte. Inloop: 19.30-20.00 uur. Discussie: 20.00-22.00 uur. 
De meest hartstochtelijke en gekwelde van alle oudtestamentische profeten is Jeremia. Jirmejahu (‘Moge de Ene 
verhogen’) treedt tijdens het bewind van de laatste vijf koningen van het kleine tweestammenrijk Juda op als profeet 
in Jeruzalem (van ca. 645 – ca. 570 v.Chr.). Van jongs af aan (15 jaar!) weet hij zich geroepen om het onontkoombare 
onheil waar zijn land en samenleving op afstevenen onder ogen te zien en zijn volk ervoor te waarschuwen.  
Allerlei prikkelende parallellen met en nijpende vragen uit onze tijd komen via Jeremia aan de orde. 
Rond de stamtafel in De Ruimte gaan we aan de hand van een inleiding van Dick Kruyt met elkaar in gesprek over 
deze klemmende en zeer actuele vragen. Tegelijk zoeken we verkoeling in een glas kloosterbier of iets anders. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
Gedachtenis overledenen 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Ook dit jaar zetten we de kerkdeuren weer open voor een moment van gedenken.  
Op zaterdag 23 november, de zaterdag voor Zondag Voleinding, kunt u van 15.30 tot 17.30 uur een kaarsje 
aansteken, luisteren naar muziek en bieden we een luisterend oor. 
We nodigen u hiervoor van harte uit. 
 
 
Spiritueel café: Oane Visser - ‘De ziel van Rusland’ 
Zondag 24 november. Koor Grote Kerk. Tijd: 19.30-20.00: inloop, 20.00-21.30 uur: lezing/discussie, 21.30: nazit. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/645_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/570_v.Chr.


 

==================================================================================================== 

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email jewi@planet.nl 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

De verhoudingen tussen de wereldmachten is de laatste jaren flink aan het verschuiven. In een aantal lezingen gaan 
gerenommeerde denkers op zoek naar de ‘ziel van’…. Wat drijft deze wereldmachten en hoe kun je ze typeren.  
Deze avond is Oane Visser onze gast. Hij zal ons een inkijkje geven in de ziel van Rusland. Oane Visser studeerde 
antropologie aan de Radboud Universiteit. Hij was daar universitair docent bij de afdeling Antropologie en 
Ontwikkelingsstudies. Zijn onderzoek richtte zich op het zogenoemde ‘land grabbing’ en plattelandsontwikkeling, 
land governance en landelijke sociale bewegingen in Rusland, Oekraïne en de voormalige Sovjet-Unie in het 
algemeen. Sinds 1 januari 2013 is Visser als associate professor verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS).  
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
Concert Geef Licht 
Op donderdagavond 12 december wordt voor de derde keer het concert ‘Geef Licht’ voor 
en met vluchtelingen georganiseerd. Kom luisteren en misschien meedansen op 
donderdag 12 december om 20.00 uur in de Grote Kerk. Joshua & Friends opent het 
concert. De Koerdische Muziekgroep ‘Stran’ dat liedje betekent, sluit het concert af en zal 
de toehoorders in beweging brengen. De Houseband van de PG-Elst treedt op, IJsbrand speelt orgel, Tirza harp en 
Astrid dwarsfluit. Kortom: Muziek uit het Midden-Oosten, Afrika en het Westen zijn in één concert te beluisteren en 
te bewonderen. Voor dit concert werkt de Protestantse Gemeente Elst onder andere samen met VluchtelingenWerk 
Nederland. Noteer de datum vast in je agenda. 
 
 
Collecte 1 
Kerstdiner voor alleenstaanden. Ieder jaar organiseert de Rotary rond de kerstdagen een kerstdiner voor ouderen en 
alleenstaande mensen in Elst.  
Zie ook: https://www.rotary.nl/elstoverbetuwe voor meer informatie 
 
Collecte 3 
Werk aan de grote kerk. Al een aantal jaar is onze gemeente aan het onderzoeken hoe we onze mooie kerk 
toekomstbestendig kunnen maken.  
Zie ook: https://pg-elst.nl/gebouwen/werk-aan-de-grote-kerk voor meer informatie 
 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + nov.’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk +nov.’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’17 nov. + Werk aan de Grote Kerk’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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