
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 27 oktober 2024 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Dick Snijders Collecte 1 KIA: Kameroen 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 KIA: Colombia 

 
‘Aan tafel met vluchtelingen’ woensdag 30 oktober 
Plaats: De Ruimte. Tijd: 18.00-20.00 uur. Samen met vluchtelingenwerk Elst 
organiseert de PG-Elst een ontmoeting aan tafel met vluchtelingen. 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om in De Ruimte aan tafel te gaan. 
De tafel is immers een prima plek om elkaar te ontmoeten. Samen eten brengt 
mensen bij elkaar, aan tafel deel je lief en leed. Daarnaast is samen ‘tafelen’ ook 
altijd heel gezellig. De tafel is ook gelijkwaardig, iedereen zit tijdens een maaltijd 
aan dezelfde tafel. Vluchtelingen koken thuis een maaltijd en nemen die mee naar 
De Ruimte. Gemeente-leden worden uitgenodigd om ook aan tafel te gaan en uit 
eigen keuken iets voedzaams en gezonds mee te nemen.  
Gemeenteleden kunnen zich opgeven bij het kerkelijk bureau. 
Ds. Jeroen Jeroense, Joleen Kruijt, Ria Struijs, Marleen van den Broek 
 
 
Kerkelijk bureau 
Het kerkelijk bureau is gesloten op dinsdag 29 oktober. 
 
 
Orgelconcert 
Op zondag 3 november is het de beurt aan IJsbrand om het orgelconcert te verzorgen. Deze keer zwijgt het grote 
orgel en wordt alle aandacht opgeëist door het Walker-koorogel én het klavecimbel. Op het koororgel speelt 
IJsbrand muziek van twee Franse componisten: van Gabriel Fauré delen uit de bekende ‘Dolly-suite’ en van Maurice 
Duruflé een koraalbewerking op het thema van ‘Veni Creator’. Op het clavecimbel brengt hij muziek van twee Duitse 
componisten te gehore: een Partita van Johann Adam Reincken uit de vroegbarok en van Johann Sebastian Bach, zijn 
Tweede Franse Suite. Het concert begint om 12.00 uur en duurt niet langer dan een uur. Toegang is vrij, maar na 
afloop vindt een collecte plaats.                       
 
 
Overbrengen van de gedachtenisstenen 5 november 
Op dinsdag 5 november om 10.30 uur worden de gedachtenisstenen die nu een vol kalenderjaar of langer in de kapel 
liggen, overgebracht naar de oude doopvont in de Sint Maartenshof, de tuin bij De Ruimte. In een kleine viering in de 
Grote Kerk gedenken we de naasten die ons ontvallen zijn. Vervolgens gaan we naar de tuin. Ook daar is een kort 
moment van aandacht en stilte, met een gedicht en een zegening. Als we de stenen hebben neergelegd, is er tijd om 
elkaar te ontmoeten in De Ruimte. De betrokken families worden zover mogelijk uitgenodigd. Ook andere 
gemeenteleden die dit liturgisch moment willen meemaken, zijn van harte welkom. 
De predikanten 
 
 
Collecte 1 
KIA: Kameroen. De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk 
opzicht en verzorgt daarom o.a. de opleiding van studenten theologie om goede voorgangers te krijgen, die oog 
hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen.   
Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen voor meer 
informatie 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen


 

==================================================================================================== 

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email jewi@planet.nl 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

Collecte 3 
KIA Colombia: vrouwen als vredestichters. In 2016 werd in Colombia een vredesakkoord getekend na 50 jaar 
burgeroorlog. Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden lezen samen de Bijbel en 
verbinden dat aan hun dagelijks leven. Dat inspireert hen om zich ondanks hun pijn en verdriet in te zetten voor 
vrede en verzoening.  
Zie ook: http://kerkinactie.nl/vrouwenincolombia voor meer informatie  
 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + okt.’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk +okt.’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’27 okt. + KIA: Colombia’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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