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MEDITATIE  

 
Hier ben ik 
 
Gedachten bij Lied 962 en bij  
I Korintiërs 15: 12-19, 35-44, 50-58 
 
Hoe kun je uitdrukking geven aan het laatste 
gebed van de mens tegenover zijn Schepper? De 
componist van Lied 962 zocht het in een uiterst 
simpele melodie, die ritmisch niet meer doet dan 
het spreekritme volgen. Het lied is ingetogen en 
bescheiden van toon en tegelijk sterk van 
inhoud. Er spreekt verzoening uit met het eigen 
leven aan mogelijkheden en tekortkomingen, aan 
goed en kwaad, met wat ik heb gedaan en met 
wat me is overkomen. Hier bén ik. De melodie 
laat ons echter zingen: Hier ben ík. Ik ben het, 
deze persoon. Zo richt de ‘ik’ in het lied met alles 
wat hij is zich tot zijn Schepper, een lied van 
aanvaarding en overgave. 
 
En dan, wat verwachten we dan? Is er ook nog 
een bestaan hierna? Uit bijzondere ervaringen 
van mensen valt af te leiden dat het leven meer 
is dan wat we in de regel om ons heen zien. Op 
wat voor wijze zou dat ‘meer’ er dan zijn? Wat 
kunnen we daarover zeggen? Persoonlijk vind ik 
het erg zinnig om te leven in de verwachting  
dat er continuïteit is, een vervolg. Want de  
verwachting geeft ons leven nu al klank en kleur. 
Plat gezegd: voorpret is ook pret. En voorpret, 
bijvoorbeeld voor een vakantie, roept activiteit 
op: je treft voorbereidingen om de vakantie zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Je leest over 
het land of de streek, zoekt op wat er te doen is, 
wat goede accommodaties zijn, enzovoort. Als je 
dat goed doet, hoef je er al bijna niet meer naar 
toe. De vakantie zelf is dan bijna een soort extra. 
 
Zo is het ook met eeuwig leven. Wat we in de 
Bijbel hierover lezen, is uiterst weinig. Daar  
gaat het in het geloof uiteindelijk niet om. Als  
je je goed voorbereid, is het een soort extra.  
Wat we in de Bijbel lezen, zijn beelden. De  
apostel Paulus vergelijkt ons leven en ons  
sterven met het zaaien van een graankorrel.  
Dat is een hoopvol beeld. De zaaier denkt bij het 
zaaien al aan de oogst; de molenaar aan het 

malen en de bakker aan het brood. Zo zouden  
wij - volgens de apostel - in ons leven en sterven 
ook al kunnen denken aan de oogst. Het leven is 
als zaaien, kiemen, vrucht dragen en rijpen. 
 
Volgens Paulus verandert een graankorrel steeds 
van vorm: hij groeit en ontwikkelt. Bij een 
graankorrel komt het één uit het ander voort. 
Maar hij houdt dezelfde essentie. Paulus bedoelt 
als hij in dit beeld spreekt, dat onze wezens  
zullen blijven bestaan en dat we gekend zullen 
worden. Het vergankelijke en sterfelijke leggen 
we af als een jas die we uittrekken, om die te 
verruilen voor een nieuwe jas: een onverganke-
lijk en heerlijk lichaam. Wat onaanzienlijk en 
zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met 
schittering en kracht opgewekt. En zo zijn wij 
het weer, maar hoe en wat - daar is nu niets  
over te zeggen. Het is onvergelijkelijk. 
 
Hoe komt de apostel aan dat beeld? Hij is  
geïnspireerd door het leven, de dood en de 
opstanding van Jezus Christus. Dat alles heeft 
betekenis. In zíjn dood zien wij óns heden, in 
zijn opstánding zien wij onze tóekomst. Samen 
zullen we delen in dit leven, gekend en bemind.  
 
Het zijn mooie woorden, mooie beelden, hoop-
volle gedachten. Toch blijven we diep getroffen 
als een geliefde ons ontvalt. Een lege plaats, 
eenzaamheid, afgebroken leven, stroom van  
liefde die je niet meer geven kan, zodat je  
dreigt te verstikken in jezelf. Wanneer wij 
ondanks alles over voltooiing spreken, over  
heerlijkheid en eeuwig licht, wissen we het  
verdriet niet uit. We grijpen ermee boven  
onszelf uit om onszelf op te trekken. Zodat er 
niet alleen verdriet is, maar ook hoop, ondanks 
de afgrond ook een bodem onder ons bestaan, 
ondanks het einde iets om naar uit te zien. 
ds. Dick Snijders 
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KERKDIENSTEN  

 
zondag 3 november       Dankdag voor gewas en  
                                  arbeid 
10.00 uur KERK              Ds. P.J.G. Jeroense 
                                  organist: D. Luijmes 
10.15 uur TERTZIO           ds. A. Jensma 
                                  organist: P. de Leeuwerk 
 
12.00 uur KERK               Orgelconcert 
                                   
19.00 uur KERK              Ds. T. Nielen 
                                  Ademviering 
                                  organist: D. Luijmes 
 
zondag 10 november      
10.00 uur KERK              Ds. P.J.G. Jeroense 
                                  organist: IJ. ter Haar 
 
20.00 uur KOOR KERK        Spiritueel Café  
                                  Ds. P.J.G. Jeroense 
 
donderdag 14 november   Overbrengen  
9.15 uur KERK                gedachtenisstenen  
 
zondag 17 november     Doopviering 
10.00 uur KERK              Ds. D.J.A. Snijders 
                                  organist: J. Jansma  
10.15 uur TERTZIO           pastor John Rademakers 
                                  organist: M. de Does 
 
zondag 24 november     Ds. P.J.G. Jeroense  
10.00 uur KERK               en Ds. D.J.A. Snijders 
12+groep                      Zondag Voleinding 
                                  organist: IJ. ter Haar 
                                  m.m.v. SMKK 
 
16.00-17.00 uur KERK      Kind op schoot  
                                  bijeenkomst 
 
zondag 1 december       Eerste Advent 
10.00 uur KERK              Ds. D.J.A. Snijders 
                                  organist: IJ. ter Haar 
10.15 uur TERTZIO            pastor John Rademakers 
                                  organist: Nel Pieper 
 
19.00 uur KERK              Ds. D.J.A. Snijders 
                                  Ademviering 
                                  organist: IJ. ter Haar

 
 
Bijbelleesrooster november 2019 
3 november             Lucas 19:1-10  
10 november            Psalm 101  
17 november            Lucas 20:27-40  
24 november            Lucas 21:5-19  
     

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Ademviering 3 november en 1 december 
Een ademviering - inademen, opademen,  
uitademen - op adem komen. Rust vinden,  
bezinning, inspiratie. Mooie ‘kleine’ liederen.  
Een stilte die twaalf minuten duurt.  
Een verademing. De ademviering begint om  
19.00 uur in de Grote Kerk. 
Dick Snijders 
 
 
Zondag 10 november: 
‘Wie is gevlucht heeft een naam en een gezicht!’  
 
Voorbereiding zaterdag 9 november: 10.00 uur 
stamtafel! 
 
De week van 4 tot en met 10 november organise-
ren we als gemeente de ‘Over Grenzen Week’.  
Doel hiervan is het verlagen van drempels om 
contacten te zoeken en te onderhouden met 
vluchtelingen en ontheemden binnen de kerke-
lijke gemeente en de lokale gemeenschap. Dit 
doen we op verschillende momenten in de week 
en op verschillende manieren: maaltijd, film, 
debat, dans, muziek, gesprek, enzovoort.  
 
Zondagmorgen 10 november willen we verschil-
lende zaken die we hebben geleerd, ontdekt  
ervaren in de viering naar voren brengen. 
Natuurlijk met muziek, lied, bijbel en gebed, 
maar ook door gesprek, verhalen en ervaringen. 
Een viering waarin veel mensen aan mee zulken 
werken. Bijzonder is ook dat we de viering op 
zaterdag met mensen die dat willen gaan voor-
bereiden. Mocht u zelf ideeën hebben, of iets  
van de voorafgaande week willen delen, geef  
het even door! Of beter nog, schuif je aan bij de 
stamtafel op zaterdag 9 november om 10.00 uur. 
Er is dan niet alleen koffie en thee, maar ook alle 
ruimte om de viering vorm te gaan geven. 



Martin Buber meent dat ieder mens zich regel- 
matig een vluchteling op aarde voelt. Het  
vluchteling zijn van het volk Israël is een  
metafoor voor ons niet thuis kunnen zijn. De 
ballingschap is een beeld voor mijn balling-
schap. Thuis zijn, thuis raken in jezelf, in je 
sociale context, in je geloof, is een lastig ding. 
Voor ons allemaal geldt, dat het broodnodig is 
voor ons welzijn dat we worden gezien. Deze 
zondagmorgen willen we elkaar eens extra ‘in het 
gelaat zien en een naam en een gezicht geven’. 
Zien hoe het met ons gaat. Hoe we ons voelen, 
dit doorbreekt onze ballingschap en vreemdeling 
zijn.  
 
Mocht je niet kunnen, maar wel ideeën hebben, 
mail ze even door! 
Of vertel het tijdens de Over Grenzen Week! 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
Spiritueel café, zondag 10 november 
Mechteld Jansen 
‘Het volgende christendom’.   
Plaats: Koor Grote Kerk 
Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee 
       20.00-21.30 uur: lezing/discussie 
       21.30 uur: nazit 
 
Het spiritueel café organiseert ook dit jaar  
weer drie bijzondere bijeenkomsten. De avonden 
waarin we het grensgebied tussen religie en  
cultuur willen opzoeken mogen zich op een 
gestaag groeiende belangstelling verheugen.  
Het spiritueel café wil een ontmoetingsplek  
zijn, waarin verschillende vormen van geloof, 
beleving en spiritualiteit een plaats mogen  
krijgen. 
 
Deze avond is Prof. Dr. Mechteld Jansen onze 
gast. Ze zal ons meenemen naar gedachten over 
een volgend christendom. Een nieuw denken en 
geloven. 
Wereldwijd en in Nederland is het christendom, 
de kerk en de theologie zich aan het veranderen. 
Dat gaat in rap tempo. En zeker niet overal op 
dezelfde manier. Daarom spreken we tegenwoor-
dig over bijna alles in het meervoud: christiani-
ties (vormen van christelijkheid), theologies 
(verschillende theologieën). Wat betekent dat 
voor de herkenbaarheid, de verbondenheid en de 

spiritualiteit? Mechteld Jansen is sinds december 
2014 rector van de Protestantse Theologische 
Universiteit, tevens is zij hoogleraar missiologie 
aan dezelfde universiteit. Als missioloog is ze 
geïnteresseerd hoe het Bijbelse verhaal steeds 
weer nieuwe gestalten aanneemt. We moeten 
niet terugkijken naar hoe christendom en kerk 
steeds meer verdwijnen uit Nederland – die  
feiten zijn wel bekend. Ze is vooral nieuwsgierig 
naar wat er in de wereld van christendom, kerk 
en religie juist aan het ontstáán is. Kan de  
christelijke traditie iets nieuws baren en waar 
zien we dat dan? Welke tendensen zijn  
hoopgevend? 
ds. Jeroen Jeroense 
 
Overbrengen van de gedachtenisstenen  
14 november 
Op donderdag 14 november om 9.15 uur  
worden de stenen die nu een jaar of langer in  
de gedachteniskapel liggen, overgebracht naar  
de Sint Maartenshof, bij de doopvont. In een  
kleine viering in de Grote Kerk gedenken we  
onze naasten. Vervolgens gaan we naar de tuin. 
Ook daar is een kort moment van aandacht en 
stilte, met een gedicht en een zegening. Als de 
stenen zijn neergelegd, is er tijd om elkaar te 
ontmoeten in De Ruimte. De betrokken families 
zijn voor zover mogelijk uitgenodigd. Ook 
gemeenteleden die dit liturgisch moment  
willen meemaken, zijn van harte welkom. 
De predikanten 
 
Doopviering 17 november 
De eerstkomende doopviering is op zondag  
17 november. Je kunt je daarvoor bij mij  
aanmelden (zie adresgegevens achterin).  
De voorbereidingsavond is op maandag  
11 november om 20.00-21.30 uur in De Ruimte. 
ds. Dick Snijders 
 
Zondag voleinding 24 november 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken 
we om. We gedenken wie ons zijn ontvallen. De 
mensen met wie we het leven hebben gedeeld. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken 
we ook vooruit. Wat verwachten we voor de tijd 
die komt? Wat verwachten we in Gods licht? Zo 
heeft deze viering een dubbel karakter, opdat  
we kracht zullen ontvangen en troost. 
ds. Dick Snijders 
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elke werkdag                     Morgengebed 
9.00 uur                           info: Dick Snijders 
De Ruimte                           
 
elke maandagavond           Kring Hebreeuws 
18.30-20.00 uur                 info: Nel Pieper 
De Ruimte                           
 
elke woensdagmorgen        Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur                  info: Mien Floors 
De Ruimte                           
 
elke donderdagavond         Eten en ontmoeten 
18.00-19.30 uur                 info: Dick Snijders 
De Ruimte                           
                                        
19.45-22.00 uur                 Sint Maartenskerkkoor 
Onder de Toren                   info: Marien van Wier 
 
elke vrijdagmorgen            De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur                 info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte                           
 
vrijdag 1 november            Ruimtewandeling 
13.00 uur                          info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maandag 4 november      Raphaëlgroep, rouwverwerking 
19.00-21.00 uur               info: Janine Kallen 
De Hoeksteen                   
 
dinsdag 5 november        Raphaëlgroep, rouwverwerking 
14.00-16.00 uur              info: Janine Kallen 
Parochiecentrum Bemmel    
 
maandag 11 november    Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur              info: Djoke Schotman 
De Ruimte 

15.00-16.30 uur              Gelukkig ouder worden 
De Ruimte                       info: Jeroen Jeroense  
 
20.00-21.45 uur               Wat je leest ben je zelf 
De Ruimte                       info: Bert Verbeek 
 
20.15-21.15 uur              Christelijke meditatie 
De Ruimte daarna Kerk      info: Dick Snijders 
 
dinsdag 12 november      Wat je leest ben je zelf 
20.00-21.45 uur              info: Bert Verbeek 
De Ruimte 
 
woensdag 13 november   Theologisch café 
20.00-22.00 uur              info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 
 
donderdag 14 november  Engelen 
20.00-21.30 uur              info: Dick Snijders 
De Ruimte 
 
maandag 18 november    Vrouw in Kerk & samenleving
14.00-16.00 uur              info: Janine Kallen 
De Hoeksteen                   
 
20.00-21.30 uur              Het evangelie volgens Marcus
De Ruimte                       info: Dick Snijders 
 
dinsdag 19 november      Creatieve avond Actie  
19.30 uur                        Schoenendoos  
De Ruimte                       info: Annemieke van de Kaa 
                                      
woensdag 20 november   Themamiddag  
14.00-16.00 uur              seniorenpastoraat 
De Hoeksteen                  info: John Rademakers  
 
                                     Filmavond 
18.30-19.30 uur              maaltijd 
20.00 uur                       film 
De Ruimte                       info: Jeroen Jeroense 
 
donderdag 21 november  Zinnige lunch 
12.00-13.00 uur              info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte                        
 
maandag 25 november    Raphaëlgroep, rouwverwerking 
19.00-21.00 uur              info: Janine Kallen 
De Hoeksteen                   
 
14.30-16.00 uur              Spelletjesmiddag 
De Ruimte                      info: Djoke Schotman
 
20.15-21.15 uur              Christelijke meditatie 
De Ruimte daarna Kerk      info: Dick Snijders 
                                     
dinsdag 26 november      Raphaëlgroep, rouwverwerking 
14.00-16.00 uur              info: Janine Kallen 
Parochiecentrum Bemmel    

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN NOVEMBER 2019

 
Maandag 4 tot en met zondag 10 november,  
Over Grenzen week 
‘Wie is gevlucht heeft een naam en een gezicht’ 
Maandag en dinsdag zijn er besloten avonden 
met en voor statushouders en hun contacten. 
Op woensdagavond en donderdagavond bent u 
van harte uitgenodigd om te komen bij  
informatieve bijeenkomsten. 
Op woensdagavond 6 november om 20.00 uur in 
De Kerk, Winteravondgast Dieuwerke Luiten,  
donderdag 7 november om 20.00 uur filmavond 
in De Ruimte en vrijdag 8 november vanaf 19.30 
uur Kleurrijk dansen, ook in De Ruimte.  
Voor meer informatie kunt u Leren en Inspireren, de website 
en het oktobernummer van Onderweg raadplegen. 



Kerk op schoot 24 november 
Beleef het verhaal van de Ark van Noach met  
al je zintuigen. Laat kinderen (0-6 jaar) op  
een speelse manier kennismaken met de kerk  
en ontmoet elkaar op een informele manier 

Zondag 24 november in de kerk van 16 uur tot  
17 uur. Inloop 15.30 uur met koffie, thee en 
limonade. 
Neem je eigen dierenknuffel mee! 
Gerdien van Prooijen 
 

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN     
BIJEENKOMSTEN NOVEMBER 2019 
 
Eten en ontmoeten 
Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig. 
Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil 
eten met 
vrienden. Nu 
kan het er 
zomaar van 
komen! Elke 
donderdag om 
18.00 in De 
Ruimte. Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 
uur op de woensdag voor de donderdag dat je 
mee wilt eten bij het kerkelijk bureau even 
weten dat je komt. Na afloop gaat er een  
mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.  
ds. Dick Snijders 
 
Over Grenzen Week 4 tot en met 10 november 
In de vorige Onderweg las u over het programma 
van de Over Grenzen Week: veel te beleven. Via 
de Blikvanger kreeg u de laatste weken ook de 
nodige informatie. Ook de lokale pers heeft de 
week opgepikt. 

Als organiserende werkgroep zijn we geraakt  
door de problematiek rondom de ontheemde,  
de mens op de vlucht. Regelmatig wordt hier 
gedacht in het schema van ‘wij’en ‘zij’. Dit lost 
niets op, integendeel. Je komt niet bij elkaar, 
zowel letterlijk als figuurlijk. Juist in de  
ontmoeting gaat de ander voor je leven en 
bewustwording is hierbij een kernwoord: wat 
speelt er dichtbij en wat veraf? Denk aan de 
Winteravondgast en de film Capharnaum. 
Daarnaast willen er elkaar ontmoeten op een 
gezellige avond en bij de zondagse viering. We 
hopen velen van u te ontmoeten tijdens de Over 
Grenzen Week. Voor meer informatie kunt u Leren 
en Inspireren raadplegen en de website en ook 
het oktobernummer van de Onderweg. 
Arjen Dijkstra en Jan Luiten  

Wie is gevlucht, heeft een naam en een gezicht 
 
Gelukkig ouder worden 
Plaats: De Ruimte 
Tijd:15.00-16.30 uur 
Maandag 11 november 
 
Tegenwoordig worden mensen steeds ouder. 
Prachtig want het leven is de moeite waard.  
Maar oud worden kent ook zijn beperkingen en 
grenzen. En die zijn best lastig. Oud worden gaat 
immers gepaard met lichamelijke achteruitgang. 
Toch is het een uitdaging om deze levensfase  
als een kans te zien om het leven nog verder te 
verdiepen. Het is een kunst op zich om gelukkig 
oud te worden, maar hoe geef je dit vorm? Wie 
op een goede manier de fase van het oud worden 
ingaat zal het als een verrijking ervaren. Oud 
worden biedt ook de mogelijkheid om dat wat 
onvoltooid is gebleven te voltooien. Tijdens  
een aantal middagen willen we aan de hand van 
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gedichten, ervaringsverhalen en film de fase  
van het oud worden verkennen. Opdat het een 
gelukkige tijd kan worden. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn onder andere: ‘levensvreugde’, 
‘eenzaamheid’, ‘verdieping’. Daarnaast wordt de 
middag in januari besteed aan het thema 
‘Dementie’. Deze middag zal de korte film ‘Uit  
de tijd’ worden vertoond als opmaat voor het 
gesprek. Deze middag zal eerder starten dan 
gebruikelijk. Daarover volgt later informatie. 
ds. Jeroen Jeroense 
 
Christelijke meditatie 
Gedachten gaan alle kanten uit. Dat kan ver- 
warrend zijn. In de meditatie concentreren we 
ons op iets kleins: de adem of een enkel woord. 
Mediteren is bidden zonder woorden. Openstaan 
voor wat tot ons komt. Openstaan voor de Geest 
van God. De Geest van God die van buiten ons 
komt en die in ons leeft.   
 
We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in De 
Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie en 
gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in het 
koor van de kerk te mediteren. De kachel is uit, 
er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch goed 
zijn om warme sokken of een deken mee te 
nemen. Data: 11 en 25 november. 
ds. Dick Snijders 
 
Theologisch café 
Woensdag 13 november: ‘Onmatigheid’ 
Plaats; Stamtafel ‘De Ruimte’ 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
 
Het theologisch café opent voor het vierde sei-
zoen haar deuren voor een inspirerend gesprek. 
In het theologisch café wordt in informele set-
ting gesproken over theologische vragen. Juist 
het gesprek staat centraal. Het samen delen van 
ervaringen en ideeën brengt verheldering. Voor 
iedere avond wordt een thema gekozen. Over  
dit thema wordt een ‘praatstuk’ geschreven dat 
vooraf op de website wordt gezet. Het is niet 
noodzakelijk om deze tekst te lezen om aan het 
café deel te nemen. De afgelopen jaren is er aan 
de stamtafel een vrolijke oecumenische mix  
ontstaan van bezoekers aan het café. Inspirerend 
om met respect elkaars geloofsvragen te delen. 
Tijdens de pauze wordt er een heus kloosterbier 
geschonken 

Dit seizoen duiken we in de ‘zeven hoofdzonden’. 
Een prikkelend en uitdagend onderwerp, want  
wat betekenen ze voor ons vandaag de dag?  
Deze avond gaan we nader in op de zonde van  
de ‘Onmatigheid’. Je kunt je afvragen of wij  
westerlingen met onze over consumptie sowieso 
al niet aan ‘onmatigheid’ lijden. Leven we niet in 
een ‘onmatige’ cultuur? De welvaart die we hier 
hebben gaat ten koste van natuur en milieu. De 
mate waarin we gebruik maken van delfstoffen 
gaat de grenzen van moeder aarde te boven. 
Onmatigheid in het groot en het klein. In ieder 
geval weer een boeiend onderwerp om aan de 
stamtafel te behandelen. Een heel ‘onmatig’ 
levend en denkend figuur was Maarten Luther. 
Zijn onmatigheid leverde wel het theologische 
vuurwerk dat een omwenteling teweegbracht.  
Dus ja. Onmatigheid kan ook iets ten goede 
keren. 
Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Dick Kruyt, Jeroen 
Jeroense 
 
Engelenavond 
Engelen spelen in de Bijbel een belangrijke rol 
als boodschappers tussen God en mens. Mensen 
kunnen voor elkaar als een engel zijn door iets 
goeds te doen. Ook zij leggen zo een verbinding 
met God voor elkaar. Engelen worden wel gebruikt 
als metafoor voor een boodschap die mensen 
ontvangen, zonder dat er een boodschapper  
herkenbaar is. Dat staat het bestaan van echte 
engelen echter niet in de weg, zoals het bestaan 
van romanfiguren het bestaan van echte personen 
niet ontkracht. Integendeel, een romanfiguur 
ontleent zijn kracht juist aan het bestaan van 
echte personen. Misschien is dat met een engel 
ook wel zo.  
 
Hinke Bakker van engelenpraktijk Mihira  
ervaart engelen in het dagelijkse leven. Zij  
houdt engelenreadings en -healings. Zij zegt:  
‘De Engelen zijn op mijn pad gekomen. Ik ontving 
berichten van Aartsengel Michaël, dat was heel 
bijzonder. De bewustwording van aanwezigheid 
van de Engelen en gidsen heeft mijn leven  
verrijkt.’ Hinke laat ons graag delen in de  
inzichten die zij heeft ontvangen. 
 
De Engelenavond is op 14 november om  
20.00-21.30 uur in De Ruimte. 
ds. Dick Snijders 
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Marcuskring  
Op 18 november is er de kans om het 
Marcusevangelie te bespreken met elkaar. We  
zijn toe aan Marcus 7 vanaf vers 24. Intrigerend 
en veelzeggend. Het gaat over de binnenkant  
en de buitenkant, de kern en de rand. Nieuw  
instromen is geen bezwaar. Het helpt wel als je 
de tekst van tevoren thuis leest. We gebruiken 
de Nieuwe Bijbelvertaling. De kring begint om 
20.00 uur en vindt plaats in De Ruimte. 
ds. Dick Snijders 
 
Creatieve avond voor de actie Schoenendoos 
Dit voorjaar zijn we al begonnen met etuis 
maken voor de actie schoenendoos. Hier is  
vanuit de organisatie om gevraagd. 
Zelf hebben we ook een aantal leuke  
patroontjes voor eenvoudige knuffels gemaakt. 
Op dinsdag 19 november gaan we hier weer mee 
aan de slag. 
Heb je zin om mee te helpen knippen, spelden 
en naaien kom naar De Ruimte. Als je wilt naaien 
graag je eigen naaimachine meebrengen. 
Ben je meer van het scheuren, knippen en  
plakken kom dan ook. Er zijn ook dozen te 
beplakken. 
We beginnen om 19.30 uur. Voor die tijd staat  
de koffie klaar. 
Met een vriendelijke groet, 
Ina Schoenmaker en Annemieke van der Kaa  
u. 
ds.Jeroen Jeroense

Heeft u even tijd? 
Heeft u hem al gezien, de nieuwe ‘Leren & 
Inspireren’? Ook dit jaar boordevol leuke,  
interessante en mooie activiteiten. Er is deze 
periode weer genoeg te doen.  
Voor de gastvrouwen en gastheer geldt dit ook. 
Alleen is het aantal niet altijd toereikend. En 
zo’n plek als De Ruimte verdient het toch om 
gezamenlijk gedragen te worden. Zouden we 
daarom een beroep op u mogen doen? U verzorgt 
dan de koffie en thee bij binnenkomst en in de 
pauze. En soms nog een drankje na afloop. De 
activiteiten vinden op verschillende momenten 
plaats en u kunt altijd aangeven of u in de  
gelegenheid bent.  
Een mooie manier om een bijdrage te leveren 
aan onze mooie gemeenschap.  
Ik hoor graag van u.  
John Patrick van der Kaa 
Facilitair Coördinator De Ruimte 
06 - 2289 2782,  deruimte@pg-elst.nl



UIT DE GEMEENTE 
In memoriam H.J. Hofman 
Op 6 oktober is overleden Hendrik Johan Hofman 
(Henk), in de leeftijd van 88 jaar. Henk woonde 
samen met zijn vrouw Klaske in Elst. Bijna acht 
jaar geleden zijn Henk en Klaske vanuit Zetten 
verhuisd naar Elst. Het ging Henk aan het hart 
om het huis waarin hij zijn hele leven had 
gewoond los te laten. Het ging hem aan het hart 
om uit Zetten weg te gaan. Iedereen kende hem 
daar; hij  
had zoveel contacten vanuit de drogisterij, de 
winkeliersvereniging, de antiekhandel en antiek-
taxaties. Het antiek had echt zijn hart. ‘Kijk  
eens naar hoe dat gemaakt is …! Vind je dat  
niet prachtig?’ Henk hield van gezelligheid en  
warmte en bracht dat ook met zich mee.  
Op 10 oktober vond de uitvaartdienst plaats in de 
Grote Kerk. Henk wilde een viering in het teken 
van vreugde en verwachting. Hij had zelf de  
liederen uitgekozen, en de Bijbeltekst over de 
thuiskomst van de verloren zoon. Een tekst die je 
niet zo gauw bij Henk zou kiezen. Een losbandig 
leven heeft hij niet geleid. Het was met name om 
dat ene vers: 
‘Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. 
Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, 
viel hem om de hals en kuste hem.’ 
Een beeld van zoveel liefde. Hij zag voor zich hoe 
zijn reeds overleden familie op hem wachtte aan 
gene zijde. Het zou heerlijk zijn. Dat gaf hem 
kracht. En zo mogen ook wij Henk aan de liefde 
van de Vader toevertrouwen. 
We wensen Klaske, de kinderen en kleinkinderen 
de kracht toe om het verlies te dragen. 
ds. Dick Snijders 
 
 
In memoriam P.J. Reinink-Lieben 
Op 8 oktober is overleden Petronella Jurgina 
Reinink-Lieben (Nel), in de leeftijd van 84 jaar. 
Nel woonde samen met haar man Leen in 
Bemmel. Nel was goed gereformeerd opgegroeid, 
met alles wat daarbij hoorde. Tegelijk heeft ze 
zoals veel gereformeerden de ontwikkeling van 
het geloof meegemaakt, waardoor alles aan het 
schuiven raakte. Ze was nuchter, dacht in oploss-
ingen. Bewogen met de natuur, met alles wat 
leeft, ze had een diepgewortelde voorkeur voor 
homeopathie. Huisvrouw, moeder, opvoeder van 
de kinderen,  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341, 
dick-snijders@pg-elst.nl 

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,  
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF- EN LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid  zich op te geven voor de 

 Lief- en Leedbrief. 
De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde 

gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



de kracht achter Leen. Nel was erg zorgzaam, een 
geboren verpleegster - wat ze nooit geworden is. 
Ze hielp nieuwe Nederlanders inburgeren en ze is 
scriba geweest van de Gereformeerde Kerk in 
Elst. 
Op 10 oktober vond de uitvaartdienst plaats in 
de Theaterkerk in Bemmel. Vanuit haar bewogen-
heid met de natuur, de vogeltjes en de bloemen, 
heb ik gesproken over Matteüs 6: 25-34. Het 
leven heeft zin in zichzelf. We hoeven geen grote 
prestaties te leveren of aansprekende resultaten 
te behalen. 
Eén leven tegelijk, één dag tegelijk, één ding 
tegelijk. Geen zorgen voor de dag van morgen. 
Door je zorgen te maken leef je geen dag langer. 
Beleef daarom elke dag en elke dag ten volle. 
Richt je op Gods nieuwe wereld, wijd daar je 
energie aan. Gods nieuwe wereld licht telkens  
op als we daar vorm aan geven, in ieder goed 
moment van aandacht, van liefde en warmte.  
Nel heeft zeker ook aandacht, liefde en warmte 
gegeven en we vertrouwen haar toe aan de 
hoede van de Eeuwige. 
We wensen Leen, de kinderen en kleinkinderen 
de kracht toe om het verlies te dragen. 
ds. Dick Snijders 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 9 november hoopt mevr. B. Pols, 91 jaar te 
worden. 
Op 10 november hoopt mevr. S. Tap – Doeze 
Jager,  90 jaar te worden. 
Op 10 november hoopt mevr. J.C. Kalfsbeek,  
91 jaar te worden. 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
Bedankt 
Bloemengroet  
Wat een geweldige verassing! 
Ik wil iedereen bedanken die mij per telefoon  
of op een andere wijze contact met mij hebben 
gezocht. Bij mij is namelijk reuma geconstateerd. 
De prachtige bloemen van de kerk en de  
geschreven kaart en namen van zoveel mensen 
hebben mij heel goed gedaan.  
Vriendelijke groet,  
Gre Vlugt-Buitenhuis 

Even voorstellen …….. 
Het is zondagmiddag 20 oktober 2019 als ik dit 
schrijf. Ik ben nog helemaal vol van de dienst, 
gelaafd en gevoed. Vanochtend maakten we voor 
het eerst een avondmaalsviering mee in de kerk 
in Elst. Tjonge, wat een feest, de hele gemeente 
in het koor. Dirk op het orgel en IJsbrand als 
aanvoerder van het projectkoor G-noot. Hier en 
daar een bekend gezicht in de grote kring; De 
vader van Marleen, meneer van Nes, de moeder 
van Ilse en de meester van Elst. U leest het al, 
we kennen nog niet alle namen.  
 
Wij nemen onze plaats inmiddels ook in uw  
midden. Soms wat schoorvoetend, soms wat 
zekerder. Het helpt dat Sophia bij The Meeting 
zit en daardoor veel contacten op doet. U zult 
zich waarschijnlijk ook afvragen wie wij zijn. U 
heeft ons wellicht de afgelopen maanden al eens 
in de kerk of De Ruimte gezien. Graag stellen wij 
ons aan u voor. Wij zijn Jan en Hester Liebeton. 
Wij wonen in Arnhem Zuid. En zijn sinds juli 
ingeschreven in de Protestantse Gemeente Elst. 
Hiervoor kerkten we in Arnhem Noord. Het hoe 
en waarom we zijn overgestapt is te lang om hier 
in Onderweg uit te leggen, maar doen we graag 
bij de koffie of thee na de dienst. Sophia kent u 
vast wel. Zij was het meisje dat gitaar speelde 
tijdens de overstapdienst in juni.  
Ons gezin is echter veel groter dan ons drieën. 
We zijn met z’n achten. Op de foto staan al onze 
kinderen en een schoondochter-to-be, Femke, die 
al drie jaar bij onze familie is. 

Van links naar rechts: Jan, Colijn, Roemer, Sophia, 
Judah, Femke, Ernest en Hannah. 
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Onze grote kinderen wonen inmiddels op zichzelf 
omdat ze studeren in Rotterdam, Delft, Leiden en 
Nijmegen. Wellicht dat ze eens meekomen op een 
zondag als ze thuis zijn. 
We zijn erg blij dat we in de kerk in Elst gemeen-
telid zijn geworden. We voelen ons enorm  
welkom. En wat een mooie en leuke activiteiten 
zijn er te doen. We genieten bijna elke maand 
van de ademviering, Sophia gaat elke woensdag 
naar The Meeting, we proberen snel een keer  
aan te sluiten bij een filmavond en natuurlijk  
de zondagse viering. Het is elke keer weer een 
verrassing wat Dick of Jeroen voor ons in petto 
hebben. Jan en ik zijn inmiddels als hulpouder 
betrokken bij The Meeting. Kortom we genieten 
en voelen ons gezegend!  
We hopen u te ontmoeten in De Ruimte of 
gewoon in de kerkbank. 
Hartelijke groet, Jan en Hester Liebeton 

KERKENRAAD 

KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2020 
Nog even en het is weer zover, de Actie 
Kerkbalans komt er aan.  
De actie Kerkbalans wordt in 2020 gehouden in 
de periode van 18 januari tot en met 1 februari 
2020. Het motto is: ‘Geef voor je kerk’. 
 
OPROEP: We hebben dit jaar weer medewerkers 
nodig die de deuren langs gaan om onze kerk-
balansfolder te brengen en binnen ongeveer  
twee weken het antwoord weer op te halen.  
Wilt u ook meedoen? Het is leuk om op een  
andere manier gemeenteleden te ontmoeten.  
Graag opgeven bij ondergetekenden. Ook hier 
geldt ‘Vele handen maken licht werk’. 
Voor degenen die al hebben toegezegd mee te 
willen werken: de uitgifte van uw ‘wijk’ is op 
donderdagavond 16 januari en de inleveravond  
is donderdag 6 februari in De Ruimte. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Arie Kattouw tel. 0481 - 356501 
en Huib Weernekers tel. 0481 - 371320 
 

CPO COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
Kerkambassadeurs 
In de vorige Onderweg stond een fors stuk over 
Kerkambassadeurs. Het wat en waarom hadden  
een belangrijke plaats daarin. Nu is het vooral 
het wie en het wanneer. 
Het doel was om acht enthousiaste gemeente-
leden te vinden die deze groep willen gaan 
bemensen. Ze zijn er: Anja Bos, Rini van der 
Zwan, Riet Beerhorst, Jacqueline Kampen, Bert 
Verbeek, Martin Boschloo, Kees van Nes en Arjen 
Dijkstra. Inderdaad keurig verdeeld: vier dames, 
vier heren. 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd  
aan de inhoud van de kennismakingsset: welke 
documentatie geven we mee, naast Onderweg en 
Leren & Inspireren informatie over kenmerkende 
zaken als de orgels, het Jeugdwerk, De Ruimte  
en de tuin, het Kerkmuseum en een nieuwe  
kerkfolder. 

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

SUGGESTIES NIEUWE HEILIGENBEELDEN?

Het lijkt hier wel een beeldenstorm!
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Op zondag 3 november staat de eerste kerk-
ambassadeur in de torenhal. Dit is de officiële 
start. In De Blikvanger staat vanaf dat moment 
dat er een kerkambassadeur is. Zit er iemand, 
voor u onbekend, naast u in de kerkbank, maak 
hem of haar attent op de kerkambassadeur bij 
het verlaten van de kerk. De ervaringen van de 
eerste periode zullen zeker bijdragen aan een 
passende werkwijze: de laatste puntjes op de  
i dus eigenlijk. Mocht u nog tips of aandachts-
punten hebben: aarzel niet één van de  
kerkambassadeurs of ondergetekende aan te  
spreken. We zijn immers allemaal toch een  
beetje kerkambassadeur………….. 
Jan Luiten (voorzitter CPO) 
 
Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD) 
Op 25 september jongstleden hield de PVD haar 
eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen in  
De Ruimte.  
De avond, met het thema ‘Engelen’, werd  
geopend en ingeleid door ds. Dick Snijders. 
Daarna werden in groepjes en later gezamenlijk 
de ervaringen en ideeën gedeeld, ook in relatie 
tot het bezoekwerk. 
Verder namen we afscheid van 2 PVD-sters, 
namelijk mevr. Joke Luijpen en mevr. Anneke van 
Romondt; mevr. Luijpen is maar liefst 37 jaar bij 
de PVD betrokken geweest! Uiteraard ging het 
afscheid vergezeld van een bloemetje. 
De eerstvolgende vergadering is op woensdag  
22 januari 2020. 
Namens de PVD, 
Gea Dijkstra 

links Anneke Romondt en rechts Joke Luijpen 

DIACONIE 
 
Grote inzamelingsactie voor de voedselbank 
Elst, dat doen we samen. 
Na het enorme succes van vorig jaar (140  
bananendozen vol met boodschappen en vele 
warme en enthousiaste reacties van gemeente-
leden) organiseren wij ook dit jaar een grote 
inzamelingsactie voor de voedselbank in Elst.  
 
Vorig jaar organiseerden wij deze actie samen 
met de Interact (de jongerentak van de Rotary 
Elst Over Betuwe) bij twee supermarkten in  
Elst (Jumbo en Albert Heijn). Dit jaar is de  
nzamelingsactie sterk uitgebreid. Wij staan  
nu bij alle vijf supermarkten (beide Jumbo’s, 
Albert Heijn, Aldi en Lidl Oosterhout) en doen 
dit samen met alle Elster geloofsgemeenschap-
pen (Molukse, katholieke en protestantse kerk), 
de Interact en mogelijk met u als vrijwilliger.  

 
Uw bijdrage voor de voedselbank Elst op       
14 december 
Op zaterdag 14 december kunt u naast uw eigen 
boodschappen bij uw supermarkt ook iets kopen 
voor mensen die afhankelijk zijn van de voedsel-
bank in Elst. Dit mag van alles zijn en iets dat 
past bij uw portemonnee. Uw bijdrage is van 
harte welkom.  
Wij zorgen ervoor dat de artikelen die u koopt bij 
de voedselbank worden afgeleverd. 
 
Meedoen als vrijwilliger? Dat kan, graag zelfs 
Wilt u naast het geven van enkele artikelen als 
vrijwilliger meedoen aan deze actie dan juichen 
wij dat van harte toe. Wij staan zaterdag 14 
december in twee tijdsbestekken van vier uur 
(9.00-13.00 uur en 13.00-17.00 uur) in alle vijf 
supermarkten in Elst/Oosterhout. Per tijdsbestek 
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zijn wij met zes mensen aanwezig (twee om 
klanten te informeren bij binnenkomst, twee bij 
de kraam in de winkel met voedselbankartikelen 
en twee mensen voor de inname van de artike-
len). Totaal hebben wij dus zestig mensen (jong 
en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor een shift van 
4 uur) is van harte welkom. Als je het leuk vindt 
om te helpen geef je dan uiterlijk 30 november 
op bij gemeentediaken Wichert van Olst met  
vermelding van je naam en eventuele voorkeur 
van tijd en supermarkt. 
 
Samen staan we sterk voor de mensen die 
gebruik moeten maken van de voedselbank Elst. 
Wij hopen van harte dat deze oecumenische 
actie een groot succes wordt.  
Alvast veel dank voor uw hulp en bijdrage. 
namens de diaconie, 
de gemeentediakenen 
 
 
Nuttig hergebruik 
Een groep enthousiaste, deskundige vrijwilligers 
heeft in 2018 een leegstaand schoolgebouw 
gekocht van de Gemeente Wageningen om er 
woonruimtes van te maken, via hun Stichting  
De Kleine Wereld. Bij de verbouwingen zijn werk-
ervaringsplekken gecreëerd voor Statushouders. 
Onder leiding van een aannemer wordt het nu 
verbouwd tot een 5-tal woningen voor de sociale 
sector en in de eerste plaats voor statushouders. 
Geld voor de aanschaf en verbouwing was een 
groot probleem. Banken wilden hen niets  
enen. Mede met behulp van een lening van  
€ 100.000,- door Protestantse Gemeente- 
Wageningen en € 40.000,- lening van de 
Diaconie Protestantse Gemeente- Elst (looptijd 
25 jaar, à 4 % rente per jaar (aflossingsvrij) 
heeft men de plannen toch kunnen doorzetten. 
Momenteel wordt er fors geklust. Statushouders 
worden hier zo opgeleid tot bouwvakker. 
 
Vooraf zijn de doelstellingen, achtergronden, 
voorwaarden en condities uitvoerig gewogen 
door allerlei betrokkenen en onze Diaconie.  
De kerkenraad heeft uiteindelijk goedkeuring  
verleend. Wellicht is dit project uiteindelijk  
een mooi voorbeeld voor andere leegstaande 
gebouwen. Het is ook heel duurzaam want het is 
100 % circulair, zonder iets nuttigs te slopen. 
Gert Jan Geertjes 

Vakantieweek Rooseveltpaviljoen Hydepark in 
Doorn 
Zoals elk jaar organiseert de Werkgroep Recreatie 
Gehandicapten Regio Nijmegen een volledig  
verzorgde vakantieweek voor mensen met een 
aangeboren of door ziekte verkregen fysieke 
beperking, vanaf 45 tot 75 jaar. 
 
Deze Werkgroep organiseert de vakantieweek  
in opdracht van de Classicale Diaconale 
Commissie. Er wordt een oproep gedaan aan  
alle Protestantse en Hervormde Diaconieën en 
Rooms Katholieke Parochies om mensen te  
benaderen die voor deze week in aanmerking 
willen/kunnen komen. 
 
Deze week is bedoeld voor mensen met een 
lichamelijke handicap of chronische ziekte die 
niet op reguliere wijze op vakantie kunnen gaan. 
Bijvoorbeeld omdat de accommodatie aangepast 
moet worden of omdat zij extra zorg nodig  
hebben. Deze vakantieweek wordt gehouden van  
zaterdag 14 maart tot en met zaterdag 21 maart 
2020 in het Roosevelt-paviljoen Hydepark in 
Doorn. 
 
Ook voor  thuisblijvende partners/mantelzorgers 
kan een dergelijke week een rustpunt zijn,  
omdat de zorg even wordt overgedragen.  
De logiesprijs is inkomensafhankelijk met een 
minimum van € 420,-.  
 
Indien deelnemers deze bijdrage niet kunnen 
betalen (geheel of gedeeltelijk) dan is een  
bijdrage van de diaconie in principe mogelijk. 
 
Als u in uw omgeving mensen kent of als u  
cliënten heeft die voor deze week in aanmerking 
zouden willen/kunnen komen, of dat u hier  
meer informatie over wilt, neem dan contact  
op met Gerry Vrijenhoef, gemeentediaken.  
e-mail gvrijenhoef@gmail.com. 
Gerry Vrijenhoef
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Begroting 2020 
Bovenstaande is een samenvatting van de  
concept Begroting 2020 van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst. De te verwachten 
inkomsten zijn gebaseerd op de meest realisti-
sche prognoses en op basis van bestaand beleid. 
De diaconale uitgaven zijn grotendeels hierop 
gebaseerd. Er is rekening gehouden met lage  
rentestand, echter resultaten op effecten  
kunnen nauwelijks beïnvloed worden. Grote 
mutaties en beleidswijzigingen worden niet  
voorzien. Onverwachte tegenvallers kunnen  
uit de reserves opgevangen worden. 
 
De volledige begroting ligt ter inzage voor 
gemeenteleden op het Kerkelijk Bureau in de  
eerste twee weken van november. Daarna  
wordt het aan de Kerkenraad ter goedkeuring 
voorgelegd. 
Gert Jan Geertjes

BEGROTING VAN DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ELST-GLD. 
 
 
Overzicht van Baten en Lasten  
                                                                                                   Begroting           Begroting         Rekening 
                                                                                                         2020                  2019               2018 
Baten                                                                                               
Opbrengsten uit bezittingen                                                €  391.350       €  406.200     €  383.545 
Bijdragen gemeenteleden                                                          28.000             24.900          27.295 
Incidentele baten                                                                     64.000             80.000            6.710 
 
Totaal baten                                                                    €  483.350       €  511.100    €  417.550 
 
Lasten 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €  333.000       €  374.600     €  333.016 
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)                   0                     0                  0 
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                   3.000              2.900            3.118 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                               21.100             20.600          20.708 
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen                97.683             85.600          81.870 
Salarissen (koster, organist e.d.)                                                           0                     0                  0 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                     27.700             27.390          26.345 
Incidentele lasten                                                                            0                     0                  0 
 
Totaal lasten                                                                    €  482483       €  511.090    €  465.057 
 
 
Resultaat (baten-lasten)                                                      €    867            €    10    €  -47.507 

 
 
 

 
Voor al uw vragen over  

vrijwillige thuishulp en mantelzorg 
Telefonisch spreekuur:  

maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur. 
 

TEL. 0481 - 350050 
 
 

E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl 



 
Grenzen aan de groei 
In 1972 verscheen het rapport 'de grenzen aan 
de groei' van de Club van Rome, waarin werd 
gesteld dat we, uitgaande van het doorzetten 
van waargenomen trends in bevolkingsgroei, 
economische groei en grondstoffengebruik,  
op termijn zouden aanlopen tegen de grenzen 
van wat de aarde kan verdragen.  
Van meer recente datum zijn de veroordeling  
van de Nederlandse Staat voor het onvoldoende 
beschermen van haar inwoners tegen de  
gevolgen van milieuverontreiniging en de stik-
stofuitspraak van de Raad van State, waardoor 
veel geplande ontwikkelingen in Nederland 
(voorlopig) geen doorgang kunnen vinden. 
 

We moeten inmiddels de CO2-uitstoot  
verminderen, evenals de stikstofuitstoot, het 
gebruik van plastic, enzovoort. We lopen nu  
dus daadwerkelijk tegen de grenzen aan de  
groei aan. Het was decennialang bekend, maar 
het is geen populaire boodschap. Dus werd er 
onvoldoende rekening mee gehouden en vooral 
gekeken naar hoe we met slimme rekenkundige 
trucs konden voorkomen dat we belemmeringen 
aanbrachten in ons streven naar continue  
economische groei. 

Ook nu duidelijk wordt dat we een aantal  
grenzen aan de groei eigenlijk al zijn over- 
schreden wordt vooral de boodschapper  
aangevallen en wordt gewezen naar anderen  
voor oplossingen. Het besef lijkt niet door te 
dringen dat onze huidige manier van exploitatie 
van de aarde op termijn niet houdbaar is.  
We kunnen zonder problemen met veel minder 
toe dan we nu gewend zijn. Laten we kritisch 
kijken of we bepaalde (nieuwe) spullen echt 
nodig hebben. Dat kan leiden tot een houdbare 
levenswijze op een leefbare aarde. 
Bert Wolters 
(thema)diaken duurzaamheid 
 

 
 
Medicijnen en afval 
Op 1 oktober hebben we een interessante  
avond gehouden over medicijnen en afval. Hoe 
ga je om met medicijnresten en hoe worden  
medicijnresten uit het drinkwater gehaald? 
Afvalinzamelaar SUEZ hield een interessante  
presentatie over wat er gebeurt met ons afval  
en had een duurzaam presentje voor de  
aanwezigen.  
 
De presentaties van deze avond, met  
interessante links naar websites, zijn terug  
te vinden op de website van de kerk onder  
het kopje 'Nieuws'.  
Op 11 december wordt de 'workshop God in  
de supermarkt' gehouden; over de keuzes die  
we kunnen maken bij onze dagelijkse inkopen. 
Hiervoor graag opgeven via het kerkelijkbureau: 
info@pg-elst.nl.  
 
Om te zien wat u zelf van afval weet vindt u op 
de volgende pagina een kleine quiz.  
Is de bewering waar of niet waar.  
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DUURzSAAMheidstip: 

 
Bedenk voordat u iets koopt of u het wel nodig 

hebt. Minder spullen geeft meer rust. 
 

Reacties en eigen tips graag naar 
woltersbw@gmail.com 
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Afvalquiz: 
 
1.     Een pizzadoos moet bij het oud papier 
2.     In 200 mobieltjes zit genoeg goud voor  
       één trouwring  
3.     Nederland is Europees kampioen in het  
       recyclen van papier 
4.     Papier met nietjes mag in de papierbak 
5.     Eierschillen horen bij het GFT afval  
       (groente-, fruit en tuinafval)  
6.     Je kunt glas 3 keer opnieuw gebruiken  
7.     Doppen, kurken en deksels van potten en  
       flessen mogen ook in de glasbak 
8.     Een melkpak hoort bij het papier 
9.     Jouw melkpak kan toiletpapier worden 
10.   Er zijn 500 yoghurtbakjes nodig voor  
       1 nieuwe buggy 
11.   Oud plastic speelgoed mag ook in de  
       PBD-zak (plastic verpakkingen, blik en  
       drinkpakken) 
12.   Een kapot drinkglas mag in de glasbak 
13.   Een plastic rietje hoort in de PMD-zak  
14.   Een chipszakje moet bij het restafval 
 
De antwoorden zijn te vinden op pagina 24 
 

DIACONIECOLLECTE NOVEMBER 2019 
 
Kerstdiner alleenstaanden  
Ieder jaar organiseert de Rotary rond de  
kerstdagen een kerstdiner voor ouderen en 
alleenstaande mensen in Elst. 
Voor veel mensen zijn de feestdagen moeilijk. 
Daarom is het fijn dit voor hen te kunnen doen. 
De deelnemers worden opgehaald en weer  
thuisgebracht, er is muziek, een kerstverhaal, 
lekker eten en veel gezelligheid. Veel Rotaryleden 
zetten zich daar al jaren voor in. We bevelen de 
collecte van harte bij u aan. 
 

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN NOVEMBER 
2019 
3 november: dankdag voor gewas en arbeid: 
Voedselbank Nijmegen -Overbetuwe  
Wekelijks eten circa twintigduizend gezinnen, 
ruim vijftigduizend mensen in Nederland van het 
voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank 
krijgen. Om in aanmerking te komen voor een 
voedselpakket mag men als alleenstaande niet 

meer dan €175,- per maand overhouden na 
aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, 
licht en verzekering. Voor gezinnen gelden  
andere richtlijnen. Elk jaar worden meer dan 
negenhonderdduizend pakketten uitgedeeld;  
in onze regio rond de 700. De voedselbank 
betaalt niet voor voedsel. Het werk wordt op  
dit moment verricht met zo’n zesduizend  
onbetaalde vrijwilligers. 
 
10 november: Stichting Leergeld Oost Betuwe  
Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als 
onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen 
dat kinderen die in een armoedesituatie leven  
in een sociaal isolement terechtkomen. Meedoen 
verruimt de horizon van kinderen. Zo maken zij 
sociale contacten, leren ze wat teamgeest is en 
hoe ze zich moeten handhaven in een groep, 
leren winnen en verliezen. Als kinderen deze 
vaardigheden niet leren, maar worden buiten- 
gesloten, komen zij ernstig tekort. Stichting 
Leergeld Oost Betuwe wil deze kinderen helpen 
om mee te doen. 
 
17 november: Jeugdwerk The Meeting 
In onze kerk bestaat een actieve groep die zich 
inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers 
actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en 
‘The Meeting’. Jeugd en jongeren ontmoeten 
elkaar op een open en ontspannen manier en  
zijn samen bezig met geloof en zingeving. 
Deze week is de collecte voor ‘The Meeting’.  
In ‘The Meeting’ is iedereen welkom, het is er 
altijd gezellig en je mag zijn wie je bent.  
 
24 november: Sint Maartenskerkkoor  
Het Sint Maartenskerkkoor oefent elke donder-
dagavond enthousiast onder leiding van dirigent 
Herman Schimmel. Zes tot acht maal per jaar 
werkt het koor mee aan de kerkdienst in de  
Grote Kerk. Tijdens de bijzondere diensten zoals 
Pasen, Kerstmis en Zondag Voleinding brengt het 
SMKK bijzondere koormuziek 
ten gehore. Tijdens de andere 
diensten begeleidt het koor de 
gemeente met nieuwe liederen 
uit het liedboek, gezongen 
liturgische onderdelen of zingt 
het vernieuwende muzikale 
stukken 
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COLUMN 

 
Abiy Ahmed 
Het valt momenteel niet mee om ergens in de 
wereld een leider te vinden aan wie we ons  
als eenvoudige stervelingen een klein beetje 
kunnen optrekken. Sterker nog, het misleidende 
en populistische gedrag van onze leiders veront-
rusten ons steeds meer. Althans, zo vergaat mij 
dat. En dan heb ik niet eens alleen over de 
notoire zondaars; ik noem geen namen, u kent  
ze zelf ook. Maar ook de leiders die zich ‘netjes’ 
gedragen, baren mij de nodige zorgen. Niet dat 
ik gelijk wil hebben - in dit geval liever niet zelfs 
- maar toen duidelijk werd dat ‘wij’ Turkije (en 
andere landen met een dubieus regiem) betalen 
om vluchtelingen tegen te houden, zodat onze 
leiders kunnen zeggen dat het vluchtelingen- 
probleem is opgelost, had ik al het gevoel: dit 
gaat een keer tegen ons westerlingen gebruikt 
worden. En ziedaar, de halfhartige houding van 
de westerse leiders jegens Erdogan is het gevolg 
van onze angst voor het openzetten van de  
kraan vluchtelingen. Alleen al de gedachte dat  
de meest kwetsbare mensen als speelbal in een 
smerig politiek spelletje worden ingezet, vervult 
mij met walging. En u vast en zeker ook. 
  
Elke keer als ik mijzelf achter het toetsenbord 
zet om een column te schrijven, neem ik mij 
voor om iets positiefs, iets opbeurends te  
schrijven. Soms lukt dat best aardig, begrijp  
ik uit mijn kring trouwe lezers, maar soms ook 
helemaal niet. Kennelijk bevind ik mij op dit 
moment in een pessimistische modus, want in  
de eerste alinea’s van deze column zit ik ver af 
van iets positiefs realiseer ik mij.  Maar waarom 
- want de wereld is nu eenmaal geen feesttent – 
weet ik eigenlijk niet precies. Maar misschien,  
zo bedenk ik mij, is het evenement dat ik vorige 
week mocht bijwonen illustratief voor mijn  
wisselende wereldbeschouwingen. Dat ga ik  
nu uitleggen.  
   
Mijn wederhelft zet zich in voor de Algemene 
Hulpdienst (AHD): vrijwilligers op wie Elstenaren 
met beperkte mogelijkheden een beroep kunnen 
doen voor praktische ondersteuning: vervoer naar 
ziekenhuis en winkels, onderhoud van tuin,  

 
 
 
 
bezorgen van maaltijden. Eén keer per jaar biedt 
de AHD haar vrijwilligers een uitje aan. Daaraan 
mag de ‘aanhang’ ook meedoen. Deze keer stond 
een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek op het programma. Laat ik vooropstel-
len dat het geweldig om te zien is dat er in Elst 
zoveel mensen bereid zijn om ‘op afroep’ iets 
voor anderen te doen zonder daarvoor iets terug 
te verwachten. Maar het museumbezoek zelf riep 
een andere emotie op. Uiteraard speelt in het 
museum de geschiedenis van de Operatie Market 
Garden een prominente rol. Welke Elstenaar kent 
het verhaal niet. Maar wat ik mij niet zo had 
gerealiseerd was dat de Geallieerden hadden  
kunnen weten, of erger nog: eigenlijk al wisten, 
dat de operatie tot mislukken gedoemd was. En 
dan zie ik beelden van die doodsbange, jonge 
soldaten in gammele bootjes met hun geweer als 
peddel de Waal oversteken, met mijn kennis van 
nu dat hun leiders al wisten dat hun aanstaande 
dood helemaal voor niets zou zijn. Geen offer 
voor de vrijheid dus, maar voor het ego van  
hun leiders. Hoe verschrikkelijk is dat. En nu,  
75 jaar later, blijkt de wereld daar nog bitter 
weinig van te hebben geleerd. En dat maakte  
mij triest, heel triest. 
                  
Maar ik beschrijf mijn gemoedstoestand niet  
toevallig in de verleden tijd. Want soms gebeurt 
er iets op het wereldtoneel waar ik wèl hoop uit 
kan putten. De Nobelprijs van de Vrede is zeer 
onlangs toegekend aan de Ethiopische premier 
Abiy Ahmed. Deze bijzondere man – overigens 
overtuigd Christen, maar dat biedt zeker geen 
garantie voor succes, zo leert de geschiedenis – 
verstaat als geen ander de kunst van het  
ontwapenen: hij sluit zijn vijanden in zijn  
armen (in zijn geval Eritrea), neemt het op  
voor zwakkeren (in zijn geval vrouwen) en  
treedt iedereen onbevangen en lachend  
tegemoet. U heeft er vast over gelezen. Als  
je zo’n man op het schild hijst, dan heb je  
begrepen waaraan de wereld momenteel  
behoefte heeft. Mij geeft het in elk geval  
een sprankje hoop: het kwaad heeft nooit het 
laatste woord. 
Peter de Leeuwerk   
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JEUGD 

CRÈCHE 
Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) 
van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U 
kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 
uur) brengen en na de dienst weer ophalen. 
 

KINDERKERK  
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 
 
Lampionoptocht en pannenkoeken eten met 
Sint Maarten 
Op maandag 11 november vieren we in de Grote 
Kerk van Elst weer het feest van Sint Maarten. 
Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd 
om met een lampion naar de kerk te komen en 
het feest mee te vieren.  
Omdat het vorig jaar zo gezellig was en dit jaar 
Sint Maarten op een maandag valt, verdelen we 
het knutselen van een lampion, het pannenkoe-
ken eten en de optocht over twee dagen. 
 
Zondag 10 november,  
knutselen en pannenkoeken eten 
Vanaf 12.30 uur ben je welkom in De Ruimte. We 
eten eerst samen pannenkoeken. Voor de volwas-
senen is er soep met een broodje. We vragen een 
vrijwillige bijdrage voor het eten. Daarna gaan 

we creatief aan de slag. Gezellig samen met 
andere kinderen maak je een mooie lampion.  
Wij zorgen voor lampionhouders en knutselmate-
rialen. Wil je mee doen met knutselen en eten? 
Of wil je helpen? Geef je dan snel op bij Loes 
Pieper via loes.pieper@hotmail.com. 

Optocht op 11 november 
Op maandag 11 november om 18.00 uur  
verzamelen we bij de ingang van de kerk. We 
lopen samen een paar rondjes rond de kerk  
met de mooie  
lampionnen. Daarna 
luisteren we in  
de kerk naar het  
verhaal over Sint 
Maarten en krijgen  
de kinderen nog een 
verrassing. Wil je  
wel meelopen, maar 
niet knutselen en 
eten, dan mag dat 
ook uiteraard. 
Hiervoor hoef je je 
niet aan te melden. 
Doe je mee? 
Loes Pieper
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Uitnodiging voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
‘Timmer aan de weg!’ 

Dit jaar gaat het adventsproject over de  
personen die we tegen komen in het 
Kerstverhaal. Elke jaar wordt dit verhaal opnieuw 
verteld. Elk jaar een nieuwe generatie kinderen 
die dit verhaal horen. Wie waren Josef en Maria? 
Waar naartoe gingen zij op weg. Wie waren de 
Magiërs uit het Oosten? Wat volgden zij op hun 
weg? Wie waren de herders in het veld en wat 
hoorden zij op hun weg? Wat gebeurde er met 
de Engelen en waar naar toe wezen zij de weg? 
En wie werd er geboren in een stal en …….. wie 
was de weg? 
Ons project begint op zondag 1 december, dat is 
de eerste zondag van de Advent. We beginnen 
zoals gewoonlijk in de kerk. Daar ontmoeten  
we één of meer personen uit het Kerstverhaal. 
Daarna gaan we naar de kinderkerk om meer te 
ontdekken over deze personen en om aan onze 
weg te timmeren! 
 
Op de zondagen 8, 15 en 22 december vervolgen 
we ons project. Op Kerstochtend, 25 december 
sluiten we ons project eerst in de kerk op een 
bijzondere manier af. Daarna hebben we nog  
een feestelijke bijeenkomst in de Kinderkerk.  
Wanneer je het leuk vindt om op één van de 
adventzondagen een kaars aan te steken of een 
versje op te zeggen horen wij dat graag. Je kunt 
het tegen ons zeggen tijdens de kinderkerk. 
Wij hopen dat er veel kinderen  komen. Kun je 
niet álle keren, dan ben je van harte welkom op 
de zondagen dat je wél kunt. Wij vinden het fijn 
als je komt.  Wij hebben er zin in!  
Hartelijke groeten van de kinderkerkleiding en …………
Vergeet je hamer niet! 
 

Actie Schoenendoos 2019 
Eerdere jaren hebben we met hulp van de  
kinderkerk en gemeente de actie schoenendoos 
georganiseerd (Actie4kids). Dit was steeds een 
groot succes. 
Ook dit jaar gaan we weer met de actie  
schoenendoos aan de slag. 
Voor velen al bekend, je vult een mooi versierde 
schoenendoos met allerhande spulletjes, deze 
doos gaat op reis en komt terecht bij een kind 
dat het veel minder goed heeft en heel erg blij  
is met zo’n prachtcadeau. 
We willen jullie ook dit jaar weer vragen om mee 
te doen.  

 
Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen: 
•   Versier en vul thuis een mooie schoenendoos 
    en lever deze in bij De Ruimte. 
•   Verzamel mee in de grote doos die van  
    1 november tot einde december weer in de  
    Ruimte zal staan. Lege, stevige en nette  
    schoenendozen (geen laarzendozen) mag je  
    ook inleveren. 
 

In december zullen we die dozen gaan versieren 
en vullen met de meegebrachte spulletjes. 
Eind december zullen alle gevulde schoenen-
dozen afreizen naar hun bestemming en we 
hopen weer op een hele stapel! 

 

 !  

 
Neem dan je hamer mee! 
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Wat kan er allemaal in de schoenendoos 
Heel graag: Schriften, pennen, (kleur)potloden, 
gum, puntenslijper, knuffel (geen varkentje of 
slang), tandenborstel, tandpasta, zeep.   
Ook nog: schrijfblok, etui, liniaal, autootjes, k 
leine bal, jojo, pet, puzzeltje, ballonnen,  
knikkers, springtouw, kam, spiegeltje, borstel, 
washandje en toilettasje. 
Je kan ook nog denken aan: Linnen draagtas,  
pet of een kunststof beker. 
Geen etenswaren, snoep of oorlogsspeelgoed. 
Met vriendelijke groet, 
Annemieke van der Kaa en Froukje van der Honing                                                                                                       
 
‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer!’ 
Heerlijk klonk dit lied door de kerk op zondag  
6 oktober in de ochtenddienst. De kinderen van 
de kinderkerk zongen vrolijk, klapten vrolijk en 
sloegen vrolijk met hun instrumentjes! Dus met 
recht klonk een ‘Vrolijk geluid voor de Heer’! 
Het was mooi om te zien dat zowel de hele jonge 
kinderen, als de oude kinderen plezier hadden in 
het optreden. Het was eerst best wel een beetje 
spannend, maar eenmaal op de trap voor in de 
kerk viel de spanning weg. We hadden piano-
begeleiding van Tirza. Zij had extra goed  
geoefend om de kinderen goed te begeleiden. De 
combinatie van kinderstemmen en haar pianospel 
klonk mooi en natuurlijk: ‘Vrolijk!’ En door alle 
slaginstrumentjes zat er aardig wat ritme in het 
lied. Dominee Dick had zelf nog een echte fiets-
bel aan een stokje gemaakt om te laten klinken 
bij de tekst in het lied: ’Met de bel van je fiets 
op de maat’. 
We hadden van te voren goed geoefend tijdens  
de kinderkerkbijeenkomsten. We zijn van plan om 
nog meer liedjes te oefenen en om de zoveel tijd 
een liedje te laten horen. We hebben een hele 
lijst liedjes die we graag willen zingen in de kerk. 
En we proberen met de kinderen te kijken welk 
liedje bij welke tijd past op de kerkelijke jaar-
kalender. Tijdens de kinderkerk is het zingen  
van een lied een prettige afwisseling met het 
lezen van het Bijbelverhaal en het verwerken  
van het verhaal door een creatieve opdracht.  
En zoals in de titel van het liedje dat we nu al 
gezongen hebben naar voren komt, is het zingen 
van een lied ook een manier om iets fijns of 
moois te doen voor God. 
Namens de leiding van de Kinderkerk,  
Mathilde Vos Elsinga 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar.  
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprek-
ken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In 
The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd 
gezellig en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl 
 
Terugkijkend op september en oktober 
Meetkringen: 
Dit jaar zijn er drie nieuwe vrijwilligers begon-
nen.  Jan, Edwin en Jenise wat fijn dat jullie  
willen helpen! We gaan er samen een heel fijn 
jaar van maken. 
 
We hebben in oktober fijne meetkringen gehad. 
Woensdag 2 oktober heeft Aly Smelt officieel 
namens stichting ‘Leergeld’ een cheque in  
ontvangst genomen. We zijn trots op het bedrag 
dat binnen is gehaald en door de diaconie is  
verdubbeld.  

links Aly Smelt, rechts Frans Brandenburg 
 
Woensdag 9 oktober kwam Marijke Arends  
vertellen over ‘Jonge Mantelzorgers’. Als men 
praat over mantelzorg wordt er vaak gedacht  
aan ouderen. Maar ook tieners krijgen soms in 
hun jeugd te maken met (meer dan gemiddeld) 
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zorg voor een ander. En daar hoeven echt geen 
grote problemen aan ten grondslag te liggen 
zoals alcohol, drugs of gokproblemen. Maar wat 
als er, een broertje of zusje ADHD, autisme of 
syndroom van down heeft? Of vader of moeder in 
een rolstoel zit? Daardoor moeten zij thuis wel 
eens wat meer doen dan een ander. Dat is niet 
erg, maar Forte Welzijn wil graag ondersteunen. 
Aan de hand van het spel ‘over de streep’ werden 
tieners aan het denken gezet. 

Activiteiten: 
Zaterdagavond 5 oktober was er een zeilkamp 
reünie. De activiteiten commissie had een hele 
leuke avond georganiseerd. De herinneringen en 
de sfeer van het zeilkamp werden opgehaald.  
De tieners hebben erg veel lol gehad.

Wat gebeurt er in oktober en november? 
Meetkringen: 
Elke woensdag Meetkring voor alle tieners van 
19.00 tot 20.00 uur.  
 
4 december staat in het teken van Sinterklaas. 
De goedheiligman zal The Meeting niet  
overslaan! 
 
 
Activiteiten: 
Vrijdag 8 november staat in het teken van de 
week ‘over grenzen’. Er wordt een feestavond 
georganiseerd waarbij verschillende gasten  
worden uitgenodigd.  
 
Zaterdag 16 november wordt er weer een  
gezellige activiteit georganiseerd. We gaan 
samen een quiz doen. Alle tieners zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd. Voor de tieners: houd 
WhatsApp in de gaten! 
Gods zegen, 
Frans Brandenburg 
 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Frans Brandenburg   Jeugd- en Jongerenwerker  
                            jjw@jeugdwerkelst.nl 
Eva Buurman           voorzitter Meetingcommissie 
Internet:                www.jeugdwerkpgelst.nl  



 
 

DIVERSEN 

Elias van Mendelssohn door koor en orgel 
Een van de belangrijkste functies van ons nieuwe 
orgel is het begeleiden van koren. Tijdens het 
concert van zondag 3 november wordt daaraan  
op een bijzondere manier invulling gegeven.  
Op het programma staat het oratorium Elias van 
Felix Mendelssohn (1809-1847), uitgevoerd door 
Nijmeegs kamerkoor Poco Più (dat vaker in onze 
kerk optreedt en waarvan ook enkele Elstenaren 
lid zijn), samen met Collegium Vocale Zutphen, 
onder leiding van Saskia Regtering. Op de orgel-
bank zit de Arnhemse organist Wim Roelfsema  
en solist is de bariton Tiemo Wang. Omdat onze 
concerten nooit (veel) langer duren van een uur, 
worden overigens niet alle delen uitgevoerd. 
Zoals altijd begint het concert om 12.00 uur.  
  
Het oratorium vertelt het verhaal van de profeet 
Elia. Hij leefde in Israël in de 9e eeuw voor onze 
jaartelling, tijdens de regering van koning Achab. 
De Israëlieten waren in die tijd ook goden als 
Baal gaan aanbidden. Elias propageerde het 
monotheïsme en verkondigde dat Jaweh de  
enige ware God was. Elias trok al predikend  
door het land en leefde van wat hij in de natuur 
vond of hem door de mensen werd geschonken. 
Men geloofde dat hij in staat was regen te maken 
of er juist voor te zorgen dat er geen regen 
kwam. Er heerste een grote droogte en Elias 
daagde de priesters van Baal uit om op de berg 
Karmel uit te maken wiens god zich over het  
volk zou ontfermen. Elias bracht een offer aan 
Jahweh en werd verhoord, het offer van de 
Baalpriesters bleef onbeantwoord. 

Bij de meeste lezers van Onderweg zal dit verhaal 
bekend zijn.   
 
De concerten van de Orgelstichting zijn altijd 
gratis toegankelijk. Dat is nu niet anders. Maar  
u kunt zich vast voorstellen dat met een  
programma als dit (70 koorleden, een solist,  
een organist) flinke kosten gepaard gaan. Wij 
hopen dan ook dat u daarmee met het bepalen 
van uw gift na afloop enigszins rekening kunt 
houden. Wij beloven u in elk geval een muzikaal 
spektakel: een groot koor, een prachtige solist en 
ons koororgel dat het geheel op indrukwekkende 
manier zal dragen. 
Namens de Orgelstichting 
Peter de Leeuwerk  
 
 
Schrijf marathon Amnesty International     
zondag 8 december 
Zondag 8 december schrijven we in de Ruimte 
tussen 11.30 en 15.00 uur mee met de wereld-
wijde schrijfmarathon van Amnesty International 
omdat een lawine aan brieven indruk maakt en 
wetshandhavers dwingt om mensen eerlĳker te 
behandelen. En terwijl jij schrijft, verzorgen  
wij rond 12 uur een kop soep met stokbrood.  
Aanmelding vooraf is niet nodig. En omdat elke 
brief of kaart helpt, kun je zolang en zo kort 
schrijven als je wilt. Jouw bijdrage maakt het 
verschil! 
 
Wil je meer informatie over de schrijfmarathon, 
kijk dan op de site van Amnesty International: 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights. Je kunt 
ook ons een vraag stellen. We zien je graag op 
zondag 8 december in De Ruimte in Elst! 
Romanie v.d. Kaa, Anja Bos, & Hanne Aikema 
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Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst 
Het Tempel|Kerk Museum  
is elke eerste zaterdag van 
de maand geopend van  
13.30 – 16.30 uur.  
Om 14.30 uur is  
er een rondleiding (kosten  
€ 3,- per persoon). 
Andere afspraken via de  
koster. 
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De Torengang 

Afgelopen 29 september hebben we na de  
dienst de 'Torengang' geopend in De Ruimte. 
We hebben feestelijk twee nieuwe schilderijen 
onthuld. Het schilderij 'Pastorie en Kerk van Elst' 
geschilderd door Jakob Nieweg in 1934. Het 
schilderij is geschonken door mevrouw Corrie 
Degens. Zij is de echtgenote van Paul Hefting die 
vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleed. Hij was 
de kleinzoon van Ds. M. Hefting, predikant hier 
in Elst die dit schilderij bij zijn afscheid in 1934 
aangeboden kreeg van de gemeente. Na ruim  
80 jaar is dit werk weer terug in Elst. 
 

En het schilderij 'Zicht op de Toren' van Jan van 
der Toorn is onthuld. Jan schilderde dit al eerder 
in 1997. Dat schilderij is toen verkocht. Speciaal 
voor deze gelegenheid heeft hij een nieuwe  
versie gemaakt. Een lichte en vrolijke kijk op de 
Toren vol mooie details. Bijzonder deze werken 
zo naast elkaar te zien als je bedenkt welke 
geschiedenis de toren tussen die twee werken 
heeft meegemaakt. En er hangen nog meer 
torens. Door de gemeente gemaakte torens, een 
eerder geschonken ets en binnenkort komt er  
een pentekening van Gert van de Pol bij.  
De moeite waard om eens door de gang te lopen. 
Met een vriendelijke groet namens de  
kunstcommissie. 
Annemieke van der Kaa 

Collecten opbrengst en verdeling juli en 
augustus 2019 
 
Juli 
Diaconie/Duurzame landbouw  
Kameroen predikantenopl.                 €. 698,74 
Kerk                                                   478,21 
Kinderkerk                                            25,85 
 
7 jul      Pastoraal Diaconaal Centrum  
            de Herberg Oosterbeek              165,19 
14 jul     Leergeld Oost Betuwe               169,36 
21 jul     Betuwe Wereldwij                     111,85 
28 jul     Kunstcommissie                       128,87 
 
Uitvaartdiensten juli                             470,58 
 
Totalen juli                                 €.2.248,65 
 
 
Augustus 
Diaconie/Protestantse  
St. Diaconaal vakantiewerk                 €. 632,59 
Kerk                                                    441,61 
Kinderkerk                                             26,00 
 
4-aug       Onderwijs gewelddadige  
              wijken Zuid-Afrika                   153,60 
11-aug     PVD                                      193,65  
18-aug     Schuldhulpmaatje                   160,70 
25-aug     Stichting Noodfonds Betuwe     122,5 
 
              Gift 4-daagse  
              Stichting Leergeld                    88,75 
14-jul       nagekomen collecte Tertzio/  
              Stichting Leergeld Oost Betuwe  38,70 
28-jul       nagekomen collecte Tertzio/          
              Kunstcommissie                       47,80 
 
Totalen augustus                         €. 1.905,90 
 
Lucia Zoutman 
 
 



Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen kunnen deze in de volgende  
coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van 
€ 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,-  
(€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op 
bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 
ten name van Collectebonnen Protestantse 
Gemeente Elst, onder vermelding van adres,  
aantal en soort.  
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij  
u thuis bezorgd. Voor nadere informatie  
A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).
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De antwoorden van de Afvalquiz  
 
1.    fout, die moet bij het restafval. (maar ook  
      een beetje goed, want als het een schone  
      doos is omdat de pizza in plastic heeft  
      gezeten mag het wel bij het oud papier  
 
2.    Goed. In mobieltjes zit goed verwerkt (wist  
      je niet hè?). Voor een trouwring heb je 200 
      mobieltjes nodig  
 
3.    Goed, wij zijn hier het allerbeste in  
 
4.    Goed, dit wordt er uit gehaald tijdens het  
      schoonmaakproces, net als nietjes en het  
      plastic van vensterenvelop  
 
5.    Goed 
 
6.    Fout, je kunt glas oneindig vaak recyclen  
 
7.    Goed, dit wordt er uit gehaald tijdens het  
      schoonmaakproces 
 
8.    fout, hier zit een plastic laagje in, dit hoort 
      in de pbd zak (de d staat voor drinkpakken) 
 
9.    Klopt, een melkpak kan gerecycled worden  
      tot toiletpapier 
 
10.   Goed, deze worden verwerkt tot granulaat 
      korrels en hier kan weer een buggy van  
      worden gemaakt 
 
11.   Fout, dit is hard plastic en kan niet verwerkt  
      worden, oud speelgoed geef je af bij de  
      milieustraat. Daar worden ze op een andere 
       manier dan de zachtere plastics weer  
      verwerkt tot nieuwe producten bijvoorbeeld 
      plantenbakken 
 
12.   Fout, ander soort glas en dat verstoort het  
      proces 
 
13.   Fout, geen verpakkingsplastic 
 
14.   Goed, er zit aluminium in verwerkt, dat  
      kan niet van het plastic gescheiden worden  
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Over Grenzen Week 
 

Protestantse Gemeente Elst     4 t/m 10 november 2019 
 
 

 
 
 

Wie is gevlucht, 
 

heeft een naam en een gezicht. 



ADRESSEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST  
 
Informatie over de kerkelijke organisatie is te  
vinden op www.pg-elst.nl 
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-
indeling. U mag zelf een keuze maken op welke  
van de beide predikanten u een beroep wilt doen. 

PREDIKANTEN 
Ds. Jeroen Jeroense 
Ram 30, 6662 CM Elst 
tel.: 06-50237946 
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 
Ds. Dick Snijders 
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst 
tel.: 06-19920341 
dick-snijders@pg-elst.nl 

KOSTER 
Jetty Gaasbeek-Jongsma 
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst 
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur 
koster@pg-elst.nl 

ORGANISTEN 
Jaap Jansma, tel. 06-20772726 

    j.jansma65@upcmail.nl 
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558 
dirkluijmes@hotmail.com 

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287 
    ijaterhaar@hotmail.com  

DE RUIMTE 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst 
tel. 371357 

 
Facilitair coördinator 

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782 
deruimte@pg-elst.nl 

 
Kerkelijk bureau en ledenadministratie 

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357 
info@pg-elst.nl 
Het kerkelijk bureau is open van  
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur. 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst 

 
Archief  

Ankie Vels-Nanere 
    archief@pg-elst.nl

KERKENRAAD 
Voorzitter: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 
pdeleeuwerk@gmail.com 
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291 
kerkenraad@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978 
Secretaris: Daniëlle Verhoeven 
Penn.meester: Roland Eenhoorn 

    Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942 
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918 

kerkrentmeesters@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679 
Secretaris: Anneke van Nes 
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336 

    NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
    Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751 
    cpo@pg-elst.nl 

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven 
tel. 06 53365094, cbruning@upcmail.nl 

JEUGDWERK  
Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info. 

 
Jeugdraad 

Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030 
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994 
jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl 

 
Jeugd-en Jongerenwerker 

Frans Brandenburg, jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
Vertrouwenspersonen jeugd 
    Leny Janssen, tel. 06-23633768 
    Lenyjanssenvisser@gmail.com  
    Frank den Daas: tel. 06- 51233592 
    frank.dendaas@wxs.nl 
 
Crèche (0-4 jaar) 

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188 
creche@jeugdwerkpgelst.nl  

Kinderkerk (4-12 jaar) 
Contact: Frederiek Hiemstra 
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl 
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The Meeting (12 jaar en ouder) 
Contact: Eva Buurman, 
meeting@jeugdwerkpgelst.nl 

 
ZWO GROEP 

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl 

VERVOER NAAR DE KERK 
Contact: Gerry Vrijenhoef, 
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com 

KERKTELEFOON 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

BLOEMENGROET 
Jetty Gaasbeek, tel. 377061,jewi@planet.nl   
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237 
rvannistelrooij@hotmail.com 

BLOEMENGROEP 
    Contact: Femke Smelt, tel. 375610 
    femkesmelt@gmail.com 

ST. MAARTENSKERKKOOR 
Contact: Marien van Wier  
st.maartenskerkkoor@gmail.com 

KINDERKOOR WHAT'S UP 
Contact: Maarten Biesheuvel 
maarten.biesheuvel@wetsus.nl 

PROJECTKOOR G-NOOT 
    Contact: IJsbrand ter Haar 
    tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com 

ORGELSTICHTING ELST 
Contact: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
    Contact: Karin Besjes-de Bock 
    kerkmuseum@pg-elst.nl 
 VERTROUWENSPERSONEN Nijmegen (PKN) 

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895 
a.pen.wijchen@hetnet.nl 
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333 
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON 

Onderweg is het informatiebulletin van de 
Protestantse Gemeente Elst en informeert 
gemeenteleden over zaken in en rond het  
kerkenwerk. 
 
Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden 
juli/augustus en december/januari worden de 
nummers gecombineerd.  
Oplage  1050 stuks 
Druk     Drukkerij Herberts, Elst 
 
Inzenden kopij 
Verzend kopij per e-mail naar:  
onderweg@pg-elst.nl 
Vraag indien gewenst een leesbevestiging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing. 
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje 
Lindeboom, tel. 376978 
Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van 
de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau. 
 
Deadline 
De deadline voor kopij van het december/januari 
nummer is: zondag 17 november vóór 18.00 uur.  
(onderweg@pg-elst.nl)  
 
Aantal woorden: 
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden) 
Kwart kolom:     90 – 100 woorden  
Halve kolom:    180 - 200 woorden 
Hele kolom:     370 - 400 woorden 
Hele pagina:    750 – 800 woorden 
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs 
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen, 
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte 
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur  
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl  
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. 
 
Redactie 
Het redactieteam bestaat uit: 
Ina Schoenmaker, samenstelling en  
lay-out (06-20670164)   
Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out  
en tekstredactie (376978) 
Kees van Nes, algemene zaken
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BLIJF IN CONTACT MET UW KERK ! 
 
Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van  
veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen 
houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven. 
U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan 
Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst. 

MELDING VAN EEN VERANDERING 
 
Hierbij geef ik de volgende wijziging door: 
 
Naam: .......................................................................................................................................  
 
Voornamen: ................................................................................................................................  
 
Geboortedatum: ..........................................................................................................................          
 
Straat: .......................................................................................................................................  
 
Postcode / plaats: .......................................................................................................................  
0   Bovenstaand persoon        0  gezin  

0   gaat per .......................................verhuizen naar...................................................................... 

adres:......................................................................................................................................... 

postcode/woonplaats.................................................................................................................... 

0   Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven. 
 

Bovenstaand persoon is 

0   gehuwd d.d. ................................ met..................................................................................... 

    geboortedatum .............................................................. kerkelijke gezindte............................... 

0   gescheiden d.d. ............................ 

0   geboren d.d.     ............................ 

0   overleden d.d.   ............................           Datum: .....................   Handtekening:........................ 

 

 

Melding ziekenhuisopname 

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje  
aan het kerkelijk bureau sturen. 
 
Op ................ is /wordt opgenomen in het ziekenhuis ..............................................(naam ziekenhuis) 
 
De heer/mevrouw: ....................................................................................................................... 
 

Adres: ............................................................................... Woonplaats: ...................................




