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MEDITATIE  

 
‘Troosten is een eindje meelopen’ 
 
 
Pastoraat kun je eenvoudig omschrijven als een 
omzien naar elkaar. Aandacht hebben voor de 
ander. Een meer bijzondere vorm van dit omzien 
is het geven van troost als mensen verdriet  
hebben vanwege een verlieservaring. Dit kan  
het verlies van een dierbare naaste zijn, maar  
ook het verlies aan gezondheid of een baan. 
Troost bieden is niet het wegnemen van het  
verdriet, maar de moed hebben om ‘in het  
verdriet van de ander’ te gaan staan.  
Dit betekent dat je de pijn van de ander gaat 
voelen. Je blijft niet onverschillig onder het leed 
van de ander, maar je laat je raken. Troost start 
met het zien van het verdriet van de naaste, ver 
weg en dichtbij. 
 
Troosten is een werkwoord. Het gaat er dus om 
dat je wat gaat doen. Iemand troosten hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Het betekent een klein stukje 
meelopen in het leven van de ander. Ook is er 
nooit één bepaalde manier van troost die het 
beste is. Je moet juist zoeken naar de manier van 
troosten die bij jou past. Troost bestaat niet uit 
grote woorden, je hoeft er niet voor gestudeerd 
te hebben, het gaat er gewoonweg simpel om er 
voor de ander te zijn zoals je bent. Laat die ander 
zijn verhaal laten vertellen. Telkens weer. En 
vooral: luisteren naar het antwoord. 

 
Troosten betekent voor ieder wat anders. Toch is 
er een gemeenschappelijk kenmerk. Het kenmerk 
van troost is dat je je niet laat meeslepen door 
het verdriet van de ander. Hoe lastig ook, maar  
de pijn moet je bij de ander laten liggen. Leed en 
lijden kunnen we niet overnemen. Als we het leed 
van de wereld op onze schouders nemen, dan  
vallen we om. Troosten vraagt om een balanceren 
tussen enerzijds de pijn serieus nemen van  
diegene die je ontmoet en anderzijds deze bij de 
ander laten. Wil je zinvol kunnen troosten dan 
vraagt dit ook om respect. Niet te snel zeggen 
dan je de pijn van de ander wel snapt, of 
begrijpt. De naaste die verdriet heeft vraagt er 
niet om of je zijn of haar verdriet helemaal 
begrijpt, maar dat je deze respecteert.  
 
Je zou troost ook kunnen omschrijven als een 
aanwezig zijn voor de ander terwijl je toch weer 
weggaat. Een weggaan door te blijven. Ik vind 
dit altijd prachtig verwoord in het gedicht 
‘Weggaan’ van Rutger Kopland.  
 
Weggaan 
Weggaan is iets anders 
dan het huis uitsluipen 
zacht de deur dichttrekken 
achter je bestaan en niet 
terugkeren.  
Je blijft iemand op wie wordt gewacht. 
Weggaan kun je beschrijven als 
een soort van blijven. 
Niemand wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid 
want je gaat niet weg.      Rutger Kopland 
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Het is een stukje levenskunst om tegelijkertijd 
‘weg te gaan’ en toch ‘ook weer te blijven’. Voor 
mij is dit ook een goede beschrijving van mijn 
geloof in de Eeuwige. Geloven is voor mij een je 
gedragen weten in de liefde van de Eeuwige die 
aan de ene kant niet concreet aanwezig is, ik  
kan de Eeuwige namelijk niet letterlijk zien, en 
toch aanwezig is in ‘een soort van blijven’, zoals 
Kopland het dicht. Geloven is voor mij de ervaring 
dat de Eeuwige mij in ‘een soort van blijven’ 
omringt. 
 
In deze maand november waarin christenen op 
verschillende manieren hun dierbare naasten die 
ze aan de dood hebben verloren herdenken, is  
het goed om aandacht te vragen voor de kracht 
van het troosten. Een tedere en liefdevolle kracht 
die de troost van de ander laat staan. Soms willen 
mensen ook even ‘ontroostbaar’ zijn. 
 
‘Troost me niet, als er niets te troosten valt…  
Ik wil vandaag ontroostbaar zijn,’ zingt cabaretière  
en zangeres Louise Korthals. ‘Ik schreef dit lied  
na het plotselinge overlijden van mijn vader, 
omdat ik merkte dat ik soms gewoonweg  
ontroostbaar wilde zijn,’ zegt Louise.  
 
‘Mijn vader was er niet meer en hij was  
onvervangbaar. Ik moest hier zelf mee leren 
omgaan. Als ik moest huilen, hadden de mensen 
om me heen een enorme behoefte om me te  
willen troosten – vaak ook uit ongemak. Dat  
vond ik ontroerend, maar ook heel vervelend, 
omdat ik helemaal niet getroost wilde worden.’ 
Ds. Jeroen Jeroense 

KERKDIENSTEN  

 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 

 
 
 
Donderdag 2 november Stenen overbrengen 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

Ds. D.J.A.Snijders 
 
 
Zondag 5 november Heilig Avondmaal 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense  

organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK Ademviering 

Henk Minnema 
organist: D. Luijmes 

 
 
Zondag 12 november ZWO viering 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: IJ. ter Haar 
 
 
Zondag 19 november 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: J. Jansma 
 
 
Zondag 26 november Zondag Voleinding 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

Ds. D.J.A. Snijders 
m.m.v. G-noot 
organist: D. Luijmes 

 
 
Zondag 3 december Eerste Advent 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: IJ. ter Haar 



TOELICHTING DIENSTEN 
 
Adventsproject ‘Geef Licht’. 
In het adventsproject ‘Geef Licht’ vragen we  
aandacht voor vluchtelingen. Helaas zijn er nog 
elke dag miljoenen mensen over de hele wereld 
op de vlucht. Niemand laat zonder reden zijn 
familie, vrienden en bezittingen achter. 
Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten 
voor onderdrukking, oorlog en geweld. Als  
vluchtelingen in Nederland komen zijn ze wel  
veilig, maar hebben verder helemaal niets.  
Geen familie, geen onderdak, geen zekerheid. 

 
Kerk in Actie richt dit jaar de schijnwerper vooral 
op kinderen in Oekraïne. Elke dag worden in de 
oorlog twee kinderen in Oekraïne gedood en 
raken er meer dan vier gewond. Bijna twee op  
de drie kinderen zijn voor het geweld op de 
vlucht, in eigen land of daarbuiten. 
 
We mogen als kerkgemeenschap niet wegkijken 
van de vluchtelingenproblematiek. Het verhaal 
van de vluchteling in ons midden gaat ons ter 
harte. In de periode van advent, de tijd waarin 
we verlangend uitkijken naar het licht van de 
Messias, geven we het vluchtelingenthema in  
het project ‘Geef Licht’ in een aantal activiteiten 
aandacht. We starten met een avond getiteld: 
‘Hoop over grenzen heen’ met Qader Shafiq als 
gast. Het concert ‘Geef Licht’ op donderdagavond 
7 december wil met muziek uit verschillende  
culturen mensen met elkaar verbinden. De Grote 
Kerk vormt het decor voor ontroering, vervoering 
en plezier. Op zondag 10 december vraagt 
Amnesty aandacht voor politieke gevangen 
wereldwijd. In de volgende Onderweg volgt  
meer info. 
 
PG-Elst werkt onder andere samen met 
Vluchtelingenwerk Elst. Onze eigen diaconie,     

de CPO, de ZWO werkgroep en vele andere  
medewerkers uit de gemeente PG-Elst hebben  
hun medewerking al toegezegd. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
Overbrengen van de gedachtenisstenen  
Op donderdag 2 november om 10.00 uur worden 
de stenen die nu een jaar of langer in de  
gedachteniskapel liggen, overgebracht naar de  
Sint Maartenshof, bij de doopvont. In een kleine 
viering in de Grote Kerk gedenken we onze  
naasten die ons ontvallen zijn. Vervolgens gaan 
we naar de tuin. Ook daar is een kort moment  
van aandacht en stilte, met een gedicht en een 
zegening. Als we de stenen hebben neergelegd,  
is er tijd om elkaar te ontmoeten in De Ruimte. 
De betrokken families zijn voor zover mogelijk 
uitgenodigd. Ook gemeenteleden die dit  
liturgisch moment willen meemaken, zijn van 
harte welkom. 
De predikanten 
 
Ademviering 5 november 
In de kerkdiensten willen we dichter tot God 
komen, en daarmee dichter tot onszelf en dichter 
tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden 
heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die 
daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en 
beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. 
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We noemen dat Woord van God. En als afgeleide 
kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, 
uitleg, commentaar, bezinning, meditatie,  
associatie, verkondiging voor ons tot Woord van 
God worden.  
 
De icoon die deze maand is opgesteld, is de icoon 
van Sint Maarten. Van Sint Maarten is bekend dat 
hij zijn mantel met zijn zwaard doormidden sneed 
en een helft daarvan weggaf aan een bedelaar. In 
de nacht daarop droomde hij en in zijn droom zag 
Maarten Jezus die zijn halve mantel droeg. Jezus 
zei: ‘Ik was naakt en jij hebt mij gekleed.’ Zo was 
ook hij een mens door wie het licht van Christus 
schijnt. De mantel die Maarten deelde met de 
bedelaar werkt op verschillende manieren door.  
In het Latijn is mantel ‘cappa’. De ruimte waarin 
zijn mantel als relikwie werd bewaard ging al 
gauw kapel heten en de bewaker de ‘cappellanus’. 
Een ander woord voor mantel in het Latijn is  
‘pallium’ en van dit woord is de term palliatieve 
zorg afgeleid. 
 
God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons,  
maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de 
stilte, in de twee minuten van het stil gebed in 
de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van 
het morgengebed door de week, in de stilte van 
de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis 
elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een 
ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn. 
 
Op 5 november en vanaf januari 2024 telkens op 
de eerste zondag van de maand houden we een 
ademviering om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk. 
Ds. Dick Snijders 
 
Onze Vader viering 19 november 
Op zondag 19 november zullen we een viering 
houden waarin het Onze Vader centraal staat. 
Sinds 31 oktober 2021 gebruiken we de Nieuwe 
Bijbelvertaling uit 2021, afgekort als NBV21, en 
bidden we ook het Onze Vader volgens de tekst  
in deze vertaling, in de kerkdiensten, de adem-
vieringen en tijdens het morgengebed. Om er 
goed aan gewend te raken, kan het goed zijn  
om ook voor persoonlijk gebed deze tekst te 
gebruiken en om te proberen deze uit het hoofd 
te leren. Dat gaat niet vanzelf. Ik kan me herin-
neren dat ik als kind veel moeite heb gedaan om 
de tekst uit het hoofd te leren en was ik er trots 
op toen ik het eenmaal hardop kon bidden.  

In deze viering zullen we aandacht besteden aan 
de tekst van het Onze Vader. Dit gebed was de 
wijze waarop Jezus zijn leerlingen leerde bidden. 
We kunnen het Onze Vader ook zingen en er  
gebaren bij maken om ook het lichaam te laten 
meebidden.  
Ds. Dick Snijders 
 
26 november zondag voleinding 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken 
we om. We gedenken wie ons zijn ontvallen, de 
mensen met wie we het leven hebben gedeeld. Op 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we 
ook vooruit. Wat verwachten we voor de tijd die 
komt? Wat verwachten we in Gods licht? Zo heeft 
deze viering een dubbel karakter, opdat we kracht 
zullen ontvangen en troost. 
De predikanten 
 

 
DE TORENHAAN ZEGT ER  

HET ZIJNE VAN... 

Adventsproject: 
’Een nieuw begin’ 

Ik heb er zin in!
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AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN NOVEMBER  

 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over een 
activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de  
data en tijden die in de agenda genoemd worden. 
De organisatoren van de activiteiten hebben de 
verantwoordelijkheid. 
 
 
 
elke werkdag Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
elke dinsdagmiddag Dagkoor De Ruimte 
13.00-14.30 uur De Ruimte 
info:Herman Schimmel  
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar. 
 
elke donderdagavond Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel  
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een 
plaatsje aan de tafel. 
 

 
Vrijdag 3 november Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas,  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
maandag 6/20 november Spelletjesmiddag  
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
Kom gezellig naar De Ruimte om aan de stamtafel 
mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes  
aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel  
meenemen. 
 
maandag 6 november Eten en Schilderen 
18.00uur: Eten 
20.00 uur: Schilderen 
Plaats: De Ruimte 
Inlichtingen: Jeroen Jeroense 
 
maandag 6/20 november Christelijke meditatie  
20.00 uur Grote Kerk  
info: Els Meulbroek 
 
woensdag 8 november Theologisch café 
20.00 uur De Ruimte 
Thema: Reisverhalen 
 
donderdag 16 november Gesprekskring 
20.00 uur De Ruimte 
 
maandag 20 november Poëzie-middag   
15.00-16.30 uur, De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje  
per mail naar joleenkruijt@gmail.com 
 
woensdagavond 29 november Lezing:  
20.00 uur De Ruimte Hoop over  

grenzen heen 
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TOELICHTING AGENDA 
 
Eten en Ontmoeten 
Gewoon binnenlopen, gastvrij ontvangen worden, 
een bord met eten, gezelschap om je heen, even 
er uit, even niet alleen en fijn weer samen. Ieder 
is van harte welkom om aan te schuiven bij Eten 
en Ontmoeten. Dit is elke donderdag vanaf 17.30 
uur in De Ruimte. Vrijwilligers koken en doen de 
afwas, zodat je tijd hebt voor elkaar. Aan het 
eind gaat een mandje rond voor een vrijwillige 
bijdrage. Iets voor jou? Maak het jezelf niet te 
moeilijk en meld je aan bij het kerkelijk bureau, 
uiterlijk op woensdag voor de donderdag dat je 
wilt mee-eten. We zien je graag komen. Deze 
maand op 2, 9, 16, 23 en 30 november. 
Namens de kookgroep, Ds. Dick Snijders 
 
‘Aan tafel met vluchtelingen’ 
Maandagavond 6 november 
Plaats: De Ruimte 18.00-20.00 uur. 
Samen met vluchtelingenwerk Elst organiseert  
de PG-Elst een ontmoeting aan tafel met  
vluchtelingen. Voor de derde keer al weer worden 
gemeenteleden uitgenodigd om in De Ruimte aan 
tafel te gaan. De tafel is immers een prima plek 
om elkaar te ontmoeten. ‘Aan tafel’: riep mijn 
oma altijd als het eten klaar was. Niet alleen 
stond er dan een heerlijke maaltijd op tafel,  
ook werd er over van alles en nog wat gekletst.  
 
Samen eten brengt mensen bij elkaar. In veel  
culturen staat samen eten voor omzien naar 
elkaar. Aan tafel deel je lief en leed. Daarnaast  
is samen ‘tafelen’ ook altijd heel gezellig. De  
tafel is ook gelijkwaardig. Iedereen zit tijdens 
een maaltijd aan dezelfde tafel; de vluchteling  
uit Irak zit op gelijke hoogte naast een echte 
‘Betuwenaar’. Vluchtelingen koken thuis een  
maaltijd en nemen die mee naar De Ruimte.  
 
Gemeenteleden worden uitgenodigd om ook aan 
tafel te gaan en uit eigen keuken iets voedzaams 
en gezonds mee te nemen. Dan kunnen we aan  
de tafels in De Ruimte elkaars culturen proeven.  
 
Zo geven we ontmoeting geur en smaak. Verder 
zal Lisette Brandsma, jeugd en jongerenwerker 
van de PG-Elst aan Vluchtelingen Werk Elst een 
cheque overhandigen met de opbrengst van de 
‘vierdaagse-actie’ die door jongeren van de  
PG-Elst is uitgevoerd. 

Gemeenteleden kunnen zich tot 3 november 
opgeven bij het kerkelijk bureau;  
info@pg-elst.nl  
Ds. Jeroen Jeroense, Ria Struijs,  
Marleen van den Broek 
 
 
Op de vlucht’ Samen schilderen 
Maandagavond 6 november 
Tijdens de adventsperiode vragen we op  
verschillende manier aandacht voor vluchtelingen. 
Als PG-Elst willen we niet alleen over vluchtelin-
gen spreken, maar ze ook ontmoeten. Zo gaan we 
met vluchtelingen eten, koken en muziek maken.  
 
Als kunst commissie hebben we nu ook het idee 
opgevat om met gemeenteleden en vluchtelingen 
te gaan schilderen. Kunst is immers ook een taal 
die iedereen verstaat ook al spreek je elkaars  
letterlijke taal niet. De kunst commissie zorgt 
voor panelen, verf, kwasten en hangt te zijner 
tijd de panelen tijdens advent in de kerk. Je 
hoeft geen Picasso of van Gogh te zijn om mee  
te doen. Het gaat juist om het samen plezier  
hebben aan het maken van een schilderij.  
 
De ‘aftrap’ willen we geven op maandagavond  
6 november na het samen eten met vluchtelingen 
in De Ruimte. We willen proberen 7 verschillende 
panelen te maken met onderwerpen uit het  
kerstverhaal, dat ook een vluchtelingenverhaal is: 
Vluchten, Onderweg, Geen plaats, Registratie, 
Welkom, Hoop en Toekomst. Mochten er andere 
ideeën uitkomen, dan is dat natuurlijk ook goed. 
Het samen schilderen zal ook uitmonden in 
gesprekken. 
Namens de kunst commissie: Ds. Jeroen Jeroense, 
 
Christelijke meditatie 
Als alles duister is .... 
De komende meditatieavonden staan donker en 
licht centraal. 
We worden samen stil: op maandagavond medite-
ren in de kerk. Alle drukte even laten voor wat 
het is, onze drukke gedachten aan alles wat 
moet. Onze aandacht  richten, oefenen om er 
gewoon te zijn zodat er ruimte komt voor stilte, 
stilte waarin de stem kan spreken op wat voor 
manier dan ook. 
 
Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan 
de verschillende aspecten zoals aandacht voor 



lichaam en ademhaling. We lezen een tekst en 
daarna is het stil. 
 
De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 
uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten 
op een stoel of meditatiebankje. De meditatie 
begint om 20.15 uur. 
Van harte welkom. Wil je vooraf informatie mail 
me dan. 
Data: 6 en 20 november en 11 december 
Els Meulbroek  
 
 
Theologisch cafe ‘De anti-reiziger Jona’ 
Reisverhalen. 
In de dynamiek van ons leven spelen verhalen 
over op reis gaan een belangrijke rol. Vakantie-
reisverhalen worden graag verteld en al gauw 
laten we elkaar de plaatjes zien, de selfies, de 
zichtbare bewijzen dat we op onze reizen op  
boeiende, interessante of aangrijpende plekken 
zijn geweest. In het reisverhaal van ons leven 
vertellen we waar we vandaan kwamen, wat we 
hoopten achter te laten, welke gevaren, crises, 
hindernissen we onderweg moesten trotseren  
en het hoofd bieden, waar we rustpunten en 
pleisterplaatsen vonden, waar we ons geïnspireerd  
voelden en met welk vertrouwen en met welke 
dromen we op weg zijn gegaan.  
 
Reisverhalen. Die weerklinken volop als we over 
geloof praten. Op reis gaan is misschien wel de 
oudste metafoor voor geloven. Geloof als op reis 
gaan met God. Deze avond gaan we ons verdiepen 
in de profeet die helemaal niet op reis wil gaan.  
 
Jona is een soort anti-reiziger. Hij wordt geroepen 
om de wereldstad Ninevé te bekeren maar vlucht 
de andere kant op; hij neemt de boot naar Tarsis. 
Jona zit vol angst om het leven werkelijk aan te 
gaan. Vluchtgedrag in optima forma. Herkenbaar 
voor de moderne mens van nu. In de pauze van 
het theologisch café kan er genoten worden van 
een heus kloosterbier. 
 
Datum: woensdagavond 8 november 
Plaats: stamtafel De Ruimte  
Tijd: inloop 19.30-20.00 uur koffie/thee. 
Discussie: 20.00-22.00 uur 
Voorbereidingsgroep 
Jeroen Jeroense, Dick Kruyt, John Rademakers 
 

Gesprekskring: Wat geloven we nu eigenlijk? 
Elk woord van deze vraag kan al aanleiding zijn 
tot een heel gesprek. We zijn meer een zoekende 
gemeente dan dat we antwoorden hebben. Toch 
zijn ook antwoorden nodig om helderheid te  
creëren voor onszelf. Of als we aan een ander  
willen uitleggen wat ons beweegt. Hoe zien we 
God? Wie is Jezus? Waar denken we aan bij 
Heilige Geest? Wat is de verhouding tussen  
schepping en evolutie? Hoe kijken we naar de 
Bijbel? Wat is de zin van een kerkdienst en  
rituelen? Wat is de Bijbel voor boek? Hoe lezen 
we de Bijbel? Hoe zien we de toekomst? In deze 
kring krijgen we feitelijke informatie en spreken 
we met elkaar van hart tot hart. 
 
De kring komt bijeen op 16 november in De 
Ruimte om 20.00-21.30 uur. De kring is  
volgeboekt. 
Ds. Dick Snijders 
 
Film die er toe doet,  
woensdag 22 november: ‘The Quiet Girl’ 
The Quiet Girl is het breekbare verhaal van Cáit, 
een zwijgzaam meisje dat door haar ouders  
wordt weggestuurd, en bij vreemden leert hoe 
thuiskomen voelt. Een betoverend pure debuut-
film die overloopt van liefde en mededogen.  
The Quiet Girl is een van die films waarbij je je 
hart met de minuut voelt groeien. Zozeer leef je 
mee met de tienjarige Cáit (debutante Catherine 
Clinch), die van haar ouders duidelijk te verstaan 
krijgt dat ze een blok aan hun been is. Het 
schichtige meisje wordt voor onbepaalde tijd 
ondergebracht bij een kinderloos koppel op het 
platteland. Een plek waar Cáit stukje bij beetje  
zal ontdekken hoe het voelt om er te mogen zijn.  

ONDERWEG nr. 9  •  november 2023  •  p. 8



Al heeft haar pleegvader, boer Seán, aanvankelijk 
wat tijd nodig om zich open te stellen - oud  
verdriet heeft hem voorzichtig gemaakt. Maar  
zijn liefde spreekt uit kleine gebaren. Een koekje 
dat achteloos op de tafel wordt achtergelaten, 
krijgt een enorme emotionele lading. Het sprook-
jesachtige Iers dat de personages spreken, klinkt 
als muziek in de oren. Maar vaker nog laat  
debuterend regisseur Colm Bairéad hen simpelweg 
zwijgen. Omgevingsgeluiden - de wind door het 
gebladerte, een tikkende klok, thee die in een 
kopje klatert - creëren een zachte maar levendige 
wereld, die ook voor de kijker als een warme  
thuis voelt. Een schitterende film met prachtige 
beelden uit de Ierse natuur.  
 
Na de film is er alle gelegenheid met elkaar over 
het thema van gedachten te wisselen aan en 
rondom de stamtafel. De film start om 20.00 uur. 
Marius Ouborg, Sita Kiestra, Petra Zey, Jeroen Jeroense 
 
 
‘Hoop over grenzen heen’ 
Verhalen, muziek en poëzie: Qader Shafiq 
Woensdagavond 29 november 

 
Plaats: koor Grote Kerk Elst 
Tijd: 19.30 uur: inloop koffie/thee 
       20.00 - 21.30 uur: lezing met muziek 
 
Deze avond zal Qader ons meenemen in een  
inspirerende en onderhoudende reis vol verhalen, 
gedichten en muziek. Qader is een rasverteller  
die zijn hoorders meeneemt op een reis vol hoop. 
Als dichter en schrijver van columns, onder  
andere in de Gelderlander is hij tegen wil en  
dank uitgegroeid tot een bekende Nederlander. 

Qader Shafiq was voordat hij 25 jaar geleden  
uit Afghanistan vluchtte acteur en schrijver. Hij 
moest zijn geboortestad Kaboel verlaten en kwam 
na lange omzwervingen in Nijmegen terecht. Daar 
bouwde hij een hele nieuwe toekomst op. ‘Op het 
moment dat je als vluchteling gedwongen wordt 
om je eigen natuurlijke habitat te verlaten, je 
eigen omgeving waar alles van jou is, je taal,  
cultuur en omgangsnormen… Zo lang je  
onderweg bent, sta je niet stil bij wat je  
achterlaat. Maar zodra je aankomt en terugkijkt, 
besef je wat je verloren hebt.’  
 
Zes jaar geleden richtte hij Bureau Wijland op, 
een adviesbureau dat zich richt op overheden, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties,  
belangenorganisaties en andere instellingen.  
In 2005 ontving hij de burgemeester Dales prijs 
en in 2019 wordt Shafiq uitgeroepen tot 
Nijmegenaar van het jaar. 
Safiq schreef onder andere de dichtbundel: 
‘Ziensdurf’ (2018) en ‘Weg naar je eigen land’ 
(2019) een verzameling van zijn columns.  
 
Vooraf aan de lezing is er een maaltijd met Qader 
om meer persoonlijk met hem kennis te maken. 
De maaltijd start om 18.00 uur en duurt tot 
19.30 uur. Opgave vooraf bij het kerkelijk bureau; 
 info@pg-elst.nl 
info: Ds. Jeroen Jeroense, Pieter Medendorp, 
Trijnie Nielen, Ellen Burger 
Jeroen Jeroense 
 
 
 
Concert: Geef Licht  
Donderdagavond 7 december wordt er in de  
Grote kerk van Elst een concert voor en met 
vluchtelingen georganiseerd. Een ‘event’ dat je 
niet wil missen. Onder de titel ‘Geef Licht’ vragen 
we deze avond met muziek in verschillende stijl, 
aandacht voor vluchtelingen. Een inspirerende 
avond die je niet wil missen. 
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Helaas zijn er nog elke dag miljoenen mensen 
over de hele wereld op de vlucht. Niemand laat 
zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen 
achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze 
vluchten voor onderdrukking, oorlog en geweld. 
Als vluchtelingen in Nederland komen zijn ze wel 
veilig, maar beginnen opnieuw in een andere 
samenleving. Ze spreken de taal nog niet, hebben 
geen familie of vrienden in de buurt en zijn onze-
ker over hun toekomst. Met een concert voor en 
met vluchtelingen willen we ‘Licht’ geven in de 
moeilijke situatie waarin deze plaatsgenoten zich 
bevinden. 
 
Om al vast een ‘tipje’ van de sluier op te lichten: 
deze avond treden naast de Houseband van de 
PG-Elst ook het duo Nastya en Richard op. Een 
Oekraïense zangeres en Nederlandse pianist. 
Verder zal deze avond een Syrische muziekgroep 
de hoorders in beweging brengen. Eén ding is 
voor alle mensen gelijk: iedereen heeft baat bij 
muziek (naar Daniel Lohues).   

Duo Nastya en Richard 
 
Muziek is de taal die iedereen begrijpt. Het is  
een element dat mensen over de hele wereld, 
ongeacht hun afkomst, met elkaar verbindt. 
Muziek slecht vooroordelen en doorbreekt  
grenzen. Deze avond wil de kerk een thuis zijn 
voor iedereen.  
Plaats: Grote kerk Elst 
19.30 uur: kerk open 
20.00-21.30 uur: concert 
Info: Ds. Jeroen Jeroense, Linda Medendorp,  
Jaco Schoenmaker 

 

 

GEDICHT  

VAN DE  

MAAND  
 
 
 
 
 
 
 
Herinnering 
 
Mateloosheid der kinderjaren 
er was alleen eeuwigheid 
meegevoerd naar een toekomst die niet 
bestond omdat er nog geen 
verleden was 
de zon scheen heet en rechtvaardig in de lege 
straat 
alles was mogelijk 
niets móést 
rust 
en duizend plannen 
zwevend als kleurige ballons 
vriendjes even eenzaam als hij spelend in het 
universum in het 
vergeten en verzinken van de ene seconde in 
de andere 
alles had doel 
en was doelloos 
de avond vervloeiend in de zorgeloze nacht. 
 
Peter van Steen (1904-1971) 
uit: Gruis en kwarts (1953) 
 
 
Soms komt iets moois zomaar langs, zoals  
bij mij dit gedicht op een zonnige morgen. 
Mooi denk ik in deze tijd van gedenken om 
speels terug te kijken naar die voor velen  
van ons lang vervlogen tijd waar alles  
mogelijk was en niets moest.  
Greetje de Klerck 
 



ONDERWEG nr. 9  •  november 2023  •  p. 11

  

UIT DE GEMEENTE
Wij gedenken Henk Nusselder 
Op 17 september is overleden de heer Henk 
Nusselder, in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde 
met zijn zoon Gert-Jan in Elst.  
Henk was een eigenzinnige, markante en  
authentieke man. Hij kon van het leven genieten 
samen met zijn vrouw Riky. In 1992 is Riky  
overleden. Het verdriet heeft Henk lang met zich 
meegedragen. Hij probeerde voor de kinderen 
vader en moeder tegelijk te zijn. Henk was boer 
en bleef zich ontwikkelen. Hij zocht telkens naar 
slimme wegen voor zijn bedrijf. De omschakeling 
van gemengd bedrijf naar akkerbouwbedrijf is 
daar een voorbeeld van. Henk was niet altijd 
makkelijk, hij zag graag dat de dingen gebeurden 
zoals hij het wilde, maar hij had daar ook weer 
oog voor. Hij hield van gezelschap en toen hij 
werd uitgenodigd voor de bridgeclub in Valburg, 
ging hij daar graag op in. 
 
De uitvaartceremonie vond plaats op zaterdag  
23 september in Aster uitvaartcentrum. Henk was 
een paardenman en met paard en wagen is hij 
naar het uitvaartcentrum en met een ‘ererondje’ 
naar de begraafplaats gereden. Zijn kinderen 
Ingrid en Gert-Jan hebben Henk ieder op hun 
eigen wijze herdacht en we hebben geluisterd 
naar muziek die hij mooi vond en die betekenis 
voor hem had. Zelf heb ik een gebed uitgesproken 
en gelezen uit Matteüs 20: 1-16. Ook een tekst 
over een landheer, een wijngaardenier. Dat is  
nou net een tak van landbouw waar Henk zich 
niet aan gewaagd heeft.  
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats. 
We wensen Ingrid en Jan, Gert-Jan en Yanyu  
de kracht toe om het verlies te dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Wij gedenken Heidi Rozemaer 
Geboren: 11 maart 1949 
Overleden: 15 oktober 2023 
 
God geeft jou… 
Voor elke storm een regenboog 
Voor elke traan een glimlach. 
 
Op dinsdagmorgen 24 oktober is er afscheid 
genomen van Heidi Rozemaer. Haar zoon  
Tim heeft in de viering een levensverhaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
tel. 06-50237946 
Ds. Dick Snijders 
tel. 06-19920341 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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voorgelezen. De kleinkinderen Mick, Elin en Lilith 
hebben een kaars aangestoken als symbool van 
licht en liefde voor hun oma. Ook heeft Elin een 
gedicht voorgedragen. In de viering stond verder 
Psalm 23 centraal. Bekende aloude woorden die 
vandaag mensen troost en kracht geven. Voor 
Heidi was het geloof in God belangrijk. Ze wist 
zich bij deze God geborgen. Ze wist zich bij de 
Eeuwige gekend. Het leven van Heidi was niet 
altijd gemakkelijk voor haar. Er waren donkere 
dalen.  
Of in de woorden van de dichter: 
 
Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 
De aanwezigheid van God gaf Heidi moed. Toen 
ze in Elst een nieuw bestaan ging opbouwen aan 
de Lentebries gaf het geloof haar moed en kracht. 
De woorden van Psalm 23 spreken van een soort 
oer-geborgenheid bij de Eeuwige. Bij deze herder 
weet je je als mens van ziel tot ziel gekend. Ook 
al weet je vaak niet eens wie je zelf bent. De 
Eeuwige, de herder, de Levende, God, kent je.  
Deze woorden hebben Heidi getroost en gedragen 
in moeilijke momenten.  
 
Troost en plezier heeft ze onder andere gevonden 
in muziek. Ze genoot van het orgelspel in de 
kerkdiensten. Ook wist ze zich opgenomen in  
het Sint Maartenskerkkoor. Het samen zingen  
was voor Heidi van grote betekenis.  
 
Een kracht die we kunnen omschrijven als 
onvoorwaardelijke liefde. Een bron waar je je 
altijd mag laven. Het is deze liefde die haar 
troostte en kracht gaf. 
 
Misschien was geloof voor haar ook een manier 
om het vol te houden. Het goede te blijven zien 
ook al ging ze soms door een duister dal van  
diep verdriet. Heidi is in alle rust in haar slaap 
overleden. Zonder pijn en lijden is ze heengegaan 
naar het licht van de Eeuwige. Dat haar leven ons 
tot zegen mag zijn. 
Ds. Jeroen Jeroense 

Geen namen bij 90-jarigen 
In dit nummer van de Onderweg deze maand geen 
vermeldingen van 90-jarigen. De redactie krijgt 
de informatie over de verjaardagen van de  
90-jarigen of ouder altijd via het kerkelijk bureau. 
We vragen uiteraard om toestemming of we de 
namen mogen publiceren. Deze keer betekent  
het dat er wel jarigen zijn maar dat ze liever  
niet genoemd willen worden. 
Namens de redactie, 
Dirkje Lindeboom 
 
 
 

KERKENRAAD 

KERKRENTMEESTERS 
De afgelopen periode hebben we niet stil  
gezeten. We hebben met een groep van zeven 
gemeenteleden uit verschillende kringen  
gekeken naar de mogelijkheden en hoe Scipio  
kan worden gebruikt. Het heeft ons enthousiasme 
alleen maar groter gemaakt. De formele besluit-
vorming zal deze maand plaatsvinden en daarna 
zullen we op verschillende momenten en manie-
ren uitleg geven over het gebruik van Scipio. Na 
de dienst bij het koffiedrinken, in de volgende 
Onderweg, en we kunnen er ook nog een avond  
of middag aan wijden als dat nodig blijkt. En we 
zullen dan ook ambassadeurs benoemen die u 
kunt bellen of mailen bij vragen of opmerkingen. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijk is dat Scipio alleen toegankelijk is 
voor leden van onze gemeente en dat het voldoet 
aan de AVG-eisen (privacy). De verwachting is dat 
dit de onderlinge communicatie vergemakkelijkt 
doordat je elkaar makkelijker kunt vinden in onze 
ledenlijst. De verwachting is dat dit voor de kerst 
allemaal werkt. Wordt vervolgd! 
Jan Liebeton 
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Kerkbalans 2024 
Nog even en het is weer zover, de Actie 
Kerkbalans komt er aan.  
De actie Kerkbalans wordt in 2024 gehouden in  
de periode van zaterdag 13 januari 2024 tot en 
met zaterdag 27 januari 2024. Het motto is:  
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Oproep 
We hebben dit jaar weer medewerkers nodig die 
de deuren langs gaan om onze kerkbalansfolder  
en het toezeggingsformulier te brengen en binnen 
ongeveer twee weken het antwoord weer op te 
halen. Wilt u ook meedoen? Het is erg leuk om  
op een andere manier gemeenteleden eens te  
ontmoeten.  
 
Graag opgeven bij ondergetekenden. Ook  
hier geldt ‘Vele handen maken licht werk’. 
Voor degenen die al hebben toegezegd mee te 
willen werken: de uitgifte van de kerkbalans- 
folders en de toezeggingsformulieren van uw ‘wijk’  
is op donderdagavond 11 januari 2024 en de  
inleveravond is donderdag 1 februari 2024 in  
De Ruimte. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Arie Kattouw,  
Huib Weernekers,  
 
 

CPO 
Openstellen stiltekapel voor moslims 
Als CPO en kleine kerkenraad hebben we besloten 
om de stiltekapel in De Ruimte beschikbaar te 
stellen op specifieke momenten voor moslims om 
te bidden. Dit naar aanleiding van het verzoek 
van Kamil Akbas, die al regelmatig bij activiteiten 
met onze gemeente actief is. Voor de toestem-
ming geldt een periode van een half jaar en dan 
volgt een evaluatiemoment over voortzetting.  

Het bidden zal iedere vrijdagmiddag zijn en zal 
afhankelijk van de stand van de zon starten  
tussen 12.30 en 13.30 uur en de eerste keer zal 
zijn op 27 oktober. Voorlopig zijn er naast Kamil 
nog twee andere personen die hier gebruik van 
zullen maken. 
Namens CPO, Arjen Dijkstra 
 
PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst) 
De eerste bijeenkomst voor de vrijwilligers van  
de PVD van dit seizoen vond plaats op woensdag 
20 september jongstleden met gezellig tapas  
eten vooraf. De zelfgemaakte meegebrachte  
tapas zagen er heerlijk uit en smaakten nóg  
lekkerder!  

 
Het serieuze gedeelte van de avond werd verzorgd 
door ds. Jac Franken, die over het onderwerp 
‘eenzaamheid’ sprak, één van de speerpunten  
van onze kerk. Er werd volop van gedachten 
gewisseld, ook omdat PVD-ers een grote rol kun-
nen spelen bij het signaleren van eenzaamheid. 
De aanwezigheid van Magreet Elzinga vanuit de 
diaconie en Arjen Dijkstra vanuit het CPO werd 
zeer op prijs gesteld. 



Twee vrijwilligsters namen afscheid van de PVD, 
na jarenlange inzet. Hennie Groeneveld en Aukje 
Jensma, hartelijk bedankt! De dames werden door 
voorzitter Corrie Brüning met een boeket bloemen 
thuis bezocht. 

Hennie Groeneveld 
 

Aukje Jensma 
 
Doordat er soms vrijwilligers stoppen en omdat er 
af en toe nieuwe bezoekadressen bij komen, blijft 
de PVD op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Past het 
bij u/jou om een gemeentelid op leeftijd af en 
toe te bezoeken, meld je dan of vraag informatie! 
De contactgegevens van de PVD staan achterin de 
Onderweg. 
Namens de PVD, Gea Dijkstra 
 

DIACONIE 
 
Grote inzamelingsactie op 15 en 16 december 
voor de Voedselbank Overbetuwe en 
Lingewaard, dat doen we samen. 
 
Na het enorme succes van de afgelopen jaren 
organiseren wij ook dit jaar een grote inzame-
lingsactie voor de Voedselbank Overbetuwe en 
Lingewaard.  
 
De actie wordt georganiseerd door de gezamen-
lijke kerken uit Overbetuwe en Lingewaard 
(Molukse, katholieke en protestantse kerken), 
Stichting Leergeld Oost Betuwe, de Rotaryclubs 
en de Lions. Vorig jaar stonden we met maar 
liefst 400 vrijwilligers (jong en oud) bij  
28 supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard. 
Zowel de samenwerking als de opbrengst (1.800 
bananendozen vol met artikelen met een waarde 
van € 78.000 (inclusief riante giften van de 
supermarkten zelf)) was een groot succes. Dit 
jaar willen we dat graag evenaren en zo mogelijk 
overtreffen. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. 
Doet u dit jaar (ook weer) mee?  
 
Uw bijdrage voor de Voedselbank op 15 en  
16 december 
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de 
Voedselbank. Op vrijdagmiddag 15 zaterdag 16 
december kunt u naast uw eigen boodschappen 
bij uw deelnemende supermarkt ook iets kopen 
voor mensen die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets dat 
past bij uw portemonnee. Ook artikelen uit uw 
voorraadkast kunt u deze dag bij ons inleveren  
en natuurlijk uw DE-punten.  
Uw bijdrage is van harte welkom. Wij zorgen 
ervoor dat de artikelen die u koopt bij de 
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Voedselbank worden afgeleverd. Een financiële 
bijdrage kunt u storten op NL61Rabo0104083255 
ten name van de Voedselbank onder vermelding 
van Voedselbankactie Over-Linge december 2023. 
 
Meedoen als vrijwilliger? Dat kan, graag zelfs. 
Wilt u naast het geven van enkele artikelen als 
vrijwilliger meedoen aan deze actie dan juichen 
wij dat van harte toe.  
Wij staan vrijdag 15 december van 12-20 uur en 
zaterdag 16 december van 10-18.00 uur in twee 
tijdsbestekken van vier uur in zoveel mogelijk 
supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard. Per 
tijdsbestek zijn wij met vier mensen aanwezig 
(om klanten te informeren bij binnenkomst, om 
de kraam in de winkel met voedselbankartikelen 
te bemensen en om de artikelen in ontvangst  
te nemen). Per supermarkt hebben we dus 16 
mensen (jong en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor 
een shift van 4 uur) is van harte welkom. Als je 
het leuk vindt om te helpen geef je dan uiterlijk 
30 november op bij Wichert van Olst of bij de 
contactpersoon van de lokale pastoraatsgroep  
met vermelding van je naam en eventuele voor-
keur van tijd en supermarkt. 
 
Samen staan we sterk voor de mensen die gebruik 
moeten maken van de Voedselbank Overbetuwe  
en Lingewaard. Wij hopen van harte dat deze 
oecumenische actie weer een groot succes wordt.  
Alvast veel dank voor uw hulp en bijdrage. 
Organisatieteam Voedselbankactie Overbetuwe-
Lingewaard 
Arjen Dijkstra, Jos van Dillen, Cor Hendriks,  
Hester Liebeton, Jan Luiten en Wichert van Olst 
 
RCN Het Vakantiebureau 
‘Omdat iedereen vakantie verdient’ 
Elk jaar geeft het Vakantiebureau gratis gezins-
vakanties voor gezinnen met schoolgaande  
kinderen, die leven op bijstandsniveau. 
Afgelopen jaar heeft de diaconie via de maat-
schappelijk organisaties 6 gezinnen aangemeld 
voor een vakantie. Drie gezinnen zijn uitgekozen 
en hebben van een mooie vakantieweek/weekend 
genoten bij één van de vakantieparken van RCN 
Er was ook gezorgd voor een ‘vakantiebudget’   
en een tegemoetkoming in de reiskosten. 
Als verrassing kreeg de diaconie mooie  
bedankkaarten met lieve teksten. 
Eén van de reacties was dat dit de eerste vakantie 

was van hun leven en dat ze enorm hadden  
genoten en wensten ‘ons’ Gods Zegen toe. 
Als diaconie zijn we heel blij, dat we een  

aantal gezinnen een geweldige vakantie hebben 
kunnen bezorgen. Wim Middendorp, medewerker 
Vluchtelingenwerk, heeft deze gezinnen met ‘raad 
en daad’ bijgestaan met het uitzoeken van allerlei 
zaken die met reizen met het openbaar vervoer te 
maken hadden. Wim heel erg bedankt daarvoor. 
Namens de Diaconie: Gerry Vrijenhoef 
 
ZOA collecte voor Elst (Gld)  
Wie is ZOA en wat doet ZOA.   
ZOA is een internationale christelijke hulporgani-
satie met thuisbasis in Nederland die hulp biedt 
aan mensen die getroffen zijn door een natuur-
ramp of een gewapend conflict. Actief in Afrika, 
het Midden-Oosten, Azië en Zuid Amerika. 
Ze zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt 
door een oorlog of een ramp. Samen kunnen we 
in noodsituaties snel te hulp schieten. En hen  
ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang 
totdat ze zichzelf weer kunnen redden.  
 
Voor Elst zoekt ZOA mensen die de organisatie 
voor de collecte 2024 op zich willen nemen.  
De ZOA collecte is van 25 t/m 30 maart 2024. 
 
Voelt u zich aangesproken, of wilt u meer  
informatie hierover, neem dan contact op  
met de heer Jaco Treffers van ZOA,  
Wilt u meer informatie over ZOA, ga dan naar 
www.zoa.nl 
Gerry Vrijenhoef 
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DIACONIECOLLECTE NOVEMBER 
 
Kerstdiner voor alleenstaanden  
Ieder jaar organiseert de Rotary rond de  
kerstdagen een kerstdiner voor ouderen en 
alleenstaande mensen in Elst. Voor veel mensen 
zijn de feestdagen moeilijk. Daarom is het fijn  
dit voor hen te kunnen doen. De mensen worden 
opgehaald en weer thuisgebracht, er is muziek, 
een kerstverhaal, lekker eten en veel gezelligheid. 
Veel Rotaryleden zetten zich daar al jaren voor in. 
Wij als diaconie willen hen daarbij ondersteunen 
en bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Zie ook: https://www.rotary.nl/elstoverbetuwe 
voor meer informatie 
 

UITGANGSCOLLECTES NOVEMBER 
 
5 november: Voedselbank Nijmegen 
Stichting De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe  
is een 100% non-profitorganisatie, met als 
doelstelling om directe voedselhulp te bieden  
aan de armste mensen, en tegelijk verspilling 
van goed voedsel tegen te gaan. Om in aanmer-
king te komen voor een voedselpakket mag men 
als alleenstaande niet meer dan € 230 per maand 
overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, 
gas, water, licht en verzekering. Voor elke per-
soon meer mag het inkomen € 95 per maand 
hoger zijn. Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 
kent 9 uitgiftelocaties en verzorgt 700 pakketten 
per week met 185 vrijwilligers. Sinds dit voorjaar 
is er in De Ruimte ook een uitgifte punt. 
 
Zie ook: ANBI - ADI Israel (adi-il.nl) voor meer 
informatie 
 
12 november: Werk aan de Grote Kerk  
De kerkenraad is al enige tijd bezig met het  
voorbereiden van plannen om de duurzaamheid 
en bruikbaarheid van onze kerk drastisch te  
verbeteren. In afwachting van onderzoek en  
voorbereidende werkzaamheden zijn we gestart 
met de zoektocht naar financieringsbronnen.  
 
Daarvoor zijn naast onder andere bouwkundige, 
ook maatschappelijke en economische plannen 
noodzakelijk.  
Op 24 oktober heeft u tijdens de gemeenteavond 
kunnen meepraten over de vragen: 

• Hoe zien we de kerk als potentieel beschikbare 
ruimte voor niet-kerkelijke activiteiten? 

• Welke nieuwe functies zouden passen in deze 
ruimte? 

• Welke exploitatiemogelijkheden zouden moeten 
worden onderzocht? 

• Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor 
ander gebruik? 

Met de plannen is een enorm bedrag gemoeid. 
Het is fijn als we allemaal een steentje bijdragen.  
 
Zie ook: Extra gemeenteavond over project  
‘Werk aan de Grote Kerk‘ (pg-elst.nl) voor meer 
informatie 
 
19 november: KIA: Zambia hulp kinderen  
zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn  
ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de  
18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan  
aids overleden. Maar als die ook overlijden  
staan veel weeskinderen er alleen voor. De  
Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken  
om naar deze kinderen om te kijken.  
Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden  
kerkleiders getraind om naar deze kinderen om  
te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, 
omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun  
aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke 
vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede 
genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die 
gezinshoofd zijn ook getraind en materieel  
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin  
te runnen en een opleiding af te maken 
Zie ook: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projec-
ten/maatjes-voor-gezinnen-zonder-ouders/   
voor meer informatie 
 
26 november: G-noot 
In 2017 begon G-noot met een klein clubje  
mensen. Inmiddels staan er ruim 50 mensen  
op de lijst waarvan er gemiddeld 20 tot 25 deel-
nemen aan een optreden tijdens een viering.  
Het koor ondersteunt omstreeks acht maal per 
jaar een viering. Vooraf wordt thuis geoefend  
aan de hand van digitale bestanden.  
 
Een optreden tijdens een viering wordt voor- 
afgegaan door drie repetities. Het koor staat 
onder leiding van IJsbrand ter Haar. 
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Het repertoire is divers. Naast veel onbekende en 
bekende liederen uit het liedboek zoekt G-noot in 
nauwe samenwerking met de predikanten naar 
verrassend koorrepertoire. Van middeleeuws tot 
modern, van religieus tot werelds. Regelmatig 
wordt een nieuw arrangement of compositie  
speciaal voor het projectkoor geschreven,  
bijvoorbeeld voor de viering van 29 oktober  
waar zowel van IJsbrand ter Haar als ook Dirk 
Luijmes composities te horen waren. Ook  
verkennen we andere vormen van vieringen,  
zoals met de poëzievieringen. 
Zie ook: Koren (pg-elst.nl) voor meer informatie 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van collec-
tebonnen kunnen deze in de volgende coupures 
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50  
(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of 
€ 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-
nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van 
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder 
vermelding van adres, aantal en soort.  
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij  
u thuis bezorgd. Voor nadere informatie: 
A.M. Brandt. 
 

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl
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COLUMN 

 
Herhalende historie 
‘Jongens waren we, maar aardige jongens. Al zeg 
ik ‘t zelf’. Met deze beroemde woorden begint het 
boek ‘Titaantjes’ van Nescio. Niet in de laatste 
plaats omdat het zo lekker dun is, prijkte het op 
menig literatuurlijst van middelbare scholieren. 
Zo zagen wij ons ook, 52 jaar geleden, in de 
derde klas van de middelbare school. Een zestal 
jonge wijsneuzen die de hele school op stelten 
zetten om door middel van een Fancy Fair een 
paar duizend gulden bij elkaar te schrapen voor 
Bangladesh, een toen ‘nieuwe’ staat waar door 
enorme volksverhuizingen een massale hongers-
nood was ontstaan. Met zeer lange tussenpozen - 
het was voor het laatst tien jaar geleden - troffen 
we elkaar onlangs, met nog steeds datzelfde 
beeld voor ogen van ‘die aardige jongens’. Want 
zo gaat dat met oude vrienden: zodra je elkaar 
weer ziet, hoe lang het ook geleden is, pak je de 
draad weer op en worden de oeroude rolpatronen 
onmiddellijk weer zichtbaar: de leider, de rege-
laar, de grappenmaker, de beschouwer, de denker, 
de prater. Wij zijn er allemaal nog, dat is het 
goede nieuws. Maar dat betekent niet dat onze 
levens voortkabbelen: echtscheiding, ziekte, 
burn-out, gemis van geliefden tekenen menig 
leven. En ik vrees dat wij, de vermaarde Club van 
Zes zoals wij onszelf nog steeds noemen, daarmee 
bepaald geen uitzonderingspositie innemen. Om 
niet de indruk te wekken dat we inmiddels oude 
mannen zijn die niet over hun kwalen uitgepraat 
raken en vooral worstelen met hun pensioen-
paradox (zeeën van tijd hebben en toch het einde 
voor ogen zien): we hebben vooral gelachen om 
de verhalen over onze fietsvakanties en vrolijk 
vooruitgeblikt op het mooie dat ons hopelijk nog 
is gegeven.  
  
Maar over mijn oude vrienden gaat deze column 
eigenlijk niet. Waar hij wel over gaat is een  
pijnlijke gelijkenis tussen toen en nu. Tijdens 
onze middelbareschooltijd, in 1973, woedde de 
zogenaamde Jom Kipoeroorlog in het Midden-
Oosten, gestart door Egypte en Syrië om Israël te 
verdrijven uit de in 1967 bezette gebieden. Het 
kan niet anders dan dat deze onze gemoederen 
destijds behoorlijk bezighield, en gezien de  

kringen waarin wij ons destijds bevonden – in 
een vrij traditioneel-protestantse gemeenschap  
in het verder Katholiek Breda – kan ik mij niet 
anders voorstellen dan dat wij over Israël geen 
verkeerd woord wilden horen. Ik heb nog helder 
voor de geest dat onze onderwijzer op de lagere 
school elke vierkante kilometer die Israël in 1967 
wist te veroveren op het schoolboord tekende en 
met gejuich begroette. Over het leed van burgers, 
over dode en gewonde soldaten en ander gruwe-
lijk leed werd met geen woord gerept, voor zover 
ik mij dat na 55 jaar nog kan herinneren. 
Misschien is dat wel het enige goede nieuws  
van vandaag de dag: we hebben het in elk geval 
over burgerslachtoffers en, (iets) meer dan toen, 
worden Arabieren ook gezien als mensen die er 
mogen zijn en die historische rechten hebben.  
 
Tijdens mijn bezoekjes aan Spanje overval ik 
Spanjaarden regelmatig met de vraag wat zij 
weten van de Tachtigjarige Oorlog. Veel verder 
dan dat zij wel hebben gehoord van een zekere 
Hertog van Alva komen ze niet. Ze hebben geen 
idee wanneer die oorlog was en met wie Spanje 
die oorlog dan voerde. Ook als ik probeer uit te 
leggen wat er aan de hand was, blijven zij mij 
glazig aankijken. Onlangs bezochten wij El 
Escorial nabij Madrid, het paleis waar onder  
anderen Karel de Vijfde en Philips de Tweede zijn 
bijgezet, en probeerde mij een beeld te vormen 
van wat in hun naam werd aangericht in het verre 
Holland. Spanjaarden hebben daar geen idee van 
en zien hen slechts als telgen van hun koninklijke 
families. Maar ik denk dat ook veel (jonge) 
Nederlanders op zijn best de klok hebben horen 
luiden als het gaat om die oorlog van 1568 tot 
1648. Zou er ooit een tijd komen waarin de strijd 
tussen Israël en de Palestijnen uit hùn collectieve 
geheugens zal zijn gewist? Laten we daar in elk 
geval vurig voor bidden.    
 
Nog even terug naar de vermaarde Club van Zes. 
Gezien het vorderen van onze leeftijd hebben  
wij elkaar plechtig beloofd voortaan elk jaar  
bijeen te komen. Uiteraard met de toevoeging  
die wij van onze ouders hebben geleerd: bij  
leven en welzijn.  
Peter de Leeuwerk 
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JEUGD 

 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK  
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 
 
Actie Schoenendoos 12 november in de  
kinderkerk! 
Zondagmorgen 12 november gaan we in de  
kinderkerk aan de slag met de actie schoenen-
doos. Na een uitleg gaan we de dozen heel mooi 
beplakken. Graag lege schoenendozen meenemen 
(geen doos voor laarzen of kinderschoenen).  
Ook stickers, plakplaatjes en leuke ingekleurde 
kleurplaten zijn welkom. 
 
Iedereen kan meehelpen spulletjes voor de  
schoenendozen te verzamelen. Daarvoor staat  
een grote doos in De Ruimte. 
 

Nog even een reminder wat er allemaal in mag: 
Heel graag: Schriften, pennen, (kleur)potloden, 
gum, puntenslijper, knuffel (geen varkentje of 
slang), tandenborstel, tandpasta, zeep, zeep-
doosje. 

Ook nog: schrijfblok, etui, liniaal, autootjes,  
spelletje, kleine (tennis)bal, jojo, pet,  
puzzeltje, knikkers, springtouw, popje,  
ander klein speelgoed, kam, spiegeltje,  
borstel, washandje, toilettasje. 
 
Geen etenswaren, snoep of oorlogsspeelgoed… 
en ook geen vloeibare spullen als bellenblaas of 
shampoo. 
 
Voor meer informatie:  
www.schoendendoosactie.nl 
Hartelijke groet van Annemieke en Isaura van der Kaa. 
 
Advent 
Kerst lijkt nog een eindje weg, maar de leiding 
van de kinderkerk bereidt zich voor op een mooie 
Adventsperiode en een fantastische kerstviering! 
Dit jaar is het thema ‘Geef licht – een nieuw 
begin’. De verhalen die we vertellen en horen 
komen dit jaar uit het evangelie volgens Lucas. 
Van de aankondiging van de geboorte van 
Johannes tot aan de geboorte van Jezus. Elke 
zondag ontdekken we weer dat God een nieuw 
begin maakt! 
 
In de kinderkerk gaan we weer veel leuke dingen 
doen: knutselen, spelletjes doen, quiz en wie 
weet wat nog meer. We hebben er nu al zin in! 
Namens de Advent/Kerstcommissie Mirjam Knipping 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 



12 uur van! 
Hallo allemaal, ben je 12 jaar of ouder en heb je 
zin in een gezellige dag, op 4 november is de  
12 uur van de sport! We gaan superleuke sportieve 
spellen doen en friet eten. Neem sportieve  
kleding, schoenen, deo, handdoek en muntjes 
mee! Hopelijk tot dan! Voor meer  
informatie zie de appgroep 12+ of  
app Lisette  
 

 
Droom, durf, doe en deel met iedereen! 
In de viering van 1 oktober stond het verhaal van 
Jozef centraal en het delen van je dromen met 
elkaar. In een feestelijke viering waar we probeer-
de dichter bij het verhaal van Jozef te komen.  

 
Er stonden tenten voor de kerk met de broers en 
Jozef stond iedereen welkom te heten in zijn 
mooie gekleurde jas. Jozef vertelde over zijn  
dromen en nadat de kinderen Jozef in de put  
hadden gestopt, stopte de dienst en kreeg  
iedereen de mogelijkheid om zijn of haar droom 
te delen.  
 
Er konden verschillende workshops worden 
gevolgd, wandelen, zingen, schilderen, elfjes 
schrijven, dromen voor in de tuin schilderen,  
dromenvangers maken en digitale posters  
ontwerpen. Na de workshops sloten we de  
dienst in de kerk gezamenlijk af om vervolgens 
heerlijke pannenkoeken te eten in de ruimte. 
Samen eten, delen van verhalen en verbindingen 
leggen tussen generaties, als dat lukt tijdens een 
viering ben ik gelukkig. 
Lisette Brandsma 
 
Samen 
Iedereen hier 
Blij elkaar zien 
Ik zie de mensen 
Kerk 
 
Elfje dat geschreven is die ochtend. 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma contactpersoon 

jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
vacant voorzitter Meetingcommissie 
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd  
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DIVERSEN 

Acteurs en actrices gezocht.  
Op kerstochtend willen we graag met elkaar 
genieten van talenten uit de gemeente, daarvoor 
zijn we opzoek naar kinderen, jongeren, volwas-
senen en ouderen met acteertalent, die het leuk 
vinden om mee te doen aan kleine scenes die 
tussen de mooie kerstliederen door zullen worden 
gedaan op kerstochtend.  
Op zondag 17 december zullen we met elkaar na  
de ochtenddienst oefenen en de rollen verdelen, 
dus houdt die datum vast vrij. Opgeven bij Jeugd 
en Jongerenwerker Lisette Brandsma:  
jjw@jeugdwerkpgelst.nl     
 
 
Past mijn jas goed? 
Of toch maar inleveren voor een andere? 
Alle jassen die bij mij de revue gepasseerd  
zijn waren zeker draagbaar. 
 
Na mijn middelbare school had ik geen idee wat 
te gaan doen. Werken, studeren?  
Er was nog geen internet en de informatievoor-
ziening over opleidingen voelde voor mij niet 
toereikend om een keus te maken. Na een aantal 
uitlotingen en een mislukte start op het HBOV 
(hoger beroepsopleiding voor verpleegkunde) te 
Nijmegen besloot ik om de wijde wereld in te 
gaan naar Amsterdam te verhuizen en daar te 
gaan werken voor een uitzendbureau.  
Na ruim een jaar als ‘Job hopper’ met zeer  
uiteenlopende werkzaamheden -wat zeker span-
nend, leuk en leerzaam was- kwam ik in ‘vaste 
dienst’ bij de Rijkspostspaarbank. 
Geen idee hoe dit zou uitpakken. Op dat moment 
voelde het ietwat onwennig tussen de ‘witte 
boorden’. En een aanbod voor een job in de  
artistieke wereld had ik na veel wikken en  
wegen toch hiervoor laten schieten. Die jas  
was blijkbaar ‘te groot’ voor mij.  
 
Mijn ‘vrije’ leven, althans zo voelde het ook als 
Job hopper, was ten einde maar dat was oké. 
Mijn ervaringen die ik had opgedaan kon ik nu 
inzetten om mij verder te ontwikkelen binnen 
een bank. Langzaam werd duidelijk dat ik binnen 
de financiële wereld ook een aantal andere jassen 
kon aantrekken. Helemaal prima en ik genoot 

daarnaast ook zoveel mogelijk van alles wat 
Amsterdam als stad in petto had. Het was een 
geweldige drukke, leerzame, fantastische mooie 
periode uit mijn leven waarbij ik 17 jaar voor een 
fijne sociale baas mocht werken. 
 
Tja, Huisje boompje beestje. Er werd een dochter 
en een zoon geboren. Ik ging minder werken, 
zette mijn werkzaamheden om in een duobaan.  
Het was een spannende nieuwe fase. Dankzij mijn 
flexibele baas of ‘jas’ die hij mij aanbood kon ik 
op hetzelfde niveau met veel plezier en zeer 
gedreven blijven werken. 
 
Maar met opgroeiende kinderen wilden wij wat 
meer woonruimte en groen hetgeen resulteerde  
in een verhuizing naar een grotere woning in Elst 
Gelderland, de omgeving waar ik ook grotendeels 
mijn jeugd heb doorgebracht. Mijn man bleef wel 
in Amsterdam werken en had dus dagelijks veel 
reistijd. 
Ik was parttime blijven werken in de financiële 
wereld maar nu dichter bij huis. Na het werken bij 
de bank volgden diverse andere banen. Ook een 
aantal jaren vrijwilligerswerk op school om bezig 
en betrokken te blijven in onze maatschappij. 
 
Maar het bleef kriebelen - ik zocht een nieuwe  
jas - en ik dook een geheel andere wereld in, de 
Zorg! Een sprong in het diepe. Ik startte met een 
functie waarbij ik geen specialistische papieren 
nodig had. Ik vond het leuk werk en besloot na 
twee jaar om mijn diploma te gaan halen. Was 
wel wennen om de boeken in te duiken. Het was 
Corona-tijd, alle lessen werden online gegeven. 
Maar na een aantal maanden had ik toch mijn 
diploma op zak.  
 
Het was een speciaal moment en ik realiseerde 
me ook dat ik na de middelbare school ook een 
opleiding in de zorg wilde gaan doen en nu  
43 jaar later werk ik alsnog in de zorg met  
mijn kersverse diploma op zak.  
 
Heel vaak wordt er nu tegen mij gezegd ‘Waarom 
ga je niet weer de financiële wereld in? Daar  
verdien je het driedubbele’! Ik antwoord steevast 
dat ik dit werk erg leuk en ontzettend dankbaar 
vind. De mensen waarvoor ik werk, de waardering 
die ik van ze krijg dit doet mij erg goed. Het 
geeft mij energie. In een zorgcentrum wonen 



betekent naast het medische aspect ook liefdevol-
le aandacht voor de mens en een respectvolle 
benadering. 
Het is hun laatste levensfase. Het is heel speciaal 
om zo’n ‘jas’ te mogen dragen. 
Mij zit deze jas goed en ik krijg er veel voldoening 
van. Wat wil je dan nog meer? 
 
Voor elk mens is er altijd wel een passende jas. 
Het is zeker de kunst om op het juiste moment  
de juiste jas aan te durven trekken en de oude 
vaarwel te zeggen. 

Annet Moerkerk-Sassen 

 
Zondag 10 december 2023 Schrijfmarathon 
Amnesty International 
Op zondag 10 december staat de schrijfmarathon 
voor Amnesty International weer op de planning. 
Dit jaar valt de marathon precies op de Dag van 
de Rechten van de Mens! Op deze dag vragen de 
Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties 
aandacht voor hun werk en worden diverse  
internationale prijzen uitgereikt. Op 10 december 
1948 is de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens aangenomen. Dat gebeurde net voor 
middernacht in het Palais Chaillot in Parijs, waar 
toen de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties werd gehouden.  
Op veel plekken in ons land wordt op 10 december 
geschreven en ook wij doen dit jaar weer mee.  
De brieven die we vorig jaar hebben geschreven 
hebben velen geholpen. Doe dus mee met de 
grootste briefschrijfactie van Nederland!  

Tijdens Write for Rights komen we ieder jaar in 
actie voor mensen die onterecht vastzitten of 
worden bedreigd vanwege hun werk, mening of 
om wie ze zijn. We sturen brieven naar koningen, 
ministers en presidenten en vragen hun een einde 
te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat  
successen op. Activisten komen vrij, discriminatie 
stopt, daders worden berecht.  
We willen graag alle gemeenteleden oproepen  
om mee te schrijven. We gaan er dit jaar in de 
Ruimte weer een evenement van maken met 
broodjes en soep. 
 
We hopen daarom dat er weer zo veel mogelijk 
mensen meedoen aan de actie. Om met ons mee 
te kunnen schrijven heeft u een briefpakket 
nodig. Dit kunt u zelf kosteloos bestellen of 
direct downloaden via de Amnesty website.  
Maar u kunt ook een mail sturen naar  
schrijfmarathonelst@pg-elst.nl. Dan brengen  
wij het graag bij u langs. Wij zorgen ervoor dat 
op 10 december de voorbeeldbrieven op allerlei 
manieren beschikbaar zijn. We houden u op de 
hoogte via facebook PG Elst, via de website en 
via de Blikvanger.  
 
Noteer dus in uw agenda: 10 december:  
‘Brieven schrijven tegen onrecht!’  
Mochten er vragen of ideeën zijn, stuur gerust 
een mailtje naar schrijfmarathonelst@pg-elst.nl 
We hopen jullie allemaal te zien! 
Dennis Janssen, Romanie van der Kaa en Eline Janssen. 
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Kent u Piet Bos nog? 
Hij was leraar handenarbeid, ceramist en  
zilversmid. 
Vanwege ziekte heeft er helaas nooit een  
expositie plaatsgevonden. 
Onlangs overleed ook zijn vrouw Tineke. 
In de inboedel vonden wij, enkele collega’s/ 
vrienden, mooie werken. 
Beide dochters vinden het een prachtig plan dat 
wat werken van hem ten gunste van een goed 
doel verkocht worden. 
In dit geval is het de STILTE TUIN. 
  

Piet Bos 
 
 
Decemberpresentje? 
Voor slechts € 5,- koopt u een vaas of schaal en 
het zilverwerk mag weg voor € 7,50 
  
In het kastje naast de voordeur van De Ruimte 
vind u zilverwerk en voorbeelden van keramiek. 
Vanaf 10 november zijn deze te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van de Kunstcommissie 
Het grote paneel links naast de kapel dat ook  
op de poster staat afgedrukt, heet ‘Licht Overal’. 
Het sluit mooi aan op het thema van het advents-
project. Tot 14 november kunt u nog genieten  
van de schilderijen van Sasia van den Berg. Op 
zaterdagmiddag 4 november is de expositie ook 
nog open voor publiek.  

 
Daarna houden we een winterstop wat de externe 
exposanten betreft. De wintermaanden zijn te 
koud en de wanden wellicht te vochtig: een risico 
voor kostbare kunstwerken, zeker nu er minder 
gestookt wordt. De bezoekersaantallen hebben 
daar ook onder te lijden. 
 
In plaats daarvan gaan we meewerken aan het 
adventsproject door zelf geschilderde panelen  
te tonen, waarop het kerstverhaal en het vluchte-
lingenverhaal zijn verwerkt.  
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De thema’s zijn : vluchten, onderweg, geen 
plaats, registratie, welkom, hoop en toekomst.  
Op 6 november wordt er aansluitend aan de  
maaltijd met vluchtelingen geschilderd.  
Uiteraard naar aanleiding van goede gesprekken 
over het onderwerp! Heeft u zin om mee te  
denken en te schilderen? Kom er bij! 
 
In 2024 kunt u dan weer vanaf half maart drie 
nieuwe exposities van ons verwachten, zoals 
gebruikelijk. 
Aukje Spoelstra 
 
 
 

 

Gezinsactiviteit Tempel Kerk Museum 
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, met hun  
(groot-)ouders of andere volwassenen. 
 
Heb je zin om een spannende tijdreis te maken 
door de geschiedenis? 
Dat kan in en onder de kerk in Elst! 
We gaan spannende verhalen beleven over 
Romeinen en Bataven en hun goden. En over 
mensen in de Middeleeuwen. Samen bekijken  
we onder de vloer van de kerk Romeinse  
tempelresten en een middeleeuws graf.  
Maar we gaan niet alleen kijken. We gaan  
bouwen en spelen voor archeoloog. 
Voor aanmelding en informatie: 
dickpeters57@gmail.com  
Dick Peters 
 
 
 

MUZIEK 

Orgelconcert 
Het orgelconcert van 5 november wordt verzorgd 
door onze eigen IJsbrand ter Haar. Bij het  
samenstellen van zijn programma gebruikte hij 
een originele rode draad: hij speelt werken van 
componisten die dit jaar worden herdacht. Het 
resultaat is dan ook verrassend; deze keer geen 
Buxtehude, Bach, Mendelssohn of Franck, maar 
overwegend Nederlandse componisten: Albert  
de Klerk, Johan Albert van Eijken en Nicolaas 
Jacques Lemmens. Daarnaast komen ook William 
Byrd en Max Reger langs. Veel muzikale thema’s 
zijn echter wel bekend, zoals ‘Wachet auf, ruft 
uns die Stimme’ en ‘Zing nu de Heer, Hij zag ons 
aan’. Vrijwel alle stukken worden op het Walker 
koororgel gespeeld; daar gaan we met zijn allen 
dan ook omheen zitten. En ik weet zeker: na het 
horen van het laatste stuk, Fanfare van Lemmens, 
verlaten we allemaal huppelend de kerk. Het  
concert begint, zoals altijd, om 12.00 uur en is 
gratis toegankelijk. Na afloop mag u wat geven.   
    
Vaste concertbezoekers hebben het gemerkt: door 
ziekte moesten we het concert van Jetty Podt op 
het allerlaatste moment afgelasten. Maar gelukkig 
hebben we een oplossing kunnen vinden. Het 
concert wordt ‘ingehaald’ op zondag 3 december. 
Schrijf dit ook vast in uw agenda.  
Namens Orgelstichting Elst,  
Peter de Leeuwerk.      
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Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst 
 
Het Tempel|Kerk 
Museum is geopend:  
 
 
Van 1 oktober tot 1 
april: elke 1e zaterdag  
van de maand.  
Van 13.30 - 16.30 uur.  
 
Rondleiding  
om 14.00 uur (€ 5,00 pp,  
€ 2,00 kinderen t/m 12 jaar). 
 
Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag:  
afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl) 



Troostrijke klanken op Zondag Voleinding 
In het kader van Zondag Voleinding 2023  
bezingt het koor CantAnimus uit de regio  
Arnhem-Nijmegen, onder leiding van dirigent  
en componist Caspar van der Vinne, de herinne-
ringen aan overleden dierbaren en geliefden. 
Troostende klanken voor nabestaanden. 
 

De naam ‘CantAnimus’ betekent ‘het bezingen van 
de ziel’, en precies dat doet CantAnimus al meer 
dan 10 jaar met het programma ‘Stem en Stilte’, 
ieder jaar op of rond Allerzielen. Centraal in deze 
Ziele-Zang staat het door Caspar van der Vinne 
gecomponeerde ‘Requiem veur mien Moe’. Het 
requiem wordt voorafgegaan door liederen die de 
essentie van het leven raken, van onder andere 
Bach, Schönberg, Jenkins, Mozart en Schubert. 
Een stil uur koorzang.  
 
Het concert, dat ook in Oosterbeek wordt  
uitgevoerd rond Allerzielen, wordt nu voor de 
derde keer op Zondag Voleinding gehouden, op  
26 november 2023 om 15.00 uur in de Grote Kerk 
in Elst.  
 
Een extra bijzonderheid is, dat de piano dit jaar 
versterkt wordt door een holografisch geluids- 
systeem, genaamd Naturschallwandler. 

Een vrijwillige bijdrage na afloop, ter dekking  
van de kosten, wordt op prijs gesteld. 
Meer informatie over CantAnimus kunt u vinden 
op www.cantanimus.nl.  
Wij hopen u te ontmoeten en te ontroeren!  
Namens CantAnimus, 
Gea Dijkstra 
 
  
 
 
Collecten opbrengst en verdeling juli en  
augustus 2023 
 
Juli 
Diaconie: Dorcas/Oekraïne                    €.939,70 
Kerk                                                     520,98 
Kinderkerk                                              58,35 
 
2 juli      KiA/Pakistaanse christenen        139,25 
9 juli      Dorcas/Moldavië                       136,65 
16 juli     Vierdaagsedoel                         146,00 
23 juli     Betuwe wereldwijd/Gereedschap   95,00 
30 juli     Leren en Inspireren                   107,95 
 
Orgelstichting                                         50,00 
 
Totaal juli 2023                             €. 2193,88 
 
Augustus 
Diaconie: St. Mangochi Malawi             €. 731,75 
Kerk                                                     468,75 
Kinderkerk                                              12,25 
 
6 aug.     Nationaal Noodfonds Kinderhulp 165,95 
13 aug.   Ronald McDonald/Het Boshuus  
             Arnhem                                   170,50 
20 aug.   Protestantse vrijwilligersdienst   134,55 
27 aug.   Stichting de Instap                   150,86 
 
Orgelstichting                                         10,00 
 
Totaal augustus 2023                     €. 1844,61 
 
Lucia Zoutman 

ONDERWEG nr. 9  •  november 2023  •  p. 25




