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PERSOONLIJKE WOORDEN  
van ds. Jeroen Jeroense 
 
Wie ben ik? 
In juni 1944 schrijft Dietrich Bonhoeffer in de 
gevangenis een prachtig gedicht onder de titel: 
‘Wie ben ik?’ In dit gedicht spreekt hij over een 
stoere buitenkant en een kwetsbare binnenkant. 
Naar buiten toe lijkt hij volgens zijn mede gevan-
genen op ‘een burchtheer die rustig blij en zeker’ 
is. Iemand die ‘evenwichtig de donkere dagen 
draagt’. Maar dit is slechts de buitenkant van 
Bonhoeffer. In de binnenkant, in zijn ziel, is hij 
‘een gekooide vogel, moe en leeg om te bidden 
en te danken’. Bonhoeffer vraagt zich af wie hij 
nu werkelijk is. Is zijn binnenkant nu eerder de 
ware Bonhoeffer of zijn buitenkant? Een vraag  
die ik mij de laatste tijd ook vaak heb gesteld. 
Wie ben je als mens ten diepste nu eigenlijk? 
 
Het gedicht van Bonhoeffer begeleidt me in mijn 
periode van ziek zijn. Ik heb het vaak gelezen  
en herlezen. Door mijn burn-out ben ik terug 
geworpen op mezelf. Alle franje, status en  
identiteit verdwijnt immers door ziek zijn. Wie 
ben je nu werkelijk?, heb ik me vaak afgevraagd. 
Net als Bonhoeffer ontdek ik een buiten – en een 
binnenkant. Wanneer door ziekte veel zekerheden 
wegvallen, heb ik ervaren dat ik uiteindelijk een 
kwetsbaar mens ben. Geen ‘burchtheer die rustig 
blij en zeker is’, maar iemand die zich een ‘speel-
bal voelt van zijn eenzaam vragen’. Door ziekte 
terug geworpen op mijn binnenste zijn, heb ik, 
opnieuw, mijn breekbaarheid ontdekt. Net als 
Bonhoeffer ben ik afhankelijk van de aandacht  
en de liefde van anderen en de Eeuwige. Zonder 
de kring van naasten en de Eeuwige is het leven 
eenzaam en lastig. Een mens heeft de ander 
nodig om te kunnen leven. 
 
Nu is deze hernieuwde ontdekking van mijn 
kwetsbaarheid en breekbaarheid ook een kracht. 
Juist door kwetsbaar te durven zijn kun je ver-
binding leggen met de ander. Vanuit zelfgenoeg-
zaamheid ontstaat geen verbinding met de ander. 
Echte verbinding ontstaat pas als je jezelf bent 
tegengekomen en onder ogen hebt durven zien. 
Ja, daar is moed voor nodig. De kracht om kwets-
baar te zijn. Volgens Bonhoeffer is het ook een 
kwetsbare God die mens is geworden die ons op 
deze manier nabij wil zijn. Niet de almachtige 

God, maar alleen de lijdende God kan ons nabij 
zijn in de visie van deze bijzondere theoloog. 
Breekbaarheid als vindplaats voor ontmoeting. 
Dit is voor mij een hernieuwde ontdekking. 
Vanuit deze door mij gevoelde breekbaarheid wil 
ik verbindingen aangaan met God en de ander. 
Met mensen in de gemeente. Kwetsbaarheid als 
bron om mezelf en de ander tegemoet te treden.  
 
Om eens te ervaren hoe het met me gaat ben ik 
de afgelopen weken regelmatig even wezen koffie 
drinken in De Ruimte. Verder heb ik een aantal 
mensen thuis gesproken. Ook heb ik een aantal 
keren de viering bijgewoond. Het voelde goed om 
weer een paar keer daar ‘thuis’ te zijn. Hieronder 
het gedicht van Bonhoeffer dat mij troost en 
moed geeft. Ook nu wil ik weer iedereen bedanken 
die me de afgelopen tijd kaarten en brieven stuurde 
om me moed in te spreken en te troosten. Het is 
waardevol om op deze manier aandacht te krijgen. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: 
je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker 
als een burchtheer uit zijn slot. 
Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: 
je spreekt met je bewakers vrij, rechtuit en vriendelijk 
als was je hun heer. 
Wie ben ik? 
Ze zeggen me ook: 
je draagt je donkere dagen evenwichtig, glimlachend, 
trots 
als iemand die gewend is te overwinnen. 
 
Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: 
onrustig vol heimwee, ziek als een gekooide vogel,  
hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels, 
dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij, 
moe en leeg om te bidden, te danken en te werken. 
 
Wie ben ik? 
De een of de ander? 
Ben ik nu de een en morgen de ander? 
Ben ik beiden tegelijk?   
Wie ben ik? 
Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. 
Wie ik ook ben, U kent mij, 
ik ben van U, mijn God.  
Dietrich Bonhoeffer, juni 1944 
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KERKDIENSTEN  
 
 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Zondag 1 februari 
10.00 uur KERK              Ds. M. Glastra 
                                 organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK              Ademviering 
                                 Henk Minnema 
                                 organist: D. Luijmes 
 
 
Zondag 8 februari        Heilig Avondmaal 
10.00 uur KERK               Ds. P.D. Wolthaus  
                                 organist: IJ. ter Haar 
 
15.30-16.30 uur           Kliederkerk 
DE RUIMTE                    
Zie info pagina 19 
 
 
Zondag15 februari 
10.00 uur KERK              Ds. J. Franken  
                                 organist: IJ. ter Haar 
 
 
Zondag 22 februari       1e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur KERK              doopdienst 
                                 Ds. A.E.I. Zaal 
                                 organist: J. Jansma 
 
 
Zondag 1 maart            2e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur KERK              Drs. R. van Dijkhuizen 
                                 organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK              Ademviering 
                                 Henk Minnema 
                                 organist: D. Luijmes 

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Ademviering 1 februari 2026 
Elke eerste zondag van de maand is er een  
oecumenische ademviering in de Grote kerk te 
Elst, van 19.00 tot 19.45 uur. Een viering, zoals 
de naam het al zegt, om op adem te komen,  
om de stilte te zoeken, te luisteren naar een 
Bijbeltekst, een gedicht. 
 
Het is een viering, waarin ook gezongen wordt. 
Vaak zijn het korte, meditatief gezongen liederen 
uit Taizé, die enkele keren worden herhaald. En 
om het oecumenisch karakter te onderstrepen 
richten we onze aandacht op een zestal iconen. 
Vijf daarvan keren iedere viering terug, de zesde 
staat te boek als de icoon van de maand. In de 
viering van 1 februari zien we Mozes, die de tien 
geboden in ontvangst neemt, uitgehakt door God 
zelf op een stenen plaat.  

Ademviering 
 

Het onvoorstelbaar belang van deze wet werd me 
pas duidelijk door het werk van Jonathan Sacks, 
opperrabbijn van Groot-Brittannië. Het gaat bij de 
wet niet alleen om de tien geboden, zo vertelt 
hij. Het gaat om de complete eerste vijf boeken 
van de Bijbel: de Thora. Als Jezus spreekt over ‘de 
wet en de profeten’, dan gaat het bij de wet dus 
niet om een aantal geboden of regels. Het vertelt 
het grote verhaal van de bevrijding van een heel 
volk, zoals dat in de eerste vijf boeken van het 
Oude Testament beschreven staat. 



Als het om die bevrijding gaat, dan denken we 
allereerst aan de uittocht van het volk Israël uit 
Egypte. En hoe actueel is dat verhaal! Als mensen 
de ketenen verbreken, als ze geen slaven meer 
zijn, niet langer onderdrukt, dan zijn ze vrij.  
Zo hebben we dat ervaren in 1945. Zo ervaren 
mensen dat, die zich emanciperen. Zo ervaren  
we dat tot op de dag van vandaag! 
 
Vrijheid–van is echter nog geen vrijheid–tot.  
Hoe moet je inhoud aan die vrijheid geven? Wat 
is het perspectief? Hoe kun je samen leven met 
elkaar en met God? Het beloofde land zal toch 
ook moeten worden bebouwd en onderhouden?  
Het antwoord daarop is de wet, Zonder de wet 
gaat het mis. En dat blijkt meteen al, als Mozes 
al te lang op de berg blijft. Het volk vormt zich 
een eigen beeld van wat hen te boven gaat, een 
beeld – hoe kan het ook anders – van goud, een 
kalf.  
 
Mozes is woest. De stenen platen, waarop de wet 
is opgetekend, slaat hij aan stukken. Wat volgt is 
een en al verwarring. God dreigt het bijltje er bij 
neer te leggen. Mozes herpakt zich en neemt het 
op voor zijn volk. ‘Schrap mij dan maar uit het 
boek dat U hebt opgeschreven!’ En dan rijst het 
besef, dat het volk als het ware bij de hand moet 
worden genomen. Er moet een beroep op hen 
worden gedaan. Niet God hakt dan de nieuwe  
platen uit, waarop Hij de wet zal schrijven. Hij 
vraagt het aan Mozes.  
 
Opnieuw kijk ik naar de icoon, waarop Mozes de 
wet in ontvangst neem. Ik kijk nu anders dan die 
eerste keer. Ineens valt me op dat hier een hand 
wordt uitgestoken.  
 
Van harte welkom op 1 februari op het koor van 
de Grote Kerk. 
Henk Minnema 
 
Heilig Avondmaal aan huis 
Op zondag 8 februari zal in de dienst op zondag-
morgen het Heilig Avondmaal weer bediend  
worden. In de week die voorafgaat aan deze 
dienst is er op vrijdag 6 februari weer de  
mogelijkheid om thuis brood en druivensap te 
ontvangen. Mocht u hiervoor graag in aanmerking 
komen, dan kunt u zich opgeven bij het kerkelijk 
bureau (info@pg-elst.nl). Er wordt dan een 

afspraak met u gemaakt voor het tijdstip waarop 
een diaken en ik bij u langskomen. Als u graag 
wil dat er iemand anders ook bij aanwezig is,  
mag dat natuurlijk ook! Schroom niet om u  
aan te melden! Deel gerust in deze bijzondere 
momenten. Van harte uitgenodigd! 
 
Ter informatie: in het afgelopen jaar is er een 
aantal keren de mogelijkheid geweest om avond-
maal aan huis te ontvangen. In totaal was dat 
vijf keer: bij iedere keer dat er een avondmaal 
dienst in de kerk plaatsvond, werd er ook een 
avondmaalsviering aan huis aangeboden. Het idee 
vorig jaar was om dat een jaar lang te doen en na 
dat jaar samen (diaconie en CPO) te evalueren. 
Tot nu toe hebben we positieve reacties ontvangen 
op het aanbod van avondmaal aan huis. Zowel 
degenen die het avondmaal ontvingen als de  
predikant en de diaken die het avondmaal  
kwamen bedienen hebben de vieringen als prettig 
en waardevol ervaren. Binnen de colleges van de 
diakenen en het CPO zal de komende maand 
gesproken worden of we het komende jaar in 
dezelfde vorm/frequentie deze vieringen aan  
huis zullen blijven aanbieden, of dat het 
nodig/wenselijk is die aan te passen. Wordt  
vervolgd dus, wij houden u op de hoogte! 
Hartelijke groeten, Ds. Aafke Zaal 
 
Dopen 
Op zondag 22 februari aanstaande zal de Heilige 
Doop bediend worden aan Lieke Elgersma en  
Eliza Pennings. De doopzitting vindt plaats op  
9 februari a.s. van 20.00 -21.30 uur in De 
Ruimte. Mochten er nog meer ouders zijn die  
hun kind graag willen dopen, dan kunnen zij  
contact opnemen met ds. Aafke Zaal  
(aafke-zaal@pg-elst.nl). Wie zelf nog niet 
gedoopt is en ernaar verlangt de doop te  
ontvangen, is ook van harte uitgenodigd  
contact met ds. Zaal op te nemen. 
Ds. Aafke Zaal 
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AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN FEBRUARI  
 
 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over een 
activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden.  
De organisatoren van de activiteiten hebben de 
verantwoordelijkheid. 
 
 
zaterdag 31 januari Night of the Psalms 
20.00 uur Grote Kerk 
Zie info pagina 20 
 
elke werkdag Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
elke dinsdagmiddag Dagkoor De Ruimte 
13.00-15.00 uur De Ruimte 
info: Herman Schimmel 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
10.00-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar. 
 
elke donderdagavond Eten en Ontmoeten 
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd.  
Zoek een plaatsje aan de tafel.

 
maandag 2 en 16 februari       Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
We beginnen om 14.30 uur met een kop koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
maandag 2 en 16 februari    Meditatie in 
20.00 uur Grote Kerk                     De Grote Kerk 
info: Els Meulbroek 
 
vrijdag 6 februari                   Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Bouwe Idzinga, bouwe.idzenga@telfort.nl  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
maandag 9 februari            Leeskring 
20.00-21.30 uur De Ruimte        ‘Lectori Salutem’ 
info: Aukje Spoelstra  
 
woensdag 11 februari             Theologisch café 
20.00-21.30 uur De Ruimte     
info: Dick Kruyt 
 
donderdag 12 februari Leeskring 
20.00-21.30 uur De Ruimte       ‘Lectori Salutem’ 
info: Aukje Spoelstra  
 
maandag 16 februari Poëziekring   
15.00-16.30 uur De Ruimte 
info:Joleen Kruijt 
Els Meulbroek en Jeanette Maartense gaan  
gedichten voorbereiden van Marjoleine de Vos.  
Wil je meedoen van harte welkom. We starten  
om 15.00 uur. De gedichten worden van te voren 
doorgestuurd per mail en zijn ook te vinden in de 
Scipio app. 
Wil je ze ontvangen dan graag een mail naar 
joleenkruijt@gmail.com 
 
maandag 16 februari  Filosofiekring 
20.00-22.00 uur De Ruimte 
info: Henk Minnema 
 
maandag 23 februari  Filosofiekring 
14.00-16.00 uur De Ruimte 
info: Henk Minnema



woensdag 25 februari Filmavond 
20.00 uur De Ruimte  
info: Petra Zey 
 
woensdag 25 februari ABC Kring 
20.00 uur De Ruimte 
21.45 uur zij-ingang kerk Zegen voor de nacht 
info: Aafke Zaal 
 
 
 
TOELICHTING AGENDA 
 
Meditatie in De Grote Kerk 
Elke tweede en vierde maandagavond klinkt in de 
kerk het geluid van de klankschaal: welkom bij de 
meditatie.  
We noemen het nu Meditatie in de Grote Kerk, 
geen Christelijke Meditatie meer, maar de inhoud 
is hetzelfde. 
Een Bijbeltekst, een gedicht, daarna zijn we stil 
en reflecteren we op wat we hoorden of we   
verblijven in de stilte.  
 
In februari luisteren we opnieuw naar de inspiratie 
vanuit het Latifagebed. Het is een gebed of medi-
tatie, dat zijn oorsprong kent in het soefisme, 
een mystieke stroming binnen de islam.  
Het thema Hoop staat centraal deze weken,  
op zoek naar hoop in deze onzekere wereld. 
Na een korte inleiding zijn we samen 30 minuten 
stil. Daarna wensen we elkaar ‘Vrede en alle 
goeds’ toe. 
 
Iedereen is welkom. 
Data: 2 en 16 februari 
Grote Kerk: 20.15 uur tot 21.00 uur (deur open 
20.00 uur). 
Els Meulbroek 
 

Hulp bij personenvervoer, kleine klusjes in en om 
het huis, boodschappen en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 09.00 – 10.00 uur 
info@hulpdienstelst.nl       www.hulpdienstelst.nl

Poëziemiddag van 16 februari 
‘Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier’ 
 
In het boekje ‘Je keek te ver, een wandeling’ 
schrijft Marjoleine de Vos over haar wandelingen 
in het noorden van de provincie Groningen. 
Ze opent met dit gedicht:  
 
Ruimtevrees 
 
Achter weilanden weiden, daar weer achter 
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 
De blik verliest je met zichzelf in ruimte 
waar aankomst ver en ver te zoeken is. 
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 
groen het zonlicht en je oog in zwemt. 
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad 
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier. 
 
Je keek te ver. 
Dat herken ik: op de fiets naar Arnhem via het 
snelfietspad zie ik de gebouwen van de stad al. 
Rechts van mij een deel van park Lingezegen:  
het water, enkele eenden.  
 
Het gedicht is voor mij een uitnodiging om af te 
stappen en te kijken: in het water het wit van 
een zilverreiger, in de berm de eerste groene 
blaadjes en dat in januari. 
 
Het gedicht ‘Ruimtevrees’ komt uit haar  
gedichtenbundel Uitzicht genoeg (2013).  
Ze publiceerde daarvoor drie bundels met  
intrigerende titels als Zeehond graag (2000),  
Kat van sneeuw (2003) en Het waait (2008). 
 
Op de poëziemiddag van 16 februari in De Ruimte 
lezen en onderzoeken we met elkaar de gedichten 
van Marjoleine de Vos (1957).  
Els Meulbroek 
 
ABC kring  
Ook in het nieuwe jaar zijn we weer verder 
gegaan met de bijeenkomsten van de ABC-groep. 
In januari bogen we ons over de Tien Geboden. 
We spraken met elkaar een aantal situaties uit het 
dagelijks leven door. Momenten in je gezinsleven, 
op je werk, waarop je voor een dilemma komt te 
staan: zeg of doe je iets wat je geloof je ingeeft? 
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En zo ja, hoe doe je dat dan? Of vind je het  
moeilijk om ervoor uit te komen dat je gelovig 
bent, naar de kerk gaat, met God leeft? En wat  
is dat dan wat je moeilijk vindt? Het zijn dingen 
waar we allemaal tegenaan lopen en die goed en 
belangrijk zijn om met elkaar te delen. Zo kun je 
met elkaar groeien in geloof! De eerstvolgende 
keer dat we in februari bij elkaar komen is  
woensdag 25 februari. Dan keren we ons naar  
binnen. We gaan oefenen met een vorm van  
meditatie, weer eens iets heel anders dus! En  
we wisselen uit hoe het ons vergaat met de  
40-dagentijd-inspiratie rondes die we starten op 
Aswoensdag! We zijn benieuwd! 
 
Ook de komende keren sluiten we weer af met de 
Zegen voor de Nacht. Dat is een kort, ingetogen 
samenzijn in de kerk met stilte, muziek, een 
gebed en een zegen. Een kwartiertje voor jezelf 
en bij God om de dag mee af te sluiten. Wie wil 
mag er aan meedoen. En ook wie niet aan de ABC-
kring zelf meedoet, is daar van harte bij welkom! 
 
Zegen voor de nacht  
21.45 uur -22. 00 uur in de Kerk woensdag  
25 februari (zij-ingang kerk) 
Aafke Zaal 

 
Film die er toe doet: Plus que jamais 
Woensdagavond 25 februari 2026 
Inloop: 19.30 uur 
Film: 20.00 – 22.00 uur 
Plaats: De Ruimte 
 
Vanavond volgen we Hélène, een jonge vrouw die 
geconfronteerd wordt met een levens veranderende 
diagnose. Terwijl de wereld om haar heen in 
dezelfde routine doorgaat, ontstaat in haar een 
stille hunkering naar ruimte, stilte en betekenis. 
De onzekerheid over haar toekomst brengt haar 
niet alleen angst, maar ook een onverwachte  
helderheid: om echt te leven moet ze een keuze 
maken die niemand voor haar kan nemen. 
In Plus que jamais wordt deze innerlijke reis  
met grote tederheid verteld. Hélène verlaat haar 
vertrouwde omgeving in Frankrijk en reist naar 
het ruige landschap van Noorwegen, waar ze een 
man ontmoet die – net als zij – op zoek is naar 
een manier om met het leven om te gaan zonder 
het te bevechten. Hun ontmoeting is eenvoudig, 
subtiel, maar raakt diep. Het zijn geen grote  

 
woorden die deze film dragen, maar blikken,  
stiltes en het besef dat vrijheid soms betekent  
dat je een nieuwe weg moet inslaan, ook als  
niemand begrijpt waarom. 
 
De film, met een indrukwekkende en ingetogen 
hoofdrol van Vicky Krieps, is een ode aan zelfbe-
schikking en aan de kracht van kwetsbaarheid. 
Plus que jamais stelt de vraag die ons allemaal 
raakt: hoe vind je je eigen stem, je eigen tempo 
en je eigen waarheid wanneer het leven je dwingt 
stil te staan? 
Een film die ontroert door zijn eerlijkheid, en nog 
lang blijft nazinderen. 
Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey 
 
 
Deadlines Onderweg 2026 
Onderweg maart                    15 februari 
Onderweg april                      22 maart 
Onderweg mei                       19 april  
Onderweg juni                       24 mei Pinksteren! 
Onderweg juli/augustus          21 juni 
Onderweg september              23 augustus 
Onderweg oktober                  20 september 
Onderweg november               18 oktober 
Onderweg dec. / jan. 2027      22 november 
 
De deadlines zijn steeds op zondag tot 18.00 uur. 
Het adres van de redactie is onderweg@pg-elst.nl 
De redactie
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UIT DE GEMEENTE  

XCCX 

GEDICHT VAN DE MAAND 
 
 
Rectificatie, het gedicht was in het vorige 
nummer niet volledig afgedrukt.  
de redactie 
 
 
De decembermaand is voor mij vanaf mijn  
twintigste jaar zeer beladen geweest, op 
zeer jonge leeftijd vertrok mijn broer naar 
Amerika, het verdriet van mijn ouders kan 
ik nog voelen. Daarbij strandde mijn beide 
huwelijken in december en heb ik meerdere 
malen tijdens Kerstmis in het ziekenhuis 
gelegen.  
 
Nog altijd verlang ik naar het lengen der 
dagen in het Nieuwe Jaar.  
 
Twee jaar geleden schreef ik dit gedicht in 
december. 
 
 

Ik strooi wat uit mijn koker 

Er vloeit wat uit mijn pen 

Kun jij mij misschien zeggen 

Wie ik eigenlijk ben? 

Zelf kan ik die weg niet vinden 

Loop tegen bergen op 

Zie alleen maar dalen 

Bereik nooit de top 

En heel ver daar beneden 

Zie ik een scherpe lijn 

Die mij probeert te wijzen 

Op het wezen en het zijn…… 
 
 
 
Marjolein Helms 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
Ds. Jeroense is met ziekteverlof 

Ds. Aafke Zaal 
Ds. Martin de Jong 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



We gedenken: Dirk Doeze Jager 
Op 3 december 2025 overleed Dirk Doeze-Jager. 
Hij was de weduwnaar van Gerrie Doeze Jager-Tap. 
Dirk Doeze Jager werd geboren op 23 januari 
1927, hij leefde bijna een eeuw lang. 
Onvoorstelbaar als je je bedenkt wat hij in al die 
jaren allemaal meegemaakt heeft en voorbij heeft 
zien komen in zijn leven en aan ontwikkelingen  
in de maatschappij. Zijn dochter Gonda vertelde, 
mede namens haar zus en broer, over dat lange 
leven van en met hun vader. Wie hij was als mens, 
als man, als vader en grootvader: zorgzaam,  
eerlijk, stoer, sterk, sober en rechtvaardig. In de 
dienst die voorafging aan zijn begrafenis lazen we 
Psalm 8: de psalm die zingt van verwondering 
over en ontzag voor de natuur en voor de 
Schepper die dat alles heeft gemaakt. En die aan 
de mens het werk van zijn handen, de Schepping, 
toevertrouwt om er voor te zorgen en die te 
bewaren voor de lange duur. Onbegrijpelijk, als  
je je dat beseft…: de grote God die de kleine 
mens bekleedt met deze prachtige, onvergetelijke 
en goddelijke opdracht! Wie van dit besef  
doordrongen raakt, kan zijn leven ernaar gaan 
inrichten: sober en sterk, eerlijk en gericht op 
duurzaamheid. Wellicht was dat besef uit Psalm 8 
voor Dirk Doeze Jager ook de grond van zijn leven 
en werken. En werd hij eraan herinnerd telkens  
als hij de morgenster aan de hemel ontwaarde. In 
het licht van een andere ster, ook een morgenster, 
namelijk die van advent, hebben wij zijn lichaam 
uit handen gegeven en overgegeven om begraven 
te worden, vlak naast zijn zoon die nog maar zo 
kort daarvoor was overleden. Een gebeurtenis 
waar Dirk veel verdriet om heeft gehad.  
 
Wij wensen de familie Doeze Jager toe dat zij 
gesterkt en getroost worden de komende tijd en 
de kracht van de Allerhoogste mogen ervaren nu 
zij hem die zij zo lang in hun midden hebben 
gehad, niet meer bij zich hebben. 
ds. Aafke Zaal 
 
We gedenken: Hans Van Aggelen 
Op 7 december 2025 overleed Hans Van Aggelen, 
echtgenoot van Nettie van Aggelen-Hendriks.  
Hij werd geboren op 26 maart 1931 in Zetten en 
overleed in Bemmel, waar hij in het afgelopen 
jaar in het verpleeghuis verbleef.  
In de dienst voorafgaande aan zijn begrafenis op 
natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem stel-
den wij zijn leven in het licht van het evangelie. 

Daarbij klonken persoonlijke herinneringen en 
woorden van dank van zijn zoons en zijn vrouw. 
Ook lazen we Psalm 1, waarin we een boom  
aantreffen die geplant is aan het water, net zo’n 
boom als die op de voorkant van de rouwkaart 
staat. Als mens kun je ook zo’n boom zijn, zingt 
de psalm. Iemand die stevig staat, die weet van 
groei en bloei en bij wie anderen kunnen schuilen 
als het nodig is. Hans van Aggelen was ook zo’n 
mens als een boom, afgaande op de verhalen die 
over hem verteld werden en de ervaringen die 
anderen met hem hadden. Hij was sociaal, vrien-
delijk, behulpzaam, had oog en oor voor iedereen.  
 
En hij putte in zijn leven, ook net als de boom 
van Psalm 1, uit de woorden van God. Die gaven 
hem kracht: daardoor werd hij in beweging gezet, 
droeg hij vruchten van menselijkheid en solidariteit 
en groeide hij in zijn leven steeds meer in stevig-
heid, geloof en dankbaarheid. ‘Gelukkig is de 
mens die is als een boom, geplant aan levend 
water’, staat er aan het begin van de Psalm. Niet 
omdat bij zo’n mens alles voor de wind gaat, alles 
‘gelukt’, maar omdat hij of zij in verbondenheid 
met de woorden van God een blijvende bron van 
kracht kan vinden om uit te putten. In dit leven, 
maar ook in het leven voorbij de grenzen van de 
dood. Moge die bron van Gods kracht ook een 
lafenis zijn voor de familie Van Aggelen, nu  
zij zonder hun man, vader en grootvader verder 
moeten en moeten leven met de lege plek in  
hun midden. 
ds. Aafke Zaal 
 
We gedenken: Maria Johanna Wilhelmina 
Zeijts-Wichers 
In de eerste week van het nieuwe jaar, op  
5 januari 2026 overleed Maria Johanna Willemina 
van Zeijts-Wichers. Marijke, zoals de meesten  
haar zullen kennen, werd op 28 november 1943 
geboren als vijfde in het gezin dat uit 7 kinderen 
kwam te bestaan. Klein van stuk was ze bij haar 
geboorte, maar ze heeft haar plek kunnen verwer-
ven in het gezin waar ze uit kwam en ook later in 
haar leven: ze ging haar eigen weg, soms tegen 
de stroom van wat gebruikelijk was in. Marijke 
was een vrouw met uitzonderlijke gaven die ze 
zelf beschouwde als van Hogerhand ontvangen.  
 
Met haar eigen handen probeerde ze iets van de 
Hogere Hand door te geven aan mensen die aan 
haar zorgen werden toevertrouwd of die op haar 
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weg kwamen. Voordat zij begraven werd op 
natuurbegraafplaats Koningsakker stonden wij  
in de kerk stil bij haar leven en bij alles wat ze 
betekend heeft voor anderen. Haar zoon Harry liet 
het leven van zijn moeder de revue passeren en 
haalde herinneringen op aan wie Marijke was als 
moeder, grootmoeder, mens, vrouw. En we lazen 
uit Romeinen 8:31-39, een tekst die voor Marijke 
zelf ook belangrijk was, omdat daarin de  
onlosmakelijke verbondenheid met de Eeuwige 
beschreven wordt. Die onafscheidelijke band had 
Marijke zelf ook ervaren in haar leven en daarom 
wilde ze graag dat het daar ook over zou gaan  
in haar afscheidsdienst. Die wens hebben we  
vervuld.  
 
Vanuit het vertrouwen dat wij in de kerk gaande 
houden en waarin wordt uitgesproken dat de 
onverbrekelijke band tussen mens en de Eeuwige 
niet ophoudt te bestaan voorbij de grenzen van 
de dood, hebben we haar uit handen gegeven, in 
de handen van de Levende. We bidden Henk, de 
kinderen en kleinkinderen, de overige familie  
en allen die haar zullen missen toe dat zij zich 
gedragen weten door de troost en nabijheid van 
de Eeuwige. 
ds.Aafke Zaal 
 
 
Bedankt 
Na een ongelukkige val brak ik half november 
mijn dijbeen. 
Wat fijn dat velen van u aan mij gedacht hebben 
en meeleefden. 
Daarom dank ik u voor de ontvangen kaars,  
kaarten en bloemen. 
Hartelijke groeten, 
Joke Slootweg 
 
 
Weer terug in Elst 
Na een periode in Bemmel en Elden te hebben 
gewoond is mevrouw Elly Meeuwissen - Steur 
weer terug in Elst. 
Zij woont nu in Tertzio 
Ze is blij dat bekenden in Elst haar nu makkelijker 
kunnen bezoeken. 
Namens Elly en Evert, 
Jacquelien Kampen 

Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 1 februari is mevr. T. Sassen-Hooiveld jarig,  
zij hoopt 94 jaar te worden. 
 
Op 3 februari hoopt mevr. F. Haag-Hermsen,  
93 jaar te worden. 
 
De heer J. J. Langelaar hoopt op 10 februari de 
leeftijd van 95 jaar te bereiken.  
 
Op 12 februari hoopt mevr. E. H. van der Toorn-
Telder de leeftijd van 90 jaar te bereiken. 
 
Op 16 februari hoopt de heer P. Vis 93 jaar te 
worden.  
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
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DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

Veel nieuwe gezichten in de kerk! 

Ik hoef me niet meer voorstellen,  
ik ben een oude bekende.
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KERKENRAAD 
 
Personeel en vacatures 
We zijn bijzonder blij dat 25 januari j.l. Ds. Aafke 
Zaal is bevestigd als nieuwe predikant binnen 
onze gemeente. Onze dankbaarheid hiervoor is 
groot. Ook kunnen we melden dat er tijdelijke 
vervanging is geregeld voor het ziekteverlof  
van Ds. Jeroen Jeroense. Vanaf 1 februari zal Ds. 
Martin de Jong tijdelijk de diaconale activiteiten 
van Jeroen overnemen en samen met Ds. Aafke 
Zaal ondersteuning bieden aan onze gemeente. 
Aafke en Martin stellen zich in dit nummer van 
Onderweg graag persoonlijk aan u voor. We  
wensen Jeroen van harte beterschap en een  
voorspoedig herstel. 
 
Woord van dank aan de Beroepingscommissie 
De Kerkenraad wil graag haar grote waardering 
uitspreken voor het werk van de Beroepings- 
commissie. Binnen anderhalf jaar hebben jullie 
met toewijding en zorgvuldigheid jullie opdracht 
volbracht, met als prachtig resultaat: de beroeping 
van ds. Aafke Zaal. 
Wij danken de commissieleden hartelijk voor hun 
inzet: 
Jaco Schoenmaker (voorzitter), Geri Jansen van 
Doorn (vicevoorzitter), Marco Verschoor (secretaris), 
Gerburg Frenzel, Herman Koopmans, Annemarie 
Sickmann, Eline Janssen, Greetje Wolthuis, 
Marianne van den Berg, Truus de Gelder 
(Kerkenraad) en Mark Zey (Kerkenraad). 
Jullie werk is van grote betekenis geweest voor 
onze gemeente, en daarvoor zeggen wij:  
hartelijk dank! 
Namens de Kerkenraad, Mark Zey 
 
Voorzitter Kerkenraad 

De commissie heeft de afgelopen maanden  
intensief gewerkt aan het vinden van een nieuwe 
voorzitter. Na gesprekken met kandidaten, het 
onderzoeken van een duovoorzitterschap en het 

betrekken van jonge ouders, heeft de commissie 
Diederik van Prooijen als voorzitter mogen  
voordragen aan de Kerkenraad. De Kerkenraad 
heeft haar goedkeuring gegeven en er zijn geen  
bezwaren gekomen uit de gemeente.  
Op 18 januari 2026 is Diederik bevestigd in de  
rol van voorzitter/ouderling. We wensen Diederik 
heel veel succes! 
Commissie: Joleen Kruijt, Hester Liebeton, Mark Zey 
 
 
 
Even voorstellen 
 
Ds. Aafke Zaal: 
Ik ben Aafke Zaal en ben op 
25 januari verbonden als  
predikant aan de PG-Elst. De 
afgelopen 5 jaar heb ik met 
veel plezier op verschillende 
plekken gewerkt als interim 
predikant. Daarvoor was  
ik gemeentepredikant in 
Hemmen en Wesepe. Drie jaar geleden was ik ook 
al een half jaar werkzaam in de PG-Elst, toen ter 
vervanging van het ziekteverlof van ds. Snijders. 
Nu loop ik alweer meer dan een jaar opnieuw  
mee in Elst, als vervanger in de vacaturetijd, dus 
helemaal nieuw is mijn verschijning niet! 
 
Ik woon samen met mijn man Erik en zoons  
Philip en Joël (allebei studerend in Nijmegen) in 
Beuningen en kom het liefst op de fiets naar Elst. 
Ik zie ernaar uit om als vaste predikant van de 
gemeente, samen met mijn collega’s en alle 
gemeenteleden mij in te zetten voor de groei en 
bloei van de kerk in Elst. En ik wil dat doen op  
de manier zoals ik dat ook heb beloofd in mijn 
intrededienst: ‘hartelijk en meelevend, trouw en 
eenvoudig en eerbiedig omgaand met wat mij in 
vertrouwen ter ore zal komen’. 
 
Ds. Martin de Jong 
Aafke Zaal en ik kennen 
elkaar al lang. Zij werkte, 
begin van deze eeuw, als 
predikant in Hemmen, ik  
bij de Vluchtheuvelkerk in 
Zetten. We vonden elkaar  
in ons oog voor uitstraling 
en onze liefde voor voort-
varendheid. Aafke heeft mij 
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gevraagd haar op weg te helpen, hier in jullie 
gemeenschap van de PG Elst. Zeker nu Jeroen 
Jeroense met ziekteverlof is. Het samenwerken en 
afstemmen met Aafke en Lisette zal een belang-
rijk onderdeel van mijn taken zijn, naast het 
behartigen van de diaconale taken. Voor pastorale 
en liturgische taken kunnen jullie allereerst bij 
Aafke terecht. Bestuurlijk zullen we, in overleg 
met de kerkenraad, kijken wat nodig en wenselijk 
is. Ik ben halftijds voor jullie beschikbaar.  
 
Ik woon zelf met mijn vrouw met veel genoegen 
in Arnhem. Elst ligt voor mij op fietsafstand. Dat 
lijkt mij een prachtig traject. Mijn drie kinderen 
bouwen ondertussen een eigen bestaan op, in 
Amsterdam en Rotterdam. In mijn werkzame 
leven heb ik steeds beter ontdekt, dat, daar waar 
het bestaan hapert, de liefde er beter bij kan.  
Een hapering is voor mensen niet zomaar leuk, 
maar door de noodzakelijke ondersteuning ont-
staat vaak ook veel warmte. Dat is aangenaam, 
versterkend, zinnig. Enfin, in die Geest wil ik 
graag met jullie en de mensen in en om Elst een 
tijdje optrekken. Voor vragen of overleg kunnen 
jullie mij altijd bellen, appen of mailen. 
 
 
 
Diederik van Prooijen 
Mijn naam is Diederik van 
Prooijen (36) en ik woon 
sinds 2017 in Elst. Ik ben 
getrouwd met Gerdien en 
samen hebben we twee 
dochters: Willemijn en 
Maartje. Sinds we in Elst 
wonen zijn we betrokken 
bij de PG Elst en in 2017/2018 ben ik tijdelijk  
als jeugd- en jongerenwerker werkzaam geweest. 
Ik studeerde theologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteit in Kampen en volgde 
daarna een masteropleiding Leiderschap aan de 
faculteit Religie en Levensbeschouwing van de  
VU in Amsterdam.  
Momenteel ben ik werkzaam als zelfstandige in  
de maatschap MZLeeuw en geef ik opleiding en 
advies aan ondernemingsraden en bestuurders. 
Toen er onder jonge ouders gezocht werd naar 
kandidaten voor de rol van voorzitter, heb ik 
figuurlijk mijn vinger opgestoken. De kerk gaat 
mij aan het hart en ik wil graag bijdragen aan 
een toekomstbestendige gemeenschap. 

Jacob Kooistra 
Mijn naam is Jacob 
Kooistra. Mijn vrouw Toos 
en ik verhuisden ruim een 
jaar geleden van Arnhem 
naar Elst, waar we een 
fijne, levensbestendige 
woning hebben gevonden. 
Na vele jaren bestuurlijke 
ervaring in Amersfoort en Arnhem wil ik nu vooral 
ondersteunend bijdragen aan deze mooie kerk. 
Toen in de gesprekken met de commissie een 
jonge ouder bereid bleek om voorzitter te worden, 
heb ik aangeboden als back-up te helpen met  
vergaderingen en voorkomende punten. Zo kan  
ik mijn kennis en ervaring inzetten zonder een 
officiële bestuursfunctie. 
Wij hebben drie kinderen en negen kleinkinderen. 
Ik ben inmiddels tien jaar met pensioen, na een 
loopbaan als personeelsmanager en organisatie-
adviseur, met een achtergrond in sociologie en 
bedrijfskunde. 
Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten en samen 
onze gemeente verder te bouwen! 
  
Afscheid  
Op zondag 29 december nam Jetty Gaasbeek 
afscheid als onze koster, na vele jaren van trouwe 
dienst. Jetty, jouw aanwezigheid was altijd een 
hartelijke ontvangst voor iedereen die binnen-
kwam. Je zorgde ervoor dat alles tot in de puntjes 
geregeld was, met oog voor detail en een warm 
welkom. Dankzij jou voelde onze gemeente zich 
thuis, keer op keer. Heel hartelijk dank voor al 
het mooie werk dat je hebt gedaan en voor de 
gastvrijheid waarmee je ons steeds hebt omringd. 
 
Met het aantreden van onze nieuwe voorzitter 
van de Kerkenraad nemen we ook afscheid van 
Berthe de Jong, die deze rol als interim-voorzitter 
met grote inzet heeft vervuld. Berthe, jouw  
leiderschap heeft niet alleen richting gegeven, 
maar ook deuren geopend en verbindingen 
gecreëerd. Je hebt letterlijk een steen verlegd en 
bruggen gebouwd: een bijdrage die blijvend is. 
Dank voor je visie, energie en het vele mooie 
werk dat je hebt verricht. Je bijdrage heeft onze 
gemeenschap sterker en hechter gemaakt! 
 
Na een indrukwekkende periode van toewijding 
nemen we afscheid van twee gewaardeerde 
Kerkrentmeesters: Roland Eenhoorn (penning-
meester) en Arie de Groot. Beide heren hebben 
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zich jarenlang met grote zorg en verantwoorde-
lijkheid ingezet voor het financiële beheer binnen 
het college van kerkrentmeesters. Hun deskundig-
heid, betrouwbaarheid en betrokkenheid hebben 
een stevige basis gelegd voor het werk van de 
kerk. Wij zijn hen bijzonder dankbaar voor hun 
inzet en bijdrage aan het behoud en de ontwikke-
ling van onze gemeenschap. Roland en Arie, heel 
hartelijk dank voor alles wat jullie hebben betekend! 
Mark Zey 
 
 
 
Samen bidden, samen geloven 
Tijdens de laatste weken van januari stond de 
catechisatie in het teken van de Oecumenische 
Week van het Gebed. Een bijzondere en inspirerende 
tijd, waarin jong en oud samen mochten ontdek-
ken wat bidden en oecumene voor ons betekenen. 
Voorafgaand aan deze week vertelde Magreet 
Elzinga over oecumene: dat we als christenen 
misschien verschillende tradities kennen, maar 
dat we in dezelfde God geloven en ons geloof 
ieder op onze eigen manier vormgeven. Na dat 
gesprek maakten we samen een gebed. 
 
Op zondag 18 januari kregen de kinderen van de 
catechisatie een bijzondere rol in de kerkdienst. 
Zij brachten het Oecumenisch licht binnen, samen 
met een wereldbol. Tijdens de viering ging de 
wereldbol door de kerk. Wie de bal ving, mocht 
een land noemen waarvoor vervolgens werd  
gebeden. Zo werd heel tastbaar dat ons gebed  
de hele wereld omvat. 
Op dinsdagavond, tijdens de gebedsweek waren 
we met 20 mensen aanwezig, jong en oud. We 
staken samen de kaars van de Gebedsweek aan  
en die ging die week van gebedsgroep naar 
gebedsgroep, als zichtbaar teken dat we  
verbonden zijn met elkaar. 
 
We spraken met elkaar over bidden: wat is  
bidden eigenlijk, hoe vaak, waarvoor en op welke 
manieren en in welke houding kun je bidden? 
Natuurlijk stond ook hier de oecumene centraal. 
Samen zongen we lied 973 daarover. 
Aan het eind van de avond groetten we elkaar  
– met een warm gevoel van verbondenheid – tot  
de volgende keer. Een mooie herinnering aan een 
week waarin we mochten ervaren: samen bidden 
verbindt, verdiept en versterkt.  
Loes Pieper

KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2026 
Actie Kerkbalans 2026 met het thema ‘Geef  
vandaag voor de kerk van morgen’ draait op  
volle toeren. Als het goed is heeft u inmiddels  
de Kerkbalans brief ontvangen.  
De inzet van Huib Weernekers voor onze kerk is 
van onschatbare waarde. Zijn lange staat van 
dienst heeft zoveel betekend dat we er moeite-
loos een hele bladzijde van Onderweg mee zouden 
kunnen vullen. Huib, jouw toewijding, betrouw-
baarheid en betrokkenheid zijn van grote waarde. 
Heel hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan! 
 
We zijn bijzonder blij dat twee vacatures binnen 
de werkgroep Kerkbalans opgevuld gaan worden. 
Barth Donkersloot en Adri Smelt gaan de werk-
groep Kerkbalans versterken. Beide heren kennen 
de kerkelijke organisatie goed en met deze ver-
sterking is de werkgroep in vertrouwde handen. 
Mark Zey 
 

 
Even voorstellen: 
 
Paul Numan 
Beste mensen,  
Met veel enthousiasme  
ben ik per 1 januari toege-
treden tot het College van 
Kerkrentmeesters. Samen 
met Henk Kiestra zal ik de 
portefeuille Vastgoed onder 
mijn hoede gaan nemen. 
Reden genoeg om eens iets over mezelf te vertel-
len: In 2004 zijn wij als jong gezin in Elst komen 
wonen. Als pioniers hebben wij het eerste deel 
van Westeraam, Groenoord, zien groeien van 
zandbak tot een fijne groene plek om te wonen 
en op te groeien. Mijn vrouw, Daniëlle, en mijn 
twee dochters, Anna en Eline, hebben het hier 
altijd erg naar hun zin gehad. Anna is ondertus-
sen op kamers, maar komt nog altijd een beetje 
thuis op de Ochtendnevel. Ik werk als architect 
voor een bureau in Arnhem, en dat is de reden 
dat we in het mooie Elst geland zijn. Daarvoor 
hebben we 13 jaar middenin de stad Schiedam 
gewoond aan de Lange Haven. Met jonge kinderen 
en een baan in Arnhem was het tijd voor iets 
nieuws. Naast architectuur als werk en hobby zit 



ONDERWEG nr. 1  •  februari 2026  •  p. 14

ik graag op de fiets, om als moderne pelgrim  
vanuit huis mooie oude routes te verkennen,  
bijvoorbeeld naar Santiago of Rome. Daarnaast 
speel ik klarinet, basklarinet en saxofoon in een 
kwartet. In de loop der jaren ben ik echt van de 
omgeving gaan houden. Het dorp Elst, en in het 
bijzonder de grote kerk en zijn geschiedenis. Toen 
er mensen gevraagd werden om gids te worden in 
het Tempelkerkmuseum, heb ik mij aangemeld en 
leid ik sinds enkele jaren mensen rond, in en 
onder de kerk. Wat een bijzondere plek is de 
Sint Maartenskerk en wat een mooie verhalen  
zijn er te vertellen. Toen de voorzitter van de 
Kerkrentmeesters mij vroeg of ik niet het college 
wilde komen versterken viel alles op zijn plaats. 
Als lid van de kerk gaan zorgen dat het vastgoed 
behouden blijft, goed onderhouden wordt en  
toekomstbestendig is. Wat een mooie uitdaging. 
 
Drie nieuwe hulpkosters 
Met grote blijdschap kunnen wij u melden dat uit 
onze gemeente drie hulpkosters aan de slag zijn 
gegaan met dit dankbare werk. Zij stellen zich 
graag aan u voor:  
 
Frans en Marja Loor 
Ons werd gevraagd om ons voor te stellen, en 
daar gaat ie dan! Wij zijn Frans en Marja Loor. Ons 
gezamenlijke leven begon heel wat jaren geleden 
in Bussum en na wat omzwervingen zijn we in 
2007 in Elst terecht gekomen waar we nog steeds 
met veel plezier wonen. Wij hebben drie kinderen 
van 21, 25 en 27. De jongste woont nog bij ons 
thuis. De beide anderen zijn uitgevlogen en wij 
mogen ons zelfs verheugen op een trouwerij dit 
jaar. Onze oudste zoon gaat in juni trouwen! 
 
Wat betreft werk is Frans service engineer. Zijn 
werk houdt in dat hij weinig op kantoor is, maar 
thuis werkt of onderweg is naar klanten. Het 
werkgebied is behoorlijk groot. Hij gaat dus ook 
regelmatig de grens over voor een aantal dagen. 
Marja is re-integratie fysiotherapeut en helpt 
werknemers die al dan niet in de ziektewet zitten 
weer optimaal te laten functioneren. Zodat ze 
weer aan het werk kunnen, of hun werk op een 
andere manier kunnen uitvoeren.  
 
Jarenlang zijn we naar de Koepelkerk in Arnhem 
gegaan. Vorig jaar hebben we de stap gezet om 
lid te worden van deze gemeente. Wij waren op 
zoek naar een christen gemeenschap bij ons in  

 

het dorp. Wij komen met veel plezier hier naar de 
kerk en willen graag onze bijdrage leveren in de 
activiteiten. Vandaar dat we gaan meehelpen als 
hulpkoster. Dus af en toe zult u ons in die rol zien. 
Het is een grote gemeente, en wij willen graag 
met u kennis maken. Een praatje met ons maken 
vinden wij altijd gezellig. 
Hartelijke groet, Frans en Marja Loor 
 
Peter Iljohan 
Lieve mensen onderweg, op de herhaalde oproep 
‘hulpkoster gezocht’ heb ik gereageerd. Samen  
met de andere gegadigden hebben we wat nader 
kennis gemaakt met koster Rob Coenen en globaal 
tekst en uitleg gekregen over wat er zoal bij deze 
schone taak komt kijken en, wat van ons verwacht 
mag worden wanneer we deze aanvaarden. Qua 
tijd en activiteit past mij dit goed en ga ik er 
voor zorgen dat ik er ben als hulpkoster. Ik heb 
dus ja gezegd. We gaan elkaar zien! 
Hartelijke groet, Peter Iliohan 
 
Legaat ten behoeve van onze kerk 
Met dankbaarheid melden wij dat wij een legaat 
van € 5.000,00 hebben mogen ontvangen van 
een overleden gemeentelid. Conform diens wens 
zal dit bedrag worden aangewend voor het  
onderhoud van ons kerkgebouw. Wij zijn zeer 
erkentelijk voor deze bijzondere bijdrage. 
Mark Zey 



COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
(CPO) 
 
Veertigdagenproject – Op adem komen 
De veertigdagentijd is een tijd van verstilling, 
bezinning en verlangen naar God. Een tijd om  
op adem te komen. Om even stil te staan in de 
drukte van alledag. Misschien leef je met het  
verlangen om meer tijd met God door te brengen, 
iets te betekenen voor een ander of dieper  
verbonden te zijn met jezelf en je geloof. Maar 
hoe doe je dat, midden in een vol en veeleisend 
bestaan? 
 
Juist daarom nodigen we je uit om samen op weg 
te gaan. We beginnen Aswoensdag, (18 februari) 
en het eindigen op Witte Donderdag (2 april). 
Tijdens de veertigdagentijd ontvang je elke dag 
via Instagram of Scipio een warm en inspirerend 
bericht. Een moment van rust en aandacht: een 
gedachte om te overwegen, een gebed om te  
bidden, een ervaring om te voelen of een kleine 
oefening om te doen. Steeds opnieuw een  
uitnodiging om ruimte te maken voor God in je 
leven en om dichter bij Hem te komen. 
 
Zo willen we je helpen om dagelijks even stil te 
worden, je hart te openen en op adem te komen 
in Gods nabijheid. We sluiten dit bijzondere  
project af in de Paasnacht, tijdens een mooie en 
betekenisvolle paaswake, waarin we samen vieren 
dat het licht het wint van de duisternis en nieuw 
leven wordt geschonken. 
Ga je met ons mee op weg, op weg naar Pasen? 
Lisette Brandsma 
 
 
DIACONIE 
Postzegels, ansichtkaarten, printer cartridges 
en mobiele telefoons voor de zending 
Ook in 2025 hebben vele gemeenteleden postzegels, 
ansichtkaarten, themakaarten, printer cartridges 
en mobiele telefoons ingezameld voor de inzame-
lingsactie van Kerk in Actie/GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond). En alle moeite is niet voor niets 
geweest. Zeker zo na de kerstdagen waren de 
kaarten en enveloppen met veelal de Kerstzegels 
met Eftelingafbeelding niet te tellen. Dit allemaal 
voor Kerk in Actie/GZB. 
Miljoenen postzegels, duizenden ansichtkaarten, 
honderden mobieltjes en cartridges en kilo's oud 
geld gingen door de handen van tientallen  

vrijwilligers. In 2024 leverde al deze inzamelingen 
een bedrag van totaal € 22.738,00 op.  
 
Wat gebeurt er eigenlijk met uw ingeleverde  
materiaal waardoor het zoveel opbrengt? 
Het begint thuis, waar u of een gemeentelid dit 
materiaal apart in een tasje doet en meeneemt 
naar de kerk. Ondergetekende sorteert dit al voor, 
alvorens de  ZWO-commissie of diaconie deze ver-
huisdoos vol naar het landelijk dienstencentrum / 
Kerk in Actie in Utrecht brengt om vervolgens 
door de regionale coördinatoren verder uitgezocht 
te worden. De drie hoofdcoördinatoren – de familie 
Boer uit Nieuwerbrug en de heer Elsinga uit 
Woudenberg voor de ansichtkaarten en de familie 
Ten Wolde uit Hattem voor de postzegels – halen 
het materiaal in Utrecht op en sorteren alles bij 
hen thuis. Vervolgens wordt alles gesorteerd en 
klaargemaakt voor verkoop op beurzen of markt-
plaats. 
 
En dan ... kunnen we aan het einde van de rit 
met elkaar delen dat met de gezamenlijk inzet 
bijna € 23.000,00 opgehaald! En bijdrage die 
onmisbaar is in het leven van mensen ver weg. 
Want dankzij de verkoop van uw oude postzegels, 
kaarten, mobieltjes en oud geld worden wereldwijd 
partners bijgestaan door Kerk in Actie en de GZB. 
 
Zo kunnen onder andere lokale kerken in Oekraïne 
hun rol weer oppakken. Hartelijk dank voor uw 
inspanning! U gaat toch door met sparen?  
Niet alleen achter in de Kerk, maar ook in de 
Ruimte kunt u uw postzegels, ansichtkaarten, 
printer cartridges en mobiele telefoons (geen 
laders) inleveren. Ik de kopieerruimte staat 
bovenop de postkast een grote doos, waarin u  
uw bijdrage kunt afgeven. Ik zorg er dan voor  
dat alles bij het Dienstencentrum PKN in Utrecht 
wordt ingeleverd. 
Mede namens de werkgroep ZWO dank hiervoor. 
Marco Verschoor 
 
De collectekistjes 
De kistjes voor de collecte doelen hebben een 
update ondergaan. 
Er staat nu duidelijk op de kistjes gegraveerd voor 
welk doel gedoneerd kan worden. Geen vergissingen 
meer met de losse papiertjes. 
Een verwisselbaar fotosysteem maakt het geheel 
florissant. Mocht u ook een foto voor een collecte 
doel willen aanleveren, van harte welkom. 
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Foto van 10 bij 15 cm, inleveren bij het kerkelijk 
bureau. 

Collectekistjes 
 

Met dank aan Jan Obbema voor zijn idee en inzet. 
De diaconie, Magreet Elzinga 
 
 
Even voorstellen 
Tijdens de gemeenteavond op 31 maart 2025  
over Lichter Besturen maakte ik de volgende 
opmerking: ‘Wij moeten zoeken naar de juiste 
mensen op de juiste plaats’. Deze opmerking bleef 
maar in mijn hoofd omgaan en heb uiteindelijk 
zelf de handschoen opgepakt en net voor de 
zomervakantie aan Arjen Dijkstra te kennen  
gegeven dat ik bereid was om het College van 
Diakenen te komen versterken. Wel op voorwaarde 
dat het Beroepingswerk afgerond zou zijn.  
De diaconie is voor mij niet vreemd, daar ik in  
de periode 2005 tot en met 2012 al diaken ben 
geweest. Ik zal dan ook de rol van Arjen als  
voorzitter op mij nemen. Wie ben ik dan: velen 
kennen mij als Kerkambassadeur (soms word ik 
ook wel poortwachter genoemd). 
Wat betekent (in willekeurige volgorde) het nu 
voor mij om ambtsdrager in onze kerk te zijn? 
• Ik een bestuurlijke functie mag vervullen waar-

in we gezamenlijk onze Kerk vertegenwoordigen; 

• Ik mag meedenken hoe we de toekomst van 
onze Kerk vorm kunnen geven; 

• Wij als College onze medemens kunnen voor-
zien aan die behoefte die nodig is voor 
bestaanszekerheid; 

• Ik een gemakkelijk benaderbaar gemeentelid ben; 
• Het uitdragen van Gods barmhartigheid waarin 

onze diaconale thema’s Eenzaamheid, Vluchte-
lingen en Armoede voorop komen te staan. 

 
Samen met Wilmy woon ik nu al bijna 38 jaar in 
Elst en voel mij dan ook Elstenaar. Onze kinderen 
Marlies, Annemarie en Bram hebben samen met 
partners en kinderen hun eigen stekjes buiten Elst 
gevonden. 
Naast bovengenoemd vrijwilligers werk ben ik  
ook actief als penningmeester van Stichting 
Gehandicaptenplatform Overbetuwe, dagvoorzitter 
voor de jubilarissenvieringen van vakbond CNV  
en werk ik vier dagen per week als opleidings-
coördinator bij installatiebedrijf Unica meestal 
vanuit de vestiging in Arnhem. In de overgebleven 
uren zit ik graag op de racefiets, zoek ik het 
internet af naar ansichtkaarten van (oud) Elst en 
stoei ik graag met  
de kleinkinderen  
Evi en Dante. 
Ik heb er zin in om, 
samen met de opge-
pakte handschoen, 
zowel de gemeente  
als ook de medemens 
die ons nodig heeft  
te verwarmen. 
Marco Verschoor 
  
 
DIACONALE COLLECTES FEBRUARI 
 
1 februari: KIA – Bangladesh – Beter bestand 
tegen klimaatverandering 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. 
Het land kampt steeds vaker met cyclonen en 
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om 
te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen 
om zich aan te passen aan klimaatverandering 
zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen 
stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op 
een bamboe geraamte boven de grond te verbou-
wen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. 
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Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschu-
wingssystemen en evacuatieplannen voorbereid  
te zijn op rampen. 
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland 
beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh 
en veel andere landen moeten mensen zelf tegen 
wateroverlast vechten. Daarom collecteren we 
vandaag voor boeren in Bangladesh die lijden 
onder de Klimaatveranderingen. 
 
Zie ook voor meer informatie: https://kerkinactie. 
protestantsekerk.nl/projecten/beter-bestand-
tegen-klimaatverandering/  
 
8 februari: KIA – Soedan – Noodhulp voor 
vluchtelingen uit Soedan 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in 
Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de 
grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen 
zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen  
mensen worstelen om iedere dag te overleven. 
Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de 
vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het 
buitenland gevlucht. Via haar internationale  
kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 
Soedanese vluchtelingen.  
In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. 
Waar nog geen waterputten zijn, brengen vracht-
auto’s water dat men opslaat in waterzakken. 
Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en 
waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken 
om je handen te wassen. Ook krijgen mensen 
voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.  
In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen  
via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc’s,  
kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld 
voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te 
zijn op kinderhandel. Opvangcentra bieden  
kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp.    
Zie ook: https://kerkinactie.nl/soedan  
 
 
15 februari: Schuldhulpmaatje 
Jaarlijks krijgen bijna twaalfduizend mensen per-
soonlijke hulp van ruim drieduizend deskundige 
SchuldHulpMaatjes in 166 Nederlandse gemeen-
ten. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een aan-
vulling op de professionele schuldhulpverlening 
of kan professionele hulpverlening voorkomen.  
In ruim 60% van de huishoudens waar 
SchuldHulpMaatje actief is, is (nog) geen sprake 
van schuldhulpverlening. Als er wel sprake is van 
professionele schuldhulpverlening, kan de hulp 

van SchuldHulpMaatje een goede aanvulling zijn. 
Het maatje kan de hulpvrager dan motiveren en 
ondersteunen.  
De aanpak richt zich erop om mensen met finan-
ciële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium 
te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig 
oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met 
getrainde vrijwilligers. De gecertificeerde Maatjes 
begeleiden en ondersteunen mensen met finan-
ciële problemen. Het doel is: de hulpvrager  
helpen naar een gezonde financiële huishouding, 
zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien  
de mensen achter de cijfers, de schaamte achter 
de schulden.  
Zie ook: https://schuldhulpmaatje.nl/onze- 
aanpak/ voor meer informatie 
 
22 februari: KIA – Guatemala – Stop lesuitval 
van werkende kinderen  
Guatemala is een bergachtig land in Midden-
Amerika waar nog veel mensen in armoede 
wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen 
wonen gaan alleen ‘s morgens naar school. 
‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de 
markt, of op het land of om brandhout te verza-
melen. Als ze de lessen niet meer kunnen bijbenen, 
vallen ze steeds vaker uit. Velen verlaten de basis-
school zonder goed te kunnen lezen en schrijven.  
Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderar-
beid wil stoppen en die scholen begeleidt om de 
lessen interessanter te maken en kinderen bijles 
geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk onder-
wijs is voor hun kinderen. Dat helpt allemaal  
om lesuitval te voorkomen, zodat deze kinderen 
kunnen schrijven en lezen als ze van school 
komen en meer kans hebben om verder te leren. 
Dat vergroot hun kans op een betere toekomst. 
Zie ook: https://kerkinactie.nl/guatemala voor 
meer informatie 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van collec-
tebonnen kunnen deze in de volgende coupures 
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50  
(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of 
€ 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-
nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van 
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, 
onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw 
bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis 
bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt,  
tel. 0481-376384 (na 19.00 uur). 
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COLUMN 
 
Mens of machine? 
De mens is een vreemd wezen: hij bedenkt 
gereedschappen om zijn eigen fysieke en later ook 
zijn mentale beperkingen te overwinnen: het wiel 
maakte het mogelijk om niet alles meer zelf te 
dragen, automatisering maakt complexe bereke-
ningen en planningen mogelijk, enzovoort. De 
gereedschappen leveren hem daarbij heel veel 
tijdwinst op. De vrijgekomen tijd gebruikt hij  
echter niet om uit te rusten, maar om extra  
taken op te pakken. 
 
Met de digitale mogelijkheden komt er meer druk 
op de mens te liggen. Doordat het mogelijk is om 
thuis te werken gaan we ook daadwerkelijk thuis 
taken doen waar we op het werk niet aan toekwa-
men. Zo wordt de rust die ontstond nadat je je 
werk verliet verdrongen (Na 5 uur kon je in veel 
gevallen thuis niets doen, omdat de gegevens 
waar je mee werkte alleen op het werk beschik-
baar waren.) Tegenwoordig staat in veel vacature-
teksten de eis ‘Geen 9 tot 5-mentaliteit’. Er wordt 
dus verwacht dat je ook buiten werktijd nog werk-
taken wilt uitvoeren. En daarmee wordt de machine 
leidend: was hij eerst bedoeld om de mens te ont-
lasten, nu zorgt hij juist voor méér druk op de mens. 
 
Na de uitvinding van de stoommachine is de  
snelheid van het leven on-natuurlijk geworden. 
Was eerst het rennende paard het snelste wat men 
kende, nu werd dat paard moeiteloos ingehaald 
door de mens met machine, zonder dat dat de 
mens veel moeite kostte. Daarmee verdween ook 
de beperkte actieradius van actieve mobiliteit 
(Hoe ver kon je lopen op een dag?) 
  
Het is duidelijk dat we onze welvaart te danken 
hebben aan technologische ontwikkelingen. De 
machine diende en dient nog steeds om de mens 
te helpen. De machine werkte echter zo snel dat 
de mens zich aanpaste aan de machine.  
 
AI: Gemak dient de mens 
Een bekende spreuk is ‘Gemak dient de mens’ en 
automatisering heeft ons veel geestdodend werk 
bespaard. Maar inmiddels kunnen we ook zeggen 
‘Gemak vervangt de mens.’ Door automatisering 
zijn al veel mensen hun baan verloren en met de 
komst van AI* is de verwachting dat nog veel 

meer mensen hun baan zullen verliezen. Er is al 
een bedrijf dat de stemmen van zijn werknemers 
heeft opgenomen en daarmee door AI één (kunst-
matige) stem heeft gemaakt. Daarmee kan in de 
toekomst elke commercial van het bedrijf worden 
ingesproken, zodat er geen (echt) mens voor 
hoeft te worden ingehuurd en betaald. Ook  
worden fotografen vervangen door afbeeldingen 
die door AI zijn gemaakt. 
 
Maar AI is onpersoonlijk en kunstmatig en het 
heeft geen gevoel zoals de mens, die bepaalde 
associaties heeft bij een woord of een beeld. 
Daarmee is AI on-menselijk. Het ‘weet’ een woord 
maar heeft geen idee wat het in werkelijkheid is 
of welke emotionele waarde daarbij hoort. Het is 
daarmee waarde-loos. 
En AI mist nog iets wat de mens wel heeft,  
namelijk fantasie. Het is een kopieermachine die 
razendsnel informatie op internet kan omzetten 
naar nieuw beeld en tekst. Maar het is geen  
uitvindmachine: het bedenkt geen eigen oplossingen. 
Dat kan de mens wel. 
 
Automatisering is een geweldig hulpmiddel om 
taken uit te voeren en kan dat in veel gevallen 
efficiënter dan de mens (denk aan complexe 
rekenopdrachten), maar de mens is méér dan een 
object dat een taak uitvoert. Het is een levend 
wezen met gevoel, dat aandacht van anderen 
nodig heeft om gelukkig te zijn.  
 
Van ‘Kan wat moet?’ naar ‘Moet wat kan?’ 
Veel technologische ontwikkelingen beginnen met 
de vraag: ‘Kunnen we deze taak automatiseren?’ 
(Kan wat moet?) Als dat het geval is wordt gekeken 
hoe de technologische oplossing kan worden  
verbeterd, waarbij de vraag of de oplossing wel 
wenselijk is niet (meer) wordt gesteld (Moet  
wat kan?). Zo loopt de mens het risico dat Isaac 
Asimov al in de jaren ’40 van de vorige eeuw 
schetste in zijn bundel artikelen ‘Ik, robot’. Zijn 
conclusie: de mens leeft in welstand, maar is de 
controle kwijt. De superbreinen bepalen alles  
en ieder die daartegen in opstand komt wordt 
geruisloos aan de kant gezet. 
 
Laten we voorkomen dat dat toekomstbeeld  
werkelijkheid wordt. 
Bert Wolters 
 
*(AI is de afkorting van Artificial Intelligence, ofwel 
kunstmatige intelligentie; de nieuwste ontwikkeling in 
automatisering) 
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JEUGD 
 
 
CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 
KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 
Actie schoenendoos 2025-2026 
In de eerste week van januari hebben we de actie 
schoenendoos weer afgesloten. We konden maar 
liefst 48 goed gevulde schoenendozen naar het 
verzamelpunt brengen. 
De spulletjes die erin zaten waren in de loop  
van het jaar verzameld. Aanbiedingen van school-
schriften bij de Hema, die we altijd in de gaten 
houden. Zelfgemaakte spullen vanuit de gemeente, 
ingeleverde nieuw gekochte spullen als verzor-
gingsartikelen. Mijn moeder/oma die bij een 
tweedehandswinkel werkt en daar niet verkochte 
goede en mooie etuis en speelgoed inzamelt. 
Financiële bijdrages vanuit de gemeente om  
nieuwe spullen te kopen. Versierde gevulde dozen 
in de kopieerruimte. Het versieren van de kale 
dozen. Het groeperen van de spullen en dan kijken 
hoeveel dozen we goed kunnen vullen. Daar  
spenderen we in de kerstvakantie een lange maar 
gezellige dag aan samen met zussen en nichtje. 
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen en dank 
aan de diaconie voor de verzendkosten. 
Annemieke en Isaura van der Kaa 

Kliederkerk 8 februari 
Hoe ziet een kliederkerk eruit? Kom het ontdekken! 
Op zondag 8 februari is iedereen van harte welkom 
bij de Kliederkerk in De Ruimte. Een vrolijke, 
interactieve middag waarin geloven, creativiteit 
en ontmoeten samenkomen. 
Dit keer staat het Bijbelverhaal David & Goliath 
centraal. Geen lange preek, maar samen ontdek-
ken door doen, spelen, knutselen en beleven  
het verhaal. Van 15.30 tot 16.30 uur kun je zelf 
kiezen aan welke activiteiten je meedoet, ze zijn 
geschikt voor alle leeftijden. 

We beginnen om 15.30 uur met een gezamenlijk 
startmoment rond de stamtafel. Om 16.30 uur is 
er een korte, inspirerende viering. Daarna eten we 
rond 17.00 uur samen en is er volop ruimte om 
elkaar te ontmoeten. We sluiten af om 18.00 uur. 
 
De Kliederkerk is bedoeld voor gezinnen,  
groot-ouders, kinderen, vrienden en iedereen  
die nieuwsgierig is. Je bent welkom. 
De Ruimte, St. Maartenstraat 32B, Elst 
Zondag 8 februari | 15.30 – 18.00 uur 
Kom je ook? 
Lisette Brandsma  

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
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Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma    contactpersoon 
vacant                   voorzitter Meetingcommissie 
Internet:               www.pg-elst.nl/jeugd  
 
Kerstgala terugblik 
Nog een heerlijke terugblik op het kerstgala  
van 20 december! Wat was het een fantastische 
avond, vol gezelligheid, stralende jongeren en 
ontzettend lekker eten. Dankzij een geweldige 
sponsordeal van Slagerij Uit den Bosch hebben 
we gesmuld van heerlijke carpaccio en rosbief. 
 
Vooraf werd door jongeren en een paar fanatieke 
ouders de zaal omgetoverd tot een sprookjes- 
achtige balzaal. Op de avond zelf werd in de  
keuken door andere ouders hard gewerkt: zij 
kookten de sterren van de hemel, waardoor het 
ons aan niets ontbrak. Na het diner was het tijd 
voor foto’s door Ruud Otter, gevolgd door waar 
iedereen op had gewacht… de dansvloer!  We 
dansten door tot de klok twaalf uur sloeg en het 
lied Brabant van Guus Meeuwis werd ingezet. 
 
 

Wat een onvergetelijke avond vol plezier, muziek 
en mooie herinneringen. Absoluut eentje voor in 
de boeken! Iedereen die betrokken was om deze 
avond mogelijk te maken voor onze jongeren, 
nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
Lisette Brandsma

Zeilkamp 
Zet ‘m alvast in je agenda:  
Zeilkamp 11–13 september!  
Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september 
staat er weer een geweldig zeilkamp op het  
programma voor alle jongeren van de middelbare 
school! Een weekend vol wind, water, avontuur en 
gezelligheid. Samen zeilen, nieuwe dingen leren, 
plezier maken en natuurlijk genieten van het 
samen zijn. 
Of je nu al ervaren bent op het water of voor  
het eerst aan boord stapt: het zeilkamp is er voor 
iedereen die zin heeft in een actief en ontspannen 
weekend. 
De komende tijd volgt meer informatie over  
locatie, programma en aanmelden. 
Maar één ding is zeker: dit wil je niet missen! 
Noteer alvast: 11–13 september 2026 
Lisette Brandsma 
 
 
 
 
MUZIEK 
 
Aanstaande zaterdag (31 januari) is het zo ver: 
Night of the Psalms  
‘Hef bazuin uw gouden stem, harp en fluit  
verheerlijkt hem’ (Psalm 150, vers 2). Een feest 
van herkenning én verrassing aan de hand van de 
oeroude psalmen waarmee we zo vertrouwd zijn. 
Daarvoor staat de Night of the Psalms - de derde 
inmiddels - garant. Natuurlijk kunt u kijken en 
luisteren naar wat op het koor van de kerk  
allemaal gebeurt, maar even zo vaak kunt u voluit 
meezingen. Bijna zoals u dat op zondagmorgen 
gewend bent, maar dan net even anders. Alleen  
al het begin zal u optillen, wanneer u uit volle 
borst Psalm 150 kunt zingen, terwijl G-noot er 
een prachtige melodie dwars doorheen zingt.  
Ook aan een eigentijdse versie (van Herman 
Strategier) van Psalm 98 mag u meedoen, net als 
aan het meeslepende Taizé-lied ‘Bless the Lord, 
my soul’ dat we aan het einde zullen zingen, 
begeleid door alle aanwezige musici (orgels,  
harmonium, harp en blokfluit), een lied dat de 
rest van het weekend als een aangename oorwurm 
in uw hoofd zal blijven zitten. Soms kunt ook 
gewoon achteroverleunen en luisteren (en kijken) 
naar muziek op het allerhoogste niveau, naar 
twee Barokke cantates door Musica Amphion 



(o.l.v. Pieter-Jan Belder), naar psalmen zoals die 
in de synagoge worden gezongen, uitgevoerd door 
bas/bariton Gilad Nezer, een van de beste klassieke 
zangers die ons land kent, naar liederen van de 
laatromantische componist Antonin Dvorák, op 
harmonium begeleid door Dirk Luijmes en naar 
een prachtige - en van TV bekende - versie van 
‘The Lord is my shepherd’ (Psalms 23) van de 
Engelse componist Howard Goodall, uitgevoerd 
door zangers uit eigen gelederen. De regie en de 
leiding van G-noot zijn in de vertrouwde handen 
van cantor-organist IJsbrand ter Haar. Dan weet 
u: er is over nagedacht.  
    
In de vorige editie van Onderweg heeft u meer 
over de achtergronden van Night of the Psalms 
kunnen vinden, dus pakt u die er gerust nog even 
bij. Dankzij een financiële bijdrage van onze kerk 
– want we willen als gemeente onze deuren open 
zetten naar de samenleving en laten zien wat we 
in huis hebben – is de toegang gratis. Toch zijn 
we voor een voortzetting van dit psalmenevene-
ment zeer afhankelijk van de collecteopbrengst. 
Het evenement begint om 20.00 uur en duurt tot 
ongeveer 21.45 uur. Er is een korte pauze, waarin 
u een kopje koffie of thee kunt drinken. Ook  
gratis trouwens. Komt allen en laat u verrassen en 
optillen door oude psalmen in nieuwe jasjes.  
Namens de Werkgroep, Peter de Leeuwerk              
 

Meer weten over de geschiedenis van de  
Grote Kerk?  
Van de publicatie 'Over Romeinen, Bataven en 
Middeleeuwers' in Elst’, geschreven door Harrie 
Vens, is een vierde herziene en aangevulde uitgave 
(40 pagina's) verschenen. In de brochure  
(A4 formaat) gaat de 
schrijver dieper in  
op de Gallo-Romeinse 
tempel, overige 
Romeinse bijzonder-
heden, De middeleeu-
wen met het Meisje 
van Elst en op de  
huidige kerk.  
De redactie groep 
heeft de uitgave  
geactualiseerd en 
mooier vormgegeven. Leuk om zo meer over de 
geschiedenis van de Grote Kerk te weten te komen. 
De brochure is ter inzage en voor €10 verkrijg-
baar in het Tempel-Kerkmuseum tijdens  
openingstijden. Zie: tempelkerkmuseum.nl 
De museumcommissie 
 
 
 
 
DIVERSEN 
 
De Tent of Nations in Palestina 
Vorig jaar zijn wij drie weken op de Tent of 
Nations in Palestina (Bethlehem) geweest. We 
hielpen mee op het boerenbedrijf, en we waren 
tegelijkertijd, met andere vrijwilligers, een 
beschermend schild voor de Palestijnse familie 
Nassar, die voortdurend bedreigd wordt door 
Israëlische kolonisten.  Zie: www.tentofnations.nl  
- voor verder informatie. 
 
Terug in Nederland bleven we verbonden en  
meeleven met de Palestijnse zaak. We deelden  
ons verhaal. Ook in de kerk(en). We verdiepten 
ons in achtergronden en ervaringen van anderen.  
Aan onze (landelijke) PKN Kerk is gevraagd soli-
dair te zijn met de Tent of Nations. Dat betekent, 
dat er niet alleen geld gegeven wordt om het  
‘project’ te steunen, maar dat ook het onrecht 
aangekaart wordt dat de Palestijnen al lange tijd 
wordt aangedaan. Het raakt ook aan de theologie. 
Want hoe lezen we de bijbel? Wat betekende  
(en betekent) de landbelofte aan Abraham? En 
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Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster  
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 
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geloven we, dat als alle joden teruggekeerd zijn 
in het beloofde land, dat dan Jezus zal terugkeren? 
 
De grondwoorden in de bijbel zijn: gerechtigheid 
en vrede, vrijheid en liefde. Op de Tent of Nations 
vertaalt de familie dat met: ‘Wij weigeren  
vijanden te zijn’.   
Op zaterdag 7 februari is er een Vriendendag van 
de Tent of Nations in Driebergen, met workshops 
en informatie van betrokkenen. Daoud Nassar zal 
zelf waarschijn-
lijk ook aanwezig 
zijn. 
Er zijn dit jaar 
weer solidari-
teitsreizen naar 
Palestina, van  
17 – 24 mei  
en van 20-27 
december 2026.  
 
Wij zelf zullen 
over onze erva-
ringen vertellen 
tijdens de 
Stamtafel in De Ruimte op vrijdagmorgen  
30 januari. We hopen, dat we mensen zullen 
inspireren om ook die reis naar Palestina te 
maken. Daadwerkelijk, of vanuit een solidaire  
verbondenheid.   
Wim en Ineke van Middendorp-Sonneveld  
tel. 0481-355093 
 
Expositie van mijn hobby houtsnijden in de 
vitrinekast van De Ruimte 
Mijn naam is Jan Obbema en mijn hobby hout-
snijden is circa 45 jaar geleden begonnen met het 
maken van meubeltjes (een kapstok, spiegellijst 
enzovoort) en de versiering die ik daar op aan 
heb gebracht. Bij de restauratie van een oude 
koffergrammofoon heb ik voor het eerst een  
zwaluwstaart verbinding uitgeprobeerd. 
 
Het was een avontuur omdat ik geen enkele  
ervaring had met houdbewerking (alleen Ulo en 
ICT opleidingen). Het enthousiasme, geduld en  
de vele uurtjes oefenen met hout en de bewerking 
daarop, heeft me veel plezier, kennis en voldoening 
opgeleverd. 
Na de eerste intensieve periode van hobby kwam 
dit stil te liggen vanwege mijn studie ICT en de 
gezinssamenstelling.

Hiernaast ziet u een van 
mijn eerste meubeltjes, 
een kaptafel met krukje 
en spiegellijst, gemaakt 
van eikenhouten tafel-
blad wat ik bij grofvuil 
heb gevonden. 
Het laatje is een van de 
eerste versieringen die 
ik gemaakt heb op een 
meubelstukje. 
 

Na mijn pensionering in 2014 heb ik mijn hout-
snijden weer opgepakt en cursussen gevolgd. 
Sinds mijn bezoek aan het Vigelandpark in Oslo, 
waar vele mensenfiguren zijn uitgebeeld, is mijn 
inspiratie vooral gegaan naar figuren van mens  
en dier. (zie vitrinekast in De Ruimte) 
Daarbij gebruik ik zoveel mogelijk hout van  
oude eiken meubels en wat ik gesprokkeld heb  
in boomgaarden (olijf-, appel-, perenhout). 
Dit hout is langzaam groeiend, dicht en redelijk 
hard en heeft een mooie tekening door de nerven. 

Tussendoor heb ik ook wat functionele objecten 
gemaakt zoals schemerlampen van oude boom-
stammen.   
Trots ben ik op het houtsnijwerk ‘de oude mees-
ters’ op mijn website, waar ik een drieluik van 
Rembrandt en de Vaandeldrager heb gemaakt. 
Daarnaast heb ik voor de replica van de boot  
van Willem Barentsz het houtsnijwerk gemaakt  
(zie ook op mijn website www.jgart.nl ) 
Jan Obbema 




