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MEDITATIE  

 
Zoals ik ben 
 
Op woensdag 26 februari begint wat we voorheen 
de lijdenstijd noemden en tegenwoordig de  
veertigdagentijd. Veertig dagen op weg naar 
Pasen, waarbij de zondagen niet meegenomen 
worden in de telling. Zondag is immers altijd  
een feestdag. Zondag is de dag van de opstan-
ding van Christus. Daarom heeft die dag een  
bijzondere plaats in het leven van de kerk. Dus 
niet omdat het een soort van sabbat, een dag 
van totale rust, zou zijn.  
 
Als de zondag gezien wordt als een dag van rust, 
een dag waarop niets mag, ontneemt dit veel 
mensen het zicht op de vreugde van de zondag 
als feest van de opstanding. Natuurlijk is het 
goed om dagen in ere te houden waarop niets 
hoeft. Maar dat is iets anders dan dagen waarop 
niets mag. In principe mag een christen alles, 
altijd. Het is aan ieder persoonlijk om te bepalen 
of hij alles wil. Ieder is vrij om vanuit zijn geloof 
zijn eigen leven vorm te geven. 
 
Met de term ‘lijdenstijd’ ligt de nadruk voluit  
op het lijden van Jezus. Dit loopt dan uit op  
het ‘hoogtepunt’ van de kruisdood van Jezus op 
Goede Vrijdag. We horen dit in de passiemuziek 
tot uitdrukking komen. Die muziek, met name  
de Matthäus-Passion van Bach, is beroemd en 
geliefd. Deze passiestukken laten echter de  
laatste twee hoofdstukken van het verhaal  
achterwege: het hoofdstuk van de opstanding  
en het hoofdstuk van het leven van de kerk. 
Helaas zitten niet al die toehoorders ook op de 
Paasmorgen in de kerk om het vervolg te horen.  
 
Dood en opstanding horen bij elkaar. Daarom  
is de term ‘lijdenstijd’ te beperkt. We leven toe 
naar de opstanding. Daar ligt het hart van ons 
geloof. De verkondiging van de eerste christenen 
was de verkondiging over Jezus die is ‘gekruisigd 
en opgestaan’. Vandaar dat we liever spreken over 
de veertigdagentijd voor Pasen. 
 
Je kunt die tijd gebruiken om je extra te  
bezinnen op wat wezenlijk is, om enkel te  

leven met wat absoluut noodzakelijk is en om je 
leeg te maken van wat overbodig is. Zo kan je 
dichter bij jezelf komen, dichter bij de ander en 
dichter bij God. Daarbij denk ik aan de tekst van 
Lied 377.  
 
Lied 377 is geschreven door Charlotte Elliot 
(1789-1871). Charlotte Elliot is geboren in  
een familie met veel predikanten. Bij het  
volwassen worden voelde zij zich onwaardig  
om de genade van God te ontvangen. Ze zag  
op tegen een rechtvaardige en volmaakte God. 
Door verschillende predikanten in de vele kerken 
die ze bezocht, werd haar verteld om meer te 
bidden, meer in de Bijbel te studeren en om 
meer goede werken te doen. Op dat moment 
stond ze daar niet voor open. Ze was bekend en 
geliefd in kringen waarin geloof geen onderwerp 
was. 
 
In 1821 trof haar een ernstige ziekte waardoor 
zij behoefte kreeg aan een persoonlijke Redder. 
Charlotte ontmoette toen de predikant Cesar 
Malan uit Genève, die op bezoek was bij haar 
vader. Hij vroeg haar of ze vrede met God ervoer. 
Op dat moment weerde ze de vraag af en wilde  
ze er niet over praten.  
 
Een paar dagen later zocht ze Malan toch weer 
op en ze vroeg hem hoe ze haar leven kon  
vrijmaken om christen te worden. Malan  
antwoordde: ‘Kom zoals je bent.’ Later schreef 
Malan haar: ‘Snij het touw door, het duurt te 
lang om het los te maken; snij het door, het 
geeft slechts een klein verlies. De wind waait en 
de oceaan ligt voor je — de Geest van God en 
eeuwigheid.’ Deze ervaring heeft Charlotte Elliot 
verwerkt in de tekst van Lied 377. 
 
Natuurlijk, het is een persoonlijke ervaring.  
Maar ik zie het ook als een voorbeeld van hoe  
wij met de veertigdagentijd kunnen omgaan. 
Onszelf onder ogen zien; niets achterhouden. 
Onszelf toevertrouwen aan het geheim van kruis 
en opstanding; ons overgeven aan het geheim 
van leven door de dood heen. Bevrijd om onszelf 
te aanvaarden, om ons te verbinden aan de 
ander. ‘Kruis en opstanding’ is een goed bericht 
om te vertellen, om samen te vieren, en om van 
daaruit samen dienstbaar te zijn in de wereld. 
ds. Dick Snijders 
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KERKDIENSTEN  

 
zondag 2 februari        Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK             organist: IJ. ter Haar 
                                 m.m.v. Kinderkoor  
                                 ‘What’s Up’  
 
19.00 uur KERK             Ds. D.J.A. Snijders 
                                 Ademviering 
                                 organist: J. Jansma 
 
 
zondag 9 februari        Ds. P.J.G. Jeroense 
10.00 uur KERK             organist: D. Luijmes 
                                 Warme truienzondag/ZWO 
 
10.15 uur TERTZIO           Ds. T. Nielen 
                                 organist: Nel Pieper 
 
 
zondag 16 februari      Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK              organist: D. Luijmes  
 
20.00 uur KOOR GROTE KERK  Spiritueel Café  
                                Ds. P.J.G. Jeroense 
 
 
zondag 23 februari      Ds. P.J.G. Jeroense 
10.00 uur KERK              organist: D. Luijmes 
12+ 
 
10.15 uur TERTZIO          Ds. D.J.A. Snijders 
                                 organist: D. Jonkers 
 
 
zondag 1 maart           1e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur KERK             Ds. D.J.A. Snijders 
                                 organist: J. Jansma 
 
19.00 uur KERK             Ds. D.J.A. Snijders 
                                 Ademviering 
                                 organist: IJ. ter Haar 
 
 
Bijbelleesrooster februari 2020 
2 februari        Mattëus 5:1-12 
9 februari        Deuteronomium 28:45-57   
16 februari       Deuteronomium 30:11-209    
23 februari       Exodus 2:11-22 

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Ademviering 2 februari en 1 maart 
Een ademviering - inademen, opademen,  
uitademen - op adem komen. Rust vinden,  
bezinning, inspiratie. Mooie ‘kleine’ liederen.  
Een stilte die twaalf minuten duurt. Een  
verademing. De ademviering begint om  
19.00 uur in de Grote Kerk. 
ds. D. Snijders 
 
Spiritueel café 
Zondagavond 16 februari: IJsbrand ter Haar, 
‘Muziek en religie’ 
Plaats: Koor Grote Kerk 
Tijd:  19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee 
         20.00-21.30 uur: lezing/discussie 
         21.30 uur: nazit 
IJsbrand ter Haar zal ons vanavond op zijn  
unieke en enthousiaste manier meenemen  
door de inspirerende wereld van de muziek. 
De hoofdopzichter van de kerk in Arnstadt,  
waar Bach als 20-jarige zijn eerste betrekking 
kreeg als organist, wees Bach op zijn te lange 
orgelspel, waarna Bach had gereageerd door  
weer veel te kort te spelen.  
 
Tijdens deze avond neemt IJsbrand ter Haar ons 
mee in de ontwikkeling van de vooral Westerse 
kerkmuziek, de beleving van 'concert' versus 
'slechte' muziek, goed opgeleide musici en eigen-
wijze kerkbesturen. Met sprekende voorbeelden, 
ontroerende muziek, anekdotes en schandalen in 
veel te weinig tijd en vooral niet te serieus! Tot 
slot wordt het gecomponeerde lied, die tijdens 
het vorige spiritueel café gemaakt is met behulp 
van de geboortedata van de aanwezigen, in  
uitgewerkte vorm ingestudeerd en uitgevoerd 
 
IJsbrand ter Haar (1982) studeerde orgel 
1ste fase aan het conservatorium te Arnhem  
en 2de fase aan de Messiaen Academie. Zijn 
docenten waren onder meer Theo Jellema,  
Leo van Doeselaar en Cor van Wageningen.  
Hij studeerde cum laude af. Ook studeerde  
hij klavecimbel, bij Chris Farr aan het conser-
vatorium te Zwolle. Tevens studeerde IJsbrand  
kerkmuziek te Utrecht. Sinds drie jaar is  
IJsbrand ook actief als cantor van het  
projectkoor in de Grote Kerk van Elst. 
Info: Ds. Jeroen Jeroense 



Zondag 23 februari themadienst 
‘Geef ons heden ons dagelijks brood en  
vergeef ons onze plastic soep’ 
 
Dit is de titel van de expositie van afgelopen 
jaar in De Ruimte en is nu het thema van deze 
kerkdienst. Plastic soep in de oceanen, hoe is 
het zo ver gekomen en kunnen we iets doen? 
Laat je inspireren tijdens deze dienst en kom nog 
een keer genieten van de kunstwerken.  
Ds. Jeroen Jeroense en Annemieke van der Kaa-van 
Pagée 

 
Zondag 15 maart: Doopviering 
Zondag 15 maart is er een extra gelegenheid  
om uw kind te laten dopen. De viering wordt 
voorbereid met de doopouders en de predikant 
en ouderling. 
Er is veel ruimte om aan de viering een  
persoonlijke invulling te geven. een Voor ouders 
die hun kind willen laten dopen graag contact 
opnemen met ds. Jeroen Jeroense. 
Ds.Jeroen Jeroense

 
Eerste Kerk op Schoot viering 
Op 24 november 2019 was de eerste Kerk op 
schoot viering een feit. Rond half drie druppel-
den de eerste ouders, grootouders en de kinderen 
de Grote kerk van Elst binnen. Na een kop koffie 
of thee en ranja voor de kinderen werden alle 
aanwezigen naar het koor gevraagd. Daar werd 
de dienst geopend door Ds. Jeroen Jeroense en 
Dominee Beer.  
 
Na het openingslied vertelde Greetje Wolthuis, 
samen met Ruben de rups over Noach en de 
opdracht die Noach kreeg om een ark te bouwen 
voor zijn vrouw, zijn zonen en diens vrouwen en 
voor alle dieren. Tussendoor zongen de aanwezi-
gen een aantal mooie liedjes over Noach op, 
voor de kinderen, bekende melodieën. Zodra in 
het verhaal de dieren de ark ingaan, mochten  
ook de aanwezige kinderen de meegebrachte 
knuffels in het midden van de cirkel, als fictieve 
ark, leggen. 
 
Na ongeveer een half uur was de dienst afgelo-
pen. Alle aanwezigen begaven zich naar de koffie 
en thee. De kinderen leefden zich uit bij het uit-
gestalde speelgoed of kleurplaten terwijl de vol-
wassenen met elkaar bijkletsen. Rond half vijf 
begaf de laatste aanwezige zich met een tevre-
den gevoel naar huis. 
 
Deze eerste Kerk op schoot viering is een zeer 
geslaagd succes. Al snel wordt er besloten dat 
rond mei 2020 een tweede Kerk op schootviering 
zal volgen. Het is immers een mooi experiment 
om de allerjongsten kennis te laten maken met 
de kerk. 
Greetje en Jeroen Arkesteijn
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elke werkdag Morgengebed 
9.00 uur info: Dick Snijders 
De Ruimte

elke maandagavond      Kring Hebreeuws 
18.30-20.00 uur            info: Nel Pieper 
De Ruimte

elke woensdagmorgen   Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur             info: Mien Floors 
De Ruimte

elke donderdagavond    Eten en ontmoeten 
18.00-19.30 uur            info: Dick Snijders 
De Ruimte

19.45-22.00 uur            Sint Maartenskerkkoor 
Onder de Toren info: Marien van Wier 

elke vrijdagmorgen       De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur            info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte

maandag 3 februari        Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur info: Djoke Schotman 
De Ruimte

20.15-21.15 uur Christelijke meditatie 
De Ruimte info: Dick Snijders 
daarna Kerk

woensdag 5 februari       Winteravondgast 
20.00-22.00 uur info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte

vrijdag 7 februari           Ruimtewandeling 
13.00 uur info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte

maandag 10 februari      Gelukkig ouder worden 
15.00-16.30 uur info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte

19.30-21.30 uur Reis naar Armenië en Georgië 
De Hoeksteen Info: Janine Kallen 

20.00-21.30 uur Het evangelie volgens Marcus 
De Ruimte info: Dick Snijders 

woensdag 12 februari     Theologisch café 
20.00-22.00 uur info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte

maandag 17 februari    Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur            info: Djoke Schotman 
De Ruimte

14.00-16.00 uur            Vrouw in Kerk en samenleving 
De Hoeksteen info: Janine Kallen 

19.00-21.00 uur            Raphaëlgroep, 
De Hoeksteen rouwverwerking 

info: Janine Kallen 

20.15-21.15 uur            Christelijke meditatie 
De Ruimte info: Dick Snijders 
daarna Kerk

dinsdag 18 februari      Raphaëlgroep,  
14.00-16.00 uur            rouwverwerking 
Parochiecentrum            info: Janine Kallen 
Bemmel 

woensdag 19 februari   Filmavond 
18.30-19.30 uur            maaltijd 
20.00 uur film 
De Ruimte info: Jeroen Jeroense 

donderdag 20 februari  Zinnige lunch 
12.00-13.00 uur            info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte

Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de  
website raadplegen www.pg-elst.nl of het boekje  

Leren en Inspireren 2019-2020 

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN FEBRUARI 20

Voor al uw vragen over  
vrijwillige thuishulp en mantelzorg 

Telefonisch spreekuur:  
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur. 

TEL. 0481 - 350050 
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl 



TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN     
BIJEENKOMSTEN FEBRUARI 2020 
 
Koken doet ontmoeten  
Vrijdagavond 31 januari koken wij voor een groep 
van ongeveer 20 vrouwen uit allerlei culturen, 
waarna we rond 18 uur samen aan tafel gaan  
in De Ruimte om te genieten van lekker eten  
en een leuk gesprek. Door samen te koken en  
te eten van de gerechten uit de verschillende 
keukens hopen we tijd te hebben om naar  
elkaars levensverhalen te luisteren en elkaar te 
leren kennen en ons bij elkaar thuis te voelen.  

Het idee voor deze activiteit is ontstaan tijdens 
de ‘Over Grenzen Week’ n november vorig jaar, 
waar wij elkaar ontmoet hebben. Bovendien sluit 
deze activiteit aan bij de toenemende aandacht 
voor vluchtelingen binnen onze gemeente, want 
‘Wie is gevlucht heeft een naam en een gezicht!’  
Safaa, Sedigheh, Amal & Hanne 
 
Eten en ontmoeten 
Samen eten, samen delen wat op tafel staat. 
Welkom zijn. Ruimte genoeg om aan te schuiven. 
Elke donderdag om 18.00 uur in De Ruimte. Je 
bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op de 
woensdag voor de donderdag dat je mee wilt 
eten bij het kerkelijk bureau even weten dat je 
komt. We rekenen op je. Na afloop gaat er een 
mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.  
ds. Dick Snijders 

 

Christelijke meditatie 
Je concentreren op iets kleins: de adem of een 
enkel woord. Je gedachten even stopzetten.  
Dan vliegen de gedachten weer alle kanten uit. 
En je concentreert je weer op de adem. Je komt 
terug tot jezelf. Noem het: zitten voor Gods  
aangezicht. Dat is genoeg. Je hoeft niets te  
zeggen, niets te doen. Mediteren is bidden  
zonder woorden. Openstaan voor wat tot je  
komt. Openstaan voor de Geest van God. De 
Geest van God die van buiten ons komt en  
die in ons woning vindt.   
We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in  
De Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie 
en gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in 
het koor van de kerk te mediteren. De kachel is 
uit, er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch 
goed zijn om warme sokken of een deken mee te 
nemen. Data: 3 februari, 17 februari en 2 maart. 
ds. Dick Snijders 
 
Winteravondgast: Oane Visser 
Woensdagavond 5 februari 
Plaats: De Ruimte, ‘Rondom de stamtafel’ 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
 
Als tegenhanger van de op televisie te  
bewonderen ‘zomeravondgasten’ waarin mensen 
diepgaand worden geïnterviewd aan de hand  
van zelfgekozen filmfragmenten, muziek en  
literatuur, worden er komend jaar twee ‘winter-
avondgasten in De Ruimte gepresenteerd.  
Tijdens twee woensdagavonden gunnen twee 
Elstenaren ons een blik op hun passies, idealen, 
helden, spiritualiteit en wat maar ter tafel komt. 
Bijzonder en moedig dat ze ons mee willen 
nemen in hun leven en denkwereld. Een leef-
wereld die ons kan inspireren en uitdagen. 
Avonden om niet te missen. De gasten nemen 
plaats op een comfortabele stoel in De Ruimte 
waar een ouderwetse schemerlamp voor een  
huiskamer sfeer zal zorgen. Gespreksleider is  
ds. Jeroen Jeroense 
 
Deze avond is Oane Visser onze gast. Hij was 
universitair docent bij de afdeling Antropologie 
en Ontwikkelingsstudies, Radboud Universiteit, 
Nederland. Zijn onderzoek richtte zich op het 
zogenoemde ‘land grabbing’ en plattelands- 
ontwikkeling, land governance en landelijke 
sociale bewegingen in Rusland, Oekraïne en de 
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voormalige Sovjet-Unie in het algemeen. Hij 
heeft jarenlang veldonderzoek uitgevoerd in  
verschillende Russische regio's, en hield zich 
bezig met vergelijkend onderzoek naar landelijke 
kwesties binnen de voormalige Sovjet-Unie, en 
daarbuiten. Sinds 1 januari 2013 is Visser als  
universitair hoofddocent verbonden aan het 
International Institute for Social Studies (ISS)  
in Den Haag waar hij zijn thema land grabbing 
voorzet. Hij won een prestigieuze ERC (European 
Research Foundation) starting grant op: 'Land 
grijpen' in Rusland: Grootschalige investeerders 
en post-Sovjet-rurale gemeenschappen', met een 
waarde van €1,3 miljoen. Hij werkt binnen de 
onderzoeksgroep, 'Politieke economie van Milieu, 
Middelen en Bevolking' Onderzoeksprogramma', in 
het bijzonder met de Agrarische en Milieukunde 
groep, onder leiding van professor Max Spoor.  
Als geboren Fries heeft hij zijn hart verpand aan 
zeilen en ‘fierljeppen’. Oane typeert zich graag  
als een ‘idealistisch wetenschapper’. Hij wil met 
zijn onderzoek kritische vragen stellen bij de 
oneerlijke verdeling van voedsel en welzijn.  
Ds. Jeroen Jeroense 
 
Marcuskring  
Op 10 februari komt de Marcuskring bij elkaar.  
We zijn toe aan Marcus 9. Dit hoofdstuk begint 
met het teken van de verheerlijking op de berg. 
Sommigen zien daardoor al de komst van het 
koninkrijk van God met al zijn kracht. Nieuw  
instromen in de kring is geen bezwaar. Het helpt 
wel als je de tekst van tevoren thuis leest. En 
laat het even weten, dat je komt; dan stuur ik  
je een uitleg toe van de uitgangspunten bij het 
lezen van de teksten. We gebruiken de Nieuwe 
Bijbelvertaling. De kring begint om 20.00 uur  
en vindt plaats in De Ruimte. 
ds. Dick Snijders 
 
Gelukkig ouder worden 
Maandag 10 februari 
Plaats: De Ruimte 
Tijd: 15.00-16.30 uur 
Tegenwoordig worden mensen steeds ouder. 
Prachtig want het leven is de moeite waard.  
Maar oud worden kent ook zijn beperkingen en 
grenzen. En die zijn best lastig. Oud worden gaat 
immers gepaard met lichamelijke achteruitgang. 
Toch is het een uitdaging om deze levensfase  
als een kans te zien om het leven nog verder te 

verdiepen. Het is een kunst op zich om gelukkig 
oud te worden, maar hoe geef je dit vorm? Wie 
op een goede manier de fase van het oud worden 
ingaat zal het als een verrijking ervaren. Oud 
worden biedt ook de mogelijkheid om dat wat 
onvoltooid is gebleven te voltooien. Tijdens  
een aantal middagen willen we aan de hand van 
gedichten, ervaringsverhalen en film de fase  
van het oud worden verkennen. Opdat het een 
gelukkige tijd kan worden. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn onder andere: ‘levensvreugde, 
‘eenzaamheid’, ‘verdieping’.  
Ds. Jeroen Jeroense 
 
Theologisch café  
Woensdag 12 februari  
prof. dr. Heino Falcke: Is God in de sterren? 

 
Heino Falcke, de man die voor het eerst ‘het 
zwarte gat’ in beeld heeft gebracht, geeft een 
gastcollege in het koor van de Grote Kerk Elst. 
Hij neemt de gasten een avond mee naar de  
boeiende relatie wetenschap en geloof. Ook  
altijd een lastige combinatie want wat je niet 
kunt zien, bestaat voor een wetenschapper niet. 
Heino Falcke is sterrenkundige en theoloog  
tegelijk. Voor hem bestaat er wel degelijk een 
God in een oneindige kosmos. Maar welke God 
dan? 'Wat is er achter de hemel? Is er een rand 



ONDERWEG nr. 1  •  februari 2020  •  p. 8

van het heelal?' vroeg hoogleraar astrofysica 
Heino Falcke zich als kind al af. Deze vragen 
inspireren hem nog steeds in zijn wetenschappe-
lijk onderzoek van zwarte gaten. Maar ook zijn 
geloof in God is een inspiratiebron in zijn leven 
en in zijn onderzoek. In een interview zegt 
Falcke: 'God heb ik in mijn leven ervaren als een 
persoon, een iemand. Sterrenkundig onderzoek 
leert ons hoe het heelal in elkaar steekt. Maar 
geloof en wetenschap zijn ook met elkaar  
verbonden. Mijn onderzoek van het heelal  
geeft me bijvoorbeeld nieuwe beelden om  
het scheppingsverhaal uit de Bijbel te beleven. 
Natuurlijk is een Bijbels verhaal iets heel anders 
dan een wetenschappelijke theorie. Maar het 
bevat wel waarheid, net als een gedicht of een 
liefdesbrief.' 
 
Heino Falcke is hoogleraar astrodeeltjesfysica en 
radio-astronomie aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Hij was een van de winnaars van de 
Spinozapremie 2011, de hoogste Nederlandse 
onderscheiding in de wetenschap. Hij doet 
onderzoek naar zwarte gaten en kosmische  
deeltjes. In zijn vrije tijd is hij lekenpredikant.  
Plaats: koor Grote Kerk Elst 
tijd: 19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee 
       20.00-21.30 uur: lezing en gesprek 
ds. Jeroen Jeroense



UIT DE GEMEENTE 
In memoriam H. Otter 
Op 27 november 2019 is overleden Hendrik Otter 
(Henk), in de leeftijd van 81 jaar. Hij was avon-
tuurlijk en had een brede interesse. Hij was een 
gevoelsmens en had een passie voor muziek. En 
voor fotografie. En voor knutselen en doe-het-
zelven. Van alles verbouwd en gemaakt.  
 
Henk was vliegtuigtimmerman bij de luchtmacht, 
gestationeerd in Duitsland. Nadat hij met de VUT 
was gegaan, was hij radiotechnicus en ook voor-
zitter van de wijkraad in Enschede. Dolgelukkig 
was hij met zijn negen kleinkinderen en zijn ene 
achterkleinkind.  
De laatste jaren ging het eerst langzaam en later 
steeds sneller achteruit. Hij was zich hier telkens 
erg van bewust en liet de zaken die niet meer 
lukten, gaan. Hij kon zich goed richten op de 
dingen waarvan hij genoot. In die zin heeft hij 
een rijk leven gehad. Een goed mens die het 
altijd goed voor had met zijn medemens.  
 
De uitvaartdienst is gehouden op 2 december in 
de Grote Kerk. We overdachten met elkaar Psalm 
121. Het is een lied dat gereciteerd werd tijdens 
de bedevaart naar Jeruzalem. Met de bergen in 
zicht, wordt het moeilijk. In kort bestek geeft  
de bedevaart een beeld van het leven: vlakte, 
vals plat, bergopwaarts en bergafwaarts. Het  
doet ons goed als we God dicht bij ons weten. 
Zijn liefde en genade gelden voor ons ook als  
wij er niet meer zijn. Wij blijven voor Hem 
bestaan: steeds verder bergop dichter bij God.  
 
Aansluitend aan de dienst vond de crematie 
plaats te Heteren. We wensen Alie, de kinderen, 
de kleinkinderen en het achterkleinkind de  
kracht toe om het verlies te dragen. 
ds. D. Snijders 
 
In memoriam A. Hooyer 
Op 7 december 2019 is overleden Albert Hooyer, 
in de leeftijd van 83 jaar.  
Ab is geboren als boerenzoon in een groot gezin. 
Hij studeerde wiskunde, natuurkunde en sterren-
kunde. Nadat hij met Gea getrouwd was, werd hij 
leraar, moest de roosters maken en op het laatst 
werd hij rector.  
Ab kon heel direct zijn, en stond daarbij achter 
zijn kinderen. Hij had uitgesproken ideeën over 
God en de wereld die niet door anderen werden 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341, 
dick-snijders@pg-elst.nl 

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,  
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF- EN LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid  zich op te geven voor de 

 Lief- en Leedbrief. 
De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde 

gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



begrepen. Hij kluste alles bij elkaar, ook weer  
op zijn eigen manier. Ab hield ervan om min of 
meer op de bonnefooi op vakantie te gaan en 
zijn pannenkoeken waren zeer geliefd. Een grote 
trots voor hem was zijn zelf vervaardigde versie 
van de Victory Boogy Woogy van Mondriaan. Die 
kostte maar een paar tientjes! 
 
Ab besefte dat zijn sterven naderbij kwam. Hij 
legde zich erbij neer dat de Schepper dit zo 
bedoeld had. Maar hij zou voortleven in de 
genen van zijn kinderen en kleinkinderen. Zo 
blijft hij voor eeuwig in de tijd. 
 
De uitvaartdienst is gehouden op 13 december in 
de Grote Kerk. We overdachten Prediker 3: 1-15. 
We leven in de ‘tussentijd’, had Ab zelf eens 
geschreven, we leven tussen geboorte en dood. 
Soms is het tijd voor het een en soms tijd voor 
het ander en het is de kunst om onze tijd op 
waarde te schatten: om de goede dingen op het 
juiste moment te zeggen en te doen. 
 
Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis 
plaats op de Algemene Begraafplaats in Elst.  
We wensen Gea, de kinderen en kleinkinderen  
de kracht toe om het verlies te dragen. 
ds. D. Snijders 
 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 8 februari hoopt mevr. C. Franken,  
 94 jaar te worden. 
Op 9 februari hoopt dhr. A Rijkens,  
97 jaar te worden. 
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs. 

Geboren  
Heel het jaar door 
knuffelen we jou, 
lieve Maartje. 
Op naar je eerste  
verjaardagstaartje! 
 
Dit is het slot van het gedicht op het geboorte-
kaartje van Maartje Maria van Prooijen. Maartje 
is op 13 december 2019 geboren. Ze is de  
dochter van Diederik en Gerdien van Prooijen  
en het zusje van Willemijn.   
Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

KERKENRAAD 

 
Werk aan De Grote Kerk 
Bij deze Onderweg ontvangt u een flyer over  
het project ‘Werk aan De Grote Kerk’. In deze  
flyer leest u de visie hoe we naar de toekomst 
toe Kerk willen zijn. Het kerkgebouw staat  
daarin centraal. Vanuit de visie zijn door de 
werkgroepen uitgangspunten geformuleerd  
en een programma van eisen opgesteld met 
instemming van de kerkenraad. 
 
In de flyer wordt aangegeven hoe er de komende 
maanden verder vorm aan wordt gegeven en  
hoe de communicatie naar de gemeente gaat  
verlopen.
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Even voorstellen, nieuwe ambtsdragers 
 

v.l.n.r. Joleen Kruijt, Wilmy Verschoor, Mathilde 
Vos-Elsinga, Leo van Strien 
 
 
Leo van Strien: 
Mijn naam is Leo van Strien. Ik ben getrouwd 
met Arléne en samen hebben we twee kinderen. 
Ook zijn we sinds 2019 trotse grootouders van 
een kleindochter. 
 
Sinds april 2018 wonen we in Elst. De kerk- 
gemeenschap is voor ons erg belangrijk. 
Ik geloof dat we naar Elst gebracht zijn door  
goddelijke leiding. Graag wil ik mijn steentje  
bijdragen aan het werk in de kerk van Elst en 
weet mij geroepen om als ouderling te participe-
ren in de kerkenraad. Ook in vorige gemeenten 
ben ik actief geweest in het kerkenwerk. Mede 
verantwoordelijk zijn voor het wel en wee in de 
gemeente en daar handen, hart, ogen en oren 
aan te lenen vind ik dan een vanzelfsprekend-
heid. Ik weet dat we door ons samen in te  
spannen, een prachtige gemeente voor al onze 
naasten kunnen zijn. In mijn vrije tijd zit ik 
graag op de racefiets. Dat doe ik dan in de  
lente, zomer en een stuk van de herfst. In de 

wintermaanden ga ik of wandelen of met de 
gewone fiets op pad. Ook zingen bij G-noot 
maakt me blij. Ook bij andere activiteiten die  
de kerk aanbiedt ben ik regelmatig te vinden.  
Wellicht tot ziens. 
 
Wilmy Verschoor: 
Mijn naam is Wilmy Verschoor. Ik ben getrouwd 
met Marco en samen hebben wij 3 volwassen  
kinderen, 2 dochters en 1 zoon. In mei hopen wij 
opa en oma te worden van ons eerste kleinkind. 
Sinds 1988 wonen wij met veel plezier in Elst, 
waar onze kinderen geboren en opgegroeid zijn.  
 
Naast mijn werk als prenataal echoscopist heb ik 
16 jaar als docent echoscopie les mogen geven 
bij Fontys Hogescholen te Eindhoven. Tevens  
ben ik 12 jaar bestuurslid geweest van de 
Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland. In 
mijn vrije tijd doe ik graag aan Curves en yoga.  
 
Mijn ‘kerkelijke carrière’ bestaat achtereen- 
volgens uit deelname aan de Kerngroep Jeugd, 
kindercrèche tijdens de zondagmorgendienst  
en redactielid Onderweg. Omdat ik op kerkelijk 
gebied momenteel alleen gastvrouw in De Ruimte 
ben op zondagmorgen en ik gestopt ben met  
lesgeven en mijn bestuurswerkzaamheden, is er 
tijd en ruimte voor een nieuwe uitdaging. Toen 
vorig jaar zomer de functie van scriba vacant 
kwam en Jaco mij had bijgepraat over de inhoud 
van het scribaat, heb ik besloten om deze taak 
op mij te nemen. 
Hoewel het me af en toe duizelt van alles wat er 
momenteel op mij af komt, heb ik erg veel zin 
om met mijn werkzaamheden te starten. Zowel 
Jaco Schoenmaker - als scheidend scriba - als  
de anderen ervaren ambtsdragers hebben hun 
steun aan mij toegezegd. Ik zie dan ook met  
vertrouwen mijn toekomst als scriba van de 
Protestantse Gemeente Elst tegemoet.  
 
Joleen Kruijt: 
‘Zij komen naar de kerk om geraakt te worden 
door iets wat meer en groter is dan zijzelf,  
door God. Zij komen ook om bevestigd en  
bemoedigd te worden. Maar de ziel verlangt  
naar de ontmoeting met iets wat boven ons uit 
gaat. Naar de kerk ga je omdat je als gemeente 
geroepen wordt om samen te komen, het leven  
te spiegelen in het bijbelse licht’.    
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Dit is een citaat uit een interview met Ciska 
Stark docent aan de protestantse theologisch 
universiteit te Amsterdam. 
 
Ik citeer dit omdat ik deze mogelijke motieven 
voor kerkgang mooi verwoord vind en ook herken 
maar het ook vaak moeilijk te verwoorden vind 
waarom de kerk voor mij belangrijk is. 
Over mezelf kan ik vertellen dat ik in 1956 in 
Wierden ben geboren en opgegroeid in een  
hervormd gezin. In 1976 ben ik naar Groningen 
verhuisd om dat mijn geliefde daar studeerde en 
ik er de opleiding voor verpleegkundige kon 
doen. 
 
In 1977 zijn we getrouwd en in 1982 werd ons 
eerste kind Anne-Wil geboren en voltooide mijn 
man zijn huisartsopleiding. In 1983 verhuisden 
we naar Vlieland waar onze drie zonen Jur, Hans 
en Thijs werden geboren en ik naast het werk in 
onze praktijk gedurende 8 jaar kerkenraadslid 
ben geweest.  
In december 1991 verhuisden we naar Elst. 
Sindsdien waren we vaak druk met ons zelf en 
ons werk, doch ook hier hield de kerk een 
belangrijke plaats in ons bestaan. Ik houd van  
de kerkgemeenschap in Elst omdat er ruimte is 
voor een veelkleurigheid aan zeker- en onzeker-
heden, tradities en ervaringen. 
 
Nadat mijn man Johan in oktober 2018 is  
overleden, probeer ik mijn leven opnieuw vorm 
en inhoud te geven. In de afgelopen jaren heb ik 
kunnen ervaren dat het ook hartverwarmend is 
onderdeel te zijn van een kerkelijke gemeente 
wanneer je je zelf minder sterk voelt. Ik heb me 
getroost kunnen voelen door liefdevolle woorden 
en daden van mensen uit de kerk. Ook dat is een 
motivatie om de taken van Anja Bos, die nu als 
ouderling vertrekt, graag over te nemen. Ik hoop 
dat u me weet te vinden indien ik iets voor u kan 
betekenen. 
 
Mathilde Vos-Elsinga: 
Graag stel ik me aan u en jullie voor als uw  
en jullie nieuwe Jeugdouderling. 
Ik ben Mathilde vos-Elsinga, getrouwd met 
Stefan en moeder van Floris (12) en Iris (9)  
en Marius (9). Wij wonen in Valburg. Ik ben 
werkzaam als leerkracht voor blinden en  
slechtzienden bij Visio in Grave.  

Wij zijn vorig jaar verhuisd naar Valburg. Wij 
voelden ons direct thuis binnen de gemeente van 
de Grote kerk in Elst. Met name omdat de jeugd 
een belangrijke plaats inneemt binnen deze 
gemeente en wij zelf drie kinderen hebben. Ik 
ben zelf altijd actief geweest in het jeugdwerk 
zoals kinderkerkleiding, jeugdclubleiding,  
kinderkampbegeleider of in de organisatie van 
themadiensten.  
 
Ik vind het leuk om met kinderen en jongeren 
samen te zijn en ze een fijne plek te geven  
binnen onze gemeente. Ik vind het belangrijk  
dat ze zich veilig en thuis voelen, zodat ze  
vandaaruit kunnen ontdekken wat het geloof 
voor hen betekent. En ik denk dat ze dat het 
liefst doen met vrienden of vriendinnen in  
leuke activiteiten of gewoon in het samenzijn.  
Daar wil ik me dan ook hard voor maken als 
Jeugdouderling, bovendien zoek ik graag naar  
de verbinding tussen de verschillende generaties.  
 
Ik hoop op een fijne samenwerking binnen de 
kerkenraad en met iedereen die een rol speelt 
binnen het jeugd- en jongerenwerk. 
Hartelijke groeten en tot ziens. 
 
 

Aftredend: v.l.n.r. Jaco Schoenmaker, Anja Bos, 
Bas Kampen, Sjors Wagenmakers 
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DIACONIE 
 
Kerstattenties 
In december heeft de diaconie het jaar  
afgesloten met een maaltijd met de sociale 
samenwerkingspartners vluchtelingenwerk, 
Sociaal Kernteam, STMR en Forte Geldzaken.  
Het is een goede manier om op deze manier op 
ontspannen wijze met elkaar te bespreken wat  
er op ons werkterrein gebeurt. 
Daarbij mag de diaconie kerstattenties over- 
handigen voor de cliënten van die verschillende 
partners, die vooraf aangeven om welke cliënten 
het gaat. Ook als diaconie bezoeken we  
huishoudens om deze attentie persoonlijk te 
overhandigen. Dat leidt tot bijzondere contacten 
en hartverwarmende reacties. We krijgen daar-

voor ook veel bedankjes (zie foto); een bewijs 
dat deze actie op prijs wordt gesteld. Op deze 
manier hebben we dit jaar 115 huishoudens een 
extraatje kunnen geven voor de kerstperiode.  
Het is fijn dat we zo invulling kunnen geven  
aan het motto ‘Helpen wie geen helper heeft’. 
 
Arm en wat doet de kerk? 
Nederland is een zeer welvarend land, met in 
2015 106.200 miljonairs (vermogen exclusief 
huis). Deze rijken laten graag zien dat ze rijk 
zijn, kijk maar naar het grote aantal glimmende 
SUV's op de weg. Daar staat tegenover dat er in 
2019 volgens het CBS 980.000 mensen (waarvan 
ongeveer 272.000 kinderen tot en met 12 jaar) 
in Nederland onder de armoedegrens leefden.  
Die laten niet zo graag zien dat ze arm zijn. Die 
schamen zich daarvoor. 
Er waren in 2019 170 voedselbanken aangesloten 
bij de voedselbankvereniging, die ongeveer 
140.000 mensen hebben geholpen en ongeveer 

€ 74.000.000 aan voedselverspilling hebben 
voorkomen. Ook in Elst maken zo'n 150 gezinnen 
gebruik van de voedselbank. De voedselbank wil 
graag meer mensen helpen, maar het blijkt een 
groot probleem om mensen naar de voedselbank 
te krijgen. Mensen schamen zich voor hun 
armoede.  
 
Kerk 
Kerken spelen een belangrijke rol bij hulp bij 
armoede. Dat was al zo vóór de invoering van 
sociale regelingen in Nederland en we zien het 
nog steeds in arme landen, waar de kerk zich 
inzet voor mensen die het niet breed hebben. 
Ook in Nederland speelt de kerk nog steeds een 
belangrijke rol in hulp aan kwetsbare mensen. 
Uit een onderzoek in 2019 onder diakenen en 
kerkelijk werkers in Nederland blijkt dat in 2018 
voor ruim € 40,7 miljoen aan steunverlening is 
uitgegeven. Daarnaast werd ruim 1,3 miljoen uur 
besteed aan vrijwilligerswerk (kerken blijken hof-
leverancier van vrijwilligers). De gegevens kunt  
u vinden op www.knooppuntkerkenarmoede.nl.  
Ook in Elst helpt de diaconie mensen in een 
kwetsbare positie; soms groepsgericht, soms 
individueel. Dat is dankbaar werk, maar armoede 
tegengaan is eigenlijk een opgave voor de hele 
maatschappij; voor u en voor mij.  

 
Hartelijk dank! 
Regelmatig komen er giften binnen voor het 
werk van de Diaconie of voor ZWO. Dat is altijd 
fijn om te merken. Recent kwam een mooie gift 
binnen van €1500,-, speciaal bedoeld voor 
bestrijding van Lepra in Myanmar. Dit bedrag 
hebben wij van harte overgemaakt naar het 
betreffende project. 
Alle gulle gevers: altijd hartelijk bedankt! 
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Warmetruiendag 

Op vrijdag 7 februari is het weer de landelijke 
warmetruiendag. U weet dat u, als u de verwar-
ming 1 graad lager zet, 6% energie bespaart. U 
kunt dat prima thuis doen op 7 februari. Om het 
niet koud te krijgen kunt u een warme trui aan 
trekken. De laatste jaren hebben we daar in  
Elst aandacht aan besteed op een warmetruien-
zondag. Wilt u ook op zondag 9 februari een 
(warme) trui aantrekken naar de dienst? Zet u 
thuis dan de verwarming een graadje lager?  
 
Informatieavond over duurzame kleding  
verplaatst 
In Leren en Inspireren staat een informatieavond 
over duurzame kleding gepland op 4 februari. 
Door omstandigheden is deze avond verplaatst 
naar 22 april! Meer informatie volgt binnenkort. 
 
Interessante workshop God in de supermarkt 
Op woensdagavond 11 december hield Alfred 
Slomp een goed bezochte, interessante workshop 
over de duurzame keuzes die we (kunnen) maken 
in de winkel. De aanwezigen kregen niet alleen 
veel interessante informatie over ons eigen 
gedrag, maar werden op verschillende manieren 
ook zelf aan het werk gezet om de eigen keuzes 
met elkaar te bespreken. Eigenlijk had de avond 
veel langer kunnen duren, want er was nog veel 
meer te vertellen.  
Bert Wolters 

Voedselbankactie verbindt en was groot succes 
Zaterdag 14 december 2019 hebben wij samen 
met de Molukse Evangelische Kerk, Katholieke 
kerk, Interact en de Rotary een Voedselbankactie 
in alle supermarkten (Albert Heijn, Aldi, Jumbo’s 
en Lidl) in Elst en Oosterhout gehouden.  
De opbrengst was overweldigend. Er zijn 357 
bananendozen vol met artikelen ingezameld  
en naar de Voedselbank gebracht. Samen met  
een bijdrage van de Jumbo en de Lidl vertegen-
woordigt dit een waarde van € 12.970. 
 

Team Kees bij de Lidl 
 
Wij hebben gemerkt dat de Voedselbank veel 
sympathie heeft bij het winkelend publiek. Vele 
mensen zijn bereid naast hun eigen artikelen iets 
te kopen voor de mensen die afhankelijk zijn van 
de Voedselbank. Het mooie van deze actie is, dat 
het past bij ieders portemonnee. Als je veel wilt 
geven is dat natuurlijk van harte welkom, maar 
als je eigen portemonnee dat niet toelaat, is elk 
klein artikel, gegeven met een goed hart, ook 
heel waardevol en welkom. 
 
Wat ook heel fijn is, is dat maar liefst ruim 80 
vrijwilligers bereid waren hun steentje bij te  
dragen om deze actie tot een succes te maken. 
Daar zijn we erg blij mee. Wij zien dat een actie 
voor de Voedselbank verbindt. Het verbindt 
geloofsgemeenschappen (Molukse Evangelische 
Kerk, Katholieke kerk en Protestantse kerk), de 
kerken en het bedrijfsleven (supermarkten en 
Rotary) en jong en oud (Interact, de jongeren-



groep van de Rotary Elst en de jongerengroepen 
van de kerken).  
Het is prachtig om zo samen kerk te zijn en iets 
te kunnen betekenen voor onze medemens. We 
hebben veel positieve en hartverwarmende  
reacties ontvangen van het winkelend publiek. 
 

Team Bjorn bij de Aldi 
 
In 2018 stonden wij bij twee supermarkten.  
In 2019 hebben wij dit uitgebreid naar vijf 
supermarkten.  
Als we in 2020 voldoende vrijwilligers kunnen 
krijgen, kijken we hoe wij naast Elst en 
Oosterhout ook de supermarkten in de overige 
dorpen van de gemeente Overbetuwe bij deze 
Voedselbankactie kunnen betrekken. 
 
Het succes van dit jaar smaakt in ieder geval 
naar meer en heeft bijgedragen aan een mooie 
kerst voor iedereen. 
Wij bedanken alle gevers en vrijwilligers van 
harte voor hun bijdrage en inzet. 
 
namens de diaconie, 
de gemeentediakenen 
Gerry Vrijenhoef, Froukje van der Honing en  
Wichert van Olst

 
Gratis 
Velen van ons hebben (te) veel 
spullen in huis en er zijn veel  
artikelen die we zelf niet zouden 
kopen, omdat we weten dat we ze 
nooit zullen gebruiken. Het wordt echter wat 
anders als we zo'n artikel gratis aangeboden  
krijgen. Dan krijgen we vaak het idee dat we 
onszelf tekort doen als we het niet aannemen, 
ook al weten we nog steeds dat we het nooit 
zullen gebruiken.  
Veel winkels maken daar handig gebruik van door 
een gratis product aan te bieden als we een 
ander artikel aanschaffen. Daardoor lijkt het  
product dat we willen kopen opeens goedkoper, 
want je krijgt er iets gratis bij. (Maar je trekt in 
gedachten toch al snel de prijs die het gratis 
artikel zou moeten kosten af van de prijs die je 
moet betalen voor het product dat je wel wilt 
hebben). Zijn we dan sterk genoeg om dat gratis 
product te weigeren of nemen we het toch maar 
aan 'om er iemand anders blij mee te maken'?  
Als we het gratis product wel aannemen geven 
we het signaal af dat we het gratis product  
interessant vinden. Er zal dan meer van dit  
product gemaakt worden. Ook laten we zien dat 
de actie werkt en dus zal een vergelijkbare actie 
vaker worden gehouden, waarbij meer overbodige 
artikelen worden weggegeven. Als we echter  
duidelijk aangeven dat we het gratis product n 
iet hoeven, zal de aanbieder eerder op zoek  
gaan naar een andere manier van promotie.  
Dat kan voorkomen dat veel overbodige spullen 
worden gemaakt en dat is de grote winst voor 
het milieu: maak geen overbodige spullen. 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid 
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DUURzSAAMheidstip: 
 

Neem geen producten aan die u niet gebruikt; 
ook niet als ze gratis zijn. 

Reacties en eigen tips graag naar 
woltersbw@gmail.com 
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DIACONIECOLLECTE FEBRUARI 2020 
 
Hulp aan dakloze vluchtelingen 
INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit  
honderden kerken, maatschappelijke organisaties 
en gemeentebesturen, dakloze vreemdelingen van 
hulp.  
De gevolgen van het asielbeleid in Nederland  
zijn voor bepaalde groepen asielzoekers  
schrijnend. Vooral voor asielzoekers die uitge-
procedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar  
hun land van herkomst. Zij komen op straat te 
staan, zonder enige vorm van overheidssteun. 
Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) 
asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken 
hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden. 
Alleen al in de stad Groningen (200.000 inwo-
ners) geeft INLIA aan ruim 300 vreemdelingen 
Bed-Bad-Brood - opvang. INLIA werkt daarbij 
samen met de vreemdeling aan een toekomst-
perspectief. INLIA heeft onder andere daarvoor 
juridische, maatschappelijke en perspectief 
spreekuren. Ook worden er diverse activiteiten in 
de Bed-Bad-Brood – opvang georganiseerd zoals 
taalcursussen en naai -en handwerkcursussen. 

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN FEBRUARI  
2 februari De Bijbel in 200 verhalen 
De Bijbel doorgeven aan nieuwe generaties 
In 2017 lanceerde het Nederlands 
Bijbelgenootschap het kinderdienstprogramma 
Bijbel Basics. Het doel hiervan is om de Bijbel 
dichtbij kinderen te brengen. In enkele maanden 
tijd hebben zich ruim 3800 kinderwerkers  
ingeschreven. Nu wil NBG graag verder met de 
ontwikkeling van de overige lessen. Het materiaal 
wordt zo gemaakt, dat het ook in het buitenland 
gebruikt kan worden. Zo hoopt NBG wereldwijd 
duizenden kinderen te bereiken. 
 
9 februari ZWO-zondag Aardbeving Molukken 
Op 26 september 2019 zijn de Molukken getrof-
fen door een zware aardbeving. Er zijn meer  
dan 20 doden en ruim 100 gewonden. Er staan 
tentenkampen op Ambon en er zijn dorpen  
geëvacueerd. Na de beving van 6,2 op de schaal 
van Richter zijn er nog talloze naschokken 
geweest. In Nederland wordt echter weinig  
aandacht aan deze natuurramp besteed. De 
Molukse gemeenschappen organiseren daarom 
zelf acties om geld in te zamelen voor tenten, 

voedsel en medische zorg. Ook wij willen als  
'zusterkerk' meehelpen de schade van deze ramp 
te herstellen. 
 
16 februari Protestantse Vrijwilligersdienst 
Elk jaar bezoeken de vrijwilligers de PVD  
gemeenteleden die 77 jaar of ouder zijn. Zij  
brengen dan de Elisabethbode rond die door 
ouderen graag gelezen wordt. Rond de 
Kerstdagen bezorgen we een kerstattentie te 
brengen bij oudere gemeenteleden.  
De PVD besteedt ook aandacht bij feestelijke 
gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum.  
Een bloemetje of een cadeau, maar vooral de 
belangstelling wordt altijd erg op prijs gesteld. 
Een prachtig stukje pastoraat. Aandacht, elkaar 
ontmoeten en zorgen dat zo veel mogelijk  
mensen gezien en gehoord worden, dat is en 
blijft van grote waarde! 
 
23 februari Kinderkoor What’s Up 
In 2019 is het kinderkoor What’s Up opgericht, 
onder de bezielende leiding van IJsbrand ter 
Haar. Het biedt meer mogelijkheden om de dienst 
op een andere manier in te vullen en betrekt de 
kinderen op een speciale manier bij de invulling 
van de eredienst. De jonge leden van het koor 
hebben al een aantal keren in de dienst een 
enthousiaste bijdrage geleverd. In korte tijd is  
al veel bereikt, maar voor het voortbestaan van 
het koor zijn middelen nodig.  
  
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen kunnen deze in de volgende  
coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van 
€ 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,-  
(€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op 
bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 
ten name van Collectebonnen Protestantse 
Gemeente Elst, onder vermelding van adres,  
aantal en soort. Uw bestelling wordt zo spoedig 
mogelijk bij u thuis bezorgd. Voor nadere  
informatie A.M. Brandt, tel. 376384  
(na 19.00 uur). 
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Gordiaanse gemoedstoestand 
Als u de moeite neemt om zo af en toe mijn 
maandelijkse columns te lezen, dan ga ik ervan 
uit dat u, net als ikzelf, een krantenlezer bent. 
Dan hoef ik u dus eigenlijk niet te vertellen wat 
er in de ‘grote’ wereld allemaal gebeurt; dat weet 
u al lang. En als u ook regelmatig columns leest, 
net als ikzelf, dan weet u ook dat columns de 
mentale toestand ‘van het moment’ van de  
schrijver weerspiegelen. Ik nodig u dan ook uit 
om vanuit deze achtergrond naar het vervolg  
van dit stukje te kijken. 
 
Misschien wel meer dan ooit begrijp ik de wereld 
niet goed meer. Op deze toch al niet zo grote 
wereld, waarin alles met alles samenhangt en 
niet ver van ons ‘veilige’ Europa vandaan, stikt 
het van de brandhaarden met verschrikkelijk 
menselijk leed als gevolg. Vele miljoenen (!) 
vluchtelingen  worden in landen als Turkije, 
Libanon, Jordanië, Libië en Griekenland onder  
de meest erbarmelijke omstandigheden ‘opgevan-
gen’. En het ergste is: geen enkele ‘betrokken 
partij’ lijkt bezig te zijn met zelfs maar het  
begin van een oplossing ervan. Onze NAVO-bond-
genoot Turkije doet er alles aan om de Koerden 
te elimineren en oliebelangen op te bouwen.  
En bij de minste of geringste verbale weerstand 
dreigt het met het openzetten van de sluizen 
zodat de vluchtelingen Europa overspoelen.  
En in de tussentijd vrijt ‘bondgenoot’ Erdogan 
opzichtig met aartsvijand Poetin. Omdat islamiti-
sche fundamentalisten kennelijk als veel kwaad-
aardiger worden gezien dan het Assad-regiem, 
komt hij weg met het stelselmatig bombarderen 
en verdrijven van zijn eigen burgers, tot aan  
ziekenhuizen aan toe. In het armoedige Libië 
strijden twee regiems om de heerschappij. Onze 
Europese vrienden Italië en Frankrijk staan  
daarbij zelfs tegenover elkaar. De verdediger van 
de waarden van het vrije westen, de president 
van Amerika, is ‘gelukkig’ steeds consistent in 
zijn gedrag: het is volledig onvoorspelbaar en  
hij laat geen tweet of moordaanslag achterwege 
om de vuurtjes nog eens lekker aan te wakkeren. 
In de tussentijd helpt hij zijn Saoedische  
vrienden met het terroriseren van Jemen. En wij,  

welgestelde Europese landen, wij betalen grif 
voor de opvang van vluchtelingen ‘in de regio’, 
aan de meest dubieuze en corrupte regiems, en 
kijken zo weg van de situatie, kruipen in onze 
‘veilige’ cocon en roepen overal dat het vluchte-
lingenprobleem ‘onder controle’ is. Maar zoals  
ik al zei: u leest zelf de krant, dus ook over de 
misstanden in Iran, Irak, Mali en Afghanistan 
hoef ik u niets te vertellen. En ik weet het, 
machtsmisbruik en ellende zijn van alle tijden. 
En als het niet kan zoals het moet, dan moet  
het maar zoals het kan. Maar toch, het enige  
dat ik op dit moment nog kan zien is een knoop, 
een Gordiaanse knoop. En ik hoop en bid dat  
niemand zo gek is om hem door te hakken. 
     
Het is zaterdagmiddag. En zoal u merkt, ben  
ik verward. Want op ons leestafeltje ligt dé  
bestseller van de afgelopen maanden: ‘De meeste 
mensen deugen’ van de jonge Rutger Bregman. 
Tja. En naast mij ligt een essay van publicist 
Kiza Magendane, getiteld ‘Wij leven in een wereld 
waarin het idee van de mens als diepgewortelde 
plant is doorgeslagen’. Hij betoogt dat wij ten 
onrechte rechten ontlenen aan het toeval van  
de plaats waar we zijn geboren, alsof wij daar 
maar iets voor hebben moeten presteren. Hij  
eindigt met: ‘Migranten weten als geen ander 
wat permanente verandering betekent. We  
kunnen veel van ze leren. Maar dan moeten we 
ze eerst verwelkomen, of ten minste een relatie 
met ze aangaan. En ze niet laten verdrinken 
omdat ze weigeren zich als een diepgewortelde 
plant te gedragen’. Tja. Op de achtergrond hoor 
ik de klanken van een van meest troostrijke aria’s 
die ooit geschreven zijn. Nee, deze keer niet van 
Bach, maar van Purcell: ‘When I am laid in earth’. 
Tja.  
 
En over troostrijk gesproken: morgen mag ik naar 
de kerk. Met G-noot zingen we het mooie lied ‘We 
zingen door de tranen heen’ (lied 502). Ik ben 
bang dat dit in mijn huidige gemoedstoestand 
wel eens letterlijk zo zou kunnen zijn. Maar 
gelukkig is dat niet het laatste. Want het lied 
eindigt met déze smeekbede: ‘Breek het donker 
met Uw stralen; met Uw warmte: breek de 
nacht!’. Daar probeer ik mij aan vast te houden, 
hoe moeilijk dat op dit moment ook is.         
Peter de Leeuwerk    
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JEUGD 

CRÈCHE 
Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar) 
van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U 
kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00 
uur) brengen en na de dienst weer ophalen. 
 

KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 

Kinderkoor What’s Up 
Het kinderkoor What’s Up heeft op 15 december 
jongstleden opgetreden. Om 9.00 uur verzamel-
den we in de kerk om nog een laatste keer te 
oefenen. We zongen twee liedjes en na terug-
komst uit de kinderkerk nog een derde liedje. 
Altijd spannend zo voor de hele gemeente, maar 
het gaat steeds beter! Vooral ‘Onder boven voor 
en achter’ is een favoriet lied. 

Ook op eerste kerstdag hebben we gezongen,  
dit keer samen met het Sint Maartenskoor. Op  
2 februari aanstaande is er weer een optreden 
gepland. 
We oefenen elke 14 dagen in De Ruimte om  
11.30 uur (op zondag 16 februari, 1, 15 en 29 
maart, voor het volgende optreden op 5 april). 
Voor de ouders is er gelegenheid om bij te praten 
onder het genot van een kop koffie of thee in  
De Ruimte. Kinderen van circa 7 tot 13 jaar zijn 
van harte welkom om een keertje mee te doen. 
Contact: maarten.biesheuvel@wetsus.nl 
 
Terugblik advent- en kerstproject ‘Timmer aan 
de weg’ 

Tijdens de advent periode hebben we samen het 
kerstverhaal ontdekt. We timmerden aan een 
grote stal en maakten kleine stalletjes. Op eerste 
kerstdag mochten alle kinderen komen kijken in 
de stal. Een aantal kinderen was verkleed en er 
was zelfs een echt kerstkind. Zo kwam het eeu-
wenoude verhaal echt tot leven voor de kinderen!  

 
Actie Schoenendoos 
Afgelopen week hebben we 43 goed gevulde 
schoenendozen naar Ochten gebracht. Hier zit 
het inzamelpunt en verwerkingscentrum van 
actie4kids. Zo'n 8000 dozen worden hier  
gecontroleerd, bijgevuld en klaar gemaakt  
voor transport. Onze dozen gaan dit jaar naar 
Togo. 
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een waar spektakel van gemaakt. (Bedankt 
ouders!) Elke gerecht in het thema film. Na het 
eten zijn we gaan dansen en is de fotograaf  
erg druk geweest.  

 

 

Op dinsdag 24 december hebben we samen kerst-
nacht gevierd. Eerst met een dienst in de kerk 
daarna borrelen in The Meeting. Vele (oudere) 
jongeren zijn thuis voor kerst en dat was te  
merken. De bar stond vol en het was erg gezellig. 
 
Wat gebeurt er in februari en maart? 
Meetkringen: 
Elke woensdag Meetkring voor alle tieners van 
19.00 tot 20.00 uur.  

Activiteiten: 
Op donderdag 6 februari gaan wij weer koken 
voor ‘ontmoeten’. Als jij/u dat ook eens wil  
meemaken kan dat! Iedereen mag zich bij Finy 
opgeven. 
Op vrijdag 7 februari is er Sirkelslag Young voor 
tieners van 12-16 jaar. Opgeven kan bij mij de 
JJW Frans. 
Op zaterdag 15 februari is er weer de jaarlijkse 
verjaardag van The Meeting. De activiteiten  
commissie gaat dit organiseren. Ook dit feest 
beloofd weer erg leuk te worden. 
Gods zegen, 
Frans Brandenburg 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Frans Brandenburg   Jeugd- en Jongerenwerker  
jjw@jeugdwerkelst.nl 
Eva Buurman           voorzitter Meetingcommissie 
Internet:                www.jeugdwerkpgelst.nl  

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

SCHUTTERS VOOR DE KERK?

Ze hebben een mooi plaatje geschoten!
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Dankzij financiële bijdragen van een aantal 
gemeenteleden hebben we schoolspullen en  
ontbrekende spulletjes kunnen kopen. Ook is er 
door een aantal dames hard gewerkt aan etuis en 
knuffelbeesten. Er was vanuit actie4kids speciaal 
gevraagd naar etuis om de dozen bij te vullen. 
De diaconie heeft weer zorg gedragen voor de 
verzendkosten.  
Annemieke van der Kaa 
 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf  
12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten 
op een ontspannen manier, maar ook om goede 
gesprekken te voeren en met zingeving bezig te 
zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is er 
altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl  
 
Terugkijkend op december en januari 
Meetkringen: 
Hier volgen verslagen van de afgelopen  
woensdagavonden: 
Woensdag 27 november hebben we het gehad 
over het werk van Amnesty International. We 

hebben samen een quiz gedaan en die was nog 
niet erg makkelijk. Er kwamen geluidsfragmenten 
voorbij, stukjes film en lastige vragen. Op een 
speelse manier zijn we op de hoogte gebracht 
van het belang van het werk van Amnesty 
International. 
 
Woensdag 4 december het Sinterklaas dobbel-
spel. Alle tieners moesten cadeaus kopen en  
midden in de kring leggen. Daarna hebben we 
een verschillende rondes gedobbeld. Soms  
mochten ze een cadeau pakken, soms doorgeven 
en soms uitpakken. Dat lag aan het nummer wat 
je gooide. Wanneer je een cadeau in handen had 
die je erg beviel moest je hem soms doorgeven. 
Of deze werd bruut afhandig gemaakt. Van dit 
spel (hoe klein de cadeautjes ook zijn) word je 
hebberig. Hierbij hebben we erg gelachen.  
Aan het einde van de avond hebben we ervoor 
gezorgd dat iedereen met een cadeautje naar 
huis ging. 

De rest van de maand december zijn we elkaar  
op woensdagavond blijven ontmoeten met de 
inloop. Even bijkletsen, samen wat drinken en 
vriendschappen onderhouden. 
 
Na een korte kerstvakantie zijn we 2020 gestart 
op woensdag 8 januari. Eerst zijn we vingers 
gaan tellen. Gelukkig bleken er geen ongelukken 
te zijn gebeurd met vuurwerk. Daarna zijn we de 
diepte in gegaan door het te hebben over goede 
voornemens. Kan dit in overeenstemming zijn 
met wat de Bijbel zegt over ‘goed doen’? Hoe 
kun jij de wereld een beetje beter maken? 
 
Activiteiten: 
Op zaterdag 21 december was er weer de traditie 
getrouwe ‘kerstgala’, dit jaar in het thema ‘Film’. 
Het was erg gezellig. Bijna 60 tieners kwamen op 
het evenement af. We begonnen aan lange tafels 
en daarop werd het diner geserveerd. Een groep 
ouders had voor ons gekookt en ze hadden er 
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DIVERSEN 

Bandleden gezocht 
Ook in 2020 wil de Houseband weer een bijdrage 
leveren aan enkele diensten. Door het vertrek 
van onze pianist Maurice zijn we op zoek naar 
enthousiaste mensen die (bas)gitaar spelen  
en / of een pianist zijn.  
Heb je zin om muziek te maken meld je dan aan 
bij djtjanssenvisser@kpnplanet.nl (Dennis). 
Blazers en zangers worden sowieso nog door ons 
benaderd.  
Op zondag 23 februari spelen we in de kerkdienst 
op zondagochtend. 
Hartelijke groet, 
René, Dirk en Dennis 
 
880 brieven tegen onrecht en 100 koppen 
soep 
Zondag 8 december schreven we voor de vijfde 
keer in De Ruimte brieven en kaarten tijdens  
de wereldwijde Amnesty 
schrijfmarathon. Met onge-
veer 100 volwassenen, jonge-
ren en kinderen schreven we 
samen stapels met brieven en  
kaarten: 880 in totaal, een 
geweldig resultaat. Graag  
willen we alle schrijvers jong 
en oud bedanken voor hun 
geweldige inzet.  
Met jullie steun vragen we zo aandacht voor  
jongeren die wereldwijd strijden tegen onrecht. 
Anja Bos, Romanie van der Kaa en Hanne Aikema 
 
 
Deadlines Onderweg in 2020 
Nummer                Deadline Zondag 18.00 uur 
Maart                    16/2 
April                     22/3 
Mei                       19/4 
Juni                     24/5 
Juli/Aug.               21/6 
September             23/8 
Oktober                 20/9 
November              18/10 
Dec./Jan.              22/11 
Verschijningsdatum: woensdag voor de eerste 
zondag van de maand 

 
Tempel | Kerk Museum Elst en 
Werelderfgoedstatus 
Het nominatiedossier over de Neder-Germaanse 
Limes, de voormalige grens van het Romeinse 
Rijk, wordt aangeboden aan het 
Werelderfgoedcentrum van UNESCO. De locatie 
van de Grote Kerk in Elst maakt een wezenlijk 
deel uit van dit dossier. 
 
Het Neder-Germaanse deel van de Limes  
(spreek uit 'lie-mes') dat nu voorgedragen wordt, 
is onderdeel van de voormalige grens van het 
Romeinse Rijk. Een grens die liep van Engeland 
tot de Zwarte Zee. Delen hiervan staan al op de 
Werelderfgoedlijst.  
De Limes liep tweeduizend jaar geleden dwars 
door Duitsland en Nederland. Langs de Rijn  
vanaf Bonn tot aan Katwijk. Om deze grens te 
beschermen, bouwden Romeinen onder 
meer wachttorens en legerkampen. En kwamen  
in het grensgebied dorpen en steden, havens, 
tempels en wegen. 
 
Veel archeologische resten van Romeinse  
bouwwerken en objecten zijn, mede door de 
samenstelling van de Nederlandse bodem, goed 
bewaard gebleven. Ze geven een inkijkje in  
hoe het leven er 2000 jaar geleden in het rivie-
rengebied uitzag. De best bewaarde en meest 
complete vindplaatsen, waarvan de fundamenten 
van de Romeinse tempels in Elst een van de 
belangwekkendste is, zijn nu dus voorgedragen 
voor de Werelderfgoedlijst. Deze locatie is mede 
opgenomen omdat in de Grote Kerk religieuze 
continuïteit zichtbaar is; christenen bouwden 
hier vanaf de 8e eeuw kerken. We mogen zeker 
zeggen dat de kerk een unieke vindplaats in 
Nederland is. 

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst 
Het Tempel|Kerk Museum  
is elke eerste zaterdag van 
de maand geopend van  
13.30 – 16.30 uur.  
Om 14.30 uur is  
er een rondleiding (kosten  
€ 3,- per persoon). 
Andere afspraken via de  
koster. 



Het gaat om erfgoed dat als onvervangbaar en 
uniek wordt beschouwd voor de wereldgemeen-
schap. Kortom, erfgoed waar we trots op mogen 
zijn en waarvoor we moeten zorgdragen. En waar 
we velen van mogen laten genieten. 
 
Wilt u meer weten over de Romeinse Limes? 
https://www.romeinen.nl/ 
En over de Romeinse tempels in Elst? 
https://tempelkerkmuseum.nl  
Of volg een rondleiding in ons museum! 
Maarten van den Berg 
 
 
 
 

INGEKOMEN 

Concert Luna Kamerkoor 
Op 7 februari aanstaande om 20.15 uur vindt  
in de Grote Kerk in Elst een bijzonder concert 
plaats: Het Luna Kamerkoor onder leiding van 
Wolfgang Lange voert onder de titel ‘Ars Moriendi’ 
koorwerken uit van Schütz (Musikalischen 
Exequien), Reger (Acht geistliche Gesänge) en 
Bach (Komm, Jesu, komm). Aan het concert  
werken zeven solisten mee. Het koor wordt voor 
deze uitvoering begeleid op basso continuo.  
Meer informatie: www.lunakamerkoor.nl  
 
Het Luna Kamerkoor, opgericht in 2012, is een 
projectkoor voor vergevorderde amateurzangers 
uit heel Nederland. Het koor heeft in heel 
Nederland opgetreden en is nu voor het eerst  
in Elst te horen. 

Wolfgang Lange dirigeert naast het Luna 
Kamerkoor diverse andere koren, waaronder 
kamerkoor Mnemosyne in Nijmegen. Hij nam  
met het Luna Kamerkoor in de afgelopen jaren 
verschillende Nederlandse premières voor zijn 
rekening: Joby Talbot’s meesterwerk Path of 
Miracles, Alec Roth’s fascinerende Earthrise,  
en de eerste live uitvoeringen sinds de 18e eeuw, 
van de Matthäuspasssion en de Lukaspassion van 
Johann Heinrich Rolle. 
Toegangskaarten kosten in de voorverkoop 
(www.lunakamerkoor.nl) € 15,- en aan de zaal  
€ 17,50. Kinderen onder de 12 jaar hebben  
gratis toegang. 
Gerlind Starniske 
 
 
Opbrengst en verdeling collectes december 2019 
 
Diaconie/Ondersteuning lokaal  
gemeentewerk Palestijnen                        €. 1671,50 
Kerk                                                          1227,57 
Kinderkerk                                                     60,20 
 
1 dec.        Nederlands Bijbelgenootschap         263,85 
8 dec.        Amnesty International                   209,70 
15 dec.      Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe  241,45 
22 dec.      de Kleine Wereld                           167,40 
24/25 dec. Kinder in de knel/Oekraïne school  
               van onze Dromen                         782,72 
29 dec.      Aardbeving Molukken                     151,70 
31 dec.      Onderhoud kerk                              64,67 
 
Totalen december                                €. 4.840,76 
 
Lucia Zoutman 
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ADRESSEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST  
 
Informatie over de kerkelijke organisatie is te  
vinden op www.pg-elst.nl 
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-
indeling. U mag zelf een keuze maken op welke  
van de beide predikanten u een beroep wilt doen. 

PREDIKANTEN 
Ds. Jeroen Jeroense 
Ram 30, 6662 CM Elst 
tel.: 06-50237946 
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 
Ds. Dick Snijders 
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst 
tel.: 06-19920341 
dick-snijders@pg-elst.nl 

KOSTER 
Jetty Gaasbeek-Jongsma 
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst 
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur 
koster@pg-elst.nl 

ORGANISTEN 
Jaap Jansma, tel. 06-20772726 

    j.jansma65@upcmail.nl 
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558 
dirkluijmes@hotmail.com 

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287 
    ijaterhaar@hotmail.com  

DE RUIMTE 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst 
tel. 371357 

 
Facilitair coördinator 

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782 
deruimte@pg-elst.nl 

 
Kerkelijk bureau en ledenadministratie 

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357 
info@pg-elst.nl 
Het kerkelijk bureau is open van  
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur. 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst 

 
Archief  

Ankie Vels-Nanere 
    archief@pg-elst.nl

KERKENRAAD 
Voorzitter: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 
pdeleeuwerk@gmail.com 
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780 
kerkenraad@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978 
Secretaris: Daniëlle Verhoeven 
Penn.meester: Roland Eenhoorn 

    Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942 
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918 

kerkrentmeesters@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679 
Secretaris: Anneke van Nes 
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336 

    NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
    Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751 
    cpo@pg-elst.nl 

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven 
tel. 06 53365094, cbruning@upcmail.nl 

JEUGDWERK  
Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info. 

 
Jeugdraad 

Contact: Mathilde Vos-Elsinga, tel. 0628914998 
jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl 

 
Jeugd-en Jongerenwerker 

Frans Brandenburg, jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
Vertrouwenspersonen jeugd 
    Leny Janssen, tel. 06-23633768 
    Lenyjanssenvisser@gmail.com  
    Frank den Daas: tel. 06- 51233592 
    frank.dendaas@wxs.nl 
 
Crèche (0-4 jaar) 

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188 
creche@jeugdwerkpgelst.nl  

Kinderkerk (4-12 jaar) 
Contact: Frederiek Hiemstra 
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl



The Meeting (12 jaar en ouder) 
Contact: Eva Buurman, 
meeting@jeugdwerkpgelst.nl 

 
ZWO GROEP 

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl 

VERVOER NAAR DE KERK 
Contact: Gerry Vrijenhoef, 
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com 

KERKTELEFOON 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

BLOEMENGROET 
Jetty Gaasbeek, tel. 377061,jewi@planet.nl   
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237 
rvannistelrooij@hotmail.com 

BLOEMENGROEP 
    Contact: Femke Smelt, tel. 375610 
    femkesmelt@gmail.com 

ST. MAARTENSKERKKOOR 
Contact: Marien van Wier  
st.maartenskerkkoor@gmail.com 

KINDERKOOR WHAT'S UP 
Contact: Maarten Biesheuvel 
maarten.biesheuvel@wetsus.nl 

PROJECTKOOR G-NOOT 
    Contact: IJsbrand ter Haar 
    tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com 

ORGELSTICHTING ELST 
Contact: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
    Contact: Karin Besjes-de Bock 
    kerkmuseum@pg-elst.nl 
 VERTROUWENSPERSONEN Nijmegen (PKN) 

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895 
a.pen.wijchen@hetnet.nl 
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333 
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON 

Onderweg is het informatiebulletin van de 
Protestantse Gemeente Elst en informeert 
gemeenteleden over zaken in en rond het  
kerkenwerk. 
 
Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden 
juli/augustus en december/januari worden de 
nummers gecombineerd.  
Oplage  1000 stuks 
Druk     Drukkerij Herberts, Elst 
 
Inzenden kopij 
Verzend kopij per e-mail naar:  
onderweg@pg-elst.nl 
Vraag indien gewenst een leesbevestiging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing. 
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje 
Lindeboom, tel. 376978 
Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van 
de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau. 
 
Deadline 
De deadline voor kopij van het maart nummer is: 
zondag 16 februari vóór 18.00 uur.  
(onderweg@pg-elst.nl)  
 
Aantal woorden: 
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden) 
Kwart kolom:     90 – 100 woorden  
Halve kolom:    180 - 200 woorden 
Hele kolom:     370 - 400 woorden 
Hele pagina:    750 – 800 woorden 
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs 
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen, 
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte 
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur  
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl  
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. 
 
Redactie 
Het redactieteam bestaat uit: 
Ina Schoenmaker, samenstelling en  
lay-out (06-20670164)   
Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out  
en tekstredactie (376978) 
Kees van Nes, algemene zaken
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