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MEDITATIE  

 
 
‘Geef Licht’ 
 
Tijdens een donkere nacht pakt Vincent van Gogh 
een doek, verf en kwasten. Hij verlaat de inrich-
ting waar hij voor een depressie wordt behandeld 
en plaatst zijn schildersezel onder een nachtelijke 
sterrenhemel. Hij lag te woelen in zijn bed en 
kon de slaap niet vatten. De nacht van het 
bestaan was over hem gekomen. Om deze nacht 
te overleven kiest hij de ruimte van het open 
veld. Daar te midden van de lavendel en cipressen 
kijkt hij omhoog. Hoog aan de hemel ontdekt 
Vincent een geweldige sterrenpracht. Als ‘levens-
lichten’ fonkelen sterren aan de hemel. Licht in 
de nacht van zijn leven. Hij weet zich door het 
licht van de sterren niet alleen. Ze zijn voor hem 
een knipoog van de Eeuwige. Een groet van God 
aan de mens die zich door het duister overrom-
pelt weet. 
 
Vincent schildert de sterren als dynamische  
bewegingen. Lichtende vuren die lijken te  
zinderen van warmte. Een kolkende massa aan 
licht dat de duisternis van de nacht verdrijft. 
Door naar de sterrenhemel te kijken en deze te 
schilderen verbreekt hij de nacht van eenzaam-
heid. Als het doek af is voelt hij zich niet meer 
alleen. In het licht van de sterren heeft hij God 
ervaren. 
 
Het is ook een lichtende ster die de magiërs uit 
het Oosten de weg wijzen naar de pas geboren 
Messias. Diegene die vrede en recht zal brengen 
voor ieder mens op aarde. De pasgeboren 
koningszoon van Maria en Jozef wil een ‘licht-
brenger’ zijn voor alle mensen op aarde die in  
het donker leven. Deze ‘lichtbrenger’ die geboren 
wordt in een onooglijke stal, want een fatsoenlijk 
huis of herberg was voor hem niet beschikbaar, 
voelt zich verbonden met de kwetsbaren in de 
samenleving. De mensen die leven in het donker. 
Licht wil dit kind ook brengen in het leven van  
al die miljoenen vluchtelingen, die ook op zoek 
zijn naar een veilig thuis. Een plaats op aarde 
waar ze niet vervolgd worden vanwege hun geloof 
of politieke overtuiging.  

 
Tijdens kerst voelen we ons als gemeente van de 
Messias, de goddelijke lichtbrenger, verbonden 
met de eindeloze rij vluchtelingen die op zoek 
zijn naar licht in hun bestaan. Mensen op de 
vlucht zullen ook regelmatig naar de sterrenhemel 
kijken. Wie zich eenzaam weet of verlaten in de 
donkere nacht, mag naar boven kijken en zien  
dat hij of zij niet alleen is. God wil met zijn 
oneindige liefde licht brengen in het leven van 
ieder mens. Om licht te brengen in het leven van 
de ander heeft God mensen nodig. Ieder mens kan 
een lichtbrenger zijn voor een ander. Door liefde 
en aandacht te schenken. De Messias roept ons 
steeds op om het licht van de ander te doen  
stralen. De Messias roept ons steeds weer op  
juist de ander het licht in de ogen te gunnen.  
Het gaat de Messias niet om zijn eigen ster te 
laten oplichten, maar dat van de naaste die je 
tegemoet komt op je levensweg. Als gemeente 
van de Messias staan we in deze tijd van Advent, 
de tijd dat we het goddelijke licht verwachten, 
stil bij de vluchtelingen die een thuis zoeken. En 
geven we aandacht aan de statushouders die een 
plek hebben gevonden bij ons hier in Elst. Wie de 
Messias wil volgen richt zich niet zozeer op zijn 
eigen ster. In de herberg van de gemeente gaat 
het erom anderen een stralend gezicht te geven. 
Liefde in naam van de Messias, is liefde doorgeven. 
 
In zijn inaugurele rede als president roept Nelson 
Mandela ieder mens op om te gaan stralen. We 
moeten niet bang zijn zegt hij om ons licht naar 
buiten te laten schijnen ’Je moet je niet kleiner 
voordoen dan je bent… We zijn geboren om de 
luister van God uit te dragen die in ons woont. 
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons  
allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven 
we anderen onbewust toestemming om dat ook 
te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen 
angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch 
anderen.’ Als je als ster durft te stralen, dan leef  
je de ander voor om ook te schitteren op moeder 
aarde. 

 
De ster boven de Messias, roept ons op elkaar  
te laten stralen in het donker van de wereld. Ik 
hoop en verwacht dat we een stralende kerk  
mogen zijn, die mensen de juiste sterallures 
geeft. Hoorbaar, voelbaar en zichtbaar. Dan  
zendt ook deze kerk hoop in de wereld.  
Ds. Jeroen Jeroense
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KERKDIENSTEN  
 
 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Zondag 1 december Eerste Advent 

Verbintenisdienst  
Ds. Aafke Zaal 

10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 
organist: J. Jansma 

 
19.00 uur KERK Ademviering 

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: IJ. ter Haar 

 
Zondag 8 december Tweede Advent 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: J. Jansma 
 
Zondag 15 december Derde Advent  
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: IJ. ter Haar 
 
19.00 uur KERK Kerstsamenzang 

Domina Siegers-
   Latupeirissa 

Zie pagina 4 
 
Zondag 22 december Vierde Advent
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: J. Jansma 
 
Dinsdag 24 december Kerstnacht 
22.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: D. Luijmes 
m.m.v. G-Noot 

 
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: D. Luijmes 
m.m.v. What’s Up 

 
Donderdag 26 december 2e Kerstdag 
12.00 uur KERK Orgelconcert

Zondag 29 december Afscheidsviering  
Ds. Dick Snijders 

10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 
organist: IJ. ter Haar 

 
Dinsdag 31 december Oudjaarsviering  
19.30 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: J. Jansma 

2025 
Zondag 5 januari  
10.00 uur Kerk Ds. G. Westra 

organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK Ademviering 

Henk Minnema 
organist: D. Luijmes 

 
Zondag 12 januari  
10.00 uur KERK Ds.Th.de Zwart 

organist: J. Jansma 
 
Zondag 19 januari Afscheid en bevestiging 

ambtsdragers 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: IJ. ter Haar 
 
Zondag 26 januari Doopdienst 
10.00 uur Kerk Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: D. Luijmes 
 
Zondag 2 februari  
10.00 uur KERK Ds. M. Muijen 

organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK Ademviering 

Henk Minnema 
organist: D. Luijmes 

 

TOELICHTING DIENSTEN 
 

Verbintenisdienst 1 december 
Vanaf 1 december zal ds. Aafke Zaal als interim 
predikant in de gemeente werkzaam zijn. Daarom 
zal zij nadat zij tijdens mijn ziekteverlof eerder in 
de gemeente werkzaam is geweest, nu opnieuw 
aan de gemeente verbonden worden. Dit vindt 
plaats in de kerkdienst van 1 december. Een 
mooie gelegenheid om elkaar weer te begroeten 
of om kennis te maken. 
Ds. Dick Snijders 



Ademviering 1 december 
In de kerkdiensten willen we dichter tot God 
komen, en daarmee dichter tot onszelf en dichter 
tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden 
heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die 
daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en 
beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. 
We noemen dat Woord van God. En als afgeleide 
kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, 
uitleg, commentaar, bezinning, meditatie,  
associatie, verkondiging voor ons tot Woord  
van God worden.  
 
De icoon die deze maand is opgesteld, is de icoon 
van Sint Nicolaas. Heeft deze heilige nog een 
toelichting nodig? Er zijn meerdere legenden 
waarin Sint Nicolaas kinderen, officieren, meisjes 
en zeelieden redt van dood of ondergang. Hij is 
de beschermheilige van zeelieden, scheepsbou-
wers, gevangenen, onschuldig veroordeelden, 
advocaten, graan- en wijnhandelaars, schilders, 
en nog meer. Specialisatie is niet zijn sterkste 
punt. We kunnen ook gewoon zijn goedgeefsheid 
en zijn ruimhartigheid in gedachten houden.  

God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, 
maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de 
stilte, in de twee minuten van het stil gebed in 
de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van 
het morgengebed door de week, in de stilte van 
de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis 
elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een 
ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn. 

Op 1 december en telkens op de eerste zondag 
van de maand is er een ademviering om  
19.00-19.45 uur in de Grote Kerk. De volgende 
ademvieringen zullen geleid worden door Henk 
Minnema. 
Ds. Dick Snijders 
 
15 december Kerstsamenzang 
Ook dit jaar zal er weer een Kerstsamenzang 
plaatsvinden en wel op zondag 15 december 2024.  
U bent hiervoor van harte uitgenodigd, in de 
Grote Kerk. 
 
Voorganger is Domina Siegers-Latupeirissa van de 
Molukse Gemeente en het thema is dit jaar ‘Licht 
voor iedereen’. 
De avond begint om 19:00 uur met de traditionele 
opening door de Molukse Klankgroep. 
Onder begeleiding van muziekvereniging PWA  
zingen we samen bekende kerstliederen. En er is 
een optreden van een Moluks koor.  
In deze dienst verwelkomen we het Vredeslicht. 
Dit licht wordt in de eerste dagen van december 
door een kind ontstoken aan de Vredesvlam in  
de geboortegrot in Bethlehem en via duizenden 
scouts over de hele wereld doorgegeven. 
 
Na afloop is er een deurcollecte voor 
Vluchtelingenwerk. En na de viering kunnen we 
met elkaar napraten in ontmoetingscentrum de 
Ruimte, onder het genot van een kopje koffie / 
thee of limonade en Molukse lekkernijen. 
Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd 
voor het bijwonen van deze Kerstsamenzang. 
Laten we er weer een oecumenisch feestje van 
maken, met een grote opkomst. 
Namens de Werkgroep Kerstsamenzang en Vredeslicht, 
Esther Nijholt en Anja Bos 
 
24 december Kerstnacht viering: ‘Geef Licht’ 
In deze kerstnachtviering zal het adventsproject 
‘Geef Licht’ ook aan de orde komen. Zoals  
vandaag de dag veel vluchtelingen geen warm 
welkom ervaren en in armzalige omstandigheden 
moeten leven, zo zoeken Jozef en Maria tever-
geefs naar een veilige plek om te overnachten  
in Bethlehem. Na de geboorte van Jezus, de 
Messias, en de aanbidding van drie wijzen uit  
het Oosten, moet de ‘Heilige Familie’ vluchten 
naar Egypte. Het ‘angstland’ uit de geschiedenis 
van Israël, zoals Martin Buber het noemde.  
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Zo werden Jezus en zijn ouders vluchtelingen.  
Op de vlucht voor het geweld van Herodes het 
onbekende tegemoet. Jozef, Maria en hun pas- 
geboren koningszoon zijn wanhopig op zoek naar 
een veilige plek om te kunnen overleven. Ver weg  
van de redeloze agressie van Herodes en de  
zijnen. Ze hebben ‘Licht’ nodig om te overleven  
in deze donkere tijd.  
 
‘Zonder Licht geen leven’, aldus de Nijmeegse 
sterrenkundige Heino Falcke. Licht maakt ons 
bestaan mogelijk. Bladeren aan bomen, gewas op 
het veld, plankton in zee. Licht is bron van alle 
leven. Licht maakt zien mogelijk. We zien onszelf 
in een spiegel en ‘Licht’ beschijnt het gelaat van 
de ander. Licht maakt relaties mogelijk. 
Samenzijn. Ontmoeting. Het ‘Licht’ dat de ‘Heilige 
Familie’ zoekt, staat symbool voor het licht waar 
vluchtelingen naar op zoek zijn. Licht dat hun 
gelaat beschijnt zodat we zien dat het mensen 
zijn met een naam. 
 
In de voetstappen van Jozef en Maria ontdekken 
we de sporen van families die vanwege geweld, 
geloofsvervolging worden gedwongen om hun 
land te verlaten. In iedere voetstap die een  
vluchteling moet zetten is de voetstap van de 
‘Heilige Familie’ te vinden.  
 
In deze kerstnachtviering zullen bekende kerst-
liederen gezongen worden. Daarnaast werkt  
G-Noot aan deze viering mee. Tevens zullen  
vluchtelingen een plaats in deze kerstnachtviering 
krijgen. Opdat we elkaar het ‘Licht’ van de Messias 
mogen geven. De gemeente als een veilige  
herberg, vol liefde en aandacht voor ieder mens. 
Ds. Jeroen Jeroense

Kerstviering 25 december 
De ochtendviering op Eerste Kerstdag zal een 
familieviering zijn. Met elkaar, jong en oud, vieren 
we de geboorte van Jezus. We voeren het kerst-
spel ‘Kan ik nou eindelijk gaan slapen?’ op, dat 
geschreven is door Walter Meijles. Hij was in  
de tijd dat hij in Arnhem-Zuid woonde, lid van 
onze gemeente. Nu is hij predikant in Roden-
Roderwolde. Leuk om iets van hem te spelen. Het 
kinderkoor What’s Up is erbij. Natuurlijk zingen 
we bekende kerstliederen, bidden we samen en 
praten we over de betekenis van Kerst. 
Ds. Dick Snijders 
 
29 december afscheidsviering Ds. Dick Snijders 
In de viering op 29 december zal ik afscheid 
nemen van de gemeente. Samen met Jeroen en 
Lisette zal ik voorgaan in de viering. G-noot zingt 
ook, speciaal voor de gelegenheid. Ik wil nog een 
laatste keer een verhaal vertellen over Eekhoorn 
en Konijn; het verhaal waar ik zelf het meeste 
plezier aan heb beleefd. En ik wil graag een over-
weging houden over mijn favoriete Bijbelteksten: 
Mozes bij de brandende braambos en Jezus in de 
voederbak. Elders kunt u meer lezen over het  
programma van de dag. Een mooi moment om 
elkaar weer te zien. 
Ds. Dick Snijders 
 
26 januari: Doopviering 
In deze viering worden een aantal kinderen 
gedoopt. Het is altijd een feest wanneer nieuw 
leven in de gemeente van de Messias wordt  
binnen gedragen en met levend water gedoopt. 
De namen zullen klinken als teken dat ieder  
mens voor de Eeuwige naam mag maken. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 



AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN DECEMBER 
2024 - JANUARI 2025 

 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over  
een activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden.  
De organisatoren van de activiteiten hebben de 
verantwoordelijkheid. 
 
 
elke werkdag Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
elke dinsdagmiddag Dagkoor De Ruimte 
13.00-15.00 uur De Ruimte 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
10.00-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar. 
 
elke donderdagavond Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een 
plaatsje aan de tafel. 
 
 

maandag 2 en 16 december    Spelletjesmiddag 
6 en 20 januari 2025  
14.30 - 16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
wintertijd=spelletjestijd. Kom je ook gezellig een 
spelletje spelen aan de stamtafel? 
 
vrijdag 6 december        Ruimtewandeling 
3 januari 2025 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te 
gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 

 
maandag 9 en 23 december Christelijke  
6 en 20 januari 2025 meditatie  
20.00 uur Grote Kerk  
info: Els Meulbroek 
 
maandag 16 december            Poëzie-middag 
20 januari 2025 
15.00 - 16.30 uur, De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom.   
 
donderdag 19 december      Kerstdiner 
16.30 uur De Ruimte 
info: Marja de Leeuwerk 
 
woensdag 8 januari         Theologisch café 
20.00 uur De Ruimte Profeten als influenzers:  
info: Jeroen Jeroense De nachtmerrie van  

Johannes op Patmos 
 
 
Week van gebed 19 tot 26 januari 2025  
 
 
Zondag 26 januari                    De ziel van! 
Simon Wouda: De ziel van Amerika 
Plaats: Koor Grote Kerk 
Tijd: 19.30-20.00: inloop koffie/thee 
       20.00-21.30: lezing/discussie 
       21.30: nazit. 
 
Woensdag 29 januari                   Filmavond 
20.00 uur De Ruimte              ’Walk the line’ 
zie pagina 11
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Adventsproject ‘Geef Licht’ 

In het adventsproject ‘Geef Licht’ vragen we  
aandacht voor vluchtelingen. Helaas zijn er nog 
elke dag miljoenen mensen over de hele wereld op 
de vlucht. Niemand laat zonder reden zijn familie, 
vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen 
kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdruk-
king, oorlog en geweld. Als vluchtelingen in 
Nederland komen zijn ze wel veilig, maar  
hebben verder helemaal niets. Geen familie,  
geen onderdak, geen zekerheid. 
 

We mogen als kerkgemeenschap niet wegkijken 
van de vluchtelingenproblematiek. Het verhaal 
van de vluchteling in ons midden gaat ons ter 
harte. In de periode van advent, de tijd waarin we 
verlangend uitkijken naar het licht van de Messias, 
geven we het vluchtelingenthema in het project 
‘Geef Licht’ in een aantal activiteiten aandacht.  
 

Op 12 december wordt er een concert voor en  
met vluchtelingen georganiseerd. Geniet van de 
muziek van de Houseband, orgelspel, en zang van 
Joshua & Friends. Zeer bijzonder zal het optreden 
worden van de Koerdische muziekgroep ‘Stran’.   
 

En natuurlijk krijgt ‘Geef Licht’ een plek in de 
Amnesty-schrijf-actie op 8 december. Schrijven 
aan politieke vluchtelingen is een belangrijke  
taak van Amnesty.  
 

Op 23 en 24 december staat de Grote Kerk open 
voor de Kerstinloop. Lichtjes maken, kerstfiguren 
prikken of kleuren, samen kerstliedjes zingen of 
het kerstverhaal volgen in de Mariakapel. Voor 
Chocomelk en Glühwein wordt gezorgd. In de 
Kerstnachtdienst zingt G-noot. Vluchtelingen  
vertellen ons hun verhaal en in verschillende 
talen zal het kerstevangelie worden gelezen.  
 

Het projectteam ‘Geef Licht’ communiceert via 
Blikvanger, de website van de PG-Elst, Onderweg. 
Hou deze media in de gaten voor de meest  
recente informatie.  
Ds. Jeroen Jeroense 

 
Agenda: Geef Licht 
 
Zondag 8 december: schrijven voor Amnesty 
11.30 uur De Ruimte 
Concert: ‘Geef Licht’ 
 
Donderdag 12 december: Concert Geef Licht 
Inloop: 19.30 uur-20.00 uur 
Concert: 20.00-21.45 uur 
Grote Kerk Elst 
 
Woensdagavond 18 december: 
Film ‘Zee van tijd’ 
Plaats: De Ruimte 
Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop 
20.00-21.45 uur: film 
21.45-22.30 uur: nazit 
 
23 en 24 december: Kerstdoorloop 
Plaats: Kerk 
Tijd: 14.00- 17.00 uur 
 
 

TOELICHTING AGENDA ’GEEF LICHT’ 
 
Zondag 8 december 2024 Schrijfmarathon 
Amnesty International 

 
Op zondag 8 december 2024 doen we voor de 11e 
keer mee met de wereldwijde schrijfmarathon van 
Amnesty International. Wil je een groot verschil 
maken met een kleine actie? Doe dan mee! We 
schrijven gezamenlijk brieven en kaartjes voor 9 
mensen die onrecht meemaken. Met jouw woorden 
kun je echt iets betekenen en levens veranderen. 
 
De mensen voor wie je schrijft, zitten onterecht 
vast of worden vervolgd of geïntimideerd omdat 
ze opkomen voor mensenrechten. Tijdens onze 
Schrijfmarathon krijgen ze steun van miljoenen 
brieven- en kaartenschrijvers wereldwijd. 
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Kruip dus mee in je pen om onrecht te stoppen. 
Neth, Park, Bach, Manahel, Joel, Maryia, Oqba, 
Şebnem en Sleydo', elk van hen wordt onterecht 
vervolgd, gediscrimineerd of vastgehouden. 

 
De brieven die we vorig jaar hebben geschreven 
hebben velen geholpen. We komen ieder jaar in 
actie voor mensen die onterecht vastzitten of 
worden bedreigd vanwege hun werk, mening of 
om wie ze zijn. We sturen brieven naar koningen, 
ministers en presidenten en vragen hun een  
einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat 
successen op. Activisten komen vrij, discriminatie 
stopt, daders worden berecht.  
 
In de Ruimte zijn de voorbeeldbrieven aanwezig. 
Mensen kunnen de brieven ook zelf zonder kosten 
bestellen of direct downloaden via de Amnesty 
website. Of een mail sturen naar schrijfmarathon 
elst@gmail.com kan ook. Dan brengen wij een 
pakket langs. Zie ook: Schrijfmarathon | Amnesty 
International 
 
We roepen iedereen op om er in de Ruimte 
weer een mooi gezamenlijk evenement van te 
maken. Voor broodjes en soep wordt gezorgd. 
 
Noteer dus in uw agenda: 8 december 2024 om 
11.30 uur ‘Brieven schrijven tegen onrecht!’  
 
We hopen jullie allemaal te zien! 
Dennis Janssen, Romanie van der Kaa en Eline Janssen. 
 
Concert: ‘Geef Licht’ 
Donderdag 12 december 
Inloop: 19.30 uur-20,00 uur 
Concert: 20.00-21.45 uur 
Grote Kerk Elst 
Toegang gratis 
Uitgangscollecte: Vluchtelingenwerk Nederland 
 

 
Donderdagavond 12 december wordt er in de 
Grote kerk van Elst weer een concert voor en met 
vluchtelingen georganiseerd. Een ‘event’ dat je 
niet wil missen. Onder de titel ‘Geef Licht’ vragen 
we deze avond met muziek in verschillende stijl, 
aandacht voor vluchtelingen. Een inspirerende 
avond waar je bij wilt zijn. 
 
Deze avond zal Joshua & Friends het concert  
openen met een drietal liederen. Joshua 
Namegabe woont met zijn gezin al een aantal 
jaren in Elst. Voor zijn vlucht naar Nederland 
woonde hij in de Democratische Republiek Congo. 
Hij was daar actief in de evangelische gemeente 
in zijn woonplaats. Joshua leidt regelmatig een 
‘Praise-Viering’ voor migranten. Tijdens het concert 



zullen er ook liederen van zijn hand gezongen 
worden. Het zingen van liederen geeft Joshua 
steeds weer licht in zijn leven en dit wil hij graag 
doorgeven aan anderen. Joshua wordt tijdens de 
zang bijgestaan door Dorcas en Fortunate. De 
muziek is voor hen geen professionele bezigheid 
maar een uitdrukking om God te loven en te  
prijzen. God schenkt mensen ook geluk en  
plezier om naar muziek te luisteren. 
 
Tijdens dit concert zal de Koerdische Muziekgroep 
‘Stran’(betekent liedje) de hoorders in beweging 
brengen. Naast de Houseband van de PG-Elst  
klinken ook een orgel, harp en fluit. Kortom: 
Muziek uit het Midden-Oosten, Afrika en het 
Westen zijn in één concert te beluisteren en te 
bewonderen.   
 
Vooraf aan het concert is er een maaltijd voor en 
met vluchtelingen in De Ruimte. Deze maaltijd is 
voor genodigden. 
Linda Medendorp, Jaco Schoenmaker, Kamil Akbas, 
Jeroen Jeroense, Kees van Nes 
 
Films die er toe doen 
Woensdagavond 18 december: ‘Zee van tijd’ 
Plaats: de Ruimte 
Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop 
        20.00-21.45 uur: film 
        21.45-22.30 uur: nazit 
 
Zee van tijd is een ontroerende en intense film 
over liefde, verlies en het oppakken van het 
leven. Wat betekent het als je als ouders je kind 
verliest en verder moet met je leven. Is dat  
mogelijk? De film begint in de jaren tachtig met 
beelden van een stel, Lucas en Johanna, dat  
met hun zoontje Kai per zeilschip een wereldreis 
maakt. De aan boord gedraaide familiefilmpjes 
stralen intens geluk uit. Plotseling verandert  
het geluk in een nachtmerrie als hun zoontje Kai 
plotseling zoek raakt. Het jochie wordt niet meer 
gevonden, waarna Johanna, de moeder, terug in 
Nederland in diepe ellende wegzakt. We zien haar 
wanhopige worsteling met haar hartverscheurende 
verdriet. ‘Het lijkt wel alsof ik achteruit leef’, zo 
omschrijft ze hoe ze zich voelt. Haar inktzwarte 
depressie legt op Lucas, de vader, een intense 
druk en drijft het stel uit elkaar. Uiteindelijk 
gloort er toch hoop aan de horizon. Een aangrij-
pende maar ook mooie film waarin de veerkracht 

 
van mensen wordt getoond. Met schitterend spel 
van de acteur: Gijs Scholten van Aschat en Sallie 
Harmsen. 
Petra Zey, Jeroen Jeroense, Sita Kiestra, Marius Ouborg 
 
Kerstinloop op 23 en 24 december 
Op de dagen vóór kerstmis is de Grote Kerk open 
voor een bezoek aan de kerk in kerstsfeer. Kom 
langs op maandag 23 december of op dinsdag 24 
december tussen 14.00 en 17.00 uur. Er is muziek; 
op maandag zingen het Dagkoor De Ruimte en het 
koor En Suite afwisselend kerstliederen. Dinsdag 
wordt het koororgel bespeeld. Steek een lichtje 
aan voor jezelf of iemand die volgens jou wel een 
lichtje in deze tijd kan gebruiken. Of schrijf een 
kaartje en hang dat op in de ‘wenskerstboom’.  
 
Er is een kleurplaat voor de kinderen en in de 
Mariakapel wordt het verhaal van Jozef en Maria 
in beelden verteld. Voor alle bezoekers is er een 
kaart met een mooi gedicht. En…geniet van 
warme chocomel, een glaasje glühwein of een  
fijn gesprek. 
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TOELICHTING AGENDA 
 
Christelijke meditatie 
Christelijke meditatie: samen stil zijn rondom een 
tekst. 
Ook in de advent is ons thema: 
Het geluk van de ontmoeting.  
In een ontmoeting kan tot leven komen wat tot 
dan toe verborgen is voor mij 
                                        (Anselm Grün). 
 
Meditaties naar aanleiding van een ontmoetings-
verhaal: bijzondere ontmoetingen in de donkere 
weken voor Kerst. Het beeld en de tekst meene-
men in de stilte. 
De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 
uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten 
op een stoel of meditatiebankje. De meditatie 
begint om 20.15 uur. De deur gaat dicht om 
20.15 uur. Te laat? Dan drie keer kloppen. 
 
Zin om het eens te ervaren? Wees welkom. Wandel 
binnen en doe mee. Wil je informatie vooraf mail 
me dan. 
Els Meulbroek 
 
Poëzie kring 
Elke derde maandag van de maand is de  
poëziebijeenkomst in de ruimte om 15.00 uur. 
Voor de bijeenkomst van 16 december zou het 
mooi zijn dat wie het wil een favoriet gedicht 
aanlevert, waarin de thematiek van kerst en  
oud en nieuw verbeeld wordt. 
Graag aanleveren per mail voor 10 december aan 
joleenkruijt@gmail.com 
Aukje en Joleen 
 
Kerstdiner Eten en Ontmoeten 2024 
Donderdag 19 december wordt de Ruimte weer 
feestelijk aangekleed voor het jaarlijkse kerst-
diner. Dit zal worden voorbereid, klaargemaakt  
en geserveerd door alle vrijwilligers van de  
kookgroepen van ‘Eten en Ontmoeten’.  
De inloop is van 16.30- 17.30uur en de gehele 
avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
Naast aandacht voor de inwendige mens is er een 
kerstverhaal en zal er ook een muzikaal intermezzo 
zijn!  
Wilt u dit ook meemaken? Aanmelden kan tot 
uiterlijk dinsdag 10 december (voor 12 uur) aan 
bij het kerkelijk bureau. Er is plaats voor 64 mensen.  

Met allergie/ dieet houden we rekening en u kunt 
bij aanmelding aangeven als u vegetarisch wilt 
eten.  
Namens de kookgroepen, Marja de Leeuwerk 
 
Kerstnacht in de Ruimte 
Na de kerstnachtviering is de traditie om in De 
Ruimte met elkaar glühwein en warme chocolade-
melk te drinken. De bar in The Meeting is open 
voor ontmoeting en een drankje. Om dit mogelijk 
te maken zijn we opzoek naar vrijwilligers die dit 
samen met onze jongeren mogelijk willen maken. 
Dus heb je zin om mee te helpen en er een  
gezellige kerstavond van te maken, laat het 
weten aan Rob Coenen of Lisette Brandsma 

 
Woensdag 8 januari Theologisch Café 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur 
Discussie: 20.00-22.00 uur 
 
Het laatste boek in de bijbel, ‘Openbaring van 
Johannes’ is een van de meest intrigerende. 
Wanneer je het voor de eerste keer leest begrijp 
je er weinig van. Het boek behoort tot het genre 
van de ‘Apocalyptiek’ of openbaringsliteratuur.  
In het algemeen is apocalyptiek te beschouwen 
als een voortzetting van de oudtestamentische 
profetie in een tijd dat men niet meer aan het 
bestaan van echte profeten geloofde. De schrijvers 
bedienden zich dan ook van schuilnamen en  
dekten zich met het gezag van grote figuren uit 
het verleden zoals Mozes, Ezra, en zelfs Henoch 
en Adam. Het is een literatuur voor ingewijden, 
niet zelden ontstaan in tijden van verdrukking  
en vervolging zoals het model van het genre,  
het boek Daniël, en vaak opzettelijk duister en 
geheimzinnig. Een geliefkoosd stijlmiddel is  
het visioen waarvan de zin door een engel wordt 
vertolkt. Ook wemelen deze boeken van symbolen 
(getallen, dieren, demonen, sterren enz.) die  
voor de moderne mens soms niet meer geheel 
doorzichtig zijn. 
 
De Apokalyps van Johannes bevat beelden die 
zeer beroemd zijn geworden. Voorbeelden: de 
aanbidding van het Lam Gods; de 144 uitverkorenen 
voor de troon van God; het verbreken van de 
zeven zegels; een draak bedreigt de Vrouw, 
bekleed met de zon, met de maan onder haar 
voeten en een krans van twaalf sterren op haar 
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hoofd; 666, het getal van het Beest; het Laatste 
Oordeel; het Nieuwe Jeruzalem. Kortom genoeg 
om je over te verbazen.  
 
Wat is de bedoeling van dit boek? Volgens veel 
uitleggers is het boek bedoelt om christenen die 
worden vervolgd moed in te spreken. De ‘draak 
van het kwaad’ wordt verslagen en een nieuwe 
hemel zal komen. Je kunt je afvragen welke  
‘draken’ we vandaag de dag moeten vrezen en  
verslaan. In ieder geval een boek dat tot de  
verbeelding spreekt. 
Een goed kloosterbier in de pauze helpt om zelf 
ook grootse visioenen te krijgen. 
Informatie: Jeroen Jeroense, Dick Kruyt,  
pastor John Rademakers 
 
Week van gebed van 19 tot 26 januari 2025  

De Week van, ’gebed voor eenheid’ is een jaarlijks 
terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen 
christenen samen bidden. 
Het thema van de week van gebed luidt ‘Ja, ik 
geloof’. Het verwijst naar de geloofsbelijdenis van 
Nicea, dit jaar 1700 jaar geleden geformuleerd  
tijdens het eerste christelijke oecumenische  
concilie. 
De Christelijke geloofsgemeenschappen in Elst 
(Hart voor Elst, Molukse gemeente, RK kerk en 
Protestantse gemeente ) organiseren jaarlijks  
in deze week gezamenlijke vieringen en gebeds-
bijeenkomsten. 
 
Voor dit jaar worden drie vieringen georganiseerd 
en tevens wordt van maandag tot vrijdag ook in 
het ochtendgebed om 9.00uur in de Ruimte  
aandacht besteed aan het thema. 
De vieringen zijn gepland op: 
Zondag 19 januari in de ochtenddienst in de 
Protestantse Kerk om 10.00 uur   
Woensdag 22 januari, 19.00 uur in de Molukse kerk 
Zaterdag 25 januari, 19.00 uur in de RK - kerk. 
namens CPO, Joleen Kruijt 
 

Zondag 26 januari 2025:  
Simon Wouda: De ziel van Amerika 
Plaats: Koor Grote Kerk 
Tijd: 19.30-20.00: inloop koffie/thee 
       20.00-21.30 uur: lezing/discussie 
       21.30: nazit. 
 
De verhoudingen tussen de wereldmachten is de 
laatste jaren flink aan het verschuiven. Bepaalde 
vroeger Amerika de wereldeconomie, nu is de 
invloed van China op de wereldmarkt bijna net  
zo groot. Is Rusland niet langer meer de grote 
tegenspeler van Amerika? Je vraagt je af of 
Europa niet wordt vermalen tussen al deze ver-
schuivingen. Hoe denken ze eigenlijk in China of 
Rusland? En  bestaat er wel zoiets als een Europa? 
In een aantal lezingen gaan gerenommeerde  
denkers op zoek naar de ‘ziel van’…. Wat  
drijft deze wereldmachten en hoe kun je ze  
typeren.  
 
Het spiritueel café organiseert lezingen op  
het grensgebied van religie en cultuur. Naast  
een inspirerende lezing vormt ook muziek een  
belangrijk onderdeel van de avond. Het spiritueel 
café wil een ontmoetingsplek zijn, waarin  
verschillende vormen van geloof, beleving en  
spiritualiteit een plaats mogen krijgen. 
 
Simon Wouda studeerde van 1988 tot 1992 aan  
de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Dit 
was het begin van een indrukwekkende militaire 
loopbaan die hem na vele functies en buitenland 
ervaringen, onder andere Libanon en Afghanistan, 
bracht tot kolonel en hoofd van de Taskforce 
Oekraïne.  
 
Hij heeft met zijn gezin drie jaar in Tampa, 
Florida USA, gewoond waar hij als Strategic 
Planner verbonden was aan het ‘United States 
Central Command’ aldaar. 
Ellen Burger, Jeroen Jeroense, Trijnie Nielen,  
Jaco Schoenmaker, Jan Meijer 
 
 
Films die er toe doen 
Woensdagavond 29 januari: ‘Walk the line’ 
Plaats: de Ruimte 
Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop 
20.00-21.45 uur: film 
21.45-22.30 uur: nazit 
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Mooie biografische film over Johnny Cash. Voor 
vele mensen is Johnny Cash een legende, zeker in 
de Verenigde Staten. Hij was The Man in Black, 
die zong en speelde voor iedereen die niemand 
anders had; de man die zichzelf als mens en 
muzikant opnieuw uitvond toen hij samen met 
June Carter Cash voor gevangenen ging optreden. 
Minder bekend is het verhaal van Cash dat zich 
voor die tijd afspeelde, toen hij zijn eerste  
stappen zette als beroemde muzikant maar bijna 
compleet ten val kwam voordat hij verlossing 
vond en tien jaar lang afwisselend wel én niet 
een zeer complexe relatie met June Carter had.  
 
Walk The Line gaat over die jaren, vanaf zijn 
jeugd tot en met zijn beroemde optreden in 
Folsom Prison, en concentreert zich daarbij op  
de liefdesgeschiedenis van John en June. Zij  
hebben de film overigens niet meer kunnen zien; 
zij stierven allebei in de eerste helft van 2003, 
een paar maanden na elkaar. In de film horen we 
veel bekende liederen van Jonny Cash. Het spel 
van de acteurs die zich meer dan een half jaar in 
hun rol hebben ingeleefd is formidabel. Een 
onderhoudende en mooie film. 
Petra Zey, Jeroen Jeroense, Sita Kiestra, Marius Ouborg

 

!
 
Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 5,00 p.p., € 2,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster (koster@pg-elst.nl niet 
op zondag) 
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

Er is een tijd van komen  
en gaan. Voor Dick is de tijd  

van gaan nu gekomen.

Ook ik wens hem  
alle goeds toe! 
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XCCX 

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens 
 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens 
Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet? 
 
De glasglans stemt de blazer mild. 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
 
De krokus wijst beton zijn grens. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
 
 
uit: 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?' 
van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992) 

GEDICHT VAN DE MAAND 
 
 
Het begin van Genesis, het eerste Bijbelboek 
vertelt verhalen over het ontstaan van de 
mensheid. Daarin worden namen gebruikt met 
betekenis. De eerstgeborene van Eva en Adam 
krijgt de naam Kain, Man, de tweede heet 
Abel, leegte, adem. Kain ontneemt Abel de 
adem, hij doodt zijn broer. Zijn nazaten  
worden jagers, stedenbouwers, smeden en 
muzikanten, sterke mannen die nodig zijn om 
een wereld te bouwen. Set plaatsvervanger, 
de derde zoon van Adam en Eva wordt de 
vader van Enos, mensje, nietsje. In de tijd 
van dit nietige mensje begon men te ontdek-
ken dat er naast ontwikkeling en vooruitgang 
een kracht is die het leven draagt. 
Ik hield hierover eens een preek. Na de 
dienst, bij de koffie, liet iemand de door haar 
gevonden schelpen zien van prachtig groot 
tot heel klein. Abeltje, werd ontroerd gezegd 
bij de allerkleinste. Abeltje viel op de grond 
en leek niet meer te vinden. Niemand ging 
naar huis voor dat Abeltje gevonden was. Zo 
kostbaar als een kwetsbaar mens. 

Dat is het eerste testament. Het tweede  
testament begint op dezelfde manier. 
Herders, stoere kerels, met gevaar voor eigen 
leven wakend over hun kudden, (beslist geen 
herdertjes bij nachte) ervaren een open 
hemel, licht en engelenkoren, ere zij God en 
vrede op aarde. Waar moeten ze dat zoeken, 
als de hemel zich sluit? In Bethlehem, tussen 
de beesten, bij een pasgeboren hulpeloos en 
nietig mensje waar geen plaats voor is. 
 
Op vrijdag 8 november zaten we om de  
stamtafel en luisterden naar John Jansen die 
vertelde over zijn stichting Nabij, die op heel 
zorgvuldige wijze probeert kwetsbare mensen, 
die in moeilijke omstandigheden leven, te 
ondersteunen op de weg naar hun levenseinde. 
We wilden de wereld een stukje mooier 
maken, zegt hij. Wij om de tafel waren stil  
en ontroerd door zijn daden en woorden in 
deze hectische tijd  
 
Dit alles is mijn motivatie om het  
onderstaande gedicht voor te dragen  
voor dit nummer van Onderweg. 
Greetje de Klerck 
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UIT DE GEMEENTE 
We gedenken: 
Op 21 oktober is overleden Aaltje Jacoba (Alie) 
Otter-Kroon, in de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde 
in Renkum.  
Ze is geboren in Ommen als boerendochter en 
getrouwd met een boerenzoon, Henk. Alie was 
een intelligente vrouw die verantwoordelijkheden 
pakte en daarin ook gezien werd in bijvoorbeeld 
jeugdvereniging en op het werk. Henk werd 
beroepsmilitair en werd op verschillende plaatsen 
in Duitsland gelegerd. Alie was onder andere 
actief op de school van de kinderen, in de kerk  
en de vrouwenvereniging. Ze hield erg van de 
natuur en van buiten zijn. Ze kregen vier kinderen. 
Daar heeft Alie erg van genoten; ze kon haar 
geluk niet op. Helaas is dochter Judith al op  
vrij jonge leeftijd overleden. Een moeilijke tijd  
die ze ook weer een plek kon geven.  
Zo’n tien jaar geleden begonnen de eerste  
tekenen van dementie. Henk moest meer in  
het huishouden doen, het kerkelijk netwerk  
verminderde ook in die tijd. Ze zijn in Elst komen 
wonen, dicht bij Ruud en Carla en hun kinderen. 
Na drie jaar toch weer verhuizen, naar het 
Rijnhuis in Renkum. Tot op het laatst kwam ze 
trouw met hen naar de kerk. 
 
De uitvaartdienst vond plaats op 28 oktober in de 
Grote Kerk. We overdachten haar leven en lazen 
Psalm 121. Deze psalm had veel betekenis voor 
Alie, ze ervoer de nabijheid van God in haar 
leven. Ze kon zich uitspreken in haar gebed en 
dat gaf haar rust en vertrouwen. Aansluitend  
aan de dienst vond de crematie plaats. 
We wensen haar kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkind de kracht toe om het verlies te 
dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Wij gedenken: 
Op 13 november is overleden Geertruida Alijda 
(Truus) Palfenier, in de leeftijd van 96 jaar.  
Truus woonde sinds 15 februari 2024 in Regina 
Pacis in Arnhem. Daarvoor heeft ze ongeveer  
45 jaar gewoond in Elst. 
Truus is geboren en getogen in Nijmegen. Ze 
heeft de MULO opleiding gedaan en ze heeft 
gewerkt als kinderverzorgster, gezelschapsdame  
en als bejaardenverzorgster in wat toen nog 
‘Vrede en Rust’ heette, het huidige Tertzio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
tel. 06-50237946 
Ds. Dick Snijders 
tel. 06-19920341 

Ds. Aafke Zaal 
tel. 06-28167423 

 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



Als medewerkster was ze daar eerst intern gehuis-
vest. Na enige tijd kon ze de woning aan de Sint 
Maartenstraat betrekken. Truus hield van wandelen. 
Ze heeft veel wandelmarsen in binnen- en buiten-
land gelopen, waaronder een aantal keren de vier-
daagse van Nijmegen. Truus hield ook van zingen. 
Ze is lid geweest van het Sint Maartens-kerkkoor. 
Truus was een alleenstaande vrouw tot zij op 
oudere leeftijd Jan van Eldik ontmoette.  
Zij gingen samenwonen en beleefden veel plezier 
aan de gemeenschappelijke wandelhobby en aan 
het samen zingen in ’n Toontje Lager. Ze trokken 
er samen veel op uit en ze beleefden de meest  
bijzondere dingen. Je kon ze overal tegenkomen. 
Ze konden ook enorm genieten van het samen  
zitten in de serre achter het huis.  
 
Toen Jan bijna zeven jaar geleden overleed,  
kwam Truus weer alleen te staan. Dat heeft ze  
erg moeilijk gevonden. Stukje bij beetje nam haar 
zelfstandigheid af. Opname werd noodzakelijk. 
Op 21 november namen we in kleine kring 
afscheid van Truus in Rouwcentrum Kramer in 
Arnhem. We lazen uit Openbaring 21 over de  
stad met poorten als parels. 
We wensen de familie en vrienden de kracht toe 
om het verlies te dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 
Wij gedenken: 
Op 13 november is overleden Baukje van 
Pommeren-Buikema in de leeftijd 96 jaar.  
Zij woonde tot aan haar overlijden in Elst. 
Zestien jaar geleden heeft zij afscheid moeten 
nemen van haar man Kees van Pommeren.  
Samen hebben ze jaren genoten van kinderen en 
kleinkinderen, mooie momenten en belangrijke 
gebeurtenissen. Dankbaarheid voor haar lange 
leven. 
In de herdenkingsbijeenkomst op dinsdag  
19 november is afscheid van haar genomen en  
aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene begraafplaats in Elst. 
de familie 
 
Wij gedenken: 
Op 22 oktober 2024 is Derkje Geertruida Hendriks- 
Doezejager overleden op de leeftijd van 96 jaar. 
Op 11 november 2024 is overleden mevrouw 
G.T.(Bets) Verheijen-Lubberink, wonende 
teArnhem, op de leeftijd van 80 jaar. 
We gedenken hen met de volgende woorden: 

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf,  
wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan hem behoren wij toe. 

 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 1 december hoopt mevrouw J. Mezach -
Hoogendoorn de leeftijd van 95 jaar te bereiken. 
Op 4 december is mevrouw J.M. Wesseljansen-
Punt jarig en hoopt dan 91 jaar te worden.  
De heer B. van Aalst is 8 december jarig en  
hoopt dan 94 jaar te worden.  
Op 31 december is mevrouw J.C. van Maaren  
jarig en hoopt dan 96 jaar te worden.  
 
Op 2 januari hoopt mevrouw A.J. van Aggelen-
Hendriks 92 jaar te worden.  
Mevrouw A. Kroon-Van Vliet is op 5 januari jarig,  
zij hoopt dan 96 jaar te worden.  
Op 7 januari is mevrouw H.H. Peters-Jansen jarig  
en hoopt dan 93 jaar te worden.  
Op 23 januari is de heer D. Doeze Jager jarig. Hij 
hoopt dan de leeftijd van 98 jaar te bereiken.  
  
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
Na het overlijden van Léon Hamelink.  
Op een zonnige zondag morgen in september 
wordt de naam van je overleden zoon voorgelezen. 
Dat deed pijn, veel pijn! Maar de kerk voelt voor 
mij als vertrouwd en is een veilige plek. Daarom 
wilden Pieter en ik daar zijn. Iedereen die ons 
condoleerde en veel sterkte wenste danken wij 
van harte. Samen met de kinderen probeer ik  
verder te gaan op onze eigen plek aan de 
Mussenbergstraat.  
Lieve groeten,  
Poula Hamelink - de Regt 
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Afscheidsdienst van Dick Snijders 
Op zondag 29 december neemt ds. Dick Snijders 
afscheid van onze gemeente. In de ochtenddienst 
zal medewerking verleend worden door het koor 
G-Noot onder leiding van IJsbrand ter Haar.  
Zoals altijd is er tijdens de dienst crèche voor de 
jongste kinderen en kunnen de grotere kinderen 
naar de kinderkerk. 
Na afloop is er een informeel samenzijn in  
De Ruimte, waar u Dick Snijders de hand kunt 
schudden. En natuurlijk is er koffie/thee met  
iets lekkers. 
U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij  
aanwezig te zijn! 
Wilmy Verschoor, scriba 
 

 
Interview 
Op 11 november heeft de redactie van Onderweg 
een interview gehouden in zijn werkkamer in De 
Ruimte met dominee Dick Snijders. Uiteraard was 
het onderwerp van gesprek zijn afscheid van onze 
kerkelijke gemeente eind dit jaar. De weergave van 
het interview dat in de vorm van een open gesprek 
plaatsvond, vindt u hiernaast.  
 
Dick Snijders heeft hier 21 jaar gewerkt als  
predikant. Hiervoor was hij dertien jaar werkzaam 
in een verpleeghuis in Den Haag. Hij vertelde ons 
dat hij al gewerkt heeft vanaf zijn tiende, altijd 
bezig waaronder op de boerderij. 
‘Nu is het mooi geweest’, waren zijn woorden. 

‘Ik mocht zijn wie ik was’ 
 
Wil je nog iets zeggen over je reden om vervroegd 
te stoppen? 
De reden is bekend, volgens Dick. Hij voegt eraan 
toe dat het niet goed gaat met Jannie Ze heeft 
een gegeneraliseerde angststoornis, dat heeft veel 
zorg en energie nodig en is geen goede combinatie 
met het werk. Dus is de keuze gemaakt om thuis 
te zijn. Hij ervaart het ook als prettig: ‘Na 21 jaar 
is het goed geweest’.  
Parttime was geen optie omdat je dan toch nog 
altijd bezig met het werk. Het wordt nu tijd voor 
de ander, voor Jannie. Hopelijk heeft ze baat bij 
de therapie waarmee ze in januari zal starten. 
 
Wat heeft de kerkelijke gemeente van Elst je 
gebracht? 
Het antwoord is: ‘Heel veel plezier, levens- en 
arbeidsvreugde’. 
Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar hij 
vindt dat hij er goed doorheen is ‘gehobbeld’.  
Er zijn hier twee predikanten die volgens Dick hun 
eigen kwaliteiten en ook zwakke punten hebben. 
Er was wederzijdse erkenning van deze kwaliteiten 
en zwakke punten. ‘Elkaar wat gunnen’ heeft hij 
belangrijk gevonden. Waardering voor de een komt 
niet in mindering op waardering voor de ander. 
 
‘Ik weet wie ik ben en wat ik kan’, waren zijn 
woorden. 
 
De kerkelijke gemeente heeft hij als prettig  
ervaren, een gemeente die meebewoog. Als er  
een goed plan was, werd dat goed ontvangen. 
Ook theologisch vond hij het fijn. Belangrijk was 
ook het feit dat zijn humor werd begrepen, het 
was aftasten of de gemeente hier gevoelig voor 
was. Het gaat erom hoe en wat je brengt. De 
gemeente staat ervoor open. 
 
Het woord star of dogmatisch vindt hij niet  
bij PG-Elst passen. 
Er waren mooie menselijke contacten en ook  
heeft Dick waardering ervaren. 
 
Wat is er veranderd tijdens jouw dienstverband in 
Elst? 
Het antwoord is dat er heel veel is veranderd. 
De aantallen, de vanzelfsprekendheid, de  
kerkelijkheid. Ook vindt hij dat de theologische  
interesse is afgenomen. Dick verwacht een 



ONDERWEG nr. 10  •  december 2024 / januari 2025  •  p. 17

bepaalde nieuwsgierigheid naar de achtergrond 
van Bijbelteksten. Hij ervaart dat er nog weinig 
kennis van de Bijbelteksten is bij de mensen.  
Zelf heeft Dick de Bijbel ervaren als een boek  
met boeiende verhalen. Misschien, voegt hij 
eraan toe, is bij jonge mensen door dwang om 
naar de kerk te gaan de interesse afgenomen.  
Dat merkt hij nog steeds.  
Zelf heeft altijd veel interesse gehad in de  
achtergrond van de Bijbel en geloof. 
De studie die ik ooit volgde was ‘de jas die me 
paste’ die resulteerde in de rol van predikant. 
Hij voegt eraan toe: ’Ik ben een gelukkig mens’.  
 
Hoe ben je zelf veranderd? 
Zelf ben ik losser geworden en heb meer afstand 
genomen van Bijbelteksten is het antwoord. 
Ook is hij kritischer geworden ten opzichte  
van teksten, de tekst van de Bijbel is minder 
dominant geworden. Het eigen tijdsbeeld heeft 
dit beïnvloed. 
Ook is het taal- en woordgebruik veranderd. Er  
is een verandering geweest van ‘klassieke’ taal 
naar moderner woordgebruik. ‘Ik gebruikte de 
klassieke taal uit de catechismus, maar dat was  
te verhullend, ik ben duidelijker geworden. 
Ik draag nog steeds een zwarte toga, dat paste 
bij de taal, een klassiek beeld dus. 
Maar ik ben meer vanuit mijn ík gaan vertellen, 
hoe ik het beleef, hoe ik ernaar kijk. Het was  
een hele ontwikkeling.’ 
En of dat gevoel blijft? 
Dick vult aan dat de ontwikkeling door gaat in 
het leven en ook de vorming gaat door. 
 
Wat zal je het meeste bijblijven van je jaren in 
Elst? 
Het antwoord komt snel: ‘Niet te zeggen’. Dick 
heeft het werk als een geheel ervaren. 
Hij heeft hier met plezier gewoond. ‘De kerk  
heeft goed gezorgd voor ons als bewoners van  
de pastorie’. 
Ook hebben ze veel hartelijkheid ontvangen bij 
zijn ziekteverlof en bij de ziekte van Jannie. 
‘Ruimte heb ik ervaren, dat ik mocht zijn wie ik 
was’. 
 
Hoe zie je de toekomst van de PKN kerk in Elst  
of in Nederland? 
‘Geen flauw idee’, is het antwoord. 
‘Ik ben nooit zo bezig geweest met een toekomst-
visie, er waren veel oplossingen voor de korte 

termijn, voor een jaar’. Hij ervaart nu veel  
ontkerkelijking, dat is ook het lot van de kerk 
hier. ‘Het wordt tijd dat jonge mensen het stokje 
overnemen, dan komt er perspectief.’ 
 
De veranderingen, zoals ook het zoeken naar een 
nieuwe predikant, wil Dick bij de gemeente zelf 
laten. 
 
Hoe zie je je eigen toekomst met meer vrije tijd? 
Meer tijd maken en hebben voor de hobby’s die  
er al waren, is het antwoord.  
Hij is graag bezig met bakken, brood, bolussen, 
koekjes, alles, ‘je kunt het zo gek niet bedenken’ 
waren zijn woorden. Tijd tekort om het op te 
eten. 
Waarom ook brood? Brood wil iedereen, taart 
wordt wel afgewezen. 
Ook het bewerken van hout behoort tot zijn  
hobby’s, ook orgelspelen, meubels maken. 
Hardlopen gaat even niet vanwege een blessure 
aan de achillespees. 
 
Hij vertelt dat hij in de tuin een ‘mancave’ heeft, 
een schuur voor het maken van de meubels. 
Er komt nu tijd om samen met Jannie te lezen,  
tv te kijken, misschien wel samen wandelen en 
ook zoeken naar andere dingen. 
Verder heeft Dick nog geen plannen. 
Hij heeft geen afspraken gemaakt om als  
predikant nog dingen te doen. 
 
Hoe zie je je eigen toekomst? 
‘Ín alle rust en vrede oud worden’, is het  
antwoord. 
De redactie vraagt: ‘In goede gezondheid?’ 
Het gaat meer om ‘senang’ volgens Dick, je goed 
voelen. Dat kan betekenen dat je je ook bij  
ziekte gelukkig kunt voelen. 
 
Geluk omschrijft hij als: ‘Je kunt zijn wie je bent 
en dat je kunt doen wat je wilt zonder angst’.  
Een mooie wens voor de toekomst. 
 
Hoe loopt het af met Eekhoorn en Konijn? 
‘Dat komt terug bij de afscheidsviering’ is het 
antwoord.. 
Dan komt het mooiste verhaal van dit tweetal 
terug, het verhaal waar Dick íedere keer weer  
om moet lachen!’ 
Verder meldt hij: ‘Het loopt niet af, het blijft 
hangen’. 
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Is er nog iets wat je zeggen wil wat we niet hebben 
besproken? 
‘Alles is gezegd’ volgens Dick. 
Dan komt er toch nog iets: ‘Iets wat niet werkt, 
wordt hier wel losgelaten. Zoals de oecumene,  
er is geen behoefte, geen interesse’. 
Hij eindigt met de woorden; 
‘Gewoon doorgaan, geef elkaar de ruimte!’ 
 

 
Dan komt er nog een keuzemoment. De redactie 
heeft tien keuzes bedacht, Dick moet kiezen,  
zonder argumentatie, laat u verrassen!  
De antwoorden zijn onderstreept. 
 
Kies één van de twee volgende opties: 
 
muziek van de houseband orgelmuziek 
eekhoorn konijn 
zwarte toga witte toga 
kerst Pasen 
voorgaan in kerkdienst taart bakken 
preekstoel lessenaar 
koken volgens recept koken met wat  

er in huis is 
pen en papier computer 
fiets auto 
de redactie 

KERKENRAAD 

 
Uit de kerkenraad 
Op dinsdag 29 oktober heeft de kerkenraad een 
open, eerlijk en verbindend gesprek gehad over  
de ontstane situatie, nadat Evert van den Brink 
heeft besloten om zijn ambt van ouderling en  
alle andere taken neer te leggen. Evert heeft een 
kritische mening over de verhouding tussen de 
kerkenraad en de gemeente die veel vragen 
oproept. We willen er wel van kunnen leren. 
Duidelijk zal zijn dat er vertraging optreedt in  
bijvoorbeeld het beroepingswerk en in het proces 
rond Werk aan de Grote Kerk. Maar ook op andere 
gebieden moeten we even pas op de plaats 
maken, omdat er een gat in de bemensing is 
gevallen. De vieringen in de kerk en kinderkerk en 
de ontmoetingen in De Ruimte, die ons vreugde 
geven, gaan natuurlijk gewoon door. Denk maar 
eens aan crea-t-uur, stamtafel, spirituele en  
theologische cafés, spelletjesmiddagen, filosofie-
kring, koorzang voor groot en klein, avonden  
met vluchtelingen, basiscatechese en Meetkring, 
poëziemiddagen, filmavonden, meditaties,  
diaconale themaweken, eten en ontmoeten.  
Dat maakt onze gemeente en dat maken we mee.  
 
In het nieuwe jaar willen we nader met elkaar in 
gesprek over een begaanbaar pad de toekomst in. 
We houden een gemeenteavond op maandag  
10 februari, over wat ons bindt, wat we geloven 
en hopen. Op dit moment zou het fijn zijn als 
meerdere gemeenteleden de schouders er onder 
willen zetten om de kerkenraad te versterken,  
om te verbinden en om met enthousiasme het  
kerkelijk leven te dragen. 
Namens de kerkenraad, ds. Dick Snijders 
 

KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2025;  
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
In januari volgend jaar is het weer zover, gemeen-
teleden komen langs voor de actie Kerkbalans. 
Tussen 11 januari en 25 januari bellen ze twee 
keer bij u aan. Eén keer om te brengen en één 
keer om te halen, onder het motto: ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. 
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Onze kerk is een kerk van en voor betrokken  
mensen. Mensen die onderling verbinding zoeken 
maar ook verbinding met de wereld buiten de 
kerk. Met zwakken in de samenleving, met  
vluchtelingen en mensen zonder dak boven hun 
hoofd. Leden van een kerk die de kerk levend  
willen houden. Leden die actief betrokken zijn; 
energiek, luisterend en omziend naar elkaar. Dat 
is een levende kerk. De levende kerk vraagt om 
levend geld: geld waarmee we vandaag kunnen 
financieren wat we vandaag uitvoeren.  
 
Het vermogen van onze kerk, in de vorm van 
spaargelden en andere bezittingen, is bedoeld  
om onze gebouwen in stand te houden of inves-
teringen te doen. Onderhoud van onze prachtige 
kerk of het doorvoeren van vernieuwingen. Ook 
voor de plannen die we hebben in het kader van 
het ‘Werk aan de Grote Kerk’ is veel geld nodig, 
als we deze willen realiseren. 
  
Uw financiële bijdrage geeft ruimte om wensen 
(geheel of gedeeltelijk) in te vullen. Om het  
ook echt onze eigen kerk te laten zijn. Met een 
(hogere) bijdrage zijn we in staat om meer met 
en voor elkaar te doen. 
  
De kerk is geroepen om pastoraal en diaconaal 
actief te zijn in deze wereld. De wereld is ‘op 
drift’, oude ideeën en waarheden worden  
ingeruild voor nieuwe. Dit doet eens te meer een 
beroep op onze zorgzaamheid voor elkaar. 
 
Barmhartigheid en vrijgevigheid zijn niet meer 
vanzelfsprekend. De kerk wil een tegengeluid 
laten horen en een daad stellen. En daden kosten 
geld. Het komt er op aan om nu klaar te staan 
voor onze medemensen, dichtbij en ver weg. 
Namens de kerkrentmeesters Arie de Groot

Veilige Kerk 
Op 12 november jongstleden hield Veilige Kerk 
een landelijke conferentie voor ruim 550 predi-
kanten, voorgangers, christelijke organisaties  
en kerkelijk werkers. Doel was een stap vooruit  
te zetten om misbruik in kerken en betrokken 
gezinnen te voorkomen. Daarnaast is het van 
belang dat meldingen serieus worden genomen  
en hier adequaat op gereageerd wordt. Samen 
met Jan Luiten ben ik hierheen geweest. Het  
was een zeer indrukwekkende dag met een rauw 
randje eraan. De cijfers liegen er niet om, één  
op de twee vrouwen krijgt in haar leven te maken 
met seksueel misbruik of seksueel grens over-
schrijdend gedrag en bij mannen is dit één op  
de vijf. De ervaringsverhalen die verteld werden 
gingen dwars door mijn ziel. Het misbruik zelf is 
nog niet het ergste zo bleek, maar de grote 
schaamte achteraf en het schuldgevoel, maken 
het trauma nog groter. Daarnaast wordt het  
soms door de omgeving niet geloofd of is er  
sprake van bagatellisering. Wat kun je doen?  
Daar werd ook bij stil gestaan, we kregen een 
stappenplan, hoe hier mee aan het werk te gaan 
als kerk. Wat kun je zelf doen en wanneer moet  
je professionele hulp inschakelen als kerk. 
 
Binnen onze kerk hebben we twee vertrouwens-
personen Leny Janssen en Frank den Daas. Ze 
werken samen met een ring van vertrouwens- 
personen. Een samenwerking tussen verschillende 
vertrouwenspersonen uit meerdere kerken in de 
regio. Deze zijn bereikbaar per mail, zie het 
emailadres hieronder. Dat is het begin van het 
stappenplan van Veilige Kerk. Een vervolgstap die 
nu gezet moet gaan worden is het opstellen van 
gedragsregels. De komende tijd zullen Leny, 
Frank, Jan en ik hier verder mee gaan om Veilige 
kerk breder in te voeren en zo de kerk een stukje 
veiliger te maken.  
 
Wil je iets delen of heb je vragen voor een  
vertrouwenspersoon, mail de kring van  
vertrouwenspersonen vanuit onze regio:  
vertrouwenspersoon@ringelst.nl  
Lisette Brandsma 
 
Ds. Aafke Zaal start als interim predikant 
Vanaf 1 december, vooruitlopend op het  
emeritaat van Ds. Dick Snijders, start Ds. Aafke 
Zaal als interim predikant in onze gemeente.  
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In deze maand van overlap kunnen lopende zaken 
worden overgedragen en kan Ds. Zaal zich richten 
op onze gemeente. Ze zal dat half tijds doen, en 
zich vooral richten op pastoraat in overleg met 
Ds. Jeroense. In de dienst van 1 december zal ze 
aan onze gemeente worden bevestigd. We zijn erg 
blij dat Ds. Zaal ons in deze vacante periode wil 
bijstaan. Ds. Zaal is bereikbaar via het kerkelijk 
bureau en via de mail ds.zaal@pg-elst.nl We  
wensen Ds. Zaal Gods zegen toe bij het werk in 
onze gemeente. 
 

Scipio 
Het is zover, Scipio is beschikbaar voor al onze 
gemeenteleden! 
Voor wie het niet meer precies weet nog even een 
kort overzicht van het idee achter Scipio. Het 
doel van Scipio is om het communiceren tussen 
gemeenteleden onderling eenvoudiger en veiliger 
te maken. Omdat het alleen toegankelijk is voor 
eigen gemeenteleden kunnen we het daarom goed 
gebruiken om onderlinge activiteiten af te stem-
men, maar ook om op één plaats snel een over-
zicht te hebben van alles wat in en rond de kerk 
gebeurt, en dat te integreren in uw eigen agenda. 
In de praktijk zullen we ook nog moeten leren 
hoe hiermee om te gaan. 
Voor een belangrijk punt wil ik alvast uw aan-
dacht voor vragen en dat is de collecte module. 
Via deze module kunt u zowel een tegoed op de 
app zetten (vergelijkbaar met collectebonnen) als 
dat u per keer direct beveiligd overmaakt (zoals 
de Givt-app). Kijkt u gerust. Het wijst zich 
behoorlijk intuïtief. 
Hoe kunt u Scipio gebruiken: 
1.Uw mailadres moet bekend zijn bij ons kerkelijk 

bureau. Het werkt het beste als voor iedereen 
een eigen mailadres bekend is. (doorgeven via 
info@pg-elst.nl) 

2. Download de Scipio-app via de Play-Store 
(Android) of Apple Store. 

3. Maak een account aan door uw emailadres dat 
bij het kerkelijk bureau bekend is in te vullen, 
een wachtwoord aan te maken en akkoord te 
gaan met de Algemene Voorwaarden. 

4. Op uw mailadres ontvangt u dan een bevesti-
gingslink. Klik deze aan. U heeft nu toegang 
tot de app. 

 
De mogelijkheden via de app zijn groot, feitelijk 
te groot om in de Onderweg helemaal toe te lichten. 
Op de website van onze kerk vindt u meer infor-
matie. U vindt daar onder het kopje Actueel een 
link naar een pagina met meer informatie en 
instructievideo’s over het gebruik van Scipio. 
Na de dienst van 1 en 8 december zullen we in 
zaal 4 beschikbaar zijn om vragen te beantwoor-
den en uitleg te geven. Dat doen we ook vrijdag-
middag 13 december van 15.00 tot 17.00 uur in 
de Ruimte. In januari zullen we ook nog wat 
organiseren. Kijk daarvoor graag op de website 
bij het tabblad ‘Actueel’. 
Op Youtube en op de website www.scipio-app.nl 
kunt u ook meer informatie vinden. 
Voor vragen en opmerkingen kunt u ook een mail 
sturen naar scipio@pg-elst.nl  
Jan Liebeton 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
Afgelopen vergadering is gestart met een rond-
leiding door het tempelkerkmuseum, waardoor 
ons beeld van de schatten onder de grond ons 
(weer) helder voor de geest staan. Je waant je in 
catacomben in het oude Rome, en dat allemaal 
bij ons onder de kerkvloer! Een voor veel 
Elstenaren een onbekende schat.  
 
Op de agenda stonden verder een aantal formele 
punten. De begroting 2025 is definitief vastge-
steld om voor te dragen aan de kerkenraad. Het 
overzicht van de ledentallen laat een afname  
van ongeveer 4-5 % per jaar zien. Door toename 
van de vrijwillige bijdrage per lid blijven de 
inkomsten nog redelijk op peil.  
 
Het afgeven van de solvabiliteitsverklaring van  
de classis om verder te kunnen gaan met het 
beroepingswerk blijft nog even steken op een 
gesprek van de kerkenraad met de classispredikant. 
Inhoudelijk zijn alle gegevens verstrekt. Zoals 



elke maand hebben we ook gesproken over ons 
vastgoed en wat nodig is om dit in een staat te 
brengen die past bij de eisen van deze tijd, en 
tevens niet te lang zonder inkomsten te zitten. 
Geen eenvoudige puzzel. Als laatste hebben we 
met plezier kennis genomen van het feit dat 
Scipio app klaar is en bij onze gemeente kan  
worden geïntroduceerd. 
Jan Liebeton 
 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
(CPO) 
 
Save the date – 19 januari 2025  

19 januari, belooft een erg speciale avond te  
worden in de Grote kerk van Elst. We ontvangen 
Bastiaan Ragas en Ab van Nieuwpoort. Samen 
schreven zij het boek ‘Jezus, waarom?’ Een boek 
waar zij terug grijpen op de eeuwen oude basis 
van het christelijk geloof, de bijbel. Samen met 
Ab onderzoekt en verkend hij de verhalen en 
brengt ze naar het hier en nu. Samen maakte ze 
ook de toneelvoorstelling In Gods Naam, die ik 
samen met jongeren uit de kerk bezocht. We 
waren er zo vol van dat we dit verder moesten 
brengen.  
 
In samenwerking met het CPO en de Jeugdraad 
hebben we ze uitgenodigd om een interactief  
college te geven. U bent van harte uitgenodigd,  
dus al vast voor in de agenda. 
Lisette Brandsma 

DIACONIE 
 
Flash – back, Week tegen de eenzaamheid : 
Een officiële opening door wethouder Evert 
Westerbeek. Een woord van welkom door Jeroen 
Jeroense en een kort verhaal van Jolanda Jansen 
(Forte Welzijn). 
 
Een gezamenlijk project van de Overbetuwe, Forte 
Welzijn en de PG-Elst om ons in te zetten voor 
alle mensen die zich eenzaam voelen. Wij denken 
niet de eenzaamheid op te lossen, maar er aan-
dacht voor te vragen en ons zelf er van bewust te 
zijn… kan ik ook iets betekenen voor iemand die 
eenzaam is. 
De drive – talk – taxi ging op pad om te luisteren 
naar mensen met hun verhaal over wat eenzaam 
zijn is, wat het met je doet. In de Ruimte, was 
het gezellig druk, er werd actief geschilderd,  
stenen beschreven met ‘kracht’ woorden. Ook  
op het mozaïek bankje waren de letters van  
‘kletsbankje’ al te lezen. 

De morgen werd afgesloten met een lunch; brood 
uit het vuistje. Mooie gesprekken met Elstenaren, 
relaxed zittend tussen de gemaakte creaties van 
deze morgen. De kaarten met gedichten die aan-
gevuld konden worden waren er niet zoveel, maar 
de gesprekken van mens tot mens zeer zeker! 
De stamtafel op de vrijdag was overweldigend 
druk, De stamgast Kelly Jansen introduceerde  
haar boek: Als de storm komt. Zij vertelde haar 
levensverhaal, hoe zij als jonge moeder de  
diagnose darmkanker kreeg, hoe nu verder…  
als de storm. We gingen met elkaar in gesprek, 
veel vragen, grote mate van openheid en  
emotie volgden. Een intense morgen... 
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Ook in de Meeting 
op de vrijdagavond 
was een leuke groep 
jongeren en een 
gezellige groep 
ouderen gekomen. 
Het thema deze 
avond : Rouw is 
Rauw is niet zo’n 
makkelijk onder-
werp. De lezing 
werd verzorgd door 
een oud-student,  
Jorg van Waard- 
huizen, die de  
stichting, ’We zien 
mekaar’, mee heeft opgericht. Hij vertelde tijdens 
de studententijd twee kameraden te hebben  
verloren aan zelfdoding. Dit had bij de studenten- 
groep een grote impact, wat hebben wij gemist? 
Samen hebben zij besloten het onderwerp  
depressie en eenzaamheid onder jongeren en 
ouderen te bespreken. (We zien mekaar)  
 
Op deze avond hebben wij geleerd passief en 
actief te luisteren. Hoe gaat het? Is hetzelfde als 
goedemorgen, maar de vraag en je blik ‘hoe gaat 
het echt met jou?’ is van een andere inhoud. Na 
afloop even een drankje, het maakte heel wat los. 
 
Zondag 29 september. De ochtend start met een 
uitgebreid ontbijt aan een feestelijk gedekte 
tafel. In de huiskamer worden cup cakes gebracht 
voor bij de koffie na afloop van de kerkdienst.  
Als gebaar van verbondenheid en steun tegen 
eenzaamheid is deze traktatie gedoneerd door 
stichting De Rijn uit Arnhem.

De viering in de kerk staat in het thema van:  
verhalen rondom eenzaamheid .Er wordt  
gezongen door Joshua en Dorcas, muziek van  
de Houseband, Jeroen op gitaar en IJsbrand 
speelt piano. Persoonlijke verhalen werden  
verteld door Fusin Koradag en Kelly Jansen.  
Week tegen eenzaamheid, er over mogen vertellen, 
er over zingen, muziek maken, gehoord worden.  
Alle werkelijk leven is ontmoeting (M. Buber).  
Met deze beleving gaan we verder: Vaya con Dios 
en Adieu ! 
 

 
Tot slot : 
Woensdag 2 oktober. Er staat nu een ‘kletsbankje’ 
op het kerkplein onder de boom, Veel mensen  
zullen hier niet zitten maar het staat symbool 
voor de woorden van mevrouw E. Tuijnman (ex-
burgemeester van Elst): Blijf in gesprek met 
elkaar, zoek de verbinding! Met het doorknippen 
van het vlaggetjeslint was de onthulling een feit. 
Ds. Jeroen Jeroense, Evert van den Brink, Lisette 
Brandsma, Magreet Elzinga 
 



Inspiratiebronnen van de diaconie 

Vrijdag 1 en zaterdag 2 november zijn wij als  
diaconie naar het klooster in Huissen geweest. 
Doel van deze dagen was om onze inspiratiebron-
nen voor ons werk als diakenen te vinden. En 
natuurlijk was het ook de gelegenheid om elkaar 
op een andere manier te leren kennen dan alleen 
op de maandelijkse vergaderingen op dinsdag-
avond. 
 
In het klooster kregen wij een ruimte in de nok 
van het gebouw, we aten in de oude refter en 
hebben deelgenomen aan de vesper en de  
lauden in de avond en de morgen. Vrijdag was 
Allerheiligen en zaterdag Allerzielen. Dit  
inspireerde ons. We stonden stil bij de mensen  
die ons heil hebben gebracht in ons persoonlijk 
leven en de mensen die ons zijn voorgegaan.  
 
Wij hebben met elkaar gedeeld wat ons persoon-
lijk inspireert. We hebben naar elkaars verhalen 
en ervaringen geluisterd en het mysterie ervaren 

dat wij allemaal 
energie putten uit 
dezelfde bron: ons 
geloof, God, de 
Eeuwige, Liefde, 
onze christelijke 
traditie. 
 
In het gesprek met 
elkaar hebben we 
ervaren dat wij iets 
groters dienen, een 
mysterie dat ons  
persoonlijk en als 
groep inspireert en 
verbindt.  
En dat wij van 
daaruit samen als diakenen onze taak in de 
gemeente willen oppakken. 
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan  
hebben wij gebruikt als inspiratiebron. Dit verhaal 
herinnert ons eraan dat God door mensen werkt 
en dat wij als mens mogen bijdragen naar vermogen. 
De vraag is natuurlijk wat is je vermogen? In 
ieder geval is ons vermogen beperkt en kunnen 
wij niet alles alleen. Het is samen dat wij energie 
vinden als kerkgemeenschap. Ieder met de eigen 
unieke talenten. Dat wij die van elkaar mogen 
zien en respecteren. 
 
Wij willen als diaconie werken op drie thema’s: 
Vluchtelingen, Armoede en Eenzaamheid. Dit willen 
wij doen in verbinding met maatschappelijke 
organisaties omdat wij verwachten zo meer 
impact te maken en relevant te zijn. Naast  
activiteiten op de drie thema’s zien wij het bieden 
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van financiële ondersteuning als belangrijke taak, 
inclusief het inzamelen van de financiële middelen. 
Wij hebben een diaconale taak in de eredienst en 
zien onze organisatorische taken als voorwaarde-
lijk voor ons werk. 
 
Hier staan wij als diakenen. Juist in deze tijd 
mogen wij als kerk relevant zijn in de samenleving 
en in Elst. Dat willen wij vormgeven door aan-
dacht te besteden aan Vluchtelingen, Armoede en 
Eenzaamheid. Wij zien deze drie thema’s als de 
wortels die onze diaconie en onze kerk doen 
groeien en die de boom van ons geloof verster-
ken. Zo geven wij handen en voeten aan wat het 
betekent om barmhartig te zijn in deze tijd. En 
dat willen wij samen doen. Dat is ook ons appél 
naar u toe. Samen hebben we de afgelopen jaren 
al veel gerealiseerd. Juist ook naar buiten toe, 
naar de omgeving om ons heen. En daar willen  
we op voortbouwen. Wij nodigen u van harte uit 
om dat samen als gemeente te doen.  
 
Op de website van onze kerk vindt u een korte 
film over onze tweedaagse in het klooster van 
Huissen. 
Arjen Dijkstra, Ellen Burger, Eva Buurman, Hester 
Liebeton, ds Jeroen Jeroense, Maarten Hekkelman, 
Magreet Elzinga, Ria Struijs 
 
 
Besteding diaconale gelden  
De diaconie ontvangt gedurende het jaar  
verzoeken om financiële steun. Dit zijn  
verzoeken van organisaties die onafhankelijk van 
de overheid actief zijn en ondersteuning bieden 
aan (specifieke) doelgroepen.  
 
In het voor- en najaar bespreken wij deze  
aanvragen en nemen wij een besluit over de  
organisaties die wij willen steunen en de  
organisaties die wij willen opnemen in het  
collecterooster. De ZWO groep adviseert ons  
daarbij. Wij hanteren een aantal richtlijnen voor 
de besluitvorming. Zo zorgen wij ervoor dat wij 
zowel lokale/regionale doelen steunen als  
mondiale doelen en noodhulpprojecten. 
 
Dit najaar verdelen wij een bedrag van 65.000 
Euro. Wij geven een financiële bijdrage vanuit de 
diaconale gelden aan de volgende organisaties:

Lokaal/regionaal  
• Betuwe Wereldwijd 
• Epafras 
• Leger des Heils, Arnhem 
• De Herberg Oosterbeek 
• INLIA 
• Rudolph Stichting 
• Ronald McDonaldhuis 
• Kinderhulp NLD 
• Vluchtelingen Werk  
• We zien mekaar 
• De Kleine Wereld Wageningen 
 
Noodhulp  
• Giro 555  
  
Mondiaal  
• Internationale Kinderhulp 
• Mercy Ships 
• Stichting War Child 
• Heifer Nederland 
• PAX 
• Rode Kruis 
• St Ewoi 
• St HOE 
• St. Compassion 
• Ned. Vlaams Bijbelgenootschap 
• ZOA 
• World Vision 
• KIA Noord-Kameroen 
• KIA Indonesië 
• KIA Zambia 
• Tent of Nations 
• RWF (Rural Women Foundation) 
 
Wilt u meer weten over de organisaties die wij  
dit najaar steunen, dan kunt u met ons contact 
opnemen. Bent u zelf betrokken bij een organisatie 
die ondersteuning biedt aan mensen die hulp 
nodig hebben, dan kunt u deze organisatie  
voordragen om in aanmerking te komen van  
een donatie.  
Namens de diaconie, Ellen Burger, secretaris 
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DIACONIECOLLECTE DECEMBER 
 
Dorcas: Moldavië 
Dorcas investeert in duurzame verandering in  
het leven van mensen die achtergesteld worden. 
Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we 
mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. 
Zo wordt het pad van Jezus Christus gevolgd. 
Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. Er 
worden mogelijkheden gecreëerd voor mensen om 
zichzelf te ontwikkelen en voorzien waar nodig  
in de eerste levensbehoeften. Daarnaast wordt 
geïnvesteerd in veerkrachtige gemeenschappen 
die zichzelf organiseren en samen werken aan 
oplossingen. En er wordt gebouwd aan een  
rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de 
kans krijgt om mee te doen. 
Dorcas is actief in Oost-Europa, Oost-Afrika en 
het Midden-Oosten, waar zij jaarlijks ongeveer 
een miljoen mensen bereiken. Er zijn vestigingen 
in 14 landen, die worden geleid door lokale  
collega’s. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas 
noodhulp en draagt bij aan wederopbouw. 
Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting.  
Al jaren steunen we Dorcas vanuit onze kerk. 
Deze maand zamelen we geld in voor Moldavië. 
Zie ook: https://dorcas.nl/landen/moldavie/  
voor meer informatie 
 

UITGANGSCOLLECTES DECEMBER 2024 
 
1 december: KIA Maatjes voor gezinnen zonder 
ouders in Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn  
ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids 
overleden. Maar als die ook overlijden, staan  
veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat  
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, 
moet voor inkomen zorgen, moet de andere  
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen  
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om 
schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen 
en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om 
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar  
of visser, dagloner of verkopen iets op straat. 
Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken 
om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 
worden getraind om hen te begeleiden en prak-
tisch te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd 
zijn worden getraind en materieel ondersteund, 
zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en  
een opleiding af te maken. 
Zie ook: Maatjes voor gezinnen zonder ouders | 
Kerk in Actie voor meer informatie 
 
8 december: Amnesty schrijfactie:  
‘Brieven schrijven tegen onrecht!’ 
Amnesty International is een vereniging die de 
naleving van de mensenrechten beoogt zoals die 
zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de 
rechten van de mens. Het is een onafhankelijke 
wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen 
in meer dan 150 landen, die zich inzet voor 
slachtoffers van schendingen van mensenrechten. 
Op 10 december is het de Dag van de mensen-
rechten. 
Op veel plekken in ons land wordt in deze week 
geschreven en ook wij doen dit jaar weer mee. 
Voor de elfde keer!  
Tijdens Write for Rights komen we ieder jaar in 
actie voor mensen die onterecht vastzitten of 
worden bedreigd vanwege hun werk, mening of 
om wie ze zijn. We sturen brieven naar koningen, 
ministers en presidenten en vragen hun een einde 
te maken aan onrecht. Elk jaar levert dat succes-
sen op. Activisten komen vrij, discriminatie 
stopt, daders worden berecht. We willen graag 
alle gemeenteleden oproepen om mee te  
schrijven. Meer hierover vindt u elders in deze 
Onderweg.  
Daarnaast collecteren we voor al het werk dat 
Amnesty doet. Waar onrecht heerst en mensen 
onderdrukt worden komt Amnesty in actie! 
Zie ook: https://www.amnesty.nl/write-for-rights 
voor meer informatie 
 
15 december: Vluchtelingenwerk Elst  
Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe helpt  
asielzoekers in nood in Elst en omgeving. 
Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, 
vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd maar niet 
terug kunnen of terug durven. Mensen die een 
reële kans maken op een verblijfsvergunning, 
maar desondanks door de Nederlandse overheid in 
de steek worden gelaten. Vluchtelingenwerk helpt 
deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. 
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Vluchtelingenwerk is in hoge mate afhankelijk van 
donaties en de inzet van vrijwilligers. 
Zie ook: Locatie Overbetuwe 
(vluchtelingenwerk.nl) voor meer informatie 
 
22 december: Onderhoud kerkgebouw 
In de maand december kijken we terug op het 
afgelopen jaar, kijken we vooruit naar het nieuwe 
jaar dat voor ons ligt en staan we stil bij ons 
mooie kerkgebouw. De generaties voor ons hebben 
ons monumentale kerkgebouw met veel liefde en 
aandacht gerestaureerd na de verwoestingen van 
de tweede wereldoorlog. Het is aan ons om ons 
kerkgebouw wat we gekregen hebben van de 
generaties voor ons, ook weer in goede staat door 
te geven aan de generaties na ons. Daarvoor heeft 
het kerkgebouw regelmatig onderhoud nodig om 
in goede staat te blijven. Daarbij gaat het niet 
alleen om groot onderhoud, maar ook om klein 
herstel, net als bij u thuis. Of om aanpassingen 
als bijvoorbeeld rookmelders, noodverlichting en 
dergelijke zodat ons gebouw aan de huidige eisen 
voldoet. Al dit werk brengt veel kosten met zich 
mee, en daar vragen we in deze collecte aandacht 
voor.  
 
24 december: Eredienst en kerkmuziek 
Elke zondag ligt er een Blikvanger in de torenhal, 
bij het binnenkomen van de kerk krijgt u een 
liturgie uitgereikt. De kerk is op temperatuur en 
de lampen branden. Een warm welkom voor u als 
kerkganger. In de liturgie herkent u het woord van 
God. We vieren samen door zang en orgelspel onze 
kerkdienst. Muziek is al zo oud als de eredienst 
zelf. Al in het oude Israël werd gezongen en 
gemusiceerd in de samenkomsten. En dat gaat tot 
op de dag van vandaag door. Dankzij bijvoorbeeld 
een nieuw liedboek. Maar ook dankzij goed  
opgeleide musici, enthousiaste kerkkoren en 
gemeenteleden die zich met liturgie bezighouden. 
De collecte is bestemd voor al die activiteiten  
die dienend zijn aan de eredienst en kerkmuziek. 
Zie ook: https://protestantsekerk.nl/actief-in-de-
kerk/leren/.../eredienst-en-kerkmuziek/  
voor meer informatie 
 
25 december: Klussenteam huis van compassie 
Het Huis van Compassie Nijmegen heeft een  
klussenteam, waarin vluchtelingen klussen in en 
om huis verrichten voor mensen die in armoede 
leven. Klanten van de voedselbanken in Nijmegen 

kunnen contact opnemen met het klussenteam. 
Vervolgens gaat iemand uit het klussenteam  
kijken of wij de klus kunnen doen. Zo ja, dan  
worden er afspraken gemaakt. Mensen waarbij 
geklust worden geven iets terug in de vorm van 
een maaltijd voor de klussers, koffie met iets  
lekkers of een dienst voor iemand anders. 
Het project is een groot succes. Mensen die in 
armoede leven kunnen klussen laten doen die 
anders niet gedaan zouden worden, zoals schilderen 
van kamers, schimmel verwijderen, stoepje  
leggen, verhuizen, spullen naar de DAR brengen of 
tuin opruimen. Vluchtelingen doen vaardigheden 
op, niet alleen met klussen, maar ook met de 
Nederlandse taal en omgangsvormen. 
21 maart 2022 kreeg het Klussenteam een  
bijzondere erkenning: de Stijn Buys Pluim werd 
uitgereikt door Stichting De Beide Weeshuizen.  
De pluim is bedoeld voor vrijwilligers die zich  
verdienstelijk maken voor Nijmeegse jongeren  
tot 28 jaar in achterstandssituaties. Omdat het 
klussenteam vaak werkt bij alleenstaande vrouwen 
met (jonge) kinderen en daarmee bijdraagt  
aan een veilige en prettigere leesituatie voor  
kinderen, werd het klussenteam door de Beide 
Weeshuizen met deze pluim gewaardeerd. 
Zie ook: Klussenteam | Huis van Compassie 
Nijmegen voor meer informatie 
 
29 december: Kia kinderen in de knel 
Op adem komen in jeugddorp De Glind. In 
Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel 
mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen 
een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, 
in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 
verder gewone dorp. De ouders hebben een 
opleiding om kwetsbare kinderen de juiste  
verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast 
krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling  
en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone 
dingen als zwemles, naar school gaan en buiten 
spelen, maar ook door speciale activiteiten  
waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale 
vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen 
en judo. 
Zoals dit initiatief zijn er nog velen die vanuit 
Kerk in Actie worden gesteund. Van harte bij u 
aanbevolen! 
Zie ook: Een stabiel thuis voor kinderen | Kerk in 
Actie voor meer informatie 
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DIACONIECOLLECTE JANUARI 2025 
 
Stoelenproject De Duif  
De avond- en nachtopvang van De Duif aan de 
Spoorwegstaart 11 in Arnhem is laagdrempelig. 
De opvang is sober maar veilig, warm en gratis. 
Per nacht biedt de Duif aan ongeveer 20 mensen 
een warme en veilige opvang voor de nacht waar 
een huiselijke sfeer heerst. En er is de mogelijk-
heid om te douchen en kleding te wassen. Wij 
realiseren deze opvang het hele jaar door met 
ongeveer dertig vrijwilligers. 
 
De Duif is in april 1990 opgericht als stoelen- 
project en dus al meer dan 30 jaar actief en heeft 
zijn sporen verdiend. Er zijn veel verschillende oor-
zaken van dakloos of thuisloos zijn. Het ligt voor 
ieder weer anders. Veel genoemde oorzaken zijn: 
(huur)schulden, huisuitzetting, echtscheiding, 
psychiatrische aandoeningen, aanpassingsproblemen 
en verschillende vormen van verslaving. Door een 
of meerdere van deze problemen komen mensen 
zo in de knel dat aandacht, zorg en hulp van 
anderen nodig is. Daarom is ieder die geen dak 
boven zijn hoofd heeft welkom, ongeacht de  
achtergronden. Als beroepskrachten, vrijwilligers 
en bestuur werken we nauw samen om deze  
veilige plek te kunnen bieden. 
 
Zie ook: Home - Nachtopvang De Duif voor meer 
informatie 

UITGANGSCOLLECTES JANUARI 2025 
 
5 januari: Bloemengroet  
Elke week worden bloemen gebracht, met een 
kaartje van onze gemeente, aan gemeenteleden 
die we willen laten weten dat we aan hen denken 
in een voor hen moeilijke situatie.  
Op de blikvanger worden de namen vermeld.  
Het is een mooie blijk van betrokkenheid. De  
ontvangers zijn verrast en blij als ze de bloemen 
met het kaartje ontvangen. Er wordt aan hen 
gedacht! De kaart die meegaat met de bloemen 
kan voor aanvang van de viering in de torenhal 
worden getekend. Wilt u een keer de bloemen 
wegbrengen, geeft u zich dan op bij de koster  
of de dienstdoende ouderling.  
Zie ook: https://pg-elst.nl/kerk/diensten/bloe-
mengroet voor meer informatie 
 

12 januari: KIA-Binnenlands diaconaat -  
samen tegen armoede 
De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een 
miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan 
elkaar knopen. Met onze bijdrage bestrijdt Kerk  
in Actie, samen met lokale kerken, de acute  
nood door het inzamelen van voedselpakketten 
voor de voedselbank. In samenwerking met 
SchulpHulpMaatje helpen we mensen uit de  
schulden of voorkomen we dat ze daarin  
terecht komen. 
Zie ook: Collecte Kerk in Actie 2025 - 
Binnenlands diaconaat (Nederland, armoede) | 
Kerk in Actie voor meer informatie 
 
19 januari: Protestantse Vrijwilligers Dienst 
Elk jaar bezoeken de vrijwilligers de PVD gemeen-
teleden die 80 jaar of ouder zijn en die daar prijs 
op stellen. Zij brengen dan de Elisabethbode rond 
die door ouderen graag gelezen wordt. Rond de 
Kerstdagen bezorgen we een kerstattentie bij 
oudere gemeenteleden. De PVD besteedt ook  
aandacht bij feestelijke gebeurtenissen zoals 
geboorte of jubileum. Een bloemetje of een 
cadeau, maar vooral de belangstelling wordt  
altijd erg op prijs gesteld. Een prachtig stukje 
pastoraat. Aandacht, elkaar ontmoeten en zorgen 
dat zo veel mogelijk mensen gezien en gehoord 
worden, dat is van grote waarde! 
Zie ook: https://pg-elst.nl/gemeente/protestantse-
vrijwilligersdienst voor meer informatie 
 
26 januari: KIA-Werelddiaconaat- Ethiopië - 
Aanpassen aan klimaatverandering  
Door klimaatverandering worden delen van 
Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte 
of heftige regenval. Dit vraagt om aanpassing aan 
de verandering van het klimaat. Jongeren besef-
fen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt 
kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend 
waren. Samen met een hulporganisatie leert  
de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over  
irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf 
opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van 
een spaargroep, leren een restaurant of winkel 
opzetten, gaan meubels maken, kleding ontwer-
pen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan 
Ethiopiërs met hun tijd mee. 
Zie ook: Collecte Kerk in Actie 2025 - 
Werelddiaconaat (Ethiopië) | Kerk in Actie voor 
meer informatie 
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COLUMN 

Wie denk je wel dat je bent?  
Wie denk je wel dat je bent, vroeg de agent wiens 
stopteken ik in eerste instantie had gemist. Na 
duizend excuses en het tonen van mijn rijbewijs, 
mocht ik gelukkig verder.  
 
De vraag bleef doorspoken in mijn hoofd. Wie ben 
ik eigenlijk? Ik houd van muziek, hardlopen, mijn 
gezin, en dit natuurlijk in omgekeerde volgorde, 
maar ben ik dan dit? Ik ren, dus ik ben… En 
geldt dan voor mijn kapper, ik knip, dus ik ben, 
of voor de bakker, ik bak, dus ik ben. 
 
Wie ben ik? Het was ooit de naam van een grap-
pige quiz op tv, maar het is ook een vraag die al 
eeuwenlang in de filosofie rondwaart. ‘Ik denk, 
dus ik ben’ is de bekende uitspraak van Descartes 
en was een van de fundamenten voor het 
Verlichtingsdenken. Je kunt twijfelen aan alles 
wat je denkt te weten, bijvoorbeeld dat je een 
lichaam hebt om te rennen. Maar zelfs als alles 
een illusie zou zijn, ben jij het nog steeds die 
twijfelt, zegt Descartes. Oftewel: ik ben het die 
denkt, dus ik ben. De waarheid over jezelf komt 
uit de rede.  
 
Tijdgenoot en filosoof Giambattista Vico moest 
hier niets van hebben. Hij was van mening dat 
verbeelding en fantasie de sleutel tot de waarheid 
konden zijn. Een geromantiseerd portret van deze 
vrijdenker vindt u in het boek ‘Het orakel van 
Napels’ van Mark Blaisse. Vico zegt: ‘Ik fabuleer, 
dus ik ben’. Fabuleren – een prachtig Scrabble 
woord – betekent het vertellen van verzinsels. In 
de medische wereld vaak confabuleren genoemd, 
een neuropsychologische aandoening waarbij 
iemand gelooft dat zijn fantasieverhalen waar 
zijn. Ik denk, dus verzin, veroorzaak en word 
daarmee iemand. Fabuleren, het businessmodel 
van romanschrijvers en dichters, maar een dood-
zonde in de journalistiek en wetenschap. Een 
adagium dat volgens Blaisse ook past bij politici 
en populisten. Voorbeelden te over in ons  
parlement of op het wereldtoneel, helaas. En  
wat te denken van de klimaatontkenners, Covid-
complotdenkers, ontkenners van de holocaust,  
de platte-aarde denkers of de green-washers? 

 
Maar dan, hoe zit het met u, lezer van de 
Onderweg, kerkganger bij de pg-Elst? Wie denkt  
u wel dat u bent? Is uw credo ‘ik geloof, dus ik 
ben’? Ik stel me voor dat een soortgelijke vraag 
de Presbyteriaanse predikant Thomas Bayes zich 
ook gesteld moet hebben. Hij leefde tijdens de 
Verlichting en studeerde logica en theologie aan 
de Universiteit van Edinburgh. Naast zijn werk  
als dominee hield hij zich bezig met wiskunde  
en filosofie.  
 
Bayes was gefascineerd door het concept van  
toeval en probeerde dit te snappen met de 
begrippen kans en waarschijnlijkheid. Denk  
bijvoorbeeld aan het opgooien van een muntje. 
Kans heeft betrekking op hoe vaak een bepaalde 
uitkomst voorkomt; de kans op kop is 50%,  
omdat je bij 1000 worpen 500 keer kop krijgt. 
Waarschijnlijkheid verwoordt hoe zeker we zijn 
over de uitkomst van een enkele worp. Op basis 
van eerdere ervaringen zijn we dan ook voor 50% 
zeker dat er kop uitkomt bij een enkele worp. 
Maar als je bijvoorbeeld vijf keer achter elkaar  
zes gooit met een dobbelsteen, kun je misschien 
denken dat de dobbelsteen niet eerlijk is.  
Volgens Bayes kun je de kans dat de dobbelsteen 
gemanipuleerd is berekenen, gegeven de vijf  
zessen achter elkaar. Dit was een baanbrekend 
inzicht en staat tegenwoordig bekend als de regel 
van Bayes. Met andere woorden, hoe zeker je 
ergens over bent wordt gevormd door je eerdere 
ervaringen en aangepast op basis van je nieuwe 
observaties. Ik weet niet of Bayes een relatie  
zag met geloven, maar mogelijk een interessant 
gespreksonderwerp tijdens uw kerstdiner. 
 
Het idee van Bayes was destijds omstreden, maar 
vandaag de dag algemeen aanvaard in onderzoek 
en wordt het toegepast in diverse vakgebieden 
zoals de geneeskunde, genetica, economie,  
psychologie en neurowetenschappen, om enkele 
te noemen. Bayes wordt ook beschouwd als een 
van de pioniers en grondleggers van de kunst-
matige intelligentie; een dominee die de basis 
legde voor ChatGPT – wie had dat gedacht? 
Pieter Medendorp 
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JEUGD 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
 
Bestemming Bethlehem 
In december starten we met het advent project 
Bestemming Bethlehem. 
We gaan elke advent luisteren naar de volgende 
verhalen:  
Naomi en Ruth gaan naar Bethlehem 
David wordt in Bethlehem tot Koning gezalfd 
Micha profeteert over Bethlehem  
Jozef en Maria gaan naar Bethlehem 
 
In dit project wordt het kleine dorpje Bethlehem 
dat in de buurt van Jeruzalem ligt wereldberoemd.  
Door de verhalen van vaak gewone mensen  
ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods 
belofte van vrede en recht. 
Kom je ook luisteren naar de verhalen en ontdek-
ken wat voor dorp Bethlehem is? Ook maken we 
zelf het dorp na.  
 
We zoeken voor de adventstijd nog kinderen die 
een gedichtje willen voorlezen of een kaars willen 
aansteken. Houdt de app ouders kinderkerk in de 
gaten voor een oproep.  
 
Op kerstochtend is er een familiedienst. De dienst 
gaat over het verhaal ‘Kan ik nou eindelijk gaan 
slapen’. 
We blijven met de kinderen in de kerk en maken 
deel uit van de dienst.  
Nieuwsgierig??? Wees welkom in de adventsperiode 
en kerst.  
Wij hebben zin in de mooie adventsperiode en kerst.  
We hopen jullie allemaal te zien.  
Groetjes Greetje namens de kinderkerk.  

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ont-
spannen manier, maar ook om goede gesprekken te 
voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma contactpersoon 

jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
vacant voorzitter Meetingcommissie 
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd  
 
Disco fever – kerstgala 2024 
De voorbereidingen zijn al in volle gang, het 
kerstgala komt er weer aan. Trek je mooiste gala 
kleding aan en kom gezellig eten in The Meeting 
voor alle jongeren vanaf 12 jaar. 21 december, 
inloop vanaf 17.30 uur. De avond duurt tot onge-
veer middennacht. Opgeven kan via de whatsap-
pgroep 12+ of bij mij. Geef het door aan uw  
kinderen of kleinkinderen. Dit willen ze niet  
missen. Het feest van het jaar! 
Lisette Brandsma 
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Basiscatechese 
Afgelopen dinsdag hadden wij een spreker uitge-
nodigd. Daarvoor gingen we met z'n allen naar de 
kerk. Want niemand minder dan IJsbrand ter Haar, 
gaf ons uitleg over het orgel. 
Uit welke onderdelen bestaat het, hoe oud is het, 
waar komt het geluid vandaan en hoe kan het 
orgel harder of zachter klinken. Jasper Knipping 
had een paar mooie interview vragen bedacht.  
Nu weten we hoe lang IJsbrand al orgel speelt, 
dat hij daarvoor twee jaar blokfluit moest spelen 
maar dat niet wilde en wat zijn favoriete geluid is 
van het orgel. De waldflute. 
 
Wij werden getrakteerd op een mooi concert  
over de konijn van Alice in Wonderland en we 
zongen begeleid door het orgel 'Go tell it on the 
mountain'. 
En toen, mochten we nog de binnenkant zien. 
Het was super leuk. 
Namens de Basiscatechese 
 

 

MUZIEK 

Tweede Kerstdag met Kerst met Händel, Bach 
en Dirk 
We mogen ons er weer op verheugen: het  
traditionele Kerstconcert van Dirk Luijmes en 
muziekvrienden om 12.00 uur op Tweede 
Kerstdag. Tot zijn vaste entourage behoren twee 
barokvirtuozen bij uitstek: violist Remy Baudet  
en barokcelliste Inja Botden. Dirk zelf bespeelt 
zowel het orgel als het klavecimbel. Nieuw in dit 
illustere muziekgezelschap is de jonge sopraan 
Tineke Rozeboom. Tineke is een veelgevraagd 
soliste van cantates en oratoria, maar voert ook 
muziek uit die speciaal voor haar is geschreven.  
 
Daarnaast is Tineke zangeres in een aantal  
professionele kamerkoren in binnen- en buiten-
land. Bij het ter perse gaan van dit nummer van 
Onderweg wordt er nog druk gesleuteld aan het 
programma, maar in elk geval zal Tineke schitte-
ren in kerstmuziek van Händel en Bach. Daarnaast 
zal zij ons natuurlijk verrassen met bekende en 
minder bekende kerstliederen. En natuurlijk 
mogen we als concertbezoekers ook af en toe 
meezingen. Na afloop van het concert, dat  
ongeveer een uur zal duren, biedt Orgelstichting 
Elst de concertbezoekers een glaasje aan, om met 
elkaar terug te blikken op weer een mooi concert-
seizoen. Zoals altijd is de toegang gratis, maar  
na afloop vragen wij u wel om een financiële  
bijdrage, noodzakelijk om ook in 2025 weer een 
mooi programma samen te stellen. 
Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk  
 
 
Muzikalitijd 
mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden) 
1. Een moment of ogenblik om het over muziek  
te hebben, ter lering en vermaak. 
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal 
bezig te zijn. 
 
Ter voorbereiding op de kersttijd bladerde ik 
alvast door het liedboek heen en gingen er  
allerlei gedachten door me heen: ‘hebben we 
vorig jaar nog gezongen; kent niemand; o, die  
is mooi…’ Totdat ik bij het laatste lied uit de 
categorie ‘kersttijd’ aankwam: lied 513, een 
nieuwjaarslied. ‘God heeft het eerste woord. Hij 
heeft in den beginne het licht doen overwinnen, 
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Hij spreekt nog altijd voort.’ In het vorige lied-
boek bekend als Gezang 1 onder de categorie  
‘bijbelliederen’. In de kerk waar ik als kind weke-
lijks kwam, werd het lied met recht regelmatig 
gezongen. Tegenwoordig zingen we het nooit 
meer, althans niet dat ik me kan herinneren.  
Komt dat omdat het als nieuwjaarslied is 
weggeschreven onder de kersttijd? 
 
Het eerste couplet gaat over de schepping van de 
wereld, de tweede over het begin van de mens, de 
derde over de voleinding en in het vierde worden 
deze thema’s samengevat. Daarmee is het ook 
geschikt om als lied ‘rond de schriften’ te zingen. 
De melodie lijkt in a-mineur te staan, maar door 
het gebrek aan leidtonen, is het bij nader inzien 
een kerktoonsoort, ontstaan in de middeleeuwen. 
Door het eenvoudige en regelmatige ritme is het 
een goed zingbare melodie. 
 
Lied 513 is als een bekende die je jarenlang  
niet hebt gezien, eigenlijk ten onrechte. Kerst  
is met uitstek de tijd om een hereniging te  
organiseren… 
IJsbrand ter Haar 
 
Benefietconcert 
Op zondag 19 januari 2025 zal Peter-Bram ’t 
Hoen, organist van de 4-Plek (Ressen, Lent, 
Oosterhout), een concert verzorgen op de twee 
orgels van de St. Maartenskerk. Hij zal enkele van 
zijn favoriete orgelwerken uit zijn 35-jarige  
carrière als kerkorganist ten gehore brengen. Op 
het Van Leeuwen orgel speelt hij barokmuziek van 
Bach en Marchand en op het Walker orgel speelt 
hij romantische muziek van Franck en Karg-Elert. 
Tevens wordt medewerking verleend door Esther 
Nolte (fluit) en Caroline ’t Hoen (zang). Het  
concert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer 
een uur. 
Toegang tot het concert is gratis. Er zal een  
collecte zijn voor het Radboudfonds myotone  
dystrofie. Myotone dystrofie is een nog relatief 
onbekende erfelijke ziekte die toch veel families 
in Nederland treft. In elke generatie worden de 
symptomen erger en ook jonge kinderen kunnen 
getroffen worden door deze ziekte. Patiënten  
hebben last van spierzwakte, ademhalings- en 
hartproblemen en zijn daarnaast vaak moe en  
slaperig. Er wordt door de onderzoeksgroep van 
Peter-Bram ’t Hoen en door andere onderzoekers 
binnen het myotone dystrofie expertise centrum 

van de universitair medische centra in Nijmegen 
en Maastricht hard gezocht naar nieuwe medicijnen 
en nieuwe behandelingen. De giften zullen ten 
goede komen aan dit onderzoek.  
Iedereen is welkom! De kerk zal niet worden  
verwarmd dus doe wat warms aan als u naar het 
concert wil komen. 

 
Vrij toegankelijk Vredesconcert in de  
Grote Kerk Elst 
Na de goede ontvangst de afgelopen jaren van  
de Vredesconcerten van Het Vrije Koor in Elst kan 
een vierde editie van ‘Vredesvuur’ vanzelfsprekend 
niet uitblijven. Ook dit keer zal ‘Vredesvuur IV’ 
dan ook weer in de Grote Kerk in Elst te  
beluisteren zijn; zondagmiddag 26 januari 2025, 
aanvang 15.00 uur. 
 
Naast de mooiste wereldvredesliederen door Het 
Vrije Koor zelf zal medewerking worden verleend 
door Bas Bongers, dwarsfluit. Jelle Hoksbergen  
zal met zijn ontroerende pianospel het concert 
wederom omlijsten. Onder leiding van dirigent 
Jan Jaap Nuiver zullen Vredesliederen klinken  
uit alle tradities en alle delen van de wereld,  
traditiegetrouw zal er ook weer samen met de 
concertbezoekers worden gezongen. 
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Benefiet 
concert

Wat: Peter-Bram ‘t Hoen bespeelt beide orgels 
van de Grote of Sint-Maartenskerk in Elst
(Gld) met medewerking van Esther Nolte 
(fluit) en Caroline ‘t Hoen (zang)

Waarvoor: De toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage voor het Radboud Fonds voor 
Myotone Dystrofie is zeer welkom

Wanneer: Zondag 19 januari 2025, 14.30 – 15.30 



Het concert duurt een uur en is gratis toegankelijk. 
Bij het uitgaan van de kerk wordt ter  
bestrijding van de onkosten uw vrijwillige  
bijdrage bijzonder op prijs gesteld. 
 
Het Vrije Koor heeft met Vredesvuur I, II en III 
indrukwekkende en professionele visitekaartjes 
afgegeven. De belangstelling voor deze 
Vredesconcerten was zo groot dat bezoekers die 
vlak voor aanvang arriveerden het concert hebben 
moeten staan. 
Ook dit jaar worden weer overvolle kerkzalen  
verwacht, wij raden u daarom aan uw plaatsen  
te reserveren op onderstaand e-mailadres. 
 
Komt allen! 
Voor reserveringen, contact en informatie: 
Jan Jaap Nuiver, vrijekoor@gmail.com 

 
Luna Kamerkoor presenteert ’Humaniora’ -  
een muzikale verkenning van het mens-zijn in een 
technologische wereld 
 
Op 7 februari 2025 zal het Luna Kamerkoor in de 
Grote Kerk van Elst een uniek concert uitvoeren 
met twee bijzondere koorwerken, waarin de vraag 
centraal staat wat het betekent om mens te zijn 
in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd 
door techniek. Het programma, getiteld 
Humaniora, verwijst naar de geesteswetenschap-
pen en onderzoekt onze menselijke cultuur,  
ervaringen en creaties – zoals literatuur,  
filosofie, kunst en muziek. 
 
De titel Humaniora is afkomstig uit het Latijn en 
betekent ‘menselijker’. Waar wetenschap en religie 
vroeger hand in hand gingen, lijkt religie vandaag 
de dag op de achtergrond te raken, hoewel de 
behoefte eraan blijft bestaan. De toename van 
technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, 

kan ons verder van ons eigen mens-zijn  
verwijderen, een thema dat door dit concert op 
indringende wijze wordt belicht. 
 
Muzikale hoogtepunten 
Het concert bevat twee indrukwekkende koor- 
werken, elk met een unieke invalshoek op de 
menselijke zoektocht. Het prachtige Earthrise van 
componist Alec Roth plaatst de kwetsbaarheid 
van onze planeet en onze verbondenheid met  
de aarde centraal. Roth roept op tot zorg en  
verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving  
en nodigt het publiek uit tot bezinning over de 
menselijke impact op het milieu. 
In het nieuwe werk Lumen Mundi (2025) van 
bandoneonist en componist Martin de Ruiter, 
wordt de spanning tussen technologie en  
menselijke emotie verkend. Met tekstfragmenten 
van Erasmus en de tango als muzikale leidraad, 
voert De Ruiter het publiek mee naar een wereld 
vol licht en vernieuwing. 
 
Lezing en praktische informatie 
Tussen de koorwerken zal er een lezing plaats-
vinden, die dieper ingaat op de tekstfragmenten 
van Erasmus en hun betekenis in het licht van de 
hedendaagse zoektocht naar menselijkheid. 
Het concert begint om 20.15 uur. De kerkdeuren 
gaan om 19.30 uur open. Het concert duurt  
ongeveer 75 minuten. 
 
Kaartverkoop 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het 
Luna Kamerkoor: www.lunakamerkoor.nl/kaarten-
bestellen. 
 
Mis deze gelegenheid niet om samen met Luna 
Kamerkoor de menselijke ziel te verkennen in een 
veranderende, technologische wereld. 
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DIVERSEN 

 
Instagram 
Volgt u ons al op instagram? Om een bredere 
doelgroep te bereiken hebben we een instagram 
account gemaakt over onze kerk, je kunt ons 
vinden onder het account grotekerkelst. We  
zullen hier activiteiten delen en u op de  
hoogte houden van komende activiteiten. 
Lisette Brandsma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto-expositie Op je mooist   
Wanneer ben je op je mooist? Wat heb je dan aan, 
waar ga je dan naar toe en met wie? En wat is 
heel speciaal voor je van wat je draagt? Deze  
vragen stelden we aan dertien mensen. Mensen 
uit onze kerkgemeente en mensen die we kennen 
via Vluchtelingen Werk Overbetuwe. Van de unieke 
verhalen maakten we portetten met beeld en 
tekst in het kader van het project Geef Licht.  
De portretten zijn de komende maanden te zien  
in de kerk.   
 
Ruud maakte de foto’s en Linda schreef de  
verhalen op. In de portretten tonen de mensen 
zich, zich prettig voelend in de kleding die ze aan 
hebben. Ze vertellen verhalen over hun kleding, 
sieraden en versierselen. De foto’s laten mensen 
zien van verschillende leeftijden, man en vrouw, 
uit verschillende landen, met een eigen idee over 
‘op je mooist zijn’. Mensen op de foto’s komen uit 
Nederland, Syrië, Jemen, Turkmenistan, Turkije en 
Congo. Door verhalen te vertellen over zichzelf, 
over hun achtergrond, hun land of regio van  
herkomst leren we hen beter kennen. We laten 
zien hoe de ander niet slechts een ander is, maar 
iemand met een uniek verhaal, met eigen waarden 
en tradities. En vooral zichzelf: een mens, een 
mooi mens.   
 
Mensen kleden zich mooi aan naar een feest, naar 
de kerk of moskee; en gaan daar samen met hun 
geliefden of gezin naar toe. Ze voelen zich niet 
alleen mooi als ze er feestelijk uitzien, maar juist 
ook als ze zich uitgerust en ontspannen voelen, 
als ze met de kinderen spelen of in de tuin  
werken, omringd door mensen die dicht bij ze 
staan. We kregen ook vragen en reacties terug: 
'Ben ik dan op m’n mooist in een pak of juist met 
een trui? Moet ik dan eerst naar de schoonheids-
specialist? Ik heb eigenlijk geen idee, ik denk 
nooit aan mezelf in termen van mooi'. Enkele  
quotes van de deelnemers: ‘Ik ben mooi als mijn 
hoofd leeg is, dan ben ik in peace. Ik ben mooi 
als ik naar de kerk ga, de zondag is een feestdag. 
Ik voel me mooi als ik de kerk zing, dan doe ik 
een mooie jurk aan. Ik houd van mooie kleding,  
ik had vroeger een kledingwinkel. Ik houd van 
simpel, daar voel ik me het prettigst in. Ik voel 
me mooi als ik met de kinderen speel'.  
Samen zijn we dertien avonden op pad geweest. 
Avonden waar we gastvrij werden ontvangen. 
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Avonden waarop we de huiskamer ombouwden tot 
een tijdelijke fotostudio. Tafels of banken werden 
aan de kant geschoven voor het perfecte plaatje. 
We namen een spiegel mee zo dat mensen nog 
een laatste dingetje konden doen aan hun haar of 
kleding. Familieleden keken nieuwsgierig toe en 
wilden aan het eind ook graag op de foto. Want 
hoe vaak komt er nu een fotograaf bij je thuis?  
Het had iets intiems, Ruud, als fotograaf die dicht 
op de huid kroop van de geportretteerden.  
 
Familieleden die meekeken, Linda die ondertussen 
nieuwsgierig haar vragen stelde. Mensen lieten 
niet alleen hun uiterlijk vastleggen maar toonden 
zichzelf op hun mooist in hun kwetsbaarheid en 
kracht. We willen iedereen danken voor het  
meedoen aan dit bijzondere project.   
 
De foto’s zijn te zien vanaf 8 december tot half 
februari in de kerk tijdens de openingstijden. 
Geniet van de prachtige portretten en deel je 
ervaring met een ander: Wanneer ben jij op je 
mooist?   
Ruud Otter en Linda Medendorp 
 

Bedankje 
Wil u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen! 
Die wij gekregen hebben voor ons 55-jarig  
huwelijk. 
Sofie en Jan van Elk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deadlines Onderweg 2025 
Onderweg februari            19 januari  
Onderweg maart               16 februari 
Onderweg april                 23 maart 
Onderweg mei                  20 april Paaszondag! 
Onderweg juni                  18 mei  
Onderweg juli/augustus      22 juni 
Onderweg september          24 augustus 
Onderweg oktober             21 september 
Onderweg november          19 oktober 
Onderweg december/         23 november 
januari 2026                      
 
De deadlines zijn steeds op zondag tot 18.00 uur. 
Eerder insturen is uiteraard altijd mogelijk. Het 
adres van de redactie is onderweg@pg-elst.nl 
In april 2025 valt de deadline op Paaszondag 
de redactie 
 

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 
uur) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl 
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