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MEDITATIE 

Van kletspraat naar verwondering

De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria
uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van
Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen
vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was
gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat 
en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en
rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken,
maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop
ging hij terug, vol verwondering over wat er
gebeurd was. (Lucas 24: 10-12)

Ik geloof in de opstanding van Jezus uit de
dood. En dan zwijg ik stil, want natuurlijk krijg
ik dat niet helder op mijn netvlies. Het is geen
natuurlijke gang van zaken. Met mijn verstand
begrijp ik er niets van. En toch zeg ik dat ik
geloof in de opstanding. Als ik dat zeg, geeft 
het meteen positieve energie en kracht. Energie
en kracht die ik niet ervaar als ik het tegendeel
zou uitspreken. Alleen daarom al is het goed om
het zo positief te stellen. Je kunt zeggen dat 
er in de verhalen over de opstanding allerlei
mythische elementen zitten of dat het alleen
maar een mythe is. Die elementen zitten er 
zeker in, maar dat maakt het verhaal van de
opstanding niet minder sterk. En geloof in de
opstanding heeft nog steeds dezelfde kracht. 

Wat eerst wordt afgedaan als kletspraat, 
nota bene door de apostelen zelf, slaat om in 
verwondering als Petrus in het graf kijkt en daar
alleen linnen doeken ziet liggen. Het lichaam
van Jezus is afwezig. De persoon van Jezus is
afwezig, tot Hij zichzelf weer levend laat zien
aan de leerlingen. De leerlingen zullen dan 
apostelen zijn, ‘gezondenen’, mensen op missie
om het goede nieuws over Jezus uit te dragen 
en uit te leggen. Dat is wat alle evangelieboeken
ons vertellen. Geloof in de opstanding, of op zijn
minst verwondering erover, is het hart van de
kerk. Daarmee begint het. Het heeft lang
geduurd voordat de ogen van de apostelen 
daarvoor opengingen, maar als het eenmaal
zover is dan gaan ze er ook voor.

Ergens is het logisch dat Jezus is opgestaan. 
Al voor zijn dood was Hij de levende tussen 
de doden, want alle anderen toonden de 
gebrokenheid van het bestaan door een 
complot te bedenken, door verraad te plannen,
door naar macht te streven, door gewapend 
verzet te plegen, door in slaap te vallen, door
te ontkennen bij Jezus te horen, door geen 
rechtvaardig oordeel te durven vellen. 

Maar het is ook logisch dat Jezus is opgestaan,
doordat Hij als persoon staat voor overvloed,
voor meer dan het gewone. Hij onderwijst een
geloof zonder grenzen en dus ook zonder wetten.
Want elke wet of regel beperkt. Maar Jezus maakt
ruimte, in zijn onderricht en door zijn leven. 
Hij verlegt de grenzen en nu blijkt Hij ook de
levensgrens te verleggen. Dat ligt in elkaars 
verlengde.

Daarmee beginnen wel onze vragen en onzeker-
heden, onze twijfels en aarzelingen. Durven we
ons aan deze werkelijkheid toe te vertrouwen?
Durven we erop te vertrouwen, het ermee 
te wagen in het leven? Om nu vanuit deze 
werkelijkheid te leven, ons leven te aanvaarden
uit de hand van God en als volgelingen van 
Jezus ook te zoeken naar de ruimte voor 
onszelf en anderen? Een stapje verder gaan
omdat we geloven dat er altijd nog een stapje
meer te zetten is? 

Er is hoop, in elke situatie. Dat is wat de 
opstanding van Jezus ons leert. Leven vanuit 
de opstanding geeft hoop voor na dit leven. 
Maar er is meer. Leven vanuit de opstanding
geeft mij ook de moed om me in te zetten voor
mens en maatschappij, om de hoop levend te
houden dat het goed kan komen, nu en hier. 
ds. Dick Snijders
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KERKDIENSTEN 

zaterdag 6 april
19.00 uur KERK           Concert Gospelkoor Voices

zondag 7 april          5e zondag 40-dagentijd
10.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders
                              organist: IJ. ter Haar
                              m.m.v. PassePartout

19.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders
                              Ademviering
                              organist: J. Jansma

zondag 14 april        6e zondag 40-dagentijd 
                              Palmzondag
10.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders
                              organist: IJ. ter Haar

10.15 uur TERTZIO       ds. Jac. Franken
                              organist: Nel Pieper

donderdag 18 april   Witte Donderdag, 
                              Heilig Avondmaal
19.30 uur KERK          Ds. P.J.G. Jeroense
                              organist: J. Jansma

14.30 uur TERTZIO       Heilig Avondmaal
                              Ds. P.J.G. Jeroense
                              organist: D. Jonkers
                              
vrijdag 19 april        Goede Vrijdag
19.30 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders
                              organist: IJ. ter Haar

zaterdag 20 april      Paasnacht, doopviering
21.00 uur KERK           Ds. P.J.G. Jeroense
                              organist: D. Luijmes
                              m.m.v. G-noot

zondag 21 april        Pasen
10.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders
                              organist: D. Luijmes
                              m.m.v. SMKK

10.15 uur TERTZIO        Ds. P.J.G. Jeroense
                              organist: M. den Does

zondag 28 april        Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERK          organist: D. Luijmes
12+ groep

zondag 5 mei           Ds. P.J.G. Jeroense
10.00 uur KERK          organist: D. Luijmes

19.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders
                              Ademviering
                              organist: D. Luijmes

TOELICHTING DIENSTEN
‘Messias, het leven van Jezus’
Op zaterdag 6 april houdt het gospelkoor Desire
uit Arnhem-Zuid een soort ‘Lessons and Carols’,
maar dan als voorbereiding op Pasen. Het is een
aaneenschakeling van Bijbellezingen en liederen,
te beginnen vanaf de schepping van de wereld
tot de opstanding van Jezus. Het geheel is 
gebaseerd op het repertoire van het Oslo 
Gospel Choir. Het duurt ongeveer vijf kwartier. 
De aanvangstijd is 19.00 uur, in de Grote Kerk.
De kleine kerkenraad ziet dit graag zien als een
van de vieringen in de veertigdagentijd. Er zal
een collecte zijn voor het diaconale doel van 
31 maart. Bij de uitgang is er een collecte voor
het koor. Na afloop verzorgt het koor een hapje
en een drankje. De toegang is gratis.

Ademviering 7 april
Een ademviering is een liturgisch avondgebed.
We zingen, spreken, bidden, met rust en stilte.
De viering heeft een meditatief karakter met 
elementen uit verschillende tradities. Sommige
liederen worden veelvuldig herhaald gezongen
zoals in de broedergemeenschap in Taizé, waar-
door tekst en melodie deel van onszelf worden.
Andere liederen zijn doorlopend met een aantal
coupletten. Centraal in de viering is de stilte van
twaalf minuten. Een moment om op adem te
komen. 
De viering begint om 19.00 uur in de Grote Kerk.
De volgende ademviering is op zondag 5 mei.
ds. Dick Snijders

Leven in broosheid
In de drie dagen voor Pasen vieren we Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
We staan stil bij de laatste aardse levensdagen
van Jezus en wat daarover wordt verteld in de
evangelieboeken. Als overkoepelend thema in
deze vieringen hebben we gekozen voor ‘leven 
in broosheid’.
De predikanten
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elke werkdag              Morgengebed
9.00 uur                      info: Dick Snijders
De Ruimte

elke maandagavond     Kring Hebreeuws
18.30-19.30 uur          info: Nel Pieper
De Ruimte                   

elke woensdagmorgen Crea(t)uur
9.30-12.00 uur            info: Mien Floors
De Ruimte

elke donderdagavond   Eten en ontmoeten
18.00-19.30 uur           Info: Dick Snijders
De Ruimte                   
                                
19.45-22.00 uur          Sint Maartenskerkkoor
Onder de Toren             info: Marien van Wier

elke vrijdagmorgen     De Stamtafel actueel
10.00-11.00 uur           info: Jeroen Jeroense
De Ruimte                   

maandag 1 april          Spelletjesmiddag
14.30-16.00 uur          info: Djoke Schotman
De Ruimte                   

20.15-21.15 uur          Christelijke meditatie
De Ruimte daarna Kerk  info: Dick Snijders

20.00-22.00 uur          Filosofiekring
De Ruimte                  info: Henk Minnema

woensdag 3 april        Themamiddag 
                                Seniorenpastoraat
14.00-16.00 uur          info: John Rademakers
De Hoeksteen               

vrijdag 5 april             Ruimtewandeling
13.00 uur                   info: Jeroen Jeroense
De Ruimte

zaterdag 6 april          Spirituele markt
14.00-16.00 uur           info: Dick Snijders
De Ruimte

maandag 8 april          Vrouw in Kerk en Samenleving
14.00- 16.00 uur         info: Janine Kallen
De Hoeksteen               

15.00-16.30 uur          (On)gelukkig ouder worden
De Ruimte                   info: Jeroen Jeroense

19.30- 21.30 uur         Paulusreis
De Hoeksteen               info: Janine Kallen 

20.00-21.30 uur          Het evangelie volgens Marcus
De Ruimte                   info: Dick Snijders

woensdag 10 april       Theologisch café
20.00-22.00 uur          info: Jeroen Jeroense
De Ruimte                   

maandag 15 april        Spelletjesmiddag
14.30-16.00 uur          info: Djoke Schotman
De Ruimte                   

20.15-21.15 uur          Christelijke meditatie
De Ruimte daarna Kerk  info: Dick Snijders

woensdag 17 april       Filmdag Marokko
v.a. 10 uur                  info: Jeroen Jeroense
De Ruimte                   

donderdag 18 april      Zinnige lunch
12.00-13.00 uur          info: Jeroen Jeroense
De Ruimte
                                
maandag 22 april        Ingebruikname orgel
15.00 uur                   info: zie pagina 17
Kerk                           

vrijdag 26 april           De Soeptafel
10.30-14.30 uur          info: zie pagina 18
De Ruimte

zaterdag 27 april         Orgelconcert
14.00 uur Grote Kerk

maandag 29 april        Spelletjesmiddag
14.30-16.00 uur          info: Djoke Schotman
De Ruimte                   

20.15-21.15 uur          Christelijke meditatie
De Ruimte daarna Kerk  info: Dick Snijders

dinsdag 30 april          Kledingcontainers 
20.00 uur                   info: zie pagina 11
De Ruimte

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN APRIL 2019
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Bijbelleesrooster april 2019
7 april          Psalm 59
14 april        Lucas 19:29-48
21 april        Lucas 24:1-12
28 april        Leviticus 71-10
5 mei           Hooglied 2:8-15

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN APRIL 2019

Eten en ontmoeten
Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig.
Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil
eten met vrienden. Nu kan het er zomaar van
komen! Elke donderdag om 18.00 in De Ruimte.
Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op
de woensdag voor de donderdag dat je mee wilt
eten bij het kerkelijk bureau even weten dat je
komt. Na afloop gaat er een mandje rond voor
een vrijwillige bijdrage. Op donderdag 18 april
vervalt de maaltijd in verband met de viering 
van Witte Donderdag.
ds. Dick Snijders

Christelijke meditatie
Mediteren is bidden zonder woorden. Christelijke
meditatie betekent dat we het vertrekpunt en 
het doel christelijk invullen, in openheid voor 
de Geest van God. 

We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur in De
Ruimte, drinken daar een kopje thee of koffie en
gaan om 20.30 uur naar de Grote Kerk om in het
koor van de kerk te mediteren. De kachel is uit,
er brandt innerlijk vuur, maar het kan toch goed
zijn om warme sokken of een deken mee te
nemen. Data: 1, 15 en 29 april.
ds. Dick Snijders

Spirituele markt
Op 6 april is er in De Ruimte om 14.00-16.00 uur
een spirituele markt. Verschillende aanbieders
zullen zich laten zien met tafelpresentaties 
en workshops over onder andere hypnose en
regressie, hoog sensitiviteit, magnetiseren, 
reiki, mandala tekenen, voeding, engelen, 
psychosynthese en ook zelf zal ik er zijn 
met een presentatie over christelijk geloof.
De markt is bedoeld voor mensen die hun weg
zoeken door zingeving en spiritualiteit, om 
daarmee de kwaliteit van hun leven te verhogen.
Christelijk geloof kan daar ook zeker bij helpen.
Het is goed om de markt te organiseren en daar
zelf aanwezig te zijn, zodat ieder in vrijheid zijn
keuze kan maken.
Zoals elke eerste zaterdagmiddag van de maand
zal de Grote Kerk ook geopend zijn en is er de
mogelijkheid van een rondleiding om 14.30 uur.
ds. Dick Snijders

(0n) gelukkig ouder worden
Plaats: De Ruimte
Tijd: 15.00-16.30 uur
Maandag 8 april
Gast: Marja de Leeuwerk
Tegenwoordig worden mensen steeds ouder.
Prachtig, want het leven is de moeite waard.
Maar oud worden kent ook zijn beperkingen en
grenzen. En die zijn best lastig. Oud worden gaat
immers gepaard met lichamelijke achteruitgang.
Toch is het een uitdaging om deze levensfase 
als een kans te zien om het leven nog verder te
verdiepen. Het is een kunst op zich om gelukkig
oud te worden, maar hoe geef je dit vorm? Wie
op een goede manier de fase van het oud worden
ingaat zal het als een verrijking ervaren. Oud
worden biedt ook de mogelijkheid om dat wat
onvoltooid is gebleven te voltooien. Deze laatste
middag van het seizoen is Marja de Leeuwerk
onze gast. 
Ze zal vanuit haar kennis als verpleegkundige en
werk voor Buurtzorg vragen beantwoorden die
betrekking hebben op de zorg voor ouderen. 
ds. Jeroen Jeroense

Het evangelie volgens Marcus
Maandelijks lezen en bespreken we dit seizoen 
en het volgende het evangelie volgens Marcus.
Onder de eenvoud van de oppervlakte blijken veel
schatten schuil te gaan. Zoveel schatten dat we



in februari niet het hele hoofdstuk konden
bespreken. Op 8 april is de achtste bijeenkomst,
dan lezen we verder vanaf Marcus 6: 45. De 
oorspronkelijke planning van een hoofdstuk 
per avond halen we niet. Er blijkt meer bij 
de teksten te zeggen dan was voorzien. 
Wie ook deze rijkdom wil ervaren, is van 
harte welkom om 20.00 uur in De Ruimte.
ds. Dick Snijders

Theologisch café
Woensdagavond 10 april: ‘Niet begeren!’
Plaats; Stamtafel ‘De Ruimte’
Tijd: 20.00-22.00 uur
Het theologisch café opent voor het vierde 
seizoen haar deuren voor een inspirerend
gesprek. In het theologisch café wordt in infor-
mele setting gesproken over theologische vragen.
Juist het gesprek staat centraal. Voor dit jaar
zijn de ‘tien geboden’ als leidraad gekozen. Zijn
ze nog actueel? Kan de moderne mens wat met
een gebod als: ‘Gij zult niet begeren? Ook voor
deze avond wordt een ‘praatstuk’ geschreven dat
vooraf op de website wordt gezet. Het is niet
noodzakelijk om deze tekst te lezen om aan 
het café deel te nemen. De afgelopen jaren is 
er aan de stamtafel een vrolijke oecumenische
mix ontstaan van bezoekers. Daarnaast weten
ongebonden spirituelen, agnosten en atheïsten
ook de weg naar stamtafel te vinden. Inspirerend
om met respect elkaars geloofsvragen te delen.
In de pauze wordt traditiegetrouw voor de 
liefhebber een kloosterbier geschonken.
Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Jeroen Jeroense

Zinnige Lunch
Plaats: Stamtafel De Ruimte
Tijd: 12.00-13.00 uur
Donderdag 18 april
Lichaam en ziel zijn een onlosmakelijke eenheid.
Wie goed voor zijn lichaam zorgt krijgt daar een
gezonde kijk op de wereld voor terug. Gezond
lunchen vormt een goede basis voor de rest van
de dag. Daarnaast is het ook heel gezellig om
met anderen van een lunch te genieten. Zien
eten, doet eten. Ook kunnen er ideeën voor een
gezonde salade, een ‘broodje gezond’ en ander
smakelijks worden uitgewisseld. Wie zin heeft 
in een gezonde lunch is iedere derde donderdag
van de maand welkom in aan de stamtafel in 

De Ruimte. 
Voor € 3,- kan er van een lunch genoten worden.
Graag voor 10.00 uur ‘s ochtends even mailen of
bellen naar kerkelijk bureau.
Tel: 371357, info@pg-elst.nl
Inlichtingen: ds. Jeroen Jeroense

Pinksterzondag - belijdeniszondag
Tijdens de dienst op 9 juni, Eerste Pinksterdag, 
is er gelegenheid om belijdenis te doen. Volgens
het Bijbelboek Handelingen raakten de leerlingen
van Jezus op het Pinksterfeest enthousiast door
de Heilige Geest en begonnen ze te getuigen. Ze
begonnen te getuigen van wat hen raakt en wie
hen bezielt. 
Met het doen van belijdenis versterk je de band
met de christelijke gemeente. Je verklaart voor
God en de gemeente dat je geraakt bent door het
evangelie, dat je daardoor geïnspireerd bent en
dat je ernaar wilt leven.  

Als je overweegt om belijdenis te doen of als je
meer informatie wilt, ben je van harte welkom 
op 26 maart, 9 april, 30 april en 28 mei, telkens
om 20.00 uur in De Ruimte. Dan zullen we met
elkaar in gesprek gaan over wat het is en over
wat geloven voor jou betekent. De keuze is aan
jou.
ds. Dick Snijders
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Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst
Het Tempel|Kerk Museum 
is elke eerste zaterdag van
de maand geopend van 
13.30 – 16.30 uur. 
Om 14.30 uur is 
er een rondleiding (kosten 
€ 3,- per persoon).
Andere afspraken via de 
koster.
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UIT DE GEMEENTE
Onze jarigen van 90 jaar en ouder
Op 9 april hoopt mevr. C.H. Wien-Paul, 
92 jaar te worden.
Op 15 april hoopt dhr. C. Breunissen, 
90 jaar te worden.
Op 22 april hoopt mevr. H.W. Frentz, 
91 jaar te worden.
Op 23 april hoopt dhr. M. Haag, 
93 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen. 
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs. 

Geboren
Thijmen Adriaan Vulto
Op 1 maart is Thijmen geboren. Zoon van Vincent
en Anneke Vulto en broertje van Ido en Maarten.
Een nieuw mensenkind is altijd weer een wonder.
Op het geboortekaartje, dat is geïnspireerd op
hun geliefde Ameland, staat:

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, wolken, is wind.
Liefde is samen, is spelen als kind.

Wie Thijmen wil bewonderen is van harte welkom
Even een belletje is fijn: 
ds. Jeroen Jeroense

Bedankt
Het jaar 2018 was voor mij geen fijn jaar. In 
het begin van dat jaar ben ik noodgedwongen
gestopt met de opleiding verzorgende. Hier 
kwam halverwege dat jaar nog bij een ontslag 
in de proeftijd op niet eerlijke gronden.
Al met al werd het mij teveel met een depressie
als gevolg. Een opname in de Radboud volgde.
Wat schetste mijn verbazing toen ik tijdens deze
opname overstelpt werd met meer dan 40 kaarten
van jullie. Op iedere kaart stonden troostende, 
warme- en/of bemoedigde teksten. Ik ontving
zelfs kaarten van mensen die mij niet kenden.

Ik wil bij deze iedereen bedanken die aan mij
gedacht hebben. Tevens ontving ik thuis een
mooie grote bos bloemen, met een kaart met
heel veel namen erop.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig?

Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341,
dick-snijders@pg-elst.nl

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,
pjgjeroense.elst@gmail.com

SAMEN DELEN
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt
delen met andere gemeenteleden? Stuur een
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng

het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF- EN LEEDBRIEF
Voor u als gemeentelid bestaat ook de 
mogelijkheid  zich op te geven voor de

Lief- en Leedbrief.
De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde

gemeenteleden lief of leed willen delen met 
de gemeente en een bericht insturen over 

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte 
of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook 
de Lief en Leedbrief te ontvangen via het adres

liefenleedbrief@pg-elst.nl  
Wilt u in de mail uw naam, adres en 

telefoonnummer vermelden?



Ik weet zeker dat deze aandacht een positief
effect had op mijn herstelproces. Na vier weken
opname in het ziekenhuis treed ik het leven 
weer positief tegemoet.
Nogmaals bedankt, mede namens mijn man en
zoon.
Jolanda Schat

KERKENRAAD

KERKRENTMEESTERS
Werk aan De Grote Kerk
Om plannen uit te werken om onze Grote Kerk 
te gaan herinrichten, is op maandag 4 maart
jongstleden het startschot gegeven aan de 
twee werkgroepen die door de kerkenraad zijn
ingesteld. Dit om het kerkgebouw klaar te maken
voor de toekomst. De twee werkgroepen zijn:

Werkgroep ‘Kerk’
Deze werkgroep gaat de vraag beantwoorden hoe
willen we kerk-zijn in de nabije toekomst en wat
vraagt dit concreet betreffende het kerkgebouw?
Daarbij richten zij zich op twee thema’s, die van
vieren/ontmoeten en maatschappelijke betrok-
kenheiden en dit alles binnen het kader van
duurzaamheid en comfort van ons kerkgebouw.
Bij de uitwerking dient de werkgroep rekening te
houden met de huidige gebruikssituatie. Van de
werkgroep wordt verwacht dat zij ‘out of de box’
denkt en met een aantal scenario’s komt. De
werkgroep ‘Kerk’ wordt gevormd door: Ellen
Burger, Jeroen Jeroense,  IJsbrand ter Haar,
Astrid Kepers en Dick Snijders.

Werkgroep ‘Gebouw’
De opdracht voor deze werkgroep bestaat in 
eerste instantie uit het inventariseren van de
mogelijkheden op gebied van beeld en geluid,
verwarming, duurzaamheid et cetera. Daarbij
brengt zij ook in beeld welke monumentale 
voorwaarden en beperkingen er zijn bij het 
herinrichten van het kerkgebouw. Daarna gaat 
zij op basis van de wensen die door de werkgroep
‘Kerk’ zijn aangeleverd naar een concrete invul-
ling. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘wat
betekent een en ander precies voor het gebouw,

hoe verhoudt het kerkelijk gebruik zich tot een
ander gebruik en wat voor voorzieningen zijn 
er mogelijk in de kerkzaal?’ 
De werkgroep bestaat uit: Jetty Gaasbeek, 
Henk Kiestra, Ger de Vrieze en Bert Wolters.

De werkgroepen hebben als projectleider Alwin
Kaashoek, die ook betrokken is geweest bij ‘3000
jaar religie in Elst’. Alwin heeft een aansturende
en coördinerende rol. Hij rapporteert aan de 
kleine kerkenraad die als stuurgroep fungeert.
De kerkenraad wenst beide werkgroepen veel
inspiratie en succes.
Ate Lindeboom

DIACONIE
NLDoet
Op 16 maart heeft een aantal diakenen meege-
daan aan NLDoet. Er was gekozen voor werkzaam-
heden bij Landerij de Park, waar omheiningen om
de nieuwe uitkijk/ervaringstoren zijn verstevigd
en wilgenheggen gevlochten. 's Middags werd 
de toren officieel geopend. We hadden blauwe
hesjes aan met 'Protestantse Gemeente Elst' erop.
Het was 's morgens tamelijk vochtig weer en door
het slepen met takken en andere materialen 
bleven deze hesjes niet schoon. Wel hebben we
kunnen laten zien dat wij als gemeente meer zijn
dan een zondagse kerkdienst en dat we meedoen
aan maatschappelijke acties; echt een kerk naar
buiten. 
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Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet
aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan
mensen en organisaties van de groetenlijst van
Amnesty International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd-
thema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst
ging hierover in gesprek met vrouwelijke 
gedetineerden en er ontstond een beeld naar
aanleiding van de tekst: ´Een nieuw begin 
ontstaat waar de Ene de ander bij de hand
neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt 
en jij bij de hand wordt genomen!’

Ook wij doen als gemeente mee aan de
Paasgroetenactie. Op zondag 7 april delen wij 
na de dienst de kaarten uit. Wij vragen u om 
een kaart te ondertekenen en voor 10 april 
op te sturen aan het adres op de kaart. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies
wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy,
toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat
er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als
de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten
voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich
altijd gesteund door kaarten en brieven. Het 
is vaak moeilijk werk van lange adem, als je
voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet 
goed als mensen je door een kaart een hart
onder de riem steken. 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat u ook dit jaar weer een paasgroet
wilt sturen!
De ZWO Commissie,
Carla Otter

Week zonder vlees

Bron: https://weblog.wur.nl/voeding/

Van 11 tot 17 maart werd de 'week zonder vlees'
gehouden. Heeft u meegedaan? Lukt het u een
week geen vlees te eten? In 2017 aten we in
Nederland gemiddeld ongeveer 38,3 kg vlees 
per jaar, evenveel als in 2016 en ongeveer 2 kilo
minder dan in 2010. Waarom is het verstandig
om minder vlees te eten? Vlees is een ineffectie-
ve voedselsoort. Ongeveer 75 % van de wereld-
wijd beschikbare landbouwgrond wordt gebruikt
voor het verbouwen van veevoer. Voor 1 kilo
rundvlees is ongeveer 25 kilo plantaardig voedsel
nodig. Daar komen alle milieueffecten van het
verbouwen, verwerken en vervoeren van de
plantaardige grondstoffen nog bij. Het gaat niet
om nooit meer vlees eten of altijd vlees eten,
maar het kan geen kwaad om te stimuleren dat
we minder vlees eten, gezien bovengenoemde
nadelen van vleesproductie. Er zijn inmiddels 
al veel goede vleesvervangers te vinden in de
supermarkt en bij gespecialiseerde winkels, 
dankzij een stijgende vraag daarnaar. Probeer 
ze eens en kijk of u het 'oude' 'aardappelen,
groente en een stukje vlees' kunt afwisselen met
bijvoorbeeld vegetarische gerechten. Iedereen
kan zonder problemen een dagje vlees weglaten
uit het menu. 
Wilt u echter vaker en/of structureel vegetarisch
eten, dan is enig inzicht in de voedingsleer
noodzakelijk, om tekorten van vitamines en
mineralen te voorkomen. Eet smakelijk!
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DUURzSAAMheidstip: 
Eet minder vlees en varieer met plantaardige

alternatieven of andere vleesvervangers. 
Let er wel op dat u voldoende vitamines en 

mineralen binnenkrijgt.
Reacties en meer tips graag naar:

woltersbw@gmail.com

Bert Wolters (thema)diaken duurzaamheid

Winstmaximalisatie
In de vorige Onderweg heb ik geschreven dat we
eigenlijk op zoek moeten gaan naar de optimale
winst voor People, Planet en Profit samen. Dat
klinkt ingewikkeld, maar elders in deze Onderweg
vindt u hiervan een mooi voorbeeld: de soep-
tafel. Het idee achter dit project is om eenzame
mensen bij elkaar te brengen om samen soep 
te maken en te eten (positief voor People). 
Er wordt gebruik gemaakt van producten die 
anders waarschijnlijk weggegooid zouden worden
(positief voor Planet). Het is niet de bedoeling
dat er financiële winst wordt gemaakt, maar 
de 'winst' op het gebied van Profit is dat de 
producten die anders weggegooid zouden worden
nu niet weggegooid worden, zodat hiervoor geen
afvalheffing hoeft te worden betaald. Daarbij zijn
ze waarschijnlijk ook goedkoper dan 'winkelwaar-
dige' producten. Zo zien we dat winst op alle drie
de P's niet moeilijk hoeft te zijn.

Klimaatmars
Samenkomst in de Dominicuskerk aan het Spui.

Op 10 maart werd in regenachtig Amsterdam door
ongeveer 35.000 mensen deelgenomen aan een
klimaatmars om het kabinet aan te sporen tot
een daadkrachtig klimaatbeleid. Ook via de 
groenekerkenorganisatie ontvingen we een 
uitnodiging, maar het was te laat om hierover 
in de vorige Onderweg te schrijven. Toch zijn we
met een aantal mensen van onze kerk (en meer
dan 110 andere kerken) naar Amsterdam gegaan
(wij uiteraard met de trein). Voorafgaand aan 
de mars was een bijeenkomst in de prachtige
Dominicuskerk aan het Spui. Hier spraken een
leerling uit de 3e klas, bisschop Hendriks, Jan
Wolsheimer van Missie Nederland en scriba ds.
René de Reuver. Ik vind het nog steeds bijzonder
dat verschillende kerkgenootschappen elkaar 
vinden als het over klimaat gaat. De tocht zelf
was koud en nat, dus hebben we de afsluitende
kerkdienst niet meer bijgewoond, maar het is
inspirerend om met een grote groep gelijk-
gestemden in de trein en in de kerk bij elkaar
te komen. 

Kledingcontainers? Waarom? 
Bijeenkomst 30 april
In Elst staan
verschillende
containers waar-
in u uw gebruik-
te kleding kunt
deponeren. Deze
containers wor-
den onder andere
beheerd door
Curitas in Ede.
Nieuwsgierig
naar wat er met
die kleding gebeurt en waarom het goed is 
om uw gebruikte kleding in de containers te
deponeren in plaats van in de grijze container?
Wat kan er van ingeleverde kleding worden
gemaakt? Wat wordt er in de container gegooid?
Kom dan op 30 april naar De Ruimte waar
Maarten van Renssen, salesmanager van Curitas,
meer vertelt over het gebruik en de resultaten
van de kledinginzameling in Overbetuwe.
Aanvang 20.00 uur.
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DIACONIECOLLECTE APRIL 2019

Brazilië: dialoog tussen inheemsen en 
niet-inheemsen in Brazilië
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken
die enorm geleden hebben onder de dominantie
van andere bevolkingsgroepen in het land. Deze
volken hebben, onder andere door vooroordelen,
een zwakke positie in Brazilië. Er zijn regelmatig
conflicten over land waar indianen en niet-
indianen tegenover elkaar staan.  
Door onderwijs en publicaties leren inheemsen
en niet-inheemsen over en weer van elkaars 
cultuur en levensvisie. De Braziliaanse 
organisatie Comin stimuleert vooral dat binnen
de kerken en de universitaire gemeenschap van
de Lutherse kerk mensen meer te weten komen
over de inheemse bevolking. Het is van groot
belang dat toekomstige predikanten, leraren 
en catecheten bekend zijn met de waarden en
opvattingen, de historie, cultuur en eigen 
religie van de inheemsen.

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN
APRIL 2019
7 april Rwanda, 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen
Rwandezen werden afgeslacht door hun buren.
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde 
de genocide, maar verloor haar ouders, broers en
zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door
weeskinderen op te vangen en onder te brengen
in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa,
‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het 
werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de
organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids
hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen
medicijnen, schooluniformen en leren om te
gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders
die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg
voor zichzelf en hun gezin.

14 april Jeugdactiviteiten Pasen
In de onze kerk bestaat een actieve groep 
die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks 
zijn vrijwilligers actief in crèche, kinderkerk,
basis-catechese en The Meeting. Jeugd en 
jongeren ontmoeten elkaar op een open en 
ontspannen manier en zijn samen bezig met
geloof en zingeving.

Vandaag is de collecte voor de activiteiten met
de jeugd rondom Pasen. Op palmzondag maken
de kinderen palmtakken en komen deze laten
zien in de viering. Na afloop van de paasnacht-
viering is er samen met The Meeting een 
fakkeloptocht. Aansluitend een paasvuur waar
je kunt genieten van een zelf gebakken 
broodje met een drankje.

20 en 21 april JOP op school het geloof 
ontdekken
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelf-
sprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk
geweest. Kerken en scholen werken samen om
kinderen het christelijk geloof en de kerk te
laten ontdekken. 

JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en
scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee
over de invulling van school-en-kerkvieringen,
ondersteunt kerken bij godsdienstonderwijs en
denkt mee over de identiteit van de school. 
JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt
ondersteunende materialen. Via een besloten
Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun
ideeën en vragen rond samenwerken delen.

28 april Beheer en onderhoud Grote Kerk
Het beheer en onderhoud van de Grote Kerk is 
de verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters,
die controleren of het gebouw veilig is bij het
gebruik en die de  technische staat beoordelen.
De kerk en de toren hebben de status van
Rijksmonument. Ze moeten voldoen aan de eisen
voor verantwoord onderhoud van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed.

Naast het planmatige, regelmatige onderhoud
worden op termijn (hoge) kosten verwacht voor
het vervangen van de geluidsinstallatie en de
verwarmingsinstallatie. Deze kosten zijn volledig
voor eigen rekening. Wij bevelen deze collecte
van harte bij u aan.
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COLUMN

Boreale bagger
‘Wij zijn veilig!’ Op dat whatsappbericht viel mijn
oog direct na afloop van mijn ochtendvergade-
ring op maandag 18 maart. Het bericht was van
onze Marijke, die kennelijk mede namens de
andere drie Utrechters van ons gezin sprak. Vol
onbegrip maar met een onbestemd voorgevoel
tikte ik NU.nl open. Toen vielen de puzzelstukjes
in elkaar en vervulde mij een gemengd gevoel
van schrik – zijn wij in Nederland nu aan de
beurt? - en opluchting – mijn kinderen zijn
ongedeerd. Diezelfde middag zou ik een vergade-
ring in Utrecht hebben. Maar onderweg vanuit
Enschede kreeg ik het beeld dat dat Utrecht
inmiddels hermetisch was afgesloten. Om geen
van mijn gesprekspartners in problemen te 
brengen, besloot ik de vergadering te cancelen.
Want sommige zaken zijn nu eenmaal zo heftig
en ingrijpend dat normale zaken ervoor moeten
wijken. Zo simpel is dat.

Zou je zeggen. Maar niet iedereen bleek daar zo
over te denken. Daar waar alle politieke partijen
besloten om de campagnes voor de Provinciale
Staten verkiezingen stil te leggen, was er één
partijleider die ‘gewoon’ doorging. Dezelfde 
partijleider die de verschrikkelijke moord op 
willekeurig ‘uitgekozen’ mensen letterlijk in één
adem in de schoenen schoof van de huidige en
voorgaande regeringen, dus opzichtig uit was op
eigen politieke gewin. Deze man, die prat gaat
op de superioriteit van onze westerse bescha-
ving, deed en zei alles dat met beschaving in
strijd is. En uitgerekend deze man krijgt bij de
verkiezingen het hoogste aantal stemmen. Dat
hij mijns inziens verwerpelijke standpunten
heeft, over het belang van Europese eenheid,
over klimaatverandering en over immigratie, vind
ik van minder belang, want dat mag in een vrij
land. Maar wat hij als rechtsfilosoof als geen
ander zou moeten weten is dat vrijheid alleen
gedijt in een sfeer van respect en fatsoen. Dat
weet hij natuurlijk ook wel, maar het komt hem
electoraal niet goed uit. Zijn ‘boreale bagger’
roept bij mij dan ook sterke associaties op met
valse profetieën: even verleidelijk als destructief. 

Zo, dat moest ik even kwijt. Gelukkig ben ik pas
halverwege, dus ik heb nog ruimte om ook iets
positiefs te zeggen. En gelukkig is daar ook veel
reden toe. En echt niet alleen maar de enigszins
geruststellende constatering dat er ook
‘beschaafde’ landen zijn waar ‘foute’ leiders een
veel grotere aanhang hebben dan bij ons, soms
zelfs een meerderheid. U kent vast wel wat voor-
beelden. Nee, de echte reden is dat wij kunnen
putten uit een andere inspiratiebron. Niet altijd
even zichtbaar misschien, maar vaak wel onder-
huids aanwezig en voelbaar. En in deze tijd van
het jaar, de tijd voor Pasen, herbeleven we als
het ware het bijzondere levensverhaal van een
ware Profeet, die geen exclusiviteit maar - om
maar eens een modewoord goed te gebruiken -
‘inclusiviteit’ predikte en daarnaar ook handelde.
Misschien bezoekt u in deze tijd een uitvoering
van een van de fantastische Passies van Bach, of
doet u mee aan de reeks kerkdiensten in de Stille
Week, of probeert u een beetje te vasten, of
struint u door de natuur om zo bij de bron te
komen, of besteedt u wat extra tijd aan de men-
sen om ons heen, waarvan er zo velen, door ziek-
te en eenzaamheid, bijzondere aandacht nodig
hebben. Want alleen in ons gedrag laten we echt
zien wat onze Bron voor ons betekent. Soms een
lastige uitdaging, maar als we het samen doen –
en dat gebeurt binnen onze gemeente door veel
mensen op tal van manieren – kunnen we veel
voor onze medemensen betekenen.

In elk geval is voor je eigen ouders zorgen voor
velen een vanzelfsprekendheid, voor ons dus ook.
Mijn moeder is nog net mobiel genoeg om haar
mee uit eten te nemen. (Of andersom, maar
alleen als zij haar spaargeld niet hoeft aan te
spreken, want dat is natuurlijk bedoeld voor haar
oude dag.) Wel moeten de stoelen aan haar eisen
voldoen. Gelukkig was dat zo gisteravond. En
weet u waar ik gegeten heb? Een paar maanden
geleden twijfelde ik er nog over of ik dat wel zou
willen. Maar mijn nieuwsgierigheid heeft het
gewonnen: in mijn oude kerk. Op de plaats van
mijn mooie Flentrop-orgeltje is nu de keuken.
Maar de preekstoel, die hing er nog. Toch
vreemd. Gelukkig was het eten smakelijk genoeg
om er nog eens terug te gaan. Ik wens u goede
Paasdagen.                                              
Peter de Leeuwerk      
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CRÈCHE
Elke zondagmorgen zijn uw kinderen (0-4 jaar)
van harte welkom bij de crèche in De Ruimte. U
kunt uw kind voor de dienst (tussen 9.45-10.00
uur) brengen en na de dienst weer ophalen.

KINDERKERK
Tijdens de kerkdienst is er
kinderkerk voor kinderen van
4 t/m 12 jaar.
We beginnen in de kerk en
gaan daarna naar De Ruimte.

Pasen 2019 in de kinderkerk
In de 40-dagentijd, de zes weken voor Pasen, 
volgen we met de kinderkerk het project ‘Locatie
Jeruzalem”. We volgen de route die Jezus door
Jeruzalem heeft gelopen in de week voor Pasen,
zoals die beschreven is in het Evangelie volgens
Lucas. We zijn begonnen met de intocht van
Jezus op de rug van een ezel. We hebben de 
verhalen gehoord over Jezus die de handelaren
uit de tempel verjaagt, het laatste avondmaal 
en Jezus die gevangen genomen wordt. Elke week
krijgen we nieuw gebouw, een gebouw dat die
week in het verhaal voorkomt. Met alle gebouwen
hebben we een maquette gemaakt. Elke week
hebben we er aan gewerkt. We zijn gaan kleien,
knippen, plakken en kleuren. Alles krijgt een
plaatsje op de maquette. Na drie weken begint 
er al een echte stad te ontstaan. Dat kunt u op 
de foto's zien.

Met Pasen maken we de maquette af. Na de 
kerkdienst op paasmorgen mogen alle ouders 
en andere belangstellenden komen kijken hoe
mooi onze stad Jeruzalem geworden is. 
Lieve kinderen, we vinden het leuk als je op 
zondag en met Pasen komt helpen om de 
maquette zo mooi mogelijk te maken.
De leiding van de kinderkerk

Tijdens het knutselen hebben we leuke gesprekken
en soms ontstaat er een prachtige tekst, de onder-
staande tekst (op melodie) is bedacht door Floris:

Welkom in de tempel
Doe maar lekker goed
Wij gaan hier bidden
Dat is wat je doet
Bidden, zingen, danken
Dat doe je voor God
Elke dag weer
Dat is ons gebod.



Palmpasen
Kom jij 14 april ook je stok versieren? Met mooie
kleuren en lekkers? Dan lopen we daarna samen
de kerk in, met vrolijke muziek, om de intocht
van Jezus te vieren. 

Heb je al een stok? Neem hem ‘leeg’ mee!
Heb je nog geen stok? Laat het ons even weten.
Je kunt eventueel mailen naar
tirzaterhaar@live.nl
Tot Palmzondag!
de kinderkerkleiding

Hé, …What’s up! Kinderkoor
Uitnodiging:
Zing je graag!? Ben je tussen de 8 en de 12 jaar?
Grijp dan snel je kans! Je kunt meedoen aan het
nieuwe kinderkoor van onze gemeente.

We gaan vrolijke, leuke, stoere, mooie, gezellige
liedjes oefenen. Dit doen we één keer in de 
twee weken op zondag direct na de kerkdienst
van 11.30 tot 12.30 uur in De Ruimte, tegenover
de Kerk. Tussendoor is er tijd voor limonade en
wat lekkers.
Ons doel is om vijf keer per jaar op te treden 
tijdens een viering in de kerk.
Het eerste optreden staat gepland op 12 mei:
Moederdag!
Superleuk, wanneer JIJ daarbij bent!
Meld je snel aan, want vol is vol! Aanmelden 
kan via kinderkoor@pg-elst.nl. Vermeld je naam,
achternaam, adres, telefoon en e-mail adres! Dan
nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
Groetjes van de koor commissie! 
Mathilde Vos, Maarten Biesheuvel en Loes Pieper

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 
12 jaar.  Het is een plek om elkaar te ontmoeten
op een ontspannen manier, maar ook om goede
gesprekken te voeren en met zingeving bezig te
zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is 
er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent!
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl

Terugkijken op maart
Meetkringen
Afgelopen maand hebben we weer fijne 
meetkringen gehad. Elke week kwam er weer 
een hele groep bij elkaar. De sfeer was gezellig
en gemoedelijk. De tieners hebben met elkaar
gedeeld wat ze bezig houdt.

Woensdag 27 februari kwam Jan Obbema langs.
Hij vertelde over het waterschap en wat ze alle-
maal deden. Vooral het feit dat alleen de zolder
in Elst veilig was voor een dijkdoorbraak maakte
indruk. We hebben het samen gehad over het
belang van een goed waterbeheer in Nederland. 
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Woensdag 13 maart stond in thema van biddag.
Hierbij kwamen verschillende vragen aan bod:
Wat is bidden eigenlijk? Hoe kun je eigenlijk bid-
den? Waarvoor mag je eigenlijk allemaal bidden?
En wat is het verschil tussen bidden en danken?
De tieners mochten daarna zelf een gebed op
papier schrijven. Daarna mochten ze kiezen. Wil
je zelf bidden voor wat je hebt opgeschreven? 
Zal de leiding voor je bidden? Wil je het graag
alleen voor God houden of wil je het verbranden?
Na het gebed binnen zijn we naar buiten gegaan
om de gebedenbriefjes te verbranden. 
De gedachte erachter was dat het gebed zo
opstijgt en bij God komt. Het papiertje 
verbranden was het populairst.

Activiteiten
Zaterdag 16 maart zijn we naar Jumpsquare
gegaan. De tieners mochten losgaan op alle
trampolines in de hal. Er werden van allerlei 
kunsten geprobeerd. Instructeurs hielpen de 
tieners daarbij. Het was erg gezellig. Na afloop
hebben we nog wat spelletjes gedaan in de
Meeting. Zie de foto’s voor een kleine impressie.

Wat gebeurt er in april?
Meetkringen
Leeftijd 12-14 Elke woensdag van 18.30 tot
19.30 uur.
Leeftijd 15+ Elke woensdag van 19.30 tot 
20.30 uur.
We gaan ons voorbereiden op Pasen en het 
einde van het seizoen nadert alweer.

Activiteiten
In het weekend van zaterdag 13 op zondag 
14 april houden we weer een ‘24 uur van’. 
Thema dit jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid
‘De Natuur’. Alle tieners blijven op de hoogte via 
de app en themeeting.nl 
Zaterdag 20 april vieren we Paasnacht. Het 
programma is ondertussen traditioneel. We
beginnen met een Paasnachtdienst. Daarna 
gaan we in een fakkeltocht naar het paasvuur. 
Ik ga voor het eerst meedoen. Het schijnt 
voorgaande jaren een enorme happening te 
zijn geweest. Ik heb er zin in!
Met vriendelijke groet,
Frans Brandenburg

Voor het meest actuele programma, en het 
programma voor de komende maanden kun je 
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING: 
Frans Brandenburg   Jeugd- en Jongerenwerker 
                            jjw@jeugdwerkelst.nl
Eva Buurman           voorzitter Meetingcommissie
Internet:                www.jeugdwerkpgelst.nl 
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DIVERSEN

Uitnodiging ingebruikname Engels koororgel
maandag 22 april, Grote Kerk Elst
Het orgel is gebouwd in 1877 door J.W. Walker &
Sons Ltd. London. Gerestaureerd en uitgebreid in
2018-2019 door F.R. Feenstra, orgelrestauratie
Grootegast in opdracht van de Protestantse
Gemeente Elst onder advies van J.J. Steensma.

Het programma van de middag:
15.00 uur    Ingebruikname Walker/Feenstra 
                orgel, toelichting, register-
                demonstratie en concert
16.15 uur    Hapje en drankje in de zijbeuk van 
                de kerk
17.00 uur   Einde.

Gelieve uiterlijk 10 april opgave te doen van uw
komst met vermelding van het aantal personen
bij: J.R. Alkema, mob. 06-5153 4563, E-mail:
J.R.Alkema@planet.nl

Parkeergelegenheid bij ‘De Ruimte’, St.
Maartenstraat 32b, Elst, naast de Grote Kerk.

De kerk is geopend vanaf 14.30 uur.

Orgelcommissie

Muzikale afsluiting van Koningsdag in de
Grote Kerk
Na het succesvolle orgelconcert, vorig jaar op
Koningsdag, organiseert de Orgelstichting Elst 
bij het scheiden van Oranjemarkt opnieuw
een concert in de Grote Kerk aan de Sint
Maartenstraat. Ook deze keer speelt Dirk Luijmes
weer een reeks kleurrijke variaties op bekende
vaderlandse liederen en andere toepasselijke
muziek. Dit jaar is het concert extra feestelijk:
slechts een paar dagen nadat het Engelse 
koor-orgel van de kerk in gebruik is genomen, 
is dit bijzondere instrument ook volop in dit 
concert te horen. Het concert op 27 april 
begint om 14.00 uur, duurt niet langer dan
drie kwartier, en is gratis toegankelijk. 
Na afloop wordt een collecte gehouden voor de
allerlaatste betalingen aan het nieuwe orgel.  
Namens Orgelstichting Elst,
Peter de Leeuwerk 

Voor al uw vragen over 
vrijwillige thuishulp en mantelzorg

Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur.

TEL. 0481 - 350050
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl
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INGEKOMEN

‘De Soeptafel ‘
Ook zin in gezelligheid en samen soep koken?
‘De Soeptafel’ organiseert in 2019 belangeloos
terugkerende gezellige soepdagen waaraan 
ouderen in Elst kosteloos kunnen deelnemen.
Samen koffie drinken, groente snijden, verhalen
delen, soep koken en tot slot samen soep eten.
Elke bijeenkomst wordt een feestje!

Het idee voor ‘De Soeptafel’ is ontstaan nadat
Suzanne Bas en Maaike van Beek, de drijvende
krachten achter ‘De Soeptafel’ in Elst, in aanra-
king waren gekomen met de jongens van ‘Oma’s
Soep’ in Amsterdam. ‘Oma’s Soep’, gestart in 2017
door twee studenten en een enorm succes in 

Amsterdam, beoogt zoveel mogelijk ouderen een
gezellige en zinvolle dagbesteding aan te bieden
door middel van het samen koken van soep. Ze
beogen dit ook zo duurzaam mogelijk te doen en
gebruiken veelal groenten die vanwege vorm of
houdbaarheid niet meer verkocht mogen worden.
Dit idee sprak Maaike en Suzanne zó aan dat ze
dit in Elst ook vorm geven. 
De deelname van ouderen aan ‘De Soeptafel’ is
gratis; voor 2019 kunnen Suzanne en Maaike 
deze bijeenkomsten financieren door deelname
aan de actie ‘Overbetuwe Doet’ 
(zie www.overbetuwedoet.nl ) en de 
emballage-actie bij AH Driessen in Elst.

Op vrijdag 26 april en op vrijdag 28 juni  
vindt de Soeptafel plaats in ‘De Ruimte’, 
St. Maartenstraat 32b in Elst. We ontvangen 
de gasten om 10.30 uur en uiterlijk 14.00 uur 
is het afgelopen.

Wilt u meer informatie over dit initiatief of wilt
u (vrijblijvend) deelnemen aan een Soeptafel
neem dan contact op met Maaike van Beek, tel.
06-44986453 of Mvanbeek1966@gmail.com
Maaike van Beek 

Collectebonnen
Kerkgangers die gebruik willen maken van collec-
tebonnen kunnen deze in de volgende coupures
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50 
(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) 
of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-
nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst,
onder vermelding van adres, aantal en soort. 
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij 
u thuis bezorgd. Voor nadere informatie 
A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur).

DE TORENHAAN ZEGT ER

HET ZIJNE VAN...

DE SOEPTAFEL?

Geweldig, ik nomineer dit initiatief 
voor de Duurzaamheidsprijs!
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ADRESSEN
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Informatie over de kerkelijke organisatie is te 
vinden op www.pg-elst.nl
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-
indeling. U mag zelf een keuze maken op welke 
van de beide predikanten u een beroep wilt doen.

PREDIKANTEN
Ds. Jeroen Jeroense
Ram 30, 6662 CM Elst
tel.: 06-50237946
pjgjeroense.elst@gmail.com
Ds. Dick Snijders
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst
tel.: 06-19920341
dick-snijders@pg-elst.nl

KOSTER
Jetty Gaasbeek-Jongsma
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur
koster@pg-elst.nl

ORGANISTEN
Jaap Jansma, tel. 06-20772726

    j.jansma65@upcmail.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes@hotmail.com

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
    ijaterhaar@hotmail.com 

DE RUIMTE
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
tel. 371357

Facilitair coördinator
John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie
Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van 
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst

Archief
Ankie Vels-Nanere

    archief@pg-elst.nl

KERKENRAAD
Voorzitter: Peter de Leeuwerk, tel. 351107
pdeleeuwerk@gmail.com
Scriba: Jaco Schoenmaker, tel. 06-22969291
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978
Secretaris: Daniëlle Verhoeven
Penn.meester: Roland Eenhoorn

    Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918

kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679
Secretaris: Anneke van Nes
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336

    NL 95 RABO 0373737017 
diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN
    Voorzitter: vacant
    Secretaris: Marien van Wier, tel. 06-11539025
    cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST
Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven
tel. 06 53365094
cbruning@upcmail.nl

JEUGDWERK
Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info.

Jeugdraad
Contact: Bas Kampen, tel. 06-25560030
Sjors Wagemakers, tel. 06-50935994
jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl

Jeugd-en Jongerenwerker
Frans Brandenburg
jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Crèche (0-4 jaar)
Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188
creche@jeugdwerkpgelst.nl

Kinderkerk (4-12 jaar)
Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl
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The Meeting (12 jaar en ouder)
Contact: Eva Buurman,
meeting@jeugdwerkpgelst.nl

ZWO GROEP
Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl

VERVOER NAAR DE KERK
Contact: Gerry Vrijenhoef,
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com

KERKTELEFOON
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501
ariekattouw@kpnmail.nl

BLOEMENGROET
Contact: Jetty Gaasbeek, tel. 377061
jewi@planet.nl  of
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237
rvannistelrooij@hotmail.com

BLOEMENGROEP
    Contact: Femke Smelt, tel. 375610
   femkesmelt@gmail.com

ST. MAARTENSKERKKOOR
Contact: Marien van Wier 
st.maartenskerkkoor@gmail.com

PROJECTKOOR G-NOOT
    Contact: IJsbrand ter Haar
    tel. 06-48406536 
    ijaterhaar@hotmail.com

ORGELSTICHTING ELST
Contact: Peter de Leeuwerk, tel. 351107

VERTROUWENSPERSONEN namens de
classicale vergadering Nijmegen (PKN)

Dhr. A. Pen, tel. 024-6420895
Blauwe Hof 41.35, 6602 ZX Wijchen
a.pen.wijchen@hetnet.nl
Mevr. D. Burki-Wierenga, tel. 024-6452333
Ringlaan 76, 6602 EB Wijchen
c.burki@vkjprive.nl

COLOFON

Onderweg is het informatiebulletin van de
Protestantse Gemeente Elst en informeert
gemeenteleden over zaken in en rond het 
kerkenwerk.

Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden
juli/augustus en december/januari worden de
nummers gecombineerd. 
Oplage  1050 stuks
Druk     Drukkerij Herberts, Elst

Inzenden kopij
Verzend kopij per e-mail naar: 
onderweg@pg-elst.nl
Vraag indien gewenst een leesbevestiging.
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing.
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje
Lindeboom, tel. 376978
Eventueel kunt u uw kopij inleveren op 
het kerkelijk bureau.

Deadline
De deadline voor kopij van het meinummer is:
zondag 21 april vóór 18.00 uur. 
(onderweg@pg-elst.nl) 

Aantal woorden:
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden)
Kwart kolom:    90 – 100 woorden 
Halve kolom:    180 - 200 woorden
Hele kolom:     370 - 400 woorden
Hele pagina:    750 – 800 woorden
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen,
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur 
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl 
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB.

Redactie
Het redactieteam bestaat uit:
Ina Schoenmaker, samenstelling en 
lay-out (06-20670164)  
Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out en
tekstredactie (376978)
Kees van Nes, algemene zaken




