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MEDITATIE  

‘Ignatiaanse levenskunst’ 
 
Gelukkige mensen leven dicht bij God volgens 
Ignatius van Loyola. Deze edelman werd geboren in 
1491 in het Noorden van Spanje. Als jongen wordt 
hij naar verschillende Spaanse hoven gezonden.  
Al snel ontpopt hij zich tot een ambitieuze en 
getalenteerde jongeman. Hij wordt diplomaat, 
bestuurder en uitstekend militair. Ook houdt hij van 
het goede leven. Hij feest, danst en duelleert om  
menige schone dame. Het geluk lacht hem toe.  
 
Dan komt er abrupt een einde aan zijn onstuimige 
leven. Tijdens een veldslag tegen de Franse koning 
raakt Ignatius zwaar gewond. Een jaar lang is 
Ignatius aan het ziekbed gekluisterd. Voortdurend 
stelt hij zich op zijn ziekbed de vraag: ‘Wat moet  
ik met mijn leven gaan doen? Wat is het doel van 
het bestaan?’ Van zijn schoonzus krijgt hij vrome 
literatuur te lezen en ook de bijbel. Gaandeweg 
ontdekt hij dat er een dieper geluk is in het leven 
dan alleen maar het platvloerse feesten en dansen. 
Een geluk dat standvastig is. Een vreugde die 
gegrond is in de nabijheid van God.  
 
Tevens ontdekt Ignatius dat geluk eerder schuilt  
in het opmerkzaam zijn van kleine dingen dan in  
grootse feesten. Het zien van de zon, een bloem, de  
glimlach van een medemens. Dat geeft Ignatius een 
vreugde die duurt, die blijft. Naar deze vreugde, dit 
diepe geluk gaat hij zijn verdere leven op zoek. 
 
In zijn boek: ‘Geestelijke oefeningen’ voor het eerst 
uitgegeven in 1548 schrijft Ignatius dat een mens 
is gemaakt voor de vreugde. We zijn door de 
Eeuwige tot leven geroepen om vol blijdschap te 
zijn. Een geluk dat duurt, dat blijvend vreugde 
geeft. Zoek geluk dat blijft, speur naar vreugde  
in je bestaan die je draagt en je zal God vinden, 
aldus Ignatius. Zo simpel is het om te geloven.  
 
De laatste paar jaar mag de Ignatiaanse spirituali-
teit zich in een stijgende populariteit verheugen. 
Internetpastor Nikolaas Sintobin verklaart dit door-
dat deze zo eenvoudig is. Hij vat deze samen met 
de woorden: ‘Ga doen wat je vreugde brengt, dan 
kom je God op het spoor. ’Blijf niet hangen in het 
negatieve’, is het advies van Sintobin. ‘Zoek het in 

dat, wat je duurzaam gelukkig maakt.’ Sintobin 
schreef er een leesbaar boekje over: ‘Vertrouw  
op je gevoel’(2021).  
 
Geloven, Christus navolgen, is niet ingewikkeld. 
Integendeel. Zoek in je eigen leven naar dat wat je 
gelukkig maakt en je bent dicht bij God. Of beter 
gezegd: dan is de Eeuwige dicht bij jou. Blijf met 
andere woorden ook dicht bij jouw eigen weg, 
gevoel en karakter. Geloven is de diepe kunst om 
God in alles te vinden. Met de juiste leesbril op, 
valt er heel veel bijzonders in je eigen leven te  
ontdekken. Het geluk lacht je toe, wanneer je  
het maar wil zien. 
 
Nu zit het diepe geluk, het duurzame geluk, eerder 
in het kleine dan in het grote. Het is juist de kunst 
om God te zien in het kopje koffie dat je samen 
met een goede vriend of vriendin drinkt. De ervaring 
van geluk wanneer je de vogels in de vroege  
morgen het licht hoort begroeten. Geluk zit in het 
kleine gebaar, de fragiele ontmoeting. Dit te zien, 
vraagt om een speciaal perspectief, die van geloof. 
In het onooglijke ligt ook, of juist het intense geluk.  
 
Zo groeit het kleine uit tot iets heel waardevols. 
Een symbool van Gods liefde. Ignatiaanse levens-
kunst wil ons steeds weer wijzen op het kleine 
geluk in het gewone leven. ‘In het gras bloeien toe 
maar! Beloften, geheimen groeien rondom’, dicht 
Marjoleine de Vos in haar gedicht ‘Wat de toekomst 
brengen moge’.  
 
Wat de toekomst brengen moge 

Een junimorgen vroeg de tuin ingaan 
zien hoe spanrupsen zweven aan 
dunne trapezes. In het gras bloeien 
toe maar! beloften, geheimen groeien  
rondom. Zo licht is dit, ik ken het niet 
ik hoor een lied dat ik al evenmin, 
en niet vertrouw. Wat willen 
deze woorden in het groen 
wat zingen ze, zijn ze soms bang 
dat dit moment geen leven lang? 
Laat het toch even nu zijn, hier 
precies dit ogenblik van leven 
dat ik zo liefheb, redeloos- 

 
Gewoon in het gras groeit het geheim van het 
leven. Je moet het alleen willen en kunnen zien. 
Ignatius wil ons daarbij helpen. 
Ds. Jeroen Jeroense 
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KERKDIENSTEN  

 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Zondag 7 april            Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK             verbintenisdienst  
                                ds. Trijnie Nielen
                                organist: D.Luimes  
 
19.00 uur KERK             Ademviering 
                                Ds. D.J.A. Snijders 
                                organist: D. Luijmes 
 
                                 
Zondag 14 april          Ds. P.J.G. Jeroense 
10.00 uur KERK             organist: IJ. ter Haar 
 
 
Zondag 21 april          Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK             organist: D. Luijmes 
 
 
Zaterdag 27 april        Koningsdag 
14.00 uur KERK             concert zie pagina 18 
 
 
Zondag 28 april          Heilig avondmaal 
10.00 uur KERK             Ds. D.J.A. Snijders 
                                organist: J. Jansma 
 
 
Zaterdag 4 mei           Doden herdenking 
19.00 uur KERK             Aansluitend stille tocht  
 
 
Zondag 5 mei             Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK             organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK             Ademviering 
                                Ds. D.J.A. Snijders 
                                organist: D.Luijmes
                                  

 

TOELICHTING DIENSTEN 

 
7 april, Verbintenisdienst Trijnie Nielen-Rosier 
Op 7 april zal ds. Trijnie Nielen-Rosier in de  
ochtendviering in onze kerk verbonden worden 
aan de classis Gelderland Zuid & Oost als  
predikant met bijzondere opdracht, te weten 
geestelijke verzorging in de thuissituatie. Sinds 
enige tijd is het mogelijk om niet alleen in een 
ziekenhuis of verpleeghuis, maar ook in de  
thuissituatie een beroep te doen op een geestelijk 
verzorger. Dit kan door mensen van 50 jaar en 
ouder of door mensen met een ongeneeslijke  
aandoening en hun naasten of door gezinnen met 
een kind (t/m 18 jaar) met een ernstige ziekte.  
De aanvraag gaat via een Centrum voor 
Levensvragen. Deze geestelijk verzorgers hebben 
ook een binding met een levensbeschouwelijke 
organisatie. Dat is een eis vanuit de beroeps- 
vereniging. Voor Trijnie is dit de Protestantse  
Kerk in Nederland omdat ze ook predikant is. 
Omdat de werkzaamheden regionaal verspreid  
zijn, zal deze zending vanuit de classis gedaan 
worden. De verbintenis zal in Elst plaatsvinden in 
een dienst die geleid wordt door ds. Dick Snijders. 
Trijnie is lid van onze gemeente en ds. Dick 
Snijders is als tweede voorzitter van de classis 
nauw verbonden met het bestuur daarvan. 
 
Ademviering 7 april en 5 mei 



In de kerkdiensten willen we dichter tot God 
komen, en daarmee dichter tot onszelf en dichter 
tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden 
heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten  
die daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en 
beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. 
We noemen dat Woord van God. En als afgeleide 
kan ook wat erbij gesproken wordt als toelich-
ting, uitleg, commentaar, bezinning, meditatie,  
associatie, verkondiging voor ons tot Woord  
van God worden.  
 
De wisselende icoon die in april is opgesteld, is 
de icoon van de opstanding van Jezus, dezelfde 
als in de maand maart. In mei krijgt de icoon  
van de Hemelvaart van Jezus een plek op de 
tafel.  
 
God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, 
maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de 
stilte, in de twee minuten van het stil gebed in 
de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van 
het morgengebed door de week, in de stilte van 
de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis 
elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een 
ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn. 
 
Op 7 april maart en 5 mei houden we een  
ademviering om 19.00-19.45 uur in de Grote Kerk. 
Ds. Dick Snijders 
 
Doopdienst 26 mei  
Op zondag 26 mei zal er een doopdienst  
gehouden worden. Als je zelf gedoopt wilt  
worden of als je een kindje wilt laten dopen,  
kan je met mij contact opnemen.  
De voorbereidingsavond is op maandag 13 mei 
om 20.00 uur in De Ruimte. 
Ds. Dick Snijders 

 

AGENDA ACTIVITEITEN EN   
BIJEENKOMSTEN APRIL 2024 

 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over  
een activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden. De 
organisatoren van de activiteiten hebben de  
verantwoordelijkheid. 
 
 
elke werkdag Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
elke dinsdagmiddag Dagkoor De Ruimte 
13.00-14.30 uur De Ruimte 
info: Herman Schimmel  
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar. 
 
elke donderdagavond Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel  
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een 
plaatsje aan de tafel. 
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vrijdag 5 april                Ruimtewandeling 
13.00–17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas                 
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
maandag 15 april            Spelletjesmiddag  
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
 
maandag 8 en 22 april    Christelijke meditatie  
20.00 uur Grote Kerk          
info: Els Meulbroek 
 
maandag 15 april            Poëzie-middag   
15.00-16.30 uur, De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom.  Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje  
per mail naar joleenkruijt@gmail.com 
 
donderdag 4 en 18 april  Rouw café 
14.00–16.00 uur De Ruimte 
info: Evert van den Brink 
 
woensdag 24 april          High tea PVD 
14.00–16.00 uur De Ruimte 
 
zaterdag 27 april            Ruimtefietsen 
15.00–17.00 uur De Ruimte 
info: Leo van Strien 
 
 

TOELICHTING AGENDA 
 
Christelijke meditatie 
In april (en mei) laten wij ons inspireren door 
Verwondering. Het thema sluit aan bij de  
expositie in de kerk. Aan de hand van (bijbel) 
teksten in stilte aanwezig zijn. 
 
Aandacht in stilte. Met elkaar op maandagavond 
mediteren in de kerk. Samen oefenen om er 
gewoon te zijn, om niets te doen en niets te  
zeggen.  
Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht  
aan de verschillende aspecten zoals aandacht  
voor lichaam en ademhaling. Daarna zijn we stil. 

De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf  
20.00 uur. Je kunt dan in stilte in de kring  
gaan zitten op een stoel of meditatiebankje.  
De meditatie begint om 20.15 uur.  
Zin om het eens te ervaren? Wandel dan binnen en 
doe mee. Ook al heb je nooit eerder gemediteerd: 
wees welkom. Wil je informatie vooraf mail me dan. 
Data: 8 en 22 april en 13 mei 
Els Meulbroek e.meulbroek@planet.nl  
 
‘Tischreden’: woensdagavond 10 april 
Afsluiting van het theologisch café van dit  
seizoen. 
Plaats: De Ruimte 
Tijd: 18.00-21.00 uur 
 
Maarten Luther ging tijdens de avondmaaltijd 
altijd met zijn gasten in gesprek. Tijdens deze 
tafelgesprekken werden vaak theologische onder-
werpen besproken. Het bijzondere is dat van bijna 
al deze ‘Tischreden’ verslagen zijn gemaakt. Je 
krijgt dan wel de indruk dat het vooral Luther zelf 
was die het woord nam. Deze avond willen we net 
als vorig jaar het seizoen ‘reisverhalen’ in stijl 
afsluiten met een ‘Tischreden’. Iedereen is welkom 
om aan deze avond deel te nemen. Het verzoek is 
wel om zelf wat te eten mee te nemen. Om het 
gesprek op gang te brengen zullen citaten uit  
de essays van het afgelopen seizoen op papier 
worden gezet en besproken. Natuurlijk zal ook 
deze keer het kloosterbier niet ontbreken. Tevens 
zal het onderwerp voor het komend seizoen  
worden meegedeeld. Een bijzondere ‘Tisch’  
deze avond. Dat het iedereen mag smaken. 
Ds. Jeroen Jeroense, ds. Dick Kruyt,  
pastor John Rademakers. 
 
Ruimtefietsen 
Op zaterdag 27 april gaan we weer fietsen met 
mede kerkgangers en andere belangstellenden.  
We proberen om met een gemiddelde snelheid van 
25 km/uur een rondje van 50 kilometer te fietsen 
op een racefiets en dragen daarbij natuurlijk een 
valhelm. 
We verzamelen ons bij De Ruimte vóór 15.00 uur, 
zodat we klokslag 15.00 uur kunnen vertrekken. 
Als alles volgens plan verloopt zijn we rond  
17.00 uur weer terug. 
Lijkt het je leuk en gezellig om mee te doen?  
We zien jullie graag. 
PS, we vertrekken alleen als het droog is. 
Leo van Strien 



 
Hemels fietsen 2024 
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, zal er vanuit 
het CPO weer een fietstocht worden georgani-
seerd door onze mooie omgeving. Iedereen die 
kan fietsen is van harte welkom en achter- of 
voorop zittend op de fiets bij ouders of groot-
ouders is natuurlijk ook mogelijk. Omstreeks 
10.00 uur vertrekken we vanuit ‘De Ruimte’ voor 
een fietstocht van ongeveer 15 á 20 km. 
Onderweg luisteren we naar een overdenking door 
ds. Dick Snijders en drinken we koffie/thee. Na 
afloop lunchen we met elkaar in ‘De Ruimte’. 
Na afloop van de lunch zal er een mandje rond-
gaan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen 
voor de onkosten van de fietstocht en lunch. 

 
U kunt zich opgeven voor de fietstocht en de 
lunch of alleen de lunch (als u niet mee kunt  
fietsen) door een e-mail te sturen naar  
info@pg-elst.nl of cpo@pg-elst.nl met daarin  
uw naam en telefoonnummer. U kunt zich ook 
telefonisch opgeven via het kerkelijk bureau,  
tel. 0481-371357. 
N.B. U kunt zich aanmelden tot en met  
maandag 6 mei. 
Namens het CPO,  
Truus de Gelder 
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DE TORENHAAN ZEGT ER  

HET ZIJNE VAN... 

Kerkhotel in de Sint Maartenshof

De eerste B en B is  

gerealiseerd!
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UIT DE GEMEENTE 
 
 
Wij gedenken Danjella Schieveen-Nanere 
Op 23 februari 2024 is overleden Danjella Neomi 
Schieveen-Nanere, in de leeftijd van 36 jaar, 
vrouw van haar grote liefde James, dochter van 
Ankie.  
 
Danjella (of Daan zoals ze genoemd werd) had 
een grote levenslust, was vrolijk en vriendelijk, 
had geen gebrek aan vrienden. Ze kwam op tegen 
onrecht, was trouw, afspraak is afspraak, samen 
uit samen thuis. Ze heeft het ziekenhuis uitge-
breid van binnen gezien, vrachten aan pijnstillers 
geslikt, chronisch vermoeid geworden. Toch heeft 
ze ook veel pret gekend met haar vrienden, de 
voetbal, blokfluitles, zwemles, gymnastiek. Ze 
heeft tussen alle ongemak door haar havodiploma 
gehaald, Maar altijd veel contacten met haar 
vrienden, nichten en neven. En natuurlijk met 
James, die haar wilde helpen, helen, liefhebben  
in geluk en in problemen. 
 
Vanwege haar uitzichtloze en ondraaglijke pijn en 
vanwege haar chronische vermoeidheid is Danjella 
gestorven op een zelfgekozen moment. Het was 
genoeg geweest. Ze kon niet meer. 
 

 
De uitvaartdienst die gehouden is op 1 maart 
heeft Danjella zelf grotendeels voorbereid, de  
liederen die we zongen, de teksten die we lazen. 
Zij leefde in Gods nabijheid. We stonden stil bij 
Psalm 139 en bij I Korintiërs 13, twee teksten 
over de liefdevolle aanwezigheid van God. De 
nabijheid van God komt tot uitdrukking in liefde 
die alles verdraagt, alles gelooft, alles hoopt en  
in alles volhardt. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats in Elst. 
 
We bidden Ankie en James en de overige familie 
en vrienden de kracht toe om het verlies te  
dragen. 
Ds. Dick Snijders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
Ds. Dick Snijders 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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We gedenken mevrouw Alie Stokkink-Floors 
Geboren 11-11-1941 
ze woonde te Elst. 
 
We gedenken Kees Breunissen 
Op 20 maart 2024 is gestorven Cornelis Marius 
(Kees) Breunissen op de leeftijd van bijna  
95 jaar. Hij woonde in Elst. 
 
We gedenken hen met de woorden: 
Niemand leeft voor zichzelf, 
Niemand sterft voor zichzelf. 
We leven en sterven voor God onze Heer, 
Aan hem behoren wij toe. 
 
We wensen de familie’s veel sterkte toe. 
 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 5 april hoopt mevrouw J. Speyers-de Vree 92 
jaar te worden. 
Op 20 april hoopt de heer R. Heij 90 jaar te  
worden.  
   
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
Bedankt 
Op zondag 10 maart werd ik verrast met een 
prachtig boeket bloemen en een hele mooie  
kaart vol namen van kerkgangers! 
Heel hartelijk bedankt! Ik ben herstellende van 
een operatie en wat doet medeleven je dan goed! 
Nogmaals veel dank! 
Hartelijke groeten, Janny van der Hoeven. 
 

KERKENRAAD 

Kerkelijk vastgoed 
De Protestantse Gemeente Elst is in het bezit  
van vastgoed zoals panden voor de verhuur 
(woningen, winkels), overige panden (de Grote 
Kerk, De Ruimte, Onder de Toren) en percelen. 
Een deel daarvan wordt beheerd door de 
Kerkrentmeesters, een ander deel door de 
Diaconie. Beide colleges worden bij het beheer 
hiervan ondersteund door twee professionele  
partijen, KKG Rentmeesters en Makelaars en  
Sterk Vastgoedbeheer. Daarnaast is er nog een 
groep vrijwilligers van onze kerk hierbij betrokken 
in de Werkgroep Kerkelijke Goederen (WKG). 
 
Om dit vastgoed goed te kunnen beheren - nu en 
in de toekomst – heeft de kerkenraad besloten 
om het beleid rondom het kerkelijk vastgoed te 
analyseren en indien nodig veranderingen hierin 
aan te brengen. Zo zal er verduurzaming van een 
aantal panden noodzakelijk zijn en misschien is 
het zinvol om panden en/of grond te verkopen 
om de vrijgekomen middelen anders te beleggen. 
Hiervoor zal een uitgebreide inventarisatie 
gemaakt moeten worden van de huidige staat  
van onderhoud van het vastgoed, van de kosten 
en baten en waarbij ook oog zal zijn voor  
duurzaamheid en wellicht emotionele aspecten 
rondom sommige panden. 
Omdat dit alles veel tijd, inspanning en expertise 
vraagt, kan dit met vrijwilligers alleen niet  
gerealiseerd worden. Deze taken zullen daarom 
aan de professionele partijen (KKG en Sterk)  
uitbesteed worden, waarbij zij frequent  
rapporteren aan de colleges. 
Daarnaast zal er een Strategische Vastgoed- 
commissie ingesteld worden die lange termijn 
beleid en kaders bepaalt en van afstand toezicht 
houdt op de uitvoering en naleving van het 
beleid. 
 
Werk aan de Grote Kerk 
Bij het Werk aan de Grote Kerk hebben Peter de 
Leeuwerk en Ate Lindeboom een belangrijke rol 
vervuld in de werkgroep Werk aan de Grote Kerk, 
waarin naast Peter en Ate ook Wichert van Olst, 
Astrid Kepers, Anneke Manche, Henk Kiestra, 
Meinte Visser, Jeroen Jeroense en Romanie  
van der Kaa zitting hebben. Peter was tevens 
voorzitter van de kerkenraad, Ate van de kerk-



rentmeesters en als zodanig maakten zij deel uit 
van de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad 
fungeert als stuurgroep voor het project WGK.  
Met het vertrek van Peter en Ate als ambtsdragers 
van onze gemeente was er behoefte aan het 
opnieuw positioneren van de werkgroep en de 
stuurgroep. Hierbij gaat het om het formaliseren 
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van werkgroep en stuurgroep en om het 
maken van afspraken over communicatie en  
communicatielijnen. 
 
Ate Lindeboom en Peter de Leeuwerk toonden zich 
bereid om hun werkzaamheden voor het project 
WGK voort te zetten toen zij hun functie als kerk-
bestuurders neerlegden. In de vergadering van 
november 2024 stemde de kerkenraad hiermee in 
onder de voorwaarde dat de rollen van kerkenraad, 
stuurgroep en werkgroep correct en helder zouden 
worden vastgelegd.  
De kerkenraad wil met deze beslissing de  
continuïteit van het project borgen. Bovendien 
vindt de kerkenraad het belangrijk dat de deskun-
digheid en ervaring die Ate en Peter, samen met 
de werkgroep WGK, gedurende de afgelopen jaren 
hebben opgedaan, niet verloren gaan. 
 
Samenwerken met buurgemeenten 
In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente 
Elst ‘God beleven in Elst, met vertrouwen en  
verstand’ staat bij één van de prioriteiten 
beschreven: Verbindingen aangaan met andere  
kerkelijke gemeenten, om te leren en te delen. 
  
Op 30 november 2023 heeft een afvaardiging  
van de kerkenraad van PG Elst, op verzoek van  
De Rank Zetten, kennisgemaakt met een aantal 
mensen van deze protestantse gemeente in 
Zetten. Doel was om te praten over eventuele 
samenwerking tussen beide gemeenten.  
Evenals PG Elst willen zij zich voorbereiden op  
de toekomst waarin een predikant, voltallige  
kerkenraad en een gevulde kerk geen vanzelf- 
sprekendheid meer is. Omdat het contact prettig 
verliep, is afgesproken op enige termijn nogmaals 
samen te komen.  
 
Recent hebben zij ons laten weten dat hun  
halftime predikant een beroep in een andere 
gemeente heeft aangenomen en eind april  
vertrekt. Omdat onze eigen predikanten Dick 
Snijders en Jeroen Jeroense uiterlijk over drie 

respectievelijk vier jaar met emeritaat gaan, is  
de optie tot samenwerken van beide gemeenten 
misschien dichterbij dan verwacht. Binnenkort  
zal er een vervolgafspraak gemaakt worden om 
plannen en ideeën uit te wisselen.  
 
Lichter besturen 
Als er ieder jaar meer ambtsdragers afscheid 
nemen dan er bevestigd worden, betekent dit  
dat er sprake is van afnemende bestuurskracht. 
Omdat er nog wel voldoende gemeenteleden 
bereid zijn om zich kortdurend in te zetten voor 
een project of werkgroep, hebben wij geconclu-
deerd dat het misschien tijd is om het roer om te 
gooien en anders, lichter te gaan besturen. Om de 
kerkenraad hierbij te begeleiden is ondersteuning 
gezocht van een externe partij, Kerkelijk Advies-
bureau Kerk&Raad. De eerste kennismaking is 
positief verlopen en er is een vervolgafspraak 
gemaakt om verschillende zaken goed door te 
nemen voordat de opdracht definitief wordt.  
Wilmy Verschoor, scriba 
          

KERKRENTMEESTERS 
Belangrijkste punt in onze vergadering in maart 
was de vastgoedstrategie. In opdracht van de  
kerkenraad is er samen met de Diaconie afgelopen 
jaar gewerkt aan een vastgoedstrategie. Hoe gaan 
we, kerk en diaconie, om met het vastgoed dat we 
hebben. Op dit moment wordt dit in de dagelijkse 
aanpak en voor het meerjarig onderhoud geregeld 
door de Werkgroep Kerkelijke Goederen. Gelukkig 
hebben we daar enkele mensen met ervaring en 
affiniteit met deze materie, maar daar is de  
vergrijzing helaas ook aanwezig, en wordt er  
veel op ad-hoc basis voorgelegd en besloten.  
 
Door de kerkenraad is gevraagd om een beleids-
stuk wat ons richting geeft voor de komende jaren 
om een consistente aanpak te hebben. Voor de 
verhuur van de panden die we in bezit hebben is 
het van belang om aan te sluiten bij de eisen van 
de tijd, en een goede en betrouwbare verhuurder 
te zijn. Het vraagt veel van onze vrijwilligers om 
te zorgen dat de panden voldoen aan de techni-
sche eisen, zoals een acceptabel energie label,  
en dat ook de onderhoudssituatie en acute  
technische storingen worden opgelost. Dit  
vraagt specialistische kennis, die we als gemeente 
maar beperkt in huis hebben. De afgelopen jaren 
hebben we hier minder aandacht aan besteed, en 
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alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. 
Daar lopen we nu tegen de grenzen aan. Kort 
samengevat is het idee op dit moment om ons 
vastgoed te behouden, maar het beheer en de 
uitvoering van de werkzaamheden uit te laten 
voeren met professionele partijen die ons hierbij 
kunnen helpen om dit efficiënt, snel en tegen 
acceptabele kosten te doen. Als een van de  
eerste dingen die moeten gebeuren is dat we  
een gedetailleerd overzicht laten maken van  
de huidige technisch staat en het benodigde 
onderhoud en investeringen die gedaan moeten 
worden om de panden aan de moderne eisen te 
laten voldoen.  
 
Wat de vleugel betreft die we vorige keer hebben 
benoemd is besloten om hiermee verder te gaan. 
Hopelijk kunnen we volgende keer in meer detail 
beschrijven wanneer we deze in de kerk kunnen 
verwachten.  
 
Verder keken we terug op een feestelijke dienst 
waarin we stil hebben gestaan bij de pensionering 
van Jetty. Ze werd door zeer veel mensen van 
harte gefeliciteerd, wat na zoveel jaren trouwe 
dienst ook zeer verdiend is. 
Jan Liebeton 
 

CPO  
(COLLEGE VAN OUDERLINGEN EN PREDIKANTEN) 
 
PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst) 
De gezellige High Tea voor gemeenteleden van  
75 jaar en ouder komt dichterbij!  
Inmiddels is dankzij vele gulle gevers een  
prachtig servies samengesteld van Engelse kop  
en schotels, die we voortaan kunnen gebruiken. 
Want de PVD wil van de High Tea een traditie 
maken! 

De vrijwillig(st)ers van de PVD, die doorgaans 
namens PG-Elst bezoekjes aan oudere gemeente-
leden brengen, zullen nu de keuken induiken om 
allerlei lekkere zoete en hartige lekkernijen te 
maken.  
De High Tea wordt gehouden op woensdagmiddag 
24 april, van 14.00 – 16.00 uur in De Ruimte. 
Belangstellenden kunnen zich tot 22 april  
opgeven bij Gea Dijkstra. Mailen naar  
pvd@pg-elst.nl kan ook. Indien gewenst,  
kan vervoer geregeld  
worden. Van harte welkom! 
Namens de PVD, 
Gea Dijkstra 
 
 
HAN studenten in de kerk 
De HAN heeft gevraagd of studenten van de 
opleidingen sociale en zorggebieden een stage 
project in de protestantse gemeente Elst kunnen 
doen in de periode eind maart tot en met begin 
juni 2024. We hebben besloten daar ja tegen te 
zeggen en zien een kans om hierin aan te sluiten 
bij het thema ‘Eenzaamheid’. Hoewel de Diaconie 
de thema’s Armoede, Eenzaamheid en Vluchte- 
lingen heeft gekozen is Eenzaamheid bij uitstek 
een thema waar het CPO zich verbonden mee 
voelt. Om die reden werken we in dit project 
samen met de PVD, het Rouw café en het 
Jeugdwerk. In het project onderscheiden we  
drie sub thema’s, te weten: eenzaamheid onder 
senioren, eenzaamheid en rouw en eenzaamheid 
onder jongeren. Lisette Brandsma en Evert van 
den Brink zullen dit stage project in nauwe 
samenwerking begeleiden. 
Namens CPO en JJW 
Lisette en Evert 
 

DIACONIE 
Ontbijt met Diaconie en ZWO 
Op zondagochtend 10 maart hebben we met ruim 
25 kerkleden in de Ruimte ontbeten. Tijdens het 
ontbijt hebben Tjitske Havinga en Arjen Overweg 
van Kerk in Actie vertelt over het project Bless  
in Egypte.  
Er is veel armoede in Egypte. Sinds corona is het 
toerisme afgenomen en de economie gekrompen. 
Egypte is 25 x zo groot als Nederland, 95% van 
Egypte is woestijn. Van de bevolking leeft 43%  
in steden, 25% leeft onder de armoedegrens,  
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25% van de kinderen is ondervoed, 25% van de 
mensen is analfabeet, 10 % van de mensen is 
dakloos. Er zijn veel vluchtelingen in Egypte, 
onder andere uit Syrië en Zuid-Sudan. Sinds El Sisi 
aan de macht is, worden de christenen gedoogd in 
Egypte.  
 
Ongeveer 10% van de Egyptische bevolking is lid 
van de Koptische Kerk. De Koptische Kerk is in 
451 na Christus ontstaan. De Koptische Kerk lijkt 
qua structuur op de Rooms Katholieke Kerk. Het 
symbool van de Koptische Kerk is het Koptische 
Kruis. Aan elke tak van het kruis zitten drie  
punten: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
In totaal zijn er 12 punten: de 12 discipelen.  

Bless is een diaconale NGO, verbonden aan de 
Koptische Kerk. Bless start voor een termijn van 
drie tot vier jaar projecten in een wijk of dorp. 
Iedereen is welkom om mee te doen, het maakt 
niet uit of iemand lid van de Koptische Kerk is, 
moslim of vluchteling is. Bless helpt mensen om 
kleine bedrijfjes op te starten door het uitgeven 
van microkredieten, het geven van beroeps- 
opleidingen, het aanschaffen van machines  
(bijvoorbeeld naaimachines of ovens om brood te 
bakken). Bless organiseert naschoolse activiteiten 
voor kinderen en jongeren, helpt met huiswerk  
en organiseert culturele activiteiten. Kinderen en 
jongeren van diverse geloven leren met elkaar om 

te gaan. Bless doet basis gezondheidsvoorlich-
ting. Als mensen ondersteund willen worden door 
Bless, dan is de eis dat zij ook zelf, afhankelijk 
van de mogelijkheden, bijdragen. Bless neemt 
lokale mensen in dienst om het werk te doen.  
Na drie tot vier jaar is de gemeenschap zelfstan-
dig genoeg om de projecten zelf voort te kunnen  
zetten. Bless vertrekt dan, maar laat materialen 
en een microkrediet fonds achter.  
 
Tijdens de kerkdienst werd er ook aandacht voor 
Bless gevraagd. Na de kerkdienst, tijdens de koffie 
kreeg onze kerk een plaquette overhandigd van 
Tjitske Havinga. Dit prachtige houtsnijwerk is 
gemaakt door een deelnemer van Bless.  
Voor alle aanwezigen was het een inspirerende 
ochtend.  
Carla Otter, namens de ZWO commissie. 
 
ZWO-avond vol verhalen 20 maart 2024 
Op 20 maart organiseerde de ZWO in het kader 
van het diaconale maandthema ‘Armoede, ver weg 
en dicht bij’ een avond met Reisverhalen, ver weg 
en dichtbij. Aan de hand van drie verhalen keken 
we door drie vensters naar armoede onderweg, als 
je op reis bent of in het buitenland je werk hebt.  
 
In gesprek met Jaco Schoenmaker stond de vraag 
‘wie zorgt er voor de armen’ centraal aan de hand 
van zijn belevenissen in Zuid Afrika en Roemenië. 
In zijn verhaal klonk compassie door voor de 
bevolking die soms door wanhoop gedreven hun 
toevlucht zoekt in criminaliteit. Iets stelen van 
iemand die genoeg heeft. Is dat stelen? 
 
Met Jeroen Jeroense hebben we gesproken over 
Marokko en de invloed van cultuur op de beleving 
van armoede. Hij vertelde van zijn ervaringen in 
Marokko waar hij het land van binnenuit mocht 
zien. Van altijd iemand die iets voor je kon  
regelen, als je maar de juiste connecties en  
familie hebt. In het gesprek dat we hadden met 
elkaar werd ook een parallel getrokken met onze 
Nederlandse samenleving waar steeds meer  
verwacht wordt van mantelzorgers. En ook wat  
dat betekent als je geen familie of sociaal vang-
net hebt. 
 
En tenslotte heeft Ellen Burger ons meegenomen 
in haar beleving van armoede als ontwikkelings-
werk je werk is. Ze koppelde dit aan haar werk 
aan de HAN waar ze studenten opleidt die  
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bedrijven helpen met vraagstukken over circula-
riteit. Het gaat om impact, niet altijd groots en 
meeslepend maar klein en hoopvol, was waar dit 
gesprek over ging.  
 
De muziek die werd gedraaid was van Runrig: 
Travelers en Somewhere met passende teksten  
bij het thema.  
Een fijne avond waar we weggingen met hoop  
en vertrouwen dat alle kleine bijdragen impact 
hebben.  
Namens de ZWO-groep, 
Henriëtte Nonnekens 
 
De ZWO commissie zoekt nieuwe leden 
Tijdens de dienst van 10 maart hebben twee ZWO 
leden verteld waar zij hun inspiratie vandaan 
halen om actief te zijn voor de ZWO (Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). 
Dingen die Henriëtte en Nico benoemd hebben 
zijn:  
•   Contact met buitenlandse theologie studenten 
    1x per jaar via het project Bridging Gaps 
•   Contacten met mensen uit andere culturen 
•   Interreligieuze initiatieven 
•   Bijdragen aan hoop op plaatsen waar mensen  
    het minder goed hebben 
•   Praktische activiteiten zoals een paasgroet  
    aan gevangen 
•   Het brengen van de hengel, zodat mensen zelf 
    kunnen ‘vissen’. 
 
De ZWO commissie vergadert ongeveer zes keer 
per jaar. Wij werken mee aan vier kerkdiensten 
per jaar en die kerkdiensten worden samen met 
de predikant voorbereid. Daarnaast adviseren wij 
de Diaconie over welke projecten de Diaconie zou 
kunnen ondersteunen met een gift vanuit Elst. 
Deze projecten volgen wij ook, wij vragen  
verslaglegging op en nemen de financiële  
verantwoording door. Tijdens de kerkdiensten 
waaraan wij meewerken, vragen wij extra  
aandacht voor deze projecten.  
De ZWO commissie doet regelmatig verslag van 
haar werkzaamheden in het kerkblad Onderweg. 
 
Als u geïnteresseerd bent, en een keer een verga-
dering wil bezoeken of vragen heeft over de ZWO  
commissie, dan kunt u contact opnemen met 
Carla Otter, een e-mail sturen aan  
zwo@pg-elst.nl 
Carla Otter 

DIACONIECOLLECTE APRIL 
 
Stichting Dorcas 
We steunen als kerk al jaren de stichting Dorcas. 
Dorcas is een christelijke organisatie voor nood-
hulp en internationale samenwerking. Zij investe-
ren in duurzame verandering in het leven van 
mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, 
uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden 
voor hen om tot bloei te komen. In de maand 
april staat Dorcas; Albanië centraal. 
Albanië is een bergachtig Balkanland vol prachtige 
natuur. Het land is qua oppervlakte vergelijkbaar 
met België en telt bijna 3 miljoen inwoners. 
Albanië staat bekend om zijn gastvrijheid, maar 
ook om zijn armoede, werkloosheid en de nog 
altijd aanwezige traditie van bloedwraak. Vooral 
in het afgelegen noorden leven veel mensen 
onder de armoedegrens. Het land lijdt onder  
criminaliteit, een corrupt systeem en politieke 
onrust. Ook mensenhandel en gedwongen arbeid 
komen er voor. Vanwege hun uitzichtloze situatie 
emigreren Albanezen massaal naar andere landen, 
in de hoop werk te vinden.  
In Albanië heeft Dorcas in het bijzonder oog voor 
ouderen, werkloze jongeren en mensen uit de 
Romagemeenschap. Er worden netwerken voor 
ouderen opgezet. Langzaam maar zeker nemen 
vrijwilligers, kerken, scholieren en bedrijven de 
zorg voor ouderen op zich. Er worden mensen 
getraind om een hoger inkomen te verdienen.  
Zij leren een beroep in de toerisme- of landbouw-
sector of beginnen een kleine onderneming. 
Daarnaast probeert Dorcas de vicieuze cirkel  
te doorbreken door de Roma te begeleiden naar 
werk. Daarbij wordt voorkomen dat Romakinderen 
aan hun lot worden overgelaten. Er wordt gewerkt 
aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, talenten 
en capaciteiten.  
Zie ook: https://dorcas.nl/landen/albanie/  
voor meer informatie  
 

UITGANGSCOLLECTES: 
 
7 april: The Meeting 
The Meeting is dé ruimte voor jongeren van  
12-25 jaar, binnen de Protestantse Gemeente 
Elst. Het is een plek om elkaar te ontmoeten op 
een ontspannen manier, maar ook om goede 
gesprekken te voeren en met zingeving bezig 
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te zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is 
er altijd gezellig! En er zijn tal van activiteiten. 
Zo is er bijna elke woensdag de Meetkring, eens 
per maand op zondag de 12+ groep, het jaar 
wordt afgetrapt met een zeilkamp, met kerst is  
er een heus kerstgala en verzorgt de Meeting op 
kerstavond een ontvangst na de dienst voor alle 
gemeenteleden en last but not least elk jaar het 
paasvuur waarvoor ook alle gemeenteleden zijn 
uitgenodigd.  
Zie ook: Protestantse Gemeente Elst - The 
Meeting (12+) (pg-elst.nl) voor meer informatie 
 
14 april: KiA - Rwanda  - Kerk als plek van 
hoop en bevrijding  
Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda 
drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong 
en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn 
teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen 
buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? 
Rwandese kerken trainen hun pastors in trauma-
hulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vak 
trainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle 
toekomst van dit land in ontwikkeling. De vak 
trainingen worden aan jongeren aangeboden, 
zodat ze makkelijker werk vinden of als zzp'er  
aan de slag kunnen. Zo worden jongeren  
opgeleid tot bijvoorbeeld timmerman, lasser, 
kleermaker of kapster en leren de jongeren ook 
over administratie, sparen en investeren. 
Zie ook: Kerk als plek van hoop, hulp en  
verzoening | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 
voor meer informatie  
 
21 april: Kinderkerk 
Tijdens de zondagse vieringen wordt er tijdens de 
eredienst aandacht geschonken aan de kinderen 
door een verhaal te vertellen om vervolgens met 
begeleiders achter het kaarsje aan te gaan naar 
De Ruimte voor een aparte bijeenkomst.  
De kinderkerk probeert kinderen op een leuke en 
inspirerende wijze te leren over en betrokken te 
houden bij het geloof en de Protestantse 
Gemeente Elst. 
Vier thema's staan daarin centraal: 
•    ons geloof in God en de mensen 
•    het Boek en de verhalen 
•    hoe leef je (normen en waarden) 
•    samen een groep zijn. 
Zie ook: Protestantse Gemeente Elst - Jongeren 
(pg-elst.nl) voor meer informatie 

28 april: Schuldhulpmaatje 
In het kader van de week tegen armoede zal  
hier deze week voor gecollecteerd worden.  
Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen  
persoonlijke hulp van ruim drieduizend deskun-
dige SchuldHulpMaatjes in 151 Nederlandse 
gemeenten. De aanpak van SchuldHulpMaatje is 
een aanvulling op de professionele schuldhulp- 
verlening of kan professionele hulpverlening 
voorkomen. In 62 procent van de huishoudens 
waar SchuldHulpMaatje actief is, is (nog) geen 
sprake van schuldhulpverlening. Als er wel sprake 
is van professionele schuldhulpverlening, kan de 
hulp van SchuldHulpMaatje een goede aanvulling 
zijn. Het maatje kan de hulpvrager dan motiveren 
en ondersteunen.  
 
De aanpak richt zich erop om mensen met  
financiële problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden 
onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp 
met getrainde vrijwilligers. De gecertificeerde 
Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met 
financiële problemen. Het doel is: de hulpvrager 
helpen naar een gezonde financiële huishouding, 
zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien de 
mensen achter de cijfers, de schaamte achter de 
schulden.  
Zie ook: Onze aanpak | SchuldHulpMaatje voor 
meer informatie 
Hester Liebeton 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen kunnen deze in de volgende  
coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van 
€ 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,-  
(€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op  
bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten 
name van Collectebonnen Protestantse Gemeente 
Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. 
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u 
thuis bezorgd. Voor nadere informatie  
A.M. Brandt, tel. 0481-376384 (na 19.00 uur). 
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COLUMN 

 
 
 

Vrijheid en gerechtigheid horen bij elkaar 
 
 
Bij het Spiritueel Café in februari was luitenant-
generaal buiten dienst Mart de Kruif de gast. 
Het was ongewoon druk: ‘kroeggangers’ zaten 
niet op het koor, maar gewoon in de kerkban-
ken. De behoefte bij velen was overduidelijk: is 
er nog zoiets als helderheid in deze donkere 
tijd? Is er perspectief, is er hoop? Een veeg 
teken als een antwoord gezocht wordt bij een 
ex-militair……. 
 
Het is immers al weer 2 jaar geleden dat het 
gewapend conflict in Oekraïne dagelijks de voor-
pagina haalt. En de oorlog tussen broedervolken 
in Gaza vervult ons sinds maanden met afschuw, 
boosheid en wanhoop. Komt er in  
vredesnaam nog eens een keer een eind aan  
dit gedoe? 
 
Mart de Kruif vertelde uitgebreid over zijn  
ervaringen als betrokkene bij diverse vredes-
operaties. Hierbij gaf hij aan dat deze taak  
vaak lastig is omdat er zoveel dilemma’s zijn.  
Je hebt te maken met de grote en de kleine 
politiek. Hierbij moet je steeds zoeken naar de 
balans tussen wat je opdracht is (GROOT…) en 
wat mogelijk daar waar je bent (klein, lokaal).  
 
Wezenlijk hierbij is dat je het niet redt met 
grote woorden maar dat het juist gaat om  
kleine daden. De vaccinatiecampagne die in 
Afghanistan werd uit onderhandeld met de 
Taliban was een sprekend voorbeeld. In zijn  
verhaal kwam duidelijk naar voren dat vrijheid 
en gerechtigheid kernwoorden zijn. Dat is  
zeggenschap over het eigen leven waarin ook 
vrouwen gelijkwaardig zijn en naar school 
mogen en het zoeken naar gerechtigheid  
waarin monddood gemaakte mensen niet  
worden vermorzeld door een totalitair regiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er was veel aandacht voor onze rol: niet veilig  
in de coulissen, maar duidelijk aanwezig. En dat 
we daarbij ook helder moeten zijn dat het om die 
beide kernbegrippen gaat: vrijheid en gerechtig-
heid. Opkomen hiervoor is zeker niet de gemak-
kelijkste weg en het kost ook het nodige. Je 
maakt hier persoonlijk en als samenleving niet 
altijd enkel vrienden mee. Denk maar eens aan 
het je uitspreken over de ongelijke verdeling van 
welvaart en de roofbouw op mens en planeet.  
 
Maar woorden en daden horen bij elkaar: act 
what you preach. We komen er niet met mooie 
zinnen, afwachten en voortdurend op de  
handen zitten.  
 
Keuzes zijn onvermijdelijk. Als land moeten we 
helder zijn en ons uit durven spreken over het 
onrecht dichtbij en veraf. Ook al schuurt het  
weleens; denk maar aan het conflict in Gaza.  
 
Op persoonlijk niveau geldt hetzelfde: in  
beweging komen voor kwetsbare groepen zoals 
vluchtelingen en sociale minima en je inzetten 
voor natuur en klimaat. En als het bij je past: 
ook (enig) activisme is nooit weg… 
 
Nogmaals, je maakt er niet alleen vrienden mee, 
je verliest er waarschijnlijk ook wel wat. Maar  
je krijgt er ook vrienden bij: mensen die gelijk-
gericht zijn en samen met jou de handen uit de 
mouwen willen steken. En van die samenwerking 
zullen we het in het kleine Elst en in de grote 
wereld moeten hebben. 
Jan Luiten 
 



JEUGD 

 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK  
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
 
 
Palmpasen 
Zondag 24 maart was het Palmpasen. De kinderen 
hadden prachtige paastakken gemaakt en hadden 
in een mooie optocht door de kerk gelopen.  
Bij het paasproject zijn we bezig geweest met de 
route door Jeruzalem. Daar kwamen we telkens 
gebouwen tegen die we gingen knutselen bij de 
Kinderkerk. Er stond een prachtige stad in De 
Ruimte. De kinderen hadden hard gewerkt!  
Groet, Suzanne Horck  
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
Vasten (deel 2) 
Vorige keer schreef ik in het kerkblad mijn  
voornemen om in de veertigdagentijd te stoppen  
met Social media. Zo gezegd zo gedaan, de avond 
ervoor verwijderde ik alle apps. Ik moet zeggen 
de eerste 48 uur, dacht ik er nog vaak aan en  
gingen mijn vingers al automatisch opzoek naar 
de apps. Jeetje je bent echt verslaafd zonder het 
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door te hebben. Maar er ontstond ook rust om 
niet meer alle verhalen te hoeven volgen. 
 
Een week later merkte ik bij mijzelf op dat ik mijn 
verslaving aan Social media aan het vervangen 
was met een andere app. Net als mensen die  
stoppen met roken gaan snoepen. Ik zat steeds 
vaker op de Vinted app, een app waarmee je 
tweedehands kleren kan verkopen en kopen.  
Het leverde mij een nieuwe tas, schoenen, sjaal 
en kinderzomerjassen op. Tot ik bij mijzelf dacht, 
wacht eens even. Dit is helemaal niet vasten, oké 
al is het tweedehands dus beter voor het milieu, 
maar ja echt vasten is het niet. 
 
Toen kwam de echte rust, ik stopte met Vinted en 
merkte dat ik meer tijd had voor andere zaken. De 
Palmpasen voorbereiden, het paasvuur, de 24 uur 
van…allemaal mooie bezinningselementen. De 
vraag die overblijft, ga ik weer beginnen met 
Social media? Ik denk het niet… 
Lisette Brandsma 
 
24 uur van, The sky is the limit 
De 24 uur van staat weer voor de deur. In het 
weekend van 20 en 21 april gaan de jongeren  
van The Meeting met elkaar grenzen verleggen. 
Letterlijk door de hoogte in te gaan, figuurlijk 
door met elkaar in gesprek te gaan. Waar liggen 
jouw grenzen, waar ben jij bang voor, waar ben  
je een grens gepasseerd en was dit super fijn of 
juist niet. Kortom een uitdagend weekend vol 
hoogtepunten. De sky is the limit, geef je op  
via de app of bij Lisette Brandsma. 
 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma contactpersoon 

jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
vacant voorzitter Meetingcommissie 
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd  
 

MUZIEK 

Muzikalitijd 
 
mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden) 
1. Een moment of ogenblik om het over muziek te 
hebben, ter lering en vermaak. 
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal 
bezig te zijn. 
 
‘Dan bloeit de tuin als een roos, een hoopvol 
beeld voor velen. Wie in het donker zat verstopt, 
zal in het zonlicht delen.’ Precies, maar dan ook 
echt exact op dat moment, brak de zon door en 
keken de kinderen elkaar aan met grote ogen: wat 
een bijzonder mooi moment! Na de viering van 
Palmpasen, oefende het kinderkoor What’s up nog 
één keer om met Pasen mooie liedjes ten gehore 
te brengen. Het liedje ‘Pasen is een nieuw begin’ 
verwoordt het allemaal: ‘Het is nog klein, het is 
nog pril, maar wie het ziet, ziet het verschil: de 
zomer zal weer komen.’ U zult het hebben gezien: 
een hoop nieuwe gezichten bij het kinderkoor. 
Eerlijk gezegd vond ik het best een tegenvaller 
toen ik de groep zag slinken, terwijl we konden 
terugkijken op een geslaagd seizoen. Maar met 
een beetje hulp diende de nieuwe generatie  
zich al weer aan en klinkt het koor weer als ooit 
tevoren. We kunnen er een voorbeeld aan nemen, 
aan de tekst én het enthousiasme waarmee de 
kinderen de liedjes oefenen en uitvoeren. Het 
hoeft niet perfect te zijn, maar we hebben er  
wel alles aan gedaan om het zo mooi mogelijk te 
laten klinken. 
 
Het gaat om het zinnetje ‘maar wie het ziet’:  
als je het wil zien, of iets wil zien, moet je soms 
goed je best doen omdat het nog een beetje  
verstopt zit of nog heel klein of subtiel is. En als 
jij het eenmaal ziet, ziet de ander het misschien 
nog niet. Het begint met om je heen kijken en 
een aanmoediging van een ander kan ook helpen: 
‘heb je daar al gekeken?’ 
 
Hoewel René de Gelder al afscheid nam als  
gitarist van de Houseband, heeft hij met Pasen 
nog één keer meegedaan. Ik hoop hem toch af  
en toe nog te kunnen strikken, want met René 
musiceren was altijd groot feest. Ik kon altijd  
op zijn muzikaliteit vertrouwen en het gaf de 



ONDERWEG nr. 3  •  april 2024  •  p. 18

optredens van What’s up altijd een extraatje.  
Ik ondersteun desondanks de oproep van de 
Houseband. Bespeel je een instrument? Doe  
dan ’s een keertje mee. De optredens met het  
kinderkoor zijn altijd de leukste… 
IJsbrand ter Haar 
 
Koningsdag 27 april om 14.00 uur:  
concert voor orgel en trombone 
Per abuis is het inmiddels traditionele 
Koningsconcert niet vermeld in het programma-
boekje van de Oranjevereniging, maar het is er 
beslist wel: het Koningsconcert in de Grote Kerk. 
Het concert wordt verzorgd door organist 
IJsbrand ter Haar, samen met Christian Ansink, 
trombonist van Phion, het symfonieorkest van 
Gelderland en Overijssel. Zoals ons koningspaar 
Nederland en Argentinië in liefde met elkaar ver-
binden, zo doen IJsbrand en Christian dat met 
muziek, dus met muziek van zowel Nederlandse 
als Argentijnse origine. Zo komen componisten 
voorbij als Andriessen, Sweelink en Koetsier als 
ook van Ramirez en natuurlijk van Piazolla, de 
muziek waarmee wij juist door het huwelijk van 
ons koningspaar vertrouwd zijn geraakt. De  
ongetwijfeld sprankelende muziek kan van heel 
dichtbij worden gezien en beluisterd, want we 
nemen met zijn allen plaats rond het prachtige 
Walker koororgel. Het concert begint om  
14.00 uur, dus bij het scheiden van de Oranjemarkt, 
en duurt ongeveer drie kwartier. De toegang is 
zoals altijd gratis, maar na afloop is er een  
collecte.        
Namens de orgelstichting, Peter de Leeuwerk.  
 
 
 

DIVERSEN 

Een jas die mij past           
Op 1 oktober nam ik deel aan de startzondag met 
het verhaal van Jozef. Een jas, die hem paste, 
maar later in zijn leven niet meer. 
 
Als iemand mij tien jaar geleden had verteld dat 
ik nu in Elst zou wonen en meditaties zou leiden 
in de kerk zou ik het niet geloofd hebben.  
 
Ik voelde me in die jaren comfortabel in een  
heel andere jas. Ik woonde met mijn partner in 
Arnhem in een huis in het Spijkerkwartier. Ik had  

 
een opleiding Psychosynthese gevolgd en startte  
een eigen praktijk (begeleiding bij levensvragen 
en meditatie). Met veel plezier woonde en werkte 
ik daar. 
Tot er een moment kwam, dat die jas me minder 
ging bevallen. Wilde ik hier oud worden in dit 
grote huis?  
 
Dat herken ik in mijn leven: een vage onrust,  
terwijl er geen directe aanleiding is. Eerst  
weerstand tegen verandering, maar het zet  
een proces in gang, dat er om vraagt serieus  
te worden genomen. 
 
Past deze jas me nog? Dezelfde vraag kwam  
twintig jaar geleden naar boven. Ik werkte al  
vele jaren in de gezondheidszorg, soms meer, 
soms minder tevreden. Om dit te onderzoeken 
startte ik met de opleiding voor Psychosynthese. 
Mijn leven veranderde: ik stopte met mijn werk 
en kwam ik uit bij een eigen praktijk. 
 
Zeven jaar geleden verhuisden we naar Elst. Op 
een dag ontmoette ik een bekende, die me  
vertelde over het morgengebed in De Ruimte. Ik 
ging eens kijken en ik bleef. Ik, die jaren geleden 
de kerk vaarwel had gezegd, meldde me aan als 
Vriend van De Ruimte.  
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Ik voel me thuis bij het Morgengebed, de 
Christelijke Meditatie, bij de Ademviering en bij 
de Poëziekring. Bij het schrijven van haiku’s met 
een kleine groep. Bij de mensen, die ik ontmoet. 
Lid worden van de kerk is voor mij een te grote 
stap …  
 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet. 
(Huub Oosterhuis) 
 
Dit is de jas, die me past nu.  
Els Meulbroek 
 
’Werk aan de ‘Kleine Kerk’ 

Op donderdag 22 maart is in de Sint Maartenshof 
een kerkhotel geplaatst. In dit speciale geval voor 
de kleinste gasten in de tuin bij De Ruimte.  
 
Al geruime tijd was de tuincommissie op zoek 
naar een mogelijkheid om een insectenhotel te 
bouwen. Tijdens een snoei-instructie (half  
februari!!) met Ger de Vrieze kwam de wens  
ter sprake. Wat bleek…. Ger had een droom!  
 

Hij droomde van een kerkhotel en dus; werk aan 
de winkel. Vijf weken later is het hotel geplaatst.  
Een eye-catcher van de eerste orde. De kerk is 
altijd open en geschikt voor vliegende bezoekers, 
van oorwormen tot metselbijen. Alle soorten en 
maten zijn welkom. Voedsel in overvloed in de 
tuin met de eeuwige bloei. Kosten? Niet te  
bevatten zo weinig. Wel natuurlijk de nodige  
uurtjes in de schuur. 
We hopen natuurlijk op een volle kerk. 
De Tuincommissie en Ger de Vrieze. 
 
 
Oproep 
We zoeken iemand die mij kan helpen in het 
archief en de bibliotheek in de ruimte  
Voor info of vragen kunt u een mailtje sturen  
via archief@pg-elst.nl  
Vriendelijke groet, Ankie Nanere-Vels  
 
 
Oproep 
De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe zoekt  
vrijwilligers voor de uitgifte van voedselpakketten. 
Met name ook voor het uitgiftepunt vanuit De 
Ruimte in Elst. Dit werk is mooi om te doen, 
vraagt een sociaal karakter en enige fysieke 
inspanning. We zoeken een teamleider en vier 
medewerkers. Hiervoor is beschikbaarheid nodig 
op vrijdagmiddagen van 13.00 – 16.00/16.30 uur.  
 
Op onze website kun je de vacatures bekijken  
en vind je onze contactgegevens. 
Misschien tot ziens!  
Alvast bedankt, 
Groet, Margriet Bosma 
Coördinator klantgericht proces  
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 
E: kpcoordinator@voedselbanknijmegen.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONDERWEG nr. 6  •  juli / augustus 2022  •  p. 20

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK ! 
 
Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van  
veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen 
houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven. 
U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan 
Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst. 

MELDING VAN EEN VERANDERING 
 
Hierbij geef ik de volgende wijziging door: 
 
Naam: .......................................................................................................................................  
 
Voornamen: ................................................................................................................................  
 
Geboortedatum: ..........................................................................................................................          
 
Straat: .......................................................................................................................................  
 
Postcode / plaats: .......................................................................................................................  
0   Bovenstaand persoon        0  gezin  

0   gaat per .......................................verhuizen naar...................................................................... 

adres:......................................................................................................................................... 

postcode/woonplaats.................................................................................................................... 

0   Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven. 
 

Bovenstaand persoon is 

0   gehuwd d.d. ................................ met..................................................................................... 

    geboortedatum .............................................................. kerkelijke gezindte............................... 

0   gescheiden d.d. ............................ 

0   geboren d.d.     ............................ 

0   overleden d.d.   ............................           Datum: .....................   Handtekening:........................ 

 

 

Melding ziekenhuisopname 

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje  
aan het kerkelijk bureau sturen. 
 
Op ................ is /wordt opgenomen in het ziekenhuis ..............................................(naam ziekenhuis) 
 
De heer/mevrouw: ....................................................................................................................... 
 

Adres: ............................................................................... Woonplaats: ...................................
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Kunst in de Kerk 
Huidige expositie: ‘De kunst van de Verwondering’ 
van kunstenaar Hans Garritsen, theoloog en  
beeldend kunstenaar uit Nijmegen. Schilderijen 
over natuur en mens, in een Romantische schilder-
traditie.  
 
De uitbundige schilderijen van Hans Garritsen  
sieren, duidelijk zichtbaar, al een tijdje de kerk-
muren. Waar u misschien niet zo gemakkelijk gaat 
kijken, is het koor. Daar hangt een bijzondere 
serie, heel anders van vorm en kleur. Zeven  
schilderijen van de zeven scheppingsdagen.  
Op ons verzoek heeft  de kunstenaar het  
onderstaande artikeltje daarover geschreven.  
 
Neemt u eens even de tijd om daar te gaan  
kijken. Lukt het zondags niet, kom dan op  
zaterdag 6 april tussen 14.30 en 16.30 uur even  
binnen; de kunstenaar is aanwezig en iemand  
van de kunstcommissie om u te verwelkomen. 
Open dagen: zaterdag 6 april en 4 mei. 
Namens de Kunstcommissie,  
Aukje Spoelstra 
 
 
Serie van 7 tekeningen:  
de zeven scheppingsdagen 
In deze serie verbeeld ik de zeven scheppings-
dagen, zoals beschreven in Genesis 1: het hoofd-
stuk waar de Bijbel mee begint. Ik heb me laten 
leiden door twee grondprincipes: de mond (het 
woord van God, dat tot stand brengt) en de ogen 
(Hij zag dat het goed was). Die twee organen 
worden op elke tekening herhaald in een heel 
basale vorm: ze ‘zweven’ als het ware op de  
tekening.  

Ik heb verder veel plezier gehad bij het maken, 
omdat het een beetje lijkt op het verhaal van een 
kunstenaar, die een atelier binnenkomt met een 
gigantische berg grondstoffen en materialen.  
Je kunt werkelijk alle kanten op met creativiteit, 
maar het moet wel samenhang hebben: er zijn 
hemellichten nodig om de seizoenen aan te  
duiden, land om een plek te geven aan planten, 
dieren en mensen, lucht voor de vogels.  
 
Ik gebruik veel technieken: potlood, inkt, krijt, 
zelfs een kleine afbeelding van het beroemde  
hertje van Han van Meegeren. Zit er een bood-
schap in? Niet perse; als het vrolijk stemt is  
het goed. Mocht u het gevoel krijgen dat wij als 
mensen bezig zijn de samenhang teniet te doen 
weet u wat te doen… 
Hans Garritsen 
 
 
 
 

 
Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl
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Dank aan Jetty Gaasbeek 
Onder groot applaus en met enige spijt nam de 
museumcommissie afscheid van koster Jetty 
Gaasbeek. In verband met haar pensioenleeftijd 
draagt zij haar werkzaamheden over aan Rob 
Coenen. Jetty was vele jaren het visitekaartje van 
het museum. Alle aanvragen voor rondleidingen 
kwamen bij haar binnen. Gastvrij en met een 
groot oplossingsvermogen heeft zij zich ingezet 

voor het museum. Onze dank is groot! We wensen 
haar een fijne volgende levensfase en verwelko-
men Rob Coenen in de museumcommissie. 
 
De Tijdreis: 1 mei 
De gezinsactiviteit is omgedoopt tot De Tijdreis: 
ontdekkingstocht voor kinderen van 6-12 jaar. 
In een actief programma ontdekken de kinderen 
samen met ouders, grootouders of een andere  
volwassene het bijzondere museum! Het is het 
allereerste ondergrondse museum van Nederland.  
Je vindt er resten van Middeleeuwse kerken. Heel 
bijzonder zijn de fundamenten van een van de 
grootste Gallo Romeinse tempels van Noordwest 
Europa en is het Romeinse deel ook nog eens 
Werelderfgoed sinds 2021. 
 
Je kunt meedoen op woensdag 1 mei om 15.00 uur. 
Let op: aanmelden vóór maandag 29 april en 
VOL=VOL! De kosten zijn € 5,- per volwassene  
en € 2,- per kind. 
 
We gaan spannende verhalen beleven over 
Romeinen en Bataven en hun goden. En over 
mensen in de Middeleeuwen. Onder de vloer van 
de kerk bekijken we de Romeinse tempelresten en 
een middeleeuws graf.  
Maar we gaan niet alleen kijken. We gaan onder 
andere ook bouwen en spelen voor archeoloog. 
Voor aanmelding en informatie over de activiteit 
stuur je een mail naar: dickpeters57@gmail.com 
Meer informatie over het Tempel-kerkmuseum: 
www.tempelkerkmuseum.nl 

 
Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 5,00 p.p., € 2,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster (koster@pg-elst.nl) 
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 

!

 

In actie tijdens de Tijdreis 



 

ONDERWEG nr. 3  •  april 2024  •  p. 22



ONDERWEG nr. 3  •  april 2024  •  p. 23

ADRESSEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST  
 
Uitgebreide informatie staat op www.pg-elst.nl  
Contact of inzenden kopij: mail naar 
webmaster@pg-elst.nl 
 
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijkindeling. 
U kunt bij de predikant van uw keuze terecht. 
 
PREDIKANTEN 

Ds. Jeroen Jeroense, Ram 30, 6662 CM Elst 
tel. 06-50237946  pjgjeroense.elst@gmail.com 
Ds. Dick Snijders, tel. 06-19920341 

 Eindhovensingel 298, 6844 CT Arnhem    
dick-snijders@pg-elst.nl 

KOSTER 
Rob Coenen   koster@pg-elst.nl 
Anna Blamanlaan 36, 6662 LJ Elst 
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur 

ORGANISTEN 
Jaap Jansma, tel. 06-20772726 

    j.jansma65@upcmail.nl 
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558 
dirkluijmes@hotmail.com 

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287 
    ijaterhaar@hotmail.com  

DE RUIMTE 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst,  
tel. 0481-371357   deruimte@pg-elst.nl 

Aanvragen zaalruimte via:  
     Finy Verhoeff-Bosman, tel. 0481-371357 
     deruimte@pg-elst.nl 
Melden facilitaire zaken:  
     Rob Coenen, tel. 06-22892782 
     deruimte@pg-elst.nl 
 
 
Kerkelijk bureau en ledenadministratie 

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 0481-371357 
info@pg-elst.nl 
Het kerkelijk bureau is open van  
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur. 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst 

 

Archief  
Ankie Vels-Nanere, archief@pg-elst.nl 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Ds. Dick Snijders, tel. 06-19920341 
dick-snijders@pg-elst.nl 
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 06-49899664 
kerkenraad@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Interim voorzitter: Jan Liebeton 
Secretaris: Leny Janssen 
Penn.meester: Roland Eenhoorn 

     Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942 
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918 

kerkrentmeesters@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Arjen Dijkstra 
Secretaris: Ellen Burger 
Penn.meester: Maarten Hekkelman 

    NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
    Voorzitter: Evert van den Brink 
    Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl 
    Praten over verlies, rouw en levensvragen 
    Evert van den Brink, tel. 06-51752214 
    mail@evertvandenbrink.nl   

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST 
Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094 

    Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420 
    pvd@pg-elst.nl 
 
JEUGDWERK  
Jeugd-en Jongerenwerker 

Contact: Lisette Brandsma 
jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info. 

Jeugdraad 
Contact: vacant  
tel. 06-28914998  
jeugdraad@jeugdwerkpgelst.nl 

Vertrouwenspersonen jeugd 
    Frank den Daas: tel. 06-51233592 
    vertrouwenspersoon@ringelst.nl 
Crèche (0-4 jaar) 

Contact: Marieke Alblas 
tel. 06-49344266  creche@jeugdwerkpgelst.nl  

Kinderkerk (4-12 jaar) 
Contact: Frederiek Hiemstra 
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl



The Meeting (12 jaar en ouder) 
Contact: Lisette Brandsma 
meeting@jeugdwerkpgelst.nl 

 
ZWO GROEP 

Contact: Carla Otter, zwo@pg-elst.nl 

VERVOER NAAR DE KERK 

KERKTELEFOON 
Contact: Arie Kattouw, tel. 0481-356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN 
Contact: Arie Kattouw, tel. 0481-356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

BLOEMENGROET 
Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, jewi@planet.nl   
Reiny van Nistelrooij, tel. 0481-374237 
rvannistelrooij@hotmail.com 

BLOEMENGROEP 
    Contact: Femke Smelt, tel. 0481-375610 
    femkesmelt@gmail.com 

KINDERKOOR WHAT'S UP /PROJECTKOOR G-NOOT 
    Contact: IJsbrand ter Haar 
    tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com 

POSAUNENCHOR/KOPERBLAZERS 
Contact: Gerburg Frenzel-Iliohan 

    tel. 06-27214807, gerburgfrenzel@gmail.com 

ORGELSTICHTING ELST 
Contact: Peter de Leeuwerk 
tel. 0481-351107 

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
    Contact: Tineke Touwen 
    kerkmuseum@pg-elst.nl 

VEILIGE KERK –  
     Team vertrouwenspersonen ring Elst 
     vertrouwenspersoon@ringelst.nl

COLOFON 

Onderweg is het informatiebulletin van de 
Protestantse Gemeente Elst en informeert 
gemeenteleden over zaken in en rond het  
kerkenwerk. 
 
Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden 
juli/augustus en december/januari worden de 
nummers gecombineerd.  
Oplage  800 stuks 
Druk     Drukkerij Herberts, Elst 
 
Inzenden kopij 
Verzend kopij per e-mail naar:  
onderweg@pg-elst.nl 
Vraag indien gewenst een leesbevestiging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing. 
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje 
Lindeboom, tel. 0481-376978. 
Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van 
de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau. 
 
Deadline 
De deadline voor kopij van het meinummer is: 
zondag 21 april vóór 18.00 uur.  
(onderweg@pg-elst.nl)  
 
Aantal woorden: 
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden) 
Kwart kolom:     90 – 100 woorden  
Halve kolom:    180 - 200 woorden 
Hele kolom:     370 - 400 woorden 
Hele pagina:    750 – 800 woorden 
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs 
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen, 
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte 
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur  
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl  
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. 
 
Redactie 
De redactie van Onderweg wordt gevormd door  
Ina Schoenmaker, Dirkje Lindeboom en Jacquelien 
Kampen. 
Voor vragen betreffende aanleveren kopij kunt u 
bij hen terecht via e-mail: onderweg@pg-elst.nl 
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GEDICHT VAN DE MAAND 
 

 
Verwondering 
 
Ik kom de stille kerk binnen, het is donker. Over een half uur begint de Christelijke meditatie.  
Ik doe het licht aan, zet de stoelen in een kring op het koor, in het midden de kaars. 
Dan loop ik naar de schilderijen aan de zijkant van het koor: kunst in verwondering. 
Het thema is hier de schepping, verbeeld in 7 kleine schilderijen. Ze raken mij. Opeens komt er een 
gedicht in mij op, een gedicht, dat ik in mijn kinderjaren in mijn eerste gedichtenschriftje schreef. 
Nooit meer aan gedacht: ik kan het zo reciteren in de stille kerk. 
 

Arabeske 
  
Een ster sprong op in de duisternis 
En de duisternis sprong voor een ster: 
God schiep de zee uit haar wildernis 
En hij schiep de avondster. 
  
En het water werd licht, de zee stond stil 
En het firmament stond stil: 
De eerste vis sprong het water uit 
En luisterde naar Gods wil. 
  
De eerste vis sprong het water weer in 
En de maan begon haar reis, 
Een hert stond op bevende poten stil 
In het gras van het Paradijs. 
  
In minder tijd dan een ster verschiet 
Werd de wereld eindeloos, 
En alleen wie het gras kan zien komen en gaan 
Weet dat eindeloos, eindeloos. 
                      J.W.F Werumeus Buning (1891-1958) 

 
 

Ik zoek de betekenis van de titel op. Ik lees, dat in de architectuur en beeldende kunst  
een arabesk een vorm van decoratie is met ritmische en zich steeds herhalende patronen.  
In de Islamitische kunst vormt het eindeloze motief een symbool voor de schepping van God. 
 
Kunst in verwondering:  
dat het zien van de schilderijen over de schepping dit gedicht in mijn herinnering naar boven 
brengt. 
En hoe dit oude gedicht voor mij ook nu nog zo mooi verwondering verwoordt. 
Els Meulbroek 


