
ONDERWEG
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)      

 
 

42e jaargang nr. 3  •  april 2021



ONDERWEG nr. 3  •  april 2021  •  p. 2

MEDITATIE  

‘Zo dor en doods, zo levenloos’ 
(Lied 610) 
 
Veel mensen vinden het tijdens de lockdown best 
goed uit te houden. Het sociale leven in normale 
tijden geeft blijkbaar best veel druk. Het zoveel 
moeten, het nooit-genoeg-gedaan. De druk van 
de verwachting van je aanwezigheid, terwijl je 
liever thuis zou zijn, even niets aan je hoofd.  
Dat geeft te denken voor hoe we het normale 
leven na de lockdown weer zullen oppakken.  
Het leven erna, zal anders zijn dan het leven 
ervoor. 
 
Toch merkt vrijwel iedereen iets van de verschra-
ling. Voor de een is het meer ‘zo dor en doods,  
zo levenloos’ dan voor de ander. Iedereen merkt 
het als je in het centrum van je dorp of stad 
komt. Er zijn geen winkelende mensen, je kunt 
zelf niet even een boodschap gaan doen voor  
een niet-essentieel artikel, de terrassen zijn 
leeg.* We raken er ook wel aan gewend. We  
kunnen ons haast niet voorstellen dat de straten 
weer vol leven zullen zijn, dat we dicht bij elkaar 
kunnen staan en elkaar aanraken. 
 
Verloren onbevangenheid, verloren onschuld. 
Menselijk gedrag en menselijke structuren maken 
veel kapot. En dan zijn er nog de tegenslagen 
waar geen mens wat aan kan doen. De ene crisis 
na de andere, de ene brandhaard na de andere - 
op het wereldtoneel en in persoonlijke levens.  
‘Als we dit achter de rug hebben, wordt het weer 
gewoon,’ hoor ik weleens iemand zeggen als die 
wacht op een medische behandeling. Maar dan  
is er weer wat anders. 
 
Na de kruisiging en de begrafenis van Jezus is 
het geen ‘zand erover en weer verder’. Het is 
meer ‘en nu?’ Verlamd, uiteengeslagen, zonder 
hoop en zonder troost slijten wij de dagen. 
Ontdaan komen we tot bezinning. Hoe staan  
wij in het leven, hoe staan wij voor God? Wat 
gaat er door ons heen als we ons het leven en 
sterven van Jezus voor de geest halen?

In de paasnacht klinken teksten van water en 
vuur. Verhalen over wat aan mensen is verricht: 
een nieuwe aarde gescheiden van het water, de 
verlossing van de zondvloed, de bevrijding uit  
de slavernij, de doortocht door de Schelfzee, de 
redding door een grote vis (Jona), de doop van 
de zoon. 
Al het water van de zee blust het vuur niet uit. 
Zet met uw gloed ons recht op onze voeten. En: 
Blaas met uw Geest in ons het feest dat allen zal 
verwarmen. Partytijd, vrolijkheid, gezelligheid, 
medemenselijkheid. 
 
Het kruis van Christus staat in een bos van  
kruizen door de hele geschiedenis van de mensen 
heen. ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje,’ zeggen we 
wel; elke tijd kent zijn eigen kruis. Het kruis van 
Jezus is met name bijzonder door wat erop volgt. 
Kom dan en spreek uw woord en breed zo onze  
graven open. Het kruis van de dood van Christus 
is een teken van hoop voor elk mens die zich in 
nood tot God wendt. 
 
God trekt zich het lot van mensen aan. Jezus  
is onze levensgezel geworden om ons verder te 
brengen dan dat we vanuit onszelf ooit kunnen 
komen. Zo’n verhaal verzin je niet; het overkomt 
je. 
 
Het graf was verzegeld, vergrendeld, op slot. 
Lockdown. Christenen weten als geen ander dat 
dit het laatste niet zal zijn. Vol van leven zullen 
wij het morgenlicht begroeten. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
* Deze meditatie is geschreven tijdens de lockdown in 
maart. 
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KERKDIENSTEN 

donderdag 1 april      Witte Donderdag 
19.30 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense en  
                               Ds. D.J.A. Snijders 
organist:                   IJ. ter Haar 
                               met medewerking van  
                               de basiscatechese 
 
vrijdag 2 april           Goede Vrijdag 
19.30 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense en  
                               Ds. D.J.A. Snijders 
                               organist: IJ. ter Haar 
 
zaterdag 3 april         Stille Zaterdag 
21.00 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense en  
                               Ds. D.J.A. Snijders 
                               organist: D. Luijmes 
                               met medewerking van  
                               The Meeting 
 
zondag 4 april           Pasen 
10.00 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense en  
                               Ds. D.J.A. Snijders 
                               organist: D. Luijmes 
 
zondag 11 april         Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK            organist: D. Luijmes 
 
zondag 18 april         Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK            organist: J. Jansma 
 
zondag 25 april         Ds. P.J.G. Jeroense 
10.00 uur KERK            organist: IJ. ter Haar 
12+ 
 
zondag 2 mei            Ds. P.J.G. Jeroense 
10.00 uur KERK            organist: D. Luijmes  
 
19.00 uur KERK            Ds. T. Nielen 
                               Ademviering 
                               organist: D. Luijmes 

Bijbelleesrooster april 2021 
4 april  Marcus 16:1-8 
11 april  Jesaja 26:12- 27:1 
18 april  Ezechiël 34:11-22 
25 april  1 Johannes 3:1-10 

TOELICHTING DIENSTEN 

Stille week en Pasen 
Vorig jaar was de stille week erg stil. We wisten 
nog niet goed om te gaan met alle beperkingen. 
De vieringen van Witte Donderdag en de 
Paasnacht gingen niet door. Inmiddels weten we 
beter met de beperkingen om te gaan en zullen 
we de hele cyclus vieren. Voor kinderen en voor 
de jeugd zijn er meer mogelijkheden om samen  
te komen. Dat kan ook in de kerk. Jongeren van 
The Meeting hadden altijd al een rol in de viering 
in de Paasnacht; dit jaar zullen de kinderen van 
de basiscatechese meedoen op Witte Donderdag. 
We verwachten dat dat goede Youtube-vieringen 
zal geven waarin we ons kunnen bezinnen op 
Pasen, op leven en sterven en een nieuw begin. 
In deze vier vieringen zullen Jeroen en Dick  
beiden voorgaan. 
 
Op Witte donderdag, 1 april, zullen de kinderen 
van de basiscatechese in de kerk aanwezig zijn.  
In de basiscatechese is de afgelopen weken 
gesproken over de verhalen rond Pasen, de  
uittocht uit Egypte, de joodse sedermaaltijd, en 
de inzetting van het Heilig Avondmaal door 
Jezus. Samen met de kinderen zullen we het 
Heilig Avondmaal vieren. Thuis kunt u brood  
en wijn gereed zetten en op uw eigen manier 
meedoen. 
 
Op Goede Vrijdag, 2 april, houden we een  
beeldmeditatie rond foto’s van een kruisweg uit 
een van de kerken in Overbetuwe. De foto’s zijn 
gemaakt door Herman Schimmel en zijn te vinden 
in zijn boekje ‘Kruiswegstaties in Overbetuwe en 
Lent’. We gaan ervan uit dat er weer wat meer 
ruimte is voor muziek. Er zullen vier zangeressen, 
een violist en een organist mee vormgeven aan  
de viering. 
 
Aan de viering in de Paasnacht, 3 april, zullen 
jongeren van The Meeting deelnemen. Daarvoor 
hebben ze een PaasChallenge gedaan waarin de 

De diensten zijn ook te volgen via de kerkomroep en 
YouTube. 
De meest actuele informatie vindt u steeds op de  
website www.pg-elst.nl



levensweg van Jezus virtueel wordt nagelopen. 
Het binnenbrengen van het Licht van Christus 
staat centraal. Als thema denken we aan ‘water 
en vuur’. Aan deze viering zal een vierstemmig 
vocaal kwartet, een pianist en een organist  
muzikaal meewerken. 
 
Ook de viering op Pasen, 4 april, heeft de 
inbreng van een vierstemmig vocaal kwartet  
en een organist. Het leven kan onder woorden 
gebracht worden in proza en poëzie. En ook  
met beelden, beelden van een lentetuin. 
De predikanten 
 
 
Huwelijksdienst op 25 april 
Peter Iliohan en Gerburg Frenzel hebben kerkelijke 
bevestiging en inzegening van hun huwelijk 
gevraagd in de dienst op zondag 25 april. Ze  
zullen maandag 19 april in het gemeentehuis 
trouwen. Hopelijk is het dan mogelijk om met 
meer mensen samen te komen, dat familie en 
vrienden er ook bij kunnen zijn. Ook als dat  
niet kan, zullen we bidden om zegen over hun 
verbintenis. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
 
Agenda activiteiten en bijeenkomsten  
april 2021 
We leven in onzekere tijden. Daardoor is het  
lastig om activiteiten en bijeenkomsten te  
plannen want het kan snel veranderen door de 
Corona maatregelen. 
 
Daarom heeft de redactie besloten ook deze 
maand geen agenda van activiteiten en bijeen-
komsten te plaatsen. De beste manier om op de 
hoogte te blijven van wat er wel of niet door  
gaat is de agenda van de website te raadplegen. 
 
Deze agenda wordt zo actueel mogelijk  
gehouden. Bij vragen zou u ook nog kunnen  
bellen bij degene die vermeld wordt in Leren  
en Inspireren voor de juiste informatie.

UIT DE GEMEENTE 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341, 
dick-snijders@pg-elst.nl 

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,  
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF- EN LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid  zich op te geven voor de 

 Lief- en Leedbrief. 
De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde 

gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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In memoriam G. Groeneveld 
Op 26 februari is overleden Gerrit Groeneveld,  
in de leeftijd van - op de dag af - 88½ jaar.  
Hij woonde samen met Hennie in Elst. Gerrit was  
een stille, bedachtzame man. Een familieman. Hij 
genoot ervan als al de kinderen en kleinkinderen 
bij elkaar waren en om dan spelletjes te doen. 
Zijn passie was zijn werk voor het varkensstam-
boek. Hij wist alles over het fokken van varkens. 
En thuis vormden de pony’s en de schapen zijn 
grote liefhebberij. 
 
De afscheidsdienst vond plaats op donderdag  
4 maart in Aster Uitvaartcentrum. Daar sprak zijn 
dochter Mieke over zijn leven. Kleinzoon Bouke 
liet een trompetstuk horen dat hij zelf had  
ingespeeld. Kleindochter Anke las de Bijbeltekst 
voor uit 1 Korintiërs 12 en 13. 
 
Het geloof biedt ons een raamwerk voor hoe we 
naar de wereld kijken. Aan de ene kant is er het 
geloof dat we in onszelf ervaren - een bepaald 
gevoel, vertrouwen, zekerheid, twijfel. Aan de 
andere kant is er het geloof dat ons wordt  
aangereikt - een geheel van overtuigingen,  
van verhalen, dat ons helpt om te kiezen wat 
belangrijk is, de weg die nemen, hoe we ons  
verhouden tot God, de medemens en onszelf. 
Voor Gerrit was geloof meer dat eerste, een 
gevoel van gedragen worden, dan dat hij precies 
kon vertellen wat hij geloofde. Het raamwerk dat 
Paulus in de tekst aanreikt, was ook de visie van 
Gerrit. Je moet mild zijn, niet snel oordelen. We 
zijn als mensen allemaal gelijk. 
 
Aansluitend aan de dienst vond de begrafenis 
plaats op de Algemene Begraafplaats in Elst. 
We wensen Hennie, de kinderen en de klein- 
kinderen de kracht toe om het verlies te dragen. 
Ds. Dick Snijders 

In memoriam K.C. van de Pol-Vogelenzang 
Op 18 maart is overleden Kate Christina van de 
Pol-Vogelenzang, in de leeftijd van 94 jaar. Zij 
woonde sinds 2009 in in Herveld. Mevrouw Van 
de Pol was geboren in Andelst. Ze had een mooie 
jeugd, echter toen ze zeven jaar was, overleed 
haar moeder. Dit verlies had veel invloed op haar. 
Ze wilde verpleegster worden. Haar droom was 
voor Albert Schweitzer in Afrika gaan werken.  
Dat is er niet van gekomen. In 1951 trouwde ze 
en ze kreeg vier kinderen. Ze was gastvrij en had 
belangstelling voor iedereen. Het was een drukte 
van belang met vrienden. Daarnaast was ze vrij-
willigster voor het bezoeken van zieken en 
bejaarden. In 1985 overleed onverwacht haar 
man. Moeilijke jaren volgden. Fysieke problemen 
volgden elkaar op. Ze was een doorzetter en ze 
kwam er telkens weer bovenop, nog altijd vol 
belangstelling, nu voor de klein-kinderen en blij 
met de achterkleinkinderen die er kwamen.  
In 2009 verhuisde ze naar de Hoge Hof. Het  
overlijden van haar zoon Jan in 2010 trof haar 
diep. Ook toen vond ze kracht om door te gaan. 
 
Tijdens de uitvaartdienst op 24 maart in de Grote 
Kerk spraken we over Romeinen 8: 31-39, een 
tekst over de onverbrekelijke liefde van God.  
Deze liefde bestaat uit wat God de mensen  
heeft gegeven: zijn Zoon Jezus als lotgenoot,  
als bondgenoot en als verzekering van toekomst 
in de dood. Het leven is zwaar, maar niets kan 
ons scheiden van de liefde van God. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats in Elst. 
We wensen de kinderen, klein- en achterklein-
kinderen de kracht toe om het verlies te dragen 
en we denken ook aan haar zwager en schoonzus 
Jaap en Maartje van de Pol. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Bedankt 
Het heeft me heel erg goed gedaan dat u aan  
mij gedacht hebt door de bloemen uit de kerk te 
geven voor de moeilijke tijd die ik gehad heb:  
in twee maanden tijd vier vriendinnen verloren.  
Dan voel je je wel heel erg alleen en mis je de 
telefoontjes en dat juist in deze moeilijke Corona 
tijd. 
Nogmaals hartelijk bedankt. 
Truus Palfenier 



Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 15 april hoopt dhr. C. Breunissen,  
Elst, 92 jaar te worden. 
Op 21 april hoopt mevr. H.M. Sanders-Vink, Elst, 
91 jaar te worden. 
Op 22 april hoopt mevr. H.W. Frentz, Elst, 93 jaar 
te worden. 
Op 23 april hoopt dhr. M. Haag, Elst, 96 jaar te 
worden. 
Op 26 april hoopt mevr. B. van Zadelhof, Elst,  
90 jaar te worden. 
Op 27 april hoopt mevr. A.P. Aangeenbrug-Maris,  
Elst, 91 jaar te worden. 
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
 

KERKENRAAD 

Uit de kerkenraad 
We worden er steeds handiger in: online ver-
gaderen. Maar toch missen we het persoonlijke  
contact, het elkaar in de ogen kunnen kijken, de 
glimlach en de frons op elkaars gezicht. Des te 
pijnlijker is het dan ook dat we zelfs het centrale 
kerkelijke moment in de week, de kerkdienst, nog 
steeds op afstand moeten beleven. In het belang 
van ieders gezondheid. Natuurlijk gebeuren er, 
dankzij de inzet van velen, mooie en verrassende 
dingen tijdens de diensten, maar het niet samen 
kunnen zingen, bidden en koffiedrinken gaan we 
met de week meer missen. Dankzij de vaccinatie 
is er licht aan het eind van de tunnel, maar  
voor de tweede achtereenvolgende keer een  
oorverdovende stilte in de Stille Week en met 
Pasen is toch maar moeilijk te accepteren.  
Maar het is helaas niet anders. 
 
In de kringen rond de Kerkenraad is het gelukkig 
alles behalve stil. Om zo maar wat voorbeelden 
te noemen: het pastorale team bereidt een  
originele paasgroet voor, de diaconie en de  
kerkrentmeesters geven extra aandacht aan de 
ondernemers die winkelpanden van ons huren,  
de kerkrentmeesters hebben ondanks Corona een 

in alle opzichten voortreffelijk voorlopen Actie 
Kerkbalans ‘gedraaid’ en dankzij de verruiming 
van de Corona-regels is het jeugdwerk weer zo 
goed als helemaal op gang gekomen, dankzij  
een enthousiast team onder aanvoering van  
onze jeugd- en jongerenwerker Frans. Tijdens  
de kerkenraadsvergadering van deze maand  
hebben we uitvoerig aandacht besteed aan twee 
andere belangrijke actuele thema’s: het project 
‘Werk aan de Grote Kerk’ en ons beleidsplan  
voor de komende 5 à 10 jaar. 
 
Om met het eerste te beginnen: met een breed 
samengesteld team van deskundige gemeente- 
leden zijn we gestart met de selectie van een 
architect, een uiterst belangrijke fase in het  
project. Want van de verkozen architect  
verwachten we nogal wat: hij moet de context 
begrijpen (verbouwing van het huis van een 
levende gemeente), hij moet zichtbaar maken 
wat wij in ons hoofd hebben, hij moet met ons 
kunnen meebewegen, hij moet duidelijk maken 
wat er wèl en nièt kan en ons een beeld geven 
van de noodzakelijke investeringen. We verwach-
ten de keuze vóór 1 april te maken. Overigens 
hebben wij voor alle vragen en suggesties over 
dit onderwerp een apart e-mailadres geopend: 
werkaandegrotekerk@gmail.com. We zijn blij  
met elke vraag of suggestie en u krijgt altijd  
een reactie. 
 
De landelijke kerk schrijft voor dat een  
gemeente periodiek een beleidsplan maakt.  
Niet het papieren plan zelf, maar wel het maken 
ervan leidt ertoe dat we onszelf vragen stellen 
waaraan we anders misschien te gemakkelijk 
voorbij zouden gaan: hoe blijven we ook op 
lange termijn een levende geloofsgemeenschap, 
welke bereidheid bestaat er om ons aan te pas-
sen aan de behoeften en opvattingen van jonge 
generaties (als we die al kennen), hoe ziet onze 
toekomstige inkomstenstroom eruit (want ook 
kunnen vergrijzing en krimp niet voorkomen)  
en welke aanpassingen aan onze huishouding 
vinden wij acceptabel, welke verantwoordelijk-
heid voelen wij voor de – vaak kleinere –  
buurgemeenten, hoe worden/blijven wij als  
kerkelijke gemeente van betekenis voor de 
samenleving waarvan wij deel uitmaken? 
Allemaal vragen waarop de antwoorden even 
moeilijk als belangrijk zijn. 
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En dit is nog maar een greep uit alle onderwer-
pen die spelen. Daar omheen speelt natuurlijk 
altijd de vraag hoe al die taken kunnen worden 
uitgevoerd. Tot ons geluk bestonden er afgelopen 
januari niet of nauwelijks vacatures. Dat zal vanaf 
komend najaar anders zijn, dus denkt u alvast 
eens na of een rol in het kloppend hart van onze 
gemeente ook bij u zou kunnen passen en laat 
het ons weten. 
Namens de Kerkenraad, 
Peter de Leeuwerk (voorzitter) 
 
 
Communicatiecommissie Protestantse 
Gemeente Elst ingesteld 
Het feit dat u dit leest houdt in dat u gebruik 
maakt van een communicatiekanaal van de 
Protestantse Gemeente Elst. Waarschijnlijk kent  
u Onderweg en hebt u al eens gekeken op de 
website. Naast deze communicatiemiddelen  
kunnen we nog gebruik maken van veel andere 
kanalen, zoals WhatsApp, Twitter, Leren en 
Inspireren, Facebook, huis-aan-huisbladen, 
Blikvanger (als we weer mogen samenkomen), 
enzovoort. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 26 januari is 
een communicatiebeleid vastgesteld. Hierbij is 
besloten om een communicatiecommissie in te 
stellen die zich bezighoudt met een optimale 
inzet van de beschikbare middelen. Vragen die 
beantwoord dienen te worden zijn bijvoorbeeld: 
welke (gecombineerde) kanalen zetten we in  
om u te bereiken, zijn dat andere dan voor de 
jeugd? Hoe bereiken we die dan, en hoe  
informeren we niet-gemeenteleden? Wanneer 
moet je een bericht plaatsen en hoe lang van 
tevoren moet dit dan bekend zijn? 
 
In de communicatiecommissie zijn de  
verschillende colleges van onze gemeente  
vertegenwoordigd; de kerkrentmeesters worden 
vertegenwoordigd door Danielle Verhoeven 
(tevens voorzitter), de ouderlingen door Joleen 
Kruijt, het CPO door scriba Wilmy Verschoor en de 
diakenen door Bert Wolters (tevens secretaris). 
Ook de jeugd (Frans Brandenburg) en de  
webmaster (John Patrick van der Kaa) hebben  
zitting in de commissie. 
De commissie houdt zich uitdrukkelijk niét bezig 
met de inhoud van berichten, wel met de manier 

waarop en wanneer berichten aangeleverd dienen 
te worden om de communicatiekanalen optimaal 
op elkaar af te stemmen. 
 
Hebt u ideeën over hoe onze gemeente haar  
communicatie kan verbeteren? Laat het ons 
weten. 
Bert Wolters 
 

CPO (COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN) 

Ik wil er voor jou zijn! 
Bij deze Onderweg, de uitgave van april 2021, 
treft u een bijlage aan. Het is een zakje  
bloemenzaad, om precies te zijn: bijenmengsel. 
Op het zakje staat de tekst Ik wil er voor jou 
zijn! en de vermelding Protestantse Gemeente 
Elst. Niets meer en niets minder. Waarom vraagt u 
zich wellicht af. 
 
U bent lid van de Protestantse Gemeente Elst: 
een gemeenschap van mensen op zoek naar  
zingeving, naar elkaar, naar ons zelf, naar God, 
naar stilte, naar antwoorden op levensvragen.  
We delen wezenlijke zaken met elkaar: geloof, 
hoop en liefde. Maar dat delen is sinds een jaar 
niet altijd even gemakkelijk: we voelen ons soms 
alleen en machteloos. Het wachten op en uitzien 
naar een betere tijd duurt lang, heel lang. We 
willen zo graag weer écht contact, face to face. 
Gelukkig zijn er hoopvolle signalen; laten we ons 
daaraan vasthouden. Dan voelen we ons niet 
alleen thuis in dit huis, maar zijn we het ook 
weer. (Viering zondag 14 maart).
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Als teken van verbondenheid vindt u een zakje 
bloemenzaad. Het is een gezamenlijk initiatief 
van de ouderlingen en diakenen: een teken dat 
we er zijn voor u, voor elkaar. Ook u bent er voor 
elkaar: houd contact, blijf betrokken. In de hoop 
dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten in 
de kerk, in De Ruimte, de Sint-Maartenshof of 
gewoon bij elkaar thuis. In een omgeving waar 
we ons thuis voelen, waar aandacht is voor de 
schepping. Vandaar dat zakje zaad dus.  
De zin ‘Ik wil er voor jou zijn!’ past bij Pasen:  
de opgestane Heer wil bij ons zijn. Hij blijft  
niet voor dood afwezig, maar is levend aanwezig 
in ons midden. Laten wij er zo voor elkaar zijn  
in de overtuiging dat de aarde weer zal bloeien. 
Daartoe mogen we allemaal ons kleine aandeel 
leveren door het bloemenzaad te gebruiken in  
uw tuin of op uw balkon. Zo wordt het een  
paasgroet met extra waarde: het geeft geur en 
kleur in ons leven. 
 
De pastores, de ouderlingen en de diakenen  
wensen u goede paasdagen.

DIACONIE 

De handen van de gemeente 

Voel je je …… 
- meer een doener dan een prater? 
- betrokken bij wie arm en kwetsbaar is? 
- verantwoordelijk voor het omzien naar elkaar, 
ook buiten de muren van de kerk? 
Dan voel je je vast thuis bij de diaconie en  
verwelkomen we je graag als nieuwe collega. 
 
Lees hieronder wie we zijn, wat we doen en  
wie we zoeken. 
 
De handen van de gemeente 
De diaconie draagt zorg voor de lichamelijke, 
sociale en materiële noden van de medemens; 
plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Kernwoorden: 
openheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid. 
 
Als diaken heb je te maken met verschillende 
zaken: (individuele) steunaanvragen, (maat-
schappelijke) organisaties die iets van je willen, 
verantwoordelijkheid over vermogen en zo meer.  
 
In nauwe samenwerking met andere organisaties 
kijken de diakenen waar hulp nodig is. Soms 
bestaat de hulp uit materiële zaken (bijvoorbeeld 
een andere wasmachine), soms uit financiële 
steun. De diaconie krijgt haar middelen uit de 
opbrengsten van bezittingen, uit erfenissen en 
collecten. Deze middelen verdeelt zij, op basis 
van een aantal richtlijnen, over veel doelen; 
soms dichtbij (zoals noodhulp voor een mede-
mens in een acute noodsituatie), soms veraf 
(steun aan ontwikkelingsprojecten of bij  
natuurrampen). De bijdrage kan bestaan uit  
een (renteloze) lening, een gift, een bijdrage in 
natura (broden voor de voedselbank) of ‘in de 



hand’ (kerstattentie). Het College van diakenen, 
kortweg de diaconie, bestaat uit 9 personen.  
 
Op verschillende gebieden 
De diakenen zijn actief op verschillende  
gebieden:   
 
• De gemeentediakenen houden zich bezig met 

het wel en wee van de inwoners van de 
gemeente Overbetuwe. Ze werken nauw samen 
met maatschappelijke organisaties als 
Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk,  
Forte Welzijn en de Voedselbank. In overleg  
kan noodhulp, een lening of een kerstattentie 
worden verstrekt.   

• De ZWO-diaken maakt deel uit van de  
ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie 
valt onder de diaconie. Zending is de versprei-
ding van het Woord van God, Werelddiaconaat  
is zorg voor hen die geen helper hebben in de 
wereld en Ontwikkelingssamenwerking helpt 
mensen om een eigen menswaardig bestaan op 
te bouwen. Er wordt nauw samengewerkt met 
Kerk in Actie en Dorcas.   

• De jeugddiaken stimuleert de jongeren in de 
kerkgemeente om om te zien naar de zwakkeren 
in de samenleving.   

• De (thema)diaken duurzaamheid maakt de 
mensen bewust van het verduurzamen van hun 
gedrag (energiebesparing, afval beperken en 
scheiden, duurzaam inkopen, omgaan met 
elkaar, en meer) en maakt het handelen van de 
kerkorganisatie duurzamer. De schepping is ons 
toevertrouwd en we hebben de opdracht haar te 
bewaren voor ons nageslacht.  

 
Kerkenraad 
De diakenen zijn, naast de ouderlingen, kerkrent-
meesters en predikanten, lid van de kerkenraad 
en daarmee van het bestuur van de kerk. Zij  
praten en beslissen mee over het beleid en de 
toekomst van onze gemeente: Hoe willen wij n 
u en in de toekomst kerk zijn? Ook het project 
‘Werk aan de Grote Kerk’ zal nog vaak ter sprake 
komen.  
 
De diaconie is echter een zelfstandig rechts- 
persoon naast de gemeente. De geldmiddelen  
en overige bezittingen van de gemeente en die 
van de diaconie blijven daardoor gescheiden.  
De diaconie is daarmee zelf verantwoordelijk  
voor het beheer van haar vermogen. 

De diakenen hebben ook een eigen rol in de  
kerkdienst: zij verzamelen (‘collecteren’) de 
gaven van de gemeenteleden en helpen bij  
het delen van brood en wijn tijdens het Heilig 
Avondmaal. 
 
Iets voor jou of voor u? of voor iemand die je 
kent? 
Het college van diakenen, de diaconie, is een 
daadkrachtig orgaan, dat zorgvuldig omgaat met 
de ter beschikking gestelde (ruime) middelen.  
We willen van betekenis zijn voor mensen in 
nood, in armoede of kwetsbaarheid. Concreet 
handen en voeten geven aan het omzien naar 
elkaar. 
 
In dit college komen dit jaar een aantal functies 
vrij. Het gaat om de functies van penningmees-
ter, ZWO-diaken en gemeentediaken. Wil je deel 
uitmaken van deze inspirerende groep of ken  
je iemand anders die geschikt hiervoor zou zijn, 
neem dan contact op met Berthe de Jong,  
voorzitter van de diaconie. Voor contactgegevens 
zie elders in de Onderweg. 
 
Wil je eerst weten wat de functie inhoudt?  
Neem dan contact op met Gert Jan Geertjes  
(penningmeester), Paul Peters (ZWO-diaken)  
of Wichert van Olst (gemeentediaken). Zij zijn  
direct persoonlijk te benaderen of via  
diaconie@pg-elst.nl 
 
Richtlijnen giften diaconie  
De diaconie kijkt waar hulp nodig is. Dit doet zij 
in nauwe samenwerking met andere organisaties. 
Soms bestaat de hulp uit materiële zaken  
(bijvoorbeeld een andere wasmachine), soms 
uit financiële steun.  
 
De diaconie krijgt haar middelen uit de opbreng-
sten van bezittingen, uit erfenissen en collecten. 
Deze verdeelt zij over veel doelen; soms dichtbij 
(zoals noodhulp voor een medemens in een  
acute noodsituatie), soms veraf (steun aan  
ontwikkelingsprojecten of bij natuurrampen).  
Dit doet zij op basis van een aantal richtlijnen, 
die u hieronder en op de website kunt vinden.  
De bijdrage kan bestaan uit een (renteloze) 
lening, een gift, een bijdrage in natura (broden 
voor de voedselbank) of ‘in de hand’ (kerst- 
attentie).
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Diaconie Protestantse Gemeente Elst:  
Richtlijnen voor giften: lokaal, landelijk en  
internationaal. 
Vastgesteld in de diaconievergadering op  
9 februari 2021 
 
Uitgangspunten 
 
• Hoofdlijn is: we geven in principe hoofdzakelijk 

aan grote christelijke organisaties die met  
kerken verbonden zijn, goed functioneren, 
transparant zijn in hun rapportages en toezicht 
houden op de lokale uitvoering van het werk. 
Van deze hoofdlijn kan worden afgeweken om 
interessante kleinere organisaties ook een  
kans op steun te geven. 

• Landelijk leunen we ook op de advisering van 
adviescolleges zoals het classicale bijdragen- 
adviescollege waar onze classis onder valt. 

• Tenminste ieder half jaar ligt er een voorstel 
van de ZWO-diaken (zo mogelijk voorbereid 
samen met enkele leden van de ZWO-groep) 
over de besteding van de gelden voor regiona-
le, landelijke en internationale projecten. 

• Als gemeenteleden vanwege hun betrokkenheid 
bij projecten voorstellen doen voor het beste-
den van gelden aan kleine of losstaande  
projecten dan kan de diaconie besluiten daar 
positief op te reageren met een eenmalige  
gift van ten hoogste € 500,-. 

• Binnengekomen verzoeken om geldelijke onder-
steuning worden niet apart behandeld in een 
diaconievergadering tenzij een diaken het  
verzoek indient deze mail te agenderen. 

• In principe bestemt de diaconie circa 20 % van 
de beschikbare gelden aan plaatselijke doelen, 
circa 30 % aan regionale en landelijke doelen 
en circa 50 % wereldwijd. 

• Plaatselijk kan het geld worden besteed  
aan mensen in nood, armoedebestrijding,  
ouderen, gehandicapten, diaconaal jeugdwerk, 
vluchtelingenwerk, diaconale vakantieweken, 
wereldwinkel, bloemenfonds. 

• Regionaal of landelijk kunnen de gelden 
besteed worden aan doelen die vermeld staan 
in overzichten van regionale adviescolleges, 
grote christelijke organisaties, colleges van  
diakenen van grote steden, diaconale  
vakantieweken. 

• Bij projecten van organisaties kijkt de diaconie 
ook of de organisatie een CBF-keurmerk heeft 
of een ANBI-status.

• Bij de verdeling van gelden wereldwijd houdt 
de diaconie rekening met de verdeling over  
verschillende thema's zoals noodhulp, zending, 
armoedebestrijding, hulp aan vluchtelingen, 
opbouw gemeenschappen, scholing, jeugd en 
kinderen in de knel. Ook wordt een zekere 
spreiding over continenten nagestreefd. 

 

Dank aan alle mensen die mee hebben gedaan 
met de paasgroetenactie 2021 
Namens de gevangenen, die een paasgroeten-
kaart hebben ontvangen als de Onderweg bij u  
in de bus valt, heel hartelijk dank aan de mensen 
die kaarten hebben opgevraagd en ingeleverd. 
Dit jaar verliep de actie anders dan u van ons 
gewend was. Vanwege Corona zijn de kaarten bij 
mensen thuisbezorgd, die gereageerd hebben op 
de oproep die ds. Jeroense en ds. Snijders op 
twee zondagen tijdens de kerkdienst gedaan  
hebben. Ondanks dat we de paasgroetenkaarten 
niet in de kerk konden uitdelen, hebben we veel 
kaarten kunnen opsturen. 
De ZWO Commissie  
 
Resultaat inzameling Douwe Egberts punten 
voor de voedselbank  
Onze kerk heeft samen met de Katholieke kerk  
en de Molukse kerk in december Douwe Egberts 
punten ingezameld. We hebben heel veel punten 
binnen gekregen: 287.252 punten! Daarvoor  
kunnen 600 pakken koffie geleverd worden  
aan de voedselbank. Hartelijk dank voor uw 
medewerking!  
Carla Otter  
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Excuses aan onze kinderen 
De laatste tijd horen we regelmatig excuses  
voor de activiteiten van onze voorouders waar  
nu anders naar gekeken wordt. Maar hier wil ik 
alvast onze excuses aanbieden aan onze kinderen 
en kleinkinderen voor wat we nu gedaan hebben. 
Dus hierbij: 
 
Lieve kinderen, onze excuses dat we voor ons 
eigen gemak hebben gekozen toen we de kans 
hadden te kiezen voor jullie toekomst. Je moet 
begrijpen dat we nu in een erg moeilijke tijd 
leven door een virus dat hier is gekomen van de 
andere kant van de wereld. Daardoor ervaren we 
nu niet meer de welvaart die we gewend waren. 
Die willen we zo snel mogelijk terug en daarvoor 
krijgen jullie later de rekening. 

Jullie moeten toegeven dat het vreselijk is dat 
we niet meer ongestoord tegen een spotprijs  
de hele wereld over kunnen vliegen, dat we in 
onze enorme auto’s nog maar 100 km/uur op 
onze talloze snelwegen mogen rijden, dat we  
het beetje natuur dat we nog hebben opofferen 
aan nog meer asfalt, dat we …. 
Maar we gunnen jullie het beste, ècht. 
 
We hadden de mogelijkheid om wat van onze wel-
vaart in te leveren om jullie een (iets) betere 
toekomst te bieden, maar we kozen partijen die 
ons beloven dat we geen welvaart hoeven in te 

leveren en die verklaringen zoeken waarom we 
onze duurzaamheidsdoelen niet halen. 
Daarvoor nu alvast onze excuses. 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid 
 
 

DUURzSAAMheidstip:  
Zeg niet alleen dat u het beste voor uw 

(klein)kinderen wilt, maar laat het zien in  
uw gedrag. 

Reacties en meer tips graag naar 
woltersbw@gmail.com 

 

DIACONIECOLLECTE APRIL 2021 

Hulp aan Oekraïne  
Oekraïne is zwaar getroffen door corona. Veel 
inwoners werkten in het buitenland, omdat er  
in Oekraïne zelf weinig werkgelegenheid is. Door 
corona moesten zij echter terugkeren naar huis. 
Ze hebben daardoor geen inkomen (gehad). 
Daarnaast is de gezondheidszorg in het land 
slecht. Er is tekort aan alles, medicijnen,  
personeel, … Dorcas helpt ook in deze  
moeilijke situatie met: 
Omzien naar ouderen, die juist door corona  
met eenzaamheid te maken krijgen. Dorcas zet 
netwerken op, zodat de gemeenschap de zorg 
voor ouderen op zich kan nemen. Ook biedt zij 
concrete hulp om armoede onder ouderen te  
verminderen. 
Ondernemerschap: Dorcas traint en motiveert 
mensen om een hoger inkomen te verdienen in  
de landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend,  
hoeven zij niet meer weg te trekken en blijven 
families bij elkaar. 
Noodhulp: Dorcas biedt humanitaire hulp aan 
kwetsbare mensen die dicht bij de gevechts-
gebieden wonen. Dit zijn vooral mensen die niet 
het sociale netwerk of de financiële middelen 
hebben om het gebied te verlaten, waaronder 
veel ouderen.  
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BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN APRIL 2021 

 
1 april: Witte Donderdag 
geen collecte 
 
2 april: Goede Vrijdag 
geen collecte 
 
3 april: Paasnacht: JOP, PaasChallenge 2021 – 
De Weg door Jeruzalem 
JOP (Jong Protestant) organiseert veel activitei-
ten voor jongeren. Ook rond Pasen bieden zij 
aansprekende activiteiten aan. Dit jaar volgt 
onze jeugd de PaasChallenge ‘De Weg door 
Jeruzalem’. Het is een coronaproof QR-codespel 
waarbij deelnemers in kleine groepjes mee   
kunnen doen. De deelnemer is een tegenstander 
van Jezus. Hij weet niet welke rol hij heeft en 
moet dit aan het eind van het spel raden. Als 
deelnemer worstelt hij met een probleem op  
het gebied van liefde, macht, vrijheid en  
spiritualiteit en ontdekt dat Jezus op al die 
terreinen een andere weg gaat.  
 
De opdrachten vinden de deelnemers door  
QR-codes in de omgeving van de kerk. Zo zijn  
ze actief bezig met het Paasverhaal. 
Zie ook: https://jongprotestant.protestantse-
kerk.nl/materiaal/paaschallenge-2021-de-weg-
door-jeruzalem/ 
 
4 april: PASEN  JOP, PaasChallenge 2021 – 
De Weg door Jeruzalem 
Zie 3 april 
 
11 april: Mercy Ships, varende ziekenhuizen 
80% van de wereldbevolking woont op niet  
meer dan 150 km afstand van een havenstad. 
Een schip is een goede manier om mensen te 
bereiken met ziekenhuis hulp. Mercy Ships  
begon met een droom: ziekenhuisschepen 
bemand met vrijwilligers die in de armste  
landen van de wereld helpen door medische  
zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy 
Ships met een vijftal schepen meer dan twee  
miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen 
met medische operaties. Het gebruik van een 
schip is een relatief goedkope manier om het 
grootste deel van de wereldbevolking met  
medische hulp te bereiken.

18 april: onderhoud kerkgebouw 
Regelmatig wordt er onderhoud verricht aan 
de Grote Kerk. Dit gebeurt op basis van het  
rapport van de Monumentenwacht en het 
Onderhoudsplan. Soms ziet u niets gebeuren, 
maar achter de schermen wordt onderhoud  
verricht. Dit jaar staan onder andere het onder-
houd van de gevels (groenaanslag verwijderen), 
het repareren van het voegwerk, het buitenschil-
derwerk, het dak en de goten worden nagekeken. 
Ook wordt gekeken hoe de geluidsinstallatie  
vervangen kan worden. 
 
Ons prachtige kerkgebouw, dat te boek staat als 
monument, vraagt aandacht en geld voor het 
onderhoud. Op de website vindt u (binnenkort) 
een artikel over het onderhoud. 
 
 
25 april: Stichting Leergeld Oost Betuwe 
Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als 
onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen 
dat kinderen die in een armoedesituatie leven in 
een sociaal isolement terechtkomen. Meedoen 
verruimt de horizon van kinderen. Zo maken zij 
sociale contacten, leren ze wat teamgeest is  
en hoe ze zich moeten handhaven in een groep, 
leren winnen en verliezen. Als kinderen deze 
vaardigheden niet leren, maar worden buiten-
gesloten, komen zij ernstig tekort. Stichting 
Leergeld Oost Betuwe wil deze kinderen helpen 
om mee te doen. Zie ook het artikel op pagina 
20 in deze Onderweg of kijk op  
www.leergeld.nl/oostbetuwe 
 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen kunnen deze in de volgende  
coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen  
van € 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of  
€ 1,- (€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting 
op bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 
ten name van Collectebonnen Protestantse 
Gemeente Elst, onder vermelding van adres,  
aantal en soort. Uw bestelling wordt zo  
spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.  
Voor nadere informatie A.M. Brandt, tel. 376384 
(na 19.00 uur).



 
 

ONDERWEG nr. 3  •  april 2021  •  p. 13

COLUMN 

Plastic puinhoop 
 
Per wereldburger is er 1000 kilo plastic in 
omloop. Jaarlijks wordt er per persoon 55 kilo 
plastic geproduceerd. Er is de laatste 20 jaar 
meer plastic geproduceerd dan de 80 jaar ervoor. 
Elk jaar stroomt 12 miljard kilo plastic de zee in. 
Een tandenborstel doet er 500 jaar over om af  
te breken. Een mens krijgt per jaar 11000 micro-
deeltjes plastic binnen. Gewoon niet te bevatten. 
Maar ja, als we alle existentiële bedreigingen, 
waarvan de vervuiling van zeeën en oceanen er 
maar één is, steeds in alle hevigheid bij ons zou-
den laten binnenkomen, zouden we misschien 
geen oog meer dicht doen. Om prettig voort te 
leven, sluiten we ons er selectief voor af: tijdens 
een gezondheidscrisis is er even geen klimaat-
crisis en tijdens een economische crisis is er 
even geen vluchtelingencrisis. De uitslagen van 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer lijken dit 
beeld te onderstrepen: we kunnen er gewoon 
niets meer bij hebben en we wenden ons hoofd 
af. En ik haast me erbij te zeggen dat ik deze 
spiegel in de eerste plaats mijzelf voorhoud. 
 
Ik geef toe: geen gezellige binnenkomer zo vlak 
voor het feest van Pasen, in een tijd waarin we 
toch al zo veel moeite moeten doen om kleine 
lichtpuntjes te ontwaren. Maar soms lukt het 
even niet om de andere kant op te kijken, en 
daar wilde ik toch iets over kwijt. Daartoe aan-
gespoord door een indringende lezing over het 
onderwerp ‘plasticsoep’ heb ik vandaag – zater-
dag 20 maart – meegedaan aan de Nationale 
Opschoondag. Voor het eerst, voeg ik er met 
enige schaamte aan toe. Gewapend met een  
grijper en een afvalzak trok ik met een groep 
clubgenoten het dorp in om zwerfafval te rapen. 
Eigenlijk was het best leuk: de zon scheen, pas-
serende mensen spraken ons bemoedigend toe en 
met de mederapers om mij heen bespraken we tal 
van wereldproblemen. Voor we het wisten had 
ieder der rapers een grote vuilniszak vol rotzooi: 
blikjes, bekertjes, boterhamzakjes en niet te  
vergeten een bonte verzameling mondkapjes.  
In eerste instantie verbaasde het mij niet echt. 
Bijna dagelijks loop ik over het Amadeuspad Park 

Lingezegen in, achter ons huis, en zie ik met 
stijgende verbazing en ongeloof hoeveel rotzooi 
er langs het pad ligt. Het toppunt ligt onder een 
boom: hondenuitwerpselen in plastic zakjes; 
moeilijk te begrijpen welke overwegingen tot 
deze vorm van dubbel dumpgedrag leiden. Of 
kijkt eens naar rechts als u vanaf Heteren over 
de Cora Baltussenallee rijdt, dan ziet u precies 
wat er op dat moment bij McDonalds in de  
aanbieding is. 
 
Zoals aan het achterlaten van elk stukje plastic 
een individuele beslissing ten grondslag ligt, is 
de gigantische plasticsoep in zeeën en oceanen 
dus niet meer dan de optelling van vele miljar-
den individuele beslissingen. Dat moet je dus 
ook kunnen omdraaien: natuurlijk niet door afval 
te rapen – hoewel dat helaas onvermijdelijk is – 
maar door te voorkomen dat het afval in de 
natuur komt. Hoe moeilijk kan dat zijn, want in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het afremmen van 
de opwarming van de aarde, is het voorkomen 
van afval in de natuur heel tastbaar, in de meest 
letterlijke zin van het woord. En dat willen we 
toch graag: concreet resultaat zien van ons  
handelen. 
 
Ik vertel dit niet om mijn verontwaardiging over 
lamlendig gedrag te tonen – maar dat natuurlijk 
ook. Ik vertel het vooral omdat het plasticdrama 
aantoont dat we niet machteloos hoeven toe  
te zien hoe de wereld in de soep loopt. Dat we 
met ons individuele gedrag het verschil kunnen 
maken. Of beter gezegd: mòeten maken. Want wij 
zijn als mensen aangesteld als rentmeesters van 
de aarde, van de aarde die wij van onze kinderen 
te leen hebben gekregen. Ook dáárover gaat het 
toch bij ons in de kerk? We vieren toch het feest 
van Pasen, de opstanding van de Heer, opdat wij 
in vrede en harmonie op en met deze aarde kun-
nen leven? Dan kunnen we de boel toch wel een 
beetje netjes houden? Of hebben we nog meer 
waarschuwingen nodig dan vissen met plastic  
in hun ingewanden, de dood van kinderen door 
het eten van een vergiftigde schildpad en  
microplastics in de voedselketen. Pasen is bij 
uitstek het feest dat ons inspireert om niet te 
denken en handelen vanuit bedreigingen, maar 
vanuit kansen, vanuit het besef dat het nooit te 
laat is. Laten we die kansen grijpen! 
Peter de Leeuwerk
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JEUGD 

KINDERKERK 

Basiscatechese en Witte Donderdag 
Volgens de planning van vorig jaar, zou de  
basiscatechese doorgaan tot de week van Pasen. 
Wij hebben er echter zo’n plezier in met de  
kinderen, dat wij graag door gaan tot de zomer, 
uitgezonderd de meivakantie en de feestdagen. 
De kinderen zijn enthousiast en willen ook graag 
doorgaan. Het is een gezellige hechte club en 
alle ouders zijn akkoord gegaan. 
 
Met deze extra tijd zijn wij begonnen met het 
bepreken van het Paasfeest en wat er allemaal 
mee te maken heeft. Hester heeft in haar vorige 
gemeente in de Stille Week vieringen gehouden 
met kinderen en het leek haar heel mooi om  
dat ook hier te doen met de kinderen van de 
catechisatie.  
De keuze viel op Witte Donderdag. Dick en Jeroen 
waren enthousiast en het fantastische nieuws  
is dat wij op Witte Donderdag, 1 april, mogen 
meewerken aan de viering. Met de voorbereidin-
gen daarvan zijn wij al een tijdje bezig. 
 
De kinderen mogen mee lezen en bidden tijdens 
de viering en wij hopen ook Avondmaal met 
elkaar kunnen vieren. Op dit moment studeren  
wij al een lied in voor die viering. Dat speelt 
IJsbrand in, wij nemen het op in De Ruimte  
en tijdens de viering wordt het via YouTube  
uitgezonden. De kinderen zijn benieuwd hoeveel 
views ze krijgen.   
 
De kinderen mogen allemaal meedoen van hun 
ouders en ze vinden het heel leuk dat ze echt 
mee werken aan een viering. Wij zien hun ogen 
stralen. 
Hartelijke groet van  
Loes en Hester 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprek-
ken te voeren en met zingeving bezig te zijn. In 
The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd 
gezellig en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
Verslag van The Meeting 
Op 25 februari kwamen er nieuwe richtlijnen van 
de landelijke kerk voor het jeugdwerk. Tot en  
met 17 jaar mag de jeugd weer bij elkaar komen. 
Dit betekende dat The Meetkring weer van start 
kon in The Meeting. Woensdag 3 maart was het 
eindelijk weer zo ver. Dat lieten de tieners zich 
niet tweemaal zeggen want de opkomst was 
hoog. Op het programma stond bijpraten, samen 
spelletjes spelen en rondhangen. Het was weer 
erg gezellig. De tieners vinden het erg fijn weer 
eens uit huis te komen, achter de computer van-
daan. Grappig om te horen dat ze nu weer graag 
naar school willen. Er werden gelijk allemaal 
plannen gemaakt. Helaas nog steeds met de 
handrem erop omdat we nog steeds voorzichtig 
moeten zijn met de Corona. Het liefst halen we 
nu alles in wat we gemist hebben, zoals bijvoor-
beeld het kerstgala. Maar ook activiteiten die  
nu eigenlijk zouden moeten plaatsvinden zoals 
bijvoorbeeld het paasvuur kunnen (voorlopig 
nog) niet doorgaan. Met de jeugd onder de 17  
is gelukkig wel wat mogelijk. Zo zijn er na  
25 februari gelijk plannen gemaakt voor een 
gezellige activiteit. Feestvieren tot laat in de 
avond zit er met de avondklok helaas niet in. 
Daarom is er voor een middag gekozen zodat de 
activiteit langer kon duren.  
 
Zaterdag 13 maart was het dan zo ver. Voor de 
tieners was het een verrassing wat ze zouden 
doen. Een groepje tieners (Mattijs, Jelle, Klaas, 
Eline en Ana) hadden een leuk programma in 
elkaar gezet. Eerst werd er gelasergamed. Er  



 
werden verschillende spelletjes bedacht zoals: 
last men standing en captured the flag. 
Natuurlijk moest er ook een potje jongens tegen 
de meisjes gespeeld worden. Er werd gerend, 
gelachen en veel lol gemaakt. Toen ze na ruim 
1,5 uur op waren moest er samen worden  
uitgerust in The Meeting. Hangen op de bank 
zijn tieners ook goed in.  
 
De activiteit werd afgesloten met patat en een 
snack. Aan tafel kwamen er hele gesprekken op 
gang. De tieners hebben samen opgeruimd. Erg 
fijn om te zien hoe ze zelf alles regelen. De sfeer 
is goed en iedereen hoort erbij. Nu we samen 
weer aan de groepsvorming hebben gewerkt  
pakken we ook weer serieuzere onderwerpen  
bij de kop. Zo staat er voor 17 maart met The 
Meetkring het onderwerp ‘Op zoek naar God’ op 

 
het programma. En er wordt ook gewerkt aan de 
PaasChallenge waarin het paasverhaal centraal 
staat. Hierover vast meer in de volgende editie 
van Onderweg. Alvast een overzicht geven van  
de komende activiteiten waag ik mij niet aan. 
Daarvoor zijn alle Corona ontwikkelingen nog  
te onvoorspelbaar. 
 
Een vriendelijke paasgroet en alle goeds, 
Frans Brandenburg 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING: 

Frans Brandenburg  Jeugd- en Jongerenwerker 
                           jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
Eva Buurman          voorzitter Meetingcommissie 
Internet:               www.pg-elst.nl/jeugd 
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Rondleiders (m/v) voor het Elst Tempel | Kerk 
Museum 
 
Houd je van geschiedenis, vind je het fijn je hierin 
te verdiepen én vind je het leuk om in en onder de 
Grote Kerk van Elst met bezoekers door 20 eeuwen 
geschiedenis te wandelen en er op een interactieve 
manier over te vertellen? Dan zoeken we jou! 
 
Het Tempel | Kerk Museum Elst vertelt een  
bijzonder verhaal. Het verhaal over een 2000 jaar 
oude cultusplaats. Door af te dalen onder de 
kerkvloer beleven onze bezoekers de grootsheid 
van de overblijfselen van twee tempels uit de 
Romeinse tijd en een middeleeuwse crypte. 
Het Tempel | Kerk Museum is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die bezoekers ontvan-
gen en rondleiden. 
 
Wat breng je mee? 
- Interesse voor ons museum en onze bezoekers 

(jong en oud) 
- Affiniteit met geschiedenis 
- Gastvrijheid 
- Goede communicatie 
 
Wat verwachten we van je? 
- Je bent bereid samen met de museumcommis-

sie het museum nog beter op de kaart te  
zetten 

- Je bent flexibel inzetbaar, doordeweeks en/of 
in weekenden 

- Je beheerst de Nederlandse taal; en misschien 
Duits of Engels 

- Bij voorkeur ben je een paar dagdelen per 
maand beschikbaar 

- Deelname aan vergaderingen van de museum-
commissie 

- Je hebt respect voor de kerkelijke gemeen-
schap, waar het museum onderdeel van is 

- Je werkt je in in het verhaal van het museum 
en wilt dat op een aantrekkelijke manier delen 
met bezoekers. 

Wat bieden we je? 
- Een unieke historische plek om te werken met 

en voor bezoekers 
- Samenwerking met een enthousiaste en gezel-

lige groep mensen met gedeelde interesse 
- Begeleiding door een van de vrijwilligers in de 

inwerkperiode 
- Mogelijkheden om kennis en deskundigheid te 

vergroten. 
 
Lijkt het je leuk om bij ons vrijwilliger te zijn? 
Neem dan contact op voor een vrijblijvende 
afspraak! 
 
Trijnie Nielen, werkgroep vrijwilligerszaken,  
of kerkmuseum@pg-elst.nl 
Voor informatie over het Tempel l Kerk Museum: 
www.tempelkerkmuseum.nl 
 
 
 

DIVERSEN 

’Thuis in dit Huis’ merchandise  
Een paar weken geleden vroeg ds. Jeroen mij  
om mee te denken over de 'aankleding' van een 
viering. Hij dacht daarbij aan een t-shirt voor  
ds. Beer met daarop 'I ♡ God'. Zelf vond ik dat 
niet zo'n sterk statement. Er dragen wereldwijd 
best veel mensen een shirt met 'I ♡ Jesus’ of  
een kruisje aan een ketting. Maar in het dagelijks 
leven herken je niets van hun 'Christen zijn'.  
Ik gaf aan dat ik het veel stoerder vind als je 
ervoor uitkomt dat je ‘s zondags naar een kerk 
gaat en dat je je thuis voelt in een kerkelijke 
gemeenschap. Dus een T-shirt met een afbeelding 
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onze kerk leek mij expressiever. Na kort brain-
stormen ontstond de slogan; 'Thuis in dit Huis'.  
 
Ik zei tegen ds. Jeroen dat ik wel een shirt wilde 
maken en toen bedachten wij dat het leuk zou 
zijn als hij ook zo’n T-shirt aan zou trekken.  
Met het idee om na de overweging de toga uit  
te doen, zodat iedereen kan zien dat hij zich  
ook thuis voelt in onze kerk/gemeente. Binnen 
een week waren de twee shirts een feit en ik 
bestelde voor de grap ook een paar mokken.  
 
Het zal tijdens de viering op 14 maart spontaan 
bij Jeroen zijn opgeborreld om te zeggen dat 
men een T-shirt of een mok bij mij kan bestel-
len. Een paar minuten later ontving ik een 
appje; ‘2 shirts graag je kunt de maat wel 
inschatten, groet Jan’. 'Dit wordt menens!' dacht 
ik en inmiddels ontvang ik dagelijks appjes of 
mailtjes met bestellingen van shirts en mokken.  
 
Mocht je ook een mok of shirt willen, dan kan je 
dat tot uiterlijk 15 april aan mij doorgegeven via 
loes.pieper@hotmail.com. Vermeld het aantal 
shirts met de maat: dames (XS t/m XXL) of 
heren, (XS t/m 5XL) en/of het aantal mokken. 
Ik heb contact gehad met een plaatselijke  
ondernemer waar ik de bestelling wil plaatsen. 
Een mok kost € 10 en een T-shirt kost € 20. 
Voor aanvullende vragen of opmerkingen ben ik 
via e-mail te benaderen.  
Loes Pieper 

Een tochtje naar de torenspits 
Graag neem ik u eens mee voor een tochtje naar 
de torenspits op 56 meter hoogte. Misschien 
bent u al eens in de gelegenheid geweest om  
de 175 treden te beklimmen van de toren met  
als resultaat een fantastisch uitzicht op Elst  
en omgeving. De laatste jaren is uit veiligheids-
overweging de toren niet meer toegankelijk  
voor publiek, het is nu het domein van het 
onderhoudsteam en het ‘vlaggengilde’. We  
krijgen regelmatig verzoeken om de toren  
te mogen beklimmen en wellicht dat bij de  
plannen voor ‘werk aan de kerk’ beperkte  
toegang weer kan worden overwogen voor  
kleine groepen. 
 
De aanleiding om eens in de pen te klimmen is 
een contact met de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed voorheen de Monumentenzorg. Zij waren 
in het bezit van een model van de torenspits 
zoals die bij de restauratie van de kerk na de 
oorlog is gebouwd, zij stelden deze aan ons ter 
beschikking. We zijn dus nu in het bezit van dit 
model. Voorlopig heeft het een plaats in de 
torenhal, we denken nog na over een passende 
plaats in de kerkruimte. De twee foto’s van de 
torenspits geven de situatie aan van voor de  
oorlog en de situatie van na de restauratie. 

 

Torenspits anno 2021  



ONDERWEG nr. 3  •  april 2021  •  p. 18

Torenspits van voor de oorlog 
 

De bouwstijl van de kerk stamt uit de late Neder-
rijnse gotiek. De kerk heeft een schip met twee 
beuken een toren en een koor. De toren heeft 
drie inspringende geledingen waarvan de onder-
ste twee geledingen een vierkant grondplan  
hebben, de bovenste geleding is achtzijdig.  
Op de top bevindt zich een korte achtzijdige 
torenspits met een peervormige bekroning. 
 
De torenhal is de toegang tot de kerk, de overige 
ruimten van de toren worden niet gebruikt. 
Via de trappen heeft men toegang tot de orgel- 
kamer en de gewelven boven het schip en koor, 
ook is dit de toegang tot de eerste torentrans. 
Gaan we verder de toren op dan komen we bij  
de torenruimten op 14 en 19 meter hoogte. 
De volgende vloer is op 27 m hoogte hier staan 
de 3 luidklokken opgesteld, dit is een open  
ruimte met schalmgaten. Op 35 m hoogte staat 
het uurwerk met de aandrijving van de wijzer-
platen op de buitenzijde van de toren. 
Daarna komen we op de vlaggenzolder op 42 m 
en de omloop van de bovenste torentrans en de 
torenspits. Dit is de werkvloer van waaruit het 
‘vlaggengilde’ de 4 vlaggen uitsteekt bij  
feestelijke gelegenheden. 
De twee foto’s van het model geven heel mooi 
aan hoe de houten constructie is opgebouwd, de 
torenspits is bekleed met natuursteen leien en de 
peervormige afdekking heeft een loodbekleding. 

De spits met houten bekleding  
 

De spanten van de torenspits 
 
De klim tot de eerste torenvloer is via de stenen 
spiltrap die een touw heeft als ‘leuning’, daarna 
gaan we via open houten trappen tot bovenaan. 
De beklimming vraagt enige ‘trittsicherheit en 
schwindelfreiheit’ zou men in de bergen zeggen 
en daarnaast is enige conditie wel wenselijk. 
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De zolderruimte boven de gewelven 
 

Als we u nieuwsgierig hebben gemaakt laat het 
ons weten, we zoeken nog iemand die een film 
of blog kan maken van alle ruimten boven in de 
kerk en de toren. We maken dan de beklimming 
voor u ook zichtbaar. 
Tot zover deze korte rondleiding door de toren. 
Henk Kiestra, Kerkrentmeester 
 
 
Het boekje van Dirk Luijmes: een lust om te 
lezen! 
Als u dit artikeltje onder ogen krijgt, is de – 
onvolprezen - redactie van Onderweg bereid 
geweest om het te plaatsen. Gelukkig maar,  
want anders zou u mogelijk toch iets heel bijzon-
ders zijn ontgaan. In het maart-nummer vertelde 
Dirk zelf al het een en ander over zijn boek (dat 
’je’ kan mijns inziens wel achterwege blijven), 
maar daarin was hij wel erg bescheiden. Logisch 
natuurlijk, want je gaat van jezelf natuurlijk  
niet vertellen dat je een potentiële bestseller 
geschreven hebt. Daarom doe ik het maar. Even 
ter herinnering: het boek gaat over de Mattheus 
Passion van Bach. Het zoveelste boek, zou je 
zeggen, wat kan er nog voor nieuws in staan. 
Maar je tuimelt van de ene in de andere verras-
sing, en dat begint al bij de titel: ‘Oo lamm kot-
tes, oensjoeldig’ (met ‘De klankkleuren van Bachs 
Mattheus’ als ondertitel). Daar waar je bij zo’n 
titel zou verwachten dat de schrijver de Mattheus 
in het ootje gaat nemen (maar dat doe je alleen 
als je Dirk en zijn onvoorwaardelijke liefde voor 
de muziek van Bach niet zou kennen) zou je na 
lezing van zijn voorwoord (‘Mijn eerste passies’) 
omdraaien als een blad aan een boom. Zoals een 
voetballertje (van mijn leeftijd) opgroeide met 
‘Cruijffie’, deed Dirk dat met zijn ‘Sebastian’. 

Alles wat hij daarna vertelt over Bach en zijn 
Mattheus, ook al is dat met relativering en 
humor, is doorspekt van Dirks bewondering  
van de grootste componist (en musicus?)  
allertijden en zijn allergrootste meesterwerk. 
 
Als ik mijn eigen leesimpressie in weinig  
woorden zou moeten samenvatten, zou ik twee  
accenten willen zetten. Ondanks enige voorken-
nis heb ik toch weer een hoop nieuwe dingen 
gehoord, variërend van interessante nieuwe 
inzichten tot leuke weetjes. En over dingen die 
ik al wist, als liefhebber, als koorzanger, schrijft 
Dirk zo leuk en beeldend dat het een feest van 
herkenning voor me was. Ik herinner mij één 
moment waarop deze belevingen samenvielen.  
 
In het hoofdstuk ‘De mooiste noot’ schrijft Dirk: 
‘We moeten er zo’n tweeënhalf, drie uur op  
wachten, maar dan komt-ie ook. Het is een  
van de mooiste noten van de Mattheus: de  
voorlaatste noot die de vier dwarsfluiten in de 
allerlaatste maat spelen. Solisten en koorzangers 
hebben hun boeken alvast gesloten, de andere 
orkestleden zijn ook al op het slotakkoord beland 
en ruiken de stal. Alleen de fluiten blijven nog 
even hangen. Ze spelen een pijnlijke B, een noot 
die sterk dissoneert in deze context. Een noot 
waarin Bach nog heel even de dramatiek en 
spanning van de hele passie samenbalt. Totdat 
ook de fluiten zich overgeven en hun voorhou-
ding laten oplossen’. Zo treffend voor de zeg-
gingskracht van deze muziek – toen ik dit las 
hoorde ik deze slotnoten luid en duidelijk - en  
de herinnering aan de vele, vaak in de wind 
geslagen waarschuwingen van mijn dirigent om 
de partituur pas dicht te doen als de allerlaatste 
noot volledig is weggestorven. 
 
In goed Nederlands: ’Oo 
lamm kottes, oensjoeldieg’ 
is een ‘must read’.  
En dat de schrijver één  
uit ons midden is,  
verhoogt de leesvreugde 
nog meer. U kunt het  
boek bestellen bij  
Dirk zelf: 
dirkluijmes@hotmail.com.  
Heel veel leesplezier. 
Peter de Leeuwerk
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INGEKOMEN 

Vrijwilligers gevraagd 
Voor kwetsbare ouderen biedt Zorgcentrum 
Bontekoe een vertrouwde en veilige woonomge-
ving. U kunt op dat adres - De Kist 57 – als  
vrijwilliger de bewoners op verschillende  
manieren blij maken. Bijvoorbeeld als begeleider 
tijdens een wandeling, als boodschappenhulp, 
taartbakker of voorlezer. Ook met uw verzorging 
van een kruiden-, moes- of bloementuin oogst  
u veel waardering.  
Kortom, als u uw vrije tijd wilt inzetten voor  
een goed doel, dan bent u bij ons zorgcentrum 
van harte welkom. U wilt u nu aanmelden? Fijn, 
dat kan telefonisch via onze medewerkster 
Myriam v.d. Lagemaat . 
Bij voorbaat dank! 
Myriam v. d. Lagemaat 
 
Laag salaris en Schoolgaande kinderen?  
Regel het met Leergeld In Nederland groeit één 
op de twaalf kinderen op in armoede. Deze kinde-
ren kunnen dan niet meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenoten normaal zijn. Soms 
hebben ze geen fiets of kunnen ze niet (meer) 
meedoen aan verenigingsactiviteiten zoals  
sporten bij een sportclub of muziek maken en 
creatief bezig zijn.  
Hiermee kan Stichting Leergeld Oost Betuwe  
helpen. Vooral in deze coronaperiode is het  
voor kinderen fijn om lid te kunnen blijven of te 
worden van een vereniging waar ze met leeftijd-
genoten plezier kunnen maken. Ook een laptop 
om op school te kunnen werken of een fiets om 
naar school en naar je club te gaan zijn heel 
belangrijk. We hebben hier al veel kinderen  
mee geholpen.  
 
Dus: nu meedoen is straks meetellen!  
Hoe werkt Leergeld?  
Aanvragen kan via onze website. Hierna neemt 
een medewerker van Stichting Leergeld Oost 
Betuwe telefonisch contact met u op voor een 
bezoek om samen te bespreken wat Leergeld kan 
doen. Kunt u gebruik maken van de gemeentelijke 
meedoenregeling of u wilt zwemlessen voor uw 
kind, dan dient u een aanvraag in bij de gemeen-
te. Leergeld werkt samen met andere stichtingen, 

zoals Stichting Kinderhulp, het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur en Stichting de Jarige Job. De mede-
werker van Leergeld helpt u om de aanvraag op 
de juiste plaats te doen. Wilt u meer weten van 
Stichting Leergeld of iets aanvragen, kijk dan op 
onze website: www.leergeld.nl/oostbetuwe  
Als u vragen heeft neem dan contact op door  
te mailen naar: info@leergeldoostbetuwe.nl  
Namens Stichting Leergeld Oost Betuwe,  
Henk Minkhorst Coördinator Stichting Leergeld Oost 
Betuwe e-mail henk@lgob.nl  
 
 
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe 
Wat betekent dit? 
Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe houdt zich 
bezig met de ondersteuning van de mantelzorger 
en het organiseren van activiteiten rondom  
mantelzorg. 
 
Aanvragen Mantelzorgwaardering 
Het aanvragen van de mantelzorgwaardering gaat 
via de Sociale Kernteams (SKT) of via de website 
van de gemeente Overbetuwe. De aanvragen via 
SKT kunnen via telefoonnummer 06 117 361 68 
(bereikbaar op werkdagen van: 9.00 – 12.00 uur). 
dan wel via de e-mail:  
info@kernteamsoverbetuwe.nl worden ingediend. 
Voor uw overige vragen kunt u altijd contact 
opnemen met het SKT van de gemeente 
Overbetuwe via bovengenoemd telefoonnummer 
en e-mailadres. Voor meer informatie:  
www.kernteamsoverbetuwe.nl
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Collecten opbrengst en verdeling januari en 
februari 2021 
 
Januari 
Diaconie/Relevante kerk voor  
            de samenleving Pakistan       €.  661,50 
Kerk                                                    389,00 
3 jan      Online kerkdiensten                    76,50  
10 jan    Bloemengroet                            96,50 
17 jan    Ondersteuning diaconaat  
            arme regio's                               97,75 
24 jan    Algemene hulpdienst Elst             88,00 
31 jan    Kinderkoor What's Up                  86,00 
            gift bestemd voor Stichting  
            Noodfonds Betuwe                    240,00 
 
Totaal januari                              €. 1.735,25 
 
 
Februari 
Diaconie/De Rudolphstichting             €. 640,00 
Kerk                                                    335,50 
7 feb      Beter bestand tegen  
            water Bangladesh                       93,00 
14 feb    Vrouwen als vredestichter  
            Columbia                                   70,00 
21 feb    De d3rde verdieping                  107,00 
28 feb    PVD                                          91,00 
 
Totaal februari                             €. 1.336,50 
 
Lucia Zoutman

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

BLOEMENZAAD? 

Ik zet de bloemetjes buiten! 
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ADRESSEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST  
 
Informatie over de kerkelijke organisatie is te  
vinden op www.pg-elst.nl 
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-
indeling. U mag zelf een keuze maken op welke  
van de beide predikanten u een beroep wilt doen. 

PREDIKANTEN 
Ds. Jeroen Jeroense 
Ram 30, 6662 CM Elst 
tel. 06-50237946 
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 
Ds. Dick Snijders 
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst 
tel. 06-19920341 
dick-snijders@pg-elst.nl 

KOSTER 
Jetty Gaasbeek-Jongsma 
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst 
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur 
koster@pg-elst.nl 

ORGANISTEN 
Jaap Jansma, tel. 06-20772726 

    j.jansma65@upcmail.nl 
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558 
dirkluijmes@hotmail.com 

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287 
    ijaterhaar@hotmail.com  

DE RUIMTE 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst 
tel. 371357 

 
Facilitair coördinator 

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782 
deruimte@pg-elst.nl 

 
Kerkelijk bureau en ledenadministratie 

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357 
info@pg-elst.nl 
Het kerkelijk bureau is open van  
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur. 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst 

 
Archief  

Ankie Vels-Nanere 
    archief@pg-elst.nl

KERKENRAAD 
Voorzitter: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 
pdeleeuwerk@gmail.com 
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780 
kerkenraad@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978 
Secretaris: Daniëlle Verhoeven 
Penn.meester: Roland Eenhoorn 

    Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942 
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918 

kerkrentmeesters@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679 
Secretaris: Anneke van Nes 
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336 

    NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
    Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751 
    Secretaris: Leo van Strien,  cpo@pg-elst.nl 

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST 
Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094 

    Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420 
    pvd@pg-elst.nl 
 
JEUGDWERK  

Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info. 
 
Jeugdraad 

Contact: Mathilde Vos-Elsinga, tel. 0628914998 
jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl 

 
Jeugd-en Jongerenwerker 

Frans Brandenburg, tel. 06-12672143 
jjw@jeugdwerkpgelst.nl 

 
Vertrouwenspersonen jeugd 
    Leny Janssen, tel. 06-23633768 
    Lenyjanssenvisser@gmail.com  
    Frank den Daas: tel. 06-51233592 
    frank.dendaas@wxs.nl 
 
Crèche (0-4 jaar) 

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188 
creche@jeugdwerkpgelst.nl 

ONDERWEG nr. 3  •  april 2021  •  p. 23 



ONDERWEG nr. 3  •  april 2021  •  p. 24

Kinderkerk (4-12 jaar) 
Contact: Frederiek Hiemstra 
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl 

 
The Meeting (12 jaar en ouder) 

Contact: Eva Buurman, 
meeting@jeugdwerkpgelst.nl 

 
ZWO GROEP 

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl 

VERVOER NAAR DE KERK 
Contact: Gerry Vrijenhoef, 
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com 

KERKTELEFOON 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

BLOEMENGROET 
Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl   
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237 
rvannistelrooij@hotmail.com 

BLOEMENGROEP 
    Contact: Femke Smelt, tel. 375610 
    femkesmelt@gmail.com 

KINDERKOOR WHAT'S UP 
Contact: Maarten Biesheuvel 
maarten.biesheuvel@wetsus.nl 

PROJECTKOOR G-NOOT 
    Contact: IJsbrand ter Haar 
    tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com 

ORGELSTICHTING ELST 
Contact: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
    Contact: Karin Besjes-de Bock 
    kerkmuseum@pg-elst.nl 

VEILIGHEID IN DE KERK  
    Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590 
    info@smpr.nl       
    www.eenveiligekerk.nl

COLOFON 

Onderweg is het informatiebulletin van de 
Protestantse Gemeente Elst en informeert 
gemeenteleden over zaken in en rond het  
kerkenwerk. 
 
Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden 
juli/augustus en december/januari worden de 
nummers gecombineerd.  
Oplage  950 stuks 
Druk     Drukkerij Herberts, Elst 
 
Inzenden kopij 
Verzend kopij per e-mail naar:  
onderweg@pg-elst.nl 
Vraag indien gewenst een leesbevestiging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing. 
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje 
Lindeboom, tel. 376978. 
Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van 
de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau. 
 
Deadline 
De deadline voor kopij van het meinummer is: 
zondag 18 april vóór 18.00 uur.  
(onderweg@pg-elst.nl)  
 
Aantal woorden: 
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden) 
Kwart kolom:     90 – 100 woorden  
Halve kolom:    180 - 200 woorden 
Hele kolom:     370 - 400 woorden 
Hele pagina:    750 – 800 woorden 
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs 
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen, 
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte 
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur  
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl  
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. 
 
Redactie 
Het redactieteam bestaat uit: 
Ina Schoenmaker, samenstelling en  
lay-out (06-20670164)   
Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out  
en tekstredactie (376978) 
Kees van Nes, algemene zaken 


