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MEDITATIE 
 
 
Hoe blijf je als gelovige geïnspireerd in een 
wereld waar geweld, politieke instabiliteit en  
economische onrust hoogtij vieren? Kun je dan 
nog blijven geloven in de kracht van vrede en 
gerechtigheid? Daarnaast is het ook geen sinecure 
om in een krimpende kerk het geloof in de kracht 
van Gods geest overeind te houden. De Geest  
lijkt uit veel kerken weg te sijpelen. Wat er ook 
aan vernieuwing en verandering gedaan wordt, 
mensen komen steeds minder naar een kerk. Wat 
meer geestdrift is welkom. Maar waar haal je die 
zo maar vandaan? Je kunt enthousiasme, geloof 
en vertrouwen niet zo maar uit een hoge hoed 
toveren. Het moet je overkomen. En als het je 
overkomt, dan is daar beweging en verandering. 
 
De Geest van de Eeuwige heeft alles te maken 
met dynamiek. De letterlijke betekenis voor  
Geest is dan ook wind, ruach in het Hebreeuws. 
Een beweging die je onverwachte kanten op  
kan sturen. Een beweging die stimuleert en 
enthousiast maakt. Die een mens uittilt boven 
zijn eigen gedachten. Een storm die een mens 
verder drijft dan hij eigenlijk durft. Een beweging 
die het stof uit ons sombere brein blaast. Het 
spinrag doet vervliegen. De ziel wordt afgestoft 
en er ontstaat ruimte. Een ruimte die zich gaat 
vullen met vernieuwde ideeën. 
 
Dit is exact wat er met Jezus’ leerlingen gebeurt. 
Somber hebben ze zich na de hemelvaart van hun 
Messias teruggetrokken in een huis te Jeruzalem. 
Vol melancholie vertellen ze elkaar verhalen over 
vroeger. Hoe geweldig het was geweest met  hun 
leider Jezus. Vol zijn ze van het verleden, van dat 
wat is geweest. ‘Toen Jezus nog bij ons was, ging 
het goed met ons. Toen betekenden we nog wat 
voor de wereld. Maar nu. Sluit de deur en de  
luiken.’ Nu hun leider weg is, lijkt de geest  
geweken uit de leerlingen. De spirit is eruit. 
 
Vroeger was alles beter. Deze kreet is niet alleen 
bij de discipelen te horen. Ook in de kerk hebben 
we er nog wel eens een handje van. Nogal eens 
vertellen we elkaar verhalen over het verleden 
van de kerk. Toen was geloven nog heel gewoon. 
De kerken zaten vol. De predikant had een  

duidelijke verkondiging. Geen twijfel, geen  
vragen. Het geloof was toen geen zoektocht, 
maar een zeker weten. Een weinig optimistische 
houding. Geen geloof naar voren, de toekomst in, 
maar een zeurderig omkijken naar het verleden. 
Een houding die weinig goeds brengt. En zeker 
niet bijdraagt aan een positieve sfeer. Zo zakt  
de gemeente steeds verder in het moeras van 
treurnis, somberheid en pessimisme. Het zelf 
gecreëerde onbehagen groeit en de ziel gaat  
op slot. 
 
God zij dank, komt de Geest van God, de leerlingen 
in hun schuilhut te hulp. Het is de Geest die de 
ziel van de leerlingen verfrist. De lethargie wordt 
doorbroken. De ruach van de Eeuwige schudt de 
leerlingen door elkaar en helpt de luiken naar  
de wereld te openen. Het is de Geest die de  
leerlingen een duw in de rug geeft. Vooruit.  
Naar buiten. Geloof in de toekomst. 
 
Als we eerlijk zijn, vinden we dit best spannend. 
Je openstellen voor de Geest, is je tegelijkertijd 
durven laten gaan. Geest staat immers voor 
beweging, het ongecontroleerde, het dynamische. 
Wanneer je je als mens openstelt voor Gods 
Geest, dan heb je het leven niet meer helemaal in 
de hand. Je geeft de leiding over aan de Eeuwige. 
Spannend want je moet je overgeven. Dat vinden 
we heel lastig. Toch ligt in het openen, in het 
openstellen de toekomst van de kerk. Deze drijft 
ons wellicht een heel andere kant op dan we  
hadden gedacht of gehoopt. Laat Gods Geest  
vrolijk waaien over de akker van de Protestante 
Kerk Elst. Heb vertrouwen. Laat het gebeuren. 
Dan laten we de melancholie achter ons, we  
verlaten de weemoed en omarmen optimisme, 
geloof en passie. Dan gaat het dak er af.  
 
Een jaar geleden was ik op een conferentie over 
de toekomst van de kerk. Allerlei sprekers en 
spreekster passeerden de revue. De stemming 
onder het publiek daalde na ieder betoog. Aan 
het eind van de dag was ieder sprankje geloof 
gedoofd. De laatste spreker was een predikant  
van een migrantenkerk uit de Bijlmer. Hij was 
stomverbaasd over ons gebrek aan geloof. ‘Jullie 
moeten de Geest van God toelaten’, zei hij. Tja 
dachten we, makkelijk gezegd. Waarschijnlijk had 
hij van te voren al een vermoeden van ons onge-
loof en onze neiging de Geest buiten te houden.
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Hij had de muziek en dans groep uit zijn kerk 
meegenomen. Met hen zou hij ons in beweging 
krijgen. De band begon te spelen de groep te  
dansen. Hij vroeg ons te gaan staan en mee te 
doen. Nou dat werd geen feest. U ziet het al  
voor u. Een groep blanke predikanten die wat 
schuchter in de handen klapten en niet wisten 
waar hun heupen zaten. Na een paar minuten 
legde hij de band het zwijgen op. ‘Kijk eens  
naar je zelf’, zei hij. ‘Zie je zelf eens staan’. 
 
‘Je moet durven loslaten. Probeer nu eens niet 
alles onder controle te houden. Beweeg op het 
ritme. Voel de melodie. Zo is het ook met geloof. 
Laat je hart en ziel volstromen met Gods geest 
dan gebeuren er wonderen.’ 
 
De stoelen werden aan de kant geschoven. 
Laptops uitgezet. Eindelijk kwam er beweging  
in de zaal. Ik draag dit beeld nog steeds bij me. 
Als metafoor voor ons ongeloof. Het wordt hier 
werkelijk een feest, als we de Geest de ruimte 
geven. Laat het maar waaien. Dan zie je de  
toekomst van kerk en geloof plots zonniger in. 
Ds. Jeroen Jeroense  
 

 
KERKDIENSTEN  
 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug  
te kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
Zondag 4 mei  
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: IJ. ter Haar 
 
Zondag 11 mei 
10.00 uur KERK Ds. P.D. Wolthaus 

organist: D. Luijmes 
 
Zondag 18 mei Viering over armoede 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

m.m.v. de Houseband 
organist: J. Jansma 

 
Zondag 25 mei  
10.00 uur KERK Ds. M.Muijen 

organist: D. Luijmes 
 
Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur DE RUIMTE Hemels fietsen  

zie pagina 10 
 
Zondag 1 juni  
10.00 uur KERK Drs. R. van Dijkhuizen 

organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK Ademviering 

Henk Minnema 
organist: D. Luijmes 

 
 
TOELICHTING DIENSTEN 
 
Zondag 18 mei: ‘Kijk armoede aan.  
Viering rondom thema armoede’ 
Plaats: Grote Kerk 
10.00-11.00: viering met medewerking van de  

       Houseband en met ervaringsverhalen 
11.00-12.00: koffie, napraten 
 
Van 12-18 mei organiseert de diaconie van onze 
gemeente een ‘week tegen armoede’ om dit  
onderwerp bespreekbaar te maken. Ook in  
onze omgeving leven mensen onder het bestaans-



minimum. Dit betekent vaak stress en sociale  
uitsluiting. Vaak is er schaamte om naar buiten 
uit te spreken dat je in armoede moet leven.  
Het doet pijn wanneer je je kinderen vanwege 
armoede niet kunt geven waar ze recht op heb-
ben. Je voelt je als ouder tekort schieten. Als 
kerk kunnen we de armoede niet oplossen, wel 
kunnen we proberen het te verminderen en 
bespreekbaar te maken om mensen zo uit  
hun isolement te halen. In de viering op zondag-
morgen 18 mei, waarin jongeren actief aan  
meewerken, zal de Houseband spelen en zullen  
er op verschillende manieren ervaringen over 
armoede gedeeld worden. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 

 
AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN MEI 2025 
 
 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over  
een activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden. De 
organisatoren van de activiteiten hebben de  
verantwoordelijkheid. 
 
 
elke werkdag   Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
10.00-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar. 
 
elke donderdagavond     Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
Deze activiteit gaat niet door op 29 mei. 
Iedereen die mee wil eten bij de lunch na het 
Hemels fietsen is van harte uitgenodigd.  
Wel graag opgeven bij het kerkelijk bureau. 
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een 
plaatsje aan de tafel.
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DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

Meimaand……vrijheid!

Ik steek er graag de vlag voor uit!



ONDERWEG nr. 4  •  mei 2025  •  p. 5

 
vrijdag 2 mei Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
maandag 5 en 19 mei Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
 
donderdag 8 mei Gemeenteavond 
19.30 uur inloop Grote Kerk 
20.00 uur aanvang, zie pagina 9 
 
 
Week tegen armoede 12 tot 18 mei 2025 
zie info op pagina 12 
 
 
maandag 12 en 26 mei Christelijke meditatie 
20.00 uur Grote Kerk  
info: Els Meulbroek 
 
woensdag 14 mei ABC kring 
20.00 uur De Ruimte  
info: Lisette Brandsma en Aafke Zaal 
 
woensdag 14 mei Zegen voor de Nacht  
21.55-22.00 uur Kerk 
info: Lisette Brandsma en Aafke Zaal 
 
woensdag 14 mei Filmavond 
20.00 uur De Ruimte  
info: Jeroen Jeroense 
 
maandag 19 mei Poëzie-middag 
15.00-16.30 uur De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje  
per mail naar joleenkruijt@gmail.com 

 
maandag 19 mei Lectori Salutem 
20.00 uur De Ruimte  
info: Aukje Spoelstra

donderdag 22 mei  Lectori Salutem 
20.00 uur De Ruimte  
info: Aukje Spoelstra 
 
woensdag 28 mei ABC kring 
20.00 uur De Ruimte  
info: Lisette Brandsma en Aafke Zaal 
 
woensdag 28 mei Zegen voor de Nacht  
21.55-22.00 uur Kerk 
info: Lisette Brandsma en Aafke Zaal 
 
zaterdag 31 mei Ruimtefietsen 
9.00 uur De Ruimte 
info: Leo van Strien 
 
 
 
TOELICHTING AGENDA 
 
Christelijke meditatie  
Elke tweede en vierde maandagavond klinkt in de 
kerk het geluid van de klankschaal: welkom bij de 
Christelijke meditatie. 
Een Bijbeltekst, een gedicht, daarna zijn we stil 
en reflecteren we op dat wat we hoorden of we 
verblijven in de stilte.  
 
Verwondering: Loflied op God en de schepping 
Vanaf 25 april tot begin juli staat het Zonnelied 
van Franciscus van Assisi centraal. 
Het Zonnelied is al sinds de twaalfde eeuw een 
bron van inspiratie dankzij zijn diepe religieuze 
inhoud. Het is een loflied op God: dankbaarheid 
voor al zijn schepselen. 
Hij schreef het naar verluid na een periode,  
waarin hij erg ziek was. In alle ellende bad hij  
tot God en tot in het diepst van ziel ervaarde  
hij Gods aanwezigheid. Hij vertelde het aan zijn 
broeders, trok zich terug in stilte en daar schreef 
hij dit lied. Hij maakte er een melodie op en zong 
het tot het einde van zijn leven, ook in duistere 
tijden. 
Kan dit oude loflied op de schepping ons ook 
inspireren in deze -toch wel- donkere tijden?  
Dat onderzoeken we in de meditatie. 
 
Iedereen is welkom. 
 
Data: 12 en 26 mei 



De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 
uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten 
op een stoel of meditatiebankje. De meditatie 
begint om 20.15 uur. De deur gaat dicht om 
20.15 uur. Te laat? Dan drie keer kloppen. 
Wil je informatie vooraf mail me dan. 
Els Meulbroek 
 
 
 
Woensdagavond 14 mei: Perfect Days 
Film die er toe doet 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur 
Film: 20.00-22.00 uur 
Nazit 
 

 
Wat is het perfecte leven? Voor de een is het  
uitbundig, vol met feesten, voor de ander is het 
de wereld verkennen. Weer anderen willen hun 
droombaan, genoeg geld en een gezinnetje  
stichten. Zo niet voor Hirayama. De oude Japanse 
man maakt openbare toiletten schoon voor de 
kost, volgt iedere dag dezelfde routine en luistert 
steeds naar dezelfde cassettebandjes van oude 
rocksterren.  
 
De grondslag van is de aandoenlijkheid van het 
hoofdpersonage. De simpelheid van het leven  
van Hirayama maakt hem zo fascinerend. Waar 
haalt hij zijn voldoening uit? Heeft hij geen 
levensdoelen? Heeft hij familie en vrienden?  
Hoe is zijn leven verlopen? Al deze vragen  
worden langzaam maar zeker duidelijk en  
vormen zodoende een intrigerend en diepzinnig 
personage. Hij leeft in armoede, maar weet toch 
een rijk gevuld leven te leiden als iemand die 
doodgewone toiletten schoonmaakt.  

‘Perfect Days’ is een film van verbazingwekkende 
schoonheid en verdriet. De film zet aan het  
denken; we kunnen aan het eind misschien net 
zoals Hirayama het gevoel hebben dat we een 
paar lessen hebben geleerd. Tegelijkertijd is  
het ook een film om heerlijk bij weg te dromen.  
 
Tokio heeft er zelden zo mooi uitgezien. Wenders 
toont ons zowel de basale als de rustige plekken. 
Massa’s beton worden afgewisseld met groene 
verstopplekjes. Terwijl Hirayama zich door de  
stad verplaatst, is er plaats voor plezier, geduld, 
liefde, beklemming, verbijstering en heel veel 
muziek. Na het kijken van de film zal het  
bezoeken van een openbaar toilet voor lange  
tijd niet meer hetzelfde zijn. 
Ds. Jeroen Jeroense, Petra Zey, Sita Kiestra,  
Marius Ouborg 
 
Maandag 19 mei lezen we weer gedichten 
Greetje de Klerck en Els Meulenbroek hebben  
dan gedichten uit de bundel ‘Waar is het lam’  
van Mustafa Stitou geselecteerd en voorbereid. 
Graag tot maandag 19 mei 15.00 uur in De Ruimte. 
Wil je meedoen en de gedichten van te voren  
ontvangen dan graag een berichtje sturen 
naar: joleenkruijt@gmail.com 
 
Ruimtefietsen, doet u ook mee? 
We verzamelen om even voor 9 uur bij De Ruimte, 
zodat we klokslag 9 uur kunnen vertrekken. We 
rijden dan een route van ongeveer 50 kilometer 
met een gemiddelde van 25 km/ uur. 
 
De data voor het Ruimtefietsen zijn: 
31 mei 
28 juni 
26 juli 
23 augustus  
27 september  
25 oktober 
Met vriendelijke groeten  
Leo van Strien 
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GEDICHT VAN DE MAAND 
 
 
 

 
 
Een Mosque shaped alarm clock is een wekker 
die gebruikt wordt in de Islam om de tijd  
van het gebed aan te geven. Hij is er in alle 
soorten en maten en ziet er meestal zo uit 
als wekkers om wakker te worden. De wekker 
in ons gedicht zal wel een miniatuur moskee 
zijn zoals op het plaatje. Tussen moeders 
spulletjes en de tv staat hij op haar dressoir. 
Moeder en zoon zijn in de kamer in gesprek 
als de wekker afgaat, mechanisch, robotachtig. 
Einde gesprek, want moeder trekt zich terug 
in het verplichte gebed, in het geloof waarin 
deze moeder niet twijfelt, geen vragen stelt. 
De zoon die ze heeft gebaard en opgevoed, 
van wie ze vervreemd is maar die ze nooit 
heeft losgelaten, blijft zitten met zijn  
verlangen naar haar aandacht voor zijn 
levensvragen.

 
 
 
 
 
 
 

 
Mustafa Stitou is een Nederlandse dichter 
geboren in Marokko en opgegroeid in 
Lelystad. Net als vele Nederlandse kinderen 
(ook de mijne) raakte hij los van het geloof 
van zijn ouders, ging andere wegen dan zij.  
 
Dit gedicht is het laatste gedicht uit zijn 
bundel Waar is het lam? In deze bundel, 
waarvan de titel is ontleend aan het verhaal 
van Abraham die in opdracht van zijn God 
zijn oudste zoon gaat offeren, onderzoekt hij 
dit soort vragen en raakt daarbij kernvragen 
van het leven. Ook bijvoorbeeld die schijn-
baar onschuldige vraag: Gaan jouw kinderen 
nog naar de kerk? 
Het offerverhaal staat in de bijbel (Gen. 22)  
en in de koran (Soera 37). 
Greetje de Klerck 

 
Mosque shaped alarm clock

 
Weer schalt vanuit de minaret, die zich op het dressoir 
verheft tussen de kiekjes van de kleinkinderen en het grote 
scherm van de tv, de stem van de muezzin de woonkamer in, 
mechanisch, robotachtig, en maakt een eind aan het gesprek. 
 
Ze wordt geroepen om te bidden, trekt zich 
in een hoek van de kamer stil terug. Engelen, 
profeten, openbaringen, eeuwigheid – ze twijfelt niet, 
je weet het zeker, getwijfeld heeft ze nooit. 
 
Gebaard heeft ze je, opgevoed, een vreemde zien worden, 
maar losgelaten nooit en jij haar evenmin; ongeduldig 
blijf je wachten, kinderlijk, verongelijkt, haar onverdeelde 
aandacht wil je, overtuigd dat dood is dood. 
 
Uit: Mustafa Stitou:  Waar is het lam?
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UIT DE GEMEENTE 

 
Bedankt 
Langs deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken 
voor de mooie bloemen die ik op zondag 13 april 
mocht ontvangen. 
Het is een troost dat zoveel mensen aan ons  
denken. Mijn man Dick is heel erg ziek geweest 
de laatste 10 maanden, dan kan de dood ook  
een bevrijding zijn.  
met een groet, 
Netty van Kleef-Leusink 
 
Bedankt 
Dankjulliewel voor de vele lieve kaarten en de 
bloemengroet die wij mochten ontvangen na  
het overlijden van onze beide vaders.  
Annemieke en John Patrick van der Kaa-van Pagée  
 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 3 mei hoopt de heer H. de Bijl de leeftijd  
van 90 jaar te bereiken.  
Ook de heer van J. van Dam, die op 18 mei jarig 
is, hoopt 90 jaar te worden. 
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
De Ruimte gezellig en verzorgd! 
Dat hebben Gidi en Remmert van den Berg  
jarenlang trouw voor ons gedaan.  
We hebben hun werk zeer gewaardeerd. 
Elke dinsdag- en donderdagmorgen de vaatwasser 
uitruimen, alles weer op de plek zetten en wat 
opruimen, zodat het er weer gezellig en netjes 
uitziet. 
 
Gidi en Remmert hebben aangegeven hiermee  
te willen stoppen na de zomervakantie. 
Het zou heel fijn zijn als één of meerdere 
gemeenteleden dit willen voortzetten. 
Als u belangstelling hebt of een keertje mee wilt 
lopen, dan kunt u contact met ons opnemen. 
Rob Coenen en Finy Verhoeff

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
 

Ds. Aafke Zaal 
 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



 
KERKENRAAD 
 
 
Vanuit de Beroepingscommissie 
Graag nodigen wij u als leden van de PG-Elst uit 
voor de gemeenteavond op donderdag 8 mei 
2025. Deze gemeenteavond wordt samen met de 
Kerkenraad georganiseerd. Op deze avond worden 
de concept profielschetsen van onze gemeente  
en van de nieuwe predikant met u besproken en 
toegelicht. Vanzelfsprekend worden dan ook uw 
vragen over de concept profielschetsen zo goed 
mogelijk beantwoord. Wij kunnen ons voorstellen 
dat u graag vooraf kennis wilt nemen van de  
concept profielschetsen. Dit kan! Vanaf 6 mei 
2025 staan de profielschetsen op Scipio. Dat is  
de afgeschermde en beveiligde app die alleen  
toegankelijk is voor leden van de PG-Elst en ook 
liggen de profielschetsen van 6 tot en met 8 mei 
ter inzage op het Kerkelijk Bureau. En wat fijn dat 
de eerste namen van de door u geschikt geachte 
kandidaten, gemotiveerd en onderbouwd, al op 
ons e-mailadres binnenkomen.  
 
Na de gemeenteavond bent u nog beter op de 
hoogte van hoe de ideale kandidaat voor onze 
gemeente er uit zou kunnen zien. Wij kijken dan 
ook uit naar uw reacties met geschikte kandidaten 
via ons mailadres. De aanvang van de gemeente-
avond is om 20.00 uur. Vanaf 19.30 bent u welkom 
voor een kop koffie of thee en ook tijdens de 
pauze wordt en koffie en thee geserveerd.  
 
De avond wordt gehouden in de Grote Kerk!  
Wij kijken uit naar uw komst en hopen u in  
grote getale op 8 mei te mogen ontmoeten. 
Namens de Beroepingscommissie, 
Jaco Schoenmaker, voorzitter 
 
                          
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
Het belangrijkste nieuws deze maand is toch wel 
dat we Mark Zey als nieuwe kerkrentmeester 
mogen verwelkomen, die ondertussen op 
Paasmorgen is bevestigd. 
Daarmee versterken we ons college met een  
ervaren en gewaardeerd gemeentelid. 

Juist op een moment dat onze gemeente belang-
rijke beslissingen moet nemen op verschillende 
gebieden. De komende periode zal hij ingewerkt 
worden om als voorzitter van ons college aan de 
slag te kunnen. 
 
Nu het vastgoedbeleid is vastgesteld, is het  
ook tijd om de organisatie die daarin is bepaald 
verder uit te werken. Dat betekent dat de huidige 
Werkgroep Kerkelijke Goederen ophoudt te 
bestaan. Een bevlogen club vrijwilligers die zich 
jarenlang heeft ingezet voor niet alleen ons  
kerkgebouw en De Ruimte, maar ook voor al  
het andere onroerende goed dat we als kerk en 
diaconie samen bezitten.  
 
De toekomstige ontwikkeling van zowel het aantal 
beschikbare vrijwilligers als de mogelijke verant-
woordelijkheid en achtergrond, zijn aanleiding 
geweest om een en ander te professionaliseren. 
Ook ons onroerend goed moet (gaan) voldoen  
aan de moderne eisen om het nog verhuurbaar  
te houden. We danken de leden van de Werkgroep 
Kerkelijke Goederen daarom voor hun inzet en al 
het werk dat zij hebben verricht. 
 
Het TempelKerkmuseum heeft haar jaarverslag 
opgesteld. Er is door deze groep veel gedaan het 
afgelopen jaar, en ook voor het lopende jaar zijn 
er veel activiteiten gepland. Belangrijk is verder 
dat er in de kerkenraad mee is ingestemd om te 
onderzoeken of het Tempelkerkmuseum een aparte 
stichting kan worden. De achtergrond hierbij is 
dat een museum als stichting makkelijker op  
subsidies aanspraak kan maken, alsmede dat het 
ook makkelijker is om samenwerking met andere 
musea te organiseren. Verdere aspecten moeten 
nog worden uitgewerkt. 
 
Kortom, er komt een studie naar de mogelijkheden 
en op basis daarvan zal er een besluit worden 
genomen over wat we verder gaan doen. 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over wat we 
als kerkrentmeesters doen, of niet doen, spreekt  
u ons daar dan gerust op aan. We lichten graag 
toe wat we waarom doen. 
Jan Liebeton
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Nieuwe ouderling/kerkrentmeester 
‘Mag ik mij even voorstellen? Mark Zey is mijn 
naam’. Dit stond geschreven bijna 58 jaar geleden 
op mijn geboortekaartje te Apeldoorn. Getrouwd 
met de liefde van mijn leven Petra, dochters Fleur 
(en Dyon) werkend in Amersfoort en Sophie  
studerend gezondheidswetenschappen in 
Amsterdam. Met veel plezier werk ik als senior 
bouwkundig projectmanager en adviseur voor 
Royal HaskoningDHV in Nijmegen, een wereldwijd 
werkend ingenieursbureau waar ik mooie en  
toonaangevende projecten mag uitvoeren. Na 
enige omzwervingen, inmiddels alweer 30 jaar 
woonachtig in het gastvrije Elst, waarbij de  
toren van de grote Kerk altijd weer ons het thuis 
gevoel geeft. Twintig jaar geleden volgden mijn 
schoonouders Will en Thom Voogt ons voorbeeld 
en verhuisden van het westen naar Elst, waarbij 
vooral de kerkelijke gemeente als een warm bad 
aanvoelde. 
 
Om de conditie op peil te houden hockey ik bij 
hockeyvereniging HCOB (team FEL= Fanatiek En 
Leuk) waarvoor ik ook het clubhuis en de blaashal 
heb mogen bouwen. Daarnaast loop ik rondjes 
hard met lokale hardloop vereniging Running  
Elst, want alleen maar bourgondisch leven kan 
natuurlijk niet. Met zeilboot Harrie komen we  
tot rust op de Zeeuwse wateren waar we ‘s avonds 
toekomen aan het lezen van een goed boek. In 
de zomer zijn we te vinden op de fiets tijdens 
onze kampeerreizen in Europa. 
 
De PG Elst heeft altijd een warm plekje in ons 
hart en we zijn altijd actief betrokken geweest bij 
onder andere pastoraal werk Appelbuurt (mooie 
gesprekken met buurtbewoners), Voorzitter 
Kinderkerk (prachtig opgroeiende kinderen), 
Oudercomissie Jeugdwerk De Meeting (vele  
zeilkampen, themafeesten, goede gesprekken  
en veilige thuishaven voor de jeugd), maar ook 
het Kerkmuseum (presentatiebord aan de linker-
zijde kerk is gemaakt door RHDHV). Wat onze 
gemeente zo mooi maakt zijn vooral de prachtige 
mensen en activiteiten die er plaatsvinden, delen 
van Lief en Leed en het omzien naar elkaar. 
 
Op 20 april jongstleden, eerste Paasdag, ben ik 
bevestigd als ouderling/kerkrentmeester tijdens 
een heel bijzondere dienst verzorgd door Jeroen 
en Aafke met medewerking van Posauenchor. 

Ik heb dit als heel waardevol mogen ervaren en 
dank u voor het in mij gestelde vertrouwen. Wat 
u van mij mag verwachten: ik ga mij met al mijn 
mogelijkheden en deskundigheid inzetten voor 
deze gemeente wat van een ouderling kerkrent-
meester verwacht mag worden, samen met het 
team van kerkrentmeesters en de kerkenraad. 
Daarnaast zal ik een luisterend oor hebben en 
omdat ik dit niet alleen kan, daar waar mogelijk 
een beroep op u doen. Deze prachtige kerk wordt 
per slot van rekening gemaakt door de mooie 
mensen die haar dragen! Tot snel! 
Mark Zey  

 
 
COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
(CPO) 
 
Hemels Fietsen 2025 
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, zal er  
vanuit het CPO weer een fietstocht worden  
georganiseerd door onze mooie omgeving. 
Iedereen die kan fietsen is van harte welkom en 
achter- of voorop zittend op de fiets bij ouders  
of grootouders is natuurlijk ook mogelijk. 
 
Omstreeks 10.00 uur vertrekken we vanuit ‘De 
Ruimte’ voor een fietstocht van ongeveer 20 km. 
Onderweg luisteren we naar een overdenking door 
ds. Aafke Zaal, zingen we een lied en drinken  
koffie/thee. Als we terug zijn van de fietstocht 
lunchen we met elkaar in ‘De Ruimte’. 
 
Na afloop van de lunch zal er een mandje rond-
gaan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen 
voor de onkosten van de fietstocht en/of lunch. 
U kunt zich opgeven voor de fietstocht en de 
lunch of alleen de lunch (als u niet mee kunt  
fietsen) door een e-mail te sturen naar  
info@pg-elst.nl of cpo@pg-elst.nl met daarin  
uw naam en telefoonnummer. U kunt zich ook 
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telefonisch opgeven via het kerkelijk bureau. 
N.B. U kunt zich aanmelden tot en met maandag 
26 mei. 
Namens het CPO, 
Truus de Gelder 
 
 
High tea 75-plussers 
Op woensdag 2 april jongstleden waren de  
75-plussers uitgenodigd door de PVD voor een 
gezellige high tea middag.  
 
Dat ‘gezellige’ moesten wij natuurlijk wel zelf voor 
zorgen! Rond de 50 dames en heren en natuurlijk 
de vrijwilligers van de PVD konden plaatsnemen 
aan heel mooi gedekte tafels met Engelse kopjes, 
theepotten en schalen volgeladen met zoete 
gerechtjes. De stemming zat er meteen  
goed in.  
 
Aan elke tafel werd geanimeerd gekletst. Corrie 
Bruning, de voorzitter, heette ons van harte  
welkom. Een extra welkom kreeg Aafke Zaal,  
tenslotte is ze onze tijdelijke predikant en nog 
geen 75+.  
Na de zoete gerechtjes kwamen de hartige. Om  
de zoete even te ‘laten zakken’ las Corrie ons  
een heel leuk gedicht voor over, ja wat denk je,  
de ouderdom. Het laatste couplet vermeld ik  
hiernaast, dan hebt u enig idee waar het over 
ging:  
 

‘Al geven de zintuigen kommer en kwel, 
met bril en gehoorapparaat lukt het nog wel. 
Al brengt soms de ouderdom kleine verdrietjes, 
spontaan zingen wij steeds nog onze liedjes 
en hopen dat u zegt na dit laatste gedicht: 
Wij blijven fantastisch, op het eerste gezicht’. 
  
Lieve dames het was weer geweldig en lekker en 
nogmaals onze hartelijke dank. Wij hopen dat dit 
evenement elk jaar kan terugkomen. Mocht het 
financieel niet kunnen, dan zou je volgende keer 
een mandje kunnen plaatsen voor een vrijwillige 
bijdrage. 
Wil Coenen 
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DIACONIE 
 

 
Week tegen armoede 12 tot 18 mei 2025 
Van 12-18 mei organiseert de diaconie van onze 
gemeente een ‘week tegen armoede’ om dit 
onderwerp bespreekbaar te maken. Ook in  
onze omgeving leven mensen onder het bestaans-
minimum. Dit betekent vaak stress en sociale  
uitsluiting. Vaak is er schaamte om naar buiten 
uit te spreken dat je in armoede moet leven.  
Het doet pijn wanneer je je kinderen vanwege 
armoede niet kunt geven waar ze recht op hebben. 
Je voelt je als ouder tekort schieten. Als kerk 
kunnen we de armoede niet oplossen, wel kunnen 
we proberen het te verminderen en bespreekbaar 
te maken om mensen zo uit hun isolement te 
halen. In de week van 12 tot 18 mei is er een 
gevarieerd programma samen gesteld om dit 
thema onder de aandacht te brengen.  
Hieronder vindt u het uitgebreide overzicht.  

 
Maandag 12 mei 20.00-21.30 uur  
Gezin en armoede 
Op maandagavond komt 'gezin en armoede' aan 
de orde. Wanneer kinderen zonder eten naar 
school gaan, wat doet dat met ze? In gesprek  
met onderwijsmensen, ouders. Stichting Leergeld 
belicht de praktijk wanneer een gezin niet genoeg 

geld kan besteden aan de nodige spullen voor 
school. Hoe komen mensen in beeld? Hebben  
wij er voldoende aandacht voor? Wat zijn  
mogelijkheden om in te schakelen bij te weinig 
financiële middelen. Ieder die met schoolgaande 
jeugd te maken heeft kan er iets van opsteken! 
Welkom!  
 
Dinsdag 13 mei 16.00-19.00 uur  
Budget koken 
Slim koken en gezond eten: Het kan voor  
iedereen! Gezond en vers eten met een klein 
huishoudbudget, het kan echt. Leefstijlcoach 
Babs Broeren laat u graag zien hoe. We gaan 
ervaren hoe het is om van een klein budget te 
koken en eten daarna natuurlijk alles op. Wel 
opgeven als je mee wilt koken, er is beperkt 
plaats. Opgeven bij Finy via info@pg-elst.nl 
  
Woensdag 14 mei 12.00-14.00 uur  
Soepkar in het centrum van Elst 
Op woensdag komt de Soepkar van het Leger des 
Heils naar Elst. In Arnhem brengt Henri elke week 
soep naar dak- en thuislozen. We gaan mensen in 
het centrum van Elst een vers gemaakt kopje soep 
aanbieden en gaan in gesprek over armoede. Een 
ludieke manier om aandacht te vragen voor dit 
belangrijke onderwerp. 
  
Woensdag 14 mei inloop 19.30 uur  
startfilm 20.00 uur Film Perfect Days 
Wat is het perfecte leven? Voor de een is het  
uitbundig, vol met feesten, voor de ander is het 
de wereld verkennen. Weer anderen willen hun 
droombaan, genoeg geld en een gezinnetje  
stichten. Zo niet voor Hirayama. De oude Japanse 
man maakt openbare toiletten schoon voor de 
kost, volgt iedere dag dezelfde routine en luistert 
steeds naar dezelfde cassettebandjes van oude 
rocksterren.  
 
De grondslag van de film is de aandoenlijkheid 
van het hoofdpersonage. De simpelheid van het 
leven van Hirayama maakt hem zo fascinerend. 
Waar haalt hij zijn voldoening uit? Heeft hij geen 
levensdoelen? Heeft hij familie en vrienden?  
Hoe is zijn leven verlopen? Al deze vragen  
worden langzaam maar zeker duidelijk en  
vormen zodoende een intrigerend en diepzinnig 
personage. Hij leeft in armoede, maar weet toch 
een rijk gevuld leven te leiden als iemand die 
doodgewone toiletten schoonmaakt. 
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Donderdag 15 mei 9.30 uur  
Excursie naar Betuwe Wereldwijd 
Kansen met gereedschap voor mensen Hier en 
mensen Daar. De Stichting knapt gebruikt  
gereedschap, naaimachines, breimachines,  
fietsen, brillen en computers op. Zij doen dat in 
hun werkplaats in Culemborg waar vrijwilligers  
en deelnemers met een beperking tot de arbeids-
markt druk aan het werk zijn. Ze verzenden de 
opgeknapte goederen naar opleidingscentra en 
andere organisaties die daarmee de meest kwets-
baren een kans bieden. Zij doen dit onder de 
internationale noemer: Tools 4 Change. Voor  
onze kerkgemeente is er een afspraak gemaakt  
de werkplaats te mogen bezoeken. We gaan een 
kijkje nemen om te zien wat hun werkwijze is en 
hoe de organisatie in elkaar steekt. Geef je op  
als je mee wilt via Finy een mail te sturen 
info@pg-elst.nl. Laat ook even weten of je  
over een auto beschikt.  
 
Vrijdag 16 mei 10.00-11.30 uur  
Stamgast Henri Kloppenbrug aan de stamtafel 
Henri Kloppenburg is als kapitein in het ‘Leger 
des Heils actief bij deze organisatie in Arnhem. 
Het ‘Leger des Heils’ in Arnhem probeert heel 
laagdrempelig aandacht te geven aan mensen  
die in de marge van de maatschappij leven. Zo is 
er het project: ‘Geloven in de buurt’. Om mensen 
zonder al te veel drempels een ‘thuis’ te geven is 
er de ‘Thuiskamer’. Of je nou op zoek bent naar 
gezelligheid, zin hebt in een kop koffie, een  
lekkere lunch met soep of het leuk vindt om  
mee te doen aan één van de activiteiten... het is 
allemaal mogelijk in onze 'welkom thuis kamer'.  
 
De koffie staat in de thuiskamer klaar en is gratis 
en een luisterend oor is ook altijd te vinden. De 
thuiskamer wil nadrukkelijk open zijn voor buurt-
bewoners, en voor iedereen die toevallig in de 
buurt is of ons nodig heeft! Deze ochtend zal 
Henri Kloppenburg ons met zijn enthousiasme op 
een inspirerende manier inleiden in het diaconale 
werk van het Leger des Heils onder de kwetsbaren 
van onze samenleving. 
  
Zondag 18 mei  
Viering over Armoede in de Grote Kerk 
Het thema van deze viering is Armoede, jongeren 
hebben ter voorbereiding van deze dienst na 
gedacht over armoede en hoe zij hiermee te 
maken hebben in hun leven. Vaak staat het  

ver van ze af maar willen ze zich er wel voor 
inzetten, deze viering zal dan ook het start-
moment zijn voor hun Actie Nacht zonder Dak.  
De muzikale aankleding zal de Houseband deels 
op zich nemen en er zal op verschillende manieren 
ervaringen over armoede gedeeld worden. 
 

 
Bakkers gezocht 
In de week tegen armoede van 12 tot 18 mei  
willen we op 16 mei de bezoekers van de 
Voedselbank een paar lekkere verse cup cakes 
aanbieden vanuit de gemeente. Daarvoor zijn we 
opzoek naar thuisbakkers. Wie wil voor 16 mei 
thuis cup cakes bakken en doneren? Graag  
opgeven via Magreet Elzinga.  

WEEK
TEGEN ARMOEDE

Maandag 12 mei 20:00-21:30 uur Gezin en armoede

Dinsdag 13 mei 16:00-19:00 uur Budget koken *

Woensdag 14 mei 12:00-14:00 uu Soepkar Centrum Elst

Woensdag 14 mei 20:00 uur film Perfect Days

Donderdag 15 mei 9:30 uur Excursie Betuwe Wereldwijd *

Vrijdag 16 mei 10:00-11:30 Henri aan de Stamtafel

Zondag 18 mei 10:00 uur Viering over Armoede
 Grote kerk Elst

*Voor deze activiteit graag 
opgeven via info@pg-elst.nl

Locatie: De ruimte
St. Maartenstraat 32 B

Elst
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Gereedschap gezocht 
Heeft u in de schuur nog oud gereedschap liggen 
dat niet meer gebruikt wordt, doneer het dan aan 
Betuwe Wereldwijd. Zij knappen gebruikte gereed-
schappen, naaimachines, breimachines, fietsen en 
computers op. Zij doen dat in hun werkplaats in 
Culemborg waar vrijwilligers en deelnemers, die 
vanwege hun (psycho-)sociale situatie en/of 
beperking (nog) niet mee kunnen komen in de 
huidige samenleving. Bij hen vinden ze een  
passende, veilige en stimulerende werkplek.  
Zij verzenden de opgeknapte goederen naar  

opleidingscentra en andere organisaties in  
ontwikkelingslanden die daarmee de meest  
kwetsbaren een kans bieden. Dit doen zij onder  
de internationale noemer Tools4Change. 
Op 15 mei is er een excursie gepland naar de 
werkplaats in Culemborg, wij zullen het gereed-
schap dan meenemen en daar achterlaten.  
Voor de excursie kun je je opgeven bij Finy  
via info@pg-elst.nl. Het gereedschap kan in De 
Ruimte worden achtergelaten in de kopieerruimte.  
 
 
Kerkasiel Kampen 
 
Gedicht ‘Plek’ van Kees van der Zwaard 
 
Alles wat ik zoek 
is een plek om te bestaan. 
Een huis om in te wonen, 
een weg om langs te gaan. 
Een wei, een plein, een tuin, een tent. 
Ik zoek vooral een stem die zegt: 
‘Goed dat je er bent’. 
 
Die stem is mijn bestemming. 
Die woorden zijn mijn doel. 
Achter mijn beklemming 
ligt een diep gevoel, 
een ongehoord verlangen 
dat zachtjes naar me wenkt 
en fluistert: 
Laat je niet zo leiden 
door wat een ander van je denkt 
 

Dus ik hoef niet aan te komen 
Met wat ik kan en wat ik doe 
Ik hoef niet uit te leggen 
Man, ik ben zo moe 
Niet reserveren, niet beleggen 
Geld speelt geen rol 
En niemand zal er zeggen: 
‘Sorry, het is vol.’ 
 
Dat is wat ik zoek. 
Een plek om te bestaan, 
een huis om in te wonen, 
een weg om langs te gaan. 
Een wei, een plein, een tuin, een tent 
Ik zoek vooral een stem die zegt: 
‘Goed dat je er bent.’ 
 
‘Ik zoek vooral een stem die zegt:  
goed dat je er bent.’ 
Deze zin uit het gedicht van Kees van der Zwaard 
pakte ons, was het begin van een gesprek over 
mensen op de vlucht en hoe wij die mensen  
ontvangen. ‘Goed dat je er bent’ in plaats van 
‘wat is het lastig dat je ons land hebt uitgezocht 
om naartoe te vluchten’.  

Het gesprek vond maandag 24 maart plaats in  
De Open Hof, het gebouw van de Protestantse 
Gemeente in Kampen, die sinds 21 november 
afgelopen jaar kerkasiel biedt aan de familie 
Babayants. De kinderen van het gezin zijn in 
Nederland geworteld en het gezin dreigt uitgezet 
te worden naar Oezbekistan. Om dit te voorkomen 
is er een voortdurende viering in De Open Hof.  
Wij hebben daar een viering hebben gehouden. 



Een viering waarin wij met elkaar hebben  
gebeden en met elkaar in gesprek zijn gegaan 
naar aanleiding van een Bijbeltekst en gedichten,  
zoals het gedicht ‘Plek’. 
 
‘Goed dat je er bent’, het is een voorwaarde voor 
het leven. Wij zien een parallel met de doop, 
waarin je als mensenkind gekend wordt door God 
én door de gemeente. Maar als je dat zegt, ‘goed 
dat je er bent’, dan heeft dat ook consequenties, 
het vraagt om lef. Eén van de mensen die bij 
onze dienst aanhaakte maakte de vergelijking 
met het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Je 
deur open zetten voor onderduikers was niet  
vrijblijvend, je sleepte je gezin erin mee. Je  
wist niet waar je aan begon, toen er op je deur 
geklopt werd met de vraag om een schuilplaats. 
 
Zouden wij dat ook gedaan hebben? Zouden  
wij dat ook doen? Dat vroegen wij ons af. Een 
middagje naar Kampen, dat kost ons niets…  
daar kiezen we voor en hoeven we eigenlijk  
niets voor te laten staan. Maar wat als er op  
onze deur geklopt wordt? Wat mag het ons  
kosten? Hebben wij dat lef? 
 
Wat wij hoorden en ervaarden in Kampen is dat  
de consequenties ook heel positief kunnen zijn. 
Gelovige en niet gelovige mensen die samenwer-
ken en zo samen een veilig huis bieden aan de 
familie Babayants. Mensen van allerlei kerken en 
organisaties in Nederland die naar het kerkasiel 
komen om te vieren en om elkaar te verrijken.  
 
Een warme ervaring waarin wij ons realiseerden 
dat wij als kerk in Elst onderdeel mogen zijn van 
een veel grotere gemeenschap. Dat wij samen  
die stem mogen zijn die zegt: ‘Goed dat je er 
bent’.  
Ds. Jeroen Jeroense 
Ria Struijs 
Magreet Elzinga 
Maarten Hekkelman 
Rini van der Zwan 
Ellen Burger 

Sponsoravond Nacht van de Vluchteling                              
woensdag 11 juni 2025 
Om alvast warm te lopen nodig ik iedereen uit  
om de datum van woensdag 11 juni vrij te  
houden. Dat duurt nog even, maar toch graag  
nu al jullie aandacht voor de ‘Nacht van de 
Vluchteling’! Het gaat om een sponsoravond 
waarop we de deelnemers aan het team ‘Geef 
Licht’ zullen aanmoedigen, zowel letterlijk als 
financieel.  
 
De ‘Nacht van de Vluchteling’ is een landelijk  
evenement waarin duizenden deelnemers 10, 20 
of 40 km wandelen. In de nacht, om aandacht  
te vragen voor de actuele en de vergeten 
problematiek van mensen die vluchten en vaak  
‘s nachts vertrekken. Het geld wordt besteed aan 
noodhulpprojecten van de Stichting Vluchteling.  
 
Dit jaar worden vooral Bangladesh, Syrië, Congo, 
Niger en Myanmar speciaal ondersteund. In deze 
landen zijn miljoenen mensen op de vlucht voor 
geweld, armoede en klimaatverandering.  
 
In Elst hebben zich 6-8 deelnemers aangemeld 
om te gaan lopen en zodoende geld bij elkaar te 
brengen voor mensen op de vlucht. Zij gaan op 
pad in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 
juni. Zij lopen dan 20-40 km in de late uren de 
vroege morgen in. Zullen wij hen ondersteunen? 
 
We willen de avond starten om 20.00 uur. De 
inhoud van het programma wordt in de volgende 
Onderweg bekendgemaakt.                                                   
 
Vanaf 17.30 uur is er een mogelijkheid ‘aan 
tafel…’ te gaan, samen te eten met status- 
houders, vluchtelingen die na hun vlucht nu  
een verblijfsvergunning hebben in Nederland.  
Als je ook daaraan deel wilt nemen breng dan  
iets eetbaars mee om te delen. Iedereen is  
welkom. 
Ria Struijs, diaconie
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DIACONALE COLLECTES MEI 
 
4 mei: Stichting leergeld Oost Betuwe 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in  
armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. De 
missie van stichting leergeld is: Alle kinderen 
doen mee! Want nu meedoen is straks meetellen! 
Stichting leergeld helpt kinderen uit gezinnen met 
geldzorgen in de gemeenten Lingewaard en 
Overbetuwe. Samen met andere stichtingen in 
Nederland, zorgen zij ervoor dat alle kinderen in 
Nederland dezelfde kansen hebben. Ze helpen  
met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een 
verjaardagscadeau. Ouders en verzorgers kunnen 
zo het beste aan hun kind geven, en elk kind  
kan meedoen! 
Zie ook: Stichting Leergeld | Startpagina voor 
meer informatie 
 
11 mei: Dorcas: Moldavië  

Dorcas investeert in duurzame verandering in  
het leven van mensen die achtergesteld worden. 
Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we 
mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. 
Zo wordt het pad van Jezus Christus gevolgd. 
Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. Er 
worden mogelijkheden gecreëerd voor mensen  
om zichzelf te ontwikkelen en voorzien waar 
nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast 
wordt geïnvesteerd in veerkrachtige gemeen-
schappen die zichzelf organiseren en samen- 
werken aan oplossingen. En er wordt gebouwd 
aan een rechtvaardige samenleving, waarin  
iedereen de kans krijgt om mee te doen.  
 
Dorcas is actief in Oost-Europa, Oost-Afrika en  
het Midden-Oosten, waar zij jaarlijks ongeveer 
een miljoen mensen bereiken. Er zijn vestigingen 
in 14 landen, die worden geleid door lokale  
collega’s. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas 
noodhulp en draagt bij aan wederopbouw. 
Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in structurele 
oplossingen voor armoede en uitsluiting. Al jaren 
steunen we Dorcas vanuit onze kerk. Op deze  
zondag zamelen we geld in voor Moldavië. 
Zie ook: Moldavië | Dorcas voor meer informatie 

18 mei: Protestantse kerk -Missionair werk-  
De kerk op sociale media 
De protestantse kerk werkt samen met christelijke 
online platforms waar jongeren via social media 
makkelijk op terecht komen. Hier kunnen ze  
inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar 
bijvoorbeeld identificatiefiguren vertellen over 
wat het Christelijke geloof voor hen betekent. Een 
eigentijdse manier om jongeren vast te houden. 
Zie ook: Collecte Protestantse Kerk 2025 - 
Missionair werk (Nederland) | Kerk in Actie voor 
meer informatie  
 
25 mei: KIA - Bangladesh- Innovatief  
kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben veel vrouwen geen eigen, 
of beperkte, inkomsten uit bijvoorbeeld de ver-
koop van landbouwproducten. Via een ingenieus 
kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Het  
kooktoestel bespaart brandhout, stoot minder  
CO2 uit en produceert minder rook, waardoor  
het beter is voor de gezondheid van vrouwen. 
Zie ook: Innovatief kooktoestel verandert levens | 
Kerk in Actie voor meer informatie  
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen kunnen deze in de volgende  
coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van  
€ 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,-  
(€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op  
bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten 
name van Collectebonnen Protestantse Gemeente 
Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort. 
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u 
thuis bezorgd. Voor nadere informatie  
A.M. Brandt. 
 
 

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl
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COLUMN 
 
Vrijheid 
 
De maand mei is mijn favoriete maand. Vaak  
mooi weer en veel vrije dagen. De meivakantie, 
Bevrijdingsdag met alle festivals, het lange  
weekend van Hemelvaart. Meimaand, bloeimaand. 
Racefiets van stal, korte broek tevoorschijn. 
Vrijheid om te genieten van de natuur en alles 
om je heen. Doen wat je leuk vindt. In Nederland, 
tenminste…  
Terwijl ik van deze privileges geniet, knaagt de 
realiteit van elders. Het conflict in Gaza en  
Israël gaat maar door, Oekraïne vecht voor haar 
bestaan, Soedan wordt verscheurd door strijd,  
en in Iran en Afghanistan vechten mensen voor 
hun basisrechten. Zelfs in de VS, waar vrijheid 
een leus lijkt, staan mensenrechten onder druk. 
 
Vrijheid. Op vijf mei vieren we ieder jaar onze 
vrijheid. We staan stil bij de waarde van vrijheid 
en democratie. Vrijheid is voor ons van groot 
belang. Maar wat houdt vrijheid precies in? Ben 
je vrij als je niet in conflict verkeert? Als je een 
volle bankrekening hebt? En komt onze vrijheid 
onder druk door huidige geopolitieke spanningen, 
de groeiende concurrentie tussen Europa, VS en 
China, de felle strijd om grondstoffen, energie en 
schoon water, of met de toenemende invloed van 
Tech miljardairs? 
  
Vrijheid hangt nauw samen met vrije wil. 
Filosofen en theologen worstelen al eeuwen met 
de vraag of menselijk handelen wordt bepaald 
door vrije wil of door voorafgaande oorzaken. In 
de jaren tachtig zorgde Benjamin Libet voor een 
interessante wending in dit debat. Hij liet proef-
personen zonder erover na te denken een vinger-
beweging maken terwijl hij hun hersenactiviteit 
observeerde. Wat hij ontdekte, was dat hun herse-
nen al actief waren voordat de proefpersonen zich 
bewust werden van hun intentie om te bewegen. 
Ons brein komt al in actie voordat we ons bewust 
zijn van een beslissing. Misschien verklaart dit 
waarom ik tijdens de Zevenheuvelenloop steevast 
een keer denk: ‘Waarom heb ik hier ook alweer 
vrijwillig voor gekozen?’ – alsof de combinatie 
van steile klimmetjes en pijnlijke benen een 
beproeving is waar ik niet zelf voor heb gekozen. 

  
De filosoof Gregory Kavka (met een v, niet te  
verwarren met schrijver Franz Kafka) duidde dit 
gevoel met de toxinparadox – een gedachten-
experiment. Kun je oprecht het voornemen heb-
ben om iets te doen, terwijl je rationeel weet dat 
je het nooit zult uitvoeren? Stelt u zich voor: een 
excentrieke miljardair (u kent ze vast) biedt u een 
grote som geld als u belooft morgen een toxisch 
goedje te drinken. Dit drankje maakt u een dag 
misselijk, maar veroorzaakt geen blijvende  
schade. Zodra uw intentie is vastgesteld met een 
hersenscanner, krijgt u het geld meteen. U kunt 
echter vrijelijk van gedachten veranderen na het 
ontvangen van het geld en het drankje laten 
staan. Volgens Kavka ontstaat er een paradox: 
een rationeel persoon zou morgen het drankje 
niet nemen, omdat het geen nut meer heeft (je 
hebt het geld al). Maar als hij dat beseft, kan hij 
vandaag niet echt besluiten om het te nemen. Je 
kunt niet tegelijkertijd besluiten om iets te doen 
en weten dat je het later toch niet gaat doen. 
Dus, net als in de toxinparadox, verdampt mijn 
rationele motivatie al tijdens de eerste heuvel 
van de Zevenheuvelenloop. Toch blijft de beloning 
na afloop – de warme douche en een sterk  
verhaal – irrationeel onweerstaanbaar. 
 
Volgens Jean-Jacques Rousseau, een van de 
grondleggers van de Romantiek, zijn mensen van 
nature vrij, maar verliezen ze die vrijheid zodra ze 
deel uitmaken van een samenleving. De vrijheid 
van de één kan namelijk botsen met de vrijheid 
van de ander. Als ik bijvoorbeeld 's nachts laat op 
straat zou gaan zingen, zou ik de nachtrust van 
mijn buren verstoren, en dat wil ik niet. Daarom 
geven we een stukje van onze vrijheid op voor  
de voordelen en de stabiliteit die het samenleven 
met zich meebrengt: we sluiten een sociaal contract.  
 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend; het vraagt 
bescherming en bewustzijn. Een evenwichtskunst 
tussen eigen verlangens en het welzijn van de 
gemeenschap, tussen privileges en verantwoorde-
lijkheden. ‘Ik ben pas vrij in het gelaat van de 
Ander’, schreef Levinas.  
Echte vrijheid gaat niet alleen om het ontbreken 
van beperkingen, maar ook om het samen  
bouwen aan een duurzame toekomst. Een opgave 
die nooit af is, maar wel oprecht de moeite waard. 
Pieter Medendorp



ONDERWEG nr. 4  •  mei 2025  •  p. 18

 
JEUGD 
 
 
CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 
 
KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een  
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
 
CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma     contactpersoon 
vacant                   voorzitter Meetingcommissie 
Internet:                www.pg-elst.nl  

 
Paasvuur 2025 
Na een onzekere periode over het al dan niet 
doorgaan van het Paasvuur waren we blij met  
een aantal goede regenbuien die ons groen  
licht gaven. Zaterdag 19 april liepen we na de 
Paasnachtdienst met fakkels naar het Paasvuur 
aan de Grote Molenstraat. Halverwege moesten  
er nieuwe fakkels aangestoken worden vanwege  
de harde wind, maar dat mocht de pret niet  
drukken.  
 
Door de droogte van de houtstapel werd het vuur 
snel ontstoken en namen we plaats rond het vuur. 
De sfeer werd compleet met drankjes, chips en 
gebakken broodjes, waardoor jong en oud zich 
weer welkom voelden bij de familie van 
Middelkoop. Het was weer gezellig tot in de  
kleine uurtjes. Hartelijk dank Thea en Koos! 
Sophie Zey
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MUZIEK 
 
Op zondag 1 juni houdt Dirk Luijmes zijn CD 
met Goldberg Variaties ten doop 
 
De grootste componist allertijden is natuurlijk 
Johann Sebastian Bach; hij leefde van 1685 tot 
1750. Een van zijn grote meesterwerken, altijd 
hoog genoteerd in de Klassieke top 400 van NPO 
Klassiek, is ongetwijfeld het stuk ‘Goldberg 
Variaties’ (BWV 988), gecomponeerd in 1741.  
In de tijd van Bach bestonden veel instrumenten 
nog niet, maar we weten bijna zeker dat de talloze 
uitvoeringen op latere instrumenten, zoals de 
concertvleugel, de saxofoon en de accordeon, 
door Bach met grote instemming zouden zijn 
beluisterd, praktisch als hij zelf was bij de  
instrumentatie van zijn vele meesterwerken.  
Maar er is nog een belangwekkend instrument  
dat Bach nooit heeft horen klinken omdat het  
pas in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
werd uitgevonden: het harmonium. De Goldberg 
Variaties op harmonium uitvoeren is dus een plan 
dat past in de rijke traditie van ‘Bach op andere 
instrumenten dan waarvoor de muziek werd 
geschreven’.   
En laat ‘onze’ organist Dirk Luijmes nu de 
‘harmoniumspeler des Vaderlands’ zijn. En laat  
hij nu de ‘Goldberg’ op harmonium op CD hebben 
gezet, als eerste in de wereld! Daarom mogen we 
ons bevoorrecht weten dat Dirk onze kerk heeft 
uitgekozen om zijn CD ten doop te houden.  
 
Als extra concert in de reeks van de 
Orgelstichting speelt Dirk op zondag 1 juni,  
op het ‘normale’ tijdstip van 12.00 uur, alle  
31 variaties van de ‘Goldberg’ op zijn bijzondere  
harmonium, een Victor Mustel uit 1878. Zowel  
in het boekje bij de CD (informatief, luchtig,  
persoonlijk) maar ook bij het concert zelf zal Dirk 
ongetwijfeld iets vertellen over zijn uitdagingen 
om Bachs klaviermuziek, meestal gemaakt voor 
klavecimbel of orgel, geschikt te maken om op 
een harmonium met één klavier zonder pedaal 
prachtig te doen klinken. Alleen dit is al een 
reden om naar het concert te komen.  
 
De Orgelstichting vraagt traditiegetrouw geen 
entree voor haar concerten (maar houdt het bij 
de collecte na afloop), dus ook niet voor deze 

wereldprimeur, dus houdt u geld over om de CD te 
kopen, mits u hem mooi vindt natuurlijk. Maar  
als je van Bach houdt en de ‘Goldberg’ mooi 
vindt… Dus schrijf vast in uw agenda: de maand 
juni begint met een uniek evenement:  
de doop van de CD  ‘Goldberg op harmonium’  
van Dirk Luijmes. Het concert begint om  
12.00 uur. In de Grote Kerk natuurlijk.      
Namens Orgelstichting Elst, 
Peter de Leeuwerk 

 
 
Muzikalitijd 
mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden) 
1. Een moment of ogenblik om het over muziek te 
hebben, ter lering en vermaak. 
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal 
bezig te zijn. 
 
Op moment van schrijven (Eerste Paasdag), zijn 
de vier vieringen van de Goede Week achter  
de rug. Dat betekende de afsluiting van een  
muzikaal intensieve periode waarin er veel werd 
bedacht (samenstellen van de liturgieën, samen 
met de predikanten), het samenstellen van de 
koren, het uitzoeken en verspreiden van de 
muziek, het sjouwen van het kistorgel van  
Peter en het repeteren, enzovoort. 
 
De vieringen van Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag werden opvallend goed bezocht. Zoals de 
laatste tijd gebruikelijk zongen we het tafelgebed 
‘van alle dagen’. Ik bedacht me één dag van te 
voren pas dat ik geen zangers had uitgenodigd 
om de koorverzen te zingen. Ik verstuurde alsnog 
de uitnodiging via de maillijst van de g-noten. Ik 
dacht dat het wel goed zou komen en dat het bij 
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de sfeer zou passen als er maar een handje vol 
mee zou zingen. Nou, er stonden er wel 20! 
 
Op Goede Vrijdag zong het projectkoor in kamer-
koorverband. Vier alten en sopranen, twee tenoren 
en bassen. De liederen ‘In stille nacht houdt hij 
de wacht’ en ‘Maria keek toe, men hing Jezus zo 
hoog’ maakten diepe indruk. Na afloop, toen 
Albert de kerkdeuren opende, zong er buiten een 
merel zijn avondlied en sloeg de klok half 9. In 
absolute stilte bleven de kerkgangers zitten, een 
paar minuten lang. 
 
Het binnendragen van het licht, het water en  
het woord door de jongeren tijdens de paasnacht 
blijft een magisch moment. Wat gaat daar een 
krachtige boodschap van uit. Het projectkoor 
stond deze avond in volledige bezetting, zo’n 23 
zangers. Na afloop klonk het feestelijk met ‘Daar 
juicht een toon, daar klinkt een stem’ van Jan 
Zwart. Op paasmorgen klonk het extra feestelijk 
door de koperblazers en werden beide orgels  
tegelijk bespeeld. Mark Zey werd als ouderling-
kerkrentmeester bevestigd en de zon scheen  
heerlijk in de tuin, waar alles mooi groen  
uitgelopen was. 
IJsbrand ter Haar

 
Een goed jaar voor het Tempel-Kerkmuseum 
Deze keer leuk om een paar cijfers en wapen- 
feiten uit het jaarverslag 2024 te vermelden. 
We ontvingen 3220 mensen in het museum en 
verzorgden 316 rondleidingen. Dat is weer meer 
dan in het jaar daarvoor.  
 
Daarnaast kunnen we een stijgende lijn constate-
ren in het bezoek door schoolgroepen. Dit betreft 
de basisscholen uit Elst en omgeving, maar ook 
Voortgezet Onderwijs scholen uit de regio en  
zelfs het hele land! Een bijzonder leuke dag is  
het bijvoorbeeld als van het Lorentz College uit 
Arnhem-Zuid maar liefst alle 190 (!) brugklassers 
op één dag aan komen fietsen in het kader  
van hun dag van de geschiedenis in de eigen 
omgeving. Dat geeft een hoop leuke drukte in  
het museum.  
 
Ook de Tijdreis kent een stijgende belangstelling. 
Elke vakantieperiode zorgt de educatiegroep voor 
een spannende ontdekkingstocht voor kinderen 
van 6 - 12 jaar. Eén ronde op zo’n vakantiedag 
blijkt niet meer voldoende. Daarom worden De 
Tijdreizen in 2025 nu op 2 tijdstippen gepland. 
Ook de evenementendagen, zoals 80 jaar Market 
Garden, de Archeologie dag, Open Monumentendag 
en het Romeinenfestival worden goed bezocht. 

!
 
Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster (koster@pg-elst.nl of  
niet op zondag) 
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 



Reden om in 2025 ook op zondag mee te doen 
met de Open Monumentendagen in september. 
Met het PR team is een actie opgezet om aan  
het begin van het toeristenseizoen te zorgen  
voor voldoende folders bij horeca, hotels, B&B’s, 
campings, musea en dergelijke. De folders gaan 
naar zo naar zo’n dertig adressen in de regio. 
 
De werkgroep Collectiebeheer zorgt ervoor dat 
onze collectie digitaal ontsloten wordt in 
Collectie Gelderland. Kijk maar eens op collectie-
gelderland.nl.  Ook zorgt zij voor de vitrines en 
zijn er recent meer stootranden aangebracht in de 
ruimtes onder de kerkvloer. Dat scheelt bulten! 
Dit geeft een inkijkje in het werk van de museum-
commissie. Met zo’n 25 vrijwilligers zetten we er 
de schouders onder! 
Ook zin om mee te helpen? We zoeken momenteel 
nieuwe rondleiders en uitbreiding van het PR-
team met iemand die van teksten schrijven houdt. 
Iets voor u?  
Kijk voor het jaarverslag en info over vacatures  
op tempelkerkmuseum.nl > wie zijn wij. 
De museumcommissie 
 
 
 
 
DIVERSEN 
 
 
GASTVRIJHEID IN DE RUIMTE 
 
Vrijdagmiddaggebed in De Ruimte:  
Verbinding en Bezinning 

Elke vrijdagmiddag opent De Ruimte haar deuren 
voor een bijzonder samenzijn: het vrijdagmiddag-
gebed. In stilte en sereniteit verzamelen mensen 
zich, elk met hun eigen verhaal, maar met een 
gedeeld verlangen naar bezinning en verbinding. 
Een moment om stil te staan, om te luisteren 
naar de fluistering van het hart en de wijsheid 
van eeuwenoude woorden. 
 
De Ruimte is niet zomaar een plek. Het is een 
symbool van openheid, waar iedereen welkom is, 
ongeacht achtergrond of overtuiging. Hier vinden 
gesprekken plaats die de ziel voeden, ontmoetingen 
die verrijken en een gemeenschap die bouwt aan 
begrip. Wekelijks nemen 15 tot 20 mensen deel 
aan het gebed. De bijeenkomsten zijn vrij toegan-
kelijk – zonder voorafgaande aanmelding. Onze 
verbondenheid reikt verder dan de muren van  
De Ruimte. Door de jaren heen hebben we samen 
met de plaatselijke kerk vele activiteiten georga-
niseerd. We hebben geluisterd naar gesprekken 
tussen dominee Jeroen Jeroense, islamoloog 
Emrullah Erdem en leraar Ibrahim Elmaagac over 
de overeenkomsten tussen het christendom en de 
islam. We stelden vragen, dachten na en leerden 
van elkaar. Samen met Houseband gaven we con-
certen, met de projectgroep en de vluchtelingen-
organisatie deelden we avondmaaltijden en Iftars. 
We maakten reizen en organiseerden picknicks 
met jongerenwerk. In de kerk baden we samen  
tijdens eenzame momenten, op Moederdag en in 
de kerstavond. Iedereen is welkom. Niet om te 
bekeren, niet om te overtuigen, maar om te delen 
en te leren. Want in dialoog groeit begrip, en in 
begrip bloeit vrede. 
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Altijd hebben we geprobeerd elkaar te leren  
kennen en begrijpen. Want we weten dat we in 
dezelfde God geloven. We geloven dat er duizen-
den wegen naar God leiden en juist daarom willen 
we deze vriendschap verder versterken en laten 
groeien. In Elst hebben we een bijzonder gast-
vrije en warme PG-gemeente gevonden. Daar zijn 
we dankbaar voor, en we hopen dat deze samen-
werking een inspiratie mag zijn voor anderen. 
De schoonheid van de tuin ligt niet in één bloem, 
maar in de verscheidenheid van kleuren en geuren.’ 
– Rumi 

Tijdens Ramadan werd dit gevoel van verbonden-
heid nog intenser ervaren. De gezamenlijke Iftar 
bracht mensen samen aan tafel, waar niet alleen 
het vasten werd verbroken, maar ook muren van 
onbekendheid. Smaken vermengden zich met ver-
halen, en tradities met nieuwe inzichten. Eten 
werd een brug tussen culturen, tussen toen en 
nu, tussen jij en ik. In deze geest organiseren  
wij binnenkort een Open Vrijdaggebed. Een  
uitnodiging aan iedereen die nieuwsgierig is, die 
wil ontdekken, die samen wil ervaren. Hoe voelt 
het om in stilte samen te komen? Wat betekent 
bidden voor een ander? Wat kunnen we van elkaar 

leren? Dit gebed is niet alleen een ritueel, maar 
een gesprek zonder woorden, een gedeelde  
ademhaling, een ontmoeting in het heilige. 
Kom zoals je bent. We zien je graag in De Ruimte. 
Voor vragen kun je contact opnemen via  
pjgjeroense.elst@gmail.com en 
akbaskamil@gmail.com 
Kamil Akbas 

Petite Messe Solennelle
Gioacchino Rossini

Frank Litjens dirigent
Marcus Bergink harmonium | Ben van Daal piano

Rosa Ligtermoet sopraan | Aaike Nortier alt
Gertjan Put bas | Tjerk Bakker tenor

Velper Bach Ensemble | Kamerkoor Kallíope




