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MEDITATIE 
 
Het vuur van Pinksteren 
Ooit heb ik een brandweercursus gevolgd. In mijn 
studententijd werkte ik namelijk in de avonduren 
en in het weekend als receptioniste in een 
bejaardentehuis. En in die hoedanigheid moest  
ik, samen met het verplegend personeel verplicht 
een cursus volgen over brandveiligheid. Alhoewel 
het natuurlijk een serieuze zaak was, vonden we 
het een doldwaas uitje: met z’n allen in de bus 
om in een afgelegen kazerne in heuse brandweer-
pakken en gewapend met een brandweerslang te 
oefenen wat we moesten doen, mocht er brand 
uitbreken in het bejaardenhuis. Wat mij vooral  
is bijgebleven is wat de ‘echte brandweerman’, 
degene die de cursus gaf, ons inprentte, namelijk 
dat er drie basisvoorwaarden nodig zijn voor 
vuur: 1. Brandbare stof; 

 2. Temperatuur waarop die stof ontbrandt; 
 3. Zuurstof. 

 
Als één van deze drie voorwaarden ontbreekt, 
krijg je geen vuur. 
Als je wél vuur hebt en je wilt dat het stopt, dan 
moet je één van deze drie voorwaarden elimineren: 
je doet de ramen en de deuren dicht, zodat de 
toevoer van zuurstof stopt, je gooit iets over  
het vuur dat niet brandbaar is of je zorgt dat de 
temperatuur daalt, bijvoorbeeld door te blussen.  
 
In het Pinksterverhaal gaat het ook over vuur. 
Niet over zomaar vuur, maar over het vuur van 
God. En als het in de bijbel over vuur gaat,  
dan heeft dat bijna altijd iets te maken met de 
aanwezigheid van God. In het beeld van mijn 
brandweercursus zou je kunnen zeggen: de  
woorden van God zijn de brandstof, die kunnen 
vlam vatten en gaan branden. Die kunnen je van 
binnen warm maken, aanvuren. En soms ook het 
vuur aan de schenen leggen. In ieder geval: in 
beweging brengen, enthousiast maken om iets 
met die woorden te gaan doen. Mooi woord,  
trouwens: enthousiasme: en- thou- siasme:  
God in jouw leven betekent dat. 
 
Dat is precies wat er op het Pinksterfeest 
gebeurt: het vuurtje van God gaat weer branden.  
Het wordt opgepord, opgestookt, tongetjes van 
vuur kwamen op de hoofden van de leerlingen, 
staat er dan in Handelingen 2. Ik weet ook niet 

precies hoe dat eruit ziet, maar de leerlingen 
komen er in ieder geval door in beweging en  
gaan ze van binnen naar buiten. Het vuurtje  
van God gaat weer branden. 
 
Het vuurtje dat na de Hemelvaart van Jezus nog 
maar een flauw wakkerend waakvlammetje was. 
Toen Jezus in hun midden was, ja, toen was dat 
vuur hoog opgelaaid, toen was het was alsof God 
zelf in de buurt was, als ze maar dicht bij Jezus 
bleven. Maar toen Hij niet meer in hun midden 
was, doofde dat vuur van God ook langzaam uit 
bij de leerlingen. Ze waren lauw geworden om  
het in brandweertermen te zeggen. 
 
Tot het moment dat er opeens die stoot zuurstof 
is die als een kracht van buitenaf die bovenkamer 
in Jeruzalem wordt binnen geblazen en dat  
smeulende vuurtje bij de leerlingen weer helemaal 
aanwakkert, zodat het weer oplaait en ze weer 
zin krijgen. 
 
Zin om met die woorden van God wat te gaan 
doen in hun leven en samenleven. En ze daardoor 
ook weer zin kunnen geven aan hun leven,  
letterlijk: zingeving vinden. 
 
Brandbare stof, temperatuur waarop die stof  
ontbrandt en zuurstof. 
Dat zijn de drie basisvoorwaarden voor het  
ontstaan van vuur en het laten branden van vuur. 
Van een vuur dat kan ontstaan in de kamer van 
een bejaardenhuis. Maar ook van het vuur van 
Gods aanwezigheid in ons midden. 
 
De brandstof hebben we in huis: de woorden van 
God liggen opgeslagen in ons hart, ze zijn onder 
handbereik in de kerk, we hebben ze meegekregen 
vanuit de traditie, we krijgen ze aangereikt in 
brood en wijn. Onze temperatuur wisselt: per  
persoon, per levensfase, per week. 
 
Maar het Pinksterverhaal verzekert ons ervan dat 
we allemaal, warm of koud, lauw of heet, weer 
kunnen gaan vlammen. Als de kracht van Gods 
Geest in ons midden gaat waaien en ons aan-
steekt, aanvuurt, ons meeneemt en ons doet  
uitwaaieren naar alle kanten op. 
 
Wel even de ramen en de deuren van je hart wijd 
openzetten om deze kracht van omhoog binnen 
te laten stromen! 
Vurig Pinksteren gewenst! 
Hartelijke groeten, Ds. Aafke Zaal 
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KERKDIENSTEN  
 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te 
kijken via de website www.pg-elst.nl of kerk-
dienstgemist.nl 
 
 
Zondag 1 juni  
10.00 uur KERK Ds. A.E.I. Zaal 

organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK Ademviering 

Henk Minnema 
organist: D. Luijmes 

 
 
Zondag 8 juni Pinksteren 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: D. Luijmes 
m.m.v. G. noot 

 
 
Zondag 15 juni Drie-eenheidszondag 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: IJ. ter Haar 
 

 
Zondag 22 juni Heilig Avondmaal 
10.00 uur KERK Ds. A.E.I. Zaal 

organist: D. Luijmes 
15.30 uur DE RUIMTE Kliederkerk 

zie pagina 19 
 
 
Zondag 29 juni 
10.00 uur KERK Ds. Th. de Zwart 

organist: IJ. ter Haar 
 
 
Zondag 6 juli 
10.00 uur KERK Ds. J. Franken 

organist: D. Luijmes 
 

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Ademviering 1 juni 
De ademviering van 1 juni staat in het teken  
van Pinksteren, maar hoe verrassend de icoon  
die Ottje Faber geschilderd heeft. Er staat een 
vrouw in het midden. Niet de mannen die wel 
eens neiging hebben om naar voren te dringen. 

Niet de apostelen, die zich rondom haar hebben 
geschaard. Een vrouw! En dat niet alleen op de 
icoon van Ottje. Ik ontdekte meerdere pinkster-
iconen, waarop een vrouw centraal staat. 
Wie is deze vrouw? Het is Maria, de moeder van 
Jezus. En volgens de traditie staat zij daar voor 
ons allen: ze belichaamt de kerk. Zoals Jezus uit 
haar geboren is, zo ontvangen wij Hem in de 
schoot van de kerk. Wonderlijk mysterie, dat  
tegelijk alledaags troostend nabij is. 
 

Maar het wordt nog wonderlijker, als we naar 
woorden zoeken voor de Geest, die op Pinksteren 
wordt uitgestort. ‘Spiritus’ zeggen we in het 
Latijn: een mannelijk woord.  
Maar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord is 
‘ruach’ en dat is vrouwelijk. 
 
Ja, de mens is als beeld van God mannelijk en 
vrouwelijk, maar zou dat dan niet betekenen  
dat ook God een mannelijke en vrouwelijke kant 
heeft? Zou dat misschien de Geest zijn? 
De man voert vaak het woord, maar als het  
woord wegsterft, dan zijn er de vrouwen die  
het ter grave dragen. In stilte doen ze dat. Om 
vervolgens als eerste getuige te zijn van dat  
ontzagwekkend mysterie, dat Pasen heet. 



Zo ook zijn wij stil in de ademviering van 1 juni. 
Als het gesproken woord zwijgt, als de Taizé- 
liederen verstommen – hoe meditatief ze ook 
waren – dan luisteren wij, of Hij komt. 
‘Spiritualiteit’ noemen we dat. Schatplichtig aan 
het woord ‘spiritus’, voluit Spiritus Sanctus, 
Heilige Geest, Ruach. 
Zondag 1 juni van 19.00 tot 19.45 uur:  
Koor Grote Kerk Elst 
Henk Minnema 
 
 
Pinksteren 
In de Pinksterviering wil Natascha Maria Johanna 
Lange-Sanders (03-04-1987) haar geloof in de 
kring van de gemeente van Christus belijden. Ze 
voelt zich de laatste jaren steeds meer thuis in 
het christelijk geloof en wil dit bevestigen. Haar 
dochter Fenne Laura Reindina lange(11-09-2014) 
wil graag in deze viering gedoopt worden. Fenne 
volgt basiscatechese bij Hester en Loes en heeft 
dit als heel positief ervaren. Ze heeft er zelf voor 
gekozen om gedoopt te worden. En wat is er dan 
mooier en feestelijker om dit in dezelfde viering 
te doen waarin haar moeder belijdenis doet. We 
zien uit naar een feestelijke en inspirerende 
Pinksterviering. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
 

 

AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN JUNI 2025 
 
 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers ver-
meld bij de personen die informatie over een  
activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden. De 
organisatoren van de activiteiten hebben de  
verantwoordelijkheid. 
 

 
elke werkdag   Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
10.00-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar. 
 
 
elke donderdagavond     Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd.  
Zoek een plaatsje aan de tafel. 
 
 
elke zaterdag Tempel Kerkmuseum 
13.30 – 16.30 uur in de Kerk
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maandag 2 en 16 juni Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
We gaan in de zomer gewoon door!  
 
woensdag 4 juni Gemeenteavond 
20.00 uur De Ruimte       Werk aan de Grote Kerk 
  
vrijdag 6 juni Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
  
woensdag 11 juni Theologisch café 
20.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
  
maandag 16 juni Poëzie-middag   
15.00 - 16.30 uur De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen  
is welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per 
mail naar joleenkruijt@gmail.com 
  
woensdag 18 juni ABC kring 
20.00 uur De Ruimte  
info: Lisette Brandsma en Aafke Zaal 
  
woensdag 18 juni Zegen voor de Nacht 
21.45 - 22.00 uur Kerk 
info: Lisette Brandsma en Aafke Zaal 
  
maandag 23 juni en 7 juli Christelijke 
20.00 uur Grote Kerk meditatie  
info: Els Meulbroek 
  
woensdag 25 juni Filmavond 
20.00 uur De Ruimte  
info: Jeroen Jeroense 
  
zaterdag 28 juni Ruimtefietsen 
9.00 uur De Ruimte 
info: Leo van Strien

TOELICHTING AGENDA 
 
ABC kring  
De gesprekskring voor ouders van jonge kinderen 
is ondertussen alweer vier keer bij elkaar geweest. 
We kijken terug op mooie avonden waarop we  
met elkaar in gesprek raakten over tal van onder-
werpen: over onze achtergronden, over hoe we 
onze weg zoeken in het geloof, over wat ons 
bezighoudt in het leven van alledag, over lief  
en leed. Maar ook namen we het verhaal van de 
storm op het meer onder de loep en verdiepten 
we ons in de bijbel als boek en in de verschillen 
tussen de evangeliën.  
 
Na iedere bijeenkomst komen we in de kerk bijeen 
om de avond af te sluiten met de ‘Zegen voor de 
Nacht’. Een kort moment (15 minuten) van stilte, 
muziek, zingen en bidden, afgesloten met een 
zegen. Ook wie niet meedoet aan de gespreks-
avonden wordt van harte uitgenodigd om bij deze 
‘Zegen voor de Nacht’ aanwezig te zijn. Mooi om 
even te verstillen om de dag af te sluiten. De 
eerstvolgende keer (en tevens laatste keer voor  
de vakantie) is op woensdag 18 juni van 21.45 - 
22.00 uur in de kerk (zij ingang nemen). 
 
Zegen voor de Nacht 
Een kwartiertje voor jezelf en bij God. 
Om de dag af te sluiten. 
Stilte, een lied, muziek, een gebed, een zegen. 
In de schemer van de avond. 
Van 21.45 – 22.00 uur 
Welkom! 
Aafke Zaal 
 
Christelijke meditatie in De Grote Kerk 
Op maandagavond klinkt in de kerk het geluid  
van de klankschaal: welkom bij de Christelijke 
meditatie. 
Een Bijbeltekst, een gedicht, daarna zijn we stil 
en reflecteren we op dat wat we hoorden of we 
verblijven in de stilte.  
 
Verwondering: Loflied op God en de schepping 
Ook de komende meditaties staat het Zonnelied 
van Franciscus van Assisi centraal. 
Franciscus schreef dit loflied op de schepping,  
na een periode van ziekte. De ervaring van Gods 
aanwezigheid toen, in tijden van diepe ellende, 
gaf hem de inspiratie dit loflied te schrijven.  



Zijn verdere leven was dit als een leidraad voor 
hoe hij in het leven stond. 
Kan dit oude loflied op de schepping ons ook 
inspireren in deze -toch wel- donkere tijden?  
Dat onderzoeken we in de meditatie. 
Iedereen is welkom. 
Data: 23 juni en 7 juli. 
Grote Kerk: 20.15 uur tot 21.00 uur (deur open 
20.00 uur). 
Els Meulbroek 
 
 
Nieuw boek bij VKS 
Vrouw in Kerk en Samenleving (kortweg VKS) 
bestaat uit een groep vrouwen die graag met 
elkaar in gesprek zijn over de raakvlakken tussen 
het alledaagse leven, het maatschappelijk  
gebeuren en geloof.  Wij zijn in een nieuw boek 
begonnen en je kunt 16 juni al aanschuiven voor 
de zomerstop. 

 
De eerste bijeenkomst na de zomervakantie is  
op maandag  8 september 202 5 van 14.00 tot 
16.00 uur in het Parochiehuis, Dorpsstraat 38  
in Elst.  
 
Verdere data:  
6 oktober, 3 november, 5 januari, 2 februari,  
2 maart, 13 april, 4 mei, 1 juni. 
V oor meer informatie 0481-451371 of  
secretariaat@rkparochie mariamagdalena.nl 
 
Ruimtefietsen, doet u ook mee? 
We verzamelen om even voor 9 uur bij De Ruimte, 
zodat we klokslag 9 uur kunnen vertrekken. We 
rijden dan een route van ongeveer 50 kilometer 
met een gemiddelde van 25 km/ uur. 
 
Om te noteren: 
De data voor het Ruimtefietsen zijn: 
28 juni 
26 juli 
23 augustus  
27 september  
25 oktober 
 
Met vriendelijke groeten, Leo van Strien 
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UIT DE GEMEENTE 

Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 2 juni hoopt mevrouw C.J. van Ingen-Vink  
91 jaar te worden. 
Mevrouw E. Doornik-Hoogendoorn hoopt op  
6 juni 93 jaar te worden.  
  
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
Dank 
Hartelijk dank voor de vele lieve kaarten en 
berichtjes en de bloemen namens de gemeente,  
na het overlijden van Arjens moeder. Het heeft 
ons heel goed gedaan.  
Arjen en Gea Dijkstra 
 
 
Avondmaal aan huis 
Het was een bijzondere ervaring om avondmaal  
te vieren aan huis. 
Bijzonder voor ons, de diaken Eva Buurman en 
mij. En bijzonder voor de mensen bij wie wij 
langsgingen. Met de koffer met daarin de reisset 
(zilveren kannetje, schaal, trommel en bekertjes), 
brood en druivensap, een korte liturgie en een 
smetteloos wit damasten kleed gingen we op pad. 

We waren te gast op verschillende adressen bij 
verschillende mensen. Op ieder adres voelden  
we een grote mate van verbondenheid. 
Verbondenheid met de rest van de gemeente die 
in de kerk samenkomt en verbondenheid met de 
Levende Heer die ons aan Tafel nodigt. In een 
geest van eenvoud en vreugde deelden we brood 
en beker, precies zoals het ooit allemaal is  
begonnen (Handelingen 2 vers 46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
Ds. Aafke Zaal 

 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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Ds. Jeroen Jeroense en ik hebben afgesproken dat 
we dit jaar nog een aantal keer de mogelijkheid 
bieden om avondmaal aan huis te ontvangen. 
Namelijk iedere keer dat er in de kerk ook het 
Heilig Avondmaal wordt bediend. De eerstvolgende 
dienst waarin dat het geval is, is op zondag  
22 juni. In deze dienst ga ik zelf voor. In de week 
die voorafgaat aan deze dienst is er op donderdag 
19 juni weer de mogelijkheid om thuis brood en 
druivensap te ontvangen. Mocht u hiervoor graag 
in aanmerking komen, dan kunt u zich opgeven 
bij het kerkelijk bureau (info@pg-elst.nl). Er 
wordt dan een afspraak met u gemaakt voor  
het tijdstip waarop een diaken en ik bij u langs-
komen. Als u graag wil dat er iemand anders ook 
bij aanwezig is, mag dat natuurlijk ook! Schroom 
niet om u aan te melden! Deel gerust in deze  
bijzondere momenten.  
 
Alle bijeenkomsten van avondmaal aan huis zal 
ik, mede namens mijn collega Jeroen, dit jaar 
verzorgen. De overige avondmaal diensten in de 
kerk staan gepland op zondag 14 september en 
zondag 9 november en de bijbehorende vieringen 
aan huis zullen plaatsvinden op donderdag  
11 september en donderdag 6 september.  
Van harte uitgenodigd! 
Hartelijke groeten, Ds. Aafke Zaal

 
KERKENRAAD 
 
 
Gemeenteavond PG-Elst: Samen op weg naar 
een toekomstbestendig bestuur 
Op 31 maart jongstleden vond een inspirerende 
gemeenteavond plaats waarin belangrijke thema’s 
rond de toekomst van PG-Elst centraal stonden.  
 
Berthe de Jong opende de avond met een  
hartelijk welkom en een terugblik op eerdere  
bijeenkomsten. Er was bijzondere aandacht voor 
de zorgen van jongere gemeenteleden over de 
manier waarop hun betrokkenheid wordt  
gewaardeerd.  
 
Arjen Dijkstra gaf vervolgens inzicht in het traject 
Lichter besturen, dat begon in juni 2023 met de 
zoektocht naar nieuwe voorzitters. Ondanks de 
inspanningen zijn er onvoldoende kandidaten 
gevonden voor de kerkenraad, wat het proces  
van Lichter besturen op gang bracht en  
aanleiding was om Kerk&Raad te betrekken  
bij een vernieuwingsproces. 
 
De presentatie van Kerk&Raad bood helderheid 
over het traject dat PG-Elst helpt toewerken naar 
een transparant, efficiënt en toekomstgericht 
bestuur. In vier fasen wordt toegewerkt naar een 
adviesrapport en concrete besluiten. Centraal 
staat een breed moderamen dat slechts vier keer 
per jaar vergadert, met duidelijke taakverdeling  
en evenwichtige samenstelling van commissies  
en werkgroepen. 
 
Voor de gemeente betekent dit onder meer bezig 
gaan met de toekomst van PG-Elst, trainingen 
voor vrijwilligers en kortere communicatiekanalen. 
Gemeenteleden blijven zolang mogelijk betrokken 
bij de administratie. Inloopspreekuren en  
aanspreekpunten moeten de betrokkenheid  
vergroten. 
 
Tijdens de interactieve afsluiting van de avond 
deelden gemeenteleden hun ideeën en zorgen.  
Op flap-overs kwamen thema’s naar voren als 
onderling vertrouwen, het benutten van talenten, 
maatschappelijke betrokkenheid en de behoefte 
aan heldere communicatie. Er was waardering 
voor de begeleiding van Kerk&Raad en een  
wens om het pastorale werk te versterken.



De gemeenteavond bevestigde de gezamenlijke wil 
om samen de schouders onder de toekomst van 
PG-Elst te zetten — met ruimte voor nieuwe  
vormen, gedragen besluiten en verbondenheid. 
 
Dit is een ingekort verslag op basis van het verslag 
dat door Kerk&Raad van de gemeenteavond is 
gemaakt. Het volledige verslag is te vinden in 
Scipio of op te vragen bij het kerkelijk bureau. 
Arjen Dijkstra 
 
 
Het beroepingswerk 
Als gemeente, Kerkenraad en Beroepings- 
commissie kunnen we met elkaar terugkijken op 
een goede en mooie gemeenteavond op 8 mei 
jongstleden. Deze avond stond geheel in het 
teken van het beroepingswerk en hebben wij als 
Kerkenraad en Beroepingscommissie de concept 
profielschetsen van onze PG gemeente Elst, de 
predikant naar wie wij op zoek gaan en concept 
advertentie aan u gepresenteerd en met u als 
gemeente besproken. Wat fijn om te ervaren dat 
veel gemeenteleden aanwezig waren die avond, 
maar vooral ook heel positief met ons meedenken 
om binnenkort als PG-Elst en haar zoektocht naar 
een nieuwe predikant v/m naar buiten toe te  
presenteren. En onze jongeren uit The Meeting  
die met hun groep ‘even langs kwamen’ met hun 
vragen en tips; Fantastisch!  
 
In de vragen- en discussieronde kwamen naar 
aanleiding van de presentaties onder andere  
naar voren, ‘Wat maakt onze gemeente uniek en 
aantrekkelijk’ om als predikant te reageren op de 
advertentie. De beleidsplannen van zowel de 
gemeente als het Jeugd- en Jongerenwerk  
kwamen met name rondom de mogelijke updates 
naar voren en hoe gaan wij hier als gemeente mee 
om? Voor onze jongeren zijn vooral de verbinding 
met hen in geloof en groei belangrijk; net zoals 
onze nieuwe dominee vernieuwend dient te zijn 
en open staan voor de jeugd. Gelukkig voor onze 
jongeren wordt hieraan veel aandacht besteed!  
 
Vragen en discussie rondom de zogenaamde  
modaliteit van onze gemeente en de kwaliteiten 
en typeringen waaraan de nieuwe predikant v/m 
moet voldoen. Graag zoeken we naar het ‘schaap 
met de 5 poten’, maar is een schaap met 3 poten 
en potentieel om samen met de gemeente te 
groeien naar 5 poten ook een optie? Kortom,  

leggen we de lat niet te hoog op dit moment? Met 
al deze vragen en opmerkingen, inclusief al uw 
vragen, tips en namen van mogelijke kandidaten 
die ons per mail bereikt hebben, gaan wij als 
beroepingscommissie de komende tijd aan de slag 
en proberen wij waar mogelijk deze in de profiel-
schetsen en advertentie te verwerken zodat we 
daarna als ook de Kerkenraad haar goedkeuring 
heeft gegeven aan de definitieve versie naar  
buiten kunnen. Vanaf dat moment treedt er vanuit 
onze kant naar u als gemeente de periode van 
radiostilte op om ons werk met alle respect voor 
de privacy van mogelijke kandidaten maximaal  
te kunnen waarborgen. Natuurlijk hopen wij als 
beroepingscommissie de Kerkenraad zo spoedig 
mogelijk ons advies van de te beroepen predikant 
v/m te kunnen overhandigen. Maar wanneer dat 
zal zijn? Daar is nu nog niets over te zeggen. 
Maar met u hopen wij dat deze periode een  
overzienbare periode zal zijn. 
Een hartelijke groet, Jaco Schoenmaker  
Beroepingscommissie@pg-elst.nl 
 

KERKRENTMEESTERS 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
Afgelopen vergadering was de eerste vergadering 
met Mark Zey in ons midden. 
Vanwege overdracht van lopende dossiers is  
besloten om niet in deze vergadering al het voor-
zitterschap op te nemen. De gedachte is dat dit 
de volgende maand gebeurt en dat Jan Liebeton 
mee loopt om een soepele overdracht van lopende 
dossiers te verzekeren. In dit licht hebben we ook 
gesproken over de andere vacatures die er zijn of 
eind van dit jaar ontstaan. Hieruit kwam onder 
meer dat we iemand zoeken die nauwgezet kan 
werken, voor een belangrijk deel vanuit huis. 
Dagelijks ongeveer 5-10 minuten werk, maar het 
kan ook eens per week. Kent of bent u zo iemand 
dan horen we graag van u. Voor de rol van  
penningmeester is het wel van belang een  
zekere financiële achtergrond te hebben, al is  
er ook ondersteuning vanuit de accountant en  
de landelijke kerk waar nodig. 
 
Komende periode maken we ook een vervolg van 
het beleid rond ‘Veilige kerk’. De professionals,  
kerkenraadsleden en andere vrijwilligers op 
belangrijke plekken zullen een verklaring moeten 
ondertekenen en mogelijk ook een VOG overleggen. 
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We hebben de concept jaarrekening van onze 
gemeente doorgenomen. Kort gezegd hebben we 
door hogere vermogensopbrengst ons verwachtte 
tekort kunnen omzetten in een klein overschot.  
Van Bert Zadelhof hebben we een tamelijk uitge-
breid plan ontvangen over onze archivering.  
Daar zitten veel haken en ogen aan voor ons als 
relatieve leek, dus we zoeken naar een weg hoe 
we dit goed kunnen uitwerken. Wordt vervolgd.  
Nadat eerder dit jaar het vastgoedbeleid en de 
daarbij beschreven vastgoedcommissie akkoord  
is verklaard, moeten we deze nu bemensen. Het 
liefst met mensen met ervaring en affiniteit voor 
dit onderwerp. Vanwege de continuïteit is er 
gedacht om enkele mensen die zich hier nu al 
mee bezig houden, voor te benaderen. Uiteraard 
in afstemming met het College van Diakenen  
en de kerkenraad. 
 
Voor het Tempel Kerk Museum hebben we  
gesproken over een bezetting van de commissie 
om te onderzoeken of we tot een stichtingsvorm 
van het museum kunnen komen. Er zijn namen 
voorgedragen en we gaan deze mensen benaderen.  
Andere punten zijn ook nog gepasseerd, maar dit 
was wel het meest aansprekende. 
Jan Liebeton 
 
Pinksterzendingscollecte 
Zoals ieder jaar wordt door Kerk in Actie weer de 
pinksterzendingscollecte georganiseerd. Verderop 
in de Onderweg (pagina 17) kunt u de bijdrage 
van onze ZWO-commissie lezen waarin zij uitleg-
gen voor welk doel de collectie dit jaar is 
bestemd.  
Vanuit de commissie van kerkrentmeesters  
bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. 
 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
(CPO) 
 
PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst) 
Na de organisatie van de High Tea voor oudere 
gemeenteleden, was het tijd voor de vrijwilligers 
om te ontspannen! Op woensdag 7 mei hebben  
we eerst kort vergaderd, waarna we prachtige 
bloementaartjes hebben gemaakt. Voor materiaal, 
bloemen en tuingroen was gezorgd en iedereen 
kon na afloop een mooi bloemstukje mee naar huis 
nemen. Natuurlijk moesten de taartjes op de foto! 

 
De bezoekjes gaan de komende tijd gewoon door, 
en de eerste bijeenkomst voor de vrijwilligers na 
de zomer is gepland op woensdag 1 oktober 
2025. Ds. Aafke Zaal zal deze avond de inleiding 
verzorgen. 
Namens de PVD, Gea Dijkstra 
 
 

DIACONIE 
Woensdag 11 juni 2025 ‘aan tafel!’ èn  
sponsoravond Nacht van de Vluchteling  
Op woensdag 11 juni aanstaande is er weer de 
mogelijkheid samen te eten met vluchtelingen en 
statushouders die in Elst en omgeving hun plek 
hebben gevonden.                                                
 
De bedoeling is dat ieder die komt eten ook zelf 
iets te eten meebrengt voor enkele personen, 
zodat het op de grote uitdeeltafel kan worden 
neergezet. We delen dan met elkaar wat er voor-
handen is. Zo is er genoeg voor alle aanwezigen! 
Proeven van de kookkunsten uit een andere  
cultuur is altijd een spannende aangelegenheid 
en een mooie aanleiding om eens een gesprekje 
aan te knopen met iemand met een andere  
achtergrond als jijzelf.  
Het blijkt steeds een geslaagde formule te zijn!  
 
Van harte uitgenodigd allemaal. Welkom aan 
iedereen! 
 
Kom eerst eten en blijf die avond wat langer 
natafelen als je de nacht van de vluchteling 
financieel en mentaal wilt steunen! 
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Er zijn maar liefst 10 lopers vanuit Elst: het team 
‘Geef Licht'. Zij wandelen van 14 op 15 juni de 
nacht in om hun solidariteit met vluchtende  
mensen vorm te geven en na 20- 40 km hun  
sponsordoel te bereiken.  
Zij willen namelijk geld ophalen voor de Stichting 
Vluchteling die dit al jaren landelijk organiseert. 
De aandacht wordt dit keer gericht op projecten 
in Bangladesh, Syrië, Congo, Niger en Myanmar.  
 
De inhoud van het avondprogramma wordt globaal 
als volgt. We beginnen om 20.00 uur. Er zal uitleg 
zijn door Arjen Dijkstra van (een van) de projecten 
waarvoor gelopen wordt. Chary Altyyev vertrouwt 
ons zijn zeer persoonlijke verhaal toe over hoe 
zíjn vlucht naar Nederland is verlopen. En wie  
van de lopers aanwezig kan zijn zal zich aan ons 
voorstellen. Wellicht komen we ook nog iets te 
weten over hun motivatie om mee te doen met  
dit sportieve evenement midden in de nacht!  
 

 
Graag zien we velen van jullie verschijnen met 
contante euro’s om te doneren of een mobiel om 
de QR code te scannen, zodat alle donaties ten 
goede komen aan Stichting Vluchteling. Zo voelen 
de lopers zich door ons gesteund: door onze 
komst èn donatie! De QR code staat in de  
volgende kolom vermeld. Laten we ruimschoots  
en gul geven voor wie dat kan en wil.  
Erg bedankt alvast! 
 
De diaconie zal het gedoneerde bedrag  
verdubbelen! 
Ria Struijs, diaconie 
 
Nacht van de Vluchteling 2025 
Jaarlijks lopen we met een team voor de Nacht 
van de Vluchteling, om samen met heel veel  
andere wandelaars geld op te halen voor  
Stichting Vluchteling. Dit jaar hebben we zelfs  
10 wandelaars. We lopen dit jaar voor vijf  
specifieke landen. Eén van de landen is  
Myanmar. 

Eind maart zag Myanmar de hevigste aardbeving 
in meer dan een eeuw. Deze vond plaats vlakbij 
Mandalay, een van de grootste steden in het land. 
Duizenden mensen zijn om het leven gekomen of 
gewond geraakt. De impact van de ramp is enorm. 
Myanmar, een van de armste landen van Azië, 
bevond zich al in een diepe humanitaire crisis als 
gevolg van voedseltekorten en een aanhoudende 
burgeroorlog. Zo waren er nog vóór de aardbeving 
20 miljoen mensen in het land afhankelijk van 
noodhulp.   
 
Door de aardbeving is er in de Mandalay regio een 
ernstig tekort aan eten en toegang tot basisvoor-
zieningen. Daarom helpen wij samen met onze 
lokale partner PIN met schoon drinkwater om uit-
droging en verspreiding van ziektes tegen te gaan 
en bieden we cashhulp voor 
het kopen van eten. Verder 
delen we aan gezinnen 
essentiële items uit, zoals 
kleding en keukengerei. 
Graag zien we de steun van 
gemeenteleden voor dit 
project weer tegemoet. 
Team Geef Licht, Arjen Dijkstra 
  
Helpen ver weg en dichtbij, hoe doe je dat? 
Op 22 april organiseerde Kerk in Actie een  
inspirerende avond voor Diaconieën en ZWO- 
commissies bij PG Elst. Vrijwilligers van meerdere 
kerken uit de regio waren hierbij aanwezig.  
Allereerst kregen we een filmpje te zien met als 
titel ‘Afrika for Norway’, waarin mensen in Afrika 
radiatoren voor Noorwegen gaan inzamelen, 
omdat het in Noorwegen vriest. Zo’n filmpje zet je 
direct aan het denken. Hoe kijk je naar degene 
waarvan jij denkt dat die hulp nodig heeft?  
Is er een gelijkwaardige relatie met de ander? 
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Daarna gaven Jaantje Vink en Arjen Overweg van 
Kerk in Actie een toelichting hoe Kerk in Actie 
keuzes maakt voor projecten en samenwerkings-
partners. Voor Kerk in Actie is het een voorwaarde 
dat een project goed gefundeerd is in de lokale 
samenleving en dat lokale partners betrokken 
zijn. Ook belangrijk is dat projectmedewerkers 
hun wortels in de lokale samenleving hebben.  
De leden van de diverse ZWO-commissies hebben 
besproken hoe je een verantwoorde keuze maakt 
als je een project wil steunen. Zo is gesproken 
over de eisen waar een project aan zou moeten 
voldoen, bijvoorbeeld wel of niet kleinschalig, 
wel of niet de ANBI-status, de wijze waarop er 
(financiële) verantwoording afgelegd wordt en de 
wijze waarop de organisatie en het bestuur van 
een stichting opgezet zijn? 
 
De leden van de verschillende ZWO-commissies 
waren het met elkaar eens dat het belangrijk is 
dat er een gelijkwaardige samenwerking is en dat 
het doel is dat mensen zich kunnen ontwikkelen 
naar meer zelfstandigheid. 
Aan het einde van de avond is er afgesloten met 
een mooi gedicht dat ik graag met u wil delen: 
 

Aandacht is eerbiedig 
Ze dringt zich niet op 
Ze kan wachten 
Ze laat vertrouwen groeien 
 
Aandacht is ontvankelijk 
Ze stelt zich open 
Ze leeft zich in 
Ze kan ontvangen 
 
Aandacht is tijd 
Ze neemt de tijd 
Ze jaagt niet op 
Ze overhaast zich niet 
Aandacht is attent 
Ze ziet het kleine 
Ze vergeet niet 
Ze doet wat ze zegt 
 
Aandacht is trouw 
Ze blijft komen 
Ze houdt de lange duur vol 
Ze komt ook in moeilijke tijden 
 
Aandacht heelt onze wonden 
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht 
Aandacht schept gemeenschap 
 
Gelukkig de mens die aandacht 
Schenkt en ontvangt… 

 
Carla Otter 

Leila Sorbala  

 
Op zondag 11 mei 2025 is Leila Sorbala op 
bezoek geweest in de kerk en in de Ruimte. Leila 
werkt als landendirecteur Moldavië bij Dorcas.  
Leila vertelde tijdens de kerkdienst een verhaal 
over een vrouw die moest vluchten uit Oekraïne. 
Zij had haar appartement verloren door een 
bominslag en haar familie was omgekomen.  
 
Vanuit Odessa is zij met enkele familieleden naar 
Moldavië gevlucht, naar de stad Rezina. Daar 
voelde ze zich erg alleen. Op een dag wordt ze, 
terwijl ze op een bankje zit, aangesproken door 
iemand van Dorcas, die haar vraagt te vertellen 
wat er gebeurd is en haar meeneemt naar een 
locatie van Dorcas. Daar wordt ze opgevangen  
en dat ervaart ze als heel prettig. Ze gaat vaker 
naar Dorcas. Na een periode van ondersteuning 
ervaart ze meer rust en krijgt ze de ruimte om 
haar verlies te verwerken. Dorcas helpt haar met 
het vinden van nieuwe manieren om inkomen te 
genereren. Momenteel maakt ze tassen die ze kan 
verkopen en ze ondersteunt als vrijwilliger andere 
vluchtelingen in Rezina. 
Dit project in Rezina heeft Dorcas de laatste jaren 
kunnen uitbreiden, dankzij een gulle gift vanuit 
de Diaconie van PG Elst. Leila sprak haar dank-
baarheid hierover uit. 
 
Tijdens de presentatie in De Ruimte, na de koffie, 
vertelde Leila meerdere verhalen over het werk 
van Dorcas in Moldavië. Zo vertelde ze over  
het Dorcas voedselproject. Elk jaar wordt er in 
Nederland door Dorcas voedsel en geld ingezameld, 
om voedselpakketten samen te stellen en die uit 
te delen bij zo veel mogelijk deelnemers van  
projecten van Dorcas. In Moldavië heeft Dorcas  
de handschoen zelf opgepakt. Ze hebben vorig 



ONDERWEG nr. 5  •  juni 2025  •  p. 13

jaar blauwe emmers gekocht, sponsoren gezocht 
en bedrijven gevraagd om voedsel af te staan en 
samen met ruim 700 vrijwilligers hebben ze ruim 
4000 emmers met voedsel samengesteld en die 
uitgedeeld in de meest arme gemeenschappen.  
De emmer komt dan ook vaak nog van pas om er 
water mee te halen, omdat veel huizen geen  
stromend water hebben. 
 
Moldavië is het armste land in Europa. Leila  
vertelde dat er veel gezinnen met problemen zijn, 
door armoede en uitzichtloosheid. Veel kinderen 
groeien op zonder ouders, omdat de ouders elders 
in Europa gaan werken. In Moldavië is te weinig 
werk om voldoende inkomen te genereren. De 
kinderen blijven achter bij de grootouders.  
Dorcas steunt de gezinnen in deze arme  
gemeenschappen op verschillende manieren: 
⁃   Hulp voor ouderen en eenzame mensen,  
   bijvoorbeeld door ontmoetingsplaatsen. 
⁃   Huiswerkbegeleiding en opvang na school  
   voor kinderen en jongeren. Daar krijgen de  
   kinderen dan ook een gratis maaltijd.  
   Kinderen mogen ook samen spelen en leren  
   sociale vaardigheden. 
⁃   Opvoedhulp voor ouders, bijvoorbeeld door  
    middel van gespreksgroepen. 
⁃   Volwassenen ondersteunen bij het vinden van 
    nieuwe wegen om inkomen te genereren,  
    bijvoorbeeld door hulp bij het vinden van  
    werk of opleiding of de mogelijkheid voor  
    een microkrediet. 
Carla Otter 
 
 
Week tegen armoede 12-18 mei 
‘Kijk armoede aan’ 
Een impressie 
 
Al weer voor de vierde keer heeft de diaconie een 
‘week tegen armoede ‘georganiseerd. Deze keer 
onder de titel: ‘Kijk armoede aan’. Ook deze keer 
heeft de diaconie verbinding gezocht met andere 
organisaties, want armoede is een zaak van de 
hele maatschappij.  
 
Samen met de Molukse Kerk, Leger des Heils 
Arnhem, Stichting Leergeld en Forte Welzijn zijn 
er verschillende activiteiten op stapel gezet om 
armoede onder de aandacht te brengen. Armoede 
weg, armoede is bij mensen om de hoek. Een paar 
korte impressies over deze week. 

Maandagavond 12 mei lag de focus op ‘gezin en 
armoede’. Gerdien van Prooyen, gemeentelid en 
juf op een ‘achterstandsschool’ gaf de aftrap  
met een aantal persoonlijke observaties. Op het 
begrip ‘achterstand’ kwam gelijk reactie van een 
moeder die met te weinig financiële middelen 
haar gezin draaiend moet zien te houden. Leef je 
dan in een ‘achterstand’? Het klinkt snel minder-
waardig en denigrerend. Wat betekent armoede 
eigenlijk?  
 
Je kunt je rijk voelen met te weinig geld om rond 
te komen. Waar ligt de ‘armoedenorm’? Naast het 
persoonlijke verhaal van deze moeder was er  
ook een eerste verslag van een onderzoek naar 
armoede onder jongeren dat gepresenteerd werd 
door onderzoekers van de HAN. Simone Boogaarts 
en Janneke Lakerveld namen ons op een speelse 
wijze mee naar de leefwereld van jongeren en 
geld. Hoe ervaren jongeren armoede? Uit het 
onderzoek blijkt dat jongeren die in een gezin 
met te weinig financiële middelen opgroeien 
talenten ontwikkelen om op een eigen manier 
hun leven vorm te geven. Alleen kunnen ze  
dergelijke talenten vaak niet of te weinig tot  
ontplooiing brengen. Tijdens de verschillende 
presentaties werd volop met elkaar gesproken. 
Armoede kreeg steeds meer een gezicht. Ook  
werd geconstateerd dat het een moeilijk en  
weinig modieus thema is. Helaas, want het zet 
kinderen en jongeren snel op een achterstand. 
Het gesprek was om 22.00 uur nog lang niet ten 
einde. Wordt vervolgd. 
 
Woensdagmiddag 14 mei 

De soepkar voor het gemeentehuis 
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Op woensdag 14 mei hebben we als diaconie en 
Jeugdwerk Elst samen met Henri Kloppenburg  
van het Leger des Heils Arnhem voor het gemeen-
tehuis van Overbetuwe soep uitgedeeld aan  
voorbijgangers. Henri had de ‘soepkar’ van het 
leger meegenomen en Lisette had heerlijke soep 
gemaakt. 
Tijdens het uitdelen hebben we het thema armoede 
onder de aandacht gebracht. Het zogenaamde 
‘pannetje soep van de bedeling’ van vroeger is 
voorbij, maar als je afhankelijk bent van subsidies 
of toeslagen dan voel je je vaak ook in een onder-
geschikte positie. Het was een ludieke manier  
om armoede bespreekbaar te maken. Een geslaagde 
actie. Ook als kerk naar buiten durven treden. 
 
Woensdagavond 14 mei: Film: ‘Perfect Days’.  
Wat is het perfecte leven? Voor de een is het  
uitbundig, vol met feesten, voor de ander is het 
de wereld verkennen. Weer anderen willen hun 
droombaan, genoeg geld en een gezinnetje  
stichten. Zo niet voor Hirayama. De oude Japanse 
man maakt openbare toiletten schoon voor de 
kost, volgt iedere dag dezelfde routine en luistert 
steeds naar dezelfde cassettebandjes van oude 
rocksterren. Een ontroerende film die tot nadenken 
stemde. Mooi nagesprek aan de stamtafel. Hoe rijk 
of arm zijn wij eigenlijk? 
 
Op 15 mei brachten een afvaardiging van onze 
diaconie en enkele gemeenteleden een bezoek 
aan de werkplaats van ‘Betuwe Wereldwijd’ in 
Culemborg. De stichting Betuwe Wereldwijd 
zamelt gebruiksmaterialen in die hier niet meer 
nodig zijn, maar die in andere delen van de 
wereld van groot belang kunnen zijn voor de  
ontwikkeling van mens en maatschappij. 
Zowel voor de situatie in ons land, als in de  
ontwikkelingslanden is het werk van de stichting 
zeer nuttig. De in ons land verzamelde goederen 
worden door vrijwilligers - en mensen met een 
beperking - gesorteerd, gereinigd en gerepareerd. 
Daarna worden de producten goed verpakt in  
zelfgemaakte houten kisten (van afvalhout).  
 
Tenslotte worden de materialen in containers  
verzonden naar diverse partnerorganisaties in 
Afrika. Ze zijn gevestigd in een oud fabriekspand 
aan de rand van het oude stadscentrum. Wij  
stonden versteld van de grote hoeveelheid spullen 
die gerecycled worden om in Afrika een tweede 
leven te krijgen. De organisatie is in handen van 

enkele betaalde krachten, maar het feitelijk werk 
wordt uitgevoerd door vrijwilligers en mensen met 
een beperking ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’. 
Velen vinden hier een veilige en nuttige tijds- 
besteding en soms ook een opstap naar een  
reguliere baan.  
 
In Afrika worden de materialen ingezet voor  
scholing en vakopleiding, zodat mensen in staat 
gesteld worden om een inkomen te verwerven. 
Voor de aankoop van nieuwe materialen hebben 
velen in Afrika geen geld, dus is het beschikbaar 
krijgen van de geschonken gerecyclede spullen 
van groot belang. De diaconie van Elst heeft  
een donatie gegeven voor de kosten van het  
vervoer van de materialen naar Afrika.  
Maar ook ú kunt steun verlenen; door spullen  
die u niet meer kan gebruiken aan de Stichting 
Betuwe Wereldwijd te geven. Dat kan simpel  
door spullen in de verzamelkist te leggen in De 
Ruimte. Vanuit Elst hebben we reeds heel wat 
spullen in Culemborg kunnen afleveren. 
Het mag gaan om nog goed bruikbare spullen, 
maar ook om materialen die reparatie behoeven. 

Vrijwilliger bij Betuwe Wereldwijd  
 
Welke materialen worden gevraagd: 
Gereedschap voor montage, metaal- en hout-
bewerking. 
Materialen en naaigerei om kleding te maken. 
Elektrische apparaten en – gereedschap. 
Keukengerei en -apparaten. 
Fietsen.  
Computers en toebehoren. 
Brillen. Etcetera. 



De Elster delegatie ziet terug op een fijne kennis-
making met het werk van de Stichting en hoop 
dat ze nog lang dit nuttige werk kunnen voortzetten. 
 
Vrijdagmorgen 16 mei was Henri Kloppenburg 
van het leger des Heils uit Arnhem onze ‘stam-
gast’. Aan een groot en geïnteresseerd publiek in 
de huiskamer van de Ruimte vertelde hij ontroe-
rende maar ook soms schokkende ‘ervarings-ver-
halen’ uit de praktijk van zijn werk. Slechts een 
paar kilometer van Elst verwijderd proberen tien-
tallen mensen zonder een thuis en inkomen de 
dag door te komen. Met de soepkar wordt niet 
alleen soep gegeven, maar er reist ook vaak een 
tandarts of een arts mee die gratis ter plekke 
hulp bieden om de grootste nood te lenigen. In 
zijn verhaal maakte Henri ook duidelijk dat de 
meeste daklozen het hen is overkomen. Armoede, 
aan de zelfkant van de maatschappij leven is 
geen keuze. Je wordt ziek, je verliest je huis door 
een scheiding, je raakt in een zware depressie, 
allerlei redenen die je leven zo overhoop kunnen 
gooien dat je alles kwijtraakt. Helaas komt hij ook 
veel jongeren tegen. De vraag die bij de stamtafel 
bleef hangen was: hoe geven we een goed vervolg 
aan deze week? Wat kunnen we meer doen dan 
aandacht vragen? 
 
Vrijdagmiddag 16 mei 

Cupcakes bij de voedselbank 
 
Fijn dat enkele gemeenteleden als groet van ons 
cup cakes wilden bakken voor de klanten van de 
voedselbank Elst. 

De eerste aanmelding om te bakken kwam van 
Laura Swart, zij vindt bakken heel erg leuk. De 
creatuur groep kleurde mooie boekenleggers waar 
we onze groet op geschreven hebben. Alles gezel-
lig ingepakt en afgegeven bij de voedselbank. 
 
De reactie van de coördinator later op de middag: 
De klanten van de voedselbank waren blij verrast 
met de cup cakes. Ze reageerden erg enthousiast. 
We hebben alles uitgedeeld. 

 
Zondagmorgen 18 mei: ‘Kijk armoede aan’ 
In een ‘ervaringsviering’ waarin ervaringen over 
armoede op allerlei manieren werd gedeeld; zoals 
verhaal, lied, gebed en muziek is de week tegen 
armoede afgesloten. De Houseband en jongeren 
van The Meeting verleenden hun medewerking. 
Evenals een delegatie van het Leger des Heils 
Arnhem. Eva Buurman zong met passie het lied: 
‘The Goodness van God’ van de Amerikaanse  
band Bethel. Ze werd op gitaar begeleid door  
ds. Jeroen Jeroense. 

In deze week is armoede weer opnieuw aan de 
orde gesteld. De vraag blijft hoe we er ook het 
hele jaar door aandacht aan kunnen besteden.  
We gaan er mee aan het werk. 
Ds. Jeroen Jeroense. 
 

DIACONALE COLLECTES JUNI 
 
1 juni: KIA - China- Toevluchtsoord voor 
migranten in nood 
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische 
migranten, vooral vrouwen. Hun positie is  
kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en 
staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. 
Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte 
alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze  
vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, 
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psychosociale en geestelijke begeleiding en  
juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen 
Engels of computervaardigheden volgen en  
krijgen ze hulp om hun positie te versterken. 
Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 
projecten/toevluchtsoord-voor-migranten-in-
nood/ voor meer informatie 
 
8 juni: KIA-Zending Myanmar- Kerken  
ondersteunen jongeren bij traumaverwerking 
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 
plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige 
voedseltekorten. Het land werd eind maart ook 
nog eens getroffen door een zware aardbeving. 
Veel kinderen en jongeren zijn door al het 
(natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over 
wat je meemaakt is in Myanmar een groot taboe.  
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint 
kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat 
zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.  
 
Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp 
aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van 
Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om 
aandacht te hebben voor de geestelijke gezond-
heid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt  
de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder 
jongeren in Myanmar. 
Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 
verhalen/kerken-in-myanmar-steunen-jongeren-
bij-traumaverwerking/ voor meer informatie  
 
15 juni: Nacht van de Vluchteling 
Stichting Vluchteling organiseert sinds 2010, 
rondom Wereldvluchtelingendag (20 juni), de 
Nacht van de Vluchteling om humanitaire crises  
in de wereld onder de aandacht te brengen. Door 
middel van dit evenement laten we zien solidair 
te zijn met mensen op de vlucht en halen we 
samen zoveel mogelijk geld op. Met deze 
opbrengst kan Stichting Vluchteling met haar 
lokale partners snel ter plekke levensreddende 
noodhulp bieden zoals onderdak, medische zorg, 
voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
In de editie van 2025 zal er speciale aandacht 
gevraagd worden voor vluchtelingen uit de  
landen; Myanmar, Bangladesh, Democratische 
Republiek Congo, Niger en Syrië. 
 
Dit jaar loopt er vanuit onze kerk weer een team. 
Het team draagt de naam: Geef Licht. 
We proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

lopen. U kunt naast de collecte het team  
sponsoren (ook na afloop van de nacht).  
Zie ook: https://www.nachtvandevluchteling.nl/ 
over-de-nacht-van-de-vluchteling voor meer info. 
 
22 juni: Schuldhulpmaatje 
SchuldHulpMaatje richt zich erop om mensen met 
financiële problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden 
onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp 
met getrainde vrijwilligers. De gecertificeerde 
Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met 
financiële problemen. Het doel is: de hulpvrager 
helpen naar een gezonde financiële huishouding, 
zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien  
de mensen achter de cijfers, de schaamte achter 
de schulden.  
Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen per-
soonlijke hulp van ruim drieduizend deskundige 
SchuldHulpMaatjes in 151 Nederlandse gemeen-
ten. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een aan-
vulling op de professionele schuldhulpverlening  
of kan professionele hulpverlening voorkomen.  
In 62 procent van de huishoudens waar Schuld 
HulpMaatje actief is, is (nog) geen sprake van 
schuldhulpverlening. Als er wel sprake is van  
professionele schuldhulpverlening, kan de hulp 
van SchuldHulpMaatje een goede aanvulling zijn. 
Het maatje kan de hulpvrager dan motiveren en 
ondersteunen. 
Zie ook: https://schuldhulpmaatje.nl/  
 
29 juni: KIA - Ghana- Stop kinderarbeid in de 
visserij 
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen 
en jongeren onder dwang in de visserij. 
Kinderarbeid is verboden, maar de wet wordt te 
weinig gehandhaafd. In arme vissersplaatsen  
werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun 
ouders mee. Zeker als zij niet naar school gaan, 
zijn ze een makkelijke prooi voor handelaren, die 
hen soms tegen betaling en onder valse beloften 
bij hun families weghalen. Challenging Heights 
zet zich in om kinderen die onder dwang in de 
visserij werken, te bevrijden, op te vangen en te 
herenigen met familie. Door voorlichting wil men 
nieuwe uitbuiting voorkomen. Via kinderrechten-
comité’s, kinderclubs en voorlichting aan traditio-
nele en religieuze leiders worden inwoners van 
vissersplaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid 
schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de 
beste manier is om uit de spiraal van armoede te 
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komen. Gezagsdragers worden getraind om de wet 
te handhaven, zodat mensen die kinderen aan het 
werk zetten gestraft worden. 
Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 
projecten/kinderen-uit-slavernij-in-visserij/ 
 
Collecte Pinksterzending voor Myanmar 
Kerken in Myanmar bieden traumahulp aan jonge-
ren en aardbevingsslachtoffers. Myanmar lijdt 
sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, 
onder voortdurend geweld en ernstige voedsel-
tekorten. Het land werd eind maart ook nog eens 
getroffen door een zware aardbeving. Veel kinde-
ren en jongeren zijn door al het (natuur)geweld 
getraumatiseerd, maar praten over wat je  
meemaakt is in Myanmar een groot taboe.  
Ze zijn al jaren elke dag bang voor luchtaanvallen 
op hun dorp of voor gevechten tussen het leger 
en de rebellengroepen. En dan werden ze eind 
maart ook nog getroffen door een zware aardbe-
ving. In Myanmar is het echter een groot taboe 
om te praten over wat je meemaakt. De Raad van 
Kerken van Myanmar wil dit doorbreken en traint 
kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat 
zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. 
Deze getrainde vrijwilligers bieden ook trauma-
hulp aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad 
van Kerken ondersteunt ook ouders om aandacht 
te hebben voor de geestelijke gezondheid van 
hun kinderen. Juist met Pinksteren collecteren we 
voor dit werk, zodat meer kerkleiders getraind en 
ingezet kunnen worden voor traumahulp en zo 
Gods troost en hoop kunnen verspreiden. Onze 
steun voor Myanmar is niet alleen heel hard 
nodig, het is ook een hart onder de riem voor de 
bevolking, die zich vaak in de steek gelaten 
voelt. Laten we Myanmar niet vergeten. 
 
Meer informatie over dit project kunt u lezen op: 
kerkinactie.nl/jongerenmyanmar 
De Diaconie en de ZWO-commissie bevelen dit 
project van Kerk in Actie van harte aan bij U. 
U kunt uw gift overmaken op rekening  
NL73 RABO 0373 7370 25 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst inz. ZWO.  
Graag bij het overmaken 
vermelden de bij de pink-
sterzendingscollecte horen-
de code 2493 en indien 
mogelijk uw  
registratienummer. 
of via de Givt-app  

 
 
 
 

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om huis, boodschappen en 
tuinonderhoud. 
 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00-10.00 uur.) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

Nacht Zonder Dak,   
kamperen in de open lucht?

Ik zal voor jullie zorgen!
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COLUMN 
 
 
Wij zijn de tijden 
‘Wij zijn de tijden’ is een van de bekendste  
uitspraken van theoloog en kerkvader Augustinus 
(354-430). Met deze uitspraak roept hij op om 
verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat wij 
zelf doen, de rol die wij zelf spelen in de tijd 
waarin wij leven. 
De laatste tijd lijken grote problemen de wereld 
zoals wij die kennen drastisch te wijzigen: een 
president in de Verenigde Staten die er geen  
twijfel over laat bestaan dat de wereld buiten de 
VS (wij dus ook) voor hem alleen interessant is  
als hij er wat aan kan verdienen. De ‘broederband’ 
die door de Tweede Wereldoorlog was ontstaan 
interesseert hem niet. Het kan een keerpunt zijn 
waarin Europa meer gaat vertrouwen op, maar 
vooral ook werken aan, eigen zelfstandigheid. Tot 
nu toe hebben we tamelijk kritiekloos vertrouwd 
op onze ‘natuurlijke’ bondgenoot Amerika. Nu 
blijkt dus dat het vertrouwen dat wij in de VS 
hadden een wankele basis heeft. 
 
Asielbeleid 
Ook in eigen land zien we ontwikkelingen waar je 
je voor kunt schamen: als één van de rijkste lan-
den ter wereld hebben we een minister van Asiel 
en Migratie die er trots op is dat ze het ‘strengste 
(lees ‘meest harteloze’) asielbeleid ooit’ ontwik-
kelt. Zijn we het eens met die aanpak? Spreken  
we er met elkaar schande van? Reacties gaan 
vooral over de vraag of de aanpak juridisch  
mogelijk is. Er wordt weinig aandacht gegeven 
aan morele vragen. In hoeverre laten we het deze 
minister weten als we het niet met deze aanpak 
eens zijn? Hoe laten we het haar zelf weten als 
wij ons schamen voor dit beleid?  
De minister beweert dat er ‘een asielcrisis wordt 
ervaren’. Als we zien hoe er in het land wordt 
gereageerd op plannen voor locaties voor asielop-
vang lijkt ze gelijk te hebben. Over tegengeluiden 
van mensen die asielzoekers wèl een plek willen 
bieden, lezen en horen we weinig. Zijn ze er niet 
of zijn ze niet ‘schokkend’ genoeg voor de media 
om er aandacht aan te besteden? Een interessante 
uitspraak is daarbij wellicht: ‘Wil je aandacht? 
Wees dan ergens tégen. … Wil je iets bereiken? 
Wees dan ergens vóór.’ 

 
 
Kardinale deugden 
In een prachtig interview in Buitenhof van  
22 december 2024 vertelt Beatrice de Graaf 
(faculteitshoogleraar Geschiedenis van de interna-
tionale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht) 
dat er 7 kardinale deugden worden onderscheiden:  
Aristoteles (384 – 322 v. Chr) onderscheidde: 
beheersing, moed, rechtvaardigheid en wijsheid 
en Augustinus (354 - 430) voegde daar geloof, 
hoop en liefde aan toe. Deze kardinale deugden 
zijn nodig voor een goed bestuur, maar we  
kunnen die ook zelf inzetten om te werken aan 
een samenleving die ons (wel) aanspreekt. 
Als we het niet eens zijn met wat er in ons land 
gebeurt moeten we niet wijzen naar mensen die 
het volgens ons niet goed doen, maar kunnen we 
onze eigen overwegingen meer over het voetlicht 
brengen en zo laten zien wat wij zelf belangrijk 
vinden, bijvoorbeeld door een petitie mede te 
ondertekenen of ons aan te sluiten bij een  
(politieke) organisatie die zich inzet voor een 
doel dat wij belangrijk vinden. Maar ook door  
met elkaar te praten over, maar vooral ook te  
werken áán, een hoopvolle toekomst; een  
toekomst waarin ook jongere generaties kunnen 
genieten van Gods rijke schepping waarin mens  
en natuur weer samenwerken.  
 
Preek 80 
Augustinus zegt in preek 80 tegen zijn toehoorders 
dat zij zelf een rol spelen in de wereld waarin zij 
leven: 
‘En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u 
kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat 
heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen over-
vloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen 
overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte 
tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de 
mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan 
worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. 
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.’  
Hoe zijn wij? 
Bert Wolters 
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JEUGD 
 
 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK 
 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 
40 dagen tijd 
Tijdens ons 40 dagen project kregen we elke keer 
bezoek van ‘de wakkere wandelaar’. Deze wande-
laar, die geen slaapwandelaar was, liet ons elke 
week zien dat Pasen gaat om een nieuw begin. 
Elke week had ze een voorwerp bij zich, waardoor 
zowel de kinderen als de volwassenen in de kerk 
meegenomen werden in een verhaal of lastige 
keuze. Samen kwamen we elke keer tot mooie 
oplossingen. Het was ontzettend leuk om te zien 
hoe betrokken de kinderen waren bij het project, 
maar ook de input en betrokkenheid van de  
volwassenen in de kerk was prachtig.  
 
De voorwerpen van de wakkere wandelaar waren 
de inleiding voor mooie verhalen uit de bijbel  
die ons duidelijk maken hoe we ons leven mogen 
leven. Als rentmeesters van deze aarde, goed voor 
elkaar zorgen, het leven vieren en uiteindelijk 
leidden deze verhalen ons naar Pasen.  
 
Tijdens de kinderkerk kregen alle kinderen een 
mini dagboekje. Hierin mochten ze elke zondag 
goede voornemens opschrijven die te maken  
hadden met de Bijbelverhalen en de boodschap 
van Jezus en de wakkere wandelaar. De week erna 
gingen we er dan over praten of dit gelukt was. 
Het zorgde voor mooie inzichten.  
 
Zoals de wakkere wandelaar ons elke zondag  
vertelde Ik houd zo van de ochtend, het nieuwe 
begin. Lekker wakker worden, even gapen (wat 

we ook regelmatig even samen met de hele kerk 
deden: heerlijk) een kopje koffie... En dan: Het is 
nog maar het begin. Alles kan nog. Net als met 
Pasen: Jezus is opgestaan, heeft ons vergeven 
van onze zonden en we kunnen weer samen 
opnieuw beginnen.  
We vonden het een prachtig project.  
Greetje Wolthuis 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn.  
In The Meeting is iedereen welkom, het is er altijd  
gezellig en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma contactpersoon 
vacant voorzitter  

Meetingcommissie 
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd  
 
 
 
Kliederkerk, Je mag er zijn! 
22 juni zal de eerste Kliederkerk plaatsvinden in 
De Ruimte. Een interactieve manier van kerk zijn 
voor jong tot oud. We ontdekken het verhaal van 
het verloren schaap. Ben je wel eens iemand 
kwijt geraakt? Werd er toen ook naar je gezocht? 
Hoe fijn is het om te weten dat God naar je 
omziet en altijd weer naar je opzoek zal gaan.  
 
Zoals de herder deed in het verhaal van het  
verloren schaap. Kliederkerk begint altijd met 
ontdekken, er zijn verschillende kleine activiteiten 



ONDERWEG nr. 5  •  juni 2025  •  p. 20

zoals knutselen, een spelletje, een gesprek om zo 
met elkaar het verhaal te verkennen. Daarna gaan  
we vieren, we zingen, we bidden we lezen het 
verhaal. Tot slot eten we gezamenlijk om te  
ontmoeten. Een middag voor gezinnen maar zeker 
ook voor opa’s en oma’s of gemeenteleden die 
anders alleen thuis zouden zitten. Een plek om te 
genieten en te ontmoeten, dat is kliederkerk. Je 
mag er zijn! 22 juni van 15.30 tot 18.00 uur. 

The Meeting komt in actie 
De jongeren van The Meeting hebben in de dienst 
van 18 mei groots hun eerste Nacht Zonder Dak 
gepresenteerd. Nacht Zonder Dak is een actie  
van Tearfund waarbij tieners één nacht onder  
de sterren slapen om geld in te zamelen voor  
jongerenprojecten van Tearfund.  
Een uniek evenement waarbij bewustwording,  
plezier maken en iets doen voor een ander hand 
in hand gaan. 
Met Nacht Zonder Dak worden tieners uitgedaagd 
één nacht in de open lucht te slapen of in een 
zelf gemaakt verblijf van karton, plastic of ander 
rest materiaal en tegelijkertijd na te denken  
over hoe ze samen recht kunnen doen.  
Van 28 op 29 juni zal onze Nacht zonder Dak 
plaats vinden, helpen jullie als gemeenteleden 
mee om een mooi bedrag op te 
halen.  
Doneren kan door de qr code te  
scannen en een donatie te doen.  
De jongeren van The Meeting en 
Lisette Brandsma 

Samen gaan we door! 
De voorbereidingen voor de Vierdaagse zijn 
begonnen met een enthousiast team. Dit jaar zal 
de opbrengst gaan naar de actie Samen gaan we 
door van World Vision. Er is veel onrust in de 
wereld en er spelen diverse crisissen tegelijk. 
Tegelijkertijd bezuinigen overheden wereldwijd  
op het geven van hulp. Dit heeft grote gevolgen 
voor kinderen die in de moeilijkste en gevaarlijk-
ste omstandigheden ter wereld leven. World 
Vision blijft zich onvermoeid inzetten voor  
deze kinderen. Juist nu laten we hen niet los.  

Samen gaan we door. Ook wij staan weer klaar op 
15 juli samen met jong en oud zoals ieder jaar 
voor de duizenden wandelaars die Elst aandoen. 
We bieden ze een hapje en een drankje, een 
schoon toilet, een stilte momentje in de kapel  
en een rustige plek om even op adem te komen. 
Met alle kleine bijdragen van de wandelaars halen 
we een mooi bedrag op voor de kinderen van 
onze wereld. Om de Vierdaagse weer tot een 
geweldig succes te maken in Elst ben ik opzoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. De dag start vroeg 
om 6 uur tot een uurtje of 13. Mocht qua leeftijd 
een hele ochtend te zwaar zijn dan is een paar 
uur ook al heel fijn. Geef je op bij Lisette 
Brandsma Jeugdwerker jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
 
 
Naar het Openluchtmuseum met de grote bus 
Afgelopen 11 mei gingen we met een groep van 
43 mensen, studenten, gezinnen, statushouders 
en gemeenteleden naar het Openluchtmuseum in 
Arnhem. De studenten van de HAN hadden dit 
afgelopen periode als opdracht gekregen. In 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Elst en de 
Diaconie werd dit uitje mogelijk gemaakt. Om  
half 10 stroomde De Ruimte vol met nieuwsgie-
rige mensen. We controleerden de namenlijst en 
deelden de lunchpakketten uit.  



 
Om stipt kwart voor 10 stond de bus klaar om  
ons naar het openluchtmuseum te rijden. Met zijn 
allen in de grote bus was al een attractie op zich. 
De kinderen genoten en de ouders genoten mee 
van alle blije kindergezichten. 
 
In het museum deelden we ons op in vijf kleine 
groepjes en gingen we op pad. Mijn groepje ging 
als eerst naar het plattenland en ontdekte in een 
boerderij het verhaal van de Nederlandse boeren  
die na de tweede wereldoorlog naar Canada emi-
greerden voor een beter leven. De verwondering  
en herkenning bij de statushouders uit Syrië was 
ontroerend. Dus jullie gingen ook weg voor een 
beter leven. Ja, wij zijn net als jullie. Als er  
oorlog is, vlucht je voor een beter leven. 
Ontroerend en verbindend om dit samen te  
ontdekken en te mogen ervaren. 
 
We lunchten gezamenlijk op het plein met  
uitzicht op de oude graanmolen, Amsterdamse 
huizen en de oude tram die langs reed.  
Daarna vervolgden de groepen hun ontdekkings-
tocht. De kinderen gingen naar de speeltuin en de 
molen werd beklommen. In de ijssalon werd nog 
een ijsje gehaald op kosten van de diaconie.  
 
De zon scheen, de lucht was blauw, een prachtige 
samenwerking en verbinding. Een dag waar een 
grote strik omheen kan, nogmaals grote dank aan 
iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt.  
Lisette Brandsma

 
 
 
MUZIEK 
 
Muzikalitijd 
 
mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden) 
1. Een moment of ogenblik om het over muziek  
    te hebben, ter lering en vermaak. 
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal   
    bezig te zijn. 
 
Het songfestival is weer achter de rug. Voorlopig 
zijn we daar weer vanaf, want wat een gekte!  
En het lijkt wel of het elk jaar gekker en bloter 
wordt! Alleen de begintune kan mij nog enigszins 
bekoren: het openingsdeel van het Te Deum van 
Charpentier, geschreven in 1692. 
 
Bovenstaande introductie is bedacht door een ver-
zuurde versie van mijzelf. Want stiekem kijk ik 
altijd (met gezin) en bewonder ik de originaliteit 
en hoe de muziek verbindt. En er valt altijd wat 
te beleven. Hoe de Common Linnets met Ilse De 
Lange en Waylon in 2014 tweede werden achter 
Conchita Wurst, de vrouw met baard. Of vorig jaar 
nog, toen Joost Klein werd weggestuurd na ver-
meende agressie. Het viel mijn vrouw op dat er 
dit jaar veel vrouwelijke deelnemers meededen in 
badpak met daaronder lange laarzen. Ik let niet 
op dat soort dingen… En het aantal mannelijke 
deelnemers dat hoofdzakelijk met kopstem zingt 
was ook goed vertegenwoordigd, volgens mij. 
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Groepsfoto dagje uit Openluchtmuseum



ONDERWEG nr. 5  •  juni 2025  •  p. 22

Het is een omgeving waar bijna alles kan en  
muzikaal de grenzen ook opgezocht worden. 
Achter die successen gaan enorme teams schuil. 
Tijdens de uitzending werd ook even aandacht 
besteed aan de logistieke taak van de show, die 
onder aanvoering van stage-manager Richard van 
Rouwendaal stond. Terechte aandacht, als je het 
mij vraagt, want het gaat niet vanzelf, ook al 
hebben de meeste kijkers geen idee. Het is een 
enorm werk om het op rolletjes te laten verlopen, 
en ook nog eens live met 200 miljoen kijkers. 
 
Terug naar de zon dagelijkse praktijk in de kerk. 
Welke muziek wilt ú graag horen en zingen? Wat 
past in de vieringen in Elst en hoe zien we dat  
in de toekomst? Is dat meer liturgie, zoals om  
ons heen gebeurt met bijvoorbeeld zogenaamde 
‘evensongs’ of is dat door een rijke (songfestival) 
mix met een hoop sensatie en beats? Laat het me 
weten! 
IJsbrand ter Haar 
 

 
De vlag kan uit 
Dankzij vele gulle mensen die een cheque hebben 
gegeven is het gelukt om het geld bij elkaar te 
sparen voor de vlaggenmast en drie vlaggen. Daar 
waren ook veel gemeenteleden bij. Hartelijk dank, 
het museum is er erg blij mee. 

Wonen op Romeinse schatten 
Op 14 juni doet het museum mee met de 
Nationale Archeologiedagen. Deze keer is het 
thema Wonen op Romeinse schatten. Bij de  
voorbereiding van de nieuwe woonwijk De Pas  
is bij het archeologisch onderzoek een Romeins 
graf gevonden. In dit graf trof men een aantal 
grafgiften, objecten die meegegeven werden met 
de overledene. Deze vondsten zijn op 14 juni in 
het museum te bewonderen. Archeologen van 
BAAC geven er toelichting bij. 
Bijzonder om te beseffen op welke historie weer 
nieuw gebouwd wordt.  
 
Benieuwd naar deze bijzondere vondsten? Loop 
op 14 juni het museum binnen. Voor het gehele 
programma kijkt u op tempelkerkmuseum.nl 
 
Later in het jaar verwachten we de vondsten 
definitief naar Elst te halen. Een mooie verrijking 
van de collectie van het museum. 
De museumcommissie 
 

 
Opgravingen De Pas door onderzoekers van BAAC 

 

!
 
Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster (koster@pg-elst.nl of  
niet op zondag) 
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 



 
DIVERSEN 
 
 
Jennie van der Linden, Anke van der Linden 
(geen familie), Susan Hordijk: JAS 
 
Wij hebben alle drie in het speciaal onderwijs 
gewerkt, als vakleerkracht handvaardigheid en 
kunstzinnige vorming (Jennie) en als logopedist 
(Anke en Susan). Naast de fijne samenwerking is 
een warme vriendschap ontstaan. Inmiddels ligt 
deze samenwerking achter ons, maar de vriend-
schap is gebleven. We konden elkaar vinden in 
creatief en kunstzinnig bezig zijn. Naast het zelf 
creëren en technieken uitproberen, bezoeken we 
samen ook graag tentoonstellingen.  
 
Als JAS verband geven we onszelf opdrachten in 
de vorm van een gezamenlijk thema, of begrip. 
Daarmee gaan we, ieder op geheel eigen wijze, 
aan de slag. Het presenteren van het resultaat 
aan elkaar is altijd een feestelijke gebeurtenis. 
 
Jennie heeft veel met klei gewerkt, maar daar-
naast ligt haar hart ook bij textiel in allerlei  
vormen. Vilt heeft haar speciale belangstelling. 
Anke maakt kijkkasten en assemblages met van 
alles wat los en vast zit. Hergebruik van materialen 
en voorwerpen is een belangrijke leidraad.  
Susan maakt quilts en vindt vooral de uitdaging 
in het experimenteren met vorm en kleur en zoekt 
de mogelijkheden buiten de geijkte kaders op. 
 
Het werk dat sinds 2019 tot stand is gekomen 
kunt u bekijken in de vitrine van De Ruimte,  
van 21 mei tot en met 23 juli.  
We hopen dat u er plezier aan beleeft. 
Annemieke van der Kaa 
 
App van de website 
Als je snel op de website pg-elst wilt komen 
installeer dan een appje op je telefoon of tablet. 
Met 1 klik heb je dan toegang tot de agenda, de 
laatste nieuwsberichten, kerkdiensten, en alle 
activiteiten. 
 
Het gaat als volgt:  
Op toestellen met een Android besturingssysteem 
1.    open de website (pg-elst.nl) op je smart- 
      phone of tablet 

2.    druk op de instellingen naast dit adres  
      (meestal 3 stipjes) en 
3.    druk op ‘toevoegen aan startscherm’ 
 
Op toestellen met een iOS besturingssysteem 
(Apple) 
1.    open de website (pg-elst.nl) op je 
      smartphone of tablet 
2.    druk op share icon’ (vierkantje met een  
      pijltje omhoog) onderin je scherm en 
3.    druk op ‘zet op beginscherm’ 
 
Nu staat de website op je beginscherm, naast je 
andere apps. 
Als je de website opent kom je op de startpagina/ 
homepage. 
Druk op de streepjes rechtsboven om het menu te 
openen. 
Kees van Nes 
 

Nieuwe expositie van 16 mei t/m 15 augustus 
 
BEELDSPRAAK,  Schilderijen van Paul Boer 
 
De Bijbel is de belangrijkste inspiratiebron voor 
de werken. Hiermee staat Paul Boer in een lange 
traditie, die in de eeuwen na Christus begon. 
Eigentijds en in expressieve kleuren zijn hier 
Bijbelse verhalen uitgebeeld, vol symboliek. De 
namen spreken voor zichzelf, zoals: ‘Psalm 42/ 
dorst’, ‘De smalle poort’, ‘Maaltijd/ avondmaal’  
en ‘Gods stad’. Daarnaast hangen er een paar 
indrukwekkende landschappen. De kunstenaar 
verklaart en verduidelijkt de serie in een audio-
tour, die met uw telefoon te beluisteren is. 
De Kunstcommissie nodigt u van harte uit als de 
kerk open is, op de eerste zaterdag van iedere 
maand, van 13.30 tot 16.30 uur en ook tijdens  
de Vierdaagse, op 15 juli ’s morgens. Paul Boer  
exposeerde eerder in de Sint Janskerk te Gouda, 
de Jacobikerk te Utrecht en Museum De Fundatie 
in Zwolle. 
Aukje Spoelstra  

ONDERWEG nr. 5  •  juni 2025  •  p. 23



Tien jaar columns gebundeld 
Met als titel ‘Stoffige stukjes?’ heb ik een selectie 
van mijn columns in Onderweg, niet geheel  
toevallig de meest persoonlijke, bijeengebracht  
in een boekje. Het geheel geeft een aardig  
tijdsbeeld, niet alleen van mijn persoonlijk leven, 
maar ook van de ontwikkelingen in (onze) kerk en 
wereld. Ook heb ik een essay opgenomen waarin 
ik de verschillende invalshoeken rond het vraag-
stuk ‘de toekomst van ons kerkgebouw’ probeer  
te belichten. Dankzij Jan Herberts ziet het er  
best netjes uit.  

Daarom vind ik het leuk om het geïnteresseerden 
cadeau te kunnen doen. Exemplaren liggen in de 
kerk en in De Ruimte, maar een simpel mailtje 
naar pdeleeuwerk@gmail.com met naam en adres 
volstaat ook. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. 
Alvast veel leesgenoegen.  
Peter de Leeuwerk 
 
 
Kerkasiel  
Op zaterdag 17 mei verzorgden wij een viering in 
De Open Hof in Kampen die sinds november 2024 
kerkasiel biedt aan de familie Babayants. Zingen, 
bidden en luisteren naar liederen. En we lazen 
psalmen en gedichten. Bij het licht van de kaars 
die – aangestoken met de paaskaars – sinds 
november 2024 permanent brandt. In deze door-
lopende viering wordt de kaars van de ene groep 
aan de volgende doorgegeven, op hoop van zegen. 

Over de betekenis van dat licht spraken we met 
elkaar. In het donker is het een houvast, het 
breekt soms door in de kieren van ons leven, het 
stoot ons aan in de morgen (Lied 601) en het 
gaat ons voor op de weg die wij gaan. 
Het was goed daar te zijn en deel te zijn van die 
grote gemeenschap die geënt is op het licht. 
Een van de gedichten die we lazen is van Neeltje 
Maria Min en zij schreef het in die duistere jaren 
in de tweede wereldoorlog, 1944. 
vanmorgen zag ik door de kieren 
van de gesloten luiken licht 
dat straalde over mijn gezicht 
en al het stof als vuur deed vieren. 
toen werd mijn kamer warm tot op het bot 
en op de kast begon de klok te zingen 
van ruisende herinneringen 
en plotseling verscheen mij god. 
 
Vanuit onze gemeente zullen we dit jaar nog  
een aantal keren een viering verzorgen. 
Jac Franken, Margreet Elzinga, Gré Vlugt 
Anneke ten Kate, Tineke Touwen 
 

 
Doe mee met het Kerkasiel in Kampen! 
Vanaf half november vorig jaar wordt in de Open 
Hof Kerk in Kampen een doorlopende kerkdienst 
gehouden om veiligheid te bieden aan de familie 
Babyants, een vader, moeder en vier kinderen.  
De kinderen zijn hier geworteld. Zij dreigen  
uitgezet te worden naar Oezbekistan, waar zij 
geen toekomst zien.  
De Gemeente van de Open Hof heeft tegen hen 
gezegd: jullie kunnen hier komen. Wij willen jullie 
kerkasiel geven. Dat betekent, dat zij in de kerk 
wonen (eigenlijk  opgesloten zijn, want buiten de 
kerk dreigt voor hen het gevaar om uitgezet te 
worden), en dat de kerkelijk gemeente daar 24 uur 
per dag (dag en nacht dus) een viering houdt. 
Voor de Open Hof is dat een grote uitdaging. Het 
vraagt veel inzet. Maar zij rekenen daarbij op de 
solidariteit van andere kerken, voorgangers en 
vrijwilligers, om samen die vieringen gaande te 
houden. Uit alle hoeken van het land melden zich 
mensen.  
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STOFFIGE  
STUKJES?  
Peter de Leeuwerk



Het duurt nu al meer dan een half jaar. En op de 
lange duur – het is te merken op de groepsapp 
van de Open Hof – wordt het zwaar(der). Vooral 
om de nachtelijke uren in het rooster gevuld te 
krijgen. Maar het lukt, tot nu toe! En wie er 
komen, gaan gesterkt en bemoedigd weer naar 
huis, hopend, dat het asielbeleid van onze  
regering geen harde, onmenselijke wet zal  
blijven, maar dat het ook barmhartigheid kent.  
 
Geloven is een kwestie van lange adem hebben. 
Van volharding weten. De Open Hof Kerk gelooft 
erin en laat het zien. En vraagt hen te steunen. 
De ZWO-commissie van Elst wil dat doen en heeft 
verschillende voorgangers gevraagd om de 
komende tijd (weer) voor te gaan in Kampen.  
Het zou mooi zijn, als er vanuit de gemeente  
een groepje mensen meegaat.      
 
Vrijdag 20 juni en maandag 8 juli, beide van 
12 – 14.00 uur heeft ds. Ineke van 
Middendorp-Sonneveld zich gemeld om voor te 
gaan. 
Als u mee wilt gaan naar Kampen, graag opgeven 
bij Ineke: kvmidson@planet.nl 
 
Maandag 4 augustus gaat ds. Jac. Franken van 
12 -14.00 uur voor. 
Aanmelden graag op e-mail 
jacfranken@gmail.com 
 
Vanuit de Westerkerk in Amsterdam, was ds. 
Herman Koetsveld er met een groep uit zijn 
gemeente. Gezamenlijk werd een lied gemaakt 
(melodie Lied 243): 
 
Een kerk als hof, als welkom thuis, waar liefde 
leeft, volharding huist; 
geen mens alleen geen kind gemist, als Geestkracht 
doorslaggevend is. 
 
Dichtbij en ver, van overal staan mensen op  -   
het diepe dal 
van onrecht hoopvol te weerstaan, echt samenleven 
aan te gaan. 
 
De kind’ren van de rekening, zij leven in een  
mengeling 
van vragen ‘mag ik hier wel zijn’, ‘is mens’lijkheid 
hier echt of schijn?’ 

Een veilig thuis, een morgen lacht wanneer vanuit 
de Geest gedacht: 
jij, nieuwe naaste, warm omarmd zo grenzeloos 
vanuit het hart. 
Zo krachtig, kwetsbaar en zowaar, groeit trouw en 
liefde aan elkaar 
dit antwoord, mens’lijk frank en vrij, want God voor 
allen, jou en mij. 
 
Dit zouden we ook in Elst kunnen zingen! 
Wim van Middendorp 
 
 

GASTVRIJHEID IN DE RUIMTE  
 
Uitgiftepunt voedselbank Elst: Waar voedsel-
hulp en menselijkheid samenkomen 
Elke vrijdagmiddag opent De Ruimte in Elst haar 
deuren voor iets dat veel meer is dan alleen het 
uitdelen van voedselpakketten. Hier, waar vrijwil-
ligers de handen uit de mouwen steken, komen 
hulp en menselijkheid samen. 
 
De voorbereidingen beginnen al ruim voordat de 
eerste bezoekers arriveren. Tafels worden klaarge-
zet, de ruimte krijgt een gastvrije inrichting en 
alles wordt in gereedheid gebracht om de uitgifte 
soepel te laten verlopen. Intussen houdt iemand 
een plekje vrij op de parkeerplaats voor de 
vrachtwagen die vanuit de loods in Nijmegen de 
producten komt brengen. Zodra de kratten zijn 
uitgeladen, begint het team met het sorteren  
van de verschillende levensmiddelen. 
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Officieel start de uitgifte om 14.00 uur, maar vaak 
gaat de deur al een kwartiertje eerder open. De 
eerste bezoekers stromen binnen. Sommigen 
komen voor hun eigen pakket, anderen nemen 
boodschappen mee voor familie of buren die  
zelf niet in staat zijn om te komen. De drukte is 
onvoorspelbaar, maar de vrijwilligers staan altijd 
klaar om iedereen vlot en met respect te helpen. 
 
Meer dan voedsel alleen 
door de ogen van een van de vrijwilligers 
 
De voedselbank in Elst is niet zomaar een  
distributiepunt. Het is een plek waar contact en 
medeleven net zo belangrijk zijn als het verstrek-
ken van voedsel. Vrijwilligers helpen niet alleen 
met het inpakken van producten, maar bieden  
ook een luisterend oor en zorgen voor een warme 
sfeer. Voor veel mensen is de stap om hulp te  
vragen groot, ook al staat de deur letterlijk 
wagenwijd open. 
 
Achter iedere bezoeker schuilt een verhaal. 
Sommigen lopen met vaste tred naar binnen, 
anderen aarzelen en kijken onwennig om zich 
heen. Een vriendelijk woord of een klein gebaar, 
zoals een extra stukje fruit, kan op zo'n moment 
net het verschil maken. Hier, in De Ruimte,  
krijgen mensen niet alleen voedsel, maar ook  
het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. 
 
Ook de vrijwilligers hebben ieder hun eigen moti-
vatie om zich in te zetten. Sommigen combineren 
dit werk met hun baan, gedreven door de wens 
iets voor anderen te betekenen. Anderen zoeken 
na hun pensioen een zinvolle invulling van hun 
tijd. En er zijn vrijwilligers die, vanuit een  
uitkeringssituatie, structuur en zingeving vinden in 

hun werkzaamheden bij de voedselbank. Wat hen 
verbindt, is het gezamenlijke doel: mensen in 
moeilijke tijden ondersteunen, zonder oordeel  
of stigma. 
 
Als de laatste pakketten zijn uitgedeeld, wordt De 
Ruimte weer opgeruimd. Overgebleven producten 
gaan terug naar de loods in Nijmegen voor verdere 
verspreiding. Het team houdt nauw contact met 
de beheerders van de locatie om de samenwerking 
soepel te laten verlopen en eventuele knelpunten 
direct op te lossen. 

 
Een plek van hoop en verbondenheid 
Elke vrijdag maken de vrijwilligers het verschil. 
Niet alleen door voedsel uit te delen, maar door 
een veilige en gastvrije omgeving te creëren waar 
iedereen zich welkom voelt. De voedselbank in 
Elst staat symbool voor solidariteit en compassie. 
En zolang die behoefte er is, blijven deze  
onmisbare krachten klaarstaan. 
 
De voedselbank draait volledig op vrijwilligers. 
Extra hulp, in welke vorm dan ook, is altijd  
welkom. Interesse? Kijk dan op www.voedselbank 
nijmegen.nl/vrijwilligers/vacatures/ en ontdek 
hoe ook jij het verschil kunt maken.
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