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COLUMN

Het lied van de schepping verstomd?

Eigenlijk had ik een alarmerend verhaal willen
schrijven. Een verhaal over de vier elementen:
aarde, water, lucht en vuur.

‘De vier elementen?’, zegt u misschien: ‘Is dat
geen esoterische prietpraat, achterhaald voor ons
moderne mensen?’ Maar tijdens de avondmaals-
viering van 9 november zongen we nog uit lied
403c:

God die alles hebt geschapen:
het geheim van het morgenlicht
en de zon hoog aan de hemel;
lucht voor vogels, vrije zielen,
helder water voor de vissen,
heel de aarde een mensentuin.

En dan Franciscus van Assisi. Luister naar zijn
Lied van de schepping, het Zonnelied.

Wees geprezen mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt en helder,

en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven
van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en
kuis.

Wees geprezen mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen mijn Heer, door onze zuster,
moeder aarde,

die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten
voortbrengt, bloemen en planten.

Ja, staat zelfs niet in Genesis, het grote boek
van de wording, dat God het licht scheidt van
de duisternis, het hemelgewelf van het water,
en het water van het land, zodat jong groen
kan ontspringen, planten en dieren, talrijk en
vruchtbaar?

Dit alles zou ik willen schrijven tegen de achter-
grond van mijn onrust en bezorgdheid. Want
lucht, aarde en water: ze raken vervuild. Ze
raken vervuild op een schaal die nooit eerder is
vertoond. Ze zijn de afvalbak van onze wijze van

leven. Ongekend is het. Wij zagen de tak door,
waarop wij zitten. Wij ondergraven de grond,
waarop wij staan. Wij morrelen aan de grondvesten
van de schepping, die heerlijke schepping van
God.

Hoe heerlijk is de schepping? Als je in je element
bent, dan ben je op je plaats, dan heb je het
goed, je geniet. Maar zijn de vissen nog in hun
element, als het water verontreinigd is? Zijn de
vogels nog in hun element, als de aarde bezaaid
is met gif? We zetten ons leven op het spel.
Samenlevingen raken ontwricht.
Bevolkingsgroepen op drift.

Als ik me realiseer, wat voor ommekeer nodig is
in onze wijze van leven, dan duizelt het me.
Niet meer vliegen, minder vlees eten, minder
mobiliteit, niet meer rechts stemmen? Wat heeft
het leven dan nog te bieden? Wat blijft over?
Moet ik hier wel over schrijven?

Maar toen las ik een tekst van Dorothee Solle
over ascese. Ascese wordt vaak in verband
gebracht met afstand doen, afzien, jezelf
beperkingen opleggen. Maar het is toch allereerst
positief. Het betekent: zich openen. Ruimte
vinden om zich te kunnen verwonderen. Ik hoor
het zingen van een kind, ik zie aan de heldere
voorjaarshemel een vlucht kraanvogels naar het
noorden vliegen. Ja waarlijk, de dingen hebben
een gezang en een taal, ze wijzen boven zichzelf
uit en loven God in zijn verborgen namen.

Ik las de tekst van Dorothee Solle en toen
besloot ik deze column te schrijven.

Henk Minnema
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KERKDIENSTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te
kijken via de website www.pg-elst.nl of kerk-

dienstgemist.nl

Zondag 7 december
10.00 uur KERK

19.00 uur KERK

Zondag 14 december
10.00 uur KERK

Zondag 21 december
10.00 uur KERK

Woensdag 24 december

22.00 uur KERK

Donderdag 25 december

10.00 uur KERK

Vrijdag 26 december
12.00 uur KERK

Zondag 28 december
10.00 uur KERK

Woensdag 31 december

19.30 uur KERK

Tweede Advent
Ds. H. Tacken
organist: J. Jansma

Ademviering
Henk Minnema
organist: J. Jansma

Derde Advent
Ds. T. Nielen- Rosier
organist: IJ. ter Haar

Vierde Advent
Drs. R. van Dijkhuizen
organist: J. Jansma

Kerstnacht

Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-Noot

Eerste Kerstdag

Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes
m.m.v. What's Up

Tweede Kerstdag
Orgelconcert
Zie pagina 22

Ds. D. Kruyt
organist: IJ. ter Haar

Oudejaarsviering
Ds. Th. De Zwart
organist: D. Luijmes

2026
Zondag 4 januari
10.00 uur KERK Ds. W. Lindeman

organist: D. Luijmes

19.00 uur KeRK Ademviering
Henk Minnema

organist: D. Luijmes

Zondag 11 januari
10.00 uur KERK Ds. D. Kruijt
organist: IJ. ter Haar
Zondag 18 januari Afscheid en bevestiging
ambtsdragers

Week van gebed

Ds. A.E.I. Zaal

organist: J. Jansma

10.00 uur KErk

Zondag 25 januari
10.00 uur KErK
15.00 uur KERK

geen dienst
Intrededienst

ds. A.E.I. Zaal

Ds. M. de Jong
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-Noot

Zondag 1 februari 2026
10.00 uur KERK Ds. M. Glastra

organist: D. Luijmes

TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 7 december en 4 januari
Taizéviering of ademviering?

Wat doe je, als je een krant of een kerkblad als de
Onderweg open slaat? Meestal kies je wat je leest
aan de hand van de titels, plaatjes of opschriften:
Wat zou interessant zijn? Wat prikkelt me? Wat
roept herkenning op?

Wellicht bent u dit stukje gaan lezen, omdat er
‘Taizéviering’ in de titel staat. Wellicht had u dat
niet gedaan, als de titel zich had beperkt tot een
‘ademviering’.

Een Taizéviering, ja dat roept wat op bij velen van
ons. En niet ten onrechte. Toen in de jaren zestig

een enorme toeloop aan jongeren naar Taizé ont-

stond, leidde dat tot een dynamiek die veel verder
ging dan de plaatselijke kloostergemeenschap.

ONDERWEG nr. 10 e december 2025 / januari 2026 e p. 3



Het begon ermee, dat de broeders zich allerlei
vragen stelden: Hoe kan een groep jongeren, die
van week tot week verandert, actief deelnemen
aan de vieringen? Hoe betrek je hen bij een
meditatief gebed, als zij weinig gebedservaring
hebben, uit verschillende landen komen, met een
uiteenlopende al of niet kerkelijke achtergrond?
Er is heel wat uitgeprobeerd in die jaren en uit-
eindelijk leidde dat tot de melodieén en teksten,
die zo kenmerkend zijn voor Taizé: een gezongen
gebed, bestaande uit slechts enkele woorden, die
verinnerlijkt raken, als ze steeds opnieuw worden
gezongen.

Het zijn liederen als mantra’s, die uitgewaaierd
zijn over Europa, over Amerika en daarbuiten.
Je vindt ze terug in liedbundels en op Cd’s. Ze
roepen herkenning op bij de vele generaties, die
in hun jonge jaren een week te gast waren in
Taizé. En zo worden ze ook al zo'n vijftien jaar
gezongen in de Grote Kerk te Elst tijdens een
Taizéviering op de eerste zondag van de maand.
Maar op een gegeven moment hebben deze
vieringen een andere naam gekregen. Het werden
‘ademvieringen’.

Het is de vraag, of we daar goed aan hebben
gedaan. Er valt veel te zeggen voor die nieuwe
naam. Het sluit immers aan bij wat het gebed bij
een mens bewerkt. Adem is Geest. En gaat het
er niet om, dat je in zo'n viering op adem komt,
dat je herademt, dat je stil wordt om God te
ontmoeten?

Het lijkt er echter op, dat deze nieuwe naam
‘ademviering’ te weinig herkenning oproept. Zie
je dat boven een stukje staan, dan nodigt het
misschien niet uit om verder te lezen. Maar kun-
nen we dan niet beter weer van een ‘Taizéviering’
spreken? Ik ben heel benieuwd, hoe u hierover
denkt. En het zou mooi zijn, als ik u dan meteen

zou kunnen verwelkomen in de viering van
7 december of 4 januari om 19.00 uur in de
Grote Kerk te Elst.

Henk Minnema, henk.minnema@kpnplanet.nl

PS. Net als liederen kunnen iconen helpen bij het
meditatief gebed. Als wij stilvallen, dan kunnen
zij spreken. En ook op dit punt volgen wij de
liturgie van Taizé. In iedere viering richten we
onze aandacht op een zestal iconen. Vijf daarvan
keren iedere viering terug, de zesde staat te boek
als de icoon van de maand.

In de viering van 7 december is dat Sint Nicolaas
en in de viering van 4 januari Driekoningen.
Ottje Faber heeft daarvoor deze prachtige icoon
geschilderd:

Intrededienst ds. Aafke Zaal 25 januari 2026
De Kerkenraad is verheugd dat ds. Aafke Zaal-
Buiskool het beroep tot predikant van de
Protestantse Gemeente Elst heeft aangenomen.
De viering waarin zij haar intrede zal doen

wordt gehouden op zondag 25 januari 2026

om 15.00 uur in de Grote Kerk te Elst.

Aan deze dienst zal medewerking verleend worden
door het koor G-Noot onder leiding van IJsbrand
ter Haar.

Na afloop is er een informeel samenzijn in De
Ruimte waar u de gelegenheid wordt geboden om,
onder het genot van een drankje, ds. Aafke Zaal
te begroeten en haar het goede toe te wensen.
Wilmy Verschoor, scriba
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AGENDA ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN DECEMBER
EN JANUARI 2026

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers
vermeld bij de personen die informatie over een
activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de data
en tijden die in de agenda genoemd worden.

De organisatoren van de activiteiten hebben de
verantwoordelijkheid.

elke werkdag

9.00-9.15 uur De Ruimte
info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst,
zang en gebed.

Morgengebed

elke dinsdagmiddag
13.00-15.00 uur De Ruimte
info: Herman Schimmel

Dagkoor De Ruimte

elke woensdagmorgen

10.00-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur
drinken we een lekker kopje koffie of thee met
elkaar.

Crea(t)uur

elke donderdagavond Eten en Ontmoeten
17.30-19.30 uur De Ruimte

N.B. Op 25 december en

1 januari 2026 wordt er niet gekookt.

info: Marja de Leeuwerk

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid.
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel
10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit.
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een
plaatsje aan de tafel.

vrijdag 5 december

vrijdag 2 januari 2026
13.00 - 17.00 uur De Ruimte
info: Feike Vlas

Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan.
Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

Ruimtewandeling

maandag 8 december Jezus en Mohammed

20.00 uur De Ruimte

maandag 8 / 22 december  Spelletjesmiddag
5 en 19 januari 2026

14.30-16.00 uur De Ruimte

info: Els den Daas, Joke Crajé

maandag 8 en 22 december Christelijke
5 en 19 januari 2026 meditatie

20.15-21.00 uur uur Grote Kerk
info: Els Meulbroek

woensdag 10 december Geef Licht
18.00 uur De Ruimte

20.00 uur Grote Kerk

maandag 15 december

19 januari 2026

15.00-16.30 uur, De Ruimte

info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense

Poézie-middag

maandag 15 december Filosofiekring
maandag 19 januari 2026

14.00 uur De Ruimte

info: Henk Minnema

woensdag 17 december ABC Kring

woensdag 14 januari 2026

20.00 uur De Ruimte

21.45 uur (zij ingang) Kerk Zegen voor de Nacht
info: Aafke Zaal

woensdag 17 december Film die er toe doet

20.00-22.00 uur De Ruimte The King'’s Speech
19.30-20.00 uur: inloop
zondag 21 december Kerstsamenzang

19.00 uur Sint Werenfriduskerk in Elst

22 en 23 december
14.30-16.30 uur Grote Kerk

Kerstinloop
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2026

donderdag 1 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst
17.00-18.30 uur De Ruimte
maandag 12 januari Jezus en Mohammed
20.00- 21.30 uur De Ruimte
18 t/m 25 januari Week van gebed
Diverse locaties

Zie pagina 9

woensdag 21 januari
Onder voorbehoud
20.00 uur De Ruimte

Theologisch café

Film die er toe doet
Un autre Monde

woensdag 28 januari
20.00-22.00 uur De Ruimte
19.30-20.00 uur: inloop

zaterdag 31 januari
20.00 uur Grote Kerk
Zie pagina 22

Night of the Psalms

TOELICHTING AGENDA

Christelijke meditatie in De Grote Kerk

Elke tweede en vierde maandagavond klinkt in de
kerk het geluid van de klankschaal: welkom bij
de Christelijke meditatie.

Een bijbeltekst, een gedicht, daarna zijn we stil
en reflecteren we op wat we hoorden of we
verblijven in de stilte.

In december staan de meditatieavonden in het
teken van advent.

In januari luisteren we opnieuw naar de inspiratie
vanuit het Latifagebed.

Het is een gebed of meditatie, dat zijn oorsprong
kent in het soefisme, een mystieke stroming
binnen de islam.

Heel toepasselijk bij de start van het nieuwe jaar
staat het thema Verlangen centraal. We maken
daarbij ook gebruik van teksten uit de bijbel.

Na een korte inleiding zijn we samen 30 minuten
stil.

Daarna wensen we elkaar "Vrede en alle goeds’ toe.
Iedereen is welkom.

Data: 8 en 22 december
5 en 19 januari
Grote Kerk: 20.15 uur tot 21.00 uur
(deur open 20.00 uur).
Els Meulbroek

Geef Licht: Samen aan Tafel en Concert

op 10 december

‘Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht.

zo luidt het refrein van de titelsong van het
jaarlijkse concert Geef Licht, dat PG-Elst en
VluchtelingenWerk samen organiseren. Een groot
feest is het elk jaar, samen dansen en genieten
van muziek in de grote kerk. Een moment

van ontspanning van lichaam en geest, voor
muzikanten en het publiek. Muziek verbindt,
je kunt er samen naar luisteren en het maakt
emoties los.

wwef lich”

——

We hebben een prachtig programma. De
PG-Houseband opent de avond met het lied van
Stef Bos. De band Sigla speelt Turkse volksmuziek
met Midden-Oosterse instrumenten als een riet-
fluit en baglama (langhalsluit). En er treedt een
gospelkoor op. AdVocals van de Adventkerk uit
Arnhem. Zelf schrijven ze over hun koor:

‘Oh happy day! Ervaar de vreugde van gospel

met het Arnhemse gospelkoor AdVocals. A capella,
black gospel, traditionele en praise nummers
worden moeiteloos afgewisseld. Kom en geniet
van swingende, harmonieuze zang. AdVocals
bestaat al bijna 30 jaar en sommige koorleden
zijn er vanaf dag 1 bij. Het koor is een mengel-
moes van verschillende nationaliteiten!

En als laatste treden op ‘De Niemanders presents’.
Een uitsnede uit De Niemanders, de band die
optrad tijdens het Koningsdagconcert dit jaar,
die optreedt in bekende poppodia als Doornroosje
en Tivoli en op festivals. De Niemanders gingen
asielzoekerscentra in met een mobiele studio om
te jammen, om samen met vluchtelingen muziek
te maken. Ze geven een stem aan de niemand,
aan mensen in moeilijke posities. Ze geven
tijdens hun shows asielzoekers letterlijk een
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podium. Wout Kemkens, bandlid, vertelde mij: ‘Als
er een klik is met een muzikant of zangeres dan
gaan we met deze persoon door in live optredens
of maken een nummer voor ons album. Het gaat
ons om wederzijdse inspiratie. Net als bij een
prille verliefdheid dan heb je zin om elkaar vaker
te zien. En dat leidt bij ons tot het maken van
nieuwe muziek, samen. We zijn zo succesvol
omdat het verhaal aanspreekt en het muzikaal
sterk staat!

De Niemanders passen perfect bij het thema ‘Geef
Licht” als symbool voor hoop, verbondenheid en
menselijkheid.

Voorafgaand aan het concert is er een maaltijd
‘Samen aan tafel. Wie kan neemt een gerecht mee
en deelt dat met de anderen. Zo maken we samen
een heerlijk buffet. Meldt u zich voor ‘Samen

aan tafel’ aan bij het Kerkelijk bureau.

En lukt het niet om iets te koken, ook dan bent

u van harte welkom. Voor het concert hoeft u zich
niet aan te melden - u kunt gewoon binnenlopen.
Programma op 10 december:

18.00 uur Inloop en samenstellen buffet

18.30 uur Samen aan tafel in De Ruimte

20.00 uur Concert in de Grote Kerk

Tot ziens op 10 december,
Namens de Projectgroep Geef Licht, Linda Medendorp

Poéziekring

Maandag 15 december lezen we weer gedichten.
Voor deze bijeenkomst is afgesproken dat we zelf
één of twee gedichten aanleveren en hier iets
over vertellen. Wel graag van te voren doorsturen
zodat we ze vooraf kunnen delen.

Maandag 19 januari wordt de eerste bijeenkomst
van het nieuwe jaar. In december bespreken

we voor welke dichter we dan zullen gaan.
Mocht je mee willen doen dan van harte

welkom om 15.00 uur in De Ruimte.

ABC kring

Wat is het mooi om te merken dat de ABC-kring
steeds meer groeit in omvang en in diepte.
Afgelopen keer mochten we twee nieuwe leden
verwelkomen, dat was heel fijn! En naarmate we
elkaar beter leren kennen, worden de gesprekken

steeds opener en vertrouwelijker. Ook dat is bij-
zonder. Er is ruimte voor ieders inbreng, geloof en
twijfel mogen geuit worden en samen zoeken we
naar wegen om te geloven in het hier en het nu.

De afgelopen keer (in november) hebben we het
over ‘bidden’ gehad met elkaar en hebben we ken-
nis gemaakt met een creatieve vorm van bidden.
De volgende keer is woensdag 17 december.

Dan staan de Tien Geboden centraal waar we al
wandelend met elkaar dieper op in zullen gaan.
Woensdag 14 januari gaan we niet naar buiten,
maar keren we ons juist naar binnen. We gaan
oefenen met een vorm van meditatie, weer eens
iets heel anders dus! Ook de komende keren
sluiten we weer af met de Zegen voor de Nacht.
Dat is een kort, ingetogen samenzijn in de kerk
met stilte, muziek, een gebed en een zegen. Een
kwartiertje voor jezelf en bij God om de dag mee
af te sluiten. Wie wil mag er aan meedoen. En
ook wie niet aan de ABC-kring zelf meedoet, is
daarbij van harte welkom!!

Zegen voor de nacht

Woensdag 17 december 21.45 uur -22. 00 uur in
de kerk (zij-ingang kerk)

Woensdag 14 januari 2026 21.45 uur - 22.00 uur
in de kerk (zij-ingang kerk)

Aafke Zaal

Film die er toe doet: The King's Speech
Woensdagavond 17 december 2025
Inloop: 19.30 uur

Film: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Ruimte

Vanavond stappen we terug naar het Engeland van
de jaren ‘30, een tijd waarin Europa op de rand
van oorlog balanceert. In het hart van deze histo-
rische storm staat Bertie, de man die tegen wil en
dank koning George VI wordt. Achter de grandeur
van het koningshuis schuilt een persoonlijke
strijd: Bertie kampt met een hardnekkig spraak-
gebrek dat hem belemmert om zijn volk toe te
spreken in een tijd waarin woorden van leiders
cruciaal zijn.

De film The King’s Speech vertelt het waargebeurde
verhaal van hoe Bertie, met hulp van de
onconventionele spraaktherapeut Lionel Logue,
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D= #7%  BASED ON A TRUE STORY
-

zijn stem vindt. Het is een intiem portret van
kwetsbaarheid en moed, waarin vriendschap en
vertrouwen de sleutel blijken tot verandering.
De film laat zien dat leiderschap niet draait om
perfectie, maar om doorzettingsvermogen en
authenticiteit.

Met indrukwekkende acteerprestaties van Colin
Firth en Geoffrey Rush, bekroond met vier Oscars
waaronder Beste Film, is The King's Speech een
inspirerend verhaal dat raakt en blijft hangen.
Het roept de vraag op: wat betekent het om
gehoord te worden - en om te durven spreken?
Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey

Kerstsamenzang 2025, de 50e editie

21 december

In december 1973 vond in Elst de eerste
Kerstsamenzang plaats.

Met aftrekking van de corona-decembers in
2020 en 2021 is het dit jaar dus de 50e keer.
Al die jaren zijn steeds dezelfde elementen
aanwezig; opening door de Molukse klankgroep,
liederen begeleid door muziekvereniging PWA en
de voorganger komt afwisselend uit de Molukse,
PKN- of de Rooms-Katholieke gemeenschap.

Ook dit jaar zullen we weer met elkaar bekende
kerstliederen zingen, luisteren naar het
Bijbelverhaal en naar wat het ons nu nog kan
vertellen.

En natuurlijk (want ook dat is traditie) na de
dienst elkaar ontmoeten in parochiecentrum

de Hoeksteen waar we kunnen genieten van kof-
fie/thee/limonade en Molukse lekkernijen.

Voor het derde jaar vieren we in Elst de komst
van het Vredeslicht. Dit licht, oorspronkelijk in
Bethlehem ontstoken, wordt door duizenden
scouts over de hele wereld doorgegeven. Van
hand tot hand, van kaars tot kaars.

Zo gaan er ook jongeren vanuit de Betuwe naar
Utrecht om het licht op te halen. Het Vredeslicht
is een vuur dat mensen met elkaar verbindt;

een teken van vrede, verbondenheid en hoop.

En het zal zich na de kerkdienst verder verspreiden.
U kunt een eigen kaars en/of kandelaar meenemen
en zo het licht ontsteken en mee naar huis
nemen.

Tedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd
voor het bijwonen van deze Kerstsamenzang.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde....

Datum: zondag 21 december om 19.00 uur.
Plaats: Sint Werenfriduskerk in Elst

Opening door de Klankgroep Molukse Tradities
Voorganger: ds Aafke Zaal

Muziek: muziekvereniging PWA onder leiding
van Rudy Bohmer en Moluks koor.

Na afloop is er een collecte voor de Stichting
Vluchteling

Namens de werkgroep Kerstsamenzang,

Esther Nijholt en Anja Bos

Kerstinloop op 22 en 23 december

Op de dagen voor kerstmis is de Grote Kerk open
voor een bezoek aan de kerk in kerstsfeer. Kom
langs op maandag 22 december of op dinsdag

23 december tussen 14.30 en 16.30 uur.

Op maandag verlenen het koor En Suite onder
leiding van Vivien Moffat, Peter-Bram van ‘t Hoen
(orgel) en Caroline van 't Hoen (zang) hun

weef lich’
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medewerking. Op dinsdag zingt het Dagkoor

De Ruimte onder leiding van Herman Schimmel

en is er orgelmuziek.

Steek een lichtje aan voor jezelf of iemand die
volgens jou wel een lichtje in deze tijd kan
gebruiken. Schrijf een kaartje en hang dat op

in de ‘wenskerstboom’. Er is een kleurplaat voor de
kinderen en in de Mariakapel worden kerstfilmpjes
vertoond.

En natuurlijk is er warme chocomel, of een glaasje
gliihwein met iets lekkers erbij.

Rini en Jetty

Nieuwjaarsbijeenkomst donderdag 1 januari 2026
Ook dit jaar lijkt het ons goed om op 1 januari
2026 een kleine nieuwjaarshijeenkomst te
organiseren. Iedereen, jong en oud, is welkom

in De Ruimte tussen 17.00 uur en 18.30 uur

voor een nieuwjaarswens onder het genot van

een drankje en hapje.

Graag tot dan

Namens de kerkenraad Rini en Joleen

Jezus en Mohammed, 12 januari 2026

In de ontmoeting tussen christenen en moslims
in januari staat de persoon van Maria/ Maryam
centraal. De moeder van Jezus heeft in beide
tradities haar eigen plek. Binnen de christelijke
kerken is er ten aanzien van Maria een groot
verschil tussen de RK Kerk, de Orthodoxe kerken
en de Protestantse kerken.

Karin Spelt neemt ons mee in het denken over
Maria binnen de christelijke kerken. Maria in de
devotie van de RK kerk, Maria als drager van het
goddelijke in de Orthodoxe kerken, maar ook Maria
als voorbeeld voor gelovigen in de traditie van
de Protestantse kerken. Emrullah Erdem zal iets
vertellen over Maria binnen de islam.

Karin Spelt

18 t/m 25 januari 2026

Week van gebed voor eenheid

Jaarlijks vindt in januari de Week van gebed voor
eenheid plaats. In 2026 is dat van 18 t/m 25
januari. Het thema, ‘Eén van Geest’, is afkomstig
uit de brief van Paulus aan de Efeziérs (hoofdstuk
4 vers 4).

Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek
gemaakt door christenen uit verschillende kerken
in Armenié. Samen hebben ze de oecumenische

viering en de gebedsbijeenkomsten door de week

.. 18 t/m 25 januari

y - Een *

Rvan ™
g Geest

Efeziérs 4 vers 1-13

voorbereid. Dit materiaal is vertaald en bewerkt
door de Nederlandse werkgroep Week van gebed
bestaande uit MissieNederland, de Raad van
Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland
(SKIN).

Eén van Geest

De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter
wereld. In hun geloofsheleving speelt het licht
van God een grote rol. De Armeense kerk is ook
een vervolgde kerk. Armeniérs zijn vaak verdreven.
De meeste Armeense christenen wonen dan ook
niet in het land Armenié, maar in landen als
Frankrijk, Rusland, Syri€, de VS en ook Nederland.

0ok binnen de kerken staan eenheid en diversiteit
regelmatig onder spanning. Paulus schrijft in zijn
brieven dat we allemaal verschillende gaven heb-
ben, maar samen één lichaam in Christus vormen.
Ieders unieke bijdrage is waardevol voor de missie
van de Kerk. Dit spoort ons aan om ons niet op
onderlinge verschillen te richten, maar op de
gezamenlijke roeping die Christus ons geeft.

Ook dit jaar worden in Elst weer 3 vieringen
georganiseerd vanuit de 4 christelijke geloofs-
gemeenschappen. (Hart voor Elst, Molukse
gemeente, De RK parochie en de PKN)

De oecumenische gebedsvieringen zijn gepland
op zondag 18 januari om 10.00 uur in de
ochtenddienst in de Protestantse kerk en op
woensdag 21 januari om 19.00 uur in de Molukse
Kerk en zaterdag 24 januari om 19.00 uur in de
RK Kerk. Tevens wordt die week van maandag

tot vrijdag in het ochtendgebed om 9.00 uur

in De Ruimte aandacht besteed aan dit thema.
We hopen weer veel mensen warm te maken voor
deze oecumenische diensten en voor oecumene
wereldwijd.

Namens de werkgroep week van gebed

Joleen Kruijt
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Film die ertoe doet: Un autre monde
Woensdagavond 28 januari 2026
Inloop: 19.30 uur

Film: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: De Ruimte

VINCENT LINDON

SANDRINE KIBERLAIN

ANTHONY BAJOI‘é
M 0 N D E STEPHANE -

We bevinden ons in de wereld van Philippe
Lemesle, een ervaren manager in een grote Franse
multinational. Jarenlang heeft hij zich ingezet
om de steeds hogere eisen van het bedrijf te
vervullen. Maar wanneer de druk om kosten te
verlagen en mensen te ontslaan onmenselijke
vormen aanneemt, komt Philippe voor een
verscheurende keuze te staan: gehoorzamen aan
een systeem dat hij niet langer kan verdedigen,
of zijn eigen integriteit bewaren.

Un autre monde is een indringend drama van
Stéphane Brizé over de morele dilemma’s van

het moderne bedrijfsleven. De film legt bloot hoe
abstracte termen als ‘efficiéntie” en ‘winst’ zich
vertalen naar menselijke gevolgen: burn-outs,
gebroken relaties en verlies van waardigheid. Het
verhaal is rauw en herkenbaar, en stelt de vraag:
ben je bereid alles op te geven voor je carriére?
Met een krachtige hoofdrol van Vincent Lindon,
bekend om zijn intense en genuanceerde spel,

is Un autre monde een film die niet alleen
confronteert, maar ook uitnodigt tot reflectie.
Het is een verhaal over keuzes, verantwoordelijk-
heid en de prijs van vooruitgang.

Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey

J \

GEDICHT VAN DE MAAND

De decembermaand is voor mij vanaf mijn
twintigste jaar zeer beladen geweest, op
zeer jonge leeftijd vertrok mijn broer naar
Amerika, het verdriet van mijn ouders kan
ik nog voelen. Daarbij strandde mijn beide
huwelijken in december en heb ik meerdere
malen tijdens Kerstmis in het ziekenhuis
gelegen.

Nog altijd verlang ik naar het lengen der
dagen in het Nieuwe Jaar.

Twee jaar geleden schreef ik dit gedicht in
december.

Wie ik eigenlijk ben?

Zelf kan ik die weg niet vinden
Loop tegen bergen op

Zie alleen maar dalen

Bereik nooit de top

En heel ver daar beneden

Zie ik een scherpe lijn

Die mij probeert te wijzen

Op het wezen en het zijn......

Marjolein Helms

A\ e
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UIT DE GEMEENTE

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig?
Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense
Ds. Jeroense is met ziekteverlof

Ds. Aafke Zaal

SAMEN DELEN
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt
delen met andere gemeenteleden? Stuur een
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng
het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF
Voor u als gemeentelid bestaat ook de
mogelijkheid zich op te geven voor de
Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde
gemeenteleden lief of leed willen delen met
de gemeente en een bericht insturen over
bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte
of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook
de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres
liefenleedbrief@pg-elst.nl
Wilt u in de mail uw naam, adres en
telefoonnummer vermelden?

Wij gedenken: Mevrouw R. Frentz

Op 22 oktober jongstleden overleed Riek Frentz in
De Lingehof te Bemmel, in de leeftijd van 97 jaar.
Riek groeide op in Lent, als derde kind van het
gezin.

Tijdens de oorlog is zij met haar ouders gevlucht
naar Belgie, haar broers waren op de Veluwe
ondergedoken. Haar vader had een postagent-
schap van de PTT, werkte veel thuis. Dat kwam
goed uit want zijn vrouw kreeg ernstige reuma.
Al gauw was het zo dat Riek overdag voor het
huishouden en haar moeder zorgde. Haar vader
nam in de nacht de honneurs waar.

Verder leren na de lager school zat er niet in. Na
het overlijden van haar ouders heeft ze verder
scholing gevolgd. Ze kwam te werken bij Caritas.
Ze begeleidde gezinnen waar thuis problemen
waren en geen huishoudelijke zorg was. Een
intensieve taak. Daarnaast zorgde ze ook voor
haar jongste broer die bij haar in huis woonde.

Wij hebben Riek leren kennen via Tafeltje Dekje,
ze woonde toen in de Bachstraat in Elst. In haar
appartement zat ze altijd parmantig in de stoel
te lezen. Ze wilde ook graag even een praatje
maken. In de kamer hingen mooie tekeningen
die ze zelf had gemaakt.

Na enkele uitvallen thuis waarbij ze een heup
brak, ging het thuis niet meer. Ze kwam in de
Lingehof terecht. Altijd met het idee dat ze
hier was om op te knappen.

Wij brachten regelmatig bezoekjes, ook het
kerkblad werd bezorgd en de PVD kwam langs.
Haar laatste weken voelde ze zich erg alleen
vooral in de nachten. Dat heeft haar geen goed
gedaan.

Voorzijde van de rouwkaart
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Op 29 oktober hebben wij afscheid genomen van
haar.

‘Dat haar voetstappen mogen achter blijven in het
zand van de Eeuwigheid’ zoals op haar rouwkaart
staat. De voorkant van de kaart is een tekening
gemaakt door Riek.

An Pieterse, Magreet Elzinga

We gedenken mevrouw Kok

Op 14 oktober is op de leeftijd van 90 jaar
overleden: mevrouw Flora Curina Kok - de Jongh,
wonende te Elst. Zij was de weduwe van Dick Kok,
die in 2023 is overleden. Beide geboren in
Wolfheze, hebben zij, getrouwd in 1956, na een
aantal jaren elders, lange tijd in Elst gewoond.
Hier ook is zij betrokken geweest bij

de Hervormde en naderhand de Protestantse
gemeente, als bezoekdame HVD en PVD, als
enthousiast lid van verschillende koren/koortjes,
en genoot zij van de maaltijden en het samenzijn
in de eetclub ‘Eten en Ontmoeten’.

In een dienst in de Grote Kerk op 20 oktober
hebben we stilgestaan bij het beeld van de Goede
Herder, die zijn schapen opzoekt, hoedt en leidt
onder steeds wisselende omstandigheden. Die
herder is van jongs af aan een helder beeld
geweest dat zij navolgde: in haar trouwe zorg,

in haar nuchtere kordaatheid, in het verdriet
toen hun zoon Elbert en later haar man Dick haar
ontvielen, in het voortgaan bezorgd te zijn om
anderen, in de knipsels van gedichten die zij
verzamelde en waar zij vertrouwen uit putte.

Treffend was wat zij ooit aan haar kinderen
vertelde, dat zij als negenjarig meisje moest
vluchten voor oorlogsgeweld met aan haar ene
hand haar zusje, en in haar andere hand het touw
waarmee ze hun koe voorttrok. Op weg naar een
veiliger wereld. Een herderlijk beeld.
Eveneens treffend is het gedichtje dat zij in haar
adressenboekje had bewaard:

Waar rust en licht tezamen vloeien

in onmetelijke duur en tijd,

meen ik als mensenkind gezien te hebben

een tip van Gods oneindigheid.

Het was verlokkend naar die horizon te zweven,

verlost te zijn van angst en pijn

en God alleen weet

waarom dit mijn keus moest zijn

Dick Kruyt

Bedankt

De heer G. van Zadelhoff heeft op 13 juli een
mooi boeket en een kaart met namen ontvangen.
Hij is hier heel dankbaar voor.

J.C. Wendt

Mevrouw van Maaren-van Aalst wil graag
bedanken voor de hartelijke attentie met
bijgevoegde kaart voorzien van namen die zij
onlangs heeft ontvangen.

Het doet haar goed dat er naar haar omgekeken
wordt en het gevoel te hebben dat ze er toch bij
hoort.

Ondanks haar ongemakken deels veroorzaakt
door haar hoge leeftijd.

Zij laat U allen bedanken en groeten langs deze
weg,

Jan, namens zijn moeder

Ik was zeer verrast dat ik vorige maand een
fruitbakje uit de kerk kreeg vanwege mijn
50-jarig jubileum als dirigent.

Een deel van die 50-jaar heeft zich ook afgespeeld
in onze kerk, onder andere de St. Maartenskinder-
cantorij, musicals, St. Maartenskerkkoor en een
groot aantal concerten met andere koren en
orkesten. Ik koester daaraan warme herinneringen.
Ik was net herstellende van een flinke corona-
aanval, dus het fruitbakje kwam in die zin ook
goed uit.

Hartelijke dank!

Herman Schimmel
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‘Een deken van aandacht en liefde’

Tijdens je reis door het leven zijn er wegen die
je naar mooie inzichten en mensen leiden, maar
soms ook loop je op een doodlopende weg. Sta
je voor je gevoel voor een grote muur en kun je
niet verder. Zo voel ik me sinds ik vanwege een
burn-out met ziekteverlof mijn werkzaamheden
als predikant heb moeten neerleggen. Ik ervaar
het als een weg door een dal en mis de gemeente,
de activiteiten en mensen zeer. Ook voor mijn
naasten is het een moeilijke periode. Ik ervaar
de vele kaarten, bloemen, appjes en mails met
lieve en bemoedigende woorden als een ‘deken

van aandacht en liefde’ Het is helpend en helend.

Voor mij ligt een onbekende weg van herstel die
ik in vertrouwen samen met God en de mensen
om mij heen wil gaan.

Ds. Jeroen Jeroense

Hartelijk dank!

Afgelopen zondag werd ik verrast door een groet
van de kerkleden en een heerlijk oogstbakje.

Ik ga met goede moed mijn behandelingen
tegemoet en het is fijn dat zoveel mensen
meeleven!

Nogmaals dank!

Met vriendelijke groet Evert Siemelink

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Jarigen december:

Op 1 december hoopt mevrouw J. Mezach -
Hoogendoorn de leeftijd van 96 jaar te bereiken.

De heer B. van Aalst is 8 december jarig en
hoopt dan 95 jaar te worden.

Op 31 december is mevrouw J.C. van Maaren jarig
en hoopt dan 97 jaar te worden.

Jarigen januari 2026:
Op 2 januari hoopt mevrouw A.J. van Aggelen-
Hendriks 93 jaar te worden.

Op 7 januari is mevrouw H.H. Peters- Jansen jarig
en hoopt dan 94 jaar te worden.

Op 15 januari is mevrouw A.J. Breunese-van
Westreenen jarig. Zij hoopt 93 jaar te worden.

Op 19 januari hoopt mevrouw R.C. van Setten-
van den Hof 90 jaar te worden.

Op 23 januari is de heer D. Doeze Jager jarig.
Hij hoopt dan de leeftijd van 99 jaar te bereiken.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

KERKENRAAD

Langdurige afwezigheid ds. Jeroen Jeroense
Onlangs is Ds. Jeroense uitgevallen vanwege ziekte.
Bij hem is een burn-out vastgesteld, waardoor
hij langere tijd uit de roulatie zal zijn.

Dat is verdrietig nieuws.

We hopen dat hij de rust en de tijd neemt die
nodig is om te herstellen.

De blijken van medeleven in de vorm van kaartjes
en persoonlijke berichtjes via de mail en de app
vindt hij erg fijn om te ontvangen.

Met persoonlijk contact wordt gevraagd om in
deze periode terughoudend te zijn.

Als kerkenraad stemmen we af met Ds Aafke Zaal
en onze jeugd- en jongerenwerker, Lisette
Brandsma hoe we de vrijvallende taken invullen
en waar we externe begeleiding bij zoeken.

Daar hoort u later nog meer van.

In de tussentijd wensen we Ds. Jeroense alle
rust om te werken aan herstel en hopen dat

dit voorspoedig gaat.

Jan Liebeton, namens de kerkenraad

Lichter besturen - verslag gemeenteavond
Tijdens de gemeenteavond van 18 november
was het eerste deel van de avond voor lichter
besturen. Tijdens de gemeenteavond in maart
van dit jaar is een kerkenraad gepresenteerd in
afgeslankte vorm. Toen kregen we de opmerking
of dit wel echt lichter besturen is. Dit heeft de
kerkenraad zich aangetrokken en is hier verder
over na gaan denken. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een verdergaand voorstel. Het
voorstel is nu om naar één kerkenraad van
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10 personen te gaan. In deze kerkenraad zitten
dan twee ouderlingen vanuit het CPO, twee diaken
uit het college van diakenen en twee kerkrent-
meesters uit het College van kerkrentmeesters.
Daarnaast de voorzitter en de scriba en de twee
predikanten. De colleges bestaan dan naast de
twee ambtsdragers uit een aantal gemeenteleden.
Deze gemeenteleden zijn volwaardig lid van het
college, maar dragen niet de verantwoordelijkheid
van het kerkenraadslid zijn en zijn dus ook niet
aanwezig bij de vergaderingen van de kerkenraad.
Ze kunnen zich volledig toeleggen op de taak van
het betreffende college.

De aanwezige gemeenteleden reageerden positief
op het voorstel en waren van mening dat we
deze richting verder kunnen uitwerken. Ook de
jonge ouders die via TEAMS waren aangehaakt
reageerden voornamelijk positief. De volgende
aandachtspunten werden gegeven:

- Laat oud-ambtsdragers vanuit een pool meedoen
bij de diensten zoals trouwerijen en begrafenissen
om zo de druk bij de kerkenraadsleden te
verminderen.

- Ga door met bestaande commissies en verander
die alleen wanneer er geen behoefte meer is
aan de taak waarvoor ze zijn ingesteld

- Zorg voor een zorgvuldige overgang van oud
naar nieuw.

- Laat mensen op interessegebied deelnemen aan
commissies of werkgroepen.

- Houd jonge ouders goed aangehaakt.

Het voorstel zal verder worden besproken op de
volgende kerkenraad. Dan moet bij de verdere
invulling of dit voorstel het beste is voor onze
gemeente en hoe snel we hiermee aan de slag
kunnen. Wordt vervolgd.

Aly Smelt-Medendorp en Arjen Dijkstra

KERKRENTMEESTERS

Update vacature voorzitter kerkenraad

De zoektocht naar een toekomstgerichte en
verbindende voorzitter is nog steeds volop in
beweging.

Denk jij mee, of ken je iemand die past bij
deze rol? Laat het ons weten! Samen bouwen
we aan een betrokken en inspirerende geloofs-
gemeenschap.

Reageren of meer weten?

Mail naar: Joleen Kruijt, Hester Liebeton of
Mark Zey,

Voorstellen Henk Jan Jansen van Doorn
Beste kerkgenoten,

Ik ben dankbaar dat ik ouderling-kerkrentmeester
mag zijn (in de rol van penningmeester) voor de
kerk waarin ik groot ben geworden. Elke keer als
ik de kerktoren zie voel ik een warme verbonden-
heid. Niet alleen omdat het een vertrouwd gezicht
is wanneer ik weer in Elst kom maar ook omdat
het me herinnert aan mooie momenten en de
kracht van samen geloven. Hier ben ik gedoopt,
heb ik belijdenis gedaan ben ik getrouwd en
hebben we onze dochter laten dopen.

Samen met Geri en onze dochter Annemijn (14)
wonen we in de Westeraam. Na mijn studie ben ik
gestart in de accountancy bij Deloitte, waarna

ik overstapte naar de consultancy bij hetzelfde
kantoor. Sinds 2011 werk ik bij de gemeente
Nijmegen, eerst bij de afdeling Financién, de
laatste 3 jaar als leidinggevende in het fysieke
domein.

In mijn vrije tijd speel ik graag piano, doe ik aan
fitness en sla ik graag een balletje. Het helpt me
om mijn hoofd leeg te maken en weer nieuwe
energie op te doen.

De kerk is door de jaren heen flink veranderd.
Waar het vroeger altijd vol zat met ook veel
jongeren, zie ik nu dat het gezelschap wat ouder
is geworden en ik merk dat zelf ook aan mijn
eigen haarkleur! Toch geeft dat ook iets moois:
het laat zien dat mensen jarenlang betrokken
blijven. Gelukkig is er nog steeds verbinding met
de jeugd en is er een actieve groep vrijwilligers
die samen veel organiseren en vormgeven.
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De komende jaren wil ik samen met jullie de
schouders eronder zetten om onze kerk toekomst-
bestendig te maken. Het is een mooie uitdaging
om het vrijwilligerswerk laagdrempelig en aan-
trekkelijk te houden, zodat we ook in de toekomst
voldoende mensen kunnen blijven betrekken en
verbinden.

Met elkaar kunnen we
veel bereiken. Ik heb er
vertrouwen in dat we,
door samen te werken,
onze kerk sterk en
levendig houden voor
de komende generaties.
Henk Jan

Personeel en vacatures

Per 1 december hebben wij met grote vreugde

Ds. Aafke Zaal als onze nieuwe predikant mogen
verwelkomen. Vanaf het eerste moment straalt
haar betrokkenheid en inspiratie uit in alles wat
zij doet. Ze is enorm enthousiast en kijkt uit naar
verdere kennismaking en samenwerking met u
allen. Haar open hart en luisterend oor maken dat
iedereen zich gezien en gehoord mag voelen. Als
gemeente zijn wij dankbaar dat zij haar gaven
met ons wil delen, en wij willen haar laten weten
dat zij zich volledig gesteund mag voelen door
ons allen.

Samen kijken we uit naar een periode van verdie-
ping, verbinding en hoopvolle toekomst. Haar
officiéle intrede dienst zal zondagmiddag

25 januari 2026 plaats gaan vinden.

In de volgende Onderweg stelt zij zich graag
persoonlijk aan u voor.

Het ziekteverlof van Ds Jeroen Jeroense gaat
helaas langer duren. We zijn op zoek naar een
tijdelijke vervanging. We wensen Jeroen van
harte beterschap en spoedig herstel toe.

Voor hulp bij automatisering/gegevens verwerking
is een ICT werkgroep opgezet met Rob Coenen en
Frank den Daas.

Herhaalde oproep Hulpkoster

Word hulpkoster: een waardevolle rol in onze
gemeente!

Jetty stopt eind dit jaar als hulpkoster. We zijn
haar dankbaar voor haar jarenlange inzet en
zoeken nu nieuwe vrijwilligers die willen helpen
bij de kerkdiensten.

Wat houdt het in?

Je zorgt ervoor dat de kerk op zondag open is, de
verlichting aan staat en de zaal klaar is voor de
dienst. Na afloop sluit je de kerk weer af. Dit kun
je alleen doen of samen met iemand anders. Het
is dankbaar werk dat je verbindt met de gemeente
en bijdraagt aan een warm welkom voor iedereen.
We denken na over een nieuwe invulling van deze
rol, dus jouw hulp is meer dan welkom!

Interesse of vragen? Neem contact op met

Jan Liebeton of ondergetekende

Vastgoed en goederen

Commercieel vastgoed: Brahmsstraat 61 (voormalig
pastoriewoning), de eigendomsoverdracht heeft
op 1 december bij de notaris plaatsgevonden. We
wensen de nieuwe bewoners veel woongeluk toe.
Kerkelijk vastgoed: Er is een eerste nader onder-
zoek gedaan naar van de verwarmingsinstallatie
van de kerk (in verband met de hoge leeftijd van
de ketel). Daar komen een aantal varianten uit
naar voren. Dit zal nader bekeken worden, ook
hoe dit past binnen de toekomstplannen van de
kerk.

Voor de kerk heeft de inspectie ronde voor het
onderhoud plaatsgevonden. Ook heeft de
monumentenwacht haar inspectieronde
uitgevoerd.

De vaatwasmachine in de keuken van De Ruimte
sprong de laatste tijd herhaaldelijk op storing.
Omdat deze machine al op leeftijd was is tot ver-
vanging overgegaan. Gelukkig geen keukenstress
in de drukke decembermaand.

We zijn bijzonder blij dat we Paul Numan mogen
verwelkomen in het team van kerkrentmeesters.
Paul gaat samen met Henk Kiestra aan de slag
om het kerkelijk en commercieel vastgoed in

zo optimaal mogelijke conditie te houden. Paul
brengt ruime ervaring mee uit de architecten-
wereld, en samen met Henk is de portefeuille
Vastgoed en Goederen in goede handen.

Veilige Kerk
Samen zorgen voor een

veilige omgeving T
Op 18 november vond er DE
een gemeenteavond plaats KERK

waarin we hebben toege-
licht hoe wij als gemeente
werken aan een omgeving
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waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt.
Een plek vrij van grensoverschrijdend gedrag en
misbruik.

Wat doen we concreet?

Vertrouwenspersonen: Sinds 2018 zijn er twee
vertrouwenspersonen voor de jeugd aangesteld:
Leny Janssen en Frank den Daas. Zij werken
sinds twee jaar binnen een regionaal team van
vertrouwenspersonen in de Kring Elst.
Gedragscode: Betaalde krachten en vrijwilligers
ondertekenen de gedragscode, gebaseerd op de
10 geboden van de Meeting (sinds 2018).

YOG verplicht: Vanaf 1 juli 2025 is een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor alle mede-
werkers en vrijwilligers die te maken hebben

met machtsverschillen binnen onze gemeente.
Documentbeheer: Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt over het bewaren van deze documenten.
Heldere procedures: Het moet voor iedereen
duidelijk zijn wat het traject is bij een melding
van misbruik.

Communicatie en bewustwording

We zorgen voor heldere communicatie via de
website, het blad Onderweg en gemeenteavonden.
Daarnaast staat er in 2026 een speciale thema-
dienst Veilige Kerk op het programma.

Evaluatie

Het ingezette beleid wordt regelmatig geévalueerd
en waar nodig bijgesteld. Zo blijven we samen
werken aan een veilige kerk voor iedereen.

VOEDSELBANKEN

\ Nijmegen — Overbetuwe

Voedselbank

We zijn blij te kunnen melden dat in samenspraak
met Voedselbank, Diaconie en Kerkrentmeesters
de gebruiksovereenkomst van de Ruimte verlengd
is. Sinds 2023 heeft de Voedselbank een uitgifte-
punt voor pakketten met levensmiddelen in De
Ruimte. Naast het uitgiftepunt wordt ook de kans
geboden de mensen die komen koffie en thee aan
te bieden en een praatje met hen te maken als
daar behoefte aan is.

Communicatie .

Communicatie met de
Gemeente gebeurt tegen-
woordig op veel manieren:
via de kerkdienst

(live en gemist), Blikvanger,
Onderweg, Scipio, activiteiten in De Ruimte, onze
website en diverse appgroepen. Toch blijft het
een uitdaging om iedereen te bereiken. Soms
ligt dat aan de manier van communiceren,

soms aan het moment van communiceren.

Een voorbeeld is communicatie met de groep
jonge ouders: uit ervaring weten we hoe lastig
het is om bijvoorbeeld een gemeenteavond bij
te wonen als je druk bent met gezin en werk.
Op dinsdag 18 november jongstleden tijdens de
gemeenteavond over Lichter besturen en Veilige
kerk, hebben we daarom via de appgroepen
‘Ouders van de Kinderkerk” en ‘Ouders van de
Meeting” een Teams-link gedeeld. Zo konden
ouders vanuit huis deelnemen. En dat werkte:
meerdere ouders belden in en konden de avond
volgen.

Wil je ook aansluiten en zit je nog niet in deze
appgroepen? Geef het door aan Lisette Brandsma,
zij voegt je graag toe. We proberen uit of dit een
succesvolle manier van communiceren is - jouw
feedback is welkom!

Dit was het laatste nieuws op hoofdlijnen.
Mochten jullie nog vragen hebben horen wij
dit graag.

Mark Zey
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Kerkbalans 2026

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

In januari volgend jaar is het weer zover,
gemeenteleden komen langs voor de actie
Kerkbalans. Tussen 17 januari en 31 januari bellen
ze twee keer bij u aan. Eén keer om te brengen
en één keer om te halen, onder het motto:

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Actie
Kerkbalans

Onze kerk is een kerk van en voor betrokken
mensen. Mensen die onderling verbinding zoeken
maar ook verbinding met de wereld buiten de
kerk. Met zwakken in de samenleving, met
vluchtelingen en mensen zonder dak boven hun
hoofd. Leden van een kerk die de kerk levend
willen houden. Leden die actief betrokken zijn;
energiek, luisterend en omziend naar elkaar. Dat
is een levende kerk. De levende kerk vraagt om
levend geld: geld waarmee we vandaag kunnen
financieren wat we vandaag uitvoeren.

Het vermogen van onze kerk, in de vorm van
spaargelden en andere bezittingen, is bedoeld
om onze gebouwen in stand te houden of inves-
teringen te doen. Onderhoud van onze prachtige
kerk of het doorvoeren van vernieuwingen.

Uw financiéle bijdrage geeft ruimte om wensen
(geheel of gedeeltelijk) in te vullen. Om het
ook echt onze eigen kerk te laten zijn. Met een
(hogere) bijdrage zijn we in staat om meer met
en voor elkaar te doen.

De kerk is geroepen om pastoraal en diaconaal
actief te zijn in deze wereld. De wereld is ‘op
drift’, oude ideeén en waarheden worden inge-
ruild voor nieuwe. Dit doet eens te meer een
beroep op onze zorgzaamheid voor elkaar.
Barmhartigheid en vrijgevigheid zijn niet meer
vanzelfsprekend. De kerk wil een tegengeluid
laten horen en een daad stellen. En daden kosten
geld. Het komt er op aan om nu klaar te staan
voor onze medemensen, dichtbij en ver weg.
Namens de kerkrentmeesters Arie de Groot

DIACONIE

Het Kletsbankje

Net na de zomer is het Kletshankje ineens
gesneuveld. We dachten dat het niet meer
betrouwbaar te herstellen was, dus naar de
stort....

Om met Jeroen Jeroense zijn woorden te spreken:
Oh, wat triest...

Maar gelukkig heeft Ger de Vrieze ons vakkundig
geholpen.

Het Kletshankje kan met recht weer een tweede
ronde mee, strak in de lak, steentjes geplakt en
stoer verstevigd.

Dank je wel, Ger!

Magreet Elzinga

Kletsbankje met Ger Vrieze

DIACONALE COLLECTES DECEMBER

7 december: Amnesty schrijfactie

Amnesty International is een vereniging die de
naleving van de mensenrechten beoogt zoals die
zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de
rechten van de mens. Het is een onafhankelijke
wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen
in meer dan 150 landen, die zich inzet voor
slachtoffers van schendingen van mensenrechten.
Op 10 december is het de Dag van de mensen-
rechten.

Op veel plekken in ons land wordt in deze week
geschreven en ook wij doen dit jaar weer mee.
Voor de elfde keer! Tijdens Write for Rights komen
we ieder jaar in actie voor mensen die onterecht
vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk,
mening of om wie ze zijn. We sturen brieven naar
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koningen, ministers en presidenten en vragen
hun een einde te maken aan onrecht. Elk jaar
levert dat successen op. Activisten komen vrij,
discriminatie stopt, daders worden berecht. We
willen graag alle gemeenteleden oproepen om
mee te schrijven. Meer hierover vindt u elders
in deze Onderweg.

Daarnaast collecteren we voor al het werk dat
Amnesty doet. Waar onrecht heerst en mensen
onderdrukt worden komt Amnesty in actie!

Zie ook: https://www.amnesty.nl/write-for-rights
voor meer informatie

14 december: Voedselbank Nijmegen

Stichting De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe

is een 100% non-profitorganisatie, met als doel-
stelling om directe voedselhulp te bieden aan de
armste mensen en tegelijk verspilling van goed
voedsel tegen te gaan. Om in aanmerking te
komen voor een voedselpakket mag men als
alleenstaande niet meer dan € 320 per maand
overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur,
gas, water, licht en verzekering. Voor elke persoon
meer mag het inkomen € 120 per maand hoger
zijn. Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe kent

5 uitgiftelocaties, één "supermarkt’ en verzorgt
ruim 700 pakketten per week met 250 vrijwilligers.
Sinds twee jaar is er in De Ruimte in Elst ook een
uitgiftepunt.

Zie ook: https://www.voedselbanknijmegen.nl/
voor meer informatie

21 december: Voedselbank Arnhem
Voedselbank Arnhem helpt met ongeveer 450
vrijwilligers meer dan 1200 huishoudens in de
regio Arnhem per week. Dit gebeurt door middel
van het verstrekken van voedselpaketten om de
klanten een steuntje in de rug te geven. Ook
werkt de voedselbank samen met bedrijven,
winkels. instellingen, overheden en particulieren
om nog verdere hulp aan te bieden.

Op deze manieren zorgt de voedselbank ervoor dat
armoede wordt bestreden, voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

De Voedselbank Arnhem is ook een Regionaal
Distributiecentrum. Dit betekent dat vanuit
Arnhem zo'n 25 voedselbanken in de regio
Gelderland en Oost Utrecht bevoorraad worden.
Zie ook: www.voedselbankarnhem.nl voor meer
informatie.

24 december: Protestantse kerk -

Jongeren beleven het kerstverhaal

Met de KerstChallenge beleven jongeren het
kerstverhaal op een unieke, interactieve manier:
als spel, avontuur en ontdekkingstocht.
Duizenden tieners doen jaarlijks mee, verspreid
over honderden kerkelijke jeugdgroepen door
het hele land. Ze kruipen in de huid van de
personages uit het kerstverhaal, voeren opdrachten
uit, lossen raadsels op en verzamelen punten.
Zo worden ze spelenderwijs uitgedaagd om na te
denken over geloof, keuzes maken, en hun eigen
rol in het grotere verhaal. In een tijd waarin
jongeren overspoeld worden met prikkels en
meningen, biedt de KerstChallenge een speelse
maar serieuze manier om stil te staan bij de
kern van Kerst. Daarom is dit een inspirerend

en eigentijds collectedoel dat we van harte aan-
bevelen - om jongeren op een creatieve manier
te blijven meenemen in het hart van het geloof.
Zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/
download27947,/2025_12_21,%20
Collecteafkondiging%20PKN%20-%
20Jongeren%20beleven%20het%20kerstverhaal.
pdf voor meer informatie

25 december: KIA - Kinderen in de knel

Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, maar
voor miljoenen kinderen lijkt het heel ver weg.
Ze groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld of
armoede. Juist met Kerst verdienen deze kwetshare
kinderen onze aandacht en steun. Doe daarom
mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in
Actie voor kinderen in de knel. In de loop van
2025 maken we via nieuwsbrieven, website en
social media bekend wat de meest urgente
bestemming voor deze kerstcollecte is.

Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/ voor meer informatie

28 december: KIA - India - Alle kinderen naar
school

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur maken
duizenden migranten lange dagen in de textiel-
industrie. Hun kinderen blijven vaak zonder toe-
zicht thuis achter. Omdat ze uit een andere regio
komen, spreken ze de lokale taal niet en gaan

ze niet naar school. Kerk in Actie ondersteunt

in India de organisatie SAVE, die tweehonderd
migrantenkinderen aandacht en bijles biedt. SAVE
leert kinderen lezen en schrijven in hun eigen taal
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én in de lokale taal, zodat ze na een jaar kunnen
instromen in het reguliere onderwijs. SAVE zorgt
bovendien voor voedzame maaltijden en buiten-
schoolse activiteiten. Ashwini, een meisje van
acht, paste op haar driejarige broertje, deed het
huishouden en ging niet naar school. Na gesprek-
ken met haar ouders mocht ze toch naar de
bijlessen van SAVE. Nu kan ze lezen en schrijven
en ziet haar toekomst er hoopvoller uit.

Zie ook:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projec-
ten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie/
voor meer informatie

DIACONALE COLLECTES JANUARI 2026

4 januari: Rode Kruis

Wat in 1859 begon als de droom van één man, is
in de afgelopen anderhalve eeuw uitgegroeid tot
‘s werelds grootste hulpverleningsorganisatie: de
internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-
beweging.

In 1867 zag de Nederlandse tak het levenslicht
en werd het Nederlandse Rode Kruis opgericht.
Inmiddels verlenen we met 672 beroepskrachten
en meer dan 10.000 vrijwilligers nog elke dag
hulp aan hen die dat het hardste nodig hebben.

Een aardbeving in Chili, een orkaan op de
Filipijnen of een hongersnood in de Hoorn van
Afrika. Wat er ook gebeurt: het Rode Kruis is
altijd dichtbij. Want met verenigingen in 191
landen is het Rode Kruis altijd in de buurt als
mensen hulp nodig hebben. Bij een noodsituatie
komen de lokale hulpverleners direct in actie.
Hebben ze extra handen nodig? Dan kunnen ze
rekenen op Rode Kruis-verenigingen over de
hele wereld.

Zie ook: https://www.rodekruis.nl/ voor meer
informatie

11 januari: KIA- Noodhulp- Oekraine- Hulp
voor slachtoffers en ontheemden

Hulp voor slachtoffers en ontheemden

De oorlog in Oekraine heeft het leven van veel
inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest,
infrastructuur is ontwricht en veel mensen
kampen met angst en verdriet. Samen met lokale
kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie
hulp.

Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale
hulpcentra. Er zijn daar speelplekken voor kinderen,
zodat ze hun zorgen even kunnen vergeten, en

er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te
kunnen vullen, krijgen vrouwen steun bij het
starten van een eigen bedrijfje.

Zie ook:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecte-
rooster/collecte-kerk-in-actie-2026-noodhulp-
oekraine/ voor meer informatie.

18 januari: Protestantse kerk-Missionair
werk- Kerkzijn buiten de gebaande paden

Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap

of kerkplek. Ze heten ook wel pioniersplekken,
presentieplekken of kliederkerken. Het woord
proefplek geeft iets aan van ‘experimenteren’:
hier hebben mensen die weinig tot geen verbin-
ding hebben met de ‘traditionele” kerk, de ruimte
om het geloof te verkennen en iets van God te
ontdekken. Jonge generaties en mensen met
diverse culturele achtergronden zijn ook vaak bij
proefplekken betrokken en vinden er een thuis.

De Protestantse Kerk ondersteunt deze nieuwe
vormen van kerk-zijn.

Zie ook: https://www.protestantsekerk.nl/down-
load28034/Collecterooster%202026%20-
%?20Protestantse%20Kerk%20en%20Kerk%20in%
20Actie.pdf voor meer informatie

25 januari: Protestantse kerk Jonge generaties-
Bijbelspellen die jongeren uitdagen

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende

en interactieve bijbelspellen van de Protestantse
Kerk en wordt rond deze tijd door honderden
jeugdgroepen uit heel Nederland gespeeld. Elk
spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en
een diaconaal thema, waardoor jongeren op een
speelse en ontspannen manier met geloof in
aanraking komen. De spellen zijn een mooie kans
om jongeren bij de kerk betrokken te houden.
Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat ze vaak
een startpunt zijn voor missionair jeugdwerk.

Zie ook:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecte-
rooster/collecte-protestantse-kerk-2026-jonge-
generaties-nederland-spellen/ voor meer
informatie
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JEUGD

CRECHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij
de créche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de
dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er
kinderkerk voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk
en gaan daarna naar

De Ruimte.

Advent

Project
Advent en

kerst 2025

Op zondag 30 november is het eerste Advent en
gaan we kennismaken met de ‘geluksbezorger’. Zij
komt ons elke week in de Adventsperiode tot en
met Kerst iets brengen wat te maken heeft met
het verhaal waar we over gaan lezen in de
Kinderkerk. Wij lezen vooral uit Jesaja, waarin
gesproken wordt van een vreugdebode: iemand
die goed nieuws komt brengen. Dit is iets wat
Jesaja doet, maar wat anderen ook kunnen doen.
En hoe kunnen wij een beetje ‘geluksbezorger’
zijn voor elkaar? Dat gaan we samen ontdekken
door te luisteren naar het verhaal, gesprekken
met elkaar, spelletjes te doen en creatief bezig
te zijn. We hebben er nu al zin in!

Kerstviering

Op Eerste Kerstdag, donderdag 25 december

zal de ‘geluksbezorger’ ons voor de laatste keer
bezoeken. Het belooft een mooie en deels inter-
actieve dienst te worden, waarbij ook het kinder-
koor liederen ten gehore brengt. De kinderen
blijven de gehele kerkdienst in de kerk, zodat

we samen het Kerstverhaal kunnen beleven.

Na afloop is er warme chocolademelk en wat
lekkers in De Ruimte. We hopen jullie allemaal
te zien!

Namens de Kinderkerk, Mirjam Knipping

CATECHESATIE

De afgelopen maand hebben we op catechisatie
niet stilgezeten. Integendeel! We zijn inmiddels
volleerde kaarsenaanstekers - met lucifers, jawel.
Geen vinger verbrand, hooguit een wenkbrauw
verschroeid van de spanning. Ook het samen
bidden gaat steeds beter en we hebben zelfs
onze eigen gebeden gemaakt.

We deden mee aan het landelijke spel Sirkelslag.
Dat was een avond vol raadsels, spellen, team-
work en een zelf gecomponeerd lied mét
instrumenten. We hebben gezongen alsof onze
toekomst als gospelband ervan afhing. En eerlijk
is eerlijk: het klonk verrassend goed. (Of in

elk geval enthousiast.) Maar ja, naast al dat
spektakel moet er natuurlijk ook gewerkt worden.

Tedereen heeft een eigen bijbel, die is eerst flink
gepimpt. Kaften, versieren, naam erop - zodat we
niet per ongeluk in de Openbaringen van iemand
anders belanden. Want de buitenkant is belang-
rijk, maar de binnenkant... daar begint het echte
werk.

We leren dat de bijbel eigenlijk een soort boeken-
kast is, met allemaal boeken in één. Een beetje
zoals Netflix, maar dan zonder abonnement en
met meer profeten. We leerden hoe je een tekst
opzoekt: boek, hoofdstuk, vers. En ja, dat is

even oefenen.

Als afsluiter deden we een woordenpuzzel. Daarna
begonnen we met lezen: Genesis 1:1. Om de beurt
een vers, en dan antwoorden zoeken in het werk-
boek. Het voelde een beetje als een speurtocht,
maar dan met minder modder en meer wijsheid.

Met Sint-Maarten hebben we weckpotjes prachtig
versierd met een nep kaarsje erin. Daarna liepen
we in het donker een rondje om de kerk, met
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onze lichtjes voorop. Het leek wel een optocht
van mini-pelgrims met knutselervaring. Heel
sfeervol. Bij terugkomst in De Ruimte was er voor
ieder een zakje met iets lekkers.

En dan nog dit: Loes doet haar uiterste best om
al onze namen te onthouden. Maar soms... nou
ja, elke dinsdagavond haalt ze onze namen door
elkaar. We hebben nu een ongeschreven regel:
als Loes een naam verkeerd zegt, trakteert ze de
volgende keer. Dus ja... we helpen haar graag
een handje om in de war te raken. Alles voor
een snoepje.

Kortom: we leren veel, lachen nog meer, en
nemen af en toe een vriend of vriendin mee.
Want geloof delen is mooi - en een traktatie van
Loes is natuurlijk ook nooit weg.

Loes Pieper

3‘5' 51 T

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar.
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig
en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het
programma voor de komende maanden kun je
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

Contactpersonen voor The Meeting:

Lisette Brandsma contactpersoon

vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

Kerstgala

Op 20 december is het weer zover: het kerstgala
voor alle meetingleden voor de jongeren die nu
The Meeting bezoeken en voor de oudere leden
die nog altijd met plezier terugdenken aan hun
tijd bij The Meeting. Het belooft een prachtige
avond te worden!

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
De kerstgala-commissie heeft al meerdere keren,
in het grootste geheim, vergaderd over het decor
en het diner.

De inloop begint om 17.30 uur.

We kijken ernaar uit jullie dan te zien!

Nieuwjaarsborrel voor ouders

Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe
traditie: de nieuwjaarshorrel voor ouders van
onze kinderen en jongeren. We denken hier met
veel plezier aan terug, daarom organiseren we
ook dit jaar opnieuw een gezellige borrel.
Jullie zijn van harte welkom op

vrijdag 30 januari vanaf 20.00 uur.

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten!
Rob, Eva en Lisette

DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...

Kletsbankje weer gerepareerd!

Waarover spraken zij?
Zij daar, op die bank!
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MUZIEK

Simply Enjoy Christmas
Is dit jaar het thema van het Kerstconcert van
koor Enjoy uit Driel.

Beleef samen met familie en vrienden een
bijzondere decemberavond. Het Kerstconcert is
op zaterdagavond 20 december om 19.30 uur

in de prachtige Grote Kerk in Elst.

Op deze sfeervolle avond zal het koor een rijk
gevarieerd repertoire laten horen. Klassieke
kerstliederen, moderne composities en muzikale
reflecties op het kerstverhaal.

De muzikale leiding is in handen van dirigent

Lex van Diepen en op piano de vaste pianist
Hans Grotenbreg. Ook Christan Grotenbreg zal
begeleiden op diverse instrumenten.

Kaarten a €12,50 zijn te reserveren via de
website www.koorenjoy.nl of voor aanvang van
het concert bij de ingang van de kerk.

De kerk is om 19.00 uur open. Na afloop is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een drankje.

Koor Enjoy ziet uit naar uw komst!

]

Intiem concert rond het harmonium op
Tweede Kerstdag

Twee jaar geleden, na het traditionele
Kerstconcert van de Orgelstichting, klapten we
onze handen stuk voor het prachtige optreden
van de bariton Joep van Geffen, violist Hans
Rijkmans en Dirk Luijmes op harmonium. Alle
reden om dit geweldige muzikale trio wederom
uit te nodigen voor een intiem Romantisch
Kerstconcert rond Dirks kunstharmonium. Bij
het ter perse gaan van deze editie van Onderweg
wordt er nog druk gewerkt aan het programma,
maar zij voeren in elk geval werken uit van Max
Reger en César Franck, naast verrassende werken
van minder bekende componisten. Natuurlijk
wordt het publiek uitgenodigd om af en toe mee

te zingen. Na afloop biedt de Orgelstichting de
bezoekers een drankje aan om het wederom
geslaagde concertseizoen op passende wijze af te
sluiten. Het concert begint op 26 december om
12.00, duurt niet langer dan een uur en is gratis
toegankelijk. Na afloop is er een collecte.

Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk.

Joep van Geffen,

Zaterdag 31 januari: derde Night of the Psalms
Het duurt nog even, maar er is alle reden om dit
bijzondere muzikale evenement vast onder uw
aandacht te brengen. Een waar psalmenfeest,

zo mogen we onze ‘Night” inmiddels toch wel
noemen. Een avond muziek op basis van de
Psalmen, zich bewegend tussen goede ‘eigen’
amateurs en topprofessionals, tussen oude en
nieuwe muziek en tussen aandachtig luisteren en
zelf meezingen. Met vaste, herkenbare elementen,
zoals samen zingen (meer dan de vorige keer),

de afsluiting met het Taizé-lied ‘Bless the Lord’
(door koor, alle instrumentalisten en de bezoekers
samen) en een Barokke cantate, maar ook met
bijzondere verrassingen. Vormde in het eerste jaar
psalmbewerkingen op elektrisch gitaar en in het
tweede jaar psalmen in een jazzy jasje verrassend
onderdeel van het programma, deze keer is
gekozen voor psalmen uit de Joodse traditie.
Daarnaast maken we een uitstapje naar de
Romantiek, met enkele liederen van Antonin
Dvorak. En u weet vast wat men over deze
negentiende-eeuwse Tsjechische componist zegt:
als je een prachtige melodie hoort en je weet
niet van wie deze is, dan is hij van Dvorak.

Een mooi en afwisselend programma - waaraan
natuurlijk nog volop wordt gesleuteld - is nog
maar de helft van het verhaal. Zeker zo belangrijk
is de kwaliteit van de uitvoering. Daarom zijn

wij verheugd dat de bas Gilad Nezer bereid is zijn
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medewerking te verlenen. Gilad is niet alleen
kernlid van het Nederlands Kamerkoor, het
bekendste professionele koor van ons land, maar
ook hoofdcantor van de Liberaal Joodse Gemeente
in Amsterdam. Met het uitvoeren van de genoem-
de liederen van Dvorak, daarbij begeleid door
Dirk, belicht hij ook een andere kant van brede
muzikale spectrum. Wij staan er niet altijd bij
stil, maar ook in eigen gelederen beschikken we
over bijzonder professioneel muzikaal talent. Zo
is Pieter-Jan Belder een veelgevraagde en inter-
nationaal vermaarde klavecinist en blokfluitist en
Barok-specialist. Hij doet mee met zijn ensemble
Musica Amphion, ook aanwezig bij de twee vorige
edities. Gelukkig is ook Dirk Luijmes van de
partij; hij begeleidt de verschillende ensembles
op de meest uiteenlopende toetsinstrumenten,
waaronder zijn onafscheidelijke harmonium.
Samen met Jaap Jansma begeleidt hij ook de
samenzang op onze grote orgels. Zoals ook de
vorige twee edities is de algehele muzikale
leiding in handen van IJshrand ter Haar. Hij
arrangeert koorwerken, stelt het programma
samen en dirigeert projectkoor G-noot en solisten.
De repetities staan op punt van beginnen.

Impressie van de ‘Night’ 2025, foto Ruud Otter

De ‘Night’, een coproductie van onze gemeente
en de Orgelstichting, begint om 20.00 uur en is
gratis toegankelijk. Wel hopen we op een mooie
opbrengst van de uitgangscollecte, van groot
belang om van ons ‘psalmenevenement’ echt een
jaarlijkse traditie te kunnen maken. Halverwege is
er een korte pauze de afsluiting vindt rond 21.45
uur plaats. Omdat het eerstvolgende nummer van
Onderweg pas kort te voren op de deurmat valt,
wordt verdere informatie over het programma
verspreid via de website van onze gemeente,
Scipio en de Blikvanger. Voor nu is eigenlijk
alleen het volgende belangrijk: zet het in uw
agenda en verheug u erop.

Namens de Werkgroep ‘Night of the Psalms’,

Peter de Leeuwerk.

Concert Luna Kamerkoor

Het Luna Kamerkoor geeft op 7 februari 2026 een
concert in de Grote Kerk te Elst, aanvang 20.15
uur.

Luna Kamerkoor
olv Wolfgang Lange

mmv Jos Baggermans sopraansaxofoon

James Whitbourn

Requiem Canticorum

en: werken van Connor, Part, Morales en Trotta

ELST, Grote Kerk
7 februari 2026, 20:15 u.

UTRECHT, Stadsklooster
8 februari 2026, 15:00 u.

toegang € 20 in voorverkoop | Kkinderen < 12 gratis
kaarten bestellen via www.lunakamerkoor.nl/kaarten-bestellen

Centraal in dit programma, met voornamelijk
Engelstalige koorwerken, staat de sopraan-
saxofoon, bespeeld door niemand minder
dan Jos Baggermans.

In dit concert passeren zowel bestaande,
uitgeschreven composities voor koor & sopraan-
saxofoon de revue. Maar minstens zo interessant
zijn de werken waarop Jos Baggermans zijn
improvisaties op de koorwerken laat horen, zoals
op het Magnificat van Arvo Pdrt en een motet van
de renaissancecomponist Cristobal de Morales.
We geven het publiek graag bekendere werken
mee, zoals het prachtige Requiem canticorum
van James Whitbourn. Het Luna Kamerkoor

staat ook voor het ‘ontdekken” van nauwelijks
bekende koorwerken.

U zult de motetten van Michael John Trotta
wellicht voor het eerst horen, maar u zult ze
niet snel vergeten! Kortom, kom luisteren,

het is een koorprogramma voor ieder wat wils.
Kaarten kunt u direct reserveren via
www.lunakamerkoor.nl/kaarten-bestellen.

De toegangsprijs is inclusief een rijk informatief
programmaboekje.
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Muzikalitijd

mu-zi-ka-li-tijd (de; meervoud: muzikalitijden)
1. Een moment of ogenblik om het over muziek
te hebben, ter lering en vermaak.

2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal
bezig te zijn.

In de laatste editie van Onderweg las ik de oproep
van Jan Liebeton: wie wordt de nieuwe hulpkoster,
ter vervanging van Jetty? Daarbij gaf Jan een
kleine opsomming van de taken van een koster.
Laten we eerst voorop stellen dat Jetty niet
zomaar te vervangen is. Ze heeft altijd zeer
vriendelijk en liefdevol voor ons - de vroege
vogels op zondagochtend - gezorgd voor een

vers bakje koffie. Het moet denk ik een eerbetoon
zijn geweest: Dirk dronk zijn koffie meestal uit
de mok met daarop ‘Jetty’ geschreven.

De reden voor deze ‘muzikalitijd’ is een andere
kosterstaak, eentje waarbij timing cruciaal is.
Een paar seconden voordat het onzevader wordt
ingezet, trekt de koster namelijk aan een koordje
dat onder het orgelbalkon hangt. Hiermee wordt
de kleinste luidklok geactiveerd. ‘Wat toevallig
dat de katholieke kerk telkens hun klok luiden
wanneer wij met onze voorbeden bezig zijn’,

zei ooit iemand tegen Jetty. Een heleboel lui
weten kennelijk niet dat de koster luidt tijdens
het onzevader. Het gebruik om vanuit kerken en
kloosters tijdens bepaalde liturgische handelingen
te luiden voor de gemeenschap is al eeuwen oud.
Het luiden tijdens het onzevader is vooral bekend
vanuit de Lutherse traditie. Wanneer zou het in
Elst zijn geintroduceerd?

IJsbrand ter Haar

De
Stichting

‘OAlgemene Hulpdienst Overbetuwe

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer,
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen
en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)
info@hulpdienstelst.nl

www.hulpdienstelst.nl

meer dan 20 eeuwen
KERK cultusplaats in Elst
MUSEUM

Openingstijden Tempel-Kerkmuseum
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend:
e Van 1 april tot 1 november:

elke zaterdag van 13.30-16.30 uur
e Van 1 november tot 1 april:

elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur
Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte
alleen toegankelijk met rondleiding.
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een
afspraak maken via de koster

Voor actuele informatie:
www.tempelkerkmuseum.nl

Ontdekkingstocht voor 6-12 jarigen

In de kerstvakantie kunnen 6-12 jarigen weer
meedoen met de Tijdreis.

We gaan spannende verhalen beleven over
Romeinen en Bataven en hun goden. En over
mensen in de Middeleeuwen. Onder de vloer van
de kerk bekijken we de Romeinse tempelresten
en een middeleeuws graf. Maar we gaan niet
alleen kijken. We gaan onder andere ook bouwen
en spelen voor archeoloog.

Je kunt meedoen, samen met ouder(s) of opa

of oma, op vrijdag 2 januari om 15.00 uur.

Let op: aanmelden v66r 31 december en VOL=VOL!
De kosten zijn € 6,00 per volwassene en € 3,00
per kind.

Voor aanmelding en informatie over de activiteit
ga je naar de website of stuur je een mail naar:
educatie@tempelkerkmuseum.nl

Meer informatie over het Tempel-Kerkmuseum:
www.tempelkerkmuseum.nl
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DIVERSEN

Schrijven tegen onrecht
Zondag 7 december 2025
Schrijfmarathon Amnesty International

e £ §
k

StV

De Protestantse Gemeente Elst doet op zondag
7 december 2025 voor de 12e keer mee met de
wereldwijde schrijfmarathon van Amnesty
International. Dit jaar hopen we dat ook de
andere kerken in Elst met ons meedoen.

Wil je een groot verschil maken met een kleine
actie? Doe dan mee met de Schrijfmarathon!
We schrijven gezamenlijk brieven en kaartjes
voor 10 mensen die onrecht meemaken. Met
jouw woorden kun je echt iets betekenen en
levens veranderen.

De mensen voor wie je schrijft, zitten onterecht
vast of worden vervolgd of geintimideerd omdat
ze opkomen voor mensenrechten. Tijdens onze
Schrijfmarathon krijgen ze steun van miljoenen
brieven- en kaartenschrijvers wereldwijd.

Kruip dus mee in je pen om onrecht te stoppen.
We schrijven dit jaar voor Ellinor uit Noorwegen,
Damisoa uit Madagaskar, Saleh uit Palestijns
gebied, Juan uit Honduras, Makhabat uit Kirgizig,
Sonia uit Tunesi€, Unecebo uit Zuid Afrika, Sau
Zaw uit Myanmar, Mother Nature Cambodia uit
Cambodja en De Guerras por la Amazonia uit
Ecuador. Mensen die ten onterecht worden
vervolgd, gediscrimineerd of vastgehouden.

De brieven die we vorig jaar hebben geschreven
hebben velen geholpen. We komen ieder jaar in
actie voor mensen die onterecht vastzitten of
worden bedreigd vanwege hun werk, mening of
om wie ze zijn. We sturen brieven naar koningen,
ministers en presidenten en vragen hun een
einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat
successen op. Activisten komen vrij, discriminatie
stopt, daders worden berecht.

In De Ruimte zijn de voorbeeldbrieven aanwezig.
Mensen kunnen de brieven ook zelf zonder kosten
bestellen of direct downloaden via de

Amnesty website. Of een mail sturen naar
schrijfmarathonelst@gmail.com kan ook.

Dan brengen wij een pakket langs. Zie ook:
Schrijfmarathon | Amnesty International

Voor broodjes en soep wordt gezorgd.

Noteer dus in uw agenda: 7 december 2025
om 11.30 uur ‘Brieven schrijven tegen onrecht!

Schrijf dus met ons mee!

Dennis Janssen, Romanie van der Kaa en Eline Janssen.
schrijfmarathonelst@gmail.com

Deadlines Onderweg 2026

Onderweg februari 18 januari
Onderweg maart 15 februari
Onderweg april 22 maart
Onderweg mei 19 april

Onderweg juni 24 mei Pinksteren!
Onderweg juli/augustus 21 juni

Onderweg september
Onderweg oktober
Onderweg november
Onderweg december/
januari 2027

23 augustus
20 september
18 oktober

22 november

De deadlines zijn steeds op zondag tot 18.00 uur.
Eerder insturen is uiteraard altijd mogelijk,

graag zelfs. Het adres van de redactie is
onderweg@pg-elst.nl

In mei valt de deadline op Pinksteren.

De redactie
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