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MEDITATIE  

De schellen van de ogen 
Bij Lied 519 en Lucas 2: 41-52 
 
Na de kerstperiode vieren we in de kerk de tijd  
van Epifanie. We tellen er in het kerkelijk jaar de 
zondagen mee: eerste zondag na Epifanie, tweede 
zondag na Epifanie, enzovoorts tot het de eerste 
zondag van de veertigdagentijd is. Epifanie is een 
Grieks woord. Het betekent ‘verschijning’.  
In de literatuur heeft Epifanie de betekenis van 
een niet te begrijpen plotselinge, kortdurende en 
diep inwerkende ervaring. Een gewoon zintuiglijk 
waarneembaar element roept een bijzondere reactie 
op bij wie die ervaring ondergaat. Daarvan is  
sprake op de dag van Epifanie zelf.  
 
Iets gewoons krijgt een bijzondere lading. Een 
gewone handeling krijgt een diepere betekenis. 
Een gewoon mens ontvangt bijzondere kracht. In 
de mens Jezus zien we God. Dat inzicht kan ons 
zomaar ineens toevallen. Dan is Jezus niet alleen 
‘de zin van de schriften’, maar ook de zin van de 
tijd, de zin van het leven. In eigen persoon is Hij 
‘Gods woord in alle eeuwigheid’. 
 
Er zijn drie Bijbelteksten die traditioneel op de 
feestdag van Epifanie gelezen kunnen worden:  
over de aanbidding van de pasgeboren Jezus door 
wijzen uit het Oosten; over de doop van Jezus in 
de Jordaan waarbij God Hem zijn Zoon noemt; over 
het teken dat Jezus als gast op een bruiloft water 
in wijn verandert. Op de zondagen na Epifanie 
lezen we teksten over de beginperiode van het 
werk van Jezus. 
 
Een tekst die ook goed in deze periode past, is  
het verhaal waarin Jezus de tempel bezoekt als  
Hij twaalf jaar oud is. De dichter van Lied 519 ver-
onderstelt dat Jezus dan bar-mitswa is geworden, 
zoon van de wet. Dat zou eigenlijk met zijn  
dertiende zijn, maar over een jaar op de eeuwig-
heid wil ik niet moeilijk doen. Vanaf het moment 
dat een joodse jongen bar-mitswa is geworden, is 
hij verantwoordelijk tegenover God om zich aan 
alle geboden en verboden te houden die onder de  
joodse wet vallen: de voorschriften die ontleend 
zijn aan de Tora, de Misjna en latere commentaren 
daarop. Tot die tijd ligt alle verantwoordelijkheid 
nog bij zijn ouders. Na die tijd dragen de ouders 

natuurlijk nog verder zorg voor de opleiding en 
opvoeding, maar het is toch een kantelpunt. 
 
We zien dit kantelpunt terug in het verhaal van het 
bezoek aan de tempel. Heen gaat Jezus gewoon 
mee met zijn ouders, maar Hij gaat niet mee terug. 
In elk geval niet meteen. Zijn ouders zoeken drie 
dagen voor ze Hem vinden. Dat roept allerlei  
praktische vragen op. Waar sliep Hij? Wie gaf Hem 
te eten? Hoe zat het met de persoonlijke hygiëne? 
Interessante vragen die voorbijgaan aan de kern. 
Hij zat tussen de leraren, luisterde en stelde  
vragen. De lieddichter verwijst naar deze fysieke 
werkelijkheid in de tweede helft van de eerste drie 
coupletten: ‘Gij hebt in duister U gewaagd en naar de 
rechte weg gevraagd’, ‘Gij hebt U onderworpen aan de 
letter van ons voortbestaan’, ‘Gij hebt gehoorzaam-
heid geleerd, een vuur van hoop heeft U verteerd.’ 

 Maar Jezus is niet zozeer zoon van de wet; Hij is 
Zoon van God. Hij overstijgt de letter en heeft de 
Geest. Daar zit spanning op. De goddelijke werke-
lijkheid die Jezus is, zien we terug in de eerste 
helft van deze drie coupletten. ‘Gij die de ster van 
David zijt en wijzen roept en dwazen leidt’, ‘Gij die de 
Heer zijt en de Geest die van de aanvang is geweest’, 
‘Gij die de zin der schriften zijt, Gods woord in alle 
eeuwigheid’.  

 Wie ben ik om kritiek op de dichter te hebben? Hij 
heeft zijn werk geleverd zoals hij het goed dacht. 
Maar persoonlijk zou ik het spannender gevonden 
hebben als hij de omgekeerde weg had bewandeld: 
eerst het gewone en dan het bijzondere. Het lied is 
dan nog steeds op dezelfde melodie te zingen. Nu 
geeft het lied bij wijze van spreken het antwoord 
al voordat de vraag opgekomen is. De spanning van 
Epifanie is echter dat bij het gewone onze ogen open-
gaan voor de bijzondere werkelijkheid van God als een 
overrompelende ervaring. Ongedacht en onverwacht. 

 In het laatste couplet maakt de dichter het af met 
een verborgen verwijzing naar de trits geloof (als 
een kind geloofd), hoop (Jeruzalem) en liefde 
(minnaar). Het kind wordt minnaar. Of zoals het 
Bijbelverhaal eindigt: ‘Jezus groeide verder op en 
zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer 
in de gunst bij God en de mensen.’ Een mooie 
opmaat om open te staan voor het licht van God 
dat door deze letters op ons valt; voor het licht  
van God dat ons ook in deze tijd toelacht.

Ds. Dick Snijders
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KERKDIENSTEN  

 
Zondag 6 februari  
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 
              organist: D. Luijmes 
19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders  
              ademviering 
              organist: D. Luijmes 
 
Zondag 13 februari 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 
              organist: J. Jansma 
 
Zondag 20 februari 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 
              organist: D. Luijmes 
 
Zondag 27 februari 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 
12 + groep organist: IJ. ter Haar 
 
Zondag 6 maart 1e zondag van de  
              veertigdagentijd 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 
              m.m.v. ZWO 
              organist: D. Luijmes 
19.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 
              ademviering 
              organist: D. Luijmes 
               
 
Bijbelleesrooster februari 2022 
6 februari  Lucas 5:1-11 
13 februari Jesaja 48:12-22  
20 februari Lucas 6:27-38 
27 februari Amos 3:1-8 
6 maart     Johannes 12:1-11 

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Heilig Avondmaal, veilig digitaal  
In de afgelopen twee jaar is de viering van  
het Heilig Avondmaal een aantal keren niet  
doorgegaan. Dat is jammer. De sacramenten zijn  
bijzondere tekenen om de verbondenheid met  
God en met elkaar extra te beleven. Hoe kan dat 
nou als je elkaar niet ziet, als je elkaar niet kunt 
vasthouden, als je niet van hetzelfde brood kunt 
eten en van dezelfde wijn kunt drinken? 
 
De diaconie wil graag de vieringen van het Heilig 
Avondmaal voortaan wel door laten gaan, ongeacht 
het aantal fysieke kerkgangers. Of het er nu vijf 
zijn, vijftig, tachtig of tweehonderd. De diaconie 
wil ook graag dat iedereen kan meevieren, ook  
wie thuis de viering meebeleeft. De gedachte bij  
de viering van het Heilig Avondmaal is dat de  
Geest van God aanwezig is in het gewone leven. 
Het avondmaalsbrood is hetzelfde brood als ons 
dagelijkse brood. De avondmaalswijn is drank  
van de vrucht van de wijnstok. De vrucht van de 
wijnstok is een druif. Drank van druiven kan  
druivensap zijn en ook wijn.  
 
De diaconie stelt daarom voor, om als u de viering 
van het Heilig Avondmaal digitaal meebeleeft,  
van uw dagelijks brood en van uw eigen wijn een  
kleine hoeveelheid apart klaar te zetten. Wie wil 
kan daarvan een foto maken en deze delen in de 
Facebookgroep #PG-Elst. U kunt ook iemand bij  
u thuis of in je gezin als gast uitnodigen om  
samen het Heilig Avondmaal te vieren. Het Heilig 
Avondmaal staat niet los van gewone maaltijden. 
Het is God die de mens te eten geeft. Het restant 
van het brood en de wijn is te gebruiken voor een 
uitgebreide maaltijd. Achteraf samen eten versterkt 
de onderlinge band nog eens extra. 
 
6 februari, afscheid Frans Brandenburg 
Op zondag 6 februari nemen we officieel afscheid 
van Frans Brandenburg als jeugd- en jongeren- 
werker van onze gemeente. Drie jaar geleden is 
Frans in een viering voorgesteld aan de gemeente. 
Het is passend om dan ook in de viering afscheid  
te nemen nu Frans een andere baan heeft gekregen 
die in zijn eigen woonplaats is. Dit afscheid willen 
we graag samen met jongeren uit de gemeente 
vormgeven. 
Ds. Dick Snijders 

De kerk is weer open voor maximaal 80 personen.  
Vooraf reserveren via de website is nodig. Dit kan 
tot 22.00 uur op de zaterdag vooraf aan de dienst. 

 
De diensten zijn ook te volgen via  

www.kerkdienstgemist.nl.  
 

De meest actuele informatie vindt u steeds  
op de website www.pg-elst.nl  
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GEDICHT VAN DE MAAND  
 
 
Geluk en Ongeluk 
 
Geluk en ongeluk treffen ons plotseling en bij verrassing 
en lijken in het begin bijna sprekend op elkaar 
zoals hitte en kou bij plotseling aanraken 
 
Als meteoren geslingerd uit bovenaardse verten, 
trekken ze een dreigende lichtende baan over onze hoofden. 
Getroffenen staan als versteend bij de puinhopen van hun,  
alledaags, glansloos, bestaan 
 
Groot en verheven, vernietigend, overweldigend, houden geluk en ongeluk,  
gevraagd en ongevraagd, zegevierend hun intocht bij de verbijsterde mensen. 
Ze omkleden en tooien de getroffenen met ernst en gewijde sfeer 
 
Geluk is vol huivering. Ongeluk vol zoetheid. 
Ongescheiden lijken ze beide uit het eeuwige voort te komen. 
Groot en verschrikkelijk beide. 
 
Mensen komen van heinde en ver kijken en staren, half jaloers, half huiverend, naar het ijzingwekkende 
gebeuren, waar het bovenaardse tegelijk zegenend en vernietigend een verwarrend, onontwarbaar aards 
schouwspel opvoert. 
Wat is geluk? Wat ongeluk? 
 
De tijd zal hen scheiden. 
Als het onvoorstelbaar opwindende plotselinge gebeuren verandert, in vermoeiend voortdurende druk,  
als de langzaam voortglijdende uren van de dag pas de ware gedaante van het ongeluk onthullen,  
dan wenden de meesten zich teleurgesteld af. 
Ze hebben genoeg van de eentonigheid, het ongeluk is oud geworden. 
 
Dan is het uur van de trouw, het uur van de moeder en de geliefde, het uur van de vriend en de broer. 
Trouw zet elk ongeluk in het licht, omhult het zacht met milde bovenaardse glans. 
 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
 
 
 
Dit gedicht werd door Bonhoeffer geschreven tijdens zijn gevangenschap in juni 1944 en is 
opgenomen in de bundel, tot de nacht voorbij is.   
Wat mij betreft zeer indrukwekkend en het herlezen en overdenken waard.  
Joleen Kruijt 
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6 februari, ademviering 
Naar verwachting kunnen we op 6 februari een 
ademviering houden, van 19.00-19.45 uur in de 
Grote Kerk. Een ademviering is het woord dat 
we hebben gegeven aan onze vespers of avond- 
vieringen op de eerste zondag in de maand. We  
zingen lieve kleine liederen uit het Liedboek,  
soms met een aantal coupletten na elkaar, soms 
een kort vers verschillende keren herhaald. Centraal 
in de viering is niet een uitgesproken overweging, 
maar een stilte van twaalf minuten. Deze viering is 
heel geschikt om weer op adem te komen. 
Ds. Dick Snijders  
 
Duurzame stamtafel 11 februari 
Op 11 februari is het warme truiendag. Bij de  
stamtafel bespreken we de mogelijkheden van  
duurzaam leven: moeten we ons gedrag veranderen 
en soberder gaan leven of gaan we ervan uit dat 
duurzaamheidsknelpunten worden opgelost door 
technologische ontwikkelingen. En wat is uw  
eigen duurzaamheidstip? 
 
Marcuskring  
Op 28 februari is er weer gelegenheid om het 
Marcusevangelie te bespreken met elkaar. We zijn 
toe aan Marcus 15 over de veroordeling van Jezus 
door Pilatus en over de kruisiging van Jezus.  
We gebruiken de NBV21. De kring begint om  
20.00 uur en vindt plaats in De Ruimte. 
ds. Dick Snijders 
 

AGENDA EN DE TOELICHTING BIJ DE         
ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN FEBRUARI 
Omdat het nog steeds niet allemaal duidelijk is  
wat kan of niet kan, verwijzen wij u graag naar  
de bijgevoegde folder of de website.  

UIT DE GEMEENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341, 
dick-snijders@pg-elst.nl 

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,  
pjgjeroense.elst@gmail.com 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid  zich op te geven voor de 

 Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 

 

Contact

kelijk bureau Protestantse Gemeente Elst                           tel: 0481-371357 
eikbaar van dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur                      e-mail: info@pg-elst.nl 
Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst 

Ruimte, contact: John Patrick van der Kaa                             tel: 06-22892782 
Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst                                           e-mail: deruimte@pg-elst.nl 

Jeroen Jeroense                                                               tel: 06-50237946 
                                                                                     e-mail: jeroen-jeroense@pg-elst.nl 

Dick Snijders                                                                   tel: 06-19920341 
                                                                                     e-mail: dick-snijders@pg-elst.nl 

bsite                                                                                www.pg-elst.nl

rantwoording: 
team voor deze uitgave bestaat uit: 
Dick Snijders, ds. Jeroen Jeroense, Kees van Nes en Annet Postma 

out en druk: Drukkerij Herberts, Elst 
ave januari 2022. Oplage: 1000 stuks.  

preiding: adressen Onderweg en beschikbaar voor belangstellenden 

In elk begin schuilt een betovering 
 
Leren en Inspireren biedt een verzameling aan van activiteiten, ontmoetingen, gesprekken en inzichten die ons  
uitdagen om de betovering te blijven zien. Het wijst ons daarmee de weg naar het goede, naar positiviteit en naar 
vernieuwing. 
Dit is het programma van Leren & Inspireren voor de eerste helft van 2022 in vogelvlucht. Vanwege Corona is gekozen 
voor een aanpak over een kortere tijdsperiode dan in het verleden. Daardoor kunnen we als gemeente beter inspelen 
op snel wisselende omstandigheden. De meeste activiteiten vinden plaats in De Ruimte, sommige in de Grote Kerk. 
Maandelijks wordt het overzicht van de activiteiten opgenomen in het kerkblad Onderweg. Wekelijks staan op de  
Blikvanger de activiteiten voor de komende week vermeld. De Blikvanger is op zondag in de torenhal beschikbaar.  
Op de website www.pg-elst.nl staat onder Nieuws de meest actuele informatie in de Agenda. Regelmatig staat daar 
ook, onder het kopje Uitgelicht, extra informatie over een activiteit. Een aanpassing die om spoed vraagt wordt op  
de startpagina via een pop-up kenbaar gemaakt.  
 
Alle beschreven activiteiten zijn onder voorbehoud, in verband met corona maatregelen. 
 

 

Afspraken over ontmoetingen 
 
In januari 2022 is niet duidelijk welke spelregels voor ontmoetingen gelden gedurende het komende halfjaar.  
De afgelopen periode waren de volgende maatregelen van kracht voor activiteiten: 
                   1. Vooraf reserveren 
                   2. Aantal deelnemers gebonden aan maximum 
                   3. Onderling afstand houden 
                   4. Hygiënische maatregelen naleven 
                   5. Bent u verkouden, blijf dan thuis en laat u testen 
 
Reserveren indien noodzakelijk kan via de website www.pg-elst.nl 

Leren & Inspireren 
Februari tot en met Juni 2022 

Protestantse Gemeente 
Elst

e Protestantse Gemeente Elst vinden veel activiteiten plaats. De activiteiten zijn samengevat in Leren & Inspireren. Regelmatig 
dt dit programma vernieuwd. 
zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Grote Kerk. Meestal leidt één van onze predikanten de dienst. Kom het 
meemaken. Dan kunt u ook het maandblad Onderweg van onze gemeente meenemen. Na afloop van de dienst wordt in De 

mte koffie, thee en limonade geschonken en is er ruim gelegenheid mensen te ontmoeten, door de tuin te wandelen of vragen te 
en. In De Ruimte is ook het Kerkelijk bureau en ledenadministratie gevestigd. Voor al uw administratieve en organisatorische 
en kunt u hier terecht.

 

Praktische informatie Protestantse Gemeente Elst 



In memoriam: Ton van den Berg  
Echteld, 21 december 1945 - 17 december 2021, 
Arnhem 
 
Op woensdag 21 december is in een viering in de 
Grote Kerk waarin veel werd gezongen en muziek 
gemaakt afscheid genomen van Ton van den Berg. 
De foto op de voorkant van de liturgie van afscheid 
en gedachtenis toonde een enthousiaste Ton op de 
fiets. Het plezier straalt er af. Ton wordt herinnerd 
door veel mensen als een energiek mens. Iemand 
die graag onder de mensen was. Een mensenmens. 
Contact zoeken met anderen dat was een van zijn 
talenten. Bij de stamtafel, het theologisch café en 
de ‘Ruimtewandelingen’. 
 
Wat Ton misschien wel de meeste voldoening gaf, 
was samen zingen. In het mannenkoor, in G-noot 
en al die andere koren waarin Ton in zijn leven 
heeft gezongen. De laatste keer dat hij gezongen 
heeft was op het koor van de Grote kerk tijdens  
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het was 
onverwacht de laatste keer dat Ton met G-noot in 
de kerk heeft gezongen. Een paar dagen later werd 
hij opgenomen in het ziekenhuis om niet meer 
thuis te komen. Tijdens mijn bezoeken aan het  
ziekenhuis bij Ton sprak hij hier steeds over. 
Verbaasd en onthutst dat dit zo onverwacht de 
laatste keer was. Overvallen door een ziekte en  
je eigen huis niet meer zien.   
 
Zang gaf Ton plezier en tegelijk gaf het hem  
ook rust en troost. Rust in zijn hoofd tijdens zijn 
drukke werk. En troost als hij het moeilijk had in 
zijn leven. Het overlijden van Frank, het eerste 
doodgeboren kindje van Klarie en Ton, gaf groot 
verdriet. De komst van hun zonen André en Dirk 
Jan brachten veel moois in hun leven, toch bleef 
dit verdriet op de achtergrond spelen. Ton kon 
geraakt worden door het leven. Het mooie, het 
ontroerende en het verdrietige. Ook de pijn van  
de ander. Graag zong hij dan voor diegene die  
verdriet had. Zo vertelde Ton mij dat hij een keer 
speciaal in een kerk voor een naaste had gezongen 
die haar man was verloren. Tot troost. Ook had  
Ton altijd wat teksten van liederen bij zich. Om 
spontaan in een kerk tijdens een vakantie te  
kunnen zingen. 
 
In een tweetal open gesprekken heb ik met Ton en 
met Klarie, André en Dirk Jan open kunnen spreken 

over zijn leven, de naderende dood, zijn geloof en 
zoeken naar God. Voor Ton was het heel moeilijk 
om los te laten wat hem dierbaar was. Hij geloofde 
dat het leven niet eindigt bij de dood. Voorbij de 
grens van de dood is er een vernieuwd leven, op 
een andere manier dan hier op aarde. Het leven  
is een mysterie, maar de dood uiteindelijk ook. 
 
In de viering van afscheid zongen en speelden 
Jordi Brinkman en Mozes van Toledo, twee  
vrienden van André, het lied ‘Door de wind’ van 
Stef Bos. Met een aantal woorden uit dit lied wil  
ik deze gedachtenis aan Ton afsluiten. Dat zijn 
leven ons tot zegen mag zijn. 
 
Door de wind 
Ik zie je voor me met m’n ogen dicht 
Ik kan je voelen met m’n hart op slot 
Ik hoor je praten, maar je bent er niet 
Nee, je bent er niet 
 
En ik voel me  verloren als ik jou moet verliezen 
En je mag nog niet sterven want ik 
Kan je niet missen 
Ik kan je niet missen 
 
Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles mij tegen 
Door jou ben ik nooit meer alleen 
 
Ik voel je naast me als ik ‘s nachts op straat 
wil vergeten 
Wat in mijn ogen staat geschreven 
Je moest eens weten 
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen  
zingen 
Ik kan alleen zingen 
 
Ik kan alleen zingen 
 
Ds. Jeroen Jeroense 
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In memoriam: Jacob(Jaap) Izebrand Klaas Haan  
Groningen, 7 mei 1948 - 6 januari 2022 Elst 
 
Alweer ruim vijf jaar woonde Jaap samen met zijn 
vrouw Irene in Elst. Ze waren vanuit het Westen 
verhuisd naar het oude ouderlijk huis van Irene. 
Het was voor Jaap even wennen maar al snel  
voelde hij zich thuis in de Overbetuwe. Ook in de 
kerk waren ze al aardig gewend geraakt. Naast  
de kerkdiensten werden de stamtafel en de  
filmavonden meermalen bezocht. Er was veel  
herkenning. 
 
Jaap en zijn gezin hielden van reizen. Omdat Irene 
bij de KLM werkte, was het mogelijk om regelmatig 
de halve wereld rond te reizen. Kijken hoe het hun 
kinderen, Jan-Jaap en Irene, verging die stage 
liepen in San Francisco en Berlijn. Of gewoon naar 
andere landen reizen om nieuwe indrukken op te 
doen. Ook met de caravan zijn allerlei plaatsen 
bezocht en bekeken. 
 
De tijd in Elst kreeg onverwacht een nare wending 
toen Jaap anderhalf jaar geleden te horen kreeg dat 
hij longkanker had. Plotseling werd er een grens 
gesteld aan het leven. Sneller dan hij had gedacht 
kreeg de ziekte een steeds grotere invloed op zijn 
leven. Heel bijzonder heeft Jaap het gevonden om 
Ted, de zoon van Jan-Jaap en Marlou, te mogen 
leren kennen. Een mooie kleine man die aan het 
begin van het leven staat terwijl hij, Jaap, naar  
het einde toe ging. In kleine kring hebben Jaap  
en Irene op 18 december nog hun veertig jarig 
huwelijk gevierd.  
 
Op donderdag 6 januari, Driekoningen, ben ik bij 
Jaap en zijn gezin geweest om afscheid te nemen. 
We hebben daar samen met Irene en de kinderen 
open over zijn leven en naderend sterven kunnen 
spreken. Jaap gaf aan dat hij niet opzag tegen de 
dood, maar het wel moeilijk vond om zijn naasten 
los te laten. Zelf zei hij dat zijn lichaam en geest 
op waren en hij naar het einde verlangde. Samen 
zijn er herinneringen gedeeld aan het leven met 
Jaap.  
 
Voordat ik Jaap de zegen gaf heeft Irene nog  
een tekst voorgelezen uit het boekje dat ze had 
gekregen toen ze communie had gedaan. Een ‘klein 
missaal voor jonge mensen’. Ze las een klein stukje 
voor over het gelukkige gezin. Oude woorden, maar 

met een diepe betekenis. ‘Heer Jezus, met Uw heilig 
volgzaam leven, heeft U heel het gezinsleven gewijd. 
Laat ons thuis van Uw Heilige familie leren en breng 
ons later weer bij elkaar en bij U in de hemel’. 
Dezelfde avond is Jaap in alle rust de grens naar 
een ander leven over gegaan. 
 
De begrafenis heeft in verband met COVID in  
intieme kring plaatsgevonden op begraafplaats De 
Leeuwerenk, Oude Diedenweg 64 in Wageningen. 
Bij het graf hebben persoonlijke woorden  
geklonken en is samen het Onze vader gebeden. 
Dat zijn leven ons tot zegen mag zijn. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
Bedankje 
Zoeken naar 
wat is geweest  
en nooit meer zal zijn. 
 
Is terugkijken 
met een glimlach 
soms ook met wat pijn.  
 
Herinneringen van het verleden  
met een blik 
naar het heden 
 
Paula Hagenaars 
 
En voor mij ook, met dankbaarheid terugkijken  
op wat is geweest.  
Ook namens mijn kinderen, wil ik u bedanken  
voor het medeleven, in de vorm van een kaartje, 
een belletje, of een bezoekje, tijdens de ziekte  
van Ton en na zijn overlijden. Het heeft ons  
goed gedaan en gesteund. Zoveel lieve mensen  
om ons heen! Dank je wel.  
Hartelijke groet,  
Klarie van den Berg 
 
 
Bedankje 
Wij willen iedereen bedanken voor de aandacht, 
bloemen en kaarten die we ontvangen hebben  
tijdens het ziek zijn en overlijden van  
Johan Floors. Het heeft mij en de kinderen 
gesteund in de tijd van afscheid nemen.  
Met hartelijke groet,  
Mien Floors, Barbet en Gerina.  
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Geboren: Noraly Geiske Obbema 
Liefde is het enige 
wat zich vermenigvuldigt 
als je het deelt 
Op 7 januari is geboren Noraly Geiske Obbema, 
dochter van Gijsbert en Lydia Obbema-Donkersloot 
en zusje van Hannah en Rein. We heten Noraly van 
harte welkom en we feliciteren Gijsbert en Lydia, 
Hannah en Rein met de geboorte van hun dochter 
en zusje. 
Ds. Dick Snijders 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 1 februari hoopt mevrouw E.R.G. van Oort-van 
Binsbergen haar verjaardag te vieren, ze wordt dan 
91 jaar. 
Ook op 1 februari is mevrouw T. Sassen-Hooiveld 
jarig, zij hoopt 90 jaar te worden.  
Op 5 februari hoopt de heer J. van de Pol 91 jaar 
te worden.  
Op 8 februari is mevrouw C.B.C.T. Franken-
Bovenkerk jarig, zij hoopt dan 96 jaar te worden. 
Op 9 februari hoopt de heer A.L. Rijkens 99 jaar  
te worden. . 
Op 10 februari is mevrouw A.H. Fransen-Maters 
jarig, ze hoopt dan 90 jaar te worden.  
Op 22 februari hoopt mevrouw J. de Bruijn- 
van der Wel 90 jaar te worden.  
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van 
harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen 
gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen 
stellen dat zeer op prijs. 
 
Verhuizing 
Ondanks dat ik gewoon predikant in Elst blijf en 
mijn emeritaat nog vijf jaar op zich laat wachten, 
gaan Jannie en ik toch verhuizen. We willen de 
ontwikkelingen op de huizenmarkt niet verder 
afwachten en als ik met emeritaat ga, zullen we 
toch de ambtswoning moeten verlaten. Door deze 
stap weten we waar we de komende jaren aan toe 
zijn wat betreft de plek en de kosten. Het geeft 
ons rust.  
 
We waren graag in Elst blijven wonen, maar  
helaas is dat niet haalbaar gebleken. Er zijn  
weinig woningen beschikbaar en voor de woningen 
die beschikbaar komen, zijn veel gegadigden.  
De prijzen zijn daardoor erg hoog. Voor ons te 
hoog.  

In Arnhem-Zuid bleek de woningmarkt een stuk 
rustiger en daar hebben we dan ook een huis 
gekocht. Dus nog bijna in Elst. Officieel verlaten 
we de pastorie aan de Brahmsstraat per  
1 april.  
Ds. Dick Snijders 
 
 

KERKENRAAD 
 
De kerkdeuren zijn weer open 
De kerkenraad is verheugd dat de kerkdeuren  
weer open zijn. De versoepelingen van de corona 
maatregelen van 25 januari jongst leden maken  
dit weer mogelijk. Dit echter wel onder de  
voorwaarden dat iedereen de 1,5 meter afstand 
houdt en mondkapjes draagt tot men zit. Dit  
betekent dat we maximaal 80 gemeenteleden per 
dienst mogen toelaten en hierdoor is reservering 
voor het bijwonen van de kerkdiensten weer nodig.  
Dit kan via onze website www.pg-elst.nl 
 
Na de kerkdienst is er ook weer de mogelijkheid 
voor koffiedrinken in De Ruimte. Ook hier houdt 
iedereen de 1,5 meter afstand en draagt een  
mondkapje tot men zit. Er kunnen maximaal  
30 personen deelnemen en dit betekent dat ook  
hiervoor een reservering noodzakelijk is via de 
website. Verder is besloten dat iedereen een  
coronatoegangsbewijs moet laten zien bij het 
betreden van De Ruimte. Dit besluit is genomen 
omdat het in De Ruimte moeilijker is om de  
1,5 meter afstand te bewaren. 
 
De beperkingen die corona de afgelopen tijd met 
zich meebracht heeft veel van ons allen gevraagd. 
Daarom is het ook zo fijn dat er nu weer meer 
mogelijk is en de kerkdeuren weer open zijn en  
het kerkelijk leven weer opgestart kan worden. 
Laten we daar allen gebruik van maken. 
Namens de kerkenraad  
Ate Lindeboom



Een nieuwe uitdaging 
Het is bijzonder om te worden bevestigd als  
ouderling in een vrijwel lege kerk. Toch kijk ik met 
een goed gevoel terug op de dienst van 16 januari, 
met een mooie en bijzondere liturgie van de  
gezamenlijke kerken. Vooral het lied na de  
bevestiging van John Rutter, ‘The peace of God’,  
is prachtig! Het deed mij terugdenken aan het  
volgende elfje dat ik schreef in december als  
kerstgedachte en wat een aantal gemeenteleden 
wellicht op Facebook heeft gelezen: 
 

Onbegrip 
Verschillende bubbels 

Praten wordt moeilijker 
Laten we beter luisteren 

VREDE 
 
Naast mijn reguliere takenpakket als ouderling wil 
ik mij in deze periode extra bezig gaan houden met 
het aandachtsgebied ‘de toekomst van de kerk van 
Elst’.  
Ik zie twee bewegingen die actueel zijn: 
1. Veel gemeenten die voor de coronaperiode al aan 
het vergrijzen waren, zullen het naar verwachting 
de komende jaren nog moeilijker krijgen. Het is 
goed mogelijk dat dit leidt tot extra sluitingen van 
kerken. Wat is de invloed van deze ontwikkeling  
in onze geografische omgeving?  
Verder is de Grote Kerk in Elst een erg beeld- 
bepalend gebouw en zijn er mooie plannen. Er  
ligt een mooie uitdaging ook daadwerkelijk van 
waarde te zijn voor de bewoners van Elst. 
2. In deze coronaperiode hebben we als gemeente 
de eerste stap gezet in de digitale wereld. Digitaal 
is in de toekomst niet meer weg te denken. Het 
geeft gelijk ook een andere dimensie. Als kerk  
ben je niet meer gebonden aan een geografische 
omgeving, maar je hebt ook een digitale omgeving. 
Hier kunnen in principe mensen wereldwijd aan 
meedoen. Ook hier ligt de vraag wat je er als  
plaatselijke gemeente mee wilt. 
 
Het is voor mij niet de eerste ambtsperiode in onze 
kerk. Eerder was ik acht jaar lid van de kerkenraad, 
waarvan vier jaar als ouderling en vier jaar als  
diaken. In deze laatste vier jaar mocht ik als  
voorzitter samen met een mooi college bouwen  
aan uitdagingen in onze omgeving. Ik kijk met  
een goed gevoel terug op deze periode en het  
geeft vertrouwen voor de komende jaren. 
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Gemeenteavond 10 februari 2022:  
‘Werk aan de Grote Kerk’. 
 
De kerkenraad wil de gemeente graag informeren 
over de voortgang en ontwikkeling van het ‘Werk 
aan de Grote Kerk’. Hiervoor wordt een gemeente-
avond georganiseerd op donderdag 10 februari 
om 20 uur. Van onze droom zijn inmiddels de  
eerste contouren en ontwerpen uitgewerkt. 
Tijdens de gemeenteavond zullen deze worden 
toegelicht door onze architect Ron Verduijn.  
Hij neemt ons allen mee in de historische  
ontwikkeling van ons kerkgebouw en laat ons 
vooral zien hoe hij vanuit zijn perspectief  
invulling denkt te geven aan de eisen die wij  
als kerkenraad hebben gesteld aan het huidig  
en toekomstig gebruik van onze prachtige kerk  
en de directe omgeving.       
 
Graag verneemt de kerkenraad de reactie  
van de gemeente op deze eerste contouren  
en ontwerpen om deze reactie mee te kunnen 
nemen in de verdere uitwerking. 
 
In de persconferentie van 24 januari jongstleden 
zijn er door de overheid in het kader van de  
coronamaatregelen versoepelingen aangekondigd. 
Dit betekent dat wij weer fysiek bijeen kunnen 
komen in de Grote Kerk. Hiervoor is het wel 
noodzakelijk dat u een reservering maakt via 
onze website www.pg-elst.nl.  
Door de voorwaarden die de overheid stelt kan er 
een maximum van 80 personen aanwezig zijn en 
dient eenieder een mondkapje te dragen tot hij 
zit. Er is ook een mogelijkheid om via YouTube de 
bijeenkomst te volgen. Via de chatfunctie kunnen 
vragen gesteld worden en kan men deelnemen 
aan de discussie.  
 
Als u gebruik wilt maken van de livestream dan 
dient u zich aan te melden via onze website 
www.pg-elst voor 12.00 uur op 10 februari  
aanstaande. Daarna dient u de instructies die  
op de website vermeldt staan te volgen. 
 
De kerkenraad hoopt op 10 februari veel  
gemeenteleden te kunnen verwelkomen.   
Namens de kerkenraad Ate Lindeboom 



Voordat Gea en ik met onze zoons Douwe en Jelle 
in 2002 in Elst kwamen wonen, zijn we lid geweest 
van twee andere gemeentes, in de provincies 
Groningen (waar we allebei zijn opgegroeid)  
en Friesland. In de eerste gemeente ben ik een 
periode jeugdouderling geweest. In de tweede 
gemeente hebben we ervaren hoe het is om lid te 
zijn van een gemeente waarvan de identiteit wat 
verder weg ligt van onze eigen geloofsbeleving. 
Beide ervaringen zijn heel vormend geweest. 
 

 
Graag nodig ik iedereen uit om met mij in gesprek 
te gaan over de eigen ervaringen binnen de 
gemeente en wat mogelijke denkrichtingen naar de 
toekomst kunnen zijn. Gemeente dat ben je samen 
en samen geven we de toekomst vorm. 
Arjen Dijkstra  
 
 
Even voorstellen 
Sinds zondag ben ik gemeentediaken in onze kerk. 
Mijn naam is Hester Liebeton, samen met mijn 
gezin woon ik in Steenderen (in de Achterhoek). 
En zult u wellicht denken, tjonge zo ver van Elst  
en dan toch! 
 
Zoals de meesten van u weten zijn we twee en half 
jaar geleden lid geworden in de gemeente in Elst. 
We troffen daar een fijne gemeenschap, samen  
verbonden rondom het woord van God, met een 
actief jeugdwerk (belangrijk voor onze dochter 
Sophia) en met veel activiteiten. Als snel werd ik 
gevraagd zitting te nemen in de Ouderraad. 

Kortom, toen we plannen kregen om te verhuizen, 
was het voor ons duidelijk dat we niet uit Elst  
weg wilden. 
In het najaar werd ik gevraagd om het ambt van 
diaken op te pakken. Het was een eer om 
gevraagd te worden. Waarom dan eigenlijk? 
Ik ben nog nooit diaken geweest. Als jeugdouder-
ling en lid van het dagelijks bestuur ben ik in  
vorige gemeentes wel actief geweest. Maar het  
diakenschap past bij me. Mijn werk, ik zal dat nog  
toelichten, heb ik ook niet voor niets gekozen. 
Daar ligt een keuze onder die te maken heeft met 
één van de werken van barmhartigheid: omzien 
naar de zieken. En dus hoop ik als diaken een  
verschil te kunnen maken voor mensen die in  
nood zijn, dichtbij en ver weg. 
Er zit een prachtige groep mensen in de diaconie, 
ik mocht afgelopen week de eerste vergadering  
bijwonen. Er is veel gedrevenheid, enthousiasme  
en veel verschillende inbreng. Mooi om te zien en 
er nu daadwerkelijk aan te mogen deelnemen. 
 
Nu nog even kort over mezelf: 
Ik ben 53, ben getrouwd met Jan. Samen hebben 
we 6 kinderen, waarvan jullie Sophia al meerdere 
malen actief in de kerk hebben zien deelnemen.  
Ik ben als regiomanager Volwassenzorg Arnhem 
verbonden aan revalidatiecentrum Klimmendaal. 
Mocht u ooit zelf daar terecht komen en behoefte 
hebben aan een bezoekje: laat het me weten,  
dan kom ik u graag bezoeken. In m'n vrije tijd werk 
ik graag in de tuin, maak ik lange wandelingen en 
lees ik een boek. 
Ik hoop u in de loop van het voorjaar weer in de 
kerk te ontmoeten. 
Met groet, Hester  
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Aanpassing streamingskanaal uitzendingen  
kerkdiensten 
Zoals al eerder in Onderweg is gemeld heeft de  
kerkenraad besloten om vanaf 1 februari 2022 het 
uitzenden (streamen) van kerkdiensten via het 
kanaal kerkdienstgemist.nl te verzorgen. Veel  
kijkers naar de zondagse vieringen zijn al op de 
hoogte hoe je de uitzendingen via tablet of op je 
eigen televisie kunt volgen.  
Als u de app kerkdienstgemist nog niet op uw  
laptop, tablet of smartphone hebt staan downloadt 
de app dan zo snel mogelijk. U wordt dan door een 
aantal stappen geleid, zoals de keuze voor de kerk 
van Elst en dan kunt u de kerkdienst volgen.  
 
Op de website staat onder Actueel/Nieuws een 
bericht met verwijzing naar de artikelen die eerder 
in Onderweg zijn gepubliceerd. Daar vindt u ook 
een handleiding hoe u de uitzendingen op uw  
eigen TV kunt volgen.  
Het streamteam van Protestantse Gemeente Elst 
hoopt van harte dat deze aanwijzingen u helpen  
om regelmatig de kerkdiensten mee te maken. 
Mocht u er niet uitkomen, stuur dan via de website 
een mailtje. Onder Contact staat een veld waar u  
de vraag kunt stellen. 
Jes Spoelstra, Rob Coenen 
 

KERKRENTMEESTERS 
 
Nieuws van kerkrentmeesters en diaconie. 
We willen u graag informeren over een aantal zaken 
die in de afgelopen periode zijn behandeld. 
  
Beeld en geluid 
De afgelopen periode is opdracht gegeven aan  
een gespecialiseerde partij voor het vervangen  
van de geluids- en beeldinstallatie in de kerk. De 
uitvoeringsplannen worden nu uitgewerkt en de 
aanleg wordt in fasen uitgevoerd.  
 
De eerste fase omvat de vervanging van de  
bediening en versterker installatie. Ook worden  
alle microfoons vervangen. De uitvoering is in dit 
voorjaar. De bediening kan vanaf elke plaats in de 
kerk plaatvinden. In een latere fase worden de  
luidsprekers en de installatie voor video en beeld-
materiaal vervangen, deze uitwerking vindt plaats 
samen met de uitvoering van de plannen voor ‘werk 
aan de kerk’, uitvoering hiervan verwacht in 2023. 

Grote kerk onderhoud 
In het kader van groot onderhoud zijn de buiten-
muren gereinigd en ontdaan van mos-aanslag en is 
het voegwerk gerepareerd. Alle houten en metalen 
onderdelen zijn geschilderd. Ook zijn reparaties  
aan de leidaken, goten en hemelwaterafvoeren  
uitgevoerd. In de torenhal is het stucwerk  
gerepareerd en gesausd.  
Aan het van Leeuwen orgel wordt gewerkt: het 
pedaalklavier is gereviseerd en van de grote  
houten pijpen worden de stoppen opnieuw beleerd.  
 
Veiligheid 
De veiligheid in en om de gebouwen wordt  
regelmatig gecontroleerd, ook in het kader van de 
Corona maatregelen. De ventilatie voorzieningen in 
de kerk en de Ruimte zijn nu bedienbaar vanaf de 
begane grond, de instructiekaart ligt in de ruimten. 
De buitentrappen van de kerk krijgen merktekens 
op de treden en hellingen. In het museum gedeelte 
zijn leuningen aangebracht bij de trap. 
 
Website 
De aangepaste website van de kerk is nagenoeg 
gereed, kleine onvolkomenheden worden bijge-
werkt, ook worden onderdelen verbeterd en  
geoptimaliseerd. Ook uw inbreng is daarvoor  
waardevol. Heeft u tips en/of opmerkingen,  
neem dan contact op met onze webmaster  
John Patrick van der Kaa en gebruik hiervoor 
het e-mailadres: deruimte@pg-elst.nl. 
 
Vanaf 1 februari kunt u de kerkdiensten uitsluitend 
volgen via Kerkdienstgemist (beeld&geluid). Om  
toegang te krijgen klik het icoontje op de website 
van PG-Elst aan. 
De diensten blijven ca. 1 jaar beschikbaar. 
 
Werk aan de kerk 
Op de website zijn de plannen voor ‘werk aan de 
kerk’ te vinden onder actueel/kerkenraad/projecten. 
U treft hier de volgende onderdelen: Presentatie 
architect STIEL, Brochure van werk aan de kerk  
en een Video van de Droom.  
Deze gegevens worden steeds aangevuld en  
bijgewerkt, als u op de hoogte wilt blijven van  
de plannen adviseren we u om regelmatig deze 
pagina te bezoeken. 
Op 10 februari is er een presentatie van de plannen 
in de kerk of online, zie pagina 9. 
Henk Kiestra kerkrentmeester 
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DIACONIE 
Kerstattenties 
Het is een traditie geworden dat de diaconie in 
december haar sociale samenwerkingspartners  
uitnodigt om, voorafgaand aan de diaconieverga-
dering, samen te eten. Tijdens de maaltijd horen 
we wat de ontwikkelingen zijn bij de partners en 
hoe we onze samenwerking kunnen versterken.  
Na afloop krijgen de partners kerstattenties voor 
hun cliënten. Deze attentie bestaat, naast een 
bedrag aan contant geld, uit cadeaubonnen voor 
de Hema en Jumbo. Vooraf geven de partners  
de adressen door van de cliënten die voor deze 
attentie in aanmerking komen. De bedragen  
variëren op basis van de gezinsgrootte en het  
is fijn om op deze manier iets extra te kunnen  
geven aan mensen die het hard nodig hebben.  

 
Helaas was het vorig jaar niet mogelijk om  
samen te eten. Met de partners (Forte Welzijn, 
Vluchtelingenwerk, STMR, Molukse gemeenschap) 
hebben we nu op 14 december ’s morgens koffie 
gedronken en de attenties afgegeven. ’s Avonds 
hebben we, voorafgaand aan de diaconievergade-
ring, digitaal met de partners gesproken over de 
meest recente ontwikkelingen. Op die manier  
blijven we toch op de hoogte. We hebben  
102 huishoudens blij kunnen maken. 
 
Een aantal reacties op de kerstattentie: 
Van een hulpverlener:  
‘Vanmorgen had ik een huilende mevrouw aan de 
telefoon, zo blij was ze met de kerstgift uit de  
envelop.’ 
‘Een inwoner was zo verrast en zei dat het al haar 
verwachtingen overtrof. Een andere inwoner gaf aan 

dat dit de mooiste verrassing was van het afgelopen 
jaar (is een zwaar jaar voor deze persoon geweest).’ 
 
Van een ontvanger: 
‘Hallo mevrouw, 
Ik heb even een paar traantjes laten vallen zo  
ontroerd ben ik hierdoor! Ontzettend bedankt!! 
Nogmaals wens ik u hele fijne dagen.’ 
 
Betuwnaren geven met hun hart voor de 
Voedselbank 
Op zaterdag 11 december hebben de gezamenlijke 
kerken in Overbetuwe en Lingewaard samen met  
de Rotaryclubs, Interact en stichting Leergeld Oost 
Betuwe een Voedselbankactie in 19 supermarkten 
(Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl, Coop en 
Supermarkt Valburg) in de hele gemeente 
Overbetuwe, Bemmel, Huissen en Haalderen  
gehouden. De opbrengst was overweldigend en 
hartverwarmend. Er zijn maar liefst 1.263 bananen-
dozen vol met artikelen ingezameld. Samen met 
financiële giften en bijdragen van de supermarkten 
vertegenwoordigt dit een waarde van 46.800 euro. 
 
De Voedselbank heeft heel veel sympathie bij het 
winkelend publiek. Veel mensen waren bereid naast 
hun eigen artikelen iets te kopen voor de mensen 
die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Ook  
de supermarkten zelf hebben veel etenswaren 
gedoneerd. 
 
Wat ook heel fijn is, is dat ruim 250 vrijwilligers 
bereid waren hun steentje bij te dragen om deze 
actie tot een succes te maken. Wij zien dat een 
actie voor de Voedselbank verbindt. Het verbindt 
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geloofsgemeenschappen, supermarkten, Rotary-
clubs, jong en oud (Interact, de jongerengroep van 
de Rotary en de jongerengroepen van de kerken)  
en gelovigen en minder gelovigen. Je hoeft niet 
gelovig te zijn om aandacht en liefde te hebben 
voor je medemens. Bovendien toont deze actie  
het goede in de mens. Heel veel mensen hebben 
ruimhartig gegeven. 
 
In 2021 stonden wij bij negentien supermarkten, 
in 2020 bij elf. Als we in 2022 wederom voldoende 
vrijwilligers kunnen krijgen, kijken wij hoe wij 
naast Overbetuwe ook alle supermarkten in de 
gemeente Lingewaard bij deze actie kunnen  
betrekken. Het succes van dit jaar smaakt in  
ieder geval naar meer. Alle gevers, vrijwilligers en 
supermarkten worden bedankt voor hun bijdrage  
en inzet. 
 
Zullen we samen boodschappen doen’? 
Vandaag heb ik geholpen bij de jaarlijkse inzame-
lingsactie voedselbanken Overbetuwe-Lingewaard. 
Hierbij wordt mensen vriendelijk verzocht om extra 
houdbare levensmiddelen te kopen en te doneren 
aan de voedselbank. En dan komt het dichtbij! 
Een oudere dame wordt gevraagd of zij mee wil 
doen.’ Ach jongen, ik loop zelf bij de voedselbank.’ 
Ze kijkt naar de krat met gedoneerde boodschap-
pen. ‘Kan ik daaruit kiezen, vraagt ze hoopvol’. 
Helaas dat gaat niet, het gaat naar en via de  
voedselbank. 
 
Ondertussen zijn beiden teruggevallen op het  
lokale dialect, een eventuele kloof valt weg. Ze 
kijkt moeilijk en begint haar verhaal te vertellen. 
De vrijwilliger kijkt haar aan, denkt een moment en 
zegt, ‘zullen we samen boodschappen doen’? De 
dame knikt zwijgend en ze lopen samen de winkel 
in, zij een karretje en hij een mandje. Even later 
lopen ze samen naar de kassa. Kassa 1, zij: thee en 
koffiemelk. Kassa 2, hij: vlees, boter en koffie.  
Zijn boodschappen zijn duurder dan haar budget 
voor de komende 10 dagen. Hij wacht haar buiten 
op en geeft haar een tas met boodschappen en 
wenst haar een prettig weekend, Ze zoekt naar 
woorden, hapert een beetje en zegt: ‘God zegent 
je. Ik hoop het’, zegt de vrijwilliger. Deze vrouw  
is voor mij het gezicht van vandaag. Achter de 
voedselbank staan echte mensen. Zij is er een  
van. 
Hartverwarmende reactie van een vrijwilliger 

Warme truien dag 11 februari 
Op vrijdag 11 februari wordt de warme truien dag 
gehouden. Op deze dag gaat de verwarming een 
graadje lager en trek je een warme trui aan. Het 
idee achter de warme truien dag is dat je beter een 
warme trui aan kunt trekken dan de verwarming 
hoger zetten, omdat dat laatste slechter is voor 
het klimaat. Het gaat er immers om dat je zelf 
warm bent, en niet per se het plafond van je 
woonkamer (warme lucht stijgt op, zodat het 
boven in de kamer warmer is dan beneden, ga maar 
eens op een stoel staan en je voelt het verschil).  
Als je het koud hebt in huis kun je een paar  
dingen doen:  
1.  Je kunt de verwarming hoger zetten. 
2.  Je kunt een warme trui aantrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze twee acties kunnen worden gezien als  
symbool voor twee stromingen in duurzaamheid. 
De ene stroming gaat ervan uit dat we gewoon 
door kunnen gaan met ons (verkwistende) leven  
en dat (nog te ontwikkelen) techniek zal voor-
komen dat de aarde onbewoonbaar wordt. Zo kun  
je bijvoorbeeld met een hybride warmtepomp je 
gasverbruik sterk verlagen. Op die manier hoef  
je zelf niets te doen en verwacht je dat iemand 
anders het probleem wel oplost. Deze stroming  
zet de verwarming een graadje hoger. 
 
De andere stroming gaat ervan uit dat we ons  
verkwistende gedrag zelf moeten aanpassen en  
niet wachten op technische oplossingen. Deze 
stroming neemt zelf het heft in handen en  
trekt een warme trui aan.  
 
Tot welke stroming hoort u? 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid 
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Ik trek zelf een warme trui aan, door Loes versierd 
met een kringloopsymbool, waar bruin de aarde 
voorstelt, waaruit groen ontspringt. Daarboven 
komt het blauw van de lucht en het water en dit 
alles wordt bekroond door het geel van de zon, die 
op haar beurt de aarde verwarmt, enzovoort. Terwijl 
ik mijn warme trui aan heb, hoop ik dat anderen  
via technologie duurzaamheidsproblemen oplossen 
die ik zelf niet kan voorkomen. 
 

 
DUURzSAAMheidstip: 

Wacht niet op een technische oplossing,  
maar trek een warme trui aan. 

 
 
Mail uw duurzaamheidstip! 
In het kader van de warme truien dag van  
11 februari vragen we u om ons uw eigen  
duurzaamheidstip te mailen. We willen alle tips 
verzamelen, een aantal voorlezen in de kerkdienst 
van 13 februari en alle tips op één of andere 
manier zichtbaar maken voor alle gemeenteleden, 
hetzij op de website, hetzij in de Ruimte. Dus  
mail uw duurzaamheidstip voor het dagelijks  
leven naar het kerkelijk bureau: info@pg-elst.nl 
(bijvoorbeeld ‘Eet minder of geen vlees’,  
‘Installeer zonnepanelen, enzovoort’).  
Alvast hartelijk dank. 
Werkgroep DUURzSAAM Kerkzijn 

DIACONIECOLLECTE FEBRUARI 
Noodfonds Overbetuwe  
In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht 
door kerken en instellingen in de Betuwe. De  
financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid 
(stille) armoede en de groep ‘minima’ aanzienlijk 
groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd  
in staat om adequaat en snel op financiële nood  
in te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken  
hun roeping om extra om te zien naar deze groep 
mensen.  
Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken 
heeft samenwerking gezocht. Door de krachten te 

bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker 
hulp geboden worden aan mensen in acute 
(geld)nood. Daarbij worden de individuele  
diaconieën ontlast in de zorg voor behoeftigen.  
Zie ook: www.noodfondsbetuwe.nl 

UITGANGSCOLLECTEN 
6 februari: Kinderkoor What’s Up 
Muziek maakt een wezenlijk onderdeel uit van de 
eredienst. De Protestantse Gemeente Elst heeft 
sinds een aantal jaren twee nieuwe koren, te 
weten: kinderkoor What’s Up voor kinderen tussen  
7 en 13 jaar. Dit koor treedt 5 keer per jaar op  
tijdens een eredienst. Daarnaast G-noot, met 
inmiddels zo’n 50 deelnemers, waarvan gemiddeld 
20 tot 25 deelnemen aan een dienst. Voor elk 
optreden wordt 3 keer gerepeteerd. Beide koren 
staan onder leiding van IJsbrand ter Haar.  
 
13 februari: Kia:  
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 
komen is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak 
indringende ervaringen achter de rug en hun 
bestaan in Nederland blijft vaak jarenlang onzeker. 
Stichting De Vrolijkheid is een netwerk van  
professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, 
kinderen, jongeren en ouders die samen wekelijks 
meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 AZC ’s 
realiseren; dans, theater, muziek. Vrolijke ruimtes 
bieden inspiratie om eigen talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen.  
 
20 februari: Kia:  
de kerk: een thuis voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! 
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die  
dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een  
traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk ontwikkelt materialen waarmee 
jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot  
een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, 
geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid 
en talenten impact hebben. 



27 februari: Sint Maartenshof  
Achter De Ruimte ligt een spirituele tuin waar  
met vormen, planten en objecten een bijzondere 
invulling wordt gegeven aan de gedachten en  
beleving van geloof en spiritualiteit. De tuin 
bestaat uit drie gebieden: Ontmoeting, Inkeer  
en Wandeling.  

De tuin vormt een inspirerende plaats voor rust  
en bezinning, maar ook voor genieten van Gods 
schepping. We maken er vaak dankbaar gebruik 
van, maar de tuin moet wel onderhouden worden 
en er moeten materialen aangeschaft worden. 
Zie ook: https://www.pg-elst.nl/index.php/ 
gebouwen/de-ruimte/tuin 
 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van collecte-
bonnen kunnen deze in de volgende coupures 
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50  
(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-)  
of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-
nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van 
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst,  
onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw 
bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis 
bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt,  
tel. 376384 (na 19.00 uur). 
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DE TORENHAAN ZEGT ER  

HET ZIJNE VAN... 

51 SCHOENENDOZEN                  
KLAARGEMAAKT 

Wat zou ik die glunderende 

gezichtjes graag  

eens willen zien!
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COLUMN 

 
Leiden of lijden? 
Hoewel ik af en toe hunker naar het voorjaar, niet 
in de laatste plaats omdat ik de lente associeer met 
versoepelingen van de lockdown, ga ik, anders dat 
de titel doet vermoeden, niet vooruitlopen op de 
Lijdenstijd. Ik hoop het daarover een volgende keer 
te kunnen hebben, bijvoorbeeld met een vreugde-
volle vooruitblik op een Mattheüs Passion die wèl 
doorgaat. Nee, de titel heeft een andere achter-
grond. Ik ben de afgelopen tijd namelijk op zoek 
gegaan naar het antwoord op de vraag waarom  
leiderschap voor de ene persoon mag worden 
geschreven met een korte ei en voor de andere  
met een lange ij. Daarover heb ik onlangs een 
essay met deze titel gepubliceerd, gebaseerd op 
mijn beroepsmatige ervaring met leiderschap in 
organisaties. Ook al ben ik er zelf best wel vol  
van, zeker nu de eerste reacties binnenkomen,  
een column in een kerkblad is natuurlijk niet  
het platform om daaraan uitgebreid aandacht te 
besteden. Toch is één thema hier misschien wèl  
op zijn plaats. Oordeelt u zelf. 
 
Ik heb in kaart proberen te brengen wat de  
belangrijkste eigenschappen zijn van goede leiders. 
Daarbij heb ik goed leiderschap heel algemeen 
geformuleerd: het vermogen om doelen dichterbij 
te kunnen brengen. Ik heb zeven eigenschappen 
kunnen ontwaren; één daarvan is wijsheid, volgens 
Thomas van Aquino één van de zeven christelijke 
deugden. Terwijl over de deugd van wijsheid al  
duizenden jaren wordt nagedacht en geschreven, 
besteed ik er in mijn essay niet meer dan twee 
pagina’s aan. Maar toch hoop ik met deze tekst  
de kern te pakken te hebben: Mijns inziens komt 
wijsheid voort uit het vermogen om afstand te 
nemen van je eigen perspectief, dus om van  
perspectief te wisselen, en vraagstukken en situaties 
door de ogen van anderen te zien. Het doet de leider 
beseffen dat andere mensen niet wezenlijk anders 
zijn dan hijzelf en dat de wereld niet alleen om  
hem draait. Een wijs persoon heeft een groter  
realiteitsbewustzijn en zal dus eerder geneigd zijn 
naar oplossingen te zoeken die goed zijn voor zo  
veel mogelijk mensen. Kijk om u heen, naar uw 
eigen leidinggevende van nu of van destijds, of 
misschien wel naar uzelf, of naar de vele leiders  

 
 
 
 
 
die u kent via de media, en constateer met mij: het 
klinkt zo vanzelfsprekend, maar het is zo razend 
moeilijk.    
          
Zoals voor iedereen geldt ook voor mij: in alle  
rollen die ik heb, neem ik mijzelf altijd mee. En  
dus sta ik mijn eigen wijsheid vaak zelf in de weg. 
Dat gebeurt dus ook in mijn rol als voorzitter van 
de kerkenraad. De omgang met de Coronaperikelen 
bracht dat nadrukkelijk aan het licht. Mijn onge-
duld blokkeert het begrip voor medemensen  
met afwijkende opvattingen. Mijn volle agenda 
blokkeert de behoefte van anderen aan een rustige 
gedachtewisseling. Mijn resultaatgerichtheid  
blokkeert de mogelijkheid om terug te komen op 
eerdere besluiten. Soms zie ik het, zij het vaak te 
laat, maar nog vaker herhaal ik de fout. Ergens in 
mijn essay schrijf ik dat mensen die zichzelf wijs 
vinden, in elk geval géén wijsheid bezitten. 
Groeien in wijsheid, geen mens is er ooit mee  
klaar, en ik dus ook niet. Hopelijk mag ik rekenen 
op begrip van de mensen die ik tekort heb  
gedaan.   
   
Tenslotte nog dit. Juist omdat het tegenwoordig  
in de mode is om persoonlijke meningen breeduit 
en ongenuanceerd te ventileren, voelde ik vooraf 
enige aarzeling bij het aan het papier toevertrou-
wen van mijn eigen opvattingen over leiderschap. 
Ik werd daarbij erg geholpen door een passage  
uit een lied van cabaretier Pieter Derks, dat ik  
toevallig ergens tegenkwam. Wat zou het mooi  
zijn, bedacht ik mij al schrijvend, als iedereen die 
meningen verkondigt, zich zou laten inspireren 
door deze woorden: Voor wie niet schreeuwt en  
wie niet vecht, voor wie niet alles hardop zegt,  
voor wie een tijdje kauwt op zijn gedachten, voor 
wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid 
ziet, en in een rij besluit gewoon te wachten.  
Wat zou deze vrucht van wijsheid de wereld er  
dan een stuk vriendelijker uit laten zien.    
Peter de Leeuwerk 
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JEUGD 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen van 
4 tot en met 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een  
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
 
Voor het meest actuele programma en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
Verslag van The Meeting 
Zaterdag 20 november gingen we met elkaar  
bowlen. Deze activiteit is georganiseerd door  
een nieuwe talentvolle commissie namelijk:  
Isaura, Uma, Mattijs en Lucas. De avond begon  
met gezamenlijk friet eten. De tafels gingen bij 
elkaar zodat we in twee grote groepen konden  
zitten. Het was erg gezellig aan tafel. Daarna  
meldden de chauffeurs zich (bedankt ouders!) om 
de tieners naar de bowlingbaan te brengen. We 
hadden 7 banen afgehuurd en dat was nodig ook. 

We hadden een grote groep. Er waren groepen 
gemaakt en er werd drinken besteld. Om de beurt 
werden de tieners aangemoedigd. Naarmate de 
avond vorderde, werd het spel fanatieker. 
Verschillende tieners lukte het om een paar keer 
achter elkaar spare of strike te gooien. Sommigen 
haalden een score van boven de 100. Helaas kwam 
er een einde aan en gingen we weer terug naar  
The Meeting. Daar werd het feest nog doorgezet. 
Eerst gezamenlijk een film kijken. De banken wer-
den versjouwd, de popcorn uitgedeeld en de film 
Cars werd opgezet. Dat was heerlijk chillen. Aan 
het einde van de avond was het disco. Het was  
een supergezellige avond. 
 
Zaterdag 18 december was er het kerstgala 
Gelukkig kon het dit jaar wel doorgaan. De  
activiteiten commissie bestaande uit Simon, Daan, 
Joris, Ana, Britt, Lucas, Eline, Jelle hadden vorig 
jaar een mooi programma in elkaar gedraaid maar 
toen ging het op het laatste moment niet door. 
Ook dit jaar bleef het lang spannend of het door 
kon gaan. De commissie heeft uiteindelijk in een 
halve week het feest georganiseerd. Omdat het  
om 17.00 uur ’s middags al afgelopen moest  
zijn begon het feest vroeg. Om toch in de sfeer  
te komen waren alle ruimtes verduisterd. De  
kerstballen hingen, de kerstbomen waren netjes 
opgezet. Een groep ouders was begonnen met 
koken. We hadden een heerlijk drie gangen menu. 
De tieners werden door de AC netjes ontvangen.  
De plaats van de fiets werd gewezen. De entree 
ging over een rode loper de jassen werden  
aangenomen. Binnen wachtte een ontvangst met 
bubbeltjesdrank. Daarna werd er plaats genomen 
aan tafel. De activiteiten commissie bediende 
iedereen en tijdens het eten was er een quiz.  
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Toen iedereen de buikjes vol had mochten we op de 
foto. Ruud had hiervoor de camera meegenomen en 
in allerlei combinaties zijn de tieners op de foto 
gezet. Na de foto’s was het tijd voor de disco.  
Gek genoeg voelde het 12.00 uur ’s nachts toen  
we naar buiten gingen want buiten was het onder-
tussen donker geworden. Activiteiten commissie 
bedankt voor dit top feest! 
 
The Meetkringen zijn in januari voor een gedeelte 
weer online geweest. Waar bij eerdere maatregelen 
de jeugd nog wel eens werd ontzien gold dit keer 
voor iedereen de lockdown. Om 19.00 uur verzamel-
de iedereen zich online via Zoom. Eerst werd er 

besproken hoe het met iedereen ging. Daarna 
deden we vaak samen online spelletjes. Ole heeft 
een keer een avond met jackbox.tv georganiseerd. 
Dat was erg grappig want je moest samenwerken 
omdat je als groep punten kon verdienen. Maar  
je kon elkaar ook tegenwerken om de hoogste  
individuele score te halen. Een andere avond  
hebben we op getmibo.com doorgebracht. Dat was 
een virtuele wereld waarop je samen avonturen 
kunt beleven. Gelukkig mochten we half januari 
weer naar The Meeting. Op woensdag 26 januari  
is het afscheid van de tieners geweest. Ik schrijf 
dit stukje voor die tijd dus vraag de tieners maar 
hoe het was. 
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Na drie jaar neem ik afscheid als jeugdwerker in 
Elst. En dat doe ik met gemixte gevoelens. Ik heb 
een baan als jeugdwerker aangeboden gekregen  
in Varsseveld/Halle. Dat is de gemeente waar wij 
met ons gezin betrokken zijn. Het scheelt mij een 
eind rijden en ik weet dat ik het werk ook daar 
ontzetten leuk ga vinden. Maar ik vind het jammer 
om afscheid te nemen in Elst. Allereerst ga ik  
de tieners missen. Met hen heb ik het meest  
opgetrokken. Ik heb met een heel aantal drie  
jaar mogen meelopen. Ik heb de broertjes, zusjes, 
ouders, grootouders mogen leren kennen. Sommige 
heb ik op de basiscatechese leren kennen en  
de overstap zien maken. Ik heb gezien hoe ze  
verkering kregen (en dat het weer uitging), dat er 
familie kwam te overlijden, dat er examens gehaald 
werden, dat ze zelfstandig gingen wonen, dat ze 
het moeilijk hadden op school of juist met heel 
veel plezier gingen en dat ze voor het eerst mee 
waren op kamp. En dat vond ik bijzonder. Fijn om 
ook over dingen te praten waarmee ze zaten of erg 
blij waren. Ik heb ze mogen delen van het geloof 
en tot diep in de nacht feest gevierd. Heel veel 
werd er door de jeugd zelf georganiseerd. Ik heb  
ze vaak alleen op de achtergrond steun hoeven 
geven. The Meeting is een hele bijzonder plek!  
Ook de kinderen heb ik mogen leren kennen.  
De crècheleiding, basiscatecheseleiding en de  
kinderkerkleiding hebben dit voor het grootste 
gedeelte georganiseerd. Erg leuk om te zien  
wat er allemaal gebeurt.  
 
In de tijd dat ik hier heb gewerkt heeft de Corona 
een grote rol gespeeld. Nadat ik een jaar gewerkt 
had en alles een keer had meegemaakt werd op  
15 maart 2020 ineens alles anders. De vele draai-
boeken konden de prullenbak in en veel moest 
opnieuw uitgedacht worden. Ik heb heel wat 
geleerd vooral wat er online te beleven is. Grote 
activiteiten konden niet ver van tevoren voorbereid 
worden. Telkens was er de vraag of het wel door 
kon gaan. Ik ben heel blij met de flexibiliteit van 
de vele vrijwilligers! Het jeugdwerk is ingebed in 
een hele bijzondere gemeente. Er werd budget  
vrijgemaakt door de kerkrentmeester om elkaar 
online te ontmoeten. De ruimtes en materialen  
zijn top in orde! Er werd meegedacht door de  
kerkenraad om wat er mogelijk was door te laten 
gaan. De ouders zijn betrokken en helpen in de 
jeugdraad mee als bestuur. Het jeugdwerk heeft 
een hele belangrijke plek en dat vind ik mooi om 

te zien. Het werken in Protestante Gemeente Elst 
heeft mij heel veel plezier opgeleverd. Ik wens  
jullie veel zegen toe en veel plezier met elkaar! 
Met vriendelijke groet, 
Frans Brandenburg 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Dick Snijders         plv. Jeugd- en Jongerenwerker  
Eva Buurman         voorzitter Meetingcommissie 
Internet:              www.jeugdwerkpgelst.nl   
 
 
 
 

DIVERSEN 

 
Gevonden 
Begin december is in De Ruimte een bijzondere 
ring gevonden. 
Mist u uw ring? Neem dan contact op met het  
kerkelijk bureau. 
Hartelijke groet, 
Finy Verhoeff 
 
 
Amnesty schrijfmarathon 2021  
In december zijn er weer veel brieven geschreven 
voor Amnesty International. We willen iedereen  
die mee heeft geschreven ontzettend bedanken 
voor jullie inzet! Samen hebben we ervoor kunnen 
zorgen dat er 641 brieven en kaarten op de post 
konden! Deze leveren stuk voor stuk een bijdrage 
aan de strijd tegen onrecht.  

Het duurt nog even, maar de schrijfmarathon  
voor dit jaar staat ook alweer gepland. Zondag  
11 december willen we jullie weer uitnodigen om 
mee te schrijven, zet het alvast in je agenda! 
Anja Bos, Dennis Janssen en Romanie van der Kaa 



ONDERWEG nr. 1  •  februari 2022  •  p. 20

Schoenendozen 

Afgelopen week hebben we 51 heel goed 
gevulde schoenendozen klaar gemaakt en naar  
het inzamelpunt en verwerkingscentrum van 
actie schoenendoos gebracht. In dit verwerkings-
centrum worden alle dozen uit onze regio klaar 
gemaakt voor transport.  
 
Ondanks dat het door de corona maatregelen weer 
allemaal anders was, is het fijn dat we toch deze 
actie hebben kunnen doen. We hebben als  
gemeente weer veel spulletjes ingezameld.  
Ook zijn er mooie knuffeltjes en knikkerzakken 
gemaakt. En dankzij financiële bijdragen van 
gemeenteleden hebben we het kunnen aanvullen 
tot 51 goed gevulde schoenendozen.  
 
Dank aan iedereen die aan de actie heeft  
bijgedragen en dank aan de diaconie voor het  
betalen van de verzendkosten van de dozen.  
 
Onze dozen gaan in februari naar Moldavië. Daar 
zullen ze uitgedeeld worden aan kinderen die dit 
heel goed kunnen gebruiken. We hopen dat ze er 
veel plezier van hebben. 
Met een vriendelijke groet van Annemieke, Romanie en 
Gerdien 

Deadlines Onderweg 2022 
 
Deadline steeds om 18.00 uur 
Maart nummer                    20 februari 
April nummer                     20 maart 
Mei nummer                      17 april 
Juni nummer                     22 mei 
Juli/Augustus nummer        19 juni 
September nummer             21 augustus 
Oktober nummer                 18 september 
November nummer              23 oktober 
December/Januari nummer   20 november 
 
 
De digitale 40-dagenretraite 2022 van de 
jezuïeten 
Hem achterna is de titel van de digitale  
40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op 
Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op 
Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite 
van de jezuïeten.  
Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen.  
De teksten zijn geschreven door Myriam Van den 
Eynde. 
 
Myriam zegt over de retraite: ‘Op de vraag van  
de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend 
antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’  
Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom 
maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me 
ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw 
leven, in deze wereld, in deze tijd. 
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die  
uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.’ 



Hoe deelnemen? 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite 
inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen  
dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten,  
meditatieve vragen, citaten en technische  
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke  
reis om de 40 dagentijd, de Goede Week en het 
Paasmysterie intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de 40 dagentijd  
kunnen deelnemers van de retraite meedoen  
aan een geleide meditatie via ZOOM. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale 
retraite: 
• ‘De digitale retraite heeft structuur aan mijn bid-

den gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.’ 
• ‘Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde 

wijze gebed in te plannen én vol te houden.’ 
• ‘Ik deed de retraite samen met mijn man. En het 

heeft mooie gesprekken opgeleverd.’ 
• ‘Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n 

dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein 
moment van aandacht en bezinning.’ 

  
Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee  
digitale retraites, tijdens de Advent en de  
40 dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun 
gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods  
aanwezigheid in hun leven. 
Artikel aangeleverd door Magreet Elzinga  

Collecten opbrengst en verdeling december 
 
Diaconie: Huis van Compassie               €. 932,15 
Diaconie: Kerstbrunch voor ouderen  
en alleenstaanden                                     65,00 
Kerk                                                      694,55 
Kinderkerk                                               15,60 
 
5 dec.         Vluchtelingenwerk Elst            103,75 
12 dec.       Amnesty International             166,25 
19 dec.       De kerk als plek voor vrede 
                en herstel                             106,00 
24/25 dec.  Kinderen in de knel                 269,00 
31 dec.       Onderhoud kerk                        19,00 
 
7-nov.         Voedselbank Nijmegen              50,00 
 
Totaal december 2021                     €. 2421,30 
 
Lucia Zoutman 
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Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst 
Het Tempel|Kerk Museum is geopend:  
Van 1 oktober tot 1 april: elke 1e zaterdag van de 
maand.  
Van 1 april tot 1 oktober: 
elke zaterdag. In juli en 
augustus ook elke zondag. 
Van 13.30 - 16.30 uur. 
Rondleiding om 14.00 uur 
(€ 5,00 pp, € 2,00 kinde-
ren t/m 12 jaar). 
Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag:  
afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl) 
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ADRESSEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST  
 
Informatie over de kerkelijke organisatie is te  
vinden op www.pg-elst.nl 
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-
indeling. U mag zelf een keuze maken op welke  
van de beide predikanten u een beroep wilt doen. 

PREDIKANTEN 
Ds. Jeroen Jeroense, Ram 30, 6662 CM Elst 
tel. 06-50237946  pjgjeroense.elst@gmail.com 
Ds. Dick Snijders, Brahmsstraat 61,  
6661 BD Elst, tel. 06-19920341 
dick-snijders@pg-elst.nl 

KOSTER 
Jetty Gaasbeek-Jongsma 
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst 
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur 
koster@pg-elst.nl 

ORGANISTEN 
Jaap Jansma, tel. 06-20772726 

    j.jansma65@upcmail.nl 
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558 
dirkluijmes@hotmail.com 

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287 
    ijaterhaar@hotmail.com  

DE RUIMTE 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst, tel. 371357 
 

Facilitair coördinator 
John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782 
deruimte@pg-elst.nl 

 

Kerkelijk bureau en ledenadministratie 
Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357 
info@pg-elst.nl 
Het kerkelijk bureau is open van  
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur. 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst 

 
Archief  

Ankie Vels-Nanere, archief@pg-elst.nl 
 
Communicatie Commissie 

Voorzitter: Dirk Faber 
Secretaris: Bert Wolters 
comcie@pg-elst.nl 

KERKENRAAD 
Voorzitter: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 
pdeleeuwerk@gmail.com 
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780 
kerkenraad@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978 
Secretaris: Daniëlle Verhoeven 
Penn.meester: Roland Eenhoorn 

     Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942 
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918 

kerkrentmeesters@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679 
Secretaris: Anneke van Nes 
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336 

    NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
    Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751 
    Secretaris: Leo van Strien,  cpo@pg-elst.nl 

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST 
Voorzitter: Corrie Brüning, tel. 06-53365094 

    Secretaris: Gea Dijkstra, tel. 06-31078420 
    pvd@pg-elst.nl 
 
JEUGDWERK / Jeugd-en Jongerenwerker 

Contact: Ds. Dick Snijders, tel. 06-19920341 
jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info. 

 
Jeugdraad 

Contact: Mathilde Vos-Elsinga,  
tel. 0628914998 jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl 

 
Vertrouwenspersonen jeugd 
    Leny Janssen, tel. 06-23633768 
    Lenyjanssenvisser@gmail.com  
    Frank den Daas: tel. 06-51233592 
    frank.dendaas@wxs.nl 
 
Crèche (0-4 jaar) 

Contact: Gerdien van Prooijen, 
tel. 06-27275188  creche@jeugdwerkpgelst.nl  

 
Kinderkerk (4-12 jaar) 

Contact: Frederiek Hiemstra 
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl



The Meeting (12 jaar en ouder) 
Contact: Eva Buurman, 
meeting@jeugdwerkpgelst.nl 

 
ZWO GROEP 

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl 

VERVOER NAAR DE KERK 
Contact: Gerry Vrijenhoef, 
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com 

KERKTELEFOON 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

BLOEMENGROET 
Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl   
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237 
rvannistelrooij@hotmail.com 

BLOEMENGROEP 
    Contact: Femke Smelt, tel. 375610 
    femkesmelt@gmail.com 

KINDERKOOR WHAT'S UP 
Contact: Maarten Biesheuvel 
maarten.biesheuvel@wetsus.nl 

PROJECTKOOR G-NOOT 
    Contact: IJsbrand ter Haar 
    tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com 

POSAUNENCHOR/KOPERBLAZERS 
Contact:  Gerburg Frenzel-Iliohan 

    tel. 06-27214807, gerburgfrenzel@gmail.com 

ORGELSTICHTING ELST 
Contact: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
    Contact: Karin Besjes-de Bock 
    kerkmuseum@pg-elst.nl 

VEILIGHEID IN DE KERK  
    Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590 
    info@smpr.nl       
    www.eenveiligekerk.nl

COLOFON 

Onderweg is het informatiebulletin van de 
Protestantse Gemeente Elst en informeert 
gemeenteleden over zaken in en rond het  
kerkenwerk. 
 
Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden 
juli/augustus en december/januari worden de 
nummers gecombineerd.  
Oplage  900 stuks 
Druk     Drukkerij Herberts, Elst 
 
Inzenden kopij 
Verzend kopij per e-mail naar:  
onderweg@pg-elst.nl 
Vraag indien gewenst een leesbevestiging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing. 
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje 
Lindeboom, tel. 376978. 
Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van 
de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau. 
 
Deadline 
De deadline voor kopij van het maartnummer is: 
zondag 20 februari vóór 18.00 uur.  
(onderweg@pg-elst.nl)  
 
Aantal woorden: 
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden) 
Kwart kolom:     90 – 100 woorden  
Halve kolom:    180 - 200 woorden 
Hele kolom:     370 - 400 woorden 
Hele pagina:    750 – 800 woorden 
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs 
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen, 
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte 
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur  
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl  
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. 
 
Redactie 
De redactie van Onderweg wordt gevormd door  
Ina Schoenmaker, Dirkje Lindeboom en Jacquelien 
Kampen. 
Voor vragen betreffende aanleveren kopij kunt u 
bij hen terecht via e-mail: onderweg@pg-elst.nl 
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BLIJF IN CONTACT MET UW KERK ! 
 
Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van  
veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen 
houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven. 
U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan 
Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst. 

MELDING VAN EEN VERANDERING 
 
Hierbij geef ik de volgende wijziging door: 
 
Naam: .......................................................................................................................................  
 
Voornamen: ................................................................................................................................  
 
Geboortedatum: ..........................................................................................................................          
 
Straat: .......................................................................................................................................  
 
Postcode / plaats: .......................................................................................................................  
0   Bovenstaand persoon        0  gezin  

0   gaat per .......................................verhuizen naar...................................................................... 

adres:......................................................................................................................................... 

postcode/woonplaats.................................................................................................................... 

0   Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven. 
 

Bovenstaand persoon is 

0   gehuwd d.d. ................................ met..................................................................................... 

    geboortedatum .............................................................. kerkelijke gezindte............................... 

0   gescheiden d.d. ............................ 

0   geboren d.d.     ............................ 

0   overleden d.d.   ............................           Datum: .....................   Handtekening:........................ 

 

 

Melding ziekenhuisopname 

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje  
aan het kerkelijk bureau sturen. 
 
Op ................ is /wordt opgenomen in het ziekenhuis ..............................................(naam ziekenhuis) 
 
De heer/mevrouw: ....................................................................................................................... 
 

Adres: ............................................................................... Woonplaats: ...................................


