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Ver voorbij het pad van goed en
fout, meningen en oordelen
bevindt zich een open plek:
daar ontmoet ik je graag.

Rumi (1207 - 1273) |

Spelletjesmiddag

Maandag, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11,
8/12, 22/12, De Ruimte, 14.30-16.00,

informatie: Els den Daas of Joke Crajé

Aan de stamtafel doen we samen spelletjes. Er zijn al veel

spelletjes aanwezig, maar je kunt altijd nog een eigen spel
meenemen. Sluit je gezellig aan bij een spel met anderen.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Theologisch café
Woensdag, 17/9, 8/10, 12/11, De Ruimte, 20.00-21.30,
informatie: Jeroen Jeroense

‘Durven leven met verbeelding’, een uitdagend thema.

‘U zult u geen gesneden beeld maken en u daarvoor niet
buigen’, zegt het 2e van de Tien Geboden. Toch zijn er heel
wat bijbelse afbeeldingen, ook van God. Hoe kan dat? Hoe
is die ontwikkeling gegaan? Wat zeggen afbeeldingen over
ons geloof?

Leren & Inspireren

September tot en met december 2025

Het programma Leren & Inspireren omvat een verzameling
van activiteiten, ontmoetingen, gesprekken en inzichten.
Gezelligheid, verdieping, luisteren, kijken, lezen, meditatie,
sportiviteit en actualiteit, voor elke deelnemer is iets te
vinden dat haar of hem past. Regelmatig of incidenteel.

Iedereen is welkom. De meeste activiteiten vinden plaats in
De Ruimte, sommige in de Grote Kerk. De toegang is vrij.

Op de website www.pg-elst.nl staat onder Actueel de meest
actuele informatie in de Agenda. Een aanpassing die om
spoed vraagt wordt op de startpagina via een pop-up
kenbaar gemaakt.

In het kerkblad Onderweg staan de activiteiten per maand
vermeld.

Stamtafel Actueel
Elke vrijdag, De Ruimte, 10.00-11.00,
informatie: Jeroen Jeroense

Midden in De Ruimte staat een uitnodigende stamtafel.
Omringd door vrolijk roodgekleurde stoelen kan daar
koffie en thee genoten worden. Een uitstekende plek
voor ontmoeting. Verhalen worden snel aan de stamtafel
verteld en gedeeld. Onder leiding van ds. Jeroen Jeroense
wordt er een item uit de actualiteit besproken.




Christelijke meditatie

Maandag, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12,
22/12, Grote Kerk, 20.00-21.15,

informatie: Els Meulbroek

Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt oefening
om er gewoon te kunnen zijn, om niets te doen en niets te
zeggen. We kunnen onze geest trainen op dezelfde manier
zoals we ons lichaam kunnen trainen. Trek warme kleding
aan als je denkt dat het te koud zal zijn.

Ademviering

Zondag, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12,
Grote Kerk, 19.00-19.45,
informatie: Henk Minnema

De ademviering is een liturgisch avondgebed, oecumenisch
van opzet. Bijna steeds zijn de gezongen liederen
afkomstig uit Taizé: ze zijn kort, worden meerdere keren
herhaald en hebben een meditatief karakter. We lezen
enkele teksten. We bidden en zijn vooral stil.

Poéziekring

Maandag, 15/9, 20/10, 17/11, 15/12,
De Ruimte, 15.00-16.30,

informatie: Joleen Kruijt

Samen lezen we gedichten, bespreken wat het gedicht
ons zegt en delen wat ons raakt. We kiezen de gedichten
op thema, of van een bepaalde dichter. Vooraf ontvang
je via de mail het te lezen gedicht.

Wil je meedoen, altijd of incidenteel, stuur dan een
berichtje aan joleenkruijt@gmail.com

Morgengebed
Elke werkdag, De Ruimte, 09.00-09.15,
informatie: Henk Minnema

Elke werkdag is er een kort liturgisch morgengebed. Aan
de hand van een eenvoudige liturgie zingen we een lied,
lezen we een bijbeltekst, zijn enkele minuten stil en
bidden we het ‘Onze Vader.

Ieder kan daar naar vrije keuze aan deelnemen; een enkele
keer, af en toe of regelmatig.

ADEM IN ONS

Leeskring ‘Lectori Salutem’
Maandag 13/10 & donderdag 16/10,

De Ruimte, 20.00-21.30,

informatie: Aukje Spoelstra

Een boek lezen kan heerlijk ontspannend zijn. Maar soms
‘doen’ boeken je meer. Schrijvers vertellen in verhaalvorm
iets over de mens en de wereld en openen onbekende
vergezichten. Met elkaar daarover in gesprek raken voegt
altijd iets aan je leeservaring toe. In oktober lezen we
het boek ‘Luister’ van Sacha Bronwasser.

ABC-kring
Dag en data nader te bepalen, De Ruimte, 20.00-22.00,
informatie: Aafke Zaal

Zou je wel eens wat meer verbinding willen met leeftijds-
genoten bij jou uit de kerk? Dan is de ABC-kring wat voor
jou! We gaan met elkaar in gesprek in een laagdrempelige,
open sfeer. Over vragen als: Wat is geloven? Hoe lees je
de bijbel? Hoe voed je je eigen geloof? Hoe breng je iets
van je geloof over op je kinderen? Aan het einde van de
bijeenkomst vragen we in de Grote Kerk een zegen voor
de nacht.



Jezus en Mohammed
Maandag, 22/9, 24/11, 8/12, De Ruimte, 20.00-21.30,
informatie: Jeroen Jeroense

Nederland is een multi-religieus land geworden.
Naast christenen hebben moslims, hindoes en andere
godsdiensten een plek in onze samenleving gekregen.
Iedere vrijdagmiddag komen in De Ruimte een aantal
moslims samen om te bidden. Maar wat geloven ze nu
eigenlijk? Voordat we ‘over de ander gaan spreken’ is
het beter om ‘met de ander’ in gesprek te gaan.

Spiritueel cafe

Zondag 21/9, 19/10 (15.00), 23/11,
Grote Kerk, 20.00-21.30,

informatie: Jeroen Jeroense

Dit najaar een trio van onderwerpen: eerst Don Kalb

een Nederlandse antropoloog in het kader van De Ziel
van .... Europa. Daarna een Rumi middag; Rumi is
wellicht de bekendste dichter uit de Perzische wereld.
Zijn gedichten worden nog steeds door miljoenen mensen
gelezen. Tenslotte de eerste bijeenkomst van ‘Een wereld
in Transitie’. Wat gisteren gewoon was, is plotseling
achterhaald.

Orgelconcert
Zondag, 7/9, 5/10, 2/11, 26/12, Grote Kerk, 12.00-13.00,
informatie Peter de Leeuwerk

De eerste zondag van de maand. Om 12.00 uur vullen
orgelklanken het schip van de Grote Kerk. Twee orgels
maar liefst, het neo-barokke Van Leeuwen-orgel en het
romantische Walker-orgel. Soms bespeelt door onze
eigen organisten, of musici van buiten de gemeente.
Op Tweede Kerstdag is de jaarlijkse afsluiting met een
romantisch kerstconcert.

Filosofiekring

Maandag, 15/9, 20/10, 17/11, 15/12 om 20.00 uur,
22/9, 27/10, 24/11, 22/12 om 14.00 uur, De Ruimte,
informatie: Henk Minnema

Het derde deel van het boek Democratie, deugden, docent-
schap gaat over de zogenaamde ‘artes liberalis’ (vrije
kunsten) en dan met name het trivium: grammatica,
retorica, dialectica. Wie zulke termen hoort, zal misschien
geen neiging hebben om mee te doen. Wat heeft dat nou
met deugd en democratie te maken? Hij of zij zal dit najaar
versteld staan. We gebruiken niet alleen het boek van Jordi
Wiersma. We werken het trivium heel praktisch uit en
geven het tegelijk een wetenschappelijke grondslag.

Dagkoor De Ruimte

Elke dinsdag, van september tot en met december,
De Ruimte, 13.00-15.00,

informatie: Herman Schimmel

Dagkoor De Ruimte is een koor zonder pretenties. Gewoon
lekker zingen met elkaar. Liederen die bekend zijn maar
ook liederen die minder bekend of onbekend zijn. Niet met
de bedoeling daarmee op te treden. Dat zou kunnen maar
is geen doel. De wekelijkse ontmoeting is een wezenlijk
onderdeel.

Films die je raken

Woensdag, 24/9, 22/10, 26/11, 17/12,
De Ruimte, 20.00-22.00,

informatie: Jeroen Jeroense

Een goede film weet de kijker te raken, te ontroeren en
aan het denken te zetten. Veel films hebben maatschappe-
lijk relevante problemen tot onderwerp of snijden zaken
aan op het gebied van religie en spiritualiteit. De camera
is een prachtig middel om vragen te stellen bij de werke-
lijkheid waarin veel mensen moeten leven.



Kunst in de Grote Kerk
Zaterdag, 6/9, 4/10, 1/11, Grote Kerk, 13.30-16.30,
informatie: Aukje Spoelstra

Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze verbonden-
heid met God. Het is daarom ook een onderdeel van onze
kerk. In de Grote Kerk zijn regelmatig tijdelijke exposities
van beeldende kunstenaars te bezoeken.

De kunstcommissie is verantwoordelijk voor de selectie van
de kunstwerken.

Ruimtefietsen
Zaterdag, 27/9, 25/10, De Ruimte, 09.00-11.00,
informatie: Leo van Strien

Spring op je stalen ros en rij een rondje van ongeveer
50 km. Telkens een andere route voor de afwisseling en
een ander maatje om mee te praten.

Gezond van lijf en leden voor een gezonde geest.

Ruimtewandeling
Vrijdag, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12, De Ruimte, 13.00,
informatie: Feike Vlas of Bouwe Idzenga

Heerlijk om samen al wandelend te genieten van een
landschap. Ruik de bloemen van het veld en hoor de vogels
in de lucht kwetteren. Al wandelend leer je elkaar beter
kennen en is er ruimte voor gesprek. Tijdens de wandeling
is er pauze voor een kopje koffie, thee of anderszins.

Creatuur
Elke woensdag, De Ruimte, 10.00-12.00,
informatie: Mien Floors of Bertie Weernekers

Houdt u van tekenen, schilderen, borduren, naaien,
kaarten maken, of heeft u een andere hobby en wilt u
dat gezellig doen met anderen? Op elke woensdagochtend
is er de gelegenheid om uw hobby ‘mee te nemen’ naar
De Ruimte. Om 10.00 uur drinken we gezellig koffie of
thee met elkaar.
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Eten en Ontmoeten
Elke donderdag, De Ruimte, 17.30-19.30,
informatie: Marja de Leeuwerk

Samen eten is gezellig. Elke donderdag is er gelegenheid
om mee te eten in De Ruimte. Aanmelden kan telkens

tot woensdag 12.00 uur voorafgaand aan de maaltijd bij
het kerkelijk bureau. Iedereen is welkom: stellen, gezinnen
met kinderen en alleenstaanden. Voor de kosten wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Informatie

Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Elst.
Open van dinsdag-vrijdag van 09.00-12.00 uur
St. Maartenstraat 32h, 6661 DA Elst

Tel: 0481-371357

e-mail: info@pg-elst.nl website: www.pg-elst.nl

Het team voor deze uitgave bestaat uit:
Jeroen Jeroense, Annet Postma, Kees van Nes.

Uitgave: augustus 2025.
Oplage 250 stuks, beschikbaar voor belangstellenden.



